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Zaterdag 27 september

Mr. Dixit vertaalt

R.A. Gisteren vertelde Z.H. ons dat het Absolute overal beschikbaar was, zijn liefde was overal beschikbaar, en 
alles wat men hoefde te doen was om zich over te geven. Ik wilde vragen waarom het zo moeilijk is om over te 
geven wanneer men zo veel wenst? Ten slotte zag ik dat men zelfs de wens om over te geven moest overgeven.

Z.H. De reden is onze gehechtheid aan de wereld. Neem het voorbeeld van de zon en de wolken: de zon is er 
altijd maar de wolken komen en bedekken de zon en we zijn niet in staat om hem te zien, hoewel de zon nog 
steeds bestaat; de wereld en onze gehechtheid eraan, zij zijn de redenen, dit is de voornaamste hinderpaal bij het 
realiseren van het Absolute. De methode om deze hinderpaal te overwinnen is gebed, meditatie en dat soort 
dingen. Wanneer we in staat zijn om deze hinderpaal te verminderen door er aan te werken, dan krijgen we een 
soort eenheid met het Absolute en er is vreugde, gelukzaligheid. 
We kunnen niet tegelijkertijd twee prioriteiten hebben, geef of prioriteit aan de Param-Atman of aan de wereld. 
Zodra de prioriteit die aan de wereld gegeven wordt, is opgegeven, is de Param Atman er.
Neem het voorbeeld van de weegschaal; wanneer de twee schalen van de weegschaal leeg zijn is het evenwicht 
volmaakt horizontaal; zodra er iets in een kant wordt gelegd gaat die naar beneden en de andere gaat omhoog. 
Net zo, als de geest niet ontlast wordt van deze wereldse verlangens en dat soort dingen, dan drukt die kant van 
de weegschaal zwaar.
Om dus opperste gelukzaligheid te ervaren is het nodig om de geest vrij te maken, om de weegschaal vrij te 
maken van het gewicht dat we er in leggen aan de wereldse kant. Wereldse zaken komen door Rajs en Tamas 
maar gedachten aan de Param-Atman behoren tot Sattva, hoe meer we die hebben hoe meer vreugde en 
gelukzaligheid we ervaren.

R.A. Vaak heeft Z.H. in onze gesprekken, gebed genoemd. Vanmorgen noemde hij het weer, en gisteren sprak hij 
over de twee soorten gebed: gebed dat het Absolute verheerlijkt, en het gebed waarin men zijn zwakheden 
bekent. Ik zou willen vragen of er een derde soort gebed is waar men kan smeken om hulp, en zo ja, zou hij 
kunnen leren hoe dat te doen?

Z.H. Niet nodig. Hij weet al wat je wil. Het is niet nodig.

R.A. Wij in Londen hebben het voordeel van de leringen van Z.H. en van de leiding van Dr. Roles. In het 
algemeen wijden we de aanbevolen tijd aan meditatie. Toch lijkt voor de meesten van ons volle Zelfrealisatie 
nog ver weg. Hij lijkt dat we om de beste resultaten te krijgen, we de kwaliteit van onze meditatie en van ons 
persoonlijke werk moeten verbeteren. Heeft Z.H. enig advies?

Z.H. De duur van de meditatie is niet belangrijk, maar de scherpte van het verlangen, dat is wat belangrijk is. Zo
lang als er geen scherp verlangen is, zullen er moeilijkheden ervaren worden. Wanneer het verlangen om het 
Absolute te ontmoeten volmaakt is, is zuivere vereniging met de Param-Atman ogenblikkelijk. 
Welk soort gebed we ook gebruiken om de Param-Atman te bereiken, het gaat door de Antahkarana. 
...net als door licht, duisternis wordt verdreven. Neem het voorbeeld van een kamer die lange tijd afgesloten is 
geweest, zodra je hem open doet en het licht aandoet, wordt hij onmiddellijk verlicht. Maar de verlichting maakt
de rommel in de kamer niet schoon. Zodra het licht binnen komt kunnen we de rommel en het vuil in de kamer 
zien liggen, dan is het de plicht van een goed mens om de kamer schoon te maken. Dit is waar we aan moeten 
werken. Het verschil is dat een goed mens de kamer schoonmaakt, maar een slecht mens maakt de kamer niet 
schoon maar woont er in zoals die is. Om vereniging met Param-Atman te verkrijgen worden we met zijn hulp 
in staat gesteld om onze eigen zwakheden te zien. Net zo is onze Chitta als een kamer en het licht van de Param-
Atman verlicht de rommel, we moeten die verwijderen zodat Param-Atman kan komen en er in kan zitten. Hoe 
meer we kunnen schoonmaken, hoe meer vreugde we zullen krijgen uit het verschijnen van Param-Atman.

J.R. Mag ik vragen, is dit werk waarin we elkaar allemaal kunnen helpen, en ook onszelf schoonmaken, kunnen 
we hulp van andere mensen krijgen bij het opruimen van het vuil, door samen te mediteren en door het 
voorbeeld?
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Z.H. Je moet zelf schoonmaken. Je kunt anderen helpen licht te hebben zodat ze het ook voor zichzelf 
kunnen doen maar je kunt het niet voor hen doen.

R. Net zoals we onze eigen studeerkamer of eigen kamer hebben waar we ons terugtrekken wanneer de 
zaken zijn gedaan, zo zei u dat de Atman zijn eigen kamer heeft, en ik denk dat men weet waar in de 
Antahkarana dat is. Is het enkel noodzakelijk om er rustig te komen zitten zonder eisen te stellen, en zijn 
vrede te verstoren? Gedurende de initiatie zeggen we: “Het ritme van de Mantra zal je naar deze eigen 
kamer brengen, en daar kan je Schepper zich manifesteren zo hij dat wenst.” Is dat juist?

Z.H. Antahkarana is de zetel van Param-Atman, het is de plaats waar de Param-Atman komt zitten, het 
wordt gevoeld tussen de keel en het hart. Daarvandaan wordt het licht uitgestraald naar het brein en de rest 
van het lichaam.
De constructie van de Antahkarana is een aantal malen uitgelegd bij audiënties en ook via de  
correspondentie. Deze vier verdelingen, of eigenlijk zijn het geen verdelingen, maar verschillende vormen 
– Manas, Buddhi, Ahankar en Chitta. Een deel, het intellect denkt, een deel verlangt – zo dus.

M.A. In het antwoord aan Mrs. Roles sprak Z.H. over “het nemen van een besluit dat later niet veranderd 
wordt door enige andere kracht.” Ik voel dat een besluit met deze kracht alleen de vereiste kracht kan 
hebben door Genade: zo veel besluiten worden enkel voornemens. Als je je trouwbeloften doet in de Kerk 
vraag je om Gods hulp. Kun je hulp vragen bij zo’n besluit zodat het ondersteund wordt?

Z.H. In verband met het voorbeeld van huwelijk, is de gewone ervaring dat er na het huwelijk 
gelegenheden zijn wanneer er tussen man en vrouw wrijving optreedt, maar al deze onenigheden zijn 
tijdelijk; in het hart van beiden is er het verlangen naar het welzijn van elkaar.
Net zo kun je zeggen dat we getrouwd zijn met de Param-Atman. Param-Atman roept ons aldoor en 
hoewel het individu (de Jiva) naar de Param-Atman wil gaan, is toch het obstakel alleen dit, dat de Jiva 
denkt: “Ik ben ook iets”. Het obstakel voor vereniging is scheiding in het hart. Deze staat van wrijving 
bereikt soms zo’n staat dat man en vrouw soms zelfs stoppen met praten tegen elkaar!

Gandhi (1869-1948) en zijn vrouw (zij stierf in 1944) leefden in een commune, en ze was verplicht om 
de gezamenlijke kakstoel schoon te maken! Ze weigerde dat, maar Gandhi zei dat ze het moest doen 
omdat ze haar belofte om hem te gehoorzamen boven vuur had gedaan. Toen liep ze de kamer uit en 
verliet het het huis. Gandhi riep haar terug en vroeg haar hoe ze hem kon verlaten terwijl ze haar 
belofte had gedaan. Ze zei: “Ik beloofde om bij je te blijven, maar ik beloofde niet om voor iedereen 
schoon te maken.” Ondanks de wrijving bleven ze feitelijk hun hele leven samen tot Mrs. Gandhi in 
1944 stierf. Haar werd zelfs toegestaan om bij hem in de gevangenis te blijven tijdens haar laatste twee 
jaar.

Dit betekent niet dat de vastberadenheid om de Param-Atman te ontmoeten er niet is, want de 
vastberadenheid bestaat nog; we zijn altijd bereid. Het hangt af van onze geestestoestand, hoewel de 
veranderingen daarin ons niet al te veel zorgen moeten baren. De wortel oorzaak van dit alles is het idee 
dat soms wortel schiet en vorm aanneemt, het idee dat ‘Ik ook iets ben.’

M.A. Dus het besluit is al genomen – men hoeft zich geen zorgen te maken?

R.D. Dat is wat Z.H. bedoelt, maar het gevaar is dit: het denken dat ‘Ik ben iemand.’

M.A. Dus het besluit wordt niet door jezelf genomen, maar door de Atman? Men heeft niet geprobeerd het 
besluit alleen te nemen? Het is al genomen?

Z.H. Degene die vraagt is degene die het besluit neemt, of het nu Atman is of het individu, degene die de 
vraag stelt is in staat om een stevig besluit te nemen.
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R. Dat is, voor mij, een heel spannend idee, het idee van een trouwbelofte tussen Atman en de Param-
Atman; het lijkt in een gewoon menselijk huwelijk dat als een van de partners overbezorgd en over-
bezitterig is het niet werkt. 
Is hetzelfde van toepassing – ik neem aan van niet? In deze andere relatie, is het volmaakt?

Z.H. In het geval van de Param-Atman heeft hij ons een overvloed aan bezittingen gegeven en een 
overvloed aan rechten, dus dat maakt alle verschil. Param-Atman is zeer edelmoedig en geeft alles. Zo’n 
houding zou moeilijk te vinden zijn in het geval van een menselijk huwelijk.
Param-Atman heeft reeds aan de Jiva gegeven wat hij heeft, zoveel als het nodig zal hebben gedurende zijn
leven.

M.A. Wat Z.H. vanmorgen zei over hoe licht laat zien wat er schoongemaakt moet worden, en dat een goed 
mens aan de slag gaat om het op te ruimen terwijl een slecht mens het gewoon gebruikt, is zeer 
behulpzaam want wanneer men hier komt, verwacht je dat alles makkelijker is, maar veel vaker lijkt het 
moeilijker, en misschien houdt dat verband met het feit dat je met dit extra beschikbare licht meer ziet wat 
gedaan moet worden?

Z.H. Wanneer we iemand verwachten die ons heel dierbaar is, dan doen we al het mogelijke voor hun 
comfort, maken de kamer schoon, meubileren deze, etc. Iets als dit wordt gedaan wanneer we proberen te  
denken aan de Param-Atman. In het eerste geval komt degene waarvan we houden ergens anders vandaan, 
maar in het geval van Param-Atman is hij er al, hij komt niet ergens vandaan. Er is een gevoel, omdat we 
beseffen dat, ja de Param-Atman, hij is gekomen, en de vreugde die gevoeld wordt is als iets dat we voelen
wanneer we onze menselijke gast ontmoeten. Hier is vreugde, er is plezier in de ontmoeting, en als deze 
staat lange tijd duurt wordt het natuurlijk.
Over de voorbereidingen om de gast te ontvangen, als we groot genoegen scheppen in al het werk dat we 
doen, dan voelen we ons niet moe.
Als je in een hotel eet, kan je maag vol zijn, maar dat voedsel zal je hart niet vullen. Maar als je zoon thuis 
komt en hij eet voedsel dat je met liefde en speciale zorg voor hem hebt klaargemaakt, dan zal dat zowel 
zijn hart als zijn maag vullen.

Neem als voorbeeld het leven van de Heer Krishna. Toen de Heer Krishna een kind was had zijn 
familie alle voorzieningen – veel bedienden, veel koeien, maar zijn moeder, Yashoda, gaf er de 
voorkeur aan om de kwark en dat soort dingen eigenhandig klaar te maken.

Net zo als je probeert de Param-Atman te ontmoeten dan is er hetzelfde plezier in het zelf doen van wat er 
ook maar noodzakelijk is. We worden nooit moe.

R. (gemist tijdens het omkeren van de tape)

Z.H. Kennis gebaseerd op liefde.

R.A. Men krijgt het gevoel van onregelmatige bezoeken door de Param-Atman, maar om de bezoeken 
permanenter te maken moet men misschien voor hem een aantrekkelijker plek hebben om te blijven?

Z.H. De voorbereidingen die we maken om de Param-Atman te ontvangen, en de volmaaktheid waarmee 
we die doen hangt af van de relatie die we tussen Hem en ons vestigen, zodanig zelfs dat ik denk dat we 
het er over eens zijn dat er een gevoel van universele broederschap is. We zien in alles, overal Param-
Atman. Het gevoel dat je voor je familie hebt groeit zo dat het je gemeenschap omvat, dan je land, en dan 
de gehele wereld: van begrensd zijn worden we onbegrensd en de gehele wereld wordt onze familie, en we
hebben het gevoel: “Alles is van mij, en ik behoor tot iedereen.”

Bijvoorbeeld, er is het verhaal van Swami Ramtirtha. Hij was een leraar op een college en hij geloofde 
in de praktijk van universele broederschap. Wat voor salaris of geld hij ook kreeg, hij probeerde 
iedereen ermee te helpen. Hij placht het op de tafel te leggen zodat iedereen die geld nodig had het kon 
pakken.
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Zijn vrouw zei: “Ik heb het eerste recht, waarom leg je het geld niet in mijn handen?” Maar Swami 
Ramtirtha antwoordde: “Het is voor iedereen, en jij bent een van iedereen; als je het nodig hebt, kun je 
het ook pakken. Ik zie God in iedereen dus hoe kan ik iets achter houden; niet omdat ik probeer anderen
te helpen, maar omdat ik God blijf zien!”

Dus op deze manier kunnen we dat wat we verkrijgen verspreiden over het gehele universum. Param-
Atman kan zichzelf in verschillende vormen onthullen; de universele broederschap betekent niet dat omdat
het universeel is dat alles in alle gevallen hetzelfde wordt. Hij neemt verschillende vormen aan en bij elke 
vorm zullen we onze houding dienovereenkomstig moeten wijzigen. Als de Param-Atman in de vorm van 
een kind komt, dan moeten we hem met liefde begroeten; als Param-Atman in de vorm van een bediende 
komt, zien we God in de bediende maar we moeten zijn dienst accepteren; als Param-Atmanals als een 
geleerd man komt heeft hij respect nodig, we moeten ons gedrag dienovereenkomstig wijzigen. Als we in 
de wereld zijn, is wat onze rol ook is, dienstbaarheid aan de Param-Atman.

 Zondag 28 september

Geen Audiëntie vanwege ziekte van Jaiswal

 Maandag 29 september

J. Ik merkte op dat Z.H. last had van een van zijn ogen dus ik informeerde of Hij er de voorkeur aan gaf 
om de audiëntie af te lasten, maar Hij antwoordde dat het oog niets te maken heeft met spreken, dus dat we
kunnen doorgaan!

R. We willen proberen bij het terugkeren naar Londen om de mooie innerlijke vrede en helderheid van 
geest met ons mee te nemen waar we zo van genieten in de aanwezigheid van Z. H. Is er een of andere 
speciale zelf toepasbare discipline die Hij zou willen aanbevelen? Bijvoorbeeld, beheersing van rusteloze 
en onwillekeurige bewegingen in tijden dat Rajas komt in plaats van Sattva?

Z.H. Op die momenten is er slechts een ding dat aanbevolen kan worden en dat is liefde van de Atman, 
liefde van het Zelf binnenin. Als men de liefde voor de Atman heeft bereikt, dan zal alles dat geen-Atman 
is, dat buiten de Atman de is, opzijgezet worden omdat het niet zo aantrekkelijk is, en als de wereldse 
dingen die niet-Atman, niet-Zelf zijn hun aantrekkingskracht verliezen dan zal men innerlijke vrede en 
helderheid van geest en rust vinden. Sattva is er zeker voor het licht waardoor alle energie mogelijk wordt 
gemaakt, en als men wat licht en energie heeft verkregen moet men het gebruiken bij een of andere 
activiteit. Als men het voor een activiteit heeft gebruikt moet men ook in Tamas gaan om zichzelf 
opgeladen te krijgen zodat men de volgende dag kan beginnen.
In het 14e hoofdstuk van de Gita is er een sloka die de kwaliteiten van Sattva beschrijft: dat het licht is, dat 
het energie is die aan het individu beschikbaar wordt gesteld en dat Rajas, die het individu activeert, ook 
gebruikt moet worden voor welk werk er zich ook aan ons voordoet, en men kan niet aldoor met Rajas 
doorgaan, dus de natuur zal ons roepen om wat rust (Tamas) te nemen, en dit is de cyclus.
We verzamelen en pakken verschillende soorten voedsel en fruit en we koken die om ze klaar te maken 
voor onze consumptie maar samen met het voedsel voegen we een klein beetje zout toe om het geheel 
eetbaar te maken. Zout is op zich geen voedsel maar een hulp voor het voedsel. Op dezelfde manier is 
Sattva als zodanig op zichzelf geen voedsel, het is niet om te leven maar enkel om te helpen leven. Door 
Sattva krijgt men energie, en als iemand energie krijgt moet men het gebruiken. Men kan dus niet van 
Rajas en Tamas afzien; men moet alleen de Atman leren liefhebben, en deze liefde voor Atman zal al het 
andere op afstand houden en op een plek waar het niet te veel aantrekkingskracht heeft. Dit zal men een 
visie van het Zelf geven, en een visie van het Zelf die alles in de juiste verhouding zal houden.

R. Buddhi lijkt overtuigd te moeten worden dat we altijd in de aanwezigheid van de Goeroe en Param-
Atman zijn. Uiteindelijk is men in de fysieke aanwezigheid van Z.H. voorzichtig dat men zich gepast 
gedraagt, en daarom innerlijke aansporing krijgt over wat gepast is
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bij de gelegenheid. Er was een gezegde van een patriarch; “Leer om je gehele leven te leven als was je in 
de aanwezigheid van een edele gast.” Wordt het enkel met deze herinnering bereikt?

Z.H. In de natuurlijke opzet van deze schepping is er deze eenheid, die logisch is, natuurlijk is en causaal 
is. Er is in feite niets afgescheiden of verdeeld in het causale rijk. We kunnen in vertrouwen aannemen dat 
er op het causale niveau altijd eenheid zal zijn. Maar naast het causale niveau kan er eenheid bereikt 
worden op het subtiele niveau. Steeds als je een gedachte hebt zal het alle licht weerspiegelen en de 
woorden die je hier hebt gehoord, zullen zichzelf presenteren in een of andere vorm en de Guru zal er zijn 
– dus welk licht, welke kennis of welke herinnering dan ook in je hart komen, zelfs als de Guru niet in 
fysieke vorm aanwezig is, zal je zien dat de eenheid plaats vindt op het subtiele niveau. Het is de eenheid 
van de Guru of de Param-Atman door de kennis in het individu die ook innerlijk en aanwezig is.
Voor wat betreft het fysieke gebied is het ook de schepping van het Absolute, en de eenheid is er hoewel 
het moeilijk kan zijn om te zien, en moeilijk om te begrijpen, maar wees er niettemin van verzekerd dat de 
eenheid er altijd is. Steeds als je je herinnert, wordt het immanent. Zelfs als je je niet herinnert, is het er 
nog maar wordt niet bewust geweten.

R. Tijdens ons laatste bezoek, bijna twee jaar geleden, gaf Z.H. ons een prachtige zondagochtend 
audiëntie, tijdens welke hij zowel de sloka uitsprak van de eerste Sri Shankara’s “Jnana Mudra” (de 
shloka die begint met “Brahma-satyam, Jagan-mithya”) en ook hoe onze mantra, met zijn drie klanken 
uitgesproken zou moeten worden uitgesproken op een lange langzame manier. We hebben geprobeerd om 
dit aan iedereen te laten horen, maar jammer genoeg werd onze opname gestoord door het harde slaan van
de klok van de Ashram! Zou Z.H. ze alstublieft weer opnieuw willen uitspreken (wanneer hij maar wil 
zolang de klok maar niet slaat)?

Z.H. Eerst de Jnana Mudra (die we nu veilig kunnen uitspreken, omdat de klok vijf minuten geleden 
sloeg). Zoals het al aan ons allen getoond is: de duim samen met de volgende vinger, en de andere drie 
blijven apart. Dit laat zien dat de duim wordt opgevat als de wortel van alles, het is de Brahman; de 
volgende vinger wordt verondersteld de Jiva te zijn, het individu: en de eenheid van de Brahman en het 
individu wordt getoond.
De drie vingers geven de Prakriti aan die door de drie Guna’s geregeerd worden die illusoir en tijdelijk 
zijn. Dus zij hebben hun uiterlijk in tijd en ruimte en veelvoudige combinaties, maar in werkelijkheid is het
het bestaan van enkel de Brahman en er is in het geheel geen verschil tussen de Brahman en het Zelf.
Dit werd aldus door de eerste Shankaracharya gezegd als: “Brahma...Brahman is de Waarheid en de 
Wereld is niet Waarheid en er is geen verschil tussen het individu en de Brahman.” Er is een shloka [we 
hebben er slechts de helft van gekregen] en de volledige shloka luidt als volgt:

Ardhashokain parakshyami grantha – kodhibhi
Brahma satyam jaganmithya, Brahma jivaiva naparah.

De betekenis hiervan is: “In een halve shloka ga ik jullie de Waarheid van het gehele universum uitleggen, 
die in miljoenen boeken is verzameld, en die halve shloka is de Waarheid … etc.” Dit is de halve shloka 
waarin de wijsheid van alle boeken is gevat. Steeds wanneer de shloka aan zijn discipelen werd gegeven 
placht Sri Shankara dit te demonstreren door de Jnana-Mudra (hand-teken).
Voor wat betreft de Mantra die ons gedurende onze Meditatie is gegeven, deze moet niet hardop worden 
uitgesproken. Het moet alleen in de geest zijn, dus als we zitten voor meditatie, onszelf verzamelen, onze 
ogen en lippen sluiten, dan reciteren we de Mantra binnenin onszelf en deze herhaling moet zodanig 
gedaan worden dat de Mantra geleidelijk aan vervaagt en langer wordt, de tijd voor elke herhaling wordt 
langer. Na enige tijd zul je zien dat men niets van de Mantra zelf hoort, maar het bewustzijn heeft van de 
Mantra. Dus zelfs de geestelijke herhaling wordt naar het innerlijke bewustzijn gebracht waar er geen 
verschil is tussen de Mantra, of de Mediterende of de handeling van meditatie.
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R.A. Ik heb een heel eenvoudige vraag die me soms wat problemen bezorgt: ons is verteld dat de Mantra, 
de Mediterende en het voorwerp van Meditatie een worden. Wanneer ik hierover nadenk ben ik er nooit 
helemaal zeker van wat het voorwerp van Meditatie is? Ik voel dat het verenigd moet zijn met Param-
Atman; hoe bereikt men deze eenheid van Mediterende, Mantra en voorwerp van Meditatie?

J. Is het ons gegeven dat er een voorwerp van Meditatie is? Was het niet de handeling van Meditatie?

R. Wel, ons is ook een aantal keren verteld dat het voorwerp van Meditatie de Param-Atman is.

Z.H. De drie factoren in Meditatie zijn de Mantra, de Mediterende en de Handeling van Meditatie. Maar 
voordat zo’n handeling van meditatie gedaan kan worden is het noodzakelijk voor het individu om wat 
overtuigende redenen te ontvangen zodat hij aan de activiteit wil beginnen. Als hij niet de reden kent 
waarom hij iets doet, zal hij er niet van houden. Alleen hierom moet steeds weer opnieuw uitgelegd 
worden dat het hele meditatie systeem er is voor de eenheid van het individu met de Param Atman, maar in
zoverre het de feitelijke meditatie betreft, blijven de drievoudige factoren deze: de mediterende, de mantra 
en de handeling van meditatie.

R.A. Als men merkt dat men in het dagelijks leven minder zorgen heeft die tijd en energie van iemand eisen,
en men wil die extra tijd en energie aan het spirituele leven wijden, hoe zou men dat moeten doen?

Z.H. Wat je in je actieve leven hebt gekoesterd en verkregen, en wat het beste resultaat van je leven lijkt, 
zou aan anderen gegeven moeten worden zodat iedereen erin kan delen.
Er zijn twee manieren waarop dit delen gedaan kan worden – een is door spraak, door aan anderen de 
goedheid van het leven of de goedheid van het bestaan te leren – dat is door lering. En de andere is door te 
leven volgens die principes – door het voorbeeld. Voorbeeld gaat veel dieper, het maakt meer indruk dan 
enkel woorden, dus om mensen het voorbeeld te geven heeft veel meer potentie, het is veel effectiever. 
Maar alweer, woorden moeten gebruikt worden omdat het ligt in de aard van de dingen ligt dat ze 
uitgelegd moeten worden op een precieze en eenvoudige manier zodat de mensen overtuigd kunnen 
worden van hun goedheid, en dan kunnen ze ertoe gebracht worden.
In het leven van alledag gaan mensen naar hun kantoor, en op zondag doen ze alle klusjes die thuis gedaan 
moeten worden en ze ondervinden een zekere druk omdat ze alleen zondag hebben om die klussen te doen,
omdat ze geen andere gelegenheid zullen krijgen in de volgende zes dagen. Hetzelfde zal gebeuren als men
met pensioen gaat: men zal merken dat er veel druk is, druk om te onderwijzen, druk om te delen wat men 
ook in het leven bereikt heeft – je zult merken dat als je je bewust bent van deze dingen dat je nooit zonder 
werk zult zijn.
Wat je moet leren is dat steeds wanneer er een groot mens onder ons verschijnt we al onze activiteiten laten
vallen en onze opwachting gaan maken of proberen om de grote mens die onder ons gekomen is te helpen. 
We hebben hetzelfde soort gevoel nodig jegens de eenheid van de Brahman met de Jiva, de Wijsheid, en 
we moeten proberen het in ons leven te brengen en alle onnodige activiteiten achterwege te laten, om ons 
leven een voorbeeld te maken zodat andere mensen aangetrokken worden enkel door je aanwezigheid, en 
dan zullen ze beginnen je te respecteren en te volgen.

R. Heel erg bedankt voor uw antwoord: we waren een beetje zenuwachtig dat Lord Allan zou willen gaan 
wonen in een grot om aldoor te mediteren!

R.A. Ik was in de verleiding om dat te doen!

Z.H. De grot in de Himalya is binnenin ieder van ons; daar moeten we heen gaan en wat ook de eisen van 
de wereld buiten zijn, we kunnen uit de grot binnenin onszelf komen en onze activiteiten uitvoeren en dan 
weer terug gaan, en je hoeft niet naar de fysieke Himalayas te gaan!
Alle wegen in de wereld zijn er om gelukzaligheid te ervaren, maar ze komen allemaal samen neer op twee
wegen om gelukzaligheid te ervaren. De een is om het alleen door jezelf te ervaren, en de andere is om het 
samen met anderen te ervaren. In India

735



1975 Een verslag van Audiënties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

zijn er twee soorten mensen: de een wil graag een grot in de Himalaya in, of een andere bergachtige grot 
en hun meditatie beoefenen, of wat hun eenzame oefening ook is; maar de Acharya, het systeem waartoe 
Z.H. behoort (Acharya is leraar, Shankara-acharya), zij komen na de innerlijke vrede ervaren te hebben 
naar buiten en vestigen een platform waar ze alles delen met de gewone mens. Het is precies in lijn met het
toneelstuk van het Absolute die dit universum schiep enkel om de vreugde te vinden en te delen met het 
geheel van het universum.
Van hen die behoren tot de traditie van het vinden van bevrijding en gelukzaligheid alleen op zichzelf en 
voor zichzelf wordt verondersteld dat het de lagere weg is; de hogere weg is die waarbij men de ervaring 
van bevrijding en gelukzaligheid moet vinden en die met anderen delen.

R.A. Moet in de traditie van de Shankaracharya, de persoon de gelukzaligheid en kennis eerst in 
eenzaamheid vinden en dan naar buiten komen?

Z.H. In het vroegste stadium lijkt het essentieel dat men meer afzondering moet hebben voor het beoefenen
van de meditatie, geschriften en andere disciplines. Z.H. zelf bezocht de Himalayas en bleef daar enige tijd
en zelfs hier, in de vlaktes, zou hij zich de meeste tijd meer afzijdig houden dan onder de mensen. Maar 
door het bereiken van deze innerlijke vrede op een bezonken manier is het niet nodig om terug te gaan en 
in de Himalayas te wonen zoals hij gewoon was. Nu blijft Z.H. slechts korte tijd in de Himalayas en ook is 
hij daar niet alleen, omdat hij zelfs daar zorgt voor de noden van veel mensen.
Dus de vraag is: wanneer wordt men bezonken? Men zou wat tijd voor zichzelf moeten bestemmen en men
moet de meditatie doen en dan de wereld ingaan en kijken naar zijn relatie met de wereld, opmerken 
hoeveel die trekt, en hoeveel onthechtheid is bereikt. Wanneer je merkt dat je in de wereld bent zonder 
enige gehechtheid, dan ben je bezonken en kun je overal handelen, maar zo lang je je niet bezonken voelt, 
wanneer deze innerlijke vrede geen natuurlijk fenomeen in het individu is, dan is enige afzondering zeker 
noodzakelijk, en men moet wat afzonderlijke tijd voor zichzelf en de meditatie vinden.

M.A. Is dit dagelijkse afzondering, niet een lange tijd?

J. Ja, enkel dagelijkse afzondering.

Z.H. De natuur van de mens is zodanig dat hij veel gemakkelijker in de massa kan leven, en het vereist 
discipline met oefenen om hem in staat te stellen om op zichzelf te leven. Zij die niet geneigd zijn om op 
zichzelf te leven, van hen zal hun geest, als ze in een eenzame situatie worden gebracht, zeer spoedig 
opgewonden worden en ze zullen in feite in het geheel niet in vrede zijn, dus ze moeten weer terug 
gebracht worden in de menigte. Z.H. zelf regelt bij vele gelegenheden alles hier in de Ashram en verdwijnt 
dan voor een week of twee ergens naar een afgezonderde plek waar niemand weet waar hij is, en hij blijft 
aldoor in een hut behalve als de natuur roept en om te baden. Hij gaat een half uur naar buiten en komt dan 
weer terug en blijft daar aldoor op een plek; maar dit is door de jaren heen door oefening bereikt, en voor 
een gewoon mens zou het heel moeilijk zijn en er zal veel druk op zijn geest volgen als hij probeert 
zichzelf af te scheiden, van de maatschappij af te snijden.

R. Ik voel dat Z.H. dit bezoek wil gaan afsluiten en als dat zo is dan zou ik graag willen zeggen dat elke 
keer dat we komen, Z.H. alles op een nieuwe manier zegt; het is nimmer een oude leer, en we zullen de 
nieuwheid van de benadering proberen te bewaren. Toch komt het met al deze nieuwheid steeds dichter bij 
de eenvoud van de Advaita van de oorspronkelijke Shankaracharya. Ik zou het fijn vinden als Z.H. binnen 
niet al te lange tijd de afzondering vindt die hij graag zou willen, maar in de tussentijd wensen we hem alle
succes op zijn rondreis door India.

J. Naast uw dankzegging heb ik bij het vertalen ook een wens voor zijn zegen toegevoegd, bij de afronding 
van onze gesprekken.
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Z.H. Dr. Roles lijkt nu heel veel op graniet en is volledig voorzien van het materiaal. Hij is nu uitgerust om
elk aantal mensen waar dan ook te leiden. Hoewel er werkelijk niets fris is om te geven, ligt het in de 
natuur van het spirituele leven dat de discipel en de Goeroe elkaar blijven ontmoeten, en er is niets mis met
ontmoeten en dit gaat eenvoudigweg door zo lang als men leeft. Voor wat Z.H. betreft heeft hij geen enkele
wens om iets speciaals te doen, maar hij heeft zichzelf binnen en buiten aan de genade van het Absolute 
overgegeven, en wat het Absolute ook maar wil dat hij doet ergens, dan beantwoordt hij eenvoudig en 
vervult dat. Hij weet niet wat hij als volgende zal doen, hij heeft geen voornemen om zijn kennis op een 
bepaalde manier op te slaan, om die uit te spreken of om die op een bepaalde manier te verspreiden. Hij 
verwacht hetzelfde van Dr. Roles, Lord Allan, Mrs. Roles en Lady Allan – dat net als een bandrecorder het 
geluid opvangt en dan wordt het teruggespeeld wordt zonder enige verstoring voor het genoegen van 
degene die opneemt en de ontvanger, dus net als bandrecorders met deze kennis van de waarheid en de 
ervaring van het Zelf zouden we het terug moeten spelen naar de gewone mensen in uw land zodat ook zij 
van de eeuwige kennis kunnen genieten en er gebruik van kunnen maken; we zijn niets dan eenvoudige 
instrumenten van het Absolute en hij zegent u allen opnieuw en geeft zijn zegen opdat u dat alles met 
vastberadenheid in uw land kunt doen.

R. Zonder Z.H. tot last te zijn zouden we heel graag enig fysiek contact willen blijven houden.

Z.H. Het ligt in de Wil van het Absolute dat we verbinding blijven houden op het fysieke niveau.
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