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Zondag 21 september

R. We hebben natuurlijk vragen meegebracht, maar voor mezelf ben ik gekomen om u te bedanken en u te 
zegenen voor al uw wijsheid en geduld die nu zo duidelijk zijn als uw woorden in onze ervaring ‘in 
vervulling gaan’. Bijvoorbeeld dit, wat u lang geleden zei: “Zelfs als je jeZelf niet kunt herinneren, 
betekent de relatie die tussen u en Mij is gevestigd dat ikzelf aan de ene kant u in staat zal stellen om te 
herinneren, en u zult zien dat van Mijn kant tenminste deze relatie altijd onderhouden en zonder 
onderbreking volgehouden wordt.”
Ik besef nu dat ik niets van mezelf heb en dat als ik enige innerlijke vrede heb, de leiding komt. Hoe kan 
deze immense schuld terugbetaald worden? Hoe kan de waarheid meer getoond worden in gedachte, 
woord en daad? Dit verlangen om een beter mens te zijn heeft me nog een keer getrokken naar uw fysieke 
aanwezigheid.
 
Z.H. Deze realisatie dat “Ik niets heb van mezelf” is de beste realisatie. Dit is de grootste prestatie van 
evolutie die mogelijk is, omdat het aangeeft dat het niveau van individueel bewustzijn (Vyashti) 
getranscendeerd is in het niveau van Samashti, het Universele niveau van bewustzijn. Op dit Universele 
niveau verkrijgt het Universum als geheel het overheersende belang, en het belang van het individu wordt 
overeenkomstig verminderd, maar het duidt ook aan dat het gehele Universum van jou is.
Hetzelfde wordt in de Vedas uitgelegd. Er zijn twee hoofdstukken die verband houden met dit bepaalde 
aspect van kennis – dat het individu niets heeft, en dat het gehele universum toebehoort aan het individu. 
Deze twee hoofdstukken houden verband met twee bepaalde aspecten van menselijk bewustzijn. Het 
eerste, dat zegt “er is niets van mijzelf” behoort tot het gevoelsaspect van het individu, en het tweede dat 
zegt “het gehele universum behoort mij toe” houdt verband met het denkende aspect van het menselijk 
bestaan. In werkelijkheid is er niet zo’n verdeling, maar zelfs al is er niet zo’n verdeling, is het effect toch 
dat men het individuele bewustzijn overstijgt naar het Samashti niveau. De fysieke uitwerking van dit alles
is, dat het individu heel licht wordt, de geest wordt heel licht en wanneer die heel licht is, houdt zij 
rekening met de gehele Samashti.
Z.H. is zeer verheugd dat zoiets mogelijk is gemaakt.

R. We zouden van Jaiswal graag meer willen weten over die twee hoofdstukken in de Vedas; maar als we 
enkel maar betere mensen konden zijn, lichter in de geest, er is zo’n grote behoefte in alle landen naar het 
weten van het bestaan van Param-Atman, en van de Meditatie. Er is zoveel te doen – zo weinig mensen om
het te doen zoals het gedaan zou moeten worden. Als men alleen maar de schuld kon terugbetalen!

Z.H. Dit gevoel van het besef dat “er is niets van mijzelf” verenigt je eenvoudig in alle opzichten met het 
Universum, met de Samashti. Dit betekent in het geheel niet dat er ook niets is als het bestaan van het Zelf.
Het Zelf is er, maar dan is het verenigd met de Samashti, met het gehele Universum. Tenzij deze realisatie 
komt, ervaart men het Zelf als tegengesteld aan het Universum, dus zo gebeurt het dat er twee kampen zijn 
– een van het individu dat zijn eigen bestaan heeft op alle niveaus; en dan afgescheiden van het individu is 
er het Universum, en het individu moet met het Universum communiceren. Maar de realisatie dat “er niets 
is van mijzelf” verenigt het individuele Zelf eenvoudig met alles wat er in de schepping is.
Men moet de twee aspecten van het bestaan van de Param Atman realiseren. Een aspect is het idee dat zegt
dat er ergens een God is, en je verbindt jezelf met de God op een bepaald moment, en alleen wanneer je 
Hem roept komt Hij om je te helpen. Wanneer je bidt, dan verenig je jezelf met God, maar daarna, wanneer
je terug gaat naar het wereldse leven ben je daar, en God is ergens anders, en jij bent afgescheiden van 
God.
Dit concept van een ver verwijderde God zal in dit huidige wetenschappelijke tijdperk niet gaan werken, 
omdat dit concept de mens van nu niet zal aanspreken, die wetenschappelijke kennis verkregen heeft en we
hoeven over dit soort God niet te praten.
Volgens ons is nu de behoefte voor ons allemaal om het Absolute te begrijpen en uit te leggen, of Param 
Atman die immanent is, altijd samen met ons aanwezig, die ons leidt en helpt, op ieder ogenblik in elke 
levenswandel.
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We moeten dit beeld van het Absolute aan onszelf en aan onze mensen thuis presenteren .

R. Wat de voornaamste moeilijkheid is met veel mensen, werd beantwoord in een toespraak die Z.H. hier 
vrij recent hield, waar hij zegt dat Param-Atman aan ieder mens geeft wat goed voor hem is – wat ze 
verdienen, en wat goed voor ze is. We zien om ons heen allerlei tragedies – ze kunnen dat niet begrijpen en
dit drijft veel mensen weg van God – een misverstand.

Z.H. Men moet hier twee facetten begrijpen, de ene is Samashti en de andere is Vyashti; en de Godheid die
voorzitter is (of het verantwoordelijke Wezen) van Samashti is de Param-Atman zelf, en de 
verantwoordelijke persoon van Vyashti is de Jiva, jezelf. Er zijn twee stel wetten die verantwoordelijk zijn 
voor het bestuur van deze twee niveaus. Het stel wetten dat het individu (Vyashti) bestuurt is de uitkomst 
van de activiteiten die door die mens in de cycli van geboorte en dood zijn uitgevoerd. De beloning voor 
de daden die hij in zijn vorige leven heeft uitgevoerd zullen hem in dit leven aangeboden worden. 
Bijvoorbeeld, iemand kan op straat lopen en betrokken worden bij een ongeluk en daar dood gaan of 
ernstig gewond bij worden. Duidelijk is er niets om de verantwoordelijkheid van het individu aan te wijzen
dat hij op straat wordt aangereden. De enige causale uitleg die voor zo’n ongeluk gegeven kan worden is 
dat hij iets in zijn voorgaande leven gedaan kan hebben waarvoor hij vandaag de prijs betaalt al naar 
gelang zijn Prarabdha (dat voor hem onbekend is).

Er was eens een rechter die in Varanasi woonde. Daar hij een belezen iemand was en aangesteld was als
rechter, had hij niet veel respect voor het religieuze leven, en evenmin voor de Param-Atman, en 
hoewel hij in Varanasi woonde wat de voornaamste zetel van Vishvanath was, de God Shiva, geloofde 
hij nooit in Hem, dus hij ging er nooit heen om de Heer zijn eerbied te betuigen. Maar zijn moeder was 
een heel religieuze en toegewijde ziel – ze probeerde hem altijd op het hart te drukken dat hij eens met 
haar mee moest komen naar de tempel van Vishvanath, maar de rechter zei altijd dat hij een druk bezet 
iemand was met heel veel dingen te doen, en die religieuze dingen werden door onwetende mensen 
gedaan, dus zij mogen gaan bidden tot de God, maar hij had niets met Hem te maken, en daar hij het 
druk had, kon hij niet gaan. Op een zondag drong de moeder aan dat het zondag was en hij geen zaken 
te doen had, dus hij zou met haar mee moeten komen. Ze drong bij hem aan, en als een gehoorzame 
zoon, volgde hij zijn moeder.

Ze gingen naar de tempel in hun voertuig, en net voordat ze er aankwamen was er een ongeluk en 
vanwege het ongeluk moest de rechter lijden. Hij was niet zwaar gewond, maar vanwege de kleine 
verwondingen werd hij heel opgewonden en gaf de moeder de schuld dat hij betrokken was bij dit 
afschuwelijke ongeluk wat hij in het geheel niet wilde accepteren. Hij riep om een dokter en er werd 
wat verband bij hem aangelegd, maar ‘s nachts had hij een droom. In deze doom verscheen de Heer 
Shiva Zelf en zei hem: “Jij dwaze man, je was voorbestemd om een zwaar ongeluk te hebben, en een 
paar ledematen te breken. Er stond je een ernstig ongeluk te overkomen vanwege je wandaden uit je 
vorige leven, maar omdat je moeder er op stond om je naar Mijn deuren te brengen, werd je vonnis 
verminderd en werd je een kleine straf gegeven. Als je hier deze zondag niet was gekomen, zou je vele 
maanden in het ziekenhuis geweest zijn.”

Dus toen hij de volgende morgen opstond, ging hij naar zijn moeder, verontschuldigde zich, legde zijn 
hoofd op haar voeten, en was daarna voor altijd een gelovige, een gelovige in het bestaan van God.

Dit stel wetten is er om het individu te regeren en ze zullen blijven regeren – wat er ook gebeurt is de 
beloning van iemands eigen daden. Men zou deze wetten moeten begrijpen. Als de wetten begrepen zijn, 
zal de ellende die volgt op iets dat een ogenschijnlijk ongeluk is, verminderd worden.
Dan zijn er de wetten die grote aantallen binnen de Samashti (het Universum) regeren. Bijvoorbeeld, er 
zitten vijftig mensen in een boot, en de boot zinkt in de rivier, en men kan niet zeggen dat ze alle vijftig 
hetzelfde lot verdienen. Er kan er een zijn die het verdient of geen een, maar dit is op het niveau van 
Samashti – er moeten bepaalde ongelukken gebeuren. Vanwege de activiteit van Samashti en de Prarabdha 
gebeuren al deze dingen – treinen botsen
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en er sterven honderden mensen; er komt oorlog en duizenden mensen sterven; bij de grens van twee 
verschillende landen staan de strijdkrachten tegenover elkaar en schieten en doden elkaar. Dit wordt niet 
veroorzaakt door de daden van het individu – hoewel er voor alles dat op enig niveau gebeurt, overal door 
mensen betaald moet worden. De voornaamste Godheid van de Samashti is de Param-Atman zelf maar hij 
antwoordt noch met verdriet noch met plezier; wat hem betreft is het enkel een spel – een toneelstuk dat 
wordt opgevoerd en hij is niet betrokken bij de rechtvaardigheid van wat wordt opgevoerd, maar hij moet 
handelen omdat de wetten er zijn en zijn wetten moeten uitgevoerd worden. Aangezien het terugkomt bij 
het individu of op het Vyashti of op het Samashti niveau, is de noodzaak voor begrip dubbel noodzakelijk.
Als men deze twee stellen wetten begrijpt, dan weerhoudt men zich ervan om zichzelf te hechten aan welk 
resultaat er in het leven dan ook komt, of door jezelf of als onderdeel van de universele wetten van de 
natuur.
Hetzelfde principe is uitgelegd in het vierde hoofdstuk van Bhagavad Gita (vers 6-12) waarin Krishna zegt 
dat “dit Universum is door Mij geschapen en daarin zijn er vier kasten en ze werken volgens de wetten, 
maar ik hecht aan geen van hen enig belang. Ik blijf doorgaan zonder enige gehechtheid aan wat er ook in 
deze wereld gebeurt, maar mensen hebben te nemen wat hun kant opkomt. Als ze deze wetten begrijpen, 
dan zullen ze gaan beseffen dat dit Universum, en wat er ook in gebeurt een bedrijf, een toneelstuk is.” Net
als in een toneelstuk, als alle verschillende handelingen opgevoerd zijn, blijft het individu achter het 
gordijn hetzelfde, en heeft geen enkele gehechtheid, en hij reageert niet op de genoegens of ellende van het
toneelstuk op het toneel. Dat is alles wat men moet begrijpen. Als men deze twee stellen wetten kent en 
zich onthecht van de eruit voortvloeiende ellende en verdriet, dan zou men eenvoudig leven volgens de 
wetten, die beiden bestuurd worden door het Absolute hoe dan ook.
In het Universum zal er nooit een tijd zijn dat alles gladjes zal verlopen. In de aard van de dingen zal er 
altijd wat opwinding zijn, want de schepping zelf is het product van opwinding. Er zal aldoor 
onevenwichtigheid zijn. Maar voor het individu is er een manier om uit deze opgewonden staat van het 
universum te ontsnappen en dat is aan jullie allemaal geopperd in de Meditatie, Samadhi en diepe slaap.  
Als je diep in Meditatie bent gegaan dan kom je in een staat van evenwicht waar de wetten je niet 
vervuilen – ze raken je niet. Dat is het enige moment van evenwicht dat beschikbaar is, behalve diepe 
slaap, verder zullen er altijd verstoringen in het Universum zijn en we moeten leren oog in oog met hen te 
staan met onthechting zodat hun uitwerking in ellende, extase of plezier ons niet bindt.

R. We hebben een hoop om over na te denken, maar een ding bevestigt wat Z.H. zojuist gezegd heeft: 
vanwege opwinding in Libanon, moest ons vliegtuig een paar uur naast de route vliegen ten zuiden van de 
Perzische Golf, toch kwamen we eerder in Allahabad aan dan we anders aangekomen waren!

Z.H. U heeft vandaag wat ongemak moeten ondergaan (het zitten op de vloer) – er was niet bekend of u het
zou halen vandaag zodat de inrichting snel gedaan moest worden toen u bij poort aankwam – maar we 
hebben een audiëntie gehad en ik geef u mijn zegeningen voor vandaag en vanaf morgen zullen we om 9 
uur beginnen.

R. We willen doen wat ook maar voor Z.H gelegen is.

J.R. We hebben ons niet ongemakkelijk gevoeld, het is prachtig geweest.

M.A. Het is in elk geval een voorrecht om hier te zijn.

Z.H. Als men de problemen ondergaat, en als men niet voelt dat de problemen bestaan, is dat een teken ten 
goede!

R. We voelen precies hetzelfde als de twee jonge kunstdocenten die u zo vriendelijk heeft ontvangen in 
Varanasi. Ze zeiden dat ze zich na een kwartier praten met Z.H. minstens drie dagen gezuiverd voelden van
alle negativiteit.
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Z.H. Vraagt of de vraag die gisteren beantwoord werd volledig behandeld is? Als er volledige tevredenheid
is zullen we het zo laten, anders kunnen we er verder op ingaan.

R. We zijn vol tevredenheid, in feite wat Z.H. heeft gezegd verdere vragen doen oprijzen, maar we zouden 
er graag dieper op ingaan voordat we ze stellen. Moeten we proberen er nu een vraag over te stellen?

J. Z.H. is het ermee eens dat we kunnen wachten.

R.A. Tijdens on laatste bezoek sprak Z.H. over de drie genades; uit ervaring weet men dat de genade van 
de Goeroe en zijn leiding altijd beschikbaar is, toch zoekt men er niet genoeg naar. Kan ons meer verteld 
worden over het vragen om hulp?

Z.H. Er zijn drie genades die altijd beschikbaar zijn; ze zijn constant en altijd actief, en ze rijzen op uit de 
Param-Atman, de Goeroe en de Shastras (de geschriften). Er is geen belemmering binnen deze drie 
bronnen voor wat betreft de beschikbaarheid van de genades. Hoewel deze drie genades alle drie 
beschikbaar zijn, bereiken ze toch het individu niet en dat is de moeilijkheid. Er is het vierde aspect van 
genade, hetgeen het aspect is van het Zelf – uzelf – de Atman. De reden voor de belemmering in het 
gebruik maken van de genades is omdat er drie bedekkingen zijn, Mala (dikke laag vuil), Vikshepa 
(verstoring) en Kashaya (gehechtheid) die allen komen door Avarana (onwetendheid). Dit zijn de drie 
lagen die de beschikbaarheid voorkomen van de alom aanwezige genades van het Absolute, de Goeroe, de 
Geschriften en de Atman.
Ze werken als volgt – Mala is dat wat je altijd in de tegenovergestelde richting meeneemt van wat er ook 
maar beschikbaar is. Dus zelfs als het geschrift aanwezig is, zelfs als de leiding van de Goeroe beschikbaar
is, zal men zich keren in de tegenovergestelde richting en zal zich er in het geheel niet om bekommeren. 
Dit is de laag van Mala, zo werkt die uit op het individu.
Vikshepa is dat wat tijdelijke belemmeringen schept, dus in plaats van aandacht te geven aan een ding, 
geeft men aandacht aan iets anders – niet noodzakelijkerwijze het tegenovergestelde. Het kan analoog zijn 
maar het zal nooit op het punt komen waarop men moet handelen of aandacht moet geven. Dit is vanwege 
de beweging in de Manas. Deze Vikshepa komt, de geest raakt opgewonden en belemmert de stroom van 
deze genades. De derde is Avarana – het wordt door onwetendheid veroorzaakt, universele onwetendheid. 
Hoewel er een klein lichtje van kennis beschikbaar kan zijn, zal de dikte van de universele onwetendheid 
de beschikbaarheid van al deze genades aan het individu tegenhouden.
Om deze drie belemmeringen teniet te doen – is de enige koers Viveka, onderscheidingsvermogen, Ware 
Kennis. Alleen door onderscheidingsvermogen kunnen al deze drie belemmeringen verwijderd worden. Dit
is een geleidelijk proces dat door de tijd heen zal werken – er kan geen onmiddellijke verwijdering zijn van
al deze drie hindernissen. Het zal geleidelijk zijn. Hoe meer ze verwijderd zijn hoe meer je zult merken dat
je deze drie genades waardeert en eraan beantwoordt. Als deze belemmeringen volledig verwijderd zijn 
dan zul je zien dat je geen behoefte hebt om enige hulp te vragen, omdat je het centrale punt zult bereiken, 
en alle universele genades – die altijd beschikbaar zijn – zullen van jou zijn, en je zult door hen handelen 
zonder enige behoefte aan vragen of het vragen om hulp – de genade zal overal zijn, en aldoor beschikbaar 
zonder enige onderbreking.

R.A. Maar het is toch behulpzaam nietwaar, om de Goeroe als voorbereiding tot de meditatie in de geest te 
houden, dat is een ding, en is het ook niet behulpzaam om de Goeroe in de geest te houden wanneer men in
het gewone leven oog in oog met beslissingen staat?

Z.H. De Atman, de Param-Atman en de Goeroe zijn de Drieëenheid van dezelfde eenheid. In feite is er 
geen verschil tussen de Atman in het individu, de Param-Atman en de Goeroe. Vanwege de toestand in het 
universum, vanwege deze drie aspecten van Mala, Vikshepa en Kashaya die allemaal komen door Avarana,
wordt deze eenheid niet volledig gematerialiseerd. Maar het kan zeker opgeroepen worden en door 
herinnering in actie gebracht worden – zoals u vroeg. Zodra men zich de Goeroe of de Param-Atman of de 
Atman herinnert, komt deze eenheid in actie, en
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vanwege dit herinneren wordt een kracht beschikbaar gesteld aan het individu. De genade wordt inherent. Dus 
Z.H. is het er zeker mee eens dat het goed is dat men zich voor de meditatie, of voor men een besluit neemt in 
dagelijkse activiteiten, zaken of het leven, welke dan ook van de drie herinnert, zodat energie beschikbaar wordt
gemaakt. Wanner de handeling volledig is, zou men zich ook moeten herinneren met een soort dankzegging.

R. Dit lijkt verband te houden met de vraag van mijn vrouw:

J.R. Veel huisvrouwen zoals ikzelf hebben een dag die vele malen gevuld kan worden met werkjes om te doen. Ik 
geniet van het werk en wanneer de herinnering aan de Param Atman komt wordt mijn hart onmiddellijk 
verwarmd. Waarom laat ik zo vaak toe dat de dingen me afscheiden van de werkelijke doener, en het leeuwtje 
teruggaat naar het zich als een schaap te gedragen?

Z.H. Het verband tussen Samashti en de Vyashti – de Param-Atman en de Atman – die relatie is altijd aanwezig. 
Er is nooit enig moment wanneer deze relatie niet werkt, maar zoals eerder gezegd in verband met de vraag van 
Lord Allan, we vergeten deze relatie. Dat gebeurt omdat we betrokken raken in andere dingen en ons de 
werkelijke Doener niet herinneren; maar de relatie is er altijd – we zouden zelfs in onze onwetendheid, of door 
het niet herinneren van de Atman, niet moeten voelen dat de relatie op zou lossen.
Hij wordt alleen levend wanneer het bewustzijn in actie komt hetgeen betekent dat als men zich bewust de 
Param-Atman herinnert, dit geactiveerd wordt.
Bijvoorbeeld, elektriciteit wordt beschikbaar gemaakt door draden en verbindingen, maar de kracht of energie 
van de elektriciteit zal alleen beschikbaar gemaakt worden wanneer de schakelaars aangezet worden; dus we 
moeten de schakelaars aanzetten om verenigd te worden met de energie die nu beschikbaar is gemaakt.
We weten dat we het vergeten. Om deze vergeetachtigheid te helpen moet men op de een of andere manier zijn 
geest overtuigen en tot een besluit komen: een besluit dat niet veranderd zal worden door enige kracht 
naderhand. Een beslissing van deze aard – dat al onze activiteiten gedaan worden vanwege de inspiratie door het
Absolute en alleen voor het Absolute gedaan worden, en dat het gedaan wordt door de krachten die door het 
Absolute beschikbaar worden gemaakt. Welnu, als men tot zo’n soort beslissing komt dan zal men zien dat 
herinneren veel vaker zal voorkomen. Misschien is er geen voortdurend herinneren, maar niettemin zal het veel 
sneller oprijzen.
Lantaarnpalen op straat worden op enige afstand van elkaar gezet en ze worden er neergezet om bepaalde 
plekken te verlichten en het licht verspreidt zich en neemt vanaf de bron langzaam af, en in het midden tussen 
twee lantaarnpalen is er heel weinig licht beschikbaar. Hoe weinig licht er ook beschikbaar is, de weg is 
duidelijk genoeg te zien. Twee herinneringen zijn als deze twee lampen, en ertussenin zal er geen herinneren 
zijn, maar het zal door de twee herinneringen beïnvloed worden.
Dus men moet in de geest eens en voor al besluiten dat alle activiteiten voor de Param-Atman zijn en steeds als 
men genoeg bewustzijn heeft om te herinneren moet men zich herinneren; en zelfs als er tussenin geen 
herinneren is, dan zou men aan het eind van het werk moeten proberen om zich weer te herinneren en dit zal elk 
deel van je activiteiten met licht en bewustzijn vullen. Dan kan je vergeten dat je je als een schaap gedraagt!

M.A. Als zo vaak besef je dat Z.H. al onze vragen heeft beantwoord en voel je je dom om ze weer te stellen. Van 
de vraag die ik vanmorgen aan mr. Jaiswal gaf, begin ik te zien dat Z.H. die gisteren beantwoordde, en vandaag 
weer over ‘het zijn in’, maar ik zou hem zo willen stellen, dat hoewel ik dit idee “ken”, ik het niet in mijn hart 
heb. 
Toen ik gisteren in de tegenwoordigheid van Z.H. kwam, voelde ik me plotseling als een kind met warmte overal 
om me heen. Z.H. heeft gezegd dat men meditatie zou moeten benaderen alsof men zijn liefste gaat ontmoeten. 
Dit antwoord komt steeds weer bij me terug zowel overdag als bij het begin van de meditatie. Het laat me zien 
dat ik gewoonlijk het “idee” van het liefhebben van mijn liefste heb, en nog niet de werkelijke liefde. Kan Z.H. 
dit antwoord verder uitwerken omdat ik voel dat het de sleutel tot voortgang is?

Z.H. Er zijn twee aspecten van hetzelfde ding – de Prem en de Premaspad – de minnaar en de beminde. De twee
staan ook bekend als Atman en Param-Atman. Atman is degene die bemint, en Param-Atman is degene
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die bemind wordt. Ze komen samen in de Antahkarana – ze zijn er reeds; hoewel hetzelfde, worden ze in 
de Antahkarana gezien als twee aspecten vanwege de andere dingen die erbij betrokken zijn. Premaspad, 
het idee dat men zou moeten proberen te voelen dat men zijn liefste gaat ontmoeten, kan uit andere 
voorbeelden gezien worden.
Wanneer men in een of ander kantoor werkt, of zakenpanden, dan snelt men nadat het werk voor de dag 
gedaan is naar huis – daar heeft men weer vele dingen te doen – de relatie met het kind, de moeder, vader, 
zoon en al het andere wat men daar tegen komt – dus het verlaten van het kantoor is niet simpel het werk 
verlaten! Om volledig vrij van het werk te zijn moet men een ander niveau van werk nemen dat dichter bij 
het hart ligt. Als dit gedaan is, zie je dat je probeert om een wat rustiger tijd met je echtgenoot te vinden. 
Deze tijd is in relatie met het ontmoeten van het gezin een beetje dichter bij het Zelf. Als dit gedaan is, zal 
je zien dat zelfs dit niet genoeg is – dan zou je helemaal alleen willen zijn en de natuur zal je dwingen te 
gaan slapen waar je automatisch het Zelf tegenkomt om jezelf weer op te laden, om alle energie die nodig 
is voor de volgende dag te verkrijgen. Dit is de natuurlijke cyclus naar het Zelf.
Als nu de vraag komt over vooruitgang op het spirituele niveau willen we dezelfde cyclus graag herhalen 
op een andere manier en deze manier is de weg van meditatie.
Dus er wordt gesuggereerd dat wanneer je gaat mediteren je je lichaam samenpakt en het neerzet in een 
comfortabele positie zodat het je zonder te hinderen je de vereiste tijd van meditatie gaande zal houden. 
We sluiten de ogen om de buitenwereld buiten te sluiten; we zetten alle geluiden uit die naar ons toe 
komen, zodat we alle relaties met de buitenwereld verbreken en dan komen we bij de adem en de 
bewegende gedachten die ons blijven bezoeken, en we blijven proberen ons van deze heldere gedachten 
(die ons van heel nabij bezoeken) af te scheiden met behulp van de Mantra. Dan vinden we wat stille tijd 
en door oefening kunnen we al deze dingen mogelijk overstijgen – net zoals we in diepe slaap in Samadhi 
gingen; in Samadhi doen we in feite niets maar we worden het Absolute. Daar zijn de Atman en Param-
Atman hetzelfde – de minnaar en de beminde zijn precies hetzelfde.

R. En de Goeroe?

Z.H. Ja, en de Goeroe – dus dit idee dat gegeven is over het ontmoeten van de liefste, kan men 
onderscheiden en voor zichzelf vinden. Naast de geschriften, kan men uit het leven van alledag merken dat
als er een minnaar is dat er dan een beminde is, en er is alleen eenheid van beiden wanneer er 
transcendentie is bereikt.

M.A. Dus als het enkel een idee is bij het begin maakt dat niet uit? Door het herinneren van het idee moet 
men niet hopen op de vervulling behalve in de volledige eenheid? Ik denk dat ik hoopte om te beginnen met
wat in feite het einde van de reis is! Ik bedoel wanneer ik begin met het idee dat ik naar mijn liefste ga, het 
enkel een idee is, ik voel die grootse opwelling van liefde niet, maar misschien is dat omdat ik bij het begin 
naar het einde kijk?

Z.H. De kwestie van beginnen aan het einde is heel interessant omdat er in bewustzijn geen enkele 
verdeeldheid is, geen scheiding – er is geen begin en er is geen einde. Het concept hiervan werd ons 
gegeven als een soort aansporing, zoals aan kinderen gegeven wordt zich om aan een activiteit te wagen. 
Het is enigermate behulpzaam, voor wat het waard is, omdat het mensen ertoe brengt om een betere weg in
te slaan. Ze maken zich los van veel andere dingen. Wanneer ze een geliefd ouder familielid gaan 
ontmoeten - dan geven ze hier meer aandacht aan dan aan andere dingen. Maar aangezien alles in 
bewustzijn verenigd is, zul je zien dat niemand iemand ergens gaat ontmoeten! En toch moet men door de 
meditatie gaan, alleen om zich te ontdoen van de hindernissen, de lagen van onwetendheid etc. Het idee is 
dat het hetzelfde betekent dat bewustzijn slechts een ding is – buiten of binnen. Het Absolute heeft zichzelf
in het kantoor in de familie gemanifesteerd, in de besloten stilte van de slaapkamer, en zelfs in diepe slaap 
wanneer zelfs de zintuigen het individu niet verstoren.
Welnu, we zijn op de een of andere manier vergeten dat het Absolute overal inherent is en klaar is om ons 
met volle kracht te ontmoeten – niet alleen dat men het Absolute in Samadhi met volle kracht ontmoet, 
maar dit Absolute is klaar om u als een tafel, een stoel, als voedsel en alles te ontmoeten. Het is de 
onwetendheid die ons zicht heeft bedekt, en we
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moeten uit deze onwetendheid komen – we kunnen dat niet doen tenzij we in meditatie gaan. Wanneer we 
geleerd hebben om heel dicht bij deze ongedifferentieerde eenheid van het Zelf te komen, dan zullen we 
zien dat het Absolute, dat buiten en schijnbaar gescheiden lijkt te zijn, met jezelf verenigd wordt en er kan 
een tijd zijn dat er geen begin is, er is geen einde, er is geen binnen en er is geen buiten – het is hetzelfde 
Absolute dat overal beschikbaar is en er is nooit enige afscheiding.
Wanneer er ook maar enige eenheid wordt ervaren brengt het onmiddellijk gelukzaligheid in handelingen, 
en dit kan alleen gebeuren wanneer er bewustzijn actief is. Alle eenheid heeft plaats in bewustzijn en in 
elke bewuste handeling is er deze gelukzaligheid die zichzelf ondersteunt. Dus – wanneer men voedsel 
neemt, een stuk fruit oppakt dat sappig is en men proeft en ervaart de frisheid van het sap, spuit er een 
beetje gelukzaligheid uit in de vreugde van het eten, en de zoetheid van de smaak. Vedas verklaren het 
Absolute als “Rasa Vai Sah”, “Hij is het sap of de essentie.” Welnu, dit uitbarsten van de vreugde zelfs bij 
het eten van iets gewoons als fruit, is in essentie een ervaring van het bewustzijn van het Absolute zelf, 
omdat het Absolute zichzelf heeft gemanifesteerd als het sap, en het fruit en de eter.
Alles is altijd verenigd maar vanwege onwetendheid is dit proces vergeten en het moet weer opnieuw  
teruggebracht worden in handeling. In de Vedische tekst wordt hetzelfde uitgelegd door te verklaren dat er 
twee manieren zijn om Eenheid te benaderen – de ene is Anvaya en de andere is Vyatireka. Anvaya is de 
manier van eenheid door toevoeging, Vyatireka is de manier door afscheiding of aftrekken, in de zin van 
onderscheidingsvermogen. Dus door het wegwerpen van het ene ding na het andere bereikt men het Zelf 
omdat dat aan het einde van alles is. Door toevoeging komt men tot het idee van Samashti waar de Param 
Atman de overhand heeft, dus welke weg je ook kiest om te gaan, uiteindelijk zul je naar het Absolute 
komen of als Param Atman of als Atman. Wat je ook bruikbaar lijkt op een bepaald moment, men moet  
beantwoorden aan een van deze twee wegen, want men kan zien dat als het onderscheidingsvermogen, 
Ware Kennis, de Viveka de overhand heeft, er geen scheiding van wat dan ook is – het is het zelfde 
Absolute dat binnenin beschikbaar is gedurende de Meditatie, en dat ook overal beschikbaar is in elke 
soort relatie die we in deze externe en gemanifesteerde wereld vinden. Er is niemand anders om te 
ontmoeten dan het Zelf.

 Dinsdag 23 september

R. Wat Z.H. zei bij de eerste audiëntie, legde zoveel uit dat eerder slechts vaag gevoeld werd – over de twee
aspecten van bestaan – Vyashti en Samashti.
Beginnend bij “Ik heb niets van mezelf”, zijn wij hier op dit moment als vijf acteurs in een toneelspel die 
wachten op het juiste woord dat in onze mond gelegd gaat worden. Dan kan de Samashti, de drievoudige 
Eenheid, het toneelstuk vervolgen. Om dichtbij de Samashti te komen zei Z.H. “het individu moet heel licht
worden” – moet zijn lading zorgen over verleden en toekomst laten vallen. Dus wat nu te vragen? We 
hebben nu een vast geloof in het zijn van de drievoudige Eenheid, maar kunnen die niet waardig 
manifesteren, kunnen Zijn Wil niet uitvoeren en “Zeggen wat we voelen en doen wat we zeggen.” Zijn er 
verder instructies?

Z.H. Het eerste om te begrijpen is dat men zijn tekortkomingen nooit op deze manier moet bekijken, men 
zou altijd het positieve aspect moeten nemen dat welke glorie dan ook er beschikbaar wordt gemaakt in de 
vorm van kracht of energie, macht, intelligentie en wijsheid in actie gebracht moet worden. Ik zal de 
verdeling van energie uitleggen die uitgestraald wordt door het Absolute in dit Universum.
Het Universum is zodanig ontworpen dat elk wezen zijn plaats heeft en met zekere begrensde kracht is 
uitgerust. Binnen deze grens, zullen ze met de handeling die voor hen het meest gepast is, door moeten 
gaan. Het is waar dat ze het beter of slechter kunnen doen, maar altijd binnen zekere grenzen. Dus elk 
wezen is voorzien van bepaalde pluspunten of talenten binnen zijn Antahkarana waarvan hij voor zichzelf, 
zijn familie, zijn maatschappij, zijn land en zo verder gebruik moet maken. Eenieder moet begrijpen 
hoeveel energie er voor hem beschikbaar is om op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd te hanteren.
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In de Gita zegt Krishna dat de handeling met plezier uitgevoerd moet worden, niet onder dwang, niet 
gedwongen, niet dor slavernij van enige aard – dus wat er ook uit de staat van iemands wezen komt, zou 
uitgevoerd moeten worden en dan vergeten moeten worden, zodat van de volgende gelegenheid gebruik 
gemaakt kan worden en dan uitgevoerd. Dit houdt verband met het principe dat men niet hoeft te denken 
over wat men niet kan doen, men zou altijd moeten blijven denken over wat men kan doen. 
De gelukzaligheid is de soort maat, waarvan de grens in elk wezen is ingeplant, en dit schept de kracht in 
elk individu. Van hieruit moet alles zich manifesteren. Als iemand deze grens wil overschrijden, met goede
wil natuurlijk, met de ambitie om extra kracht te hebben om de extra glorie van het Absolute te 
manifesteren – dan zal men merken dat men in moeilijkheden is!

Neem het voorbeeld van iemand die zo’n tien mijl verderop moest reizen om een dringende klus te 
doen, en het was laat en pikdonker. Hij nam zijn lantaarn en kwam het huis uit. Hij keek en zag het 
pikkedonker dat de hele tien mijl naar zijn bestemming zou heersen. Hij dacht aan zijn lantaarntje en 
vroeg zich af hoe hij deze tien mijl duisternis in kon gaan. Hij dacht dat zijn eigen licht niet in staat zou 
zijn hem tien mijl te leiden. Gelukkig kwam er een heilige man voorbij en hij vroeg waarom de man op 
de drempel stond. De man legde zijn angst uit om tien mijl verder de weg te vinden met een licht dat 
slecht drie meter verder scheen. De heilige man zei dat hij zich geen zorgen hoefde te maken omdat 
zodra hij voort stapte, het licht ook verder zou gaan. Het licht zou altijd drie meter voor hem zijn, dus 
geen zorgen – gewoon verder gaan. Dat deed hij, en bereikte zijn bestemming.

Dit stelt enkel vast dat welke kracht er ook binnen de wetten van het Universum, de wetten van Samashti 
en Vyashti in het individu zijn ingesloten, hij er gebruik van moet maken op de best mogelijke manier. 
Elektriciteit wordt beschikbaar gesteld via alle verbindingen en draden, maar als iemand probeert 250 Watt
door een 100 watt lamp te sturen, zal hij uit zichzelf doorslaan. Dit betekent dat mensen bepaalde grenzen 
hebben om de glorie te manifesteren, niet kunnen opeisen, geen extra kracht kunnen hebben omdat ze zo 
niet ontworpen zijn; en dit moet elk van ons zich realiseren.

De mier heeft een bepaalde maat van kracht en binnen die grenzen zal het zijn activiteiten moeten 
uitvoeren. De olifant heeft een andere maat van kracht en daarmee overeenkomstig een verschillend 
lichaam, dus hij zal altijd de kracht gebruiken die voor hem beschikbaar is – de mier kan niet de 
handelingen van de olifant uitvoeren, en evenmin kan de olifant de handelingen van de mier uitvoeren.

Het zijn niet alleen de zogenoemde minder dan menselijk en gewone menselijke wezens die begrensd zijn 
door een bepaalde maat, maar zelfs de incarnaties komen op aarde met begrensde krachten. Van de 
incarnaties die in India worden beschreven wordt gezegd dat ze slechts nedergedaald zijn met zekere 
krachten en dat ze volgens bepaalde getallen worden gereguleerd. Krishna, waarvan verondersteld wordt 
dat hij de ultieme is, daalde neer met zestien maten, hetgeen de volle maat betekent – maar anderen hadden
niet de volle maat – zij hadden er tien, of zes, of vier of drie, wat het ook was. Dit betekent dat er grenzen 
zijn in dit Universum, maar binnen die grenzen kan er veel gedaan worden. Hoe meer je blijft doen, hoe 
meer kracht beschikbaar zal zijn, dus we hoeven ons geen zorgen te maken dat we “niet kunnen doen”, 
maar we zouden bezorgd moeten zijn over welke glorie we kunnen manifesteren en er gelukkig mee zijn. 
Men zou natuurlijk voorzorgen moeten nemen om niet beneden je standaard te vallen.

J. Vroeg toestemming aan R. om een vraag te stellen: In de Vedanta staat een gezegde dat Atman Brahman 
is. Dit betekent dat op zijn minst deze menselijke gestalte, deze menselijke structuur, het vermogen heeft om
alle krachten van Brahman te ontvangen, en volle realisatie te vinden. Als dat waar is, waarom kan Dr. 
Roles ze niet erven? En wat kunnen we in die richting doen?

Z.H. Het zal onmogelijk zijn om bepaalde grenzen te overstijgen, als het niet op het gevoelsniveau is dan 
tenminste toch op het fysieke niveau. Op het emotionele niveau is er geen enkele barrière hoe dan ook, 
hetgeen betekent dat alle krachten beschikbaar zijn. Maar er is een bepaalde grens opgelegd aan het fysieke
lichaam die op de een of andere manier diep gaat, zelfs tot het emotionele niveau en een grens opwerpt. 
Door oefenen op de manier die hier wordt gegeven, is het mogelijk te overstijgen en ver te gaan op de weg 
naar realisatie.
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Gewone mensen hebben bepaalde krachten in zichzelf maar als iemand een worstelaar zou willen worden 
en extra tijd en energie zou wijden aan oefeningen om zijn ledematen te ontwikkelen, kan hij een veel 
betere worstelaar worden dan de gewone mens, en kon hij iedereen verslaan. Maar zelfs een worstelaar zou
als hij tegenover een olifant stond niet in staat zijn om zijn fysieke grens te overschrijden. Dus deze dingen
moeten we dus naar waarde schatten.
Deze benadering om “niet in staat te zijn om te doen” is niet behulpzaam. Ondanks dat hij dat weet, heeft 
Dr. Roles vele grenzen overschreden – dit is een voortdurend kenmerk wat hij iedere keer laat zien. Hij zou
zich hiervan moeten onthouden; hij moet voelen dat hij in staat is de glorie te manifesteren en hij zal zien 
dat deze zal blijven toenemen.
Een kind borrelt over van energie maar heeft niet het intellect of onderscheidingsvermogen. Hij kan 
rondspringen en alles doen wat men hem vraagt. Een jonge man heeft eveneens nog niet de ervaring, 
hoewel hij de energie en ambitie heeft om op weg te gaan, maar het ontbreekt hem aan wijsheid en 
ervaring. Een oude man heeft ervaring en wijsheid, heeft het leven gezien in al zijn aspecten, maar hij heeft
niet veel energie om alles wat door de wijsheid en ervaring is aangedragen, uit te voeren. Er is behoefte om
dit alles samen te brengen. De ervaring en de wijsheid van de ouderen zou gebruikt moeten worden door 
de jongeren.
Z.H. citeerde uit de geschriften: “Het gezelschap van een oude man is essentieel voor wijsheid, kracht en 
succes (Yasha) welke roem zal brengen. Als jonge mensen niet het gezelschap van ouderen hebben, van 
hen met ervaring, zullen zij niet in staat zijn hun wijsheid, hun kracht, hun succes en schittering te 
vergroten.”
Ik stel voor dat de ouderen en de jongeren samen zouden moeten komen en het evenwicht van wijsheid en 
energie te bewerkstelligen zodat het werk van het manifesteren van de glorie van het Absolute door mag 
gaan en gezien kan worden dat het actief is in de maatschappij waar men woont.

In India wordt de ploeg door twee ossen getrokken. Gewoonlijk is een van de twee ossen ouder en 
geoefend in ploegen, en de ander is een jongere die borrelt van energie en heel snel zou willen gaan, en 
hij probeert heel snel te bewegen. De oude os legt hem een beperking op en probeert hem op de lijn te 
houden. Heel, heel langzaam leert de jonge os de noodzaak te waarderen om samen met de oude op te 
gaan, zodat hij zijn energie niet verspilt en hij veel langere tijd kan werken dan de oude.

We moeten het zelfde toepassen in de activiteiten van een maatschappij zodat van de wijsheid en ervaring 
van de ouderen gebruik wordt gemaakt door de jongeren om de glorie te manifesteren.

R.A. Z.H. verwees naar de twee wetten die verantwoordelijk zijn voor het regeren van de twee niveaus van 
Samashti en Vyashti en zei dat we ze zouden moeten begrijpen. Hoe kunnen we dat doen?

Z.H. Het is een heel uitgebreid gebied; er is veel tijd nodig om diep op het onderwerp in te gaan, maar men
kan enige aanwijzingen geven over dit probleem. De wetten zijn voor allen hetzelfde – zowel Samashti als 
Vyashti – maar er is een verschil in de manier waarop deze wetten gehoorzaamd worden door Samashti en 
Vyashti. De wetten worden aldoor volkomen door Samashti gehoorzaamd; er is geen neiging om te 
vergeten, te negeren of niet te gehoorzamen, alleen om te gehoorzamen aan wat verordend wordt. Er is 
geen mogelijke wens of voorkeur of afkeer, maar alleen de wil van het Absolute, en alleen die heeft in 
Samashti de overhand. Maar in verband met Vyashti is dat niet zo. In Vyashti wordt de gelegenheid 
gegeven om te overwegen en te gehoorzamen, of te aarzelen om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen; 
er zijn al die alternatieven om uit te kiezen, en het kan lijken dat de mindere manier veel vaker in iemands 
leven wordt gevolgd dan de betere manier, omdat Vyashti zijn natuur is vergeten.
Dus er zijn andere regels toegepast in Vyashti, die in Samashti in het geheel niet gezien worden; deze extra 
wetten, die van vergelding, zijn oorzaak en gevolg. Als je A deed zul je beloond worden door de vruchten 
van A en als je B deed zul je het bijbehorende effect hebben, dus deze regels blijven doorgaan en maken 
het leven van een mens veel ingewikkelder dan het was ontworpen om in zijn natuur te zijn. Deze 
complexiteit volgt uit de vrije wil die aan de Vyashti is gegeven, mensen in het bijzonder.
Vrijheid wordt gegeven, maar dat betekent niet dat men eigenzinnig zou moeten worden, en te doen wat je 
ook maar zou willen doen. De incarnaties komen in deze wereld en ze zijn zeker vrij – ze zijn door 
niemand gebonden. Toch wordt gezien dat in

716



1975 Een verslag van Audiënties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

welke gedaante of vorm ook de incarnatie neerdaalt, hij zich altijd houdt aan de beschikbare wetten voor 
die bepaalde vorm. Wanneer hij als een zwijn neerdaalt, volgt hij de wetten van het zwijn. Als hij als een 
mens komt, volgt hij de wetten van de mens – hij overstijgt ze in het geheel niet. Het ligt in de natuur van 
de incarnaties dat ze precies zullen uitvoeren wat nodig en wat natuurlijk is. Hetzelfde geldt voor hen die 
wijze mensen zijn. Zij gebruiken hun vrijheid om de wil van het Absolute uit te voeren, niet hun eigen wil, 
hetgeen betekent dat ze beantwoorden aan de universele wetten die zowel het individuele als ook het 
universele regeren.
Een voorman in een fabriek tekent zelf het register, maar de gewone werker moet zijn kaart stempelen om 
de tijd te waarborgen. Als aan werkers dezelfde vrijheid werd gegeven, zou nooit geweten worden of ze 
laat of afwezig waren.
Er zijn drie soorten mensen – de zuivere en de wijze die van nature de wetten zonder enige aarzeling 
uitvoeren; wat er ook bij hen langskomt, ze zullen zich niet druk maken om de uitwerking, maar ze zullen 
de wet uitvoeren die hen gegeven is. Dan zijn er degenen die eigenzinnig ongehoorzaam zijn; ze weten dat 
wat ze doen niet juist is, maar ze zullen niet het juiste doen, ze zullen er eigenzinnig tegenin gaan. Dit 
schept verwarring, en de gewone mens wordt door deze verwarring geleid, dus soms doet hij het juiste en 
soms doet hij het verkeerde. Dit is de meerderheid in de maatschappij, dus het is aan de wijze mens, de 
zuivere mens, om zoveel mensen als hij kan te verzamelen om de zuivere wil van het Absolute uit te 
voeren, en de uitwerking daarvan laat absorberen door diegenen in de buurt die nog niet natuurlijk zijn 
geworden. Alleen hierdoor kunnen de natuurlijke wetten van het Samashti niveau uitgevoerd worden op 
het Vyashti niveau.
De zon die door de Samashti wet geregeerd wordt, heeft nooit duisternis gezien. Het ligt in de natuur van 
de zon dat deze in het geheel nooit duisternis zal tegenkomen, maar het individuele wezen, hoewel hij de 
Atman binnenin zich heeft die veel schitterender is dan de fysieke zon, lijkt allerlei soorten duisternis in 
deze fysieke wereld te zien, dus laat de wijze mens blijven doen wat juist is, anderen verzamelen om zijn 
voorbeeld te volgen en de jongeren blijven leiden.

R. Achter deze vraag van Lord Allan ligt een klein meningsverschil tussen de oude en de jonge os! De oude
os zegt dat je om de wetten te kennen moet studeren, veel studeren, en zelfs Z.H. heeft lang moeten studeren
voor hij Shankaracharya kon zijn, om kennis te verkrijgen die er nu zo prachtig vrij uit ziet. De jonge os 
wil weten of hij er niet op een andere manier kan komen, zoals inspiratie en emotie!

R.A. Mag ik een ding toevoegen: het is niet precies dit, het is of we de wetten kunnen accepteren en ernaar 
handelen; ze gewoon accepteren en handelen?

Z.H. Al naar gelang de menselijke natuur zijn er drie soorten mensen: de mensen die op de weg van 
handeling willen voortgaan, en dan de weg van kennis en dan de weg van toewijding. Ze moeten allemaal 
bepaalde activiteiten uitvoeren. De man van handeling lijkt als hij zichzelf niet heeft voorbereid met kennis
en toewijding heel veel op een Pashu (dier). Maar de andere twee – degene die de weg van wijsheid of 
kennis gaat, en degene die de weg van toewijding gaat – bewijzen dat deze twee overal de overheersende 
wegen zijn, zelfs in India. Er zijn twee kampen, en ze geloven dat de realisatie van het Zelf mogelijk is op 
elke weg, en dienovereenkomstig gaan ze, en beiden hebben tot op zekere hoogte gelijk.
Er kan met vertrouwen gezegd worden dat als men een Mantra aannam die passend is voor de prestatie 
welke men wenst, en de Mantra beoefende op de voorgeschreven manier gedurende de voorgeschreven 
tijd, men dan zal bereiken wat men wil bereiken, en men zal in staat zijn om te doen wat er ook in die 
Mantra is ingesloten. En iemand die op de weg van kennis wil gaan kan ook de kennis verkrijgen en 
bekwaam zijn.
Zij zijn als Patwaris (landmeters) die alle kaarten en plattegronden van de streek en de dorpsboerderijen 
hebben, maar niets kunnen verbouwen. Hun papieren zijn op geen enkele manier productief. Zij die op de 
devotionele weg zijn hebben volledig vertrouwen en bereiken realisatie door oefening en ervaring, en 
hebben mogelijk geen enkele kennis nodig, maar als ze de weg aan anderen moeten uitleggen zijn ze er 
mogelijk niet toe in staat, en omgekeerd – de mens van enkel kennis kan misschien niets in de praktijk 
laten zien. Hoe geleerd iemand ook mag wezen, hoe hij alles tot in het kleinste detail kan uitleggen, hij zal 
in het geheel nooit effectief zijn in het bewegen van de harten van de mensen. Het hart van dezulken wordt
gezien als leeg. Er zijn
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een aantal pandits beschikbaar die alle Shastras kennen en zeker veel beter kunnen spreken dan een 
Sannyasi dat kan, of als een Mahatma kan, maar als je diep in hun leven zou kijken, is het bijna verstoken 
van enige spirituele kwaliteit.
Maar er zijn andere voorbeelden waar alle krachten samengebracht zijn, net als in het leven van de 
oorspronkelijke Shankaracharya. Hij had de handeling, hij had de wijsheid en hij had de toewijding. Alles 
kon in het lichaam van de eerste Shankarachary in de volle maat actief gezien worden.

De oorspronkelijke Shankaracharya placht zijn discipelen in Joshimath voor te gaan, en hen te 
instrueren en uit te leggen, en hen ook onder de discipline voor toewijding te brengen, zoals hij zelf 
gewoon was om te doen. Er was een van zijn discipelen, Giri geheten, die in het geheel niet bezorgd 
was over het kennis aspect maar hij was de grootste toegewijde van de Shankaracharya.

‘s Ochtends placht de Shankaracharya de recitatie en uitleg van de geschriften te leiden, en al zijn 
discipelen waren gewoon samen te komen. Op een dag was Giri heel laat en de andere discipelen 
werden opgewonden over waarom er zo’n lange vertraging was voordat er begonnen werd, enkel met 
het wachten op die stomme man die zich zelf nooit druk maakte over het kennis aspect. Een van de 
discipelen, Padma Pada, werd opgewonden en zei: “ Mijn heer, deze man maakt zich nooit druk om iets
te begrijpen en te leren; hij lijkt heel veel op een beest dat niets om kennis geeft, waarom verspillen we 
onze tijd om te wachten tot hij komt?” Toen wist de Shankaracharya dat deze man, hoewel geleerd en 
volledig geïnformeerd, in de loop van de tijd de weg van toewijding zou veroordelen. Hij wilde hem 
dus voor altijd een les leren.

Toen Giri, deze onwetende discipel, de hal bijna had bereikt, stortte de Shankaracharya zijn krachten in 
hem uit, en Giri begon een van de devotionele geschriften te reciteren die aan Trota Kachanya worden 
toegeschreven. Toen Giri binnenkwam en al deze Shlokas reciteerde, was iedereen verbaasd en vroeg: 
Hoe kan iemand die zo stom is als Giri zulke Shloka’s opstellen en reciteren? Niet alleen reciteren, 
maar samenstellen en originele Shloka’s reciteren.

Toen legde de Shankaracharya uit dat het mogelijk is voor de devotionele mens om alle kennis te erven,
maar dat zulke gevallen heel uitzonderlijk zijn. Het is heel uitzonderlijk dat op enkel een weg alles 
beschikbaar wordt gesteld.

De gebruikelijke behoefte is dat er eenheid is tussen devotie en kennis; deze beide lijnen moeten 
samenwerken, alleen dan is iets wat de moeite waard is mogelijk; in het bijzonder voor dit tijdperk zal 
enkel toewijding niet veel gaan bereiken. Toewijding is nodig, en met toewijding is kennis net zo nodig, 
zodat men effectief kan zijn.
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