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Vrijdag 9 november 

Mr. Whiting citeert een boodschap van N. Windsor uit Londen:
Mogen we aan Zijne Heiligheid de waardering doorgeven van alle leden van de School voor de woorden die hij 
ons toestuurt, van alle mensen die zijn gezicht niet hebben gezien, maar wiens ogen oplichten wanneer deze 
woorden gelezen worden. 

Z.H. Door de woorden was ook het Zelf aanwezig. Het is niet alleen het fysieke lichaam dat er persoonlijk moet 
zijn, maar de fijnere niveaus van Zijn worden in de woorden belichaamd, en met de woorden verschijnt het Zelf.
Men waardeert de boodschap uit Londen en hoopt dat er acht op de woorden wordt geslagen, zodat ze het leven 
van de leden van de School en iedereen die ermee verbonden is, verbeteren.

W. Toen men hier voor de laatste keer was (zes jaar geleden) leek het dat u het ons duidelijk had gemaakt; en 
als we de ware betekenis van uw woorden konden realiseren, hadden we misschien niet hoeven komen om u te 
storen. Toch lijken we uw hulp nodig te hebben zelfs al is uw aanwezigheid altijd bij ons.

Z.H. Elke inspanning die op de Weg wordt gedaan is zelf een realisatie van de Weg. Langzaam maar zeker 
wordt alles gedaan, en men hoeft zich geen zorgen te maken over het einde van de reis die is waar er helemaal 
niets meer gedaan hoeft te worden. Alles dat men kan doen is dag in dag uit deze kleine inspanningen doen. De 
inspanning doen is op zichzelf een deel van de realisatie van het werk, en men voelt zich gelukkig dat deze 
inspanningen om de woorden te begrijpen, gedaan worden.

Een zeker iemand moest naar een andere stad gaan kilometers verderop. Het was nacht en pikdonker, en 
alles wat hij had was een kleine lantaarn die op zijn best een paar stappen kon verlichten. Omdat de reis zo 
lang leek en de nacht zo donker, was hij terneergeslagen en onzeker – onzeker of hij zijn bestemming zou 
bereiken met enkel deze kleine lamp. 

Toen hij bij de deur stond in opperste frustratie en hulpeloosheid, verscheen er toevallig een Gerealiseerde 
Mens die hem vroeg waarom hij bij zijn deur stond met een lantaarn.

De man antwoordde dat hij echt niet wist wat hij moest doen; hoewel hij helemaal klaar was voor de reis, 
leek die zo lang en de nacht zo donker, dat zijn kleine lantaarn echt niet van veel nut kon zijn.

De Gerealiseerde Mens legde hem uit dat het niet nodig was om een lamp te hebben die groot genoeg was 
om de hele weg te verlichten. “Als u verder gaat,” zei hij, “zal de lamp met u mee bewegen, zodat de 
volgende een of twee stappen altijd duidelijk zullen zijn. Alles wat u moet doen is deze lamp vasthouden en 
beginnen met lopen. Als de duisternis verdwijnt (bij het opgaan van de Zon), zult u als u blijft lopen de 
bestemming bereiken bij het volle licht van de dag.”

Hetzelfde geldt voor ieders kleine inspanningen. Na het horen van de woorden, zal het Licht genoeg zijn om het 
doel te bereiken, hoe klein de inspanningen die men kan maken ook zijn. Dan zal er niets meer te doen zijn 
behalve het genieten van de volle gelukzaligheid van Vereniging.

W. Uwe Heiligheid spreekt over ‘licht’, en de woorden die u sprak bij mijn laatste audiëntie brachten zeker 
groot licht aan de mensen in de School. Indertijd zei hij wanneer hij sprak over ‘rust’ (door meditatie): “Uw 
werk is het om ‘rust’ te verschaffen en te zorgen dat ze opgeven.” Kunt u ons meer vertellen?

Z.H. Er zijn drie soorten rust: de lichamelijke rust van het fysieke gebied, de geestelijke rust van het subtiele 
gebied, en de Spirituele rust van het causale gebied. Voor wat betreft het fysieke gebied, iedereen weet dat men 
na een volle dag werken gedurende de nacht rust moet krijgen. Zelfs na inspanning gedurende de dag moet men 
stoppen om te rusten en energie te krijgen om weer te beginnen. De meeste mensen weten hiervan, hoewel niet 
iedereen de kunst verstaat van fysieke rust.
De rust op het subtiele niveau verschijnt tussen het einde van de vervulling van de ene wens en het begin van de 
volgende wens. Dit is de staat van wensloosheid die rust verschaft op het subtiele niveau. Men stopt met alle 
hunkeren, en het denkproces komt tot stilstand.
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De rust op het Spirituele of causale niveau is beschikbaar wanneer alle activiteiten van het fysieke en subtiele 
lichaam – de wensen, het denkproces en zelfs de gevoelens en emoties – stil zijn geworden. Het lichaam, 
Manas, Buddhi en Chitta zijn allemaal stil. Buddhi en Chitta op het causale niveau zijn de uiteindelijke 
initiatiefnemers van alle activiteit, en wanneer er volledige tevredenheid met alles en elke situatie is 
verwezenlijkt en er geen hunkeren is naar enige verdere behoefte, krijgt men de rust van het Spirituele gebied. 
In die rust verschijnt de Atman, als de enige getuige in zijn stralende glorie; en hij observeert het grote stil zijn 
van het gehele universum als een enkele eenheid waarin geen spel van fysieke beweging, mentale beweging of 
zelfs emotionele beweging is. Dit zou beschreven kunnen worden als ‘volledige overgave’ of ‘volledig 
vertrouwen in de Wil van het Absolute’. Men aanvaardt eenvoudigweg alles zonder enige afwijzing of 
tegenstand. Dit zijn de drie (typen of) niveaus van rust welke de School aan haar leden zou moeten verschaffen 
al naar gelang de verschillende behoeften van individuen.

W. Is het mogelijk om verder te vragen naar het werkelijk verschaffen van deze stilte of rust? We lijken de 
woorden van zijn antwoord te kennen, maar het moet nog gerealiseerd worden.

Z.H. De rust of stilte op het fysieke niveau voorziet in voldoende energie om in acht of negen uur activiteit te 
verbruiken door ieder individu… Zo blijft het menselijke ras doorgaan zonder veel problemen. Tenminste de 
mensen met gezond verstand appreciëren dit en voorzien zichzelf van fysieke rust, en blijven in goede 
gezondheid en normale activiteit.
De rust op het subtiele niveau, door het ophouden van met elkaar tegengestelde wensen, geeft een andere 
dimensie aan het idee van rust. In deze dimensie van rust rijst er efficiëntie op, en dit werkt door in alle 
activiteiten – gewoon fysiek werk of artistiek werk. Dus zal rust op dit niveau tussen de vervulling van de ene 
wens en het beginnen van de volgende, beloond worden met efficiëntie.
Het derde of causale niveau van rust, welke diepe stilte of totale onbeweeglijkheid is, ligt in het gebied van het 
Absolute. Aangezien het causale gebied niet beschreven kan worden, leert men erover door zijn uitwerkingen. 
Men kan het zien in de activiteiten en gezindheid van die mensen die zichzelf van Spirituele rust voorzien. Er 
zijn drie prominente kenmerken:
Ten eerste laten ze liefde en genegenheid zien aan alles wat ze tegenkomen. Alle activiteiten zullen met liefde 
worden ingezet, en dan vastgehouden en met liefde gevoed worden tot ze tot hun vervulling komen. Alle relaties
met mensen of activiteiten, direct of indirect, zullen verlicht worden en alleen door liefde en genegenheid geleid 
worden,
Ten tweede zullen hun ideeën, bedoelingen of motieven zuiver en eenvoudig zijn. Zuiverheid en eenvoud maken
de horizon breder, en ze denken en werken voor de gehele mensheid en alleen door de Wetten van het Absolute.
De verdelingen van groepen, rassen of naties verdwijnen en alleen de natuurlijke wetten worden gebruikt. Hun 
gedachten omvatten van nature het geheel van de menselijke familie en haar intrinsieke goedheid.
Ten derde zijn de fysieke bewegingen van zulke mensen alleen ingesteld op het natuurlijke ritme, en het 
resultaat is eenvoud en zuinigheid van beweging. Ze begeven zich nooit hals over kop in een situatie; zijn nooit 
opgewonden; en voeren alle handelingen uit op een efficiënte, sublieme en verfijnde manier. Wat ze ook doen 
komt voort uit stilte, wordt in stilte gehouden en duikt weer onder in dezelfde stilte welke ze ervaren in deze 
grote totale onbeweeglijkheid. Dit zal voor de gewone mens een idee of een standaard neerzetten om naar te 
streven, als hij op de een of andere manier wakker wordt voor de noodzaak om zijn lot te verbeteren.

Als voorbeeld: iedereen hier die heeft leren lezen kon de verzen van een beroemd heldendicht (zoals de 
Ramayana) voordragen en dan de betekenis ervan verklaren; maar als iemand met die diepe stilte zal gaan 
reciteren en uitleggen, dan zullen de liefde en wijsheid door hem heen stromen. Hij duikt diep en haalt er 
frisse en nieuwe verbanden en uitleg uit, en laat overtuigend een diepe indruk achter van liefde en 
toewijding, en van de dichterlijke glorie.

W. Zijne Heiligheid zei dat de meditatie alleen op het onbeweeglijke niveau was. Dit is wat we hebben gepoogd 
om te ontdekken. Kan hij er meer over zeggen?
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Z.H. Het uiteindelijk doel van de meditatie is om deze volkomen onbeweeglijkheid te bereiken, of de diepe
stilte, en deze is heel diep. Geen maatlat kan het meten; het is zonder einde. Het is niet nodig dat men 
gedurende een lange periode in deze staat blijft. Langere meditatie betekent niet het bereiken van deze 
diepe stilte. De meeste tijd die tijdens de meditatie wordt doorgebracht ligt in het voorbereiden om naar 
deze staat te leiden. Misschien zijn er mediterenden die uren lang zitten maar zonder resultaat, want ze 
blijven hun mechanische gedachten volgens gewoonte cycli roeren. Ze eindigen vermoeid, zowel fysiek als
mentaal. Zij die erin slagen om diep te duiken, komen er uit met potentie die uitstraalt van de Wil van het 
Absolute.

Arjuna vroeg tijdens de Mahabaratha episode aan Krishna over de mens met zo een stilte. In de Gita 
wordt zo iemand Sthitaprajna genoemd – ‘ iemand die standvastig en stil is in zijn Kennis en Wezen’. 
Krishna zei dat zo iemand niet opgewonden zou zijn bij ongemak, pijn of ellende. Hij zou niet in 
opstand komen tegen zulke tegenslag. Zelfs als er een ramp gebeurt, geeft hij niet op en voelt hij geen 
spijt – hij geeft alleen aandacht aan het met een lach te boven komen van de gevolgen. Wanneer hij 
geëerd wordt met succes, genoegens of gemakken barst hij nooit uit in gejuich; hij aanvaardt ze 
eenvoudigweg met dankbaarheid en vergeet het dan. Kortom, men kan zeggen dat iemand met deze 
diepe stilte altijd hetzelfde blijft en efficiëntie, wijsheid, liefde en genade laat zien.

W. Dat bewijst dat deze onbeweeglijkheid of stilte altijd aanwezig moet zijn; het schijnt daarom in 
waarheid te zijn dat hier de meditatie begint. 

Z.H. Eerder zou men zeggen dat deze stilte zelf de werkelijke ervaring van meditatie is. Aangezien er geen
beweging is, kan men het geen beginpunt noemen – want er ‘begint’ niets. Wanneer men uit zo’n staat 
komt, dan komt men eruit met een schat, en deze schat is zonder einde. In gewone rust en stilte, herkrijgt 
men slechts iets van de verloren energie, maar als deze stilte bereikt is, is men nooit zonder energie en 
liefde. Zo iemand doet altijd alles fris, nieuw en voor de eerste keer. Dat komt omdat zijn ervaringen en 
bewegingen, geest, Buddhi, instincten en emoties in eenheid samenkomen om elke situatie tegemoet te 
treden. Wanneer hij een probleem aanvat, werken al zijn krachten via deze eenpuntige aandacht.

Gedurende de grote oorlog in India (beschreven in de Mahabharata) werd Karna op een dag benoemd 
tot legeraanvoerder van het gehele leger. Toen hij naar het slagveld ging, zei zijn wegenmenner tegen 
hem: “Hoewel u een groot krijger bent en een efficiënte leider, zal het u niet mogelijk zijn om Arjuna te
overwinnen omdat hij door Shri Krishna ondersteund wordt, die deze diepe stilte heeft bereikt.”

(Karna was trots op zijn afstamming van de Zonne God, en ook op zijn eigen kracht en efficiëntie.)

De wagenmenner vertelde hem een verhaal over een zwerm kraaien. Een van hen was sterk, slim en zag
er knap uit, dus hem maakten ze hun leider. Deze koning van de kraaien voelde zich trots over zijn 
prestaties, en keek daarom neer op alle andere schepselen.

Op een dag verscheen er een zwaan in die omgeving. Ze verzamelden zich allemaal rond de zwaan en 
vroegen hem of hij wist van de grote daden van hun koning. Hij zei daar niet van te weten en wilde hun
koning te zien. De kraaienkoning verscheen en vroeg de zwaan over de verschillende manieren van 
vliegen. De zwaan zei in zijn eenvoud, dat hij slechts een manier kende.

De kraaienkoning begon toen aan een vertoning van zijn 101 manieren van vliegen. Toen hij zijn 101 
soorten acrobatiek had laten zien, wilde de koning de manier van de zwaan zien. De jonge zwaan begon
aan een sierlijke, lichte en natuurlijke vlucht en verhoogde als gewoonlijk langzamerhand zijn snelheid.
Aangezien de kraai klein en vlug was, vloog hij snel, en toen hij zag dat de zwaan achter lag, ging hij 
terug om hem aan te moedigen. De zwaan verhoogde langzamerhand zijn snelheid, en het duurde niet 
lang voordat de kraai vermoeid werd en ging trillen, en uiteindelijk viel in het water van de zee. De 
zwaan kwam naar beneden en redde de kraai en hielp hem terug naar 
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zijn zwerm. Toen schaamde de kraai zich over zijn trots, en dankte de zwaan voor zijn bescheidenheid 
en grootmoedigheid. De zwaan leidde een natuurlijk leven, zie je, terwijl de kraai zich bezig hield met 
acrobatiek en slimheid.

“De uiteindelijke overwinning gaat enkel naar de natuurlijke, standvastige, stille en eenvoudige mens; 
terwijl de slimme, uitgekookte kunstenmakers hun energie verspillen in triviaal gedoe dat alleen maar 
naar hun vernietiging leidt.

Dus, mijn grote meester, u moet de standvastige, stille en natuurlijke Krishna voor de geest houden, 
want niemand kan Hem of iemand die hij wenst te steunen, ooit overstijgen.”

W. Zijne Heiligheid heeft gesproken over meditatie zelf als Yoga, de beoefening van meditatie als 
Dharana, en de herhaling van de mantra als Japa. Zou hij daar meer over kunnen zeggen?

Z.H. Dit is een reis van het individuele Bewustzijn (Vyasthi) naar binnen naar het Universele Bewustzijn 
(Samasthi, het Absolute). Men start de mantra, en herhaalt de mantra, men begint hiermee op het niveau 
van de persoonlijkheid (de Vyasthi) en dan leidt de herhaling van de mantra naar de kale draad van 
meditatie hetgeen de Dharana is. Deze beweging is gericht op slechts een ding, en dat is de de activiteit – 
de Rajas – die betrokken bij het leven is, af te snijden of te verminderen. Hoewel het bekend staat als de 
‘oefening van meditatie’ leidt deze ‘oefening’ naar het einde van alle activiteit. Langzaam en geleidelijk 
heeft deze mars naar niet-activiteit plaats totdat men het gebied van Eenheid (Yoga) bereikt, hetgeen stilte 
of eenheid van zowel de buiten- als van de binnenwereld is. Dit is de ervaring van het Zelf als universeel 
(Samasthi); hier is er geen dualiteit en er blijft geen plaats over om naar toe te bewegen, en er is geen tijd 
om naar te veranderen, want Hij is de plaats, de tijd en ook de substantie. In die diepe stilte, verstilling of 
Yoga, stoppen alle bewegingen, en er is alleen ‘De Ene zonder een tweede’ en dat is Atman Zelf, de 
Waarnemer.
Dit betekent niet dat alle relaties en opwinding uit onze innerlijke universum verdwenen zullen zijn; want 
het geeft alleen aan dat er geen begin van enige opwinding is vanuit de persoonlijkheid. We weten dat er 
vijf niveaus van bewustzijn zijn die bekend staan als bewusteloos, slaap, droom, wakker en Samadhi. Deze
bijzondere staat (Turya) die we aan het bekijken zijn, is uniek en valt niet onder een van de vijf ‘staten van 
bewustzijn’.
Wanner men uit die staat komt voelt men zich vol vreugde, net zoals wanneer je als een groot mens gaat 
bezoeken, je er van terugkeert met onbeschrijflijke vreugde en enthousiasme en voelt dat alles goed, mooi 
en plezierig lijkt. Die staat van Yoga is verstoken van alle vikshepa, opwinding, verlangen, behoefte en 
onwetendheid en is diep stil, zonder enig hunkeren, volkomen tevreden en in alle opzichten volledig.

W. Het lijkt dat mensen in de School voor Meditatie vooral hulp nodig hebben bij dit tweede aspect. Het 
lijkt dat herhaling van de mantra alleen het steeds weer laten klinken is; en omdat de uiteindelijke 
vereniging eenheid is, kan er daar geen probleem zijn. Is er iets om hen bij het tweede aspect te helpen?

Z.H. De Japa (herhaling van de naam van God) kent vele typen. Het kan luid zijn, mild en zelfs stil zijn, 
het kan snel of langzaam zijn, maar het is herhalend en omvat tijd en ritme. Men neemt een mantra en 
herhaalt deze steeds weer, of laat toe dat deze herhaald wordt. De staat van yoga, hoewel die eenheid van 
het zelf met het Universele betekent, betekent alleen het laten vallen van alle onrust of nutteloze activiteit. 
Activiteit is het product van onrust en ambitie, dus yoga betekent het laten vallen van alle verlangens. Deze
verlangens zijn hindernissen op de weg van het ervaren van de eeuwigdurende eenheid van het Zelf en het 
Absolute.
De oefening van meditatie op zich is geen geïsoleerde handeling, het is een reis van het begin van een 
mantra naar het einde van alle opwinding. Dit is een brug waarover men zijn eigen bezit aan wensen en 
activiteiten afgooit terwijl men loopt naar het andere eind. Japa zelf (de handeling van herhaling) heeft 
geen werkelijke potentie. Hoewel een mantra die herhaald en verklankt wordt van nature een Sattvische 
uitwerking schept, is dit alleen toch niet genoeg.
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De oefening van meditatie vereist het verzaken van activiteit. Aan het ene einde (van de brug) is het begin 
van een activiteit en aan het andere eind is de stilte, de onbeweeglijkheid. De oefening van meditatie tussen
deze twee punten is om de mantra op te pakken, mee te gaan met de activiteit van herhaling, en met de 
hulp van de mantra, alles – zelfs de mantra – te laten verdwijnen zonder iets extra te doen. Het ritme van 
de activiteit zal tot rust komen om tot een volledige stilte te komen – niet van een leegte, maar van volheid,
hetgeen de aanwezigheid van het Zelf is.
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