1 972—73 Een verslag van Audiénties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Correspondentie

12 november 1972
Allahabad

Beste Dr. Roles,

Ik ben blij dat ik spoedig van u hoorde na uw terugkeer thuis en ik hoop dat Mrs. Roles en u een
comfortabele terugreis hadden nadat u genoten had van uw bezoek aan de Taj in Agra. Mijn zoon is ook
teruggekeerd uit Itali€, met twee dozen vol mooie dingen.

Toen ik een vertaling van uw Lezing 3 aan Z.H. liet zien, vroeg hij me om te gaan zitten en het hem voor te
lezen. Toen ik dat deed, vond hij het nodig om nog wat meer licht te werpen op de antwoorden van Swami
Ji zodat ze beter begrepen zouden worden door uw gehoor en om de kans op misverstanden zo klein
mogelijk te maken.

1. Z.H. hield veel van de opmerkingen door St. John White en de vraag van Dr. P. Fenwick over:
“Wanneer er hier in School en soms daarbuiten dingen mis gaan, is het geregeld een kwestie van wie het
doet.” Hij overwoog dat onze vorige Samskaras en de zes innerlijke vijanden, i.c. Kama (Wens) Krodha
(Woede), Lobh (Hebzucht), Madh (IJdelheid) etc. maken dat dingen verkeerd gaan. De schuld zou niet aan
God gegeven moeten worden, door te denken dat Hij alles dat gebeurde heeft gemotiveerd. Zoals uitgelegd
in Gita, schept Kama een heleboel Rajoguna, dat op zijn beurt veel kwaad doet.

2. “Aanbidden van God zou niet alleen in een gesloten kamer moeten...” Het moet duidelijk begrepen
worden dat dit het aanbidden in een gesloten kamer op geen enkele manier veroordeelt. Het is daarentegen
noodzakelijk. Het zou alleen in alle handelingen moeten worden aangevuld zoals aangegeven door de
Swami Ji en niet vergeten moeten worden nadat men de kamer uitgaat.

3. De vergelijking van de marionet zou niet te letterlijk genomen moeten worden, omdat als we werkelijk
zo zouden zijn Zelfrealisatie een onmogelijkheid zou zijn. We hebben een Atman, precies de substantie
van Param-Atman, wat de marionet niet heeft.

4. “Je kunt je handelingen en gedachten offeren, of ze goed, slecht of neutraal zijn.”

Z.H. zegt nadrukkelijk dat alleen goede handelingen aan God geofferd moeten worden, en voor wat betreft
slechte handelingen, daar moeten we altijd spijt van hebben en tot Hem bidden om ervoor vergeven te
worden. Param-Atman is niet de bron van enige slechte handeling. Zijn handelingen zijn goed en ordelijk
en daarom heeft orde de overhand in het universum. Als Hij ooit een slechte handeling zou kunnen
initiéren, zou de kosmos onmiddellijk in chaos vervallen. Verkeerde handelingen komen voort zoals
uitgelegd bij (1) boven. We moeten echter in gedachten houden dat precies dezelfde handeling in de ene
situatie goed kan zijn en in de andere slecht.

5. “Het vuur weigert niet om vies linnen te verbranden.” Dat is waar maar de vraag komt nauwelijks boven
omdat vuile kleren gewoon naar de wasserij worden gebracht. We nemen niet de moeite om ze aan het
vuur toe te vertrouwen.

6. “De straatveger kan zijn mand vullen en hem aan God offeren ... als een mand met bloemen”. In de
praktijk is het uiterst moeilijk om geen onderscheid te maken tussen een mand met rommel en bloemen als
een offer aan God. Alles van God is schoon en mooi. Daarom lijkt het aan Hem offeren van iets dat vuil en
lelijk is, tegengesteld aan de geest van aanbidding. Daarom is het traditioneel om bloemen te offeren.

7. “De rol van de soldaat is om te doden....” maar een jager kan doden niet als zijn rol zien. We moeten
uiterst voorzichtig zijn bij het zoeken naar uitzonderingen op de algemene regel dat geweldloosheid de
grootste deugd is. Het is waar dat Krishna aan Arjuna de raad gaf om te vechten. Maar dat werd gedaan
toen de vijand voor klaar stond om een aanval te ontketenen, en alle pogingen afwees
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tot een vreedzaam vergelijk.

8. Proberen om de film op het kosmische scherm te veranderen. We hoeven dat in het geheel niet te doen,
daar het kosmische scherm voortdurend een veelvoud aan verschillende films vertoont en we altijd een
film kunnen uitzoeken die we leuk kunnen vinden. Net zoals een groot aantal bioscopen in de stad
verschillende films vertonen en we alleen gaan naar die ene die de film van onze keuze vertoont — in plaats
van dat we proberen om de film die vertoond wordt in een bepaalde bioscoop, te veranderen.

Z.H. waardeerde uw afsluitende opmerkingen.

Met hartelijke groeten van ons allemaal voor u en Mw. Roles.

Hoogachtend,

Rlal Dixit.

P.S. Ik heb geen antwoorden gestuurd naar Mr. Rabeneck, omdat ik denk dat uw vragen de zijne
overlapten.

19 november 1972
Allahabad
Dandi Swami Bhagwat-Ananda Saraswati

Beste Dr. Roles,

Uw brief die op 24 oktober gedateerd was, werd doorgestuurd van Allahabad naar mijn huidige adres en
werd een paar dagen geleden door mij ontvangen. Het spijt me dat ik u geen direct antwoord kon sturen
vanwege zware verplichtingen hier.

De mens is enkel een instrument in de hand van God die het Zelf (is) van Allen en iedereen moet daarom
zijn individuele rol spelen in dit eeuwige toneelstuk volgens Zijn onverbiddelijke Wil en aansporingen. Als
we deze waarheid voortdurend in de geest houden, kunnen we misschien vrij zijn van de meest
onbedwingbare vijand in onze spirituele vooruitgang — het Ego, dat als een donker dek op de Param-Atman
(Zuiver Bewustzijn) binnenin ons verblijft zo lang als het hem toegestaan wordt op zijn eigen manier van
Onwetendheid te handelen. Daarom moeten alle lof en bewondering die in uw brief worden geuit, gericht
worden aan God (de eeuwige souffleur) die dit lichaam aanspoorde om de vragen tot uw tevredenheid te
beantwoorden.

Van nature houd ik van eenzaamheid en probeer weg te blijven van de drukte van het gemeente-leven,
maar mensen slepen me van tijd tot tijd, uit liefde en eerbied voor me, met kracht naar verschillende taken.
Het spijt me niet, omdat het allemaal voorbestemd is. Nadat ik de Conferentie van de Mahatmas had
bijgewoond waar ik gekozen werd tot President moest ik naar Dhampur komen wat 700 km weg is van
Allahabad om een vergadering voor te zitten van de meest geleerde Sanskriet Geleerden van India. Beide
conferenties waren een groot succes. Ik ben van plan om aan het eind van deze maand terug naar
Allahabad te gaan. Van 23 tot 31 december 1972 moet ik een grote Vedanta Conferentie in Bihar
voorzitten waar niet alleen de eminente Heiligen van India maar ook de beste geleerden van andere delen
van de wereld waarschijnlijk aan deelnemen. In januari en februari 1973 zal ik in Allahabad blijven. Mijn
programma vanaf maart is tamelijk onzeker. U kunt me in elk geval schrijven wanneer u maar wilt, over
spirituele kwesties van technische of niet-technische aard en ik zal proberen u op die punten naar beste
vermogen tevreden te stellen. Het kan zijn dat er enige vertraging optreedt bij het sturen van een antwoord
op uw vragen, wanneer ik op tournee ben, dat is duidelijk.

U kunt me altijd schrijven per adres naar De Shankaracharya Asram in Allahabad. Mijn brieven worden
door niemand behalve door mijzelf geopend. Alle brieven die voor mij bestemd zijn, worden door mijn
persoonlijke assistent daar ontvangen en waar nodig, naar mij doorgestuurd wanneer ik op tournee ben. U
zou wel mijn volledige naam moeten noemen op de envelop van de brief.

Ik hoop dat deze brief u in de allerbeste gezondheid en opgewektheid zal aantreffen.

Met de beste wensen,

Hoogachtend,

Dandi Swami Bhagwat-Ananda Saraswati.
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21 november 1972
Londen

Beste meneer Dixit,

Ik was heel blij om uw brief van de 12° te ontvangen die vanmorgen arriveerde en ik ben uiterst dankbaar
voor de commentaren die u kreeg van Z.H., die de meeste twijfels die onze mensen hier hebben geuit toen
ze de citaten van Dandi Swami hoorden, direct beantwoorden.

Als u de kans krijgt, zou ik graag willen dat u doorgeeft aan Z.H. dat ik dankbare brieven heb ontvangen
uit Nieuw Zeeland en andere landen en ook van de mensen in Londen voor sommige dingen die Dandi
Swami zei, die nauw overstemden met wat hijzelf had gezegd in zijn persoonlijke gesprekken met ons.

Ik begrijp uit zijn commentaar dat hij er niet voor is dat ik probeer te blijven corresponderen met de Swami
hoewel ik geheel bereid zou zijn dat te doen teneinde iets van de eigen tijd en energie van Z.H. te besparen.
Hoogachtend,

F.CR.

22 november 1972
Londen

Beste Mr. Dixit,

De citaten die Z.H. heeft gehad (Lezing 3) zijn praktisch alles wat we tot dusverre van Dandi Swami
hebben gebruikt. Tot het eind van dit jaar zullen alle groepen hier in Londen en ook in de andere landen
alleen de antwoorden van Shankaracharya op de vragen die we hem stelden, bestuderen en bespreken.
We hebben echter gisteren een grote bijeenkomst gehouden waarvoor iedereen die de meditatie is gegeven
(of het nu onlangs was of in het verleden) was uitgenodigd. Enkele honderden kwamen omdat ze gehoord
hadden dat we net terug gekomen waren uit India; ze waren allemaal benieuwd om iets te horen wat hun
meditatie zou verbeteren. Ingesloten is de brief die Mr. Allan en ik hen voorgelezen hebben; deze bevat
twee dingen die we van Dandi Swami geleerd hebben en die we onmiddellijk als waar hadden
aangenomen. De mensen waren vol vreugde bij het horen van de woorden van Z.H. en we hopen dat deze
bijeenkomst iets van zijn spirituele invloed overbracht, en dat mijn interpretatie van zijn verhaal niet
foutief is.

Dit gaat samen met de andere antwoorden die Z.H. vorige maand heeft gegeven, naar Mr. Rabeneck in
New York tezamen met de antwoorden van Dandi Swami op zijn eigen vragen over Laghu-Vakya-Vritti.
Hoogachtend,

F.CR.

Bijlage 72/3

4 december 1972
Allahabad

Beste Dr. Roles,

Ik heb uw brieven van 21 en 22 november ontvangen. Z.H. was echter pas gisteren hier en toen ik hem
vanmorgen ging opzoeken werd me gezegd dat hij weer weg was gegaan. Uw boodschap kon daarom niet
aan hem overgebracht worden en ik zal dat doen bij de eerstvolgende gelegenheid. Mij is gezegd dat het
onwaarschijnlijk is dat hij binnen twee weken terugkomt.

Toen ik hem de laatste keer zag met uw vorige brief gaf hij me geen aanwijzing over of hij ervoor was
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dat u zou proberen voor de correspondentie met de Dandi Swami te vervolgen. Misschien kunt u een ervan
proberen.

Ik heb met grote belangstelling het verslag gelezen van het gesprek dat plaats vond in Colet House op 21
november. En daar het lezen van zo’n zaak gelijk staat aan goed gezelschap, zal het een gunstige invloed
uit moeten oefenen op de geest van iedereen die het overdenkt.

Het is goed om te weten dat de kleurendia’s die u van ons nam er goed uitzagen, en dat u voorstelt om hun
vergrotingen op te sturen als ze klaar zijn. Ik zal er natuurlijk naar uitkijken om ze te ontvangen zodat we
kunnen zien hoe we er uitzien. We kunnen anderen zien, maar niet onszelf!

Hoogachtend,

Rlal Dixit.

18 december 1972
Allahabad

Beste Dr. Roles,

Z.H. is weg geweest sinds ik u de laatste keer schreef. Maar er is me verteld dat hij over een paar dagen
naar Allahabad terug zou moeten keren.

Tussen haakjes, gedurende uw gesprekken hier met de Dandi Swami, heb ik gezien dat hij stevige
bezwaren had tegen uw gebruik van de uitdrukking “de geest verstillen”. Hij zei: “Verstillen is een zeer
verfoeilijk woord.” Hijj stelde in plaats daarvan ‘sublimatie’ voor.

Terwijl ik het in principe met Swami Ji eens was, voelde ik dat ‘verstillen’, wat het ook mag betekenen,
ook gunstig was voor de meeste mensen. Aan de andere kant zullen velen ‘sublimatie’ zeer moeilijk
vinden zonder de hulp van een psycholoog.

Hoogachtend,

Rlal Dixit.

29 januari 1973
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Z.H. had voor vandaag vastgelegd dat hij naar uw brieven van 31 december en 10 januari zou kijken. Hier
zijn de antwoorden.

31 december
Z.H. zegt u zeer hartelijk dank voor uw Nieuwjaarsgroeten en voor de beste wensen voor zijn gezondheid
en welzijn in zijn spirituele en religieuze werk in de allergrootste mate.

10 januari

Naar mijn inzicht bent u net als Vibhishana, wiens eerste gedachte aan Rama was en als resultaat daarvan
toen werd gezegend met een ontmoeting met Hanuman. Daarna probeerde Vibishana Ravana, de
belichaming van Ahankara, tot inzicht te brengen, maar werd beledigd. Daarna kwam hij onder de
bescherming van Rama. Door de genade van Rama verkreeg Vibishana zowel de spirituele als de wereldse
koninkrijken. Atman, de belichaming van Rama doodde Ravana. Daarna regeerde Vibishana, de mens, ook
over een werelds koninkrijk, daar hij de Param-Atman in de geest hield zoals Rama dat bevolen had. Dus
zo werden zowel zijn wereldlijke als zijn niet-wereldlijke missies beiden succesvol.

Ik neem aan dat u Vibishana bent, en niet Ravana.
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Uw brief die op 16 januari gedateerd was en een andere van Mr. Rabeneck kwamen aan op de 27°. Z.H.
vroeg me om ze na 3 februari te brengen wanneer de drukte van de Mela afneemt. Ik heb zijn Mela
toespraken af en toe bijgewoond en heb aantekeningen voor u gemaakt. Maar laat me er eerst nog een paar
bijwonen om te beoordelen welke een westers gehoor het meest interessant zal vinden naast de
voornamelijk Hindoe-toehoorders van de Mela.

Met de beste wensen en groeten,

Hoogachtend,

Rlal Dixit.

28 januari 1973
Allhabad

Mela

Het woord ‘RAM?” bezit speciale aantrekkingskrachten en eigenschappen. De trillende (rollende) klank
‘RA’ stuurt de geest naar de trillingen van zulke vibrerende vormen van energie zoals die in de zon, de
hemellichamen en het vuur etc. leeft, waarmee het toneelstuk van het universum uit niets vorm begon te
krijgen.

Daarna kalmeert de klank ‘M’ met zijn zoemende klank, alles tot iets waar woorden tekort schieten.

Dit zegt echter slechts een klein beetje voor zijn belang en subtiele uitwerkingen; hoewel een nabije
observatie van de dingen om ons heen een hele rij van zijn geheimen het een na het ander zou onthullen.
Om slechts een grof voorbeeld te noemen: Observeer de klank van de grote ovens van de Bhilai
Staalfabriek, die stromen gesmolten ijzer uitstorten. Je hoort voortdurend ‘Rrrr-m! Rrrr-m! ... ...” Dus deze
klank wordt voortgebracht als een harde substantie zoals ijzer smelt, zuivert, nog beter staal wordt.

Dit zou op een vergezocht voorbeeld kunnen lijken om het punt te maken, en dat geldt stuk voor stuk voor
elk voorbeeld dat individueel genoemd werd.

Maar als we het opgetelde bewijs als een geheel beschouwen, worden we tot een meer overtuigende
conclusie geleid:

Aldus was Hanuman in staat, door het herinneren van de heilige Naam, de Grote Param-Atman onder zijn
wil te brengen.

Valmiki gebruikte het met letters die per ongeluk zelfs omgedraaid waren, en werd zelf als Param-Atman.
Panini, de schrijver van onsterfelijke roem, zegt dat zodra een woord wordt geuit, het de gedachte schept
aan het voorwerp dat het vertegenwoordigt.

Aldus leeft ‘RAM’ in alles, in elk hart en neemt iedere vorm aan. Het is echter, Een en slechts Een.

29 januari 1973
Allahabad

Mela Toespraak

Het naleven van de verschillende disciplines brengt ons niet naar de Param-Atman. Het zuivert enkel de
Chitta en dan komt de Param-Atman Zelf erin; en het naleven van de disciplines is alleen nodig totdat het
smelten en de zuivering van Chitta volledig is.

Deze ideeén komen niet bij denkers op. Denkers willen feitelijk niets, zelfs niet God. Ze willen enkel een
zuivering van de Antahkarana.
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Tenslotte mag ik misschien noemen dat hoewel Prarabdha behulpzaam of niet behulpzaam kan zijn bij onze
wereldse inspanningen, het toch niet in de weg staat bij onze spirituele vooruitgang. Bijvoorbeeld: het reciteren
van een Mantra zal behulpzaam zijn zelfs als de rug niet recht is. Als de omstandigheden het niet toestaan dat
wij gaan zitten om op de voorgeschreven manier te aanbidden, kunnen we het zelfs in de geest doen op welke
manier dan ook die de omstandigheden toelaten. Maar wat verkeerd is, is om het uit te stellen, daar een schuld
uitstellen ons niet behoedt voor het moeten terugbetalen, maar enkel de last van de rente die we moeten betalen,
groter maakt.

Toespraak op de Mela

Vergeleken met de enorme grootte van het universum waar we in leven, is dit menselijk lichaam van ons slechts
een stofdeeltje. Vergeleken met de onbegrensde attributen van de Param-Atman, is onze (Buddhi) als een
druppel in de oceaan. En het probleem dat voor ons ligt is hoe zo’n grote Param-Atman te lijf te gaan met zulke
kleine middelen. Schijnbaar een hopeloze onderneming. Maar hoop komt uit het gezegde: “God helpt hen die
zichzelf helpen”, wat gelukkig waar is.

De werkelijke oorzaak van mislukkingen is niet de ontoereikendheid van de middelen, maar een
ontoereikendheid van vastberadenheid. Vooropgesteld dat de vastberadenheid sterk genoeg is, bereiken zelfs
kleine dingen grote resultaten, omdat bij het zien van de onbuigzaamheid van vastberadenheid het hart van God
smelt en Hij Zelf ons te hulp komt.

Dit wordt geillustreerd door het verhaal van de twee vogels wier eieren door de zee waren weggespoeld. Ze
besloten om de zee op te vullen. Ze pikten met hun bekjes druppels zeewater op en lieten die op het strand
vallen, en vandaar pikten ze wat zand op en lieten dat in de zee vallen. Dit ging zo enige tijd door. Toen
andere vogels dit zagen, gingen ze meedoen totdat het een eigenaardig gezicht was geworden.

Rishi Agastya kwam toevallig die kant op, en bij het zien van het grappige dat er gebeurde, informeerde hij
waar het om ging. De vogels vertelden hem hun verhaal.

“Denken jullie echt,” vroeg de Rishi, “dat jullie dit werk kunnen afmaken zelfs als jullie je hele leven dag en
nacht doorwerken?”

“Nee. Maar we zijn vastbesloten om niet alleen dit leven maar duizend levens of zelfs meer aan dit werk te
wijden tot het af is. We zijn er zeker van dat we dit onrecht dat de zee ons onschuldige nageslacht heeft
aangedaan, niet willen verdragen.”

De Rishi was geroerd door de rechtvaardige zaak van de vogels en hun sterke vastberadenheid om hun
eieren terug te krijgen van de zee. Hij gebruikte zijn Yogi-krachten om de eieren van de vogels bij hen terug
te brengen.

Dit is een standaardverhaal dat altijd geciteerd wordt om te illustreren hoe sterk je vastberadenheid moet zijn als
je klein bent en je taak groot is.

De Geschriften nu zeggen dat Param-Atman bereikt kan worden door bepaalde vastgelegde disciplines te
doorlopen. Maar wij zien mensen die ze allemaal geprobeerd hebben en toch niets bereikt hebben. De reden is
dat we voor Param-Atman geen wetten kunnen maken zoals Newton dat deed voor het fysieke universum, en er
dan zeker van kunnen zijn dat alles volgens die wet zal gaan. De eenheid met de Param-Atman wordt uitsluitend
door Zijn genade bereikt, wanneer zijn hart smelt bij het zien van de rotsvaste vastberadenheid van de
toegewijde.

Een Aryan Samajist (een sekte die, onder andere, afgoderij veroordeelt) en iemand die afgoden aanbad
woonden naast elkaar. Dag in dag uit viel de eerste de laatste lastig om het aanbidden van afgoden op te
geven en te beginnen met bidden tot de alles doordringende en almachtige God. Uiteindelijk werd dit
kwellen onverdraaglijk voor de toegewijde en hij zei een oprecht gebed tot zijn godheid, Krishna, om hem te
verlossen van deze lastige buur.

Toen toonde Krishna zichzelf in een droom aan de Arya Samajist, maar hij veroordeelde hem in de droom en

zei hem dat hij Krishna helemaal niet herkende. Toen hij wakker werd, zag hij een visioen van Krishna voor
zijn ogen. Hij draaide zijn hoofd ervan weg, maar in welke richting hij ook keek, hij zag hetzelfde visioen.
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Dit maakte hem ten einde raad. Toen hij dit alles aan de toegewijde vertelde, verontschuldigde hij zich
voor zijn eerdere gedrag.

De toegewijde huilde voor de godheid en klaagde dat de Meester Zichzelf niet aan hem liet zien
ondanks alle jaren van toewijding, en in plaats daarvan aan de andere man verscheen die hem ontkende.
Toen verscheen Krishna ook in zijn droom en troostte hem dat wat hij deed op zijn eigen verzoek was.

Er zijn zeven achtereenvolgende stadia als de treden van een ladder, die ieder leiden naar de volgende,
totdat het eindstadium is bereikt. Dat zijn:

1. Het eerste stadium is goede handelingen, die leiden tot:

2. Het tweede stadium, en dat is goede gedachten.

3. Goede gedachten leiden tot het derde stadium, wat afname van slechte gedachten is.

4. Afnemen van slechte gedachten leidt tot het vierde stadium, hetgeen Satoguna is.

5. Satoguna leidt tot het vijfde stadium, wat verminderen van wereldse aantrekkingskrachten is.

6. Afname van wereldse aantrekkingskrachten leidt tot het zesde stadium, hetgeen het opgeven van
wereldse doelen is.

7. Het opgeven van wereldse doelen leidt tot het zevende en laatste stadium, en dat is vrijheid van alle
gedachten over het eigen zelf, en het eigen persoonlijk voordeel.

Eens zag ik een Mahatma in Amarkantak, die in het geheel geen kleren droeg. Ik vroeg hem waarom hij
de universeel aanvaarde maatschappelijk gewoonte van het bedekken van het lichaam brak, en wat er
mis mee was. Ik zag echter dat hij als hij dorst had hij niet met woorden om water vroeg, maar er alleen
dorstig uitzag. lemand gaf hem een glas water. Hoewel hij het dronk, hield hij het glas zelfs niet in zijn
hand. Dit liet zien dat hij niet zijn toevlucht nam tot een fysieke handeling om zijn lichamelijke
behoeften te bevredigen. Dit was zijn eigen manier om een vrij leven te leiden. Hij had het natuurlijk
ietsjes anders kunnen doen.

Vragen over procedures moeten beantwoord worden in de taal van de procedure. Vragen die verband
houden met gebed moeten beantwoord worden in de taal van gebed. Die verband houden met Vedanta
moeten beantwoord worden in de taal van Vedanta. Anders leiden ze tot het aanbieden van iets wat niet
feitelijk nodig is. Het zou iets zijn als het aanbieden van voedsel aan iemand die niet hongerig is, of water
aan iemand die niet dorstig is. Voor wat betreft de methode van aanpak door gebed, kunnen fouten in de
procedure vergeven worden. Maar dit is geen ideaal, zelfs geen regel.

29 januari 1973
Allahabad

Toespraak op de Mela

De vorige spreker legde het verhaal van Sita uit, de vrouw van Rama, zoals dat zich in de Epische
Ramayana voor ons ontvouwde. Net zoals Koning Rama de fundamentele Param-Atman
vertegenwoordigt, vertegenwoordigt Sita, zijn Koningin, fundamentele energie. Energie is het vermogen
van een lichaam om werk te verrichten. Een lichaamsloze Param-Atman kan daarom geen werk uitvoeren
en het moet voor dit doel energie aannemen. Maar als er energie wordt aangenomen, moet er enige
identiteit zijn om het aan te nemen — anders kan er geen aanname zijn. Als er energie moet zijn, moet er
dus ook een voertuig zijn om het over te brengen; net als er golven zijn moet er ook een medium zijn om
ze door te geven.

De twee identiteiten, van de fundamentele Param-Atman en de fundamentele energie, zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden, hoewel ze voor het gemak gekend worden door gescheiden namen en verschillende
toegekende kenmerken. Aldus zijn Rama en Sita, hoewel verschillend, toch hetzelfde. En alles dat aan
Rama wordt toegekend in het verhaal van Rama
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en Sita, wordt gedaan door Sita, omdat werk zonder energie niet gedaan kan worden. Het is feitelijk enkel
het vertonen van energie dat ons kennis kan laten maken met de bezitter van energie — de Param-
Atman.Aldus trekt energie ons tot de aanwezigheid van Param-Atman. Dit is wat in de Upanisads gekend
wordt onder de naam van Brahma-Vidya, de Goddelijke Kennis.

Mensen die kennis bezitten worden er soms teveel door geobsedeerd en gaan een trots van superioriteit
voelen, en veroordelen zelfs Bhakti (weg van toewijding). Dit is misbruik van kennis. Trots heeft ook een
plek in ons leven en we mogen het allemaal bezitten, maar het gebruiken ervan is natuurlijk alleen om te
voorkomen dat we te laag zinken in onwaardige neigingen. Zo heeft ook het Individuele ego (Ahankara)*
een plek in ons leven en het gebruik ervan is een aansporing tot plicht. Bijvoorbeeld, het Ahankara van het
zijn van een politieman zou een politieman moeten aansporen om zijn plichten te doen met alle
waardigheid van zijn rang!

Het zijn de ‘Binnenlandse Zaken” [Autonoom] die ons naar het pad van Bhakti sturen. Bhakti kan
ideologie beter gebruiken dan al het intellectuele redeneren. Want zelfs als de beoordeling bij tijd en wijle
verkeerd zit op details, maakt dat vaak niet uit voor iemand op het pad van Bhakti.

We achten ons menselijk intellect, de Buddhi hoog. Maar we vergeten dat het ontworpen is om alleen
binnen wereldse begrenzingen te werken. Param-Atman gaat voorbij aan de wereldse begrenzingen en is
dus buiten bereik van Buddhi. Hier bereikt het toegewijde hart het doel. Buddhi kan ons op zijn hoogst bij
de deur brengen en laat ons daar dan over aan onszelf, het heeft geen verdere benadering. Daar het niet
verder kan gaan, is alles wat het kan doen ons weghouden van de Param-Atman!

In de context van Buddhi, vormt het voorbeeld van Kunti (de diepbedroefde moeder in het epos van de
Mahabharata) een interessante redenering. Het is uniek in de zin dat niemand behalve zij ooit specifiek
heeft gevraagd om tegenslagen te geven, terwijl ieder ander in de geschiedenis gevraagd heeft om bevrijd
te worden van tegenslagen:

“Toen Krishna na de oorlog vertrok, vroegen alle anderen om de een of ander gunst. Toen het de beurt
van Kunti was, zei ze: “Geef me wat tegenslag of anders blijf aldoor bij me.” “Maar waarom
tegenslag?” “Omdat ik in het verleden altijd aan U dacht en U bij me bracht steeds wanneer er
tegenslag was, en nooit wanneer die er niet was.”

*Over het Indiase woord Ahankara kan men het beste denken als de gehele individualiteit van een gegeven persoon — een mengsel
van de ‘essentie’ (aangeboren), zijn ‘persoonlijkheid’ (verkregen) en zijn ‘Ziel’, die innerlijke natuur die vrijwel altijd hetzelfde
blijft.

3 februari 1973
Allahabad

Toespraak in de Mela

Wijsheid leeft in het hart van ieder van ons. Maar in plaats van als een constante stroom te stromen,
stroomt het en afwisselend neemt het af. Daarom handelen we soms juist en soms verkeerd. Soms zijn we
deugdzaam, soms zondig. Elk jaar verzamelen jullie je voor de Mela, en zonder twijfel hebben jullie
voordeel getrokken uit het contact en de preken van de heilige mensen die jullie hier vinden. Maar deze
uitwerking houdt geen stand en wanneer de tijd voor de volgende Mela is aangebroken verliezen velen van
jullie wat er gewonnen was en worden jullie als vroeger waren. Dan wonen jullie weer een Mela bij,
winnen er wat bij alleen om het weer te verliezen. Dus deze afwisselende winst en verlies gaat oneindig
door, neutraliseert elkaar en de resterende dagen van het leven worden minder en minder. Zelfs tijdens
jullie gewone leven schijnt en vervaagt de wijsheid met tussenpozen. Op sommige momenten zijn we heel
heilig en andere ogenblikken heel onheilig. Soms dromen we dat we een koning zijn geworden, soms om
tot bedelaar gedegradeerd te worden. De reden voor dit alles is dat we de Param-Atman naar de
achtergrond hebben geduwd en Ahankara op de voorgrond hebben gezet.
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Het woord Ahankara wordt geregeld behandeld als een synoniem voor trots in gewone taal en we
beschouwen het als een ongewenste kwaliteit. Als je al wat Ahankara hebt, kun je het maar beter
hemelhoog optillen. Anders laat het zakken, zakken, zakken.

Een Mahatma placht te zeggen: “Er is geen Mahatma zoals ik”. Mensen zeiden: “Het is de grens van
Ahankara om dat te zeggen. Hoe betaamt u dat, u die een Mahatma bent?”” Hij antwoordde: “Iedereen is
of beter dan ik, of slechter. Maar er is niemand hetzelfde als ik. Dus ik heb gelijk.”

Dit heeft een diepere betekenis. Inderdaad is ieder van ons uniek — er bestaat geen gelijke nergens ter
wereld. Toch is het heden ten dage modieus geworden om over gelijkheid te praten. Maar kun je ergens in
het uitgestrekte gebied van de schepping gelijkheid vinden? De wereld betekent niets dan variéteit, en
variéteit betekent niets dan het bestaan van verschillen. Als deze verschillen, de verschillen tussen het ene
en het andere ding verdwijnen, dan zou de gehele wereld verdwijnen zoals ze dat doet in de droomloze
slaap.

Jullie hebben zojuist het verhaal gehoord hoe Hanuman Lanka afbrandde, het fort van Ravana. Onze
onwetendheid van de Waarheid is het fort van kwaad. Laat ons het “afbranden” met het vuur van wijsheid.
Als de onwetendheid zo is verbrand, zullen de foute meningen erin ook verbranden. Dan zou er niets meer
over zijn om de Param-Atman te verbergen.

In plaats van dit te doen, gaan de mensen steevast aan een Mahatma of een Goeroe vragen: “Heer, weest u
zo vriendelijk om mij de Param-Atman te laten zien. Ik ben daar zeer verlangend naar.” Maar de arme
Goeroe moet een enorme hoeveelheid graafwerk verrichten voor hij dat kan doen, waar mensen geen
geduld voor hebben.

Bijvoorbeeld, eens ontmoette de Prins van Tehri Swami Ram Tirtha en vroeg hem: “ Swami Ji, kunt u
mij God laten zien?” “Ja. Maar voor ik dat doe, kunt u me precies vertellen wat u bent? Bent u het
lichaam dat ik zie, of iets anders?” “Oh, ik weet het niet.” “Wel, wanneer u zo onwetend bent dat u
zelfs niet weet wie u bent, wie kan u dan de Grote God laten zien?”

3 februari 1973
Allahabad

Alopi Bagh Ashram

In ieder van ons leven twee soorten krachten — goede en slechte. Hun naast elkaar bestaan leidt tot strijd,
en strijd leidt tot ongelukkig zijn. Zou zo’n strijd er niet zijn, dan zou er een eeuwigdurende staat van geluk
zijn. Krachten van het kwaad zoals verlangen, woede etc. bestaan ook in heiligen, maar het verschil is dat
ze goed doen aan anderen in plaats van ze kwaad te doen. Bevrijding houdt in het bevrijden van de Chitta
van deze dualiteit van goed en kwaad.

Het universum ontvouwt zich ook op twee manieren. Een manier is de weg van Avidya, onwetendheid,
waarin we ons verbeelden dat we de ‘doeners’ van handelingen zijn en daarom onderworpen aan de Wet
van Karma, d.w.z. “wat je zaait, zul je oogsten”. De andere manier is als het opvoeren van een toneelstuk,
waarin de acteur die optreedt als dief of heilige weet dat hij geen dief of heilige is. Voor hem geldt de Wet
van Karma daarom niet.

Bijvoorbeeld, in de gevallen dat de Param-Atman volgens de Hindoe geschriften de rol van een mens
aannam, was hij niet werkelijk een mens. Hij was daarom niet gebonden door de Karmas die hij als
zodanig deed.

Dit kan niet het geval zijn met iemand die zich met zijn handelingen identificeert. Als zo iemand denkt dat
hij vandaag een overwinning heeft behaald, schrijft de Wet van Karma voor dat hij morgen een nederlaag
moet lijden. Er wordt gezegd dat wanneer het kwade afwezig is, we de Param-Atman ontmoeten. Dit hoeft
niet altijd waar te zijn.

Bijvoorbeeld, een boom heeft geen kwaad en toch kunnen we niet zeggen dat hij de Param-Atman heeft
ontmoet. Een kan met zijn tuit naar beneden gekeerd zal nooit met water gevuld worden zelfs als het
hard regent.
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Net zo giet Param-Atman voortdurend zijn gunsten over ons uit maar we verkrijgen er geen voordeel uit
omdat we van Hem afgekeerd zijn. Param-Atman probeert ons aldoor te helpen maar waar het ons aan
ontbreekt is onze zelfhulp.

Het duurt voor een menselijk embryo negen maanden om zich tot een baby te ontwikkelen, maar het duurt
slechts een ogenblik om te sterven. Net zo kan het cumulatieve effect van jarenlang oefenen in seconden
teniet gedaan worden.

Een oude vrouw woonde in een dorp. Het was winter en in haar huis stierf een kat. Ze dacht, dat als ze
hem overdag zou weggooien, ze daarna een bad zou moeten nemen omdat de buren haar anders als
onrein zouden beschouwen. Dus wachtte ze tot ‘s avonds. Toen iedereen diep in slaap was, ging ze
stilletjes naar de rivier een klein eindje weg en gooide hem in het water. Tegen de tijd dat ze thuis
kwam was er een zieke kameel in haar tuin verdwaald en was daar gestorven. Het karkas had nu
verscheidene sterke mannen nodig om het weg te slepen. Daarom kwam het hele dorp het te weten en
de oude vrouw kon een bad niet vermijden. Iets dergelijks is van toepassing op betrokkenheid en
onthechting.

Gebondenheid is tenslotte gebondenheid, het doet er niet toe of het een gouden ketting is die je bindt of
een van ijzer. Natuurlijk is de gouden ketting aantrekkelijk; maar een gevangene is een gevangene, of hij in
de gevangenis nu een klasse ‘A’, ‘B’ of ‘C’ krijgt toegekend. Wereldse genoegens zijn als een klasse ‘A’
huisvesting in een gevangenis, en moeilijkheden als klasse ‘C’.

4 februari 1973
Allhabad

Alopi Bagh Ashram

Wat is de wereld? Wat is waarheid? Wat ben jij? Wel, we willen dat alles uitzoeken. Je bent ‘Sat-Chit-
Ananda’, d.w.z. eeuwig, werkelijk, vol kracht en vreugde etc. Maar hoe? Denk gewoon of je enige
persoonlijke kennis hebt over hoe en wanneer je geboren bent. Je weet enkel de datum en de tijd van je
geboorte die je van anderen hebt gehoord. Je hebt je geboorte feitelijk nooit ervaren. Vat dat dan op alsof
je nooit geboren bent. En iets wat niet geboren is kan evenmin sterven. Dus je bent ongeboren en zonder
dood en bent ‘Sat-Chit-Ananda’.

Ravana is een naam in het Sanskriet. Het betekent, iemand die je doet huilen is Ravana. Er wordt gezegd
dat hij tien hoofden had. Hoe dan kon hij gaan slapen met tien hoofden? Net als wij. De tien hoofden
waren verbeelding of metaforisch. Jij bent ook Ravana. Je tien hoofden zijn de tien organen van handeling
en zintuigen. Er wordt gezegd dat het fort van Ravana van goud was gemaakt, Lanka. Het Sanskriet woord
voor goud heeft 2 betekenissen d.w.z. het zelfstandig naamwoord ‘Goud’ en het werkwoord ‘slapen’.
Goud trekt aan, en dat deed Lanka. Lanka was verstoken van werkelijke kennis, dus het sliep.

Satsanga is goed gezelschap. We krijgen dat door het gezelschap van heilige boeken, door het gezelschap
van heilige mensen en door het gezelschap van Param-Atman. Al deze gezelschappen zijn nodig, zodat we
niet in de war raken en verdwalen in een labyrint van ideeén. Anders is het als het jezelf behandelen voor
een ziekte door het lezen van medische boeken, of iets dergelijks.

Er zat eens een kikker onder een lotus boem. In plaats dat hij genoot van de heerlijke geur, at hij alleen
vieze wormen uit de modder eronder. Een kever wist wat er goed was aan een lotus. Hij zat erop en
genoot van de geur.

Als we wat tijd nemen om heilige boeken te lezen, wat tijd om te verkeren met heilige mensen en wat tijd
om te denken aan de Param-Atman, dan zal onze wijsheid rijpen. Het donker zal ons niet langer
afschrikken, en we bereiken het opperste geluk. Dat niet alleen maar we beginnen geluk uit te stralen dat

zowel op de omgeving als op de mensen om ons heen inwerkt, of het nu mensen, vogels of dieren zijn.

Men zegt dat een hond zijn ellende kwijt raakte door het gezelschap van Yudhishthira.
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Maar als we Satsanga niet op bovenstaande manier beoefenen, dan zakt de gedachte aan Param-Atman
naar de achtergrond en komt Ahankara op de voorgrond. Onwetende wereldse mensen echter, zien hier
geen enkele zin in en behandelen het als verspilling van tijd.

Ene Shri Malviya placht elke dag twee uur op Param-Atman te mediteren. Een van zijn vrienden zei:
“Waarvoor zit je elke dag twee uur niets te doen? In plaats van die tijd op deze manier te verspillen, zou
je wat werk kunnen doen ten bate van jezelf of iemand anders.”

Hij antwoordde: “Dat is waar, ik verspil twee uren. Maar jij verspilt de andere 22 uur ook nog!”

9 februari 1973
Allahabad

Alopi Bagh Ashram

Alle levende wezens lijken voor het een of het ander te “bidden’. Sommigen bidden voor rijkdom,
sommigen voor gezondheid, sommigen voor bezit, sommigen voor roem, sommigen voor bevrijding uit
ellende, sommigen voor voedsel, en zo voorts. Bovendien wil iedereen al deze dingen op permanente
basis. Niemand wil een tijdelijke oplossing of tijdelijke rijkdom. Ook willen we deze dingen in de volle
maat en niets dat onder de maat is, omdat ons doel is onszelf in alle opzichten volledig te maken en te
blijven.

De Geschriften die tot elke godsdienst behoren, geven aandacht aan de vraag wat van al deze dinegn
werkelijk de moeite waard is om voor te bidden. Als we deze Geschriften die voor ons toegankelijk zijn,
bestuderen, zou het lijken alsof ze allemaal de Param-Atman willen, omdat Hij de enige is die in alle
opzichten volledig is en Zijn volheid nooit kan afnemen. De hele rest is noch vol noch blijvend. Dus
mensen lijken werkelijk de Param-Atman te willen, hoewel ze dit niet beseffen.

Ravana (in het epos Ramayana, de tegenstander van Koning Rama) had een groot Koninkrijk, een grote
familie, een groot paleis, een groot leger, een grote schatkist en wat niet meer. ledereen keek naar hem
op met ontzag en eerbied, klaar om zijn bevelen op te volgen. En toch was hij niet enkel niet in vrede
maar er kwam een tijd dat hij alles verloor en niets overbleef.

Als men een kind is, wil men speelgoed. Als men een jongen is, wil men scholing. Als de scholing voorbij
is, wil men werk. Als men werk krijgt, wil men promotie. Dus van het begin af aan tot aan het einde, is er
nooit tevredenheid.

De grote Mogul Keizer, Akbar, moest toen hij aan het jagen was, ooit een nacht in het oerwoud
doorbrengen. Omdat hij niet kon slapen vanwege het lawaai dat de jakhalzen maakten, vroeg hij
waarom ze huilden. lemand zei dat het kwam door de kou. Akbar gaf het bevel om dekens onder de
jakhalzen te verdelen maar ze gingen nog steeds door met huilen. Toen Akbar weer naar de reden
vroeg, werd hem verteld dat het vanwege hun vreugde was dat ze de dekens kregen!

Op deze manier komt er nooit stilte en vrede over ons en gaan we altijd door met huilen!

De remedie is om jezelf aan Param-Atman te wijden. Daarmee komt er een einde aan al het onnodige
denken aan wereldse behoeften; en daarna wordt het gevolgd door Realisatie van Param-Atman. Alleen
dan is er volledige tevredenheid; we willen niets, we voelen ons volledig. Er heeft een vereniging plaats
tussen het volledige zelf en de volledige Param-Atman. Deze twee aspecten van volledigheid mengen zich
onafscheidelijk tezamen, om nooit meer uit elkaar te gaan.
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Hoewel de Param-Atman Zichzelf manifesteert in alles, 1ijdt alles onder een soort van vervuiling, toch
blijft Param-Atman Zelf altijd onbezoedeld; net zoals goud goud blijft, zelfs nadat het duizend maal
gevormd en omgevormd wordt tot verschillende sieraden. Zolang we Param-Atman niet kennen, blijft ons
geloof in hem halfslachtig; alleen wanneer we Hem kennen, wordt ons geloof stevig en onwankelbaar.

10 februari 1973
Allahabad

Alopi Bagh Ashram

Als we de Param-Atman niet overal zien in het uitgebreide veld van de schepping en niet van zijn zoetheid
genieten en niet erdoor van vreugde vervuld zijn, dan zien we in werkelijkheid helemaal niets. Dan
ontbreekt het onze oefening aan gewicht.

Dus de Param-Atman is in alles. Laat je hart vervuld zijn met vreugde bij het zien hoe de Param-Atman
zich in alles manifesteert. Als de Param-Atman dan in je gehele blikveld leeft, leeft Hij ook in je hart.

Een huisvrouw die er op haar best uitzag, met aantrekkelijke kleding en make-up, stond bij de deur te
wachten om haar echtgenoot uit zijn werk te ontvangen. Er kwam een Mahatma langs en hij vestigde
zijn ogen op haar. Er steeg een golf van protest op dat een Mahatma de laatste zou moeten zijn die naar
vrouwen zou moeten staren. Sommigen dreigden zelfs om hem te lynchen. De Mahatma zei: “Ik ben
alleen maar de kunst en de schoonheid van Gods schepping aan het bewonderen. Ik heb niets met jullie,
die zichzelf mannen of vrouwen noemen, gemeen, hoewel jullie in elk geval van hetzelfde vlees en
bloed zijn gemaakt.” En hij liep weg.

Inderdaad zijn er ondanks de zichtbare verschillen meer overeenkomsten dan verschillen tussen mannen en
vrouwen. Een voorbeeld uit het echte leven laat dit punt zien.

Een vrouw slaagde erin om bij de mannelijke politie binnen te komen. Vele jaren bleef ze onopgemerkt
in dienst, en deed haar plichten verdienstelijk. Maar toen ze met pensioen ging onthulde ze de
waarheid. Iedereen was verbaasd en ze werd beloond voor trouwe dienst in plaats van dat ze wegens
persoonsvervalsing werd vervolgd!

Er zijn twee soorten werelden, zacht en hard. Evenzo zijn er mensen, zacht en hard. Zij die van nature
zacht zijn zullen wel varen bij geloof, zij die van nature hard zijn zullen wel varen bij denken. Gewoonlijk
schuwen gelovigen denkers en vice versa. Maar beiden kunnen volledigheid bereiken — als ze ertoe
gebracht kunnen worden om samen met elkaar in een groep te leven zijn ze goed voor elkaar.

Iemand redeneerde dat Sanyasins werk schuwen en daarom vanuit praktisch oogpunt dode mensen waren.
Maar werkelijk dood is diegene die zichzelf beschouwt als enkel het fysieke lichaam, dat sterfelijk is en
vol van onwetendheid, en niet degene die zichzelf beschouwt als zijnde de Atman, die onsterfelijk en vol
kennis is.

Het pad naar de Param-Atman via kennis is met vele hindernissen bezaaid, die zodanig zijn dat slechts
weinigen erdoor kunnen komen. Zelfs wanneer er belangrijke voortgang is gemaakt, komt het grootste
risico tegen het einde waar Maya ons probeert te bedriegen. Als we in dat stadium gaan wankelen, dan
heeft er een val plaats die alles ongedaan zal maken. Plezierige hindernissen, die een verleidelijke natuur
hebben, zijn in feite vele malen gevaarlijker dan onplezierige, omdat de eersten meer aantrekkingskracht
hebben dan de laatste. Het is de gehechtheid aan wereldse dingen die aan de wortel van alle moeilijkheden
ligt.

Ofwel je neemt eerst de Param-Atman aan en gaat dan verder om Hem te leren kennen, of je probeert eerst
iets te kennen en dan te accepteren. Het belangrijkste is vertrouwen en niet inspanning. Als je doorgaat met
het leven in het nu, dan zullen verleden en toekomst voor zichzelf zorgen.

Om het niveau van denken te verheffen, is het denken aan Param-Atman het juiste. Als je denkt dat alles
Param-Atman is, zal verdiept de liefde zich. Maar als de liefde minder wordt, vallen we. Feitelijk is de
liefde ons grootste goed.
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