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Woensdag 11 oktober 

D.S. Om verder te gaan met de vraag van de Advocaat:
Hij vroeg om hulp bij het vinden van een leraar voor zijn kinderen en vertelde dat ze intens bij hun Kerk en
het lezen van de Geschriften betrokken waren. Dit is heel goed, maar het zou hen niet moeten begrenzen. 
Hiervandaan  kunnen ze naar de universele weg gaan. Ga eerst naar de kerk, zie dan hoe de kerk in de hele 
wereld gemanifesteerd is – niet alleen het gebouw, maar het gehele universum. En help hen om geleidelijk 
in te zien dat Christus de boodschapper van God is, maar ze kunnen ook iedereen als de Christus zien. Dus 
van het individuele aspect naar het universele aspect.

R. Zijn het de begrenzingen die al het ruziën veroorzaken?

D.S. Je zou bij je eigen godsdienst en Geschriften moeten blijven, maar hen groter moeten maken om ze 
met het oneindige te versmelten. De ouders kunnen de kinderen helpen door zelf te praktiseren – voorbeeld
is beter dan voorschrift. Het heeft geen zin om te zeggen: “Je moet de bijbel lezen, je moet God 
liefhebben”; het zal voor hen onmogelijk zijn behalve als je het praktiseert.
Nu de vraag van zijn vrouw over wat op de eerste plaats te zetten, spirituele dingen of het zorgen voor haar
gezin? Dit is een verkeerd idee; deze dingen zijn niet gescheiden. De kunst van werken is dat als je 
eenmaal gelooft dat God overal is, dat ook je kinderen God vertegenwoordigen. Door het dienen van het 
gezin, dien je God. God blijft niet geïsoleerd in het oerwoud of in de atmosfeer. Als je geloof, eerbied en 
trouw hebt, en daar niet van afwijkt, dan zal God voor jou aanwezig zijn in alle delen van je leven.

Een atheïst placht aldoor te zeggen: “God is Nergens.” Hij zei het aldoor, en schreef het overal, zelfs op
de keukenmuur. Toen zijn dood naderde, konden zijn ledematen niet bewegen, en zijn 
gezichtsvermogen was verstoord en wazig. Hij keek naar de muur en zag “God is Nu hier” (Now 
here)”. Dat is het idee – niet dat God in de kerk is maar niet hier. God is Nu Hier – in mijn echtgenoot, 
in mijn kinderen, in mijn werk, in mijn bediende, en het is mijn plicht om hen te dienen. Dienstbaarheid
is de beste aanbidding. Denk: ”Ik kook eten voor een zinnebeeld van God”.

Op vele manieren dien je God beter dan ik; ik dien met gebed en meditatie, maar u dient met praktisch 
werk wat beter is. Door gebed geef ik niets stoffelijks, maar u geeft uw werk, uw inspanning, geld en 
geloof. In dat opzicht bent u veel beter dan ik. Het is niet nodig om het gezinsleven en de wereld te 
verzaken zo lang u niet zegt: “Mijn zoon, etc.” Hij niet uw zoon; u kunt zijn vorm niet veranderen of hem 
leven geven; hij is niet van u, hij is enkel aan u geleend. Hij is God zelf, die de rol van zoon speelt. U bent 
alleen de voogd. Als u deze houding kunt aannemen, zullen beide kanten er profijt van hebben. Daar u God
binnen hem plaatst, zal hij goddelijke kwaliteiten aantrekken; dus beiden zullen er profijt van hebben.

J.R. Dat bedoelde ik toen ik probeerde te zeggen dat iemands situatie in het leven is waar hij werken moet. 
Er is geen conflict.
D.S. Wanneer de jongen stout is, zegt u: “Wat een wonderlijke rol op de manier van God speelt hij!” U 
heeft een bediende, en u zegt: “Wat goed van God om naar me toe te komen in de vorm van een bediende 
om me te dienen.” Zelfs een slechte bediende zal niet lang slecht blijven als u niet van deze houding 
terugschrikt; uiteindelijk zal hij handelen op een manier aan God gelijk.

R. Wanneer u God zegt, bedoelt u Param-Atman?
D.S. Ja. (Hij ging verder met zijn zin, met nog een voorbeeld):

Een rijke man was heel erg dol op zijn vader, en na de dood van zijn vader had hij een beeld van goud  
van hem laten maken, en ook had hij een paar schoenen van zijn vader na laten maken van goud. Na 
een tijdje maakte hij slechte tijden door en werd heel arm. Zijn vouw wees erop dat ze heel veel foto’s 
van zijn vader hadden, en andere schoenen van hem, en dat ze de gouden beelden moesten verkopen en 
dat ze die weer konden vervangen als de tijden beter zouden worden. De man nam het gouden beeld en 
de gouden schoenen om ze te verkopen. De koopman woog ze allebei, telde de twee gewichten op en 
berekende de prijs tegen zoveel per gram. De man die het goud verkocht werd woedend en noemde
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hem een bedrieger vanwege het bieden van dezelfde prijs voor het beeld en voor de schoenen, maar de 
koper wees erop dat hij geen beeld of schoenen kocht; hij kocht goud en ze waren allebei hetzelfde. 
Dus in het wereldse leven zien we zoveel vormen en we onderscheiden de vader en de schoenen, maar 
zuiver Bewustzijn is de materie door en door. Richt je aandacht niet op de vorm, maar op de materie die
erin gevat is, en dat is super-Bewustzijn.

Vraag uit Mexico over hoe je lijden over te brengen op de Param-Atman.

D.S. Er zijn twee manieren om je plichten te doen in dienst van Param-Atman:
1. Het individuele aspect, ‘Ik ben de doener’;
2. Ik ben er niet. Net als anderen zinnebeelden van God zijn, zo ben ik dat ook; daarom doet Param-Atman 
het werk van Param-Atman. Het ego wordt geëlimineerd en je wordt eenvoudig een getuige, een getuige 
van de gehele show.

R. Deze jongeman had een zeer groot lijden, en stierf bijna tijdens een grote operatie aan zijn hart …..

D.S. Komt tussenbeide en vervolgt:
Beelden verdwijnen, je wordt transcendent; je smelt samen met deze getuige van het zelf, en alleen de 
getuige blijft over. Wie lijdt er nu? Lichaam en geest. Wordt een getuige van je lichaam. Omdat men de 
geest met het lichaam identificeert, raakt het lijden van lichaam je. Door oefening kun je precies hetzelfde 
voelen over het lijden van je eigen lichaam als je over het lijden van anderen voelt. Kijk toe op het lijden 
van het lichaam net als een dramatische rol. Laat Param-Atman lijden. Zodra je de grens oversteekt zal de 
kracht van Param-Atman naar het lichaam komen. Param-Atman is vrij van ziektes, en Zijn hele kracht kan
neerdalen en je van je ziekte genezen. Het is mogelijk, vooropgesteld dat je scheiding volledig is. Op 
dezelfde manier wanneer je een probleem niet kunt oplossen, maak jezelf volkomen leeg en dan zal het 
opgelost worden.

Vraag uit Mexico over de manifestatie van latente vermogens.

D.S. Meditatie en het herinneren van Param-Atman moeten naar de plek gaan waar het volkomen leeg zal 
worden; dan zullen de vermogens zich manifesteren. We gaven het antwoord over het lijden en het fysieke 
niveau, maar de antwoorden over het geestelijke niveau zijn hetzelfde. Het is het bedekken van het ego, dat
manifestatie verhindert.

R. Heb je daarvoor volledige nederigheid en concentratie nodig?

D.S. Concentratie in de zin dat er geen concentratie is, zodat er geen spoor van ego overblijft. Alle dingen 
in een samen gecentreerd, is de betekenis van concentratie.
Neem de hitte van zon: zelfs bij 50 of 60 graden kan die je huid verbranden, maar het kan een stuk papier 
niet aansteken. Toch kan de milde warmte van de winterzon als die wordt geconcentreerd met een stukje 
glas, het papier aansteken en het verbranden.
De kracht van de Param-Atman is verspreid – alles doordringend, maar het manifesteert zijn volle kracht 
alleen als het op een bepaald punt geconcentreerd is, net zoals je de stralen van de zon concentreert. Het 
verbrandt het ego wanneer het geconcentreerd is, en dan blijft alleen Param-Atman over. Dit is het punt 
van het concentreren van de geest op een bepaald punt.

Vraag uit Nieuw-Zeeland: Brengt Dharana – concentratie op een bepaalde plek, een mens naar 
Zelfbewustzijn?

D.S. Het eenvoudige antwoord is Ja. Of je nu gaat op de Weg van Toewijding, of het Achtvoudige Pad van
Yoga, of op de Weg van Kennis, Dharana is op alle drie de Wegen noodzakelijk. Dharana betekent het op 
een bepaalde plaats vasthouden. Hij denkt aan de voeten van God, of enig deel van God, in zijn hart of in 
zijn hoofd. Je concentreert je geest op een bepaald punt tot alleen dit punt er nog is. Als het de geest wordt 
toegestaan overal te zwerven, zal ze niet kalm zijn en zul je niet tot Samadhi komen.
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Op de weg van Yoga wordt het vastgehouden in Chakras. Deze Chakras zijn in de ruggengraat (maar niet 
in de fysieke zin); ze kunnen door het Goddelijk oog gezien worden. Zij worden vastgehouden in het 
vlechtwerk – subtiele vlechtwerken waardoor elk van de fysieke vlechtwerken energie krijgen.

1. Muladhara. In het perineum, in het gebied van de geslachtsorganen.

2. Swadhisthana. Achter het staartbeen.

3. Manipuraka. Bij de navel.

4. Anahata. Bij het hart.

5. Vishuddha. Bij de schildklier.

6. Ajna. Achter het voorhoofd, bij de pijnappelklier, verbonden met het intellect.

Daarom zie je mensen met hun hoofd kaalgeschoren, maar met een plukje haar overgelaten. Er wordt 
verondersteld dat het een heel belangrijk en zeer delicaat deel is, dat niet te hard gewreven moet worden, 
en daarom wordt het haar daar gelaten. Het is de zetel van het intellect. 
Onze zenuwen en energie worden vanuit al deze plaatsen gecontroleerd.

7. Sahasrara, de laatste, die niet is inbegrepen bij de zes, maar ze alle zes omvat.

Door toewijding, is Dharana geen bepaald voorwerp of vlechtwerk, omdat ze door kennis alles elimineren; 
het wordt leeg, en ze beoefenen Dharana eenvoudig op Ik, en dat Ik is een punt. Je neemt een bepaald punt 
naar de leegte, maar leegte is niets – nihilisme – dus wie blijft over? De getuige blijft over. Daarom plaatst 
hij zijn “ik” op het punt van de leegte, en voelt dat hijzelf daar is; daarom gaat hij hoger en hoger. Als hij 
neer daalt, voelt hij zichzelf in alles dat beneden is.

R. Zou u de chakras beschrijven als niveaus van energie of …

D.S. Gaat verder: De ervaringen en verlangens die het fysieke vlak leiden; als ze steeds subtieler worden 
gaan ze weg.
Het volledig bespreken van de Chakras zou lange tijd in beslag nemen, maar Dharana kan op deze manier 
tot Zelfbewustzijn leiden. Het hangt er van af welk pad je hebt gekozen. Dharana wordt getransformeerd 
tot Dhyan. Door het te beoefenen zijn er interrupties; door voortdurend oefenen repareer je het, en dan 
wordt het Dhyan genoemd. Wanneer alleen dat overblijft, en zelfs Chitta niet blijft, dan is dat Samadhi; 
wanneer er niets overblijft, is dat Nirvikalpa Samadhi, de uiteindelijke staat.

Vraag uit Nieuw-Zeeland. Vraagt naar het overbrengen van het hoofd naar het hart.

D.S. Dharana kan ook buiten gemaakt worden; wanneer hij zegt ‘alles is God’ wordt dat Dharana. De geest
op een punt fixeren – God zien in alles – dat is ook Dharana.

R. Geest hier in de zin van aandacht?

D.S. Geest die aandacht geeft aan een bepaald punt. Eerst vereist dat inspanning, maar dan wordt het 
gewoonte en natuurlijk. Deze Dharana die buiten gemaakt is, kan ook naar Zelfbewustzijn leiden. 
Inspanning geeft altijd een soort zorg, maar wanneer het zonder inspanning is wordt het natuurlijk – zoals 
het natuurlijke gevoel dat je hebt over bestaan; je maakt je niet al die tijd zorgen of je hier bent of niet!

Vraag uit Nieuw-Zeeland. Over het verschil tussen het herhalen van de Mantra in de geest en zich 
herinneren.

D.S. Ik begrijp deze vraag niet; ze zijn hetzelfde. Er zijn drie verschillende vormen van herhaling, maar ze 
zijn eerst vocaal; en hiermee kun je hardop zeggen “Om, Om, Om”, en denken aan iets heel anders. 
De eerste (vocaal) is:
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Vaikhari; hetgeen herhaling is door geluid te maken – vocale ‘Om’, ‘Ram’, etc.

De tweede, Upanshu; hier is de herhaling met de lippen maar er is geen geluid;

De derde, Manasik; geestelijke herhaling.

De tweede is tien keer krachtiger dan de eerste, omdat de geest volkomen vrij is om te zwerven terwijl je 
het vocale geluid maakt; en de derde is duizend keer krachtiger dan de anderen, omdat door het de geest te 
laten doen, deze niet vrij is om te zwerven en je te storen. Laat de geest het doen, en blijf een getuige. 
Wordt de meester van je geest en laat die het werk doen; dit is mogelijk door de getuige te worden. Als je 
het met het ego doet, zul je de slaaf of de bediende worden, dus laat de geest je wensen gehoorzamen en 
blijf de Meester van de dienaar.

R. Z.H. heeft gezegd dat de meesteres niet achter de dienaressen aan moet lopen.

D.S. Je moet ook een doel hebben; als je de inherente kwaliteit en het doel van de meditatie niet in de geest
hebt, zullen het alleen woorden blijven. Meditatie zou niet doelloos moeten zijn.
Neem bijvoorbeeld, OM; het bestaat uit drie woorden. Als je nu ‘OM’ reciteert, betekent ‘A’ dat je de 
fysieke wereld hebt doorlopen, dan betekent ‘U’ dat je de mentale wereld door bent, en ‘M’ – 
onwetendheid, de oorzaak van alle zonden.
Nu ben je gekomen bij de vierde staat die mijZelf is; daarom zou de geest bij elke herhaling samen 
gesmolten moeten zijn met Zelfbewustzijn. Je kunt het in een herhaling doen, of je kunt een setje van vier 
herhalingen doen en de stadia een voor een elimineren.

Donderdag 12 oktober 

Na de meditatie en voordat de Swami binnen kwam, vroegen we Zijne Heiligheid of we hem een vraag mochten stellen. 
Hij zei: “Nee, het is de laatste dag van de Swami hier, dus leg al je vragen nog eens aan hem voor. Morgen zullen we de 
gelegenheid hebben om de verschillen in de geuite leerstellingen te bespreken.”

Toen kwam de Swami binnen met alle onbeantwoorde vragen uit het buitenland. Omdat hij gelegenheid had gehad om 
de vragen te bestuderen en krap in zijn tijd zat, waren zijn antwoorden kort en krachtig.

Londen. (N.B.) Is er een praktische manier om het intellect in harmonie met de emotie te brengen zodat je 
energie bewaard blijft en je dan misschien kalm kunt ontdekken welke handeling gedaan gaat worden 
zonder jezelf uit te putten?

D.S. Door ons ego of individuele intellect over te geven kunnen we tegelijkertijd volle activiteit en kracht 
krijgen, omdat het dan de Kosmische geest is. Wanneer je op het individuele vlak bent, kun je niet denken 
en de juiste handeling krijgen; daarom raak je uitgeput. Als je nu heel hard werkt maar succesvol bent, voel
je je niet uitgeput. Als je niet succesvol bent dan raak je uitgeput. Mislukking put uit.

R. Bedoelt u met intellect, Buddhi?

D.S. Ja – diagram:
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Inspiratie komt van de Kosmische Geest; de individuele geest heeft geen vrijheid van handeling – net als 
onze droomfiguren geen vrijheid van handelen hebben; ze worden geïnspireerd door de geest van de 
dromer. Zo ook de Kosmische geest, of geest van God – of moet ik zeggen, Param-Atman plus Maya. 
Maya heeft alle kracht en energie. De latente kracht in Param-Atman wordt door Maya gemanifesteerd. 
Wanneer Hij in Hemzelf is, is dat een statische staat; de actieve staat begint wanneer Hij met Maya 
verbonden is. Zo is ook het individuele Zelf plus onwetendheid, het individuele lichaam.
Bewustzijn blijft aldoor hetzelfde – het is alleen de kleding die in de verschillende stadia verschillend is. 
Daarom, als je Hem wilt ontdekken, neemt hij de kleding van de verschillende stadia weg.

Dit zuivere Bewustzijn bovenaan is ook onszelf beneden, maar wanneer het wordt gecombineerd met 
onwetendheid wordt het Jiva-Atman – individueel. Wanneer het wordt gecombineerd met Maya wordt het 
Ishwara – Kosmische Geest. Daar deze wordt bestuurd door Maya plus Param-Atman betekent dat dat de 
Kosmische Geest van Intellect – deze geest, of Buddhi handelt onder zijn besturing. Nu is ze begrensd, nu 
wil ze hetzelfde doen als dat, maar kan dat niet; daarom raakt ze uitgeput.
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Stel dat je acht kilometer moet lopen om je kind te ontmoeten, dan ben je uitgeput, maar wanneer je je kind
feitelijk ontmoet verdwijnt de uitputting. In plaats daarvan heb je wat vrede en geluk uit de ontmoeting. 
Dat komt omdat je je doel bereikt hebt.
Je kunt geen zuiver Bewustzijn, gelukzaligheid en geluk hebben terwijl je op het begrensde vlak blijft. Dus
het antwoord op de vraag is dat je intellect, totdat je je overgeeft aan het hogere niveau en zelf vrij wordt 
van denken, altijd uitgeput zal worden omdat je datgene waar je naar streeft niet kunt bereiken. De enige 
koers om energie te besparen en juiste handelingen te doen is om aan God over te geven, die de voeder, 
onderhouder en vernietiger is, hetgeen dit Kosmisch niveau is – Param-Atman plus Maya. Niet aan Param-
Atman zelf maar aan de gekwalificeerde Param-Atman. Alle genade en zegeningen zijn van de 
gekwalificeerde Param-Atman in de actieve staat.
We denken en denken omdat we niet op het juiste punt van handelen kunnen komen. Het is niet nodig om 
te denken als je weet. Omdat je twijfels hebt, verspil je energie met denken. Ook is de bestemming niet 
duidelijk. Je zult de juiste handeling vinden wanneer je je overgeeft aan de Kosmische Geest en toelaat dat 
je op zijn schouder wordt gedragen zodat er geen inspanning en geen verlies van energie is. Hij weet wat er
gebeurt; wij weten het niet. We geven onze verantwoordelijkheid op en laten Hem het uitvoeren. Met het 
individuele ego blijven we proberen de filmrol die getoond wordt op het kosmische scherm te veranderen; 
omdat we proberen te veranderen wat onveranderlijk is, huilen we. We hoeven alleen Zijn souffleren te 
horen.

R. Is dat omdat bepaalde effecten op bepaalde oorzaken moeten volgen? Ze zijn onveranderlijk.

D.S. De marionet moet dansen; hij heeft geen wil, en kan niet inactief zijn enkel omdat hij dat wil.
Mensen uit westerse landen, en zelfs in India, denken dat kluizenaar zijn betekent inactief zijn. Wanneer je 
volkomen inactief lijkt te zijn, doe je in feite goed voor alle schepselen van de wereld. Mensen zeggen – 
die man die in zijn eentje in de grot zit, doet geen goed. Maar laten we de wetenschappelijke reden 
hiervoor bekijken. Elk woord dat gezegd wordt bereikt elke hoek van de wereld, anders zouden we niet de 
boodschappen krijgen die via de radio verzonden zijn van China naar Londen. Het betekent dat de klank er
is; de ontvanger schept hem niet, en de zender ook niet. Echter, er zijn drie dingen noodzakelijk:
1. de zender moet goed zijn
2. de ontvanger moet goed zijn en beiden moeten het doen.
3. Beiden moeten op dezelfde golflengte zijn.
Geluid reist zo … maar als ik geen ontvanger heb krijg ik het niet. Met de ontvanger op de noodzakelijke 
golflengte krijg ik het meteen. Elk woord nu heeft een idee erachter nodig; zonder enig idee kunnen er 
geen woorden geuit worden. Als je zegt: ‘Ik’, impliceert dat een idee van ‘Ik’. Denken is subtieler dan 
woorden.

591



1972 Een verslag van Audiënties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Welnu, mensen zijn ontvangers van vrede, kalmte en geluk. Elke geest kan een ontvanger zijn. Wanneer 
iemand volkomen stil en zonder gedachten is geworden, en hij verkeert in gelukzaligheid, zendt hij 
gelukzaligheid uit naar alle schepselen, niet alleen mensen.
Als je nu in Londen hoort dat Oegandese mensen met een Brits paspoort gedood worden door Generaal 
Amin, zul je dan niet woedend worden? Het woord heeft de kracht om een verandering in je teweeg te 
brengen, en door het voortdurend te horen zul je uiteindelijk uitbarsten. Dat doet het idee dat in de 
woorden bevat wordt. Als we daarom een verandering door woorden kunnen maken, kunnen we een 
verandering subtieler maken door de gedachten achter woorden. Als er daarom tien van zulke volkomen 
inactieve en stille mensen gezeten zijn in zuiver Bewustzijn, dan zenden zij vrede en gelukzaligheid uit 
naar elke hoek van de wereld en zullen zij een grote transformatie in de wereldse zaken scheppen. Ook 
deze boodschap wordt voortdurend uitgezonden. Als je vrij van gedachten bent, zul je deze boodschap 
ontvangen en gelukkig en gelukzalig zijn.
Je mag denken dat deze mensen niet actief zijn, maar ze zijn actief in de hoogste graad. Boodschappen die 
door mij worden verzonden kunnen de een passen en de ander niet, maar het verzenden van 
Gelukzaligheid zal door iedereen gerespecteerd worden. Dit wordt … genoemd.
Door samenkomsten te houden of door het houden van Satsang kun je honderden of duizenden mensen 
helpen, maar in de wereld zijn er miljoenen. Wie helpt hen? Deze mensen. Hoewel ze stil en inactief lijken,
zijn zij in feite het luidruchtigste en het meest actief. Hoe meer je in die stille staat gaat, hoe meer goed het 
je zal doen, en hoe meer je energie vernieuwd zal worden. Toen citeerde de Swami uit de Gita : “Zij die 
aldus gezeten zijn...”

Vraag. New York. E.W. Ik doe de Meditatie nu vijf jaar maar lijk niet in staat het te doen, maar ik zal niet 
ophouden de meditatie te waarderen want de uitwerking van zelfs het kleine beetje dat ik doe wordt op vele
manieren gevoeld. Mijn vragen zijn: (a)Is het mogelijk dat de meditatie op een indirecte manier werkt 
hoewel het erop kan lijken dat zij aan iemand ontzegd lijkt; en (b) Zijn er andere manieren om de geest te 
verstillen die iemand dichter naar de kalmte van meditatie kan leiden?

D.S. Het woord meditatie nu = meditari (Latijn) = medere (Latijn) = genezen. Iets dat je zorgen en 
ongerustheid geneest is meditatie. Het is niet noodzakelijkerwijs stil zitten. In de loop van de handeling zal
elk proces dat je geest weghaalt van zorg en ongerustheid omgezet worden in meditatie. Het komt van de 
wortel genezen. Terwijl je huishoudelijke dingen uitvoert – een kind baden – baad God ; spreek tot je 
bediende – spreek tot God; wees een getuige – dat alles is in zekere zin meditatie omdat je geest 
geconcentreerd is ondanks uiterlijke factoren en handelingen. Je geest is gevestigd op een ding.
Net als de goudsmid die gouden sieraden koopt, ziet hij de sieraden niet – hij ziet alleen het goud en let op 
het goud erin.
Je kunt alles doen vooropgesteld dat je gezondheid van geest verkrijgt – het moet naar genezen leiden; dan 
ben je vrij van zorgen en gedachten. Je kan vier of tien uur stil zitten, maar als je niet vrij bent van 
bezorgdheid of zorgen dan zal het geen meditatie zijn. Je moet misschien 24 uur actief zijn – 24 uur lopen 
– maar het kan meditatie zijn vooropgesteld dat wat ik gisteren beschreef tot in de puntjes gevolgd wordt. 
(Alles zien als God, en alles doen voor God – God in ieder voorwerp en in elke handeling. Param-Atman  
doet het werk van Param-Atman.)
Meditatie als dit leidt tot toewijding. Als je dit soort meditatie doet terwijl je werkt, wordt het omgezet in 
toewijding. Toewijding = De + Vovere (uit het Latijn) = Weg + beloven. Je doet de belofte om weg van 
alles te zijn dat niet God is en om je individuele zelf aan God over te geven. Je doet daarom de belofte om 
nergens aan te denken behalve aan God.

R. Draagt het woord Bhakti hetzelfde idee in zich?

D.S. Ja. Zie niet het beeld van het sieraad – zie alleen het goud; je zult God overal zien. Als je jezelf ziet, 
zie God; geef jezelf weg aan God.

R. Dan zul je devoot zijn?
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D.S. Dan zul je toegewijd zijn.
Tot slot, ze noemt het verstillen van de geest. Dit ‘verstillen’ is een verfoeilijk woord; het rijst niet op. Het 
is geen kwestie van verstillen; veeg dit woord weg. Verstillen impliceert wegdrukken, en dat zal je geen 
goed doen. Het is geen verstilling, of onderdrukking, maar sublimatie. Als je het onderdrukt, zal het weer 
boven komen. Als je naar de staat van diepe slaap gaat wordt de geest onderdrukt, maar zij herkent zuiver 
Bewustzijn niet, en het rijst onmiddellijk weer op als je wakker wordt. Het moet sublimeren – de geest 
moet opgetild worden naar de Super-geest en naar Super-bewustzijn. Probeer niet de geest te verstillen 
door mechanische processen. Denken dat meditatie het verstillen van de geest is, is een heel verkeerd idee; 
je moet naar de zetel van alle energie gaan – niet inert worden. Ga naar het meest actieve.

M.A. Kan iemand die enige jaren gemediteerd heeft, en het grotelijks waardeert, geholpen worden bij zijn 
oefening na die tijd, of vertrouwt hij op zijn eigen ervaring om verder te gaan en dieper te mediteren?

D.S. Als de meditatie naar de Param-Atman – Maya gaat, heb je geen hulp nodig. Souffleren komt naar je 
toe. Dit is de staat van de Goeroe. Zuiver Bewustzijn – Zelf – is de werkelijke Goeroe. Totdat het Zelf 
herkent dat hij Goeroe is, is hij geen Goeroe voor jou. Zelf is de kiezer en de gekozene. Als je naar de 
super-mentale staat gaat, zul je van binnenin instructies krijgen; maar als je op het individuele vlak blijft, 
dan zal je hulp en instructie van anderen nodig hebben.

Mr. Jupp. Vraagt over het veranderen van leraren, en zichzelf toewijden aan een leraar.

D.S. Deze vraag rijst niet op in het geval van de spirituele Goeroe, vooropgesteld dat je jezelf volledig aan 
hem hebt overgegeven. Door volledige overgave schep je door je vertrouwen en overgave zo’n kracht in de
Goeroe, dat hij je tevreden zult stellen. Dus het hangt niet zozeer af van de Goeroe, maar van de discipel 
zelf.

Vraag. (New York) N.R. Verwijzing naar Laghu-Vakya-Vritti, 9-11, waarin zuiver Bewustzijn wordt 
beschreven dat schijnt tussen twee modificaties van het Intellect. Is dat gedurende de innerlijke staat (bij 
het wakker worden) tussen dromen en waken met de waarnemer aanwezig?…

D.S. Op het bioscoopscherm kan er als de filmrol afgespeeld is, een nieuwe filmrol opgezet worden, maar 
wat blijft er altijd? – het witte scherm. Zonder het scherm, zonder de voedingsbodem, kan geen filmrol 
getoond worden. Dus blijft eveneens het zuivere Bewustzijn over zelfs als het gehele toneelstuk voorbij is. 
Zuiver Bewustzijn blijft gedurende de drie niveaus die ik u liet zien – alleen de kleding kan verschillend 
zijn, de begrenzingen kunnen verschillend zijn. Op het niveau van Maya bevat de som het totaal van alle 
onwetendheid; op het individuele niveau is het individuele onwetendheid. Er is geen verschil tussen binnen
en buiten, omdat als je de filmrol bij enig deel probeert aan te raken, het altijd het scherm zal zijn dat je 
raakt. Dat is ons eigen huis – de Werkelijkheid – en totdat we ons eigen huis bereiken zal er geen vrede 
zijn.

N.R. L.V.V. 2 begint aldus: “Onwetendheid maakt het causale bijkomstig….” – zou dit oplossen van tijd 
uiteindelijk leiden tot de ontbinding van causaliteit en onwetendheid? Causaliteit lijkt alleen in tijd 
mogelijk.

D.S. Oorzaak-en-gevolg hangen af van tijd, en tijd is een functie van onwetendheid. Tijd betekent verleden
en toekomst. Zuiver Bewustzijn of het witte scherm is altijd aanwezig; daarom heeft dat wat altijd 
aanwezig is geen verleden of toekomst. Wanneer je dit vergeet en over verleden en toekomst denkt, dan is 
er oorzaak-en-gevolg. Het vereist tijd voor het gevolg om uit de oorzaak voort te komen. Oorzaak – gevolg
– tijd zijn alleen uitlopers van onwetendheid. Wanneer je geest is vrijgemaakt van het idee van verleden en
toekomst, zul je in het heden gevestigd zijn.

N.R. Wanneer Zijne Heiligheid spreekt over hoe alles samensmelt in het Zelf, bedoelt hij dat wanneer alles
is opgenomen in het Zelf er geen wereld over is gebleven, noch is er enige onwetendheid – enkel het Zelf? 
Dan schept, onderhoudt en lost de de mens in zijn drie staten de illusoire wereld op zoals Brahman de 
wereld die we om ons heen zien schept, onderhoudt en oplost. Is dat zo?
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D.S. Nee – het is het omgekeerde. Het individu kan nooit Brahman of Param-Atman zijn. Niet door 
scheppen, onderhouden of oplossen ervan gaan we er zelf heen, het is door het weg nemen van de kracht 
van scheppen, bewaren en oplossen dat we Brahman worden. 
Maya in de Kosmische geest is een externe factor. Je moet vrij worden van onwetendheid, vrij van Maya. 
Zuiver Bewustzijn nu is op elk punt, dus de ’Ik’ wordt Brahman door alle externe dingen weg te nemen, 
door eliminatie. Elk idee van scheppen, onderhouden of oplossen is een beperkende factor; ze zijn 
kostuums. Je wordt geen Brahman door kostuums aan te doen.

Aan het einde zei de Swami: Je moet alle twijfel kwijt raken. Twijfels zijn belemmeringen voor juiste 
meditatie. Twijfels moeten weggevaagd worden omdat twijfels dingen ingewikkeld maken, en heel lang. 
Als de weg vrij is kun je snel rijden en genieten van het rijden. Als de weg niet vrij is gaat het niet alleen 
langzaam, maar het is vermoeiend voor je zenuwen.

Nadat we Dandi Swami hadden bedankt voor al zijn zorg bij het beantwoorden van onze vragen, vertrok 
hij.

Vrijdag 13 oktober 

Laatste Audiëntie

Naast Zijne Heiligheid waren alleen zijn broer en nog een Gerealiseerd iemand aanwezig, beiden in de 
saffraangele gewaden en ze droegen de vaandels die aan zeer speciale mensen worden gegeven.

R. (Jaiswal vertaalt): Allereerst willen we u bedanken voor het geweldige feestmaal dat u ons gisteren 
aanbood met geloof ik, 24 verschillende gerechten. We konden zelfs nog enkele keren voor de tweede keer 
opscheppen om de afwezigheid van Mr. Allan goed te maken! 
Verder bieden we uwe Heiligheid onze liefde en dankbaarheid aan voor uw grote geduld en uw hulp ook 
deze keer bij dit bezoek. We verzekeren u dat we in het geheel niet bezorgd zijn door kennelijke verschillen 
in de leer die werd gegeven. We hebben uw eerdere antwoorden op alle vragen die Dandi Swami 
behandeld heeft en kunnen de twee stemmen gemakkelijk onderscheiden. Veel van wat tegen ons gezegd 
werd was zeer behulpzaam en we gaan door met dit op waarde te schatten.
Maar nu vraag ik uwe Heiligheid om wat u wilde zeggen, en uw instructies te vragen.

Z.H. In de Indiase traditie zijn de Vedas de bron van alle soorten kennis die in India beschikbaar zijn, en de
Vedas bevatten steun voor alle aspecten van de benadering tot het Absolute. In feite kan men al naar 
gelang de eigen neigingen en voorkeuren steun in de Vedas vinden om de geldigheid van het Absolute te 
vestigen, en de zuiverheid van de wegen en middelen die genomen worden worden om het Absolute te 
bereiken zijn allemaal beschikbaar. Net zoals mensen verschillende smaak en voorkeur voor voedsel 
hebben – sommigen houden van zoet, sommigen hartig, sommigen zout, sommigen bitter, en ze zoeken er 
altijd naar en willen deze smaken nog beter maken – daardoor lessen ze hun dorst en honger en genieten 
ervan. Geen van deze smaken is beter of slechter dan de andere – het is een kwestie van de neiging die een 
manier van het realiseren van het Absolute schept en open maakt.
Zoals vaak eerder is verteld, zijn er primair drie Wegen – de Weg van Karma – Handeling, de Weg van 
Jnana – Kennis, en de Weg van Bhakti – Devotie. Dus er zijn mensen die het intellectuele zoeken van het 
Absolute kunnen waarderen en daar hun tijd en energie aan besteden, en dit is een aspect van het Absolute 
waar zij de voorkeur aan geven en waar ze graag mee werken en Een worden met dat aspect, en waarvoor 
ze zodanig zijn uitgerust dat het hun past. Ze kunnen geen andere Weg gaan. Net zo zijn er mensen die het 
intellect niet kunnen waarderen en zij houden ervan om met de emoties te werken, en door het emotionele 
zoeken, streven ze ernaar Een te worden met dat aspect; dus als er intellectuele discussies zijn, vermijden 
ze die gewoonlijk en geven de voorkeur aan alleen die dingen die met emotioneel werk verband houden. 
Ook zijn er mensen die niet via het intellect of via emotie kunnen gaan en die er de voorkeur aan geven om
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iets praktisch te doen. Er zijn dus drie Wegen om het Absolute te benaderen, en geen ervan is beter of 
slechter dan de andere. Dus men moet zelf uitzoeken waar men de voorkeur aan geeft, en of er 
moeilijkheden zijn in die context. Deze moeilijkheden of twijfels die oprijzen uit de verwarring van de 
verschillende benaderingen moeten opgehelderd worden. Wat Swami Dandi ook heeft gezegd, omdat hij 
behoort tot de Weg van het Intellect, hij heeft bepaalde voorkeuren en hij heeft volledige steun voor het 
intellect in de Vedas, en het wordt volkomen aan het individu overgelaten om uit te zoeken of alles 
duidelijk is en om moeilijkheden uit te zoeken.

R. Het is voor de Doctor een grote verrassing om iemand te vinden die intellectueler is dan hijzelf!

Z.H. (lacht en zegt): De Vedas worden verondersteld de verzameling van Geschriften te zijn met de meeste
autoriteit. Alles moet aan de Vedas gerefereerd kunnen worden. Alleen als het door de Vedas ondersteund 
wordt kan een Systeem in India geëerd worden. Dus iedereen probeert in de Vedas te zoeken naar draden 
van ondersteuning. In de Vedas en in het bijzonder in de Upanishads staat op een plek dat het niet mogelijk
is dat men zonder Kennis Bevrijding bereikt. Al die mensen die geneigd zijn tot de intellectuele weg 
hebben dit deel van de Vedische tekst altijd geciteerd om aan te tonen dat niemand, wie hij ook zijn mag, 
die niet over het Absolute heeft geleerd en de Kennis niet grondig geleerd heeft, zijn ziel kan bevrijden van
de dualiteit van geboorte en dood.
Net zo zijn er citaten uit de Vedas gehaald, die door devotionele mensen worden aangehaald om aan te 
tonen dat er zonder devotie geen bevrijding mogelijk is – en zij zeggen: “Uiteindelijk is kennis alleen maar
iets droogs, en welk nut heeft kennis voor iemand! Alleen door devotie zou men het Absolute moeten 
benaderen – vergeet alle kennis en vergeet alle handelingen!”
Maar de aanhangers van handeling kunnen ook bepaalde dingen uit de Vedas citeren om aan te tonen dat er
niets zal gebeuren tenzij je de leer in praktijk brengt door juiste handelingen te verrichten; voor 
Zelfrealisatie zijn zware disciplines vereist; dus al je kennis en devotie zijn van geen enkel nut tenzij je ze 
uitdrukt in het doen van je dagelijkse verplichtingen.

Aantekening: Z.H. had eerder al uitgelegd dat de Bhagavad Gita, die de room is van alle Vedas, gebaseerd is op deze drie; de eerste 6 
hoofdstukken zijn gewijd aan de Yoga van Handeling (Karma), de volgende 6 aan de Yoga van Devotie (Bhakti), en de laatste 6 aan de 
Yoga van Kennis (Wetenschap of Jnana).

De gewone mens die citaten uit alle drie deze bronnen hoort staat gewoonlijk perplex, want hij is noch 
volledig in staat tot alle handelingen, noch tot alle kennis, en evenmin kan hij zichzelf volledig toewijden 
aan het Absolute omdat hij het leven van de huishouder moet leiden. Daar alleen is de noodzaak voor 
onderzoek bij eenieder die na verschillende gezichtspunten gehoord te hebben en perplex staat, alles voor 
zichzelf duidelijk moet krijgen.
Hier is een voorbeeld:

Op een dag verscheen er in een dorp een olifant en het nieuws ging rond dus iedereen wilde de olifant 
ervaren. Ongelukkigerwijs waren de meeste inwoners blind, en toch hadden ze het verlangen om de 
olifant te ervaren, dus werden ze ernaar toe geleid. De mahout (of de man die de baas was van de 
olifant) liet hen ervaren door de olifant aan te raken, en natuurlijk raakten ze allemaal een verschillend 
deel aan. Nadat ze het ervaren hadden, kwamen ze bij elkaar en wilden verifiëren dat ze het echte ding 
hadden ervaren. Degene die de poot had ervaren zei dat de olifant een pilaar was, degene die de staart 
had gevoeld zei dat het leek op een stok, en zo ging het met de oren, slurf, slagtanden, dikke buik, etc. –
ieder beschreef het al naar gelang de aard van de eerdere ervaring waaraan ze het konden relateren. 
Toen begonnen ze elkaar uit te foeteren: “Die van jou was niet de echte olifant, de jouwe was een 
illusie, de mijne is de enige echte, etc.” Later zei de mahout tegen hen: “Jullie kunnen niet het beeld 
van de gehele olifant hebben. Alles wat jullie kunnen doen is al deze ervaringen van verschillende 
mensen van ‘olifant’ samen brengen, en uit deze ervaringen zou een nieuw schepsel verbeeld moeten 
worden dat als ‘olifant’ bekend staat – maar het is de som van al deze delen en nog iets meer, dat het 
geheel vertegenwoordigt van het schepsel dat bekend staat als olifant.”
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Op dezelfde manier is het, vanwege de verschillende citaten uit de Geschriften, mogelijk en gebruikelijk 
dat er een soort conflict of twijfel oprijst in de geest van de mensen. Ze moeten een inspanning leveren om 
het helder te krijgen omdat er mensen als deze mahout zijn in ons spirituele leven, die beschikbaar zijn om 
hun twijfels te verdrijven.

R. Kunnen we spreken over een of twee onderwerpen die ons zeer aan het hart liggen?
Voor ons en veel van onze vrienden is er in onze Ziel (Antahkarana) niet langer een verschil meer tussen 
Param-Atman, de huidige Shankaracharya, en de grote mensen van zijn Traditie of onze Christelijke 
traditie. Ze zijn allemaal een en hetzelfde. Als we voortdurend de hulp inroepen van Param-Atman bij een 
probleem, dan komt iets van alles wat u heeft gezegd ons te hulp. Bijvoorbeeld, (uw antwoord onlangs aan 
Mr. Rabeneck): “Een gevoel van hetzelfde zijn bezit ons hart met ogen open en ogen dicht. De geest schudt
zijn lasten af en wordt in plaats daarvan van vreugde vervuld.”

Z.H. Uw observatie is heel goed, en daar het zo gebeurt, is het loffelijk. De Traditie van de Shankaracharya
werd zoals u weet door Narayana begonnen; dat betekent het Absolute Zelf, en werd toen gevolgd door 
anderen zoals Vyasa, Shukadeva, Gandapadacharya, en toen de oorspronkelijke Shankara, en na hem 
honderden Shankaracharyas helemaal tot degene die u nu ziet. Het is heel goed mogelijk dat zelfs de 
Shankaracharyas, al naar gelang hun eigen wezen, bepaalde voorkeuren hadden en deze Vedische 
Geschriften aangeroepen hadden om hun eigen weg te ondersteunen, maar in feite leiden ze allemaal naar 
het zelfde uiteindelijke doel. Er is geen verschil van ideologie dat eronder ligt, in de ondersteuning van de 
zoektocht van de mens naar Bevrijding. Er kunnen kleine voorkeuren zijn die verschillend zijn. Er was 
eens een man die Madhusudan Saraswati heette. Hij was een Shankariet – hij behoorde tot het Systeem van
de Shankaracharya en was een van de grootste intellectuele reuzen van de latere middeleeuwen van India, 
maar hij had een voorkeur voor toewijding, dus al zijn boeken (hij schreef een aantal boeken) hebben een 
onderliggende steun voor toewijding als voorkeur boven de Weg van Kennis. Hoewel hij zelf een mens 
van kennis was, steunde hij de devotionele Weg.
Op dezelfde manier is alles dat hier wordt voorgelegd via Zijne Heiligheid, feitelijk niet van hem, maar 
behoort het tot de traditie, dus al dit traditionele werk en de Kennis die via Dr. Roles of Mr. Allan of 
anderen op hun eigen manier gaat, is gerelateerd aan dezelfde Traditie. Niet de individuen spreken, maar 
de traditie spreekt door deze individuen.

R. Onlangs herinnerde Zijne Heiligheid ons in een brief eraan dat de wereld zoals we die zien in een 
droom of in de wakende staat drie stadia heeft – schepping, onderhoud en vernietiging. Wat ik ervan 
begrijp is het de middelste waarvan we de werkelijke betekenis niet kennen, of waar die om gaat. Ergens in
mijn hart is het idee van de Heer Vishnu hiermee verbonden. Als ik iets lees over Vishnu of zijn 
incarnaties, verfrist dat me en maakt me opgewekt. Zoals het verhaal van Ajamila in de Bhagavatam.

Z.H. Er zijn drie stappen of situaties die u beschrijft – schepping, onderhoud en vernietiging – dit zijn de 
aspecten van de drie Gunas – (Sattva, Rajas en Tamas). Vishnu hoort tot de staat van Sattva, Brahma tot de
Rajas, en Rudra of Shiva tot de Tamas. In Rajas is er geen vaste positie of staat. Rajas is niet stabiel – het 
is geen materialisatie van iets – het is activiteit, wanneer dingen hun vorm gaan aannemen. De staat komt 
of in het Sattvische gebied of in het Tamasische gebied, en alleen daarom is Brahma in India nooit 
aanbeden en nergens in India ooit favoriet geweest voor aanbidding. Alleen in de Yagya (wanneer er een 
offer uitgevoerd moet worden). Aangezien Brahman de Schepper is – hij is de eerste voorouder, hij is de 
bet-over-grootvader van alle menselijke wezens, dus het hoogste wat hem wordt aangeboden is de 
ereplaats bij het offer en er worden gaven geschonken om hem tevreden te stellen! Verder wordt hem nooit
enige voorkeur of toewijding gegeven. Steeds als je aan activiteit begint, zijn er slechts twee posities. Of je
zult moe worden en gaan slapen (of Tamas), daar rusten en er later uitkomen; of je zult dan, nadat je jezelf 
in een actieve houding hebt gezet en het eind van de activiteit hebt bereikt en alles een succes is gemaakt, 
in ruil daarvoor de gelukzaligheid of de vreugde van het goed en succesvol gedaan hebben van het werk 
krijgen. Deze vreugde geeft onmiddellijk licht, maakt je licht en je voelt je heel fris zelfs na inspannend 
werk.
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Welnu gisteren bij uw feest hier, waren alle mensen die bezig waren met het bereiden van het voedsel, heel
verlangend om te zien hoe het hun werk verging. Toen ze de lachende gezichten zagen van hen voor wie 
het voedsel was gemaakt, en ze de waardering van het voedsel zagen, waren ze verrukt – veel meer dan 
iemand van jullie die van het voedsel genoten. Op zijn beurt schiep dit veel meer gelukzaligheid en al hun 
inspanning was klaar en ze genoten veel meer van de gelegenheid dan jullie dat konden doen. Zo werkt dit,
dus Vishnu houdt verband met dit onderhouden van dit Universum, en hij onderhoudt alleen door iets te 
geven – net zoals het voedsel voor jullie als een offer bereid was ter ere van de gasten – en met liefde 
onderhoudt Vishnu de gehele schepping. [Jaiswal zei ‘onderhoudt’, maar bedoelt hij ondersteunt?] 
Vishnu is een van de meest vereerde godheden in de Indiase traditie vanwege de bescherming en 
ondersteuning die hij aanbiedt door liefde.

R. Ik houd in het bijzonder van het verhaal van Ajamila, omdat hier een man is die goed begon, maar een 
zondig leven leidde, en heel bang was toen hij de dood in de ogen keek, maar hij sprak de naam Narayana 
(de naam van zijn lievelingszoon) uit, zodat de dienaren van Vishnu kwamen en de wachters van de dood 
wegstuurden; en ik (zelf) heb een soortgelijke ervaring gehad!

Z.H. In de Indiase geschiedenis, zoals neergeschreven in de Bhagavatam, is de rol van de Heilige mensen –
de Mahatmas – zeer belangrijk. Mahatmas hebben een eigen soort leven, maar ze verschijnen ook in het 
gewone leven, en wanneer ze in het gewone leven verschijnen komen ze altijd met raad – een tactvol soort 
raad – zodat ze, zonder het leven van de gewone mens of zijn gemoedsgesteldheid te verstoren, iets 
aangeven wat voor het individu van direct nut is, zelfs als hij het belang van het advies dat hem werd 
gegeven, niet beseft.
Het verhaal van Ajamila is een voorbeeld van dit tactvolle praktische advies:

Hij was een gewone man die druk was met zijn wereldse leven en had geen enkele heilige aanleg. Eens 
kwam er toevallig een Mahatma langs in zijn eigen stad en kwam in zijn huis eten, en wilde hem op 
zijn beurt wat tactvol advies geven. Dus vroeg de Mahatma hem: “Waardoor word je het meest 
aangetrokken? Is er iets waar je bovenal gehecht aan bent?” Ajamila zei: “Ik ben het meest gehecht aan 
mijn jongste zoon.” Dus vroeg de Mahatma hem om de jongste zoon te roepen met de naam Narayana. 
Steeds wanneer hij deze jongen moest roepen, moest hij hem daarom roepen met die naam, en dat deed 
hij.

Er werd niet meer aan Ajamila gevraagd dan dit te doen – hem werd geen discipline of satsang of 
andere dingen voorgeschreven behalve dit advies. Dus toen het moment van zijn sterven kwam, riep hij
zonder het te weten, “Narayana” – zijn zoontje – en vanwege deze naam, verschenen de boodschappers 
van Narayana (Vishnu) en bevrijdden hem.

In de loop van het devotionele werk dat mensen doen – bijvoorbeeld in India zijn er tempels met 
gebeeldhouwde stenen beelden van Goden erin die mensen aanbidden, waarvoor ze buigen en bidden. Het 
is in feite niet het stenen beeld dat aanbeden wordt; het is het idee van de God dat over dit stenen beeld is 
heen gelegd en het komt door de devotie aan het bepaalde idee van God dat ze afgestemd worden op die 
God. Maar in zoverre het de namen betreft – de Mantras – zij zijn heel krachtig zelfs al is er geen vorm aan
de mantra vastgezet. In feite stond de naam Narayana voor mantra die hij zonder geïnitieerd te zijn, 
gebruikte om te reciteren door het roepen van zijn zoon. Net als ons in meditatie bepaalde woorden worden
gegeven, heeft het woord geen andere vorm dan de vocale klank – het is niet gehecht aan een bepaalde 
godheid, of een bepaalde betekenis, het is enkel een klank, maar het is een scheppende klank.
Alle klanken zijn creatief, dus wanneer er een mantra gegeven wordt, wordt deze creatieve klank het 
voertuig van transformatie in het individu. Dus omdat Ajamila gewoon was om de naam Narayana uit te 
spreken, die heel erg op een mantra lijkt, werd er van de krachten die betrokken zijn bij de klank gebruik 
gemaakt voor zijn zelfontwikkeling. Net als met een vuur – als je het aanraakt, willens en wetens of niet – 
dan zal het je verbranden, je pijn doen. Op precies dezelfde manier zal een mantra zoals Ram en Narayana,
of je er iets over weet of niet – als je die uitspreekt, je te hulp komen en het werk van bevrijding of wat hij 
ook maar kan, doen.
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R. We wensen Zijne Heiligheid succes bij zijn bezoek aan de Himalayas (waarover we vandaag in de krant 
lazen) en willen hem graag van harte bedanken voor al zijn geduld met ons deze keer, en mogen we doorgaan 
met schrijven – we verwachten geen antwoorden!

Z.H. Knikt en geeft zijn zegeningen voor de ontwikkeling van alle zielen die over de gehele wereld verspreid 
zijn onder uw leiding. Moge het hen goed gaan.
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