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 Dinsdag 3 oktober 

Eerste Audiëntie

R. Hoewel we u de verenigde liefde en dankbaarheid van vele mensen in verschillende landen brengen en 
ook vragen van sommigen van hen, wil ieder van ons eerst onze eigen vragen stellen. Ik zal dus beginnen 
met het voorstellen van mijn vrouw die de enige is die u nog niet persoonlijk ontmoet heeft. (Hij wuifde 
mijn zwakke woorden over haar weg en sprak ronduit als volgt):

Z.H. Noemt uw introductie. Hij herinnert zich de dag dat u sprak over het ongeluk dat uw dochter 
overkwam, en u vertelde ”mijn vrouw is als een leeuwin, zij maakte het mogelijk om deze ramp met rechte
rug te dragen.” Zijne Heiligheid is zeer verheugd om de leeuwin hier te zien, en hij wil dat ze deze 
gesprekken zal zien en horen en de sfeer hier zal voelen. Het is de moeite waard om sommige spirituele 
invloeden die hier beschikbaar zijn op te vangen. Hoewel bijna alles eerder in onze gesprekken is 
besproken, is het heel erg fijn zo bij elkaar te zijn en de herinnering opnieuw op te frissen en elkaar te zien.
Hij had niet verwacht dat Mr. Allan al zo vlug zou arriveren (omdat de brief vermeldde dat hij misschien 
later zou moeten komen), maar hij is heel blij dat hij is gekomen met Dr. Roles, en hij biedt zijn 
zegeningen aan.

J.R. (nauwelijks in staat om te spreken vanwege de emotie door zijn herinnering aan het fatale auto-
ongeluk van onze dochter in 1961):
Graag wil ik Zijne Heiligheid bedanken voor zijn toestemming dat ik kon komen en graag wil ik hem 
vragen – Hoe kan de kwaliteit van mijn aandacht verbeteren, door betere concentratie in Meditatie, omdat
ik voel dat dit een manier zou zijn om mijn vermogen tot liefde voor de Param-Atman te vergroten?

Z.H. Hoewel individuen inderdaad een afgescheiden identiteit voelen, is er in werkelijkheid slechts een 
identiteit, en dat is de Param-Atman. In onze Antahkaran, het innerlijke lichaam en het subtiele lichaam, 
hebben we dit individuele Wezen, en vanwege onwetendheid en andere invloeden lijkt het een verschil te 
voelen met de Param-Atman, en daarom wil het zich verenigen met de Param-Atman. Voor deze eenheid 
van het individu en het Universele lijkt het alsof de inspanning gedaan wordt door het individu zelf. Het 
individu, als hij al iets doet, verwijdert enkel de belemmeringen die zijn blik op zijn eenheid met de 
Param-Atman blokkeren. De beweging is in feite alleen van de kant van de Param-Atman. Het is de 
Param-Atman die Zichzelf openstelt voor het individu. De liefde of toewijding zou ontwikkeld moeten 
worden door de belemmeringen te verwijderen en dat is natuurlijk mogelijk door de meditatie en de 
aandacht die men in zijn leven brengt; en op een bepaalde manier verwijdert dit de afgescheiden identiteit 
van het individu die samengesteld is uit zijn naam, vorm en zijn zogenaamde natuur. Al die dingen moeten
opgegeven worden voor de werkelijke Eenheid of voor de werkelijke Liefde tot de Param-Atman. De 
inspanning wordt natuurlijk gedaan door het individu, maar hij spant zich niet erg in. De grotere 
inspanning wordt door de Param-Atman gedaan, net zoals een klein iemand of een kind korte benen heeft, 
zodat hij slecht kleine stapjes kan maken. De grote mens kan sneller lopen en meer meters maken. Het 
zelfde geldt voor het individu dat een zeer klein wezen is, en de Param-Atman die geen grens heeft. Zo zou
de eenheid van het individu en de Param-Atman gemaakt moeten worden.
Z.H. vervolgt: Alle individuen zijn het Absolute zelf, en u dus ook. Het is slechts een kwestie van het 
realiseren dat men het Absolute is. Om dat te realiseren, moet men die belemmeringen wegdoen, en om dit 
te illustreren vertelt hij een verhaal over de leeuwenwelp.

Eens ging de leeuwin in het woud met verscheidene welpen op zoek naar voedsel, en terwijl ze weg 
was verdwaalde een van de welpen en kwam midden in een kudde schapen terecht. De welp volgde de 
schapen en de herder die de welp zag bij de schapen, hield hem. De welp gedroeg zich net als de 
schapen vanwege het gezelschap van de schapen. De herder dacht dat als hij in dit woud bleef dat de 
leeuwin op een dag zou brullen en de welp zich bij het horen van het gebrul zou herinneren dat het een 
leeuw was en de schapen zou aanvallen. Dus hij nam de kudde met de welp mee naar een ander bos 
waar hij geloofde dat geen leeuwen waren.
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Op een dag brulde in dit andere bos een leeuw, en alle schapen renden weg, en de welp probeerde ook weg 
te rennen. De leeuw vroeg de welp, in leeuwentaal! – om te stoppen en zei: “Waarom ben je bang voor me? 
Dat is niet nodig – je bent geen schaap – je bent een leeuw net als ik. Als je het niet zeker weet, dan kan ik 
het je laten zien.” Dus hij nam hem mee naar een meer en het leeuwtje zag in de weerspiegeling dat hij 
dezelfde kop en dezelfde karakteristieken had als degene die brulde. Toen vroeg de leeuw hem om met hem 
mee te brullen, en zo leerde hij brullen, en de gehele persoonlijkheid en individualiteit van dit leeuwtje werd 
volkomen veranderd en hij begon te brullen als een volwassen leeuw.

Al onze inspanningen in de wereld zijn het leren van de taal van de wereld, die lijkt op de taal van de schapen en
het leven van de schapen. Door goed gezelschap – het gezelschap van Heiligen, en door de gesprekken, leren we
om de taal van de wereld op te geven en de taal van de geest op te pakken. Zodra we geleerd hebben, en gezien 
hebben hoe de heilige mensen die zoveel dichter bij het Absolute zijn, hun leven leiden – kunnen we ook gaan 
lijken op deze jonge leeuw en ons beginnen te gedragen als een echte leeuw, omdat we allemaal van nature 
echte leeuwen zijn.

M.A. Het herinneren van de Param-Atman gedurende de dag is een groeiende troost en tegenwoordig is alles 
plezieriger, en zelfs onplezierige dingen lijken minder belangrijk dan vroeger. Men voelt zich echter op een 
dromerig plateau waar de noodzaak om te blijven bewegen op het pad minder duidelijk is, vanwege het 
plezierige leven. Men klaagt niet over het toegenomen geluk, maar hoewel men de grotere aanwezigheid 
gedurende de dag voelt, lijkt de Meditatie niet diep genoeg en men lijkt wat meer gevangen in een dromerige 
fase – kan Zijne Heiligheid hier raad geven?

Z.H. Een van de fundamentele karakteristieken van het leven op deze aarde is de wereldse illusie van het zijn 
van de onafhankelijke doener – van het hebben van vrije wil. Het is heel moeilijk vol te houden dat individuen 
de doeners van iets zijn, want de hele schepping is een manifestatie van het Absolute die de werkelijke Doener 
is. Hij heeft Zijn hele show met zo'n prachtig patroon gemaakt dat het van moment tot moment blijft veranderen,
en zich ook moet blijven vermenigvuldigen. Dit hele gebeuren gaat door krachtens de creatieve impuls die door 
het Absolute wordt gegeven; Hij is degene die onafhankelijk is, hij is degene die vrij is, en Hij is de werkelijke 
Doener.
Een deel van de show is onze menselijke natuur met zijn vermogens van herinneren en denken, die, als men de 
last van het 'verleden' en de 'toekomst' op zich neemt, de reis moeilijk en verraderlijk maken; want het 'verleden' 
en de 'toekomst' lijken verschrikkelijk groot, en het is heel moeilijk om langs het Pad te lopen als men deze last 
draagt. “Als die en die handelingen gedaan waren”, denken we, “dan zou een bepaald resultaat bereikt kunnen 
worden”; of “als ik niet had gehandeld zoals ik heb gehandeld, had ik mij deze gevolgen kunnen besparen.” 
Men zou zichzelf altijd licht van hart en vrij van die last moeten houden.
In feite is de last op de geest (Buddhi) zelf, het fysieke lichaam heeft er niets mee te maken; maar omdat de 
geest het lichaam regeert, lijdt het fysieke lichaam ook.

Een van de beste analogieën is het schaduwspel van de marionetten. Er is iemand die de touwtjes vasthoudt 
en ze beweegt, maar ze lijken zichzelf te bewegen en de echte doeners te zijn.

De gehele schepping lijkt heel veel op een marionetten show, met de touwtjes die door iemand anders worden 
vastgehouden.

In een andere vergelijking geeft hij het voorbeeld van de show in de bioscoop, waar de film wordt getoond 
op het scherm en de mensen blijven kijken naar deze bewegende beelden. Op het scherm zie je bergen, 
gebouwen, zeeën, gevechten, liefdesscenes en religieuze scenes. Alle soorten scenes worden op het scherm 
vertoond. Sommige mensen die kijken, lijken op de marionetten, en ze worden door de scenes bezield.

Men zou in staat moeten zijn om de dingen die in de wereld gebeuren te zien – maar alleen als een stille 
toeschouwer. Zie alle genoegens op het scherm, maar word er niet in betrokken en word er niet door uit de koers
gebracht. 
Alle opwindende dingen die op het scherm getoond worden, kleuren het scherm zelf niet – het scherm is zuiver 
wit. Het heeft geen kleur van zichzelf – het weerspiegelt enkel de kleuren die er op geworpen worden.
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We zouden dus als een scherm moeten worden waar elk deel van de handeling plaats vindt – waar 
toegestaan wordt dat het plaats vindt, maar we zouden zuiver wit moeten worden en niet bevlekt of geverfd
met een van de kleuren van de wereld. Het is niet onze zaak om enige ambitie te hebben of om een nieuwe 
lijn van handeling te willen initiëren. Het stromen van de gunas (Sattva, Rajas en Tamas) zou onpartijdig 
ervaren moeten worden.
U noemde de droomstaat – er zijn vijf staten – de Samadhi staat, de wakkere staat, de dromende staat en 
dan de diepe slaap, en de vijfde is de bewusteloze staat. Al deze vijf staten behoren tot de mysterieuze 
scheppende kunst van het Absolute. Elk van deze staten is deel van de gemanifesteerde schepping voor het 
genoegen van het Zelf, en in feite is elke staat een nuttige staat voor een of ander doel. Er is niets te kiezen 
tussen de een of de ander.
Men hoeft niets te kiezen, maar sta in het midden en zie beide kanten, de buiten- en de binnenkant. Of blijf 
in het heden en kijk toe op het voorbijgaande leven – het spel van 'verleden' en 'toekomst'. Elke staat is 
deel van het Absolute, en je hoeft niet uit een van deze situaties te kiezen. Je moet de onpartijdige en stille 
waarnemer worden van wat er ook gebeurt, of het nu Samadhi, waken, dromen of slapen is. Als dat bereikt
is, is het voorbij al deze staten van de wereld waarin we leven, en in feite is alles Sat-Chit-Ananda het 
Absolute. Zelfs het meest alledaagse werk zoals graven, geeft dan gelukzaligheid of Ananda.
Met het idee om van de gehele schepping te genieten met deze onpartijdige houding, zou men kunnen 
vragen waar het gevoel is van goed te zijn – wat is goed en slecht? – de vraag wordt nooit opgelost. In 
feite, is er noch goed noch slecht – het is eenvoudig onze nomenclatuur. Het is onze voorkeur voor het een 
of het ander dat het ene goed en het andere slecht maakt – het is onze onbeschaamdheid die het een goed 
en het ander slecht maakt.
Als men zich kon houden aan de staat van stille onpartijdige waarnemer, zou men zien dat geen van deze 
dingen bestaan. Men blijft in het heden, en men handelt zoals de gelegenheid het vereist en het hele ding 
gaat voorbij. Ooit bespraken wijze mensen deze kwestie van het verkrijgen van Ananda uit alle 
veelsoortige aspecten van de wereld, en de discussie leidde tot de conclusie dat men zich niet in een van 
beide kanten (fysiek of subtiel) zou moeten verwikkelen maar eenvoudig zou moeten observeren; omdat 
het Absolute in alles is, en deze schepping is een uiterst efficiënt mechanisch organisme dat functioneert 
volgens de wetten van het Absolute, dus men zou altijd het Absolute moeten zien achter al deze 
voorbijgaande fasen.

Een van de luisteraars in deze discussie ging weg, en zag onderweg een olifant aankomen. Hij 
herinnerde zich dat het Absolute in alles was, dus hij dacht:

“Het Absolute is in de olifant, dus hij zal me zeker geen kwaad doen.” De mahout op de rug van de 
olifant bleef tegen hem roepen om uit de weg te gaan, maar de man op de straat trok zich er niets van 
aan, en de olifant tilde hem op en gooide hem naar een kant. Hij ging terug naar de wijze om te zeggen 
dat hij niet goed geïnformeerd was – hij dacht dat de olifant het Absolute was, en hij was het Absolute 
en het Absolute zou hem op geen enkele manier kwaad doen – maar dat deed hij wel.

Toen werd hem gezegd: “U vergat dat de berijder ook het Absolute was. Omdat u het Absolute niet 
gehoorzaamde toen hij naar u schreeuwde, werd u gestraft. In feite koos u een van de twee; kies niet, 
toon geen vooroordeel, maak geen brutale voorkeuren en dan zal alles duidelijk zijn en men zal 
gemakkelijk zijn weg vinden zonder enige belemmering.”

Eens zag Swami Rama Tirtha die uit de Punjab kwam, een zwarte adder op zijn weg; het was een 
pofadder met zijn bek open. Hij lachte enkel en glimlachte en zei: “Oh God, u bent voor mij gekomen 
in zo'n angstaanjagende vorm – maar vergeef me, ik houd deze keer niet van uw vorm dus ga alstublieft
weg.” En de pofadder ging weg.

Dit laat zien hoe je te gedragen als een onpartijdige en stille waarnemer die geen dualiteit kent (geen 
geestelijk verdeling in 'goed' en 'slecht'.)
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R.A. Zijne Heiligheid heeft ons verteld dat de Mantra, de mediterende en het Voorwerp van Meditatie (het 
Universele Zelf) allemaal Een moeten worden. Ik zou hier graag verdere leiding bij krijgen. Bij mij stopt 
de meditatie soms, mijn persoonlijke identiteit houdt op te bestaan en er is alleen Universeel Wezen. Is dit 
waar Zijne Heiligheid op doelt?

Z.H. In meditatie zouden de mediterende, de handeling van meditatie en de Mantra allemaal Een moeten 
worden, ze zouden in Een verenigd moeten zijn. Deze staat van eenheid kan alleen worden herkend door 
één uitwerking gedurende de meditatie – dat er geen kennis van welke aard dan ook uit zo'n diepe 
meditatie wordt verkregen. Als er een gevoel is van het Universele Wezen zou dat betekenen dat het 
ultieme stadium nog niet bereikt is omdat er enige kennis is. Hoe groots en universeel en verfijnd deze 
gevoelens ook mogen zijn, de meditatie is niet volledig. De eenheid lijkt heel veel op de grote oceaan die 
onverstoord is door de golven en waar de bodem van de oceaan en de oppervlakte allemaal een zijn.
Men zou kunnen vragen wat het nut is van deze stilte waar geen kennis is, en wat doen we nadat we 
gemediteerd hebben? In de verenigde staat waar geen mediterende is en geen daad van meditatie, is men 
direct verbonden met de scheppende kracht van het Absolute. Het is een rustpunt voor de Atman, en voor 
de Atman alleen, om ongehinderd in contact te komen (in het bijzonder door het subtiele lichaam dat het 
instrument van kennis is). Dus men zal zien dat er in de verenigde staat geen kennis is, zelfs niet van het 
universele Wezen. Het is het subtiele lichaam dat zich al deze verschillen en overgangen herinnert, maar de
verenigde staat is de werkelijke staat van de Atman, en die zou men moeten bereiken. Dan zal men zien 
wanneer men uit de meditatie komt, dat men zich gedurende alle activiteiten van de wereld niet met geest, 
hand en voet etc. identificeert. Men blijft de Atman en zet al deze dienaren aan het werk voor de Atman.
Neem de arbeider die werkt op het veld onder een opziener. De opziener werkt niet. Als de opziener werkt 
is er geen toezicht en er zou chaos volgen.
Dus teneinde de werkelijke opziener te worden, zou men moeten mediteren en de meester moeten worden 
van alle arbeiders, tot aan Manas, Buddhi en Chitta toe. Dit zijn de arbeiders, en we moeten stil worden om
het meeste uit deze arbeiders in ons mechanisme te halen.

Zijne Heiligheid eindigde met het zeggen dat we gedurende de gesprekken voortdurend waakzaam moeten 
blijven en de vragen en antwoorden peilen en door te gaan bij alles wat niet duidelijk is.

Woensdag 4 oktober 

Tweede Audiëntie

R. Over de ladder van Zelfrealisatie. Twaalf jaar geleden toen we na een jaar meditatie naar Rishikesh 
kwamen, spraken sommigen van ons alleen over de 7e stap! Later in Lucknow en hier bleef ik vragen over 
de 4e en 5e stap. Nu wil ik vragen over de eerste stappen. We krijgen vele goede impulsen en we nemen heel
veel goede besluiten, maar we voeren ze niet uit. Ik wil de energie en wilskracht om dat besluit uit te 
voeren waarvan men nooit terug gaat – dat het Universele Zelf gedurende elke dag alles in alles zal zijn 
zoals het is wanneer men net ontwaakt uit een diepe en droomloze slaap.

Z.H. U vroeg naar de goede impulsen en alle goede besluiten die in ons dagelijkse leven voorkomen en 
dan gewoonlijk niet uitgevoerd worden. Men moet verschil maken tussen twee soorten goede besluiten en 
goede impulsen. De een wordt geboren in de geest (Manas) en is het gevolg van tijd en plaats, bepaalde 
situaties of bepaalde invloeden die van buitenaf komen. We lijken in die situatie te zijn, dus besluiten we 
bepaalde dingen te doen. De andere wordt geboren uit begrip (Buddhi) dat begrijpt dat in een situatie zus 
of zo we zoveel energie of vermogen hebben; en dus besluiten we met dit vermogen om een activiteit aan 
te gaan of een van de goede
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besluiten en dan voeren we het uit. We laten het niet vallen omdat de tijden zijn veranderd – de atmosfeer 
is weg of onze energie weggelekt. Dus men moet door zijn eigen rede besluiten of de besluiten die 
genomen worden de moeite waard zijn, of ze uitgevoerd kunnen worden; en als men dan besloten heeft, 
dan zou men zich aan die besluiten moeten houden.

R. Volgens het antwoord gisteren van Zijne Heiligheid is het de Param-Atman die doet en wij zijn enkel 
aan het proberen om te voorkomen dat er iets tussen de Wil van de Param-Atman en de rol die we moeten 
spelen, in komt?

Z.H. In een uitwisseling per telefoon zijn er duizenden en duizenden lijnen beschikbaar, en mensen hebben
hun telefoon op verschillende plekken geïnstalleerd; maar de lijnen zijn alleen beschikbaar voor hen die 
erom vragen. Je moet om het nummer vragen om het te krijgen.
Deze Gemanifesteerde Natuur (Prakriti) is van hetzelfde soort, drievoudig – Sattvisch, Rajasisch en 
Tamasisch – men hoeft alleen maar te vragen om een van deze Sattvische, Rajasische en Tamasische  
invloeden aan je te geven en dan worden ze beschikbaar. Het individu is ook samengesteld uit deze drie 
facetten van de Prakriti en zo ook het gehele universum, want de Param-Atman heeft deze schepping 
gemanifesteerd door deze drie Gunas. Dus het proces werkt automatisch volgens de Wet van Oorzaak en 
Gevolg. Als men vanuit het hart om iets vraagt, zou het beschikbaar moeten zijn; en men kan doorgaan 
met het eigen goede besluit, vooropgesteld dat men het werkelijk blijft willen.
Soms zal men zien dat situaties niet gunstig zijn voor iemands goede besluiten of goede impulsen, en 
zullen ze falen – niet door een fout van jezelf die ze niet uitvoert, maar omdat de huidige omstandigheden 
het niet toelaten om ze uit te voeren, en men gehandicapt is door de situatie die niet onder iemands controle
is.
Het Absolute dat alles bestuurt, weet precies wat het meest noodzakelijk is voor bepaalde situaties, dus als 
de besluiten niet uitgevoerd worden, zal men de situatie moeten accepteren als deel van de Genade van het 
Absolute, zelfs als het tegenover iemands eigen besluit ingaat. Na verloop van tijd zullen de dingen 
veranderen en de kant opgaan die jij wil. Het hebben van goede besluiten is geen onderdeel van wereldse 
verlangens – het is van een Goddelijke natuur. Men moet wachten tot de gepaste ommekeer van Prakriti de
omstandigheden voor het individu beschikbaar maakt om zijn besluiten uit te voeren.

R. Dit antwoord houdt verband met mijn eigen wens om op te houden met anderen te onderwijzen, maar ik 
herinner me een hoger voorbeeld toen Zijne Heiligheid ooit had gezegd dat hij niet meer dan twaalf jaar in
het publieke leven wilde zijn, maar dat omstandigheden hem daartoe dwongen. (Geen commentaar).

R.A. Zijne Heiligheid zegt dat we vanuit het hart zouden moeten vragen – hoe doen we dat?

Z.H. Er is een eenvoudige oplossing voor het probleem om te weten of het besluit uit het hart komt – een 
besluit dat uit het hart komt blijft in het hart. Elk besluit wat met de tijd verloren gaat komt niet uit het hart.

R.A. Maar in het voorbeeld van de telefoonuitwisseling, zei Zijne Heiligheid dat je alleen maar hoeft te 
vragen en dat de lijn voor jou beschikbaar gemaakt wordt, vooropgesteld dat je vanuit het hart vraagt – dit
is niet helemaal het zelfde als besluit, of wel? We formuleren vragen in de geest, maar hoe communiceren 
we ze op deze manier vanuit het hart?

Z.H. De goede besluiten van het hart komen voort van binnenuit, en dat wat van binnenuit komt blijft men 
steeds weer herinneren. Het andere soort besluit dat langs flitst in de geest, is het gevolg van bepaalde 
externe situaties en associaties. Wanneer deze associaties en situaties weg zijn, zijn ook die besluiten op 
den duur verdwenen. Dus men moet kijken of je een idee of besluit je voortdurend herinnert ondanks alle 
moeilijkheden en tegenzittende situaties; dan wordt bewezen dat dit uit het hart komt en doorgezet moet 
worden, en in feite zul je gedwongen worden om hiermee door te gaan eenvoudigweg omdat het uit het 
hart komt.

Als voorbeeld: als je met de auto naar een verre afgelegen stad moet gaan, dan zul je als je in een kleine
stad komt de snelheid van de auto moeten verminderen vanwege de verkeersomstandigheden in de stad.
In het centrum van de stad
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moet je nog langzamer rijden, en je zult zelfs af en toe enige tijd moeten stoppen en weer optrekken. 
Wanneer de weg weg vrij is, kun je sneller rijden om je bestemming te bereiken.

Op dezelfde manier kunnen besluiten wanneer ze uit het hart komen, het vervullen van situaties vertragen, 
maar de snelheid kan weer verhoogd worden wanneer betere omstandigheden het toelaten. Als het echter 
uit de geest komt en wordt tegengehouden, zul je het niet herinneren en zal het verloren gaan.

R.A. Gisteren noemde Zijne Heiligheid de spirituele invloeden die hier beschikbaar zijn. Is er iets dat we 
kunnen doen om ze in gelijke sterkte in Londen beschikbaar te maken?

Z.H. Ja, natuurlijk, dat is geheel en al mogelijk, maar het kan alleen op de natuurlijke manier gedaan 
worden:

Als we een boom willen planten en fruit willen hebben, beginnen we altijd met het zaad of een jong 
boompje, en we zorgen ervoor om het te laten groeien – we zorgen voor alle noodzakelijke 
voorwaarden zonder enige verstoring, en in de loop van de tijd wortelt het, groeit het en uiteindelijk 
kun je van het fruit genieten, dus later is alles beschikbaar.

Het is net als een besmettelijke ziekte die zich verspreidt omdat mensen in contact komen. Zo is het ook 
met spirituele invloeden – zij verspreiden zich ook alleen nadat mensen met jou in contact komen; dus het 
beste wat je kunt doen is meer contact te hebben daar waar je woont, en langzaam, wanneer de invloeden 
die jij hier hebt verkregen, doorgegeven zijn aan andere mensen, zullen ze zich blijven vermenigvuldigen 
en optellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn dat de plek spiritueel doordrenkt wordt met zulke invloeden, en 
dan kan iedereen er gebruik van maken. Het lijkt veel op een stroom en dit verhaal illustreert dat:

Er was een handelaar die bang was dat dieven 's nachts in zijn winkel kwamen om zijn geld te stelen. 
Hij had zijn kluis daarom verbonden met de elektrische stroom om die onder stroom te kunnen zetten 
en elke nacht schakelde hij die in en de volgende ochtend schakelde hij het weer uit.

Op een nacht kwamen er vier dieven door de achterdeur, een van hen raakte de kluis aan en kon zich 
niet bewegen. Een ander zei: “Waarom beweeg je niet?” en ging aan hem trekken, maar ook hij kwam 
vast te zitten aan de eerste. De derde probeerde de eerste twee weg te trekken en kwam ook vast te 
zitten, en evenzo de vierde – dus allen zaten vast en allemaal stierven ze vanwege de stroom. 's 
Ochtends kwam de handelaar om de winkel open te doen en zag dit, en bracht de politie op de hoogte, 
en legde uit dat hij, omdat hij bang was voor dieven, zijn kluis had verbonden met de elektrische 
stroom.

Dit verhaal is er alleen om te illustreren dat goede invloeden ook aan mensen gegeven kunnen worden, 
maar het moet systematisch gedaan worden door voortdurend contact met de mensen. In India zijn de 
goede invloeden die beschikbaar zijn het product van duizenden jaren van dit devotionele werk dat in India
al die tijd aan de gang gebleven is.
Deze traditie van het spirituele leven had in India al duizenden jaren wortel geschoten, en een groot aantal 
mensen waren gewoon om hun hele leven op twee manieren te wijden aan het zoeken naar het spirituele 
mysterie. De ene manier was om naar het spirituele leven te kijken en spiritualiteit te bereiken door het 
middel van handeling. De andere was om de wereld te verzaken; niet door handeling maar door volledige 
onthechting zou men aan Bevrijding werken. Wel, welke verschillen er ook waren tussen deze twee 
groepen, ze moeten elkaar ondersteunen en het gehele weefsel van de maatschappij was verweven met 
deze twee systemen. Dus de jonge man zou door een van deze twee systemen moeten gaan in zijn 
studentenleven, en voordat hij uitkwam in het leven van de huishouder zou hij invloeden, training en 
kennis hebben ontvangen zodat hij een goed moreel leven in de wereld kon leiden.
Maar zelfs in India is deze mondelinge invloed van het spirituele rijk voor een groot deel verloren gegaan. 
Het is nu in slechts een paar centra beschikbaar waar de traditie nog levend is. De gewone Indiase mens is 
nu zo gespitst op het zoeken naar materiële verheffing in het leven, dat hij op dit moment niet is 
geïnteresseerd in de spirituele manier van leven. Na een tijdje, wanneer hij meer materiëel gewin heeft 
bereikt, zal hij merken dat de spirituele kant ontbreekt en dat het materiële gewin
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geen werkelijk geluk brengt. Dan zullen ze zich weer omkeren, en pas dan zal deze Traditie, die op enkele 
plaatsen bewaard wordt, zich opnieuw verspreiden.
De moderne tijd is zodanig dat materieel gewin overal het belangrijkste ding is in de geest van mensen; 
maar opnieuw, er zijn in India nog steeds bepaalde mensen bezig met het levend houden van deze traditie 
en het beschikbaar maken van deze invloeden enkel aan degenen die deze wensen. Wanneer de geëigende 
tijd komt, zullen deze invloeden in India groter worden. Als jullie op dezelfde manier invloeden van hier 
verzamelen en meer contact hebben met de mensen, kunnen de invloeden zich ook bij jullie verspreiden.

R. Tijdens mijn lezingen in New York vroegen mensen me waarom ik naar India moest gaan – zo ver weg? 
Ik vertelde hen dat het niet geografisch was, maar bekwaamheid in Zelfrealisatie. Ik wist wat ik wilde, en 
als ik het dichter bij huis had kunnen vinden zou het gerieflijker geweest zijn. Ik ging verder met het 
vertellen van het voorbeeld van Zijne Heiligheid van de lamme en de blinde – zou Zijne Heiligheid iets 
beters gesuggereerd hebben?

Z.H. De vergelijking van de lamme en de blinde is helemaal goed. Volgende de Indiase traditie houdt dit 
verhaal verband met de Natuurlijke Wet en de wet gemaakt door de mens. De wet gemaakt door de mens 
kijkt niet ver vooruit, en de natuurlijke Wet heeft niet het vermogen om bevelen te geven omdat hij zich 
eenvoudigweg natuurlijk voortbeweegt; terwijl de door de mens gemaakte wet mensen beveelt, eist en ze 
doet volgen, maar het heeft geen enkele vorm van vooruitzien. Dus, hoewel de blinde kan lopen en 
werken, kan hij niet ver vooruit zien; terwijl de Natuurlijke Wet, die ver vooruit kan zien, geen benen 
heeft, dus niet uit zichzelf kan bewegen.
In het wereldse leven is de combinatie van deze twee noodzakelijk, zodat de beweging naar het bereiken 
van de Zelfrealisatie en van de Bevrijding mogelijk wordt – alleen door de vereniging van de lamme en de 
blinde. Het werkt omdat door deze vereniging de regels een beetje milder worden en de mensen met de 
mildere aanraking van de natuurlijke wet kunnen bewegen, in plaats van gedwongen te worden door de 
door de mens gemaakte regels om bepaalde dingen tegen hun geweten in te doen. Met de door de mens 
gemaakte wetten wordt meer bereikt, maar ze duren niet lang.

M.A. Je kijkt er zo naar uit om hier te komen en zoals ik gisteren zei, voel je dat je spiritueel lui bent 
geweest, en hoe plezieriger het leven is geweest hoe groter je de schuld voelt, maar ik zie uit het antwoord 
van Zijne Heiligheid van gisteren dat dit slechts een excuus is. Maar ik zou willen vragen naar het verschil
tussen luiheid en passiviteit gedurende de meditatie, omdat je de noodzaak van grotere passiviteit voelt om
de diepte in te gaan, maar ook kun je merken dat je lui bent en enkel zwijmelt in de plezierige dromen?

Z.H. De situatie die beschreven wordt impliceert dat als men zich onderweg lui vindt, er enige spijt is over 
het lui zijn, of een soort wanhoop dat er iets verkeerds gedaan is. Dat is de voornaamste oorzaak van het 
ontwikkelen van wanhoop en terug te vallen op de minderwaardige invloeden. Zelfs als de situaties in 
tegenstelling zijn en je niet in staat bent om door te gaan met wat je denkt dat je had moeten doen, heb 
geen spijt – kijk gewoon vooruit en zie of ze nu gedaan kunnen worden.
In het leven van mensen moeten ze volgens een bepaald plan werken, en het is niet noodzakelijk voor het 
plan om dat in een dag te bereiken; en zelfs in een dag moeten ze voedsel tot zich nemen, hun lichaam 
schoon houden, hun kamers op orde houden en allerlei andere werkjes doen, en voorzien in hun 
levensonderhoud. Door al deze dingen elke dag te doen, voeren ze dit plan dag in dag uit elke morgen uit. 
Ook in het spirituele leven zal, als er een goed besluit is genomen zoals door Mrs. Allan gezegd werd over 
de schuld, de schuld volledig betaald worden alleen als je het elke dag blijft terug betalen; en als er een dag
of een andere periode met luie activiteiten werd doorgebracht, zou men geen spijt moeten hebben, maar 
tamelijk gelukkig ernaar uit moeten kijken om het weer te doen.

Stel dat iemand een goede impuls had gekregen over het laatste stadium van zijn leven wanneer hij noch de
energie noch de tijd heeft om het besluit uit te voeren. Zou iemand zo'n situatie moeten betreuren? Nee, dat
is niet nodig, want zelfs als zijn lichaam zou omvallen, zou hij zeker terug komen in gunstiger 
omstandigheden om zijn besluit van het vorige leven op te pakken.
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Ook in de Bhagavad Gita wordt gezegd dat als een Yogi sterft voor volledige Realisatie, hij in zeer 
gunstige omstandigheden geboren wordt om het werk af te maken. Dit is heel duidelijk want men ziet elke 
dag dat er in het zoeken naar het Goddelijk leven of Bevrijding zowel oudere als jongere mensen zijn die 
spirituele waarheid bereiken. Soms lijken ook jonge mannen of meisjes heel erg geïnteresseerd en 
betrokken bij dit werk. Dat komt alleen omdat een goede impuls hen in het vorige of huidige leven aan het 
werk heeft gezet. Laat het werk voortgaan en ga door zoals het van nature gaat en als er een tekortkoming 
gezien wordt, zie het gewoon en vergeet het en heb geen spijt, maar maak het beste gebruik van het 
volgende ogenblik wat zich aan je voordoet met goede hoop en de mogelijkheid om je besluit te 
ondersteunen.

R. Dr. David Connell is gevraagd om lezingen te geven aan jonge doktoren over “het begrijpen van 
menselijk gedrag”, en vraagt wat Zijne Heiligheid belangrijk vindt als hij met hen spreekt over dit 
onderwerp?

Z.H. De studie van menselijk gedrag kan het beste gedaan worden door hen die het spirituele leven 
bestudeerd hebben. Het spirituele leven leert iemand om naar zichzelf te kijken, dus zij die naar zichzelf 
gekeken hebben zullen in staat zijn om het gedrag van andere mensen veel sneller te appreciëren.
Wanner we iets kopen kijken we alleen naar een monster, en dan zijn we tevreden dat het materiaal dat 
thuis wordt bezorgd precies hetzelfde zou zijn als het monster.
Dus iemand hoeft niet jaren lang individuen te bestuderen. Vierentwintig uur zijn genoeg om het soort 
persoon dat hij is aan te duiden, en in vierentwintig uur zal hij verschillende voorbeelden van Rajas en 
Tamas laten zien. Hij zal alles laten zien, en men kan kijken en uitvinden waar dit individu probeert verder 
te gaan, of op welk niveau hij is, wat zijn ambities zijn en wat de toekomst voor hem is. Men kan 
individuen alleen bestuderen als men zichzelf bestudeert. 

Neem het voorbeeld van een doctor die geneeskunde heeft gestudeerd. Er komt een patiënt bij hem die 
tegelijkertijd aan vele ziekten kan lijden. Een efficiënte dokter heeft onmiddellijk door wat de 
voornaamste ziekte is en wat de onderliggende ziekten zijn die er op volgen. Hij behandelt de 
voornaamste ziekte eerst en zorgt dan voor de andere ziektes.

Er zijn in het menselijke gedrag bepaalde hoofdtrekken waar naar men moet zoeken. Als deze gevonden 
zijn, kunnen al deze secundaire dingen die erna komen, bestudeerd worden. De studie van het menselijk 
gedrag kan alleen gedaan worden door hen die zich zelf bestuderen.

Aan het eind van deze meeting zei Zijne Heiligheid tegen vertaler Jaiswal dat vanaf de zittingen van morgen al onze vragen gesteld 
moeten worden aan een Sannyasin (goedgekeurde leraar) die hij op de Ashram had uitgenodigd om onze vragen te beantwoorden 
omdat hij vloeiend Engels sprak.

 563



Een verslag van Audiënties en Correspondentie met 1972
ZH Shantananda Saraswati 1960-1993. Alle rechten voorbehouden.

Donderdag 5 oktober 

Derde Audiëntie

J.R. Het lijkt me toe dat Zijne Heiligheid ons wil laten proberen te begrijpen dat we door stil te staan bij 
onze tekortkomingen en gebreken, we voorkomen dat de kracht van de Param-Atman ons bereikt.

Z.H. Uw observatie is juist – alle activiteiten die door een individu worden geïnitieerd zijn gericht op een 
soort van winst, winst niet in de slechte zin, maar persoonlijke vooruitgang; en steeds wanneer men weer 
denkt aan voorgaande handelingen raakt men weer betrokken bij die handeling, en schept een soort 
identiteit tussen iets dat eerder gebeurde met de persoon die erover mijmert. Daar er een fout werd 
gemaakt, bind je jezelf aan de fout. Alle fouten nemen kostbare energie weg die ook gebruikt had kunnen 
worden voor betere handelingen, dus als je blijft denken over je fouten en tekortkomingen in het verleden, 
dan ben je energie aan het verspillen.
 Als je die verspilling kwijt kan raken, dan zou het mogelijk zijn om je aandacht te richten op het volgende 
moment, een proces dat belooft om je extra energie te geven door samen te smelten met het Absolute of de 
Param-Atman, of elke handeling die verband houdt met de Param-Atman.

De Shankaracharya gaf ons toen de aanwijzing om onze vragen te stellen aan een Sannyasin (die net binnen was gekomen) die Engels 
sprak en meteen zou antwoorden.
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