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Donderdag 4 februari

Zevende Gesprek

R. Bij een heel vroeg gesprek met u acht jaar geleden, zei u: “Na voortdurende meditatie en werk aan zichzelf
begint de ervaren persoon te beseffen dat een mens niet alleen vlees en botten is, hij is ook Antahkarana, hij is
Bewustzijn en hij is Gelukzaligheid. Wanneer hij dit volledig heeft gerealiseerd, wordt alles voor hem heel
eenvoudig. Wat hij ook doet, de manier waarop hij beweegt en de manier waarop hij spreekt, is geheel passend
voor de waardigheid van Atman. Maar dit stadium komt alleen na volledige Realisatie.”

Sindsdien is dit mijn grote doel geweest, en tot dit bereikt is, kan ik niet tegen u zeggen dat ik genoeg weet. Zou
dit het Sattvische stadium van Zelf-herinnering zijn? U zei bij hetzelfde gesprek: “Als Zijne Heiligheid zich
iemand herinnert zal die mens zich moet herinneren, en wanneer hij dit doet, weet Zijne Heiligheid dat. En om
de kracht van realisatie te vergroten moet men voor de geest houden om te zeggen wat men denkt en om te doen
wat men zegt.” Waarom heeft dit meer dan acht jaar geduurd ondanks alle prachtige instructies en hulp die is
ontvangen. Is men gewoon te stom om te slagen?

Z.H. De acht jaren zijn niet verspild, want er wordt nu iets goeds geweten. In dit werk aan de Geest kan er nooit
een tijdslimiet voor volledige Realisatie zijn. Het hangt af van de staat van de Antahkarana van het individu. Als
het op een hoog niveau kant en klaar is dan is de realisatie zeer snel maar anders zal realisatie niet plaats vinden
tenzij het schoonmaak proces volledig is. Het kan voor sommige mensen wel 10 of 20 jaar duren. Behalve de
factor tijd, moet de kennis van zulke ideeén eerst geapprecieerd worden. Dit zal algemene kennis zijn
(‘algemeen' staat gelijk aan niet in de praktijk gebracht) zoals het idee dat Buddhi aanneemt dat het viees, de
botten, Manas en Antahkaran niet het Zelf zijn. Deze houden verband met de vijf sluiers (Annamaya,
Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya en Anadamaya Kosha's). lemand moet door deze sluiers heen breken, en
door oefening van de ene na de andere onthechten om het Zelf te realiseren. De realisatie betekent dat deze
oppervlakkige kennis in de praktijk wordt gebracht. Tenzij deze beschikbare kennis, die op zijn best goede
informatie is, in gebruik wordt genomen, en dan ook in constant en voortdurend gebruik, zal het nooit
werkelijke of gerealiseerde Kennis worden. Alleen wanneer de kennis gerealiseerd is, wordt het individu
Gerealiseerd. Het werk van Realisatie is om de Kashaya schoon te maken; Kashaya is een gewoonte die
verwijderd moet worden (en er kunnen er vele zijn). Een slechte gewoonte moet eerst vervangen worden door
een goede gewoonte, en dan kunnen zelfs de goede gewoontes opgegeven worden. Deze vervanging van slechte
door goede gewoonte is uiterst noodzakelijk. Sommige mensen leren spreken zoals een groot mens spreekt,
maar ze kunnen niet echt iets doen, omdat ze het Zelf niet hebben gerealiseerd. Deze opperste Kennis die
verkregen wordt uit oefening is als de zaden van kennis waaruit alle waardige handelingen oprijzen.

De beschikbare of algemene kennis lijkt op een bron vlakbij een rivier; wanneer de rivier hoog staat, is de bron
vol; en als de rivier droog staat, staat de bron droog. Algemene kennis is beschikbaar voor ons als persoonlijke
kennis. Ware Kennis bestaat daarentegen altijd maar is niet beschikbaar; deze wordt beschikbaar gemaakt door
een wijs Mens, een gerealiseerd Mens of een geschikte Leraar. Als men bij een Leraar is gekomen, krijgt men
het belangrijke deel van kennis te horen. Op dit punt vindt men twee soorten mensen. De een is tevreden met
deze oppervlakkige kennis en wil die niet in praktijk brengen, terwijl de ander er kien op is om dat in praktijk te
brengen en het Zelf te realiseren.

De kenmerken van een Gerealiseerd Mens worden in het tweede hoofdstuk (uit het LIV couplet) van de
Bhagavad Gita gegeven:

Hier zegt Krishna dat een gerealiseerd Mens alle wensen weg werpt, niet in de war raakt door
tegenstellingen, vrij is van vrees, onthecht, zijn zintuigen heeft teruggetrokken van identificatie met
voorwerpen, alle verlangens zijn opgehouden, kalm, vol en standvastig als de oceaan, zonder ego, is in
vrede, heeft alleen wijsheid gerealiseerd en is in de staat van Brahman.

Voor wat betreft het herinneren van de Leraar, dat betekent opnieuw niet het vlees en de botten, maar de Kennis
en de Weg die hij vertegenwoordigt. Als men de Leraar herinnerd heeft, moet men weer opnieuw al zijn
Leringen herinneren en dat alleen hij ze vertegenwoordigt omdat hij ze in praktijk heeft gebracht.

Uiteindelijk is Kennis in handeling alles wat er toe doet. Zoals jullie al eerder is verteld, er zijn er die alleen
weten
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dat ze bestaan en deelnemen aan 'Sat'. Zij leven op een heel laag niveau. Anderen denken en weten, dus ze
kunnen redeneren en daarmee hun leven reguleren. Zij nemen deel aan 'Sat' en 'Chit'. Een derde soort heeft
Sat en Chit gekend en krijgt ook Ananda. Voor hen is de wereld vol. Zij ervaren het Zelf als drievoudig
(Sat-Chit-Ananda). Ananda is het geluk dat voortkomt uit het oefenen met Kennis door handeling en in
vervolmaking; (wanneer een klus aardig gedaan is, is daar Ananda of de tevredenheid bij een 'klus die
goed gedaan is'). Dus handeling op basis van beschikbare Kennis is de sleutel.

R. Wat betreft mijn tweede vraag, ik vraag nu over een gewoonte die ervoor schijnt te zorgen dat ik heel
langzaam vooruit kom. Uw illustratie van de chauffeur gisteren maakte veel dingen duidelijk, in het
bijzonder het belang van de chauffeur (de Buddhi). Deze chauffeur nu heeft me lange tijd 's nachts weinig
slaap gegeven —om 3, 4, 5 en 6 uur maakt hij deze eigenaar wakker en zegt: “Kom viug! De auto is klaar;
we moeten naar de bergen gaan of door de woestijn of zelfs de zee in.”

Z.H. De remedie is heel eenvoudig. Als je wakker wordt na een onvolledige slaap, hoef je niet uit bed te
gaan; maar blijf in bed en begin de mantra van binnen te herhalen met net genoeg klank die je kunt horen.
Blijf herhalen en horen. Laat de klank bij elke herhaling minder hoorbaar worden tot deze volledig
verdwijnt. Wanneer de Mantra met geluid tot stilte is gereduceerd zal het wat meer Tamas geven. Doe dit
een paar keer en je zult genoeg Tamas hebben om weer te gaan slapen. Dit is een oefening van Pratyahara,
uit het Achtvoudige Yoga Systeem. Pratyahara betekent afkorting. Wanneer een gegeven onderwerp
verspreid en verstrooid is geworden, en je wilt het gehele onderwerp in een notendop samenvatten, dan
reduceer je het tot een symbool of punt — zoals V.N. voor Verenigde Naties. Wanneer de geest zich in
zulke omstandigheden verspreidt over een wereld van afleiding (Vikshepa), dan zou het tot een punt
moeten worden gebracht. Op dit punt is enige rust hetgeen Tamas is. Als je dit beschikbaar kunt hebben,
zal je in slaap vallen; maar als de geest wordt toegestaan om met Vikshepa te spelen, dan blijft de
beweging zich versnellen en de geest wordt steeds heter. Het resultaat is slapeloosheid. Door dit alles tot
een punt van geen geluid en beweging te brengen zal dat de geest rust geven en het mogelijk maken om te
slapen. Maar dit is in geen enkel opzicht een meditatie.

Een rijke industrieel uit Bombay had grote moeite om in slaap te vallen. Hij werkte negen uur of meer
hard, en nam zijn werk in zijn geest mee naar huis en liet het niet gaan, dus hij kreeg nooit genoeg slaap
en placht 's nachts vele malen op te staan en stoorde anderen. Dit hield zijn geest voortdurend zeer
bezig; hij was altijd moe, geirriteerd, ongelukkig en niet op zijn gemak. Op een keer ontmoette hij een
heilig Mens die hem dit systeem gaf en spoedig was hij van zijn gewoonte genezen, genoot een goede
slaap en werd iedere ochtend fris wakker. Als dit in de praktijk wordt gebracht, is het mogelijk om een
goede nachtrust te krijgen.

R. Dat is net wat ik nodig heb, en ook mijn virouw zal dankbaar zijn omdat zij ook moe wordt omdat ik
haar 's nachts blijf storen!

Z.H. Hier in deze Ashram was een volgeling die nooit sliep en dus iedereen dag en nacht stoorde. Hem
werd deze oefening gegeven en hij werd genezen, maar eens in de maand werd hij gedwongen door de
macht der gewoonte om wakker te blijven en problemen te maken.

Wanneer een auto na zijn bestemming bereikt te hebben, geparkeerd is zonder hem uit te doen en lange
tijd achtergelaten wordt, raakt de accu op en wordt ontladen. De volgende dag zal het niet mogelijk zijn
hem te starten tenzij de accu weer wordt opgeladen.

Hetzelfde geldt voor mensen. Ze moeten rust krijgen en slapen of ze verkwisten hun energie voor niets
door wakker te blijven voor nutteloze activiteit, anders zullen hun batterijen spoedig leeg zijn. Een goede,
heldere, zuivere en sterke geest betekent dat zelfs als zijn eigenaar alleen een veld moet spitten hij zijn
lichaam, geest en hart samen aan het werk zal zetten. Als hij aandacht moet geven aan belangrijke zaken,
ook dan zal hij zijn lichaam, geest en hart samen brengen. Wanneer zo iemand mediteert, maakt hij
lichaam en geest stil en gaat in diepe meditatic met de Mantra. Zo'n standvastige
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en wijze mens gebruikt altijd alle drie de lichamen (fysiek, subtiel en causaal) bij het werk dat aan de orde
is. In zijn wakende, slapende en droomstaten blijft hij verenigd. Hij werkt goed en slaapt goed.

Mr. Whiting. In meditatie hoor je eerst een klank op het grove niveau, dan hoor je het niet maar je weet
dat hij er is. Is het mogelijk om zuivere klank te horen?

R. Ik zei dat ik zou vragen, maar citeerde het geschrift uit het Boek van Gouden Voorschriften (waaraan
door Blavatsky in de inleiding van De Stem van de Stilte wordt gerefereerd): “Hij die de stem van Nada,
de klankloze klank zou willen horen en deze begrijpen, moet eerst de oefening van Dhyana (diepe
meditatie) leren.” Is dit een correcte vertaling?

Z.H. Er is een systeem dat bekend staat als Nadanusandhana, de research van de Nada klank. Volgens dit
systeem wordt gezegd dat er tien soorten klank zijn van grof naar subtiel naar causaal, hetgeen de zuiverste
en alomvattende is. De donder of bliksem, klok, krakend geluid, fluit of andere subtielere klanken worden
gehoord al naar gelang de oefening en het niveau van het individu. Ze sluiten hun ogen en oren en zoeken
dan naar deze klanken. De laatste klank, die het zuiverste van allemaal is, omvat alle klanken maar is niet
fysiek hoorbaar. Deze staat ook bekend door de Pranava klank 'Om' die drie klanken heeft — 'A-U-M'. De
laatste klank '"M' is onafgebroken en wordt subtieler en wordt een geluidloze klank die ervaren wordt als de
subtielste van alle trillingen. Dit systeem is voor ons niet voorgeschreven en dus hoeft men niet in details
te treden. In onze meditatie start men de Mantra die zichzelf herhaalt en langzamerhand subtieler wordt, en
in een bepaald stadium wordt dit ervaren als Een met de mediterende en de handeling van meditatie. In
feite is dit niet enkel een subjectieve ervaring want het is de werkelijke staat van het Zelf. Dit is de Causale
of zuiverste klank zonder een klank.

R. Er is opgemerkt dat onze Mantra door blijft gaan zonder dat de klank ervan gehoord wordt. Er was een
dame in Duitsland die met ons verbonden is over de meditatie, hoewel ze niet dacht dat ze erg goed
mediteerde. Op een keer toen haar auto frontaal een andere auto ontmoette, herinnerde ze zich op dat
moment de Mantra. Ze was volledig bewusteloos, en toen ze na zes weken weer bij bewustzijn kwam
merkte ze dat Mantra doorging.

Z.H. De Mantra was er maar had voor haar geen belang. Vanwege het verlies van bewustzijn kon ze de
aanwezigheid ervan niet weten. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, pikte ze hem weer op. Belangrijk is
Mahatva, dat wil zeggen de activiteit om iets of een idee ter harte te nemen, en daardoor belangrijk te
maken. Dat gebeurde er in uw verhaal. Ze besefte het belang van de Mantra en nam die ter harte, waar hij
bleef tot ze weer bij bewustzijn kwam. Ook moet ze na die gebeurtenis het belang van de Mantra
gekoesterd hebben en moet ze gepast zijn blijven mediteren. Gewoonlijk hechten mensen belang aan
dingen ofwel tijdens het volledige oprijzen van hun rede of op momenten van groot gevaar. Dit keert hun
manier van leven naar een betere richting waarin Spiritueel werk gemakkelijk wordt. Zonder het werk als
belangrijk ter harte te nemen is er een hoop aarzeling en luiheid, en wordt er niet veel bereikt.

Aantekening. (zie ook III 21 en VII 51). Pratyahara (van Achtvoudige Yoga)

In hoofdstuk II van de Gita, v. 54, stelt Arjuna twee vragen:

1)Wat is de staat van de geest van een gerealiseerd Mens wanneer deze in Samadhi is?

Antw. Hij heeft alle wensen van de geest volledig weggeworpen, tevreden in het Zelf alleen als het Zelf.

2) Hoe toont zich daar de invloed van in zijn gedrag wanneer hij daar uit komt? Beantwoord in de verzen 56, 57 en 58.

Vers 58 zegt: Net als de schildpad zijn poten intrekt, kan hij de zintuigen volledig terug trekken van hun objecten. (Dit staat bekend als
Pratyahara)
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Zaterdag 6 februari
Achtste Gesprek

R. bedankte Z.H. voor de gelegenheid die hij ons gaf om de Rasa-Leela’ (serie van Krishna toneelstukken,
met muziek, door professionele acteurs in traditionele kostuums) gisteren te zien en zei dat hij nog nooit zo
dicht bij de Gopis was geweest! (Hij zat op het podium naast Z.H.)

Z.H. Wat u gisteren zag was de inleiding van alles dat vandaag gespeeld gaat worden. De Rasa-Leela is de
opvoering van de Schepping zelf waarin het Absolute wenst te spelen en dus wordt Hij velen. De
veelvoudige schepping is de uitstraling van Zijn liefde om gelukzaligheid te scheppen. Het toneelstuk
wordt zo opgevoerd dat de mensen en de toegewijden gaan begrijpen dat ook hun leven een toneelstuk is.
In het toneelstuk zijn er bepaalde rollen gebaseerd op hun functie die laten zien dat het medium Liefde is.
In Liefde is er geen plaats voor wens of hartstocht; dus men zou Liefde niet moeten vervuilen door wensen

en hartstochten. In het toneelstuk van vandaag zal Kama Deva 2 de god van (hartstochtelijke) liefde
proberen om de aandacht van Krishna te trekken door scenes van liefde, verlangen, aantrekking, verleiding
en de hele zinnelijke natuur om hem te binden met de zintuigen en hem te verdringen uit zijn verenigde,
standvastige en onthechte positie. Aangezien Krishna, als de Heer van de Schepping, de hele Schepping
ziet als deel van zijn eigen Zelf, zal hij niet naar beneden getrokken worden naar het conflict tussen
'onderwerp-voorwerp'. Aangezien individuen hun eigen lichaam en wezen niet als zinnelijke objecten
gebruiken, zou, als men de wereld begreep als een uitbreiding van het eigen wezen, de aantrekkingskracht
van objecten verdwijnen als een illusie en zou men zou de Rasa-Leela in vrijheid spelen.

1 . . . . . .

Rasa='smaak'. Net zoals er in Griekenland negen muzen waren, zo waren er in de Indiase dichtkunst, dans, liederen en toneel negen
Rasas.

Kama is niet alleen seksueel verlangen (zoals in de Kama Sutra) maar elke wens waarmee de jiva zich identificeert zodat hij dat

wordt.

Krishna vertegenwoordigt het Zelf, Radha is zijn Buddhi (het redelijk intellect), de Maya is de wens om te
spelen hetgeen al deze wezens die deelnemen, zal scheppen; de gopis (melkmeisjes) zijn zijn eigen ideeén
of gemanifesteerde verlangens; Chitta is de speeltuin of het toneel waar de scene wordt opgevoerd,
Cupido, de god van verlangen, zal als aantrekking voorgesteld worden en zal getoond worden zoals hij
speelt met al deze (belichamingen); maar de Heer Krishma zal er vrij van gehechtheid uit komen. De
mensen kunnen zo zien dat de verdeling van de schepping niet tot een onderwerp (zoals jezelf) en
voorwerp (zoals de wereld voor je gebruik) gemaakt hoeft te worden, maar dat er van genoten kan worden
als deel van jezelf om weg te blijven van (identificatie), hartstocht en lust.

R. Vuurt deze figuur van Eros of Cupido met pijl en boog, die de pijl op Heer Krishna richt, verlangens op
hem af waar hij volkomen onthecht van blijft?

Z.H. Deze vijf pijlen zijn de vijf stadia van het liefdesspel die de god van de liefde in zijn pijlkoker
heeft, en hij ging naar Krishna en daagde hem uit. De god van de hartstochtelijke liefde had inmiddels
alle wezens in het universum overwonnen, inclusief asceten, goden en bovennatuurlijke wezens. Dus
hij wilde er zeker van zijn dat er niemand over was gebleven die niet onderworpen was aan liefde
gemengd met verlangen of lust. Toen Krishna hoorde van zijn trots en arrogantie, vroeg hij hem op
welke van de twee manieren hij van plan was oorlog met hem te voeren: de eerste was via het 'fort' of
anders 'op de vlaktes'. Wanneer hij zichzelf in meditatie en Samadhi terugtrekt en dan wordt
aangevallen, zou het een oorlog zijn binnenin het fort; de oorlog van de vlaktes zou zijn dat hij buiten
in de wereld van de zintuigen is. De liefdesgod verkoos een oorlog op de vlaktes; dus daar ging Krishna
ook mee akkoord.

Na deze episode werd Krishna's Buddhi, dat was Radha, ertoe geinspireerd om dit te laten gebeuren, en

ze vroeg Krishna om zo'n toneelstuk te maken waarin het bedrijven van de liefde en plezier het
hoofdthema zou zijn, maar dit
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zou geheel binnen de grenzen der betamelijkheid zijn en niemand in het toneelstuk zou hoeven te lijden
onder gehechtheid. De Maya van Krishna schiep al deze listen en wezens. De grote zieners werden de gopis,
die de verschillende aspecten van liefde en verlangen vertegenwoordigen, Radha als Rede (Buddhi) heeft de
heerschappij over alle gopis.

De eerste pijl werd geschoten toen Krishna alle gopis riep om te spelen; toen ze 's nachts arriveerden schoot
de liefdesgod zijn tweede pijl. Maar Krishna die onthecht was, verspreidde alle gopis en stuurde ze naar huis,
dus deze pijl werd ook voor niets geschoten!

Later vroeg Krishna met Radha en de gopis in de prachtige tuin van Vrija (Vrindabana) aan de oever van de
rivier Yamuna om een toneelstuk met dans. Op een door de maan verlichte nacht dansten en speelden de
gopis met schitterende gewaden en sieraden onder de enkele leiding van Ragha, die de Rede of Buddhi was.
Dus het spel ging voort zonder enige begoocheling of gehechtheid, hartstocht of lust. Ook de derde pijl viel
hier nutteloos neer.

Op de vierde nacht gebeurde het dat de Heer Krishna samen met de gopis ging dansen, en terwijl ze dansten
kwam hij met hen in lichamelijk contact. Hij had het hoofd van de gopis aangewezen om het spel te
organiseren en daar het voornaamste doel onthechting was gingen de dansen in het spel door zonder enig
probleem en de vierde liefdespijl viel.

De vijfde nacht werd het meest ingewikkeld, want elke gopi had een Krishna voor haarzelf en was de
aantrekkingskracht was het grootst. Omdat de natuur van Krishna zuiver was, maakte dat, dat het mogelijk
was dat gedurende de dans die de hele nacht duurde en waarin alle wezens in gelukzaligheid waren
opgegaan, ze nimmer afgeleid werden door de liefdesgod met hartstocht of lust of enig verlangen van
zinnelijke aard.

Aldus vielen alle vijf de pijlen onschadelijk neer en de liefdesgod was verslagen. Hij vroeg om vergeving en
werd toen beschermd en hem werd toegestaan om in de schepping te leven om deze gaande te houden.

De overwinning van Krishna komt door een feit — dat hij zich Een voelde met de Schepping en er aldus geen
vraag of verlangen opkwam. Dit is ook de les waardoor alle mensen zich verenigd voelen met het Absolute
waarin deze hele schepping gemanifesteerd is; en zo de dualiteit van subject en object wegnemen en in de
schepping leven terwijl ze al hun werk doen en al hun plichten uitvoeren en al hun behoeften vervullen met
volledige onthechting.

R. We zullen er zeer van genieten dit vandaag te zien.

Vraag uit New York

Mpr. Rabeneck. Gedurende het laatste jaar is de Mantra tijdens de meditatie begonnen te 'stromen’'in plaats van
zoals daarvoor te pulseren. Ik voel dat de meditatie zo dieper gaat en een grotere invloed op mijn leven heeft. Ik
heb bijvoorbeeld gedurende vele jaren 'herhaling' geoefend (het mentale herhalen van een gebed of gedicht) als
ik wandelde, reisde of op enig ander moment. De stromende Mantra begint nu soms uit zichzelf op zulke
momenten, en vervangt de gewone 'herhaling.' Dus ik laat de mantra stromen en geniet er zeer van. Dit heeft
hetzelfde effect gehad als een goede meditatie wanneer een stille aanwezigheid enige tijd bij me blijft.

Soms merk ik dat de mantra stroomt wanneer ik wakker word. Mogelijk gaat het door tijdens de slaap, maar
daar ben ik niet zeker van. Zou ik de mantra moeten laten stromen steeds wanneer deze begint en zo lang als
deze stroomt, en er misschien aandacht aan toevoegen?

Deze vraag wordt gesteld omdat ik de mantra in me begin te voelen op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd als
een vitale kracht die in mij actief'is. Zou Z.H. dat willen uitleggen?

Z.H. Het systeem van Meditatie is om het individu van buiten naar binnen te keren en van grof naar subtiel en
causaal, en met de hulp van de Mantra wanneer die dieper zijn wezen binnen gaat, wordt hij standvastig en
stabiel in een staat of plek binnenin hem waar er geen beweging is. Dit wordt gedaan door de Mantra te starten
en te herhalen en terug te trekken in een Eenzijn, waar de Mantra, het object van meditatie (Param-Atman) en de
mediterende
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allen in eenheid samensmelten. In deze verenigde of gestabiliseerde staat, heeft de creatieve handeling van
schoonmaken, zuiveren en scheppen van zuivere energie plaats welke de individuele persoonlijkheid (Jiva)
erft. Deze gebruikt hij voor zijn dagelijks leven om zijn werk efficiénter te doen, en ook om sterker en
beslister te worden in zijn werk aan de ontwikkeling van zijn Wezen. Dit is de schatkist, verrijkt voor beter
en verder gebruik na wat geld op de markt uitgegeven te hebben. Als men deze voorraad energie niet zou
vergroten, dan zal men op een dag wanneer alle energie op is, berooid worden en niet in staat zijn om zijn
Wezen boven de gehechtheden van de wereld te verheffen. Dat is alles wat men nodig heeft voor
meditatie.

Als de 'stromende mantra' betekent het herinneren en vasthouden in de geest, (dan) heeft dat in tijden
buiten de meditatie enig nut. Het behoedt iemand voor het denken of zorgen maken over alle andere
nutteloze wereldse onderwerpen van enige gehechtheid. Dit is een techniek om energie te besparen, en kan
gebruikt worden, maar het is geen vervanging voor de voorgeschreven manier van meditatie die in principe
het herhalen en terugtrekken in Eenheid is.

Mr. Rabeneck. Z.H. heeft Chitta beschreven als een voorraad herinneringen en het vergeleken met een
opslagsysteem. Heeft Chitta ook een andere functie door te dienen als een communicatielijn van de Atman
naar Buddhi-Manas-Ahankara? Het ziet wanneer er te veel ruis is op de telefoonlijnen (van Ego en
Manas), dat de 'stille stem' van Atman niet gehoord kan worden door de Buddhi?

Z.H. De stille Stem van Atman gaat nooit verloren, want alle stemmen hebben daarin hun oorsprong.
Vanuit deze Stem krijgen alle andere stemmen van Manas, zintuigen, Buddhi en Ahankar hun kracht. Deze
stille stem zal er dus altijd zijn, maar men is misschien niet in staat om de werkelijke Stem van de Atman
te onderscheiden in deze herrie van alle andere harde geluiden, waar alle zintuigen, Manas en de rest voor
dezelfde Atman staan en hard schreeuwen. Men moet de rede gebruiken en alle verbindingen goed zetten.

Er kwam eens een goochelaar naar de huidige Shankaracharya om zijn kunsten te laten zien. Hij
beloofde om de geesten (zelfde woord voor 'geest' en 'spook’' = 'bhoot') van gestorven heilige mensen op
te roepen en zei dat hij allereerst de vorige Shankaracharya zou roepen. Toen er werd gehoord dat dat
dit 'wezen' zei: “Ik ben aanwezig en u mag vragen wat u wilt,” werd aan deze geest gevraagd om een
speciaal vertrouwelijke gespraak op te schrijven, die de twee samen gehad hadden tijdens een privé
ontmoeting. De geest kon dat niet doen, want het is een feit dat de geesten van bevrijde Mensen er niet
toe gebracht kunnen worden om tegen hun wil voor goochelaars te werken, en ze zouden nooit willen
deel nemen aan hun show business. In feite was de geest de geest van de vader van de goochelaar die
was omgekomen bij een ongeluk met brand. Zulke geesten zijn angstige geesten die tot wel twaalf jaar
in subtiele vorm rond fladderen en zulke goochelaars slagen erin hen via bepaalde mantra's te
gebruiken. De werkelijke stem is de stille Stem van de Atman, en het lawaai wordt gemaakt door de
geesten die gebruikt kunnen worden door Manas, zintuigen of Ahankar die voor de werkelijke Geest
staan. Men moet dit uitzoeken en deze harde geluiden stoppen om in staat te zijn om de werkelijke
Stem te horen. Dit is alleen mogelijk als Buddhi het juiste werk doet.

R. Ik weet zeker dat Z.H. nu met zijn mensen op de Mela wil zijn voor de grote dag en het besluit van het
toneelstuk van Krishna. Dus we zullen tot maandag verder niets vragen.

Z.H. Was u van plan om te komen? Het einde is om 2 uur.

J. Zei dat we vroeg gingen lunchen en tussen 1 en 2 zullen komen.

In feite waren we er tussen 1.15 en 3 uur ‘s middags; de menigte was zo groot dat we niet dichtbij het podium konden komen, maar we
hadden goed zicht vanuit wat verder weg.
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