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Correspondentie

23 April 1970
Londen

Beste Jaiswal,
..,Nu komt er een vraag waarvan ik weet dat die u interesseren zal. Er is duidelijk een verschil tussen de 
beschrijving van de Wet van Drie in termen van de Guna's en onze westerse beschrijving van de Drie 
Krachten. Graag zou ik alles willen weten van wat u me kunt vertellen over de betekenis van de wortel van
het woord 'guna' al ben ik er zeker van dat ik het u al eerder gevraagd heb. Het schijnt op materie toegepast
te worden – van ieder stukje materie in het universum kan gezegd worden dat het uit drie snoeren is 
samengesteld, als een touw met drie snoeren van verschillende kleur. Is dit naar uw mening waar of zou u 
het aan Z.H. willen vragen? Mijn eigen overtuiging is dat zolang je beseft dat het woord 'kracht' of het 
woord 'guna' een symbool is van iets dat zowel kracht als materie omvat – zoals ons Systeem zegt, materie 
van een zekere dichtheid die een mengsel van drie verschillende krachten geleidt.
Het andere schijnbare verschil is ook gemakkelijk opgelost. Ons Systeem hier spreekt over de volgorde 
van actie van de Drie Krachten, terwijl Z.H. over hen spreekt alsof ze altijd aanwezig zijn maar de een of 
de ander overheerst. Elk van deze beschrijvingen is waar maar relatief tot het gevoel van tijd van de 
waarnemer. In iets onmiddellijks als een explosie of een idee dat in de subtiele wereld verschijnt, lijken ze 
tegelijkertijd aanwezig te zijn; maar in enkele van de voorbeelden van Z.H. zoals de drie stadia van een 
ziekte of de lange tijd tussen een misdaad en zijn bestraffing, lijken ze in de tijd uitgetrokken te zijn.
De dingen gaan weer goed voor me na een periode van verwarring over de enorme hoeveelheid nieuw 
materiaal die tijdens ons laatste bezoek gegeven is. Als u Z.H. zou ontmoeten, zou ik heel dankbaar zijn als
u aan hem kon overbrengen dat ik als praktische gids voor mijzelf elke dag, een prachtige hulp vind in de 
beschrijving van Ahankar dat geregeerd wordt door de drie Guna's.
De Allans en David Connell sturen jullie beiden eveneens samen met mij onze liefde.
F.C.R.

26 mei 1970
Londen

Beste Jaiswal,

Denkt u dat u Z.H. spoedig zal zien in Allahabad? en daar kans zou zien om wat nieuwe vragen voor te 
leggen in plaats van de eerdere vragen die een antwoord ontvangen lijken te hebben?
Onlangs waren er een aantal werkelijk moeilijke situaties en problemen met betrekking tot onze groep hier 
en voor de oplossingen heb ik alle mogelijke hulp in moeten roepen uit het niet-fysieke niveau. Om dat te 
verkrijgen lijkt het noodzakelijk om elke dag een paar alinea's uit zijn gesprekken te lezen en een extra uur 
te mediteren in de stilte van de nacht. Tot nu toe heeft de uitkomst altijd boven verwachting goed 
uitgepakt. Maar men kan niet blijven stilstaan, men moet zich voortdurend verbeteren in Zijn en Kennis en 
men verlangt naar nauwere communicatie met de Guru en de Atman. Zou Z.H. nog verder advies willen 
geven over deze drie onderwerpen die buitengewoon geholpen hebben:
1. Dat alleen de Atman alleen werkelijk is en toekijkt op alle veranderende gebeurtenissen en situaties als 
naar een voorbijgaand toneelstuk, zonder erbij betrokken te raken.
2 Hoewel de Atman zonder beperkingen is, moet de mens op de weg naar Realisatie altijd de zachte en 
redelijke
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lijn volgen, in het besef dat mensen met een hard hart of zij die slechte handelingen verrichten in 
onwetendheid hebben gehandeld; en:
3. Zoals aan de Allans' is gemeld is er “een bron die onderscheid maakt tussen zuivere en onzuivere Maya, 
wanneer er in het individu met voldoende Sattva een stem oprijst ('de roep van het Zelf') om aan te geven 
of deze onderneming juist of onjuist is.”

F.C.R.
Brief van F.C.R. die in juli is gedateerd, mist.

21 juli 1970
Allahabad

Beste Dr. Roles,

Ik heb uw boodschap aan Z.H. vanochtend doorgegeven. Hij zei dat Jaiswal hem gebeld had over uw 
vragen en dat hij ernaar zal kijken wanneer hij ze van Jaiswal krijgt.
Z.H. doet hier zijn Chaturmasa, gedurende deze tijd reist hij niet. Dus hij zal hier tamelijk lang blijven.
Dank u voor de opmerkingen waar ik om had gevraagd. Sommige van de observaties die u heeft gestuurd 
zijn voor mij van zeer speciale betekenis.
Voor altijd de Uwe,
R.L. Dixit.

'Yoga' klassen

De Shankaracharaya maakt onderscheid tussen 'serieuze Yoga' en 'spelen met Yoga' (zoals de blijf-fit –  
zogenaamde Hatha Yoga cursussen die nu in alle landen veel voorkomen).
Serieuze Yoga is een volledige ‘manier van leven’ – een van de drie traditionele 'Wegen' – de Weg van 
Kennis (Yoga), de Weg van Toewijding of Liefde en de Weg van Handeling – die elk zes hoofdstukken in 
de Bhagavad Gita worden gegeven. Traditionele Yoga heeft acht stappen waarvan de eerste twee 
gedragscodes omvatten, die niet verenigbaar zijn met de huidige westerse levensstijl van nu; en de 
volgende drie stappen zijn uiterst gevaarlijk aangezien ze houding (Asana), ademen (Pranayama) en 
langdurige aandacht op een deel van het lichaam (Pratyahara) omvatten. Pas bij de zesde stap was het de 
Yogi toegestaan om te mediteren (Dharana, Dhyana of Transcendentale Meditatie en Samadhi). Er zijn 
altijd variaties van ditzelfde Achtvoudige Systeem geweest voor de verschillende types mensen zoals 
Jnana-Yoga (Kennis), Bhakti Yoga (Toewijding), Karma Yoga voor huishouders en Hatha Yoga voor 
magische krachten die door zware fysieke disciplines worden geproduceerd.
Ons Meditatie Systeem komt uit de Raja-Yoga (Yoga van Bewustzijn) de 'Koning van de Yoga's'. 
Bovendien is er een 'Vierde Weg' waar onze meditatie aan aangepast is en omdat er heel weinig van de 
oorspronkelijke Yoga in zit, is het verenigbaar met het gewone leven van de huishouder en omvat 
uiteindelijk al deze acht stappen.
Over 'spelen met Yoga' antwoordde hij (1970) naar aanleiding van een verzoek van mij per brief met deze 
woorden:
“Mensen hoeven niet weerhouden te worden om met cursussen van zogenaamde Hatha-Yoga mee te doen. 
Het is allemaal een kwestie van individuele capaciteiten, neigingen, gemak, manier van leven etc. Maar het
zich aan een pad houden is duidelijk het beste; want een pad wat nu wordt gevolgd en op een volgend 
moment verandert in een ander pad kan nergens naar leiden.
In de grote meerderheid van de gevallen echter, zal het systeem van innerlijke meditatie en Zelf-kennis een
gemakkelijker weg naar Zelfrealisatie gevonden worden dan externe middelen; omdat deze laatste speciaal
voorgeschreven moeten worden voor ieder individueel geval zoals een medische behandeling na een 
grondige diagnose – anders kan een goed geneesmiddel schade toebrengen.”
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11 augustus 1970
Londen

Mijn Beste Jaiswal,

Misschien wilt u als u tijd heeft het volgende naar Z.H. sturen want het is dichter bij mijn eigen situatie 
dan de anderen die ik u stuurde.
Ik heb sinds het einde van het semester drie weken geleden, genoten van de vrede thuis bij de rivier met 
het uitvoeren van een paar speciale taken. Een antwoord van hem dat u na een toespraak in 1968 vertaalde 
lijkt zeer beknopt weer te geven wat er in zo'n situatie gedaan moet worden:
“Eerst moet het subtiele lichaam zuiver worden en ten tweede zou het zo stabiel moeten blijven dat de 
geest niet van het ene naar het andere onderwerp beweegt; ze zou in staat moeten zijn om voortdurend aan 
een punt aandacht te geven (zoals de Pijlenmaker). En ten derde, de invloeden van buitenaf zijn 
verantwoordelijk voor het scheppen van een situatie om kristallisatie plaats te laten vinden. Deze invloed 
van buitenaf is op zichzelf een ingewikkeld onderwerp.”
Zou hij nu verdere raadgevingen willen geven over hoe dit meer ingespannen te beoefenen? Dat zou ook 
een aantal mensen helpen die eens in de week naar informele bijeenkomsten in de vakantieperiode komen.
Het houdt naar mijn ervaring verband met de afsluitende opmerking van Prajapati tegen zijn zoon Kach in 
het verhaal over 'opgeven' (1967):
“Om alles op te geven, hoef je alleen maar het gevoel van alles op te geven, op te geven. Dit, je Ahankar, 
dat probeert al het andere op te geven, is nog bij je. Zodra je Ahankar opgeeft, is er niets meer van jou om 
op te geven.”
In momenten van gelukzaligheid gedurende de halve uren of in de stilte van de nacht gaat soms de gehele 
aandacht uit naar de Atman en weg van “iets van mij”. Is dit het begin van wat hij bedoelt?
Uw toegenegen,
F.C.R.

18 augustus 1970
Allahabad
Van Mr. Dixit aan Dr. Connell

Gesprek over Meditatie en Param Atman

Meditatie-mediterende-en het voorwerp van meditatie: deze drie gaan altijd samen. Er kan geen meditatie 
zijn als of de mediterende of het voorwerp van meditatie er niet zijn. Het voorwerp van meditatie is Param 
Atman, de uiteindelijke waarheid, de absolute waarheid en de ene en enige Waarheid die werkelijk bestaan
heeft.
Er is niet zoiets als de 'wereld'* vanuit het gezichtspunt van werkelijk bestaan. Toch zien we een 'wereld' 
om ons heen. Dit zien is als een luchtspiegeling – omdat de wereld die we zien niet is wat die lijkt te zijn.  
(We zien bij een goochelaars-voorstelling alleen wat de goochelaar wil dat we zien.)

*Gebruikt in de zin van de woorden van Christus: “In de wereld zul je bekommernis hebben, maar wees opgewekt, Ik heb de wereld 
overstegen.”

Hoe onwerkelijk een luchtspiegeling ook is, toch kunnen we hem niet met enig fysiek middel verdrijven. 
D.w.z. we kunnen hem niet uitgraven met een spade of hem weg schieten met artillerie. Daar het komt 
door bepaalde licht omstandigheden gaat hij alleen weg als die
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omstandigheden voorbij zijn. Net zo komt de luchtspiegeling van de 'wereld' door bepaalde 
omstandigheden van onwetendheid, en gaat alleen weg als die onwetendheid weg is.
Kijk naar een suikerklontje: waar het werkelijk om gaat is zijn zoetheid. Zijn vorm doet er niet toe – of die 
vierkant of rond of korrelig of welke andere vorm dan ook is. Manas nu ('computer geest') is niet in staat 
om zich zoetheid te verbeelden, hoewel het echt is. Het kan zich echter wel voorwerpen verbeelden die de 
eigenschap zoetheid hebben – zoals suikerklontje of vrucht of pudding; en deze stellen ons op hun beurt in 
staat om te beseffen wat zoetheid is. Om dus bij het abstracte te komen, roepen we de hulp in van materiële
vormen, het grijpbare; om bij het buitenzintuiglijke te komen gaan we weg van het zintuiglijke voorwerp. 
Evenzo mediteren we met behulp van een 'mantra', die een ervaring van geluid is, teneinde te komen bij 
iets dat anders voorbij het bereik van de menselijke geest ligt – de Param-Atman.
Laten we terugkeren naar het suikerklontje. Het suikerklontje komt van suiker; suiker komt uit suikerriet; 
suikerriet komt uit de aarde, water, lucht en licht etc. Als we verder met het argument gaan “dit komt van 
dat, dat van dat...”, etc. dan traceren we de oorsprong van het suikerklontje uiteindelijk terug tot de 
'Avyakta' ('Ongemanifesteerde Natuur'). Dan ligt de oorsprong van het suikerklontje dat we met onze 
zintuigen kunnen waarnemen, in Avyakta, dat we nooit kunnen waarnemen met de zintuigen. Evenzo, 
komen alle waarneembare fenomenen (tezamen 'de wereld' genoemd) voort uit Avyakta, en zullen 
uiteindelijk samenkomen in Avyakta. Dit is het standpunt van de traditie van de Shankaracharyas.
We willen de Param-Atman beschouwen. Daar het de bron van alle grootsheid is, moet zijn eigen 
grootsheid oneindig zijn. Daar het de bron van alle geluk is, moet zijn eigen geluk grenzeloos zijn. Daar 
het de bron van alle schoonheid is, moet zijn eigen schoonheid – we weten het niet zijn. Maar hoe zouden 
we ooit zo'n Param-Atman kunnen beschouwen, wiens kwaliteiten en natuur voorbij het uiterste van de 
menselijke verbeelding ligt?
Dit was de vraag die natuurlijk door Arjuna aan de Heer Krishna werd voorgelegd, en het antwoord staat in
de Bhagavad Gita Hoofdstuk 10, verzen 20-42.
Hier is een vertaling van een paar van deze verzen:

“O Arjuna, Ik ben het Zelf gezeten in het hart van alle wezens; Ik ben het begin, en het Leven, en Ik 
ben het einde van hen allen.
Van de Geschriften ben Ik de Lofzangen; Ik ben de Elektrische Kracht van de krachten van de Natuur; 
van de zintuigen ben Ik de registerende geest; en Ik ben de Intelligentie in alles dat leeft.
Van de vitale krachten ben Ik het Leven zelf; Ik ben de Mammon voor de heiden en de goddeloze; Ik 
ben de energie in vuur, aarde, wind, hemel, zon, maan en planeten...
Ik ben de allesverslindende Dood; Ik ben de oorsprong van alles dat kan gebeuren; ik ben faam, fortuin,
spraak, geheugen, intelligentie, standvastigheid en vergevensgezindheid.
Ik ben het gokken van de valsspeler, en de pracht van het prachtige; Ik ben de Overwinning; Ik ben 
Inspanning; en Ik ben de zuiverheid van het zuivere...
Wat ook glorieus, buitengewoon, mooi of machtig is, wees ervan verzekerd dat het komt van slechts 
een deel van Mijn pracht.
Maar wat is voor jou het nut van al deze details? O Arjuna! Het zij genoeg dat ik deze hele wereld 
onderhoud met slechts een klein deel van Mijzelf!”

Het Gesprek gaat verder

Dit alles houdt in dat het denken aan het krachtigste gemanifesteerde ding slechts een klein deeltje van de 
Macht van de Param-Atman is; door het denken aan het mooiste voorwerp dat we kunnen en het dan als 
slechts een atoom van de schoonheid van de Param-Atman te behandelen en zo verder, kunnen we 
langzamerhand onze weg vinden naar de Param-Atman. Door dus te beginnen bij zintuiglijke voorwerpen 
en hoger en hoger te stijgen, bereiken we een staat waar alle verschil tussen het zintuiglijke en het boven-
zintuiglijke, tussen definieerbaar en niet-definieerbaar voor ons vervaagd is.
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Verder zijn wat voor gewone mensen verschillende soorten en vormen zijn, voor een volledig gerealiseerd 
iemand allemaal manifestaties van een en dezelfde Param-Atman. Wat hij dan ziet, om hem heen en in 
zichzelf is Param-Atman, en niet de luchtspiegeling die we 'de wereld' noemen. Zo iemand zal hitte en 
koude, plezier en pijn, voor- en tegenspoed allemaal gelijkmatig verwelkomen, omdat ze allemaal 
manifestaties van Param-Atman zijn.

19 augustus 1970
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Ik ben blij van u te horen. Vanmorgen zag ik Z.H. met uw vragen. Hier is zijn boodschap aan u.
We zijn blij om van u te horen. Uw brief is zorgvuldig overwogen. Het belangrijkste wat u erin lijkt te 
willen is een techniek om Dhyana stabieler te maken.
Voor wat betreft de verstorende invloeden van Rajoguna en Tamoguna, zij moeten als natuurlijk opgevat 
worden. Hun onstandvastigheid, of toename en afname zijn gelijkelijk natuurlijk. Maar die bepaalde Guna,
die voor ons interessanter is dan de andere twee toont zichzelf duidelijker in de Antahkarana. De andere 
twee zijn hoewel aanwezig, vager. Teneinde Sattva te laten domineren is de techniek om onszelf steeds 
meer bezig te houden met goede gedachten, heilige gebeden, overwegingen van vreugde, herinneren van 
hoogstaande mensen, etc. De komst van het ene gevoel verdrijft het andere automatisch. Maar zoals u zegt,
hierbij helpen je eigen inspanningen niet zo erg. Het bestaan van heilzame indrukken in je geest, dat is 
behulpzaam.
De vrijwillige inspanning om te maken dat Chitta in een bepaalde staat blijft slaagt niet omdat het gebruik 
van kracht niet de methode is. Het is veel gemakkelijker om de stroom gedachten af te leiden dan die te 
stoppen. Laat ons daarom, zonder enige bovenmatige inspanning wat heilzaam materiaal aan de Chitta 
geven in de vorm van wat heilige herinneringen en vreugdevolle gedachten. Hoe meer we dat doen, hoe 
meer de Dhyana zal blijven.
Teneinde ons geestelijk evenwicht onaangetast te houden door de verwikkelingen van de wereld en door 
het contact met verwarde mensen, moeten we ons boven hen allemaal voorstellen en ons van hen allen af 
scheiden. Als we toestaan dat we verdrinken in de gedachten en omstandigheden van andere mensen zullen
we onze eigen krachten en vermogens vergeten. En dat vergeten van de eigen krachten en vermogens 
verandert een leeuw in een lam en is de wortel van alle ellende.
Over de lotus in het hart en tussen de wenkbrauwen (de Chakras zoals ze genoemd worden) zegt Z.H. dat 
ze belangrijk worden in Ashtanga Yoga, hetgeen een ander systeem is. In uw systeem, dat onder Raj Yoga 
valt, zijn beide centra even goed. Daar het beter is om je aan een ding te houden, suggereert Z.H. dat u 
doorgaat met uw huidige centrum, de Lotus van het hart.
Z.H. heeft nu de vragen ontvangen die u naar Jaiswal stuurde. Hij is ze aan het bestuderen.
Gisteren stuurde ik een verslag van een uiteenzetting door Z.H. over meditatie en de Param-Atman naar 
Dr. Connell. Ik denk dat u het ook zult zien. Ik kijk rond om te zien of er nog meer van zulke gesprekken 
van Z.H. zijn, daar Dr. Connell ze graag lijkt te krijgen. Maar in het algemeen spreekt Z.H. over Bhakti 
zodat het past bij de smaak van het aanwezige gehoor.
Ik vond het fijn om uw brief te ontvangen en te beantwoorden. Ik stuur mijn beste wensen naar u en naar 
de rest van de groep. Ik hoop dat u het goed maakt.
Hoogachtend,
R. Dixit
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27 augustus 1970
Londen

Beste Mr. Dixit,

Heel veel dank voor het snelle toezenden van de antwoorden – ze waren precies wat nodig was. Wilt u dit 
alstublieft aan hem doorgeven en hem vragen om zijn kostbare tijd niet te verspillen aan de eerdere vragen 
die via Jaiswal waren gestuurd. Die kwamen allemaal door duistere gedachten die het licht van ervaring 
buiten sloten, ze zouden gewoon verbrand moeten worden! De antwoorden kwamen lang geleden daar ik 
ze via Jaiswal stuurde op de dag voordat ik deze brief van u kreeg!
Het lijkt erop dat mijn Ahankara de Buddhi overreedt om in het Kshetra te duiken, terwijl deze bezorgd 
zou moeten zijn over het leren kennen van het Kshetrajna! Dat zo zijnde, is het 'recept voor geluk' waar ik 
om vroeg geheel te vinden in de eerste Shloka van de de eerste Upanishad zoals Z.H. zei.

“Alles wat leeft is vol van de Heer; eis niet op; geniet van zijn bezit en begeer het niet.”

De prachtige Dakshina-Murti van Sri Shankara bevat ook alle noodzakelijke kennis zonder enige woorden!

Ik ben zeer dankbaar en ik hoop de anderen ook.
Met warme groeten van uw
F.C.R.

30 augustus 1970
Allahabad
Antwoord van Z.H. via Jaiswal

Uw eerste vraag ging over zijn voorgaande uitspraak dat alleen de Atman werkelijk is en toekijkt op alle 
veranderende gebeurtenissen en situaties als naar een voorbijgaand toneelspel, zonder erbij betrokken te 
raken.

Z.H. Teneinde het Zelf dat in de Upanishads wordt beschreven, te waarderen, heeft men eenvoudige 
methodes nodig. Veel van zulke beschrijvingen zijn in het verleden gegeven maar nu kan er meer licht op 
het onderwerp vallen. De staten van bewustzijn die in dromen, diepe slaap, wakker zijn en Samadhi etc. 
ervaren worden, worden gereguleerd door de toestroom van Sattva, Rajas en Tamas in individuen, 
plaatsen, situaties en dingen. Ze ondergaan allemaal verandering maar de toeschouwer die ze als een 
'voorbijgaand toneelspel' ziet, blijft altijd dezelfde. Deze toeschouwer merkt nimmer enige verandering in 
zichzelf op. Als er een wijziging optreedt, dan gebeurt dit aan het individuele ego (Ahankar) hetgeen zijn 
natuur is. In zuiver ego of bewustzijn (Shuddha Ahankar) zal er geen merkbare verandering zijn.

Bij voorbeeld, zuiver goud blijft altijd goud terwijl de vormen en namen ervan onderhevig zijn aan vele
wijzigingen. De hemel blijft hetzelfde terwijl stormen, wolken en regen het zicht blijven veranderen, en
toch tasten ze de hemel in geen enkel opzicht aan. De golven in de oceaan veroorzaken er geen verlies 
of winst in. De golven zijn alleen aan de oppervlakte; op de bodem van de diepblauwe zee is volkomen 
stilte. Op dezelfde manier wijzigen al deze voorbijgaande shows van de guna's de Atman niet maar 
zorgen alleen voor verscheidenheid in zijn uiterlijk.

Vraag 2. Hoewel het Absolute onbegrensd is, moet de mens op weg naar Realisatie altijd de milde en 
redelijke lijn volgen, omdat hij beseft dat mensen met een hard hart of zij die slechte daden verrichten in 
onwetendheid gehandeld hebben.

Z.H. Hoewel het Absolute onbeperkt is, moet de mens op weg naar Realisatie altijd de milde en redelijke 
lijn volgen, omdat hij beseft dat mensen met een hard hart of zij die slechte daden verrichten in 
nwetendheid gehandeld hebben.
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Hij die de 'weg' opgaat moet mild zijn in het omgaan met de gewone mensen krachtens het licht van het 
Zelf dat schijnt in hem, op de weg en op het universum. Het is een feit dat de onwetende zijn rol in 
onwetendheid speelt terwijl de mens op de weg zijn rol in het toneelstuk speelt in het volle licht van 
kennis. Beiden handelen volgens hun natuur. De onwetende kan als hij wil zijn handeling blijven wijzigen 
en bederft deze door dat te doen, maar de wijze moet alleen doen wat nodig is, en niet door de wijziging 
aangedaan worden. De wijze weet goed dat dit alles slechts het Spel is; en als de onwetende het serieus 
neemt en met geweld of tegen de regels handelt, dan is het alleen aan de wijze om de situatie te begrijpen 
en de gelegenheid met mededogen te zegenen, en zo de situatie voor erger te behoeden.
Hier is een illustratie:

Een heilig man stak met een boot de rivier over. Op dezelfde boot waren een paar anderen die 
boosaardig en slecht waren. De heilige man hoorde een stem zeggen dat aangezien de slechte mannen u
lastig vallen, de boot kon omslaan om deze slechte mensen te verdrinken. De heilige man zei: “Als het 
nodig is om op enigerlei wijze in te grijpen, waarom zullen we dan, o God, hun geest niet keren naar 
goedheid, zodat ze weerhouden worden van het doen wat ze gewoon zijn.” De wijzen en de goeden 
geven er altijd de voorkeur aan om de situatie te verbeteren en slechteriken te hervormen in plaats van 
hen te straffen.

Men zou vanuit Sattva, vertrouwen en eenvoudige goedheid in alle situaties in de wereld moeten handelen 
en aan deze lijn moeten vasthouden zonder zich druk te maken over slechte mensen maar altijd aan het 
werk blijven om de slechtheid uit te roeien.

Vraag 3. Zoals genoemd is bij de Allans er is een 'bron' die verschil maakt tussen 'zuivere en onzuivere 
Maya' wanneer er bij het individu met voldoende Sattva een stem oprijst ('de roep van het Zelf') om aan te 
geven of deze onderneming goed of fout is.

Z.H. Deze kwestie heeft betrekking op Maya. De bron om zuiverheid en onzuiverheid van situaties te 
evalueren wordt ervaren wanneer Sattva in overvloed beschikbaar is. Net als men met goed licht over de 
weg kan gaan, hindernissen kan vermijden en zo snel, gewoon of langzaam kan als men wil, kan rijden om
de bestemming op tijd te bereiken. Dus met het Sattvische licht van Buddhi kan men gemakkelijk zijn 
werk doen door de hindernissen en tekortkomingen te kennen en te zien door het binnenstromen van de 
guna's en ze te vermijden. Aan de andere kant zien mensen waar Rajas en Tamas de overhand hebben de 
weg gewoonlijk niet helder en botsen tegen de hindernissen, verdwalen uiteindelijk en raken het spoor 
bijster. Dus alleen wanneer Sattva de overhand heeft kan de levensreis gladjes, vredig, veilig en plezierig 
zijn.

Vraag. (11 augustus) Hoe kan men oefenen zodat men in staat is met de volledige geest aandacht te geven 
aan een onderwerp, zoals de pijlenmaker?

Z.H. Mensen verschillen in aanleg want sommigen zijn van nature beter in staat om aandacht aan hun 
onderwerp te geven dan anderen. Zij die van nature in staat zijn om hun onderwerp op te pakken om te 
overwegen zullen er meer profijt van hebben als ze het gevoel van eigenaarschap op kunnen geven. In zo'n 
situatie doet men eenvoudig een klus omdat het noodzakelijk is dat het gedaan wordt, zonder er eer voor 
op te eisen vanwege je slimheid of efficiëntie, of kracht of wijsheid; dan worden de gehechtheden aan je 
werk en je ego afgebroken. Dit maakt de substielste krachten vrij die beschikbaar zijn voor het subtiele 
lichaam en maakt volledige aandacht mogelijk gedurende en na het werk en het werk wordt beter gedaan 
zonder verlies van energie. Op zijn beurt reserveert dit energie die voor verder werk gebruikt kan worden 
en maakt dat de energie langere tijd meegaat.
Zij die dit niet kunnen moeten aandacht leren op het fysieke niveau. Ze moeten uitzoeken wat ze het liefste
doen en daar zo veel en regelmatig mogelijk aandacht aan geven. Dit zal hen de smaak van goede werk 
geven en ook van aandacht. Alleen door oefening kunnen mensen in zulke gevallen aandacht leren geven 
aan enig werk en er aandacht aan geven voor langere tijd. Dit onder voorbehoud dat ze werkelijk willen 
leren. Als het verlangen niet sterk is, dan zullen de moeilijkheden te groot zijn en alles wat men kan doen 
is hun geest inprenten wat de waarde, eer, goedheid en plezier van goed werk doen, is. Zodra een sterk 
verlangen is gecreëerd kunnen mensen voortdurend werk aanpakken, anders zal een klein beetje 
enthousiasme niet lang duren. Aandacht op het fysieke niveau is dus de stapsteen voor het subtiele niveau.
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Als men op het subtiele niveau is aangekomen, hoeft men alleen het gevoel van eigenaarschap op te geven 
en aandacht te geven aan alles dat op je weg komt, zoals hiervoor uitgelegd.
Oefening en afstand doen zijn het enige gereedschap voor goedheid op alle niveaus.
Shankaracharya.

1 september 1970
Londen

Beste Mr. Dixit,
Dr. Connell en ik zijn heel dankbaar voor de vertaling van de toespraak over Param Atman waar u zoveel 
moeite voor heeft gedaan. Dit kan voor ons heel waardevol zijn. Alles waar u ook maar tijd voor heeft om 
de woorden van Z.H. te sturen, het geeft niet over welk onderwerp, zal altijd welkom zijn.
Begrijp alstublieft goed dat ik in het geheel niet tegen Bhakti ben in de zin van devotie; ik zou graag 
toegewijd willen zijn en verwelkom alles wat hij zegt dat zou helpen. Waar we hier bezorgd over zijn is 
om meer Indiase woorden te vermijden omdat we de woorden die ons al gegeven zijn nauwelijks 
begrijpen!
Ik wil de narigheid die u heeft met mijn adres graag ophelderen. Ik heb u alleen mijn huisadres in 
Twickenham gegeven omdat het kantoor in Colet House gedurende de zomervakantie gesloten is, maar in 
gewone tijden kom ik op beide adressen. Mijn huis staat zoals u zegt, vlakbij Londen. Het ligt aan de rivier
de Theems en het kost minder dan een half uur met de auto om van daar naar Colet te gaan.
Ik begrijp dat het heel heet is bij u omdat de moesson u heeft vermeden; maar ik hoop dat uw gezin
erdoor heen komt en dat u spoedig wat regen zult krijgen.
Opnieuw veel dank,
Hoogachtend,
F.C.R.

3 september 1970
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Ik heb uw boodschap doorgegeven aan Z.H. Hij stuurt u zijn zegeningen, en voegt er aan toe dat hij 
volledige antwoorden heeft gegeven aan Shri Jaiswal op alle vragen die u hem in uw beide brieven 
stuurde. Hij zei ook dat Jaiswal hem onlangs heeft ontmoet en dat hij op 10 september terug naar Londen 
zou vliegen. Hij verwacht dus dat u uw antwoorden spoedig zult ontvangen.
Veel dank voor het feit dat u zo vriendelijk was om me het rapport over de discussie van de kosmologen 
toe te sturen. Ik heb het met grote belangstelling gelezen. Alle respect voor Prof. Hoyle en zijn 
vergelijkingen die door de Daily Telegraph werden verslagen. Zoals u weet, hebben onze ouden wiskunde 
benoemd als het 'Goddelijk Oog'. Als ik niet te optimistisch ben, zou ik hopen op de dag dat er nog een 
doorbraak wordt bereikt in wiskundige analyse (zonder gek te worden) – die naar een of ander nieuw en 
krachtiger gereedschap leiden zal – dat ons oog in oog brengt met de werkelijke 'Kenner'. Ik wens hen 
daarom veel succes bij hun inspanningen.
Ik vond onlangs tussen mijn oude papieren een kopie van de rede die de voorgaande Shankaracharya (Z.H.
Swami Brahmananda) aan de pers gaf in september 1945, toen verslaggevers hem benaderden voor zijn 
standpunten over de nederlaag van Hitler. Ik denk erover dat voor u te vertalen, daar u er misschien in 
geïnteresseerd zal zijn. Maar het zal enige tijd duren om dat te doen omdat het redelijk moeilijk is. Hij kan 
gelijk hebben, daar de nucleaire wapens en al hun oplever-systemen niet in staat zijn geweest om in de 25 
jaar nadien hun beloften te houden.
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Z.H. blijft nog anderhalve maand in Allahabad.
Met liefdevolle groeten,
R.L. Dixit.

24 september 1970
Londen

Beste Jaiswal,
Ik vraag me af of je tijd kunt vinden om in je eigen woorden iets te schrijven aan Z.H. zoals: Ik heb de 
doctor over de telefoon gesproken sinds ik terug ben in Engeland en hij zou graag willen dat ik u schrijf. 
Allereerst om te zeggen dat hij hoopt dat u zijn laatste brief heeft ontvangen die ik verzond voordat ik 
wegging uit Benares en dat het juist was beschreven. Er hoeft niet echt een antwoord per brief op te 
komen.
Ten tweede wil hij dat u weet hoeveel waarde er naar hem toe komt uit de wonderbaarlijke 'Dakshina-
Murti' van Shri Shankara, waarover u afgelopen januari sprak als antwoord op een vraag van Dr. Connell, 
samen met de eerste shloka van de Isa Upanishad. Het lijkt alles te bevatten dat nodig is om te kennen voor
Zelfrealistatie en van daaruit zou men kunnen gaan spreken tegen bijna iedereen in gewoon Engels of elke 
andere taal om hun vragen te beantwoorden. Hij beschouwt het als iets kostbaars dat alleen aan een paar 
mensen gegeven zou moeten worden wanneer ze er klaar voor zijn. Zou Z.H. het daar mee eens zijn.
Hartelijke groet,
F.C.R.

24 september 1970
Londen

Beste mr. Dixit,
Als u de Shankarachraya ziet, dank hem dan met heel mijn hart voor zijn prachtige antwoorden op mijn 
vragen, die op me lagen te wachten toen ik terugkwam van een vakantie aan zee. Ik ga nog steeds dieper in
op deze antwoorden die precies zijn wat nodig is en zonder twijfel zullen er meer vragen komen. Ik ben zo 
blij te weten dat hij in oktober in Allahabad is.
Mijn vrouw en ik hadden twee heerlijke weken in volledige vrede en vrij van problemen op een eiland in 
de Middellandse Zee waar we eenvoudig de hele dag in zee zwommen en 's avonds keken naar het 
geweldige schouwspel van de zonsondergangen bij de kliffen en de opkomst van de planeten en de maan, 
die hoewel elke nacht verschillend toch verbonden waren met elkaar door de wet en een deel van de 
Schepper. We hadden ook een boek bij ons van de gesprekken van Z.H., de Upanishads en de Bhagavad 
Gita; en de uitwerking van de vredige meditaties duurt nog steeds voort hoewel we al weer heel druk zijn 
met alle mensen en het werk dat gedaan moet worden. Iedereen inclusief de Allans en Dr. Connell zenden 
hun hartelijke groeten.
Hopelijk gaat alles goed met u en uw familie en is de extreme hitte nu voorbij. De westerse wereld lijkt in 
een steeds grotere onrust te komen!
Voor altijd de uwe,
F.C.R.
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30 september 1970
Londen

Beste Mr. Dixit,
Daar het document (70/21) waarmee al onze groepen dit semester gaan beginnen uit de toespraak kwam 
die u zo vriendelijk voor Dr. Connell vertaalde, dacht ik dat u er geïnteresseerd in zou zijn om te zien hoe 
we het proberen te gebruiken. Ik zou heel graag uw opmerkingen als wetenschapper willen horen.
Verder, als er punten zijn waarvan u voelt dat we het idee van de Param Atman verkeerd hebben, denkt u 
dat u dat aan Z.H. zou kunnen vragen? Het is natuurlijk veel te veel om van u te verwachten dit alles te 
vertalen of dat hij zo’n stuk zal lezen maar we zijn altijd dankbaar voor alle informatie die u bij elkaar kunt
schrapen.
Met dankbaarheid,
F.C.R.

9 oktober 1970
Londen

Beste Dixit,
Ik heb niet echt een definitieve vraag voor te leggen aan de Jagad Guru en het lijkt zo zonde wanneer hij 
tot eind oktober in Allahabad is. Zou u mogelijkerwijs de volgende boodschappen aan hem willen 
overbrengen, als u de kans krijgt:

Uwe Heiligheid, alles is heel goed met ons gegaan – onverwachte oplossingen voor problemen, er komen 
veel nieuwe mensen, misschien zelfs een verbetering in het geven van de meditatie hoewel het nog ver weg
is van wat het zou kunnen zijn. We neigen ernaar het te geven aan mensen die er niet echt klaar voor zijn 
en die niet genoeg Sattva hebben om het aan te gaan.
Het probleem is dat als alles zo goed gaat, er dan een onzalige verbintenis tussen het valse Ahankar en de 
Buddhi lijkt te zijn zodat smelten van het hart moet plaats vinden. Dan keert men zich tot uw gesprekken 
waar we vijf delen van hebben en elke bladzijde lijkt het antwoord op een vraag te bevatten zodat men 
bijna geen nieuwe kan bedenken die u al niet volledig beantwoord heeft. Hoe kan men er zeker van zijn dat
men aandacht besteedt aan het voor jezelf in de praktijk brengen van de leer in plaats van jezelf voor de 
gek te houden met het denken over wat je tegen anderen zult zeggen?
Heel wat mensen lijken bij me te willen komen mediteren in plaats van enkel te praten. Is dit in 
overeenstemming met de Traditie en is het een van de vormen van Satsang? Het doet me goed want het 
zorgt dat ik meer mediteer en met striktere aandacht. Het idee dat u onlangs in een toespraak neerlegde 
over de Param Atman die het voorwerp van meditatie is, heeft velen van ons zeer geholpen.
Ik vraag me af of u een brief uit Londen heeft gekregen, die ik Jaiswal had gevraagd per expresse aan u te 
sturen? Hij is zo druk met zijn lesgeven van Sanskriet dat het moeilijk is om contact te krijgen.
Ik had het plan u te vragen of ik volgend jaar oktober met een of twee mensen zou kunnen komen, een jaar 
van nu, maar als ik mijn Wezen niet verbeter moet ik U misschien vragen om me in februari in Allahabad 
te ontmoeten al weet ik dat die tijd niet goed voor u is.
Met respectvolle liefde en dank van vele dankbare mensen,
Hoogachtend,
F.C.R.
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11 oktober 1970
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Uw brieven van 24 en 30 september heb ik ontvangen en uw dankzeggingen heb ik doorgegeven aan Z.H. 
die hier nog steeds is. Bovendien:
Het is goed dat ik in staat was u iets voor uw herfst semester te sturen, en als wetenschapper ben ik het 
helemaal eens met uw introductie van het concept van Param-Atman. Daar tot nu toe alleen Atman 
voorkwam in onze correspondentie, vroeg ik me af hoe uw groepen dit nieuwe concept nu zouden 
ontvangen. De reacties tot dusverre lijken goed te zijn.
Ik denk dat het beter is als ik een wat uitgebreidere bewerking van Z.H. zelf over het concept van 
Atman/Param Atman etc. kreeg. Daarom stel ik voor, indachtig wat u en Dr. Connell me onlangs hebben 
geschreven, om de gezichtspunten van Z.H. over de volgende onderwerpen te verzamelen en ze u de 
volgende keer toe te sturen:

1. Atman en Param-Atman
2. Brahman en Param-Brahman
3. De wereld als een luchtspiegeling
4. Het concept van Bhakti

Toen hij de vorige keer over een onderwerp sprak merkte hij op: “Wanneer een stuk heet ijzer afkoelt, laat 
het zijn hardheid achter en zijn warmte-energie smelt samen in zijn oorspronkelijke staat.” Ik was zeer 
onder de indruk van de wetenschappelijke betekenis van deze uitspraak, omdat geleiding, uitstraling en 
straling allemaal tot doel hebben het oorspronkelijk thermische evenwicht van het heelal te herstellen.
Gisteren is Z.H. naar Varanasi vertrokken en hij heeft beloofd om me iets over de vier onderwerpen te 
vertellen wanneer hij over een paar dagen terugkomt.
Ik heb u ook een vertaling van de rede van de vorige Shankaracharya gestuurd die hij hield voor 
verslaggevers van de pers in 1945 over het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.
Voor altijd de Uwe,
R.L. Dixit.

20 oktober 1970
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Nadat ik u op 11 oktober had geschreven, was Z.H. een week weg gegaan en gisteren kwam hij terug. In 
de tussentijd kreeg ik uw brieven van 9 en 11 oktober. Vanmorgen zag ik hem met uw brieven. Hij zei dat 
hij vanavond weer weg ging en op de 26e terug zou komen, om daarna hier een week te blijven. Hij heeft 
me daarom gevraagd om hem weer op de 27e 's ochtends met uw brieven te ontmoeten.
Maar ik heb een kort gesprek met hem gehad over hoe u heeft geprobeerd om de Param-Atman aan uw 
groep uit te leggen,
“Het generaal totaal van alle Atmans van alle individuele levende wezens uit het verleden, heden en wat 
nog komt, is de Param-Atman.”
Hij zei: “Op een bepaalde manier kun je dat denken. Maar je zou er aan toe kunnen voegen dat:
1. Param-Atman is de Atman van het gehele universum – levend en niet-levend, voorstelbaar en 
onvoorstelbaar.
2. Atman is het evenbeeld van de Param-Atman, dat alle eigenschappen van de Param-Atman bezit, net als 
een evenbeeld van de zon alle eigenschappen van de zon zoals hitte, licht etc. bezit.
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3. De Atman kan in verbinding met de Buddhi (onzuiver) onder wereldse bindingen lijken te staan (zoals 
het lichaam), maar de Param-Atman gaat voorbij al deze dingen.”

Over uw brief uit Londen die via Shri Jaiswal is verstuurd, zei hij dat hij er een had ontvangen over uw 
voorgestelde bezoek in januari aanstaande en dat hij die had beantwoord. Dat wil zeggen, hij zal hier van 
midden januari tot midden februari zijn wanneer hij u als gewoonlijk tijd kan geven in het geval u wilt 
komen. Hij hoopt dat u het antwoord nu heeft ontvangen. Het zal toevallig weer de Magh Mela* zijn net 
als tijdens uw laatste bezoek. Tussen haakjes, ik probeer daar ook een demonstratie over het weer op te 
zetten in samenwerking met de Indiase Metereologische Afdeling. Als het ervan komt, zal ik het tamelijk 
druk hebben. Maar ik denk dat ik u evengoed wel van dienst kan zijn.
Ik zal u volgende week weer schrijven nadat ik uw punten met Z.H. op de 27e heb besproken, inclusief de 
vraag: “Hoe spreekt en handelt de Gerealiseerde Mens in de gegeven situatie....”
In de tussentijd zou het interessant voor u kunnen zijn om hoofdstuk 24, verzen 22-27 uit de Srmiad 
Bhagavad Gita op te zoeken, waar Arjuna dezelfde vraag stelt en Krishna antwoord geeft. Natuurlijk heeft 
u dat al gelezen.
Z.H. zal vanaf begin november twee maanden weg zijn. Ik zal uw antwoorden op vragen graag opsturen 
wanneer ze arriveren en daaropvolgende vragen kunnen tijdens uw persoonlijke bezoek in januari 
besproken worden.
Met alle goede wensen,
Voor altijd de Uwe,
R.L. Dixit.
*die wordt dit jaar waarschijnlijk groter omdat het het Ardha-Kumbh jaar is.

23 oktober 1970
Londen

Beste Mr. Dixit,
Dank u heel hartelijk voor de brief van de 11e. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de antwoorden die Z.H. 
op de vier vragen geeft als hij terugkomt uit Varanasi; maar ik wil graag dat hij weet dat we voelen dat hij 
ons al heel veel materiaal over Param-Brahman en Param-Atman heeft gegeven en alles wat we nodig 
hebben is aanmoediging om zijn prachtige suggestie in de lezing die u ons doorgaf, in praktijk te brengen.
Hoogachtend,
F.C.R.

29 oktober 1970
Londen

Beste Jaiswal,

Ik denk dat het niet nodig is om u lastig te vallen en te vragen zelf helemaal hier naar toe te komen omdat 
ik boodschappen van Z.H. heb gehad die antwoord gaven op een paar vragen die ik u wilde stellen:
“Over uw brief die uit Londen verstuurd is via Shri Jaiswal, zei hij dat hij er een ontvangen had met een 
voorgesteld bezoek in januari aanstaande en dat hij die had beantwoord. Dat wil zeggen, hij zal hier vanaf 
midden januari tot midden februari zijn wanneer hij u tijd als gewoonlijk kan geven in het geval u wilt 
komen. Hij hoopt dat u het antwoord nu heeft ontvangen. Het zal toevallig weer de Magh Mela zijn net als 
tijdens uw laatste bezoek. Die wordt dit jaar waarschijnlijk groter omdat het het Ardha-Kumbh jaar is.” 
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Ik heb de laatste brief aan Allan laten zien en we vragen ons af of u die boodschap wel of niet heeft gehad?
Z.H. heeft ons verteld dat hij niet in Allahabad zal zijn gedurende de maanden november en december en 
ik vroeg me af of of dit in de weg staat van de mogelijkheid dat Mr. MacLaren hem met Kerstmis zou 
kunnen ontmoeten. Ik zou niet willen dat ons bezoek de plannen van Mr. MacLaren op enigerlei wijze in 
de weg zou staan. Omdat Z.H. op 26 oktober terug zou keren naar Allahabad en daar een week zou 
verblijven, zou het nu de gelegenheid voor u kunnen zijn om hem te schrijven en te zeggen, dat als hij dat 
fijn vindt, ik heel gelukkig zou zijn om tegelijkertijd met Mr. MacLaren te gaan, of te wachten tot na zijn 
bezoek of wat Mr. MacLaren en natuurlijk Z.H. ook maar zou schikken. Zoals ik u schreef in mijn brieven,
heb ik geen onvriendelijke gevoelens meer en ik zou op geen enkele wijze in de weg zitten.
Mr. Allan en ik zouden bijvoorbeeld geheel tevreden zijn om ons bezoek uit te stellen tot de komende 
herfst als het te veel inspanning voor Z.H. zou zijn om zowel met de grote Mela als met ons bezig te zijn.
Uw toegenegen,
F.C.R.

19 november 1970
Allahabad
Antwoord op de brief van D.C. van 7 november

Vraag 1. Bij het kinderspel schat zoeken, of zoek de vingerhoed, met een geblinddoekt kind, zeggen we 
'warm' of 'koud' om het naar de schat te leiden. In mijn zoektocht naar de Atman zou ik iemand willen 
hebben die 'warm' of 'koud' zegt om mijn stappen te begeleiden. Mijn passie wordt steeds meer om de 
Atman te herkennen.

Z.H. In de Antahkarana van ieder mens woont de Param-Atman samen met de Jiva-Atman met het doel om
leiding te geven. We krijgen daarom van tijd tot tijd een leidende stem wanneer we in moeilijkheden zijn. 
Om die innerlijke stem te horen, zouden we in eenzaamheid met een vaste geest moeten bidden tot de 
Alwetende Param-Atman. Een antwoord zal dan zeker opkomen om ons oog in oog met succes te brengen.
Aan hen die een speciale relatie met de Param-Atman onderhouden, onthult de Param-Atman zichzelf 
soms in een speciale vorm in de uiterlijke wereld. Wat we daarom te doen hebben is om de leiding aan te 
nemen in onze Antahkarana van die ontzaglijke bron van kracht, de Param-Atman, met de grootste 
concentratie van de geest en nederigheid. Als we dat doen, zal de kwestie van het jagen naar de schat met 
geblinddoekte ogen niet oprijzen.
U (D.C.) heeft gezegd: “Maar mijn inspanningen lijken zonder effect. Net als het graven in een heel groot 
veld... Het lijkt soms dat een schep niet genoeg is – een tractor is vereist!”
Op dit punt heeft hij de volgende observatie: Uiteindelijk is het veld waarover u spreekt in het geheel niet 
te groot voor de Buddhi. Alle velden zijn kleiner dan de Buddhi, ze liggen allemaal binnen het gebied van 
Manas; deze beiden samen met de kracht van de Atman lijken klein en we voelen ons klein in elk gebied 
van het leven. Als we daarentegen voelen dat we groot zijn, dat we oneindig zijn en dat alle mogelijke 
velden binnen onze eigen Manas en Buddhi komen, dan zullen onze Manas en Buddhi meteen voor ieder 
probleem een gepast besluit geven. Maar dit is alleen mogelijk als we de Manas en de Buddhi niet 
proberen in dit kleine lichaam te beperken of gevangen te zetten.
Atman bevat Buddhi, Buddhi bevat Manas en Manas bevat het lichaam. Maar gewone mensen denken 
andersom, d.w.z. dat het lichaam datgene is wat dit alles bevat. Hier ligt de fout: op het ogenblik dat we 
een brede blik krijgen op onze Manas en Buddhi, gaat het gehele universum er in.
De manager van een landgoed gaat het goed als hij alleen blijft luisteren naar de stem van de eigenaar. 
Evenzo is het voor een lichaam-dragend mens heilzaam om de Stem van de Param-Atmam die in zijn 
Antahkarana leeft, te herkennen. Mensen die zijn uitgerust met hogere intelligentie herkennen de Stem van
de Param-Atman. Gewone mensen kunnen deze leiding verkrijgen via gebeden en eenzaamheid. En deze 
leiding kan de moeilijkste problemen oplossen. De kleine schep die u noemt is per slot van rekening een 
kind van het 'grote ijzer'. Als hij om hulp vraagt van het 'grote ijzer' zal die hulp niet geweigerd worden
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met het oog op de relatie tussen de twee. De kleine schep zal het werk van de tractor prima doen. 
Een verhaal illustreert hoe grote krachten de kleine te hulp komen ingeval van een vaste overtuiging:

Een vogelpaar woonde aan de oever van de zee, en ze legden hun eieren op een hoge rots. Op een dag 
waren er enorme golven die de eieren wegspoelden. De vogels waren zeer gepijnigd door deze 
ongevraagde daad van wreedheid van de kant van de zee, en ze besloten om hem op te vullen. Ze 
namen wat zeewater in hun snavels en lieten die op het land vallen, en namen wat zand van het land en 
lieten dat in zee vallen. Dit deden ze dag na dag, van vroeg tot laat.

Op een dag verscheen daar een grote heilige Agastya genaamd en hij vroeg hun hoe ze hoopten om de 
zee met deze pogingen op te vullen. De vogels antwoordden dat ze, omdat de zee hun kinderen had 
weggevaagd zonder enige aanleiding, hun hele leven door zouden gaan met proberen hem op te vullen. 
Zelfs na hun dood gingen ze wensen om steeds weer opnieuw geboren te worden om met het werk door
te gaan tot het klaar was. De heilige was verbaasd en onder de indruk van zulke vastbeslotenheid van de
kant van die twee kleine vogels. Omdat hij bovennatuurlijke krachten had om de zee droog te leggen, 
beval hij deze om de eieren van de vogels onmiddellijk terug te geven. De golven legden de eieren 
terug op de rots.

Dit is alleen maar een sprookje. We zullen nu onderzoeken wat hier wat voorstelt. De heilige was Param-
Atman. De vogels waren mensen. De zee was de wereld. En het ware en vaste streven van de mens waren 
de eieren. Wanneer de mens (de vogels in dit verhaal) zich een waar en onwrikbaar doel stelt, dan geeft de 
Param-Atman (de heilige) hem volledige hulp, en problemen (de golven van de zee) buigen zich 
onderdanig neer.

8 januari 1971
Varanasi

Beste Dr. Roles,
Nadat ik Z.H. had ontmoet heb ik u een telegram uit Allahabad gestuurd. Ik hoop maar dat het de 
boodschap heeft overgebracht.
Z.H. zei dat ontmoeten in Joshimath niet mogelijk zal zijn vanwege beperkingen vanuit de regering en op 
dit moment zijn de beperkingen onoverkomelijk. Het lijkt er dus op dat u tevreden zult moeten zijn met de 
sattva die in Allahabad beschikbaar is. Hier zal Z.H. opnieuw druk zijn, deze keer vanwege de Mela, maar 
dit lijkt hem in het geheel niet te deren. Hij is van harte bereid om u in de ochtend audiëntie te verlenen die
vrij van verstoringen zal zijn. Alleen op speciale dagen, 14 en 26 januari en 10 februari zal het moeilijk 
zijn, wat u in elk geval niet in de weg zal zitten. U kunt beginnen op 27 januari en voor de 10e klaar zijn. 
Van de andere praktische problemen van speciale discipline richting de realisatie van het zelf, zegt hij dat 
er meer dan genoeg kennis en praktische discipline overgedragen is die voldoende zouden moeten zijn als 
ze maar in de praktijk worden gebracht. Er zijn geen andere kortere wegen en hij zou niet zijn toevlucht 
nemen tot de wonderbare mediums want ze snijden het proces zeker af maar leiden nooit tot volle 
realisatie. Hij benadrukt steeds weer dat de discipel zelf moet werken en zichzelf moet realiseren. Niemand
kan het zelf van iemand anders realiseren. Hij zei verder dat u alleen op reis moet gaan als u de behoefte 
voelt. Realiseren van deze behoefte is een deel van het werk maar de behoefte moet echt zijn en dan moet 
men daarnaar handelen. Zorg dat u er zeker van bent dat u zijn leiding wenst voor bepaalde zaken van 
discipline, meditatie of kennis of zelfs alleen om in zijn gezelschap zijn. Dit alles is goed en is het waard 
om een reis te maken, maar ze moeten echt zijn.
Ik heb het vermoeden dat ik het genoegen zal hebben om de antwoorden van Z.H. op uw vragen te horen. 
Ik moet zeggen dat niets me meer plezier zal doen dan telefonist te zijn tussen jullie beiden. Vergeet niet 
uw fototoestel mee te nemen.
Hartelijke groeten van
Jaiswal.
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21 januari 1971
Londen

Beste Mr. Dixit,

Brengt u alstublieft mijn grote dank over aan de Shankaracharya voor de twee boodschappen die ons 
zoveel bemoediging hebben gegeven dat er voor de komende tijd meer dan genoeg te doen lijkt te zijn. 
Niettemin zouden Mr. Allan en ik geen gelegenheid voorbij laten gaan die ons geboden wordt voor nog 
wat extra hulp bij het toepassen in de praktijk, dus we zullen altijd blij zijn om te weten wat u ook van hem
mocht horen van zijn plannen.
Dank u ook voor de grote moeite die u zich getroost moet hebben om het hele Programma en ook mijn 
brieven woord voor woord te vertalen. Natuurlijk zullen we zeer verheugd zijn om een samenvatting te 
krijgen, als zich goed genoeg voelt en zin heeft om naar een of meer van de gesprekken van Z.H. tijdens de
Mela te luisteren,. Wat u eerder maakte isvoor heel veel mensen van zeer veel waarde geweest – ze waren 
precies goed.
Verzekert u Reganath Singh alstublieft dat we hem niet vergeten zijn. We hebben afdrukken gemaakt van 
de foto's die hij wilde maar ze zijn waarschijnlijk met de post verloren gegaan. Dus als het me lukt om 
opnieuw afdrukken van de kleuren negatieven te krijgen (dat duurt even) dan kan ik ze maar beter voor de 
veiligheid naar u posten.
Graag sturen we weer de beste wensen voor u en uw familie,
Uw dankbare
F.C.R.
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