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Maandag 9 maart

Derde gesprek

R.A. Als men door Genade een groot idee begrijpt, wat moet men dan doen om het te bewaren?

Z.H. Steeds wanneer men in de fysieke wereld iets krijgt wat waardevol lijkt, wil men het graag op een 
veilige plek bewaren, op zo'n plek waar men er gemakkelijk gebruik van kan maken, of ernaar kan kijken 
steeds als men daar zin in heeft om er zo plezier van te hebben. Soms legt men het in een kluis, en steeds 
als de noodzaak er is, haalt men het eruit en gebruikt het.
Op dezelfde manier, wanneer we een groot of goed idee krijgen ofwel van de Genade van het Absolute of 
van de Genade van een Gerealiseerd Mens of uit Geschriften, of uit Satsang, is het het beste om het te 
bewaren door het op een veilige plek te leggen. De veiligste plek is het hart zelf. Daar kan met het bewaren
en er later gebruik van maken. Alleen de wijzen kunnen het in hun hart bewaren omdat de dwaas alle 
rommel die hij verzamelt, in zijn hart bewaart. Dus als hij iets dat echt waardevol is, krijgt, heeft hij geen 
plek om het in zijn hart te bewaren, zodat hij het niet kan vasthouden en er geen verder gebruik van kan 
maken. Wat belangrijk is als men zoiets krijgt door welke genade dan ook, is de liefde, en het belang dat 
men aan dat idee hecht. Dit zal bepalen wat men er mee doet. Als men ergens van houdt, zal men het niet 
vergeten – dat is natuurlijk. Als men belang hecht aan iets zal dat niet verloren gaan in de op de 
verschijnselen betrekking hebbende geest, en zo kan het gebruikt en bewaard worden.

R.A. Wat wordt precies bedoeld met het in het hart bewaren?

Z.H. Alles wat we ons steeds weer herinneren en waar we naar zoeken – dat moet in het hart zijn. Zo kan 
men nagaan of dat ding in het hart is geplaatst of niet. Over hoe belang aan iets te hechten opdat het in het 
hart mag verblijven en men het steeds weer zal herinneren, dat kan alleen gedaan worden door Satsang. Er 
zijn drie soorten van Satsang – Satsang van het Zelf, Satsang met de Gerealiseerde Mens of Satsang met 
collega's of kameraden. Alleen door deze voortdurende inspanning met de Satsang zal er een houding van 
belang jegens een bepaald idee kunnen worden gevestigd. Als men die door Genade verkrijgt zal men in 
staat zijn het idee te bewaren.

R.A. Wat je voelt dat je bovenal zou willen doen, is om deze schat weg te houden van Ashuddda Ahankar?

Z.H. Ons zijn de zeven stappen van Kennis gegeven en in de eerste stap ligt de sleutel. Deze noemen we de
Impuls. In de impuls ligt genoeg energie en momentum om je naar begrip te leiden of naar het verkrijgen 
of kennen van betere ideeën die je naar spirituele ontwikkeling zullen leiden. Als men goed gezelschap 
krijgt (ook hier wordt er gerefereerd aan de drie soorten gezelschap die eerder genoemd zijn) is het 
natuurlijk dat de vooruitgang systematisch zal zijn. In verband met het binnensluipen van de Ashuddha 
Ahankar, men zal in liefde of toewijding niet twee soorten activiteiten doen, de ene om Ashuddha Ahankar
te verwijderen en de andere om de Shudda Ahankar te vervangen. Er is slechts een activiteit en die is te 
proberen om te leren en te begrijpen welk goeds er gegeven is. Zodra het goede binnen komt zal de 
Ashuddha Ahankar automatische verwijderd worden, dus men hoeft zich nooit te storen aan de Ashuddha 
Ahankar, men geeft alleen om de Shuddha Ahankar. Men zou altijd voor de Shuddha Ahankar moeten 
werken.
Er is een krachtsverschil tussen deze twee Ahankars. De natuurlijke staat van het Zelf is dat deze altijd de 
Shuddha Ahankar heeft maar als gevolg van bepaalde andere invloeden die het individu geraakt hebben, is 
de Ashuddha Ahankar van buitenaf ingeplant; het behoort niet werkelijk tot het Zelf. Wanneer men de 
kans op goed gezelschap heeft en met begrip hoort over Shuddha Ahankar, dan verenigt de kracht van deze
ideeën zich met de kracht die binnenin het Zelf is. Dit zorgt voor grotere kracht dan die door Ashuddha 
Ahankar beschikbaar is, wiens sterkte verkregen wordt uit een enkele bron van buiten. Aldus verliest 
Ashuddha Ahankar de strijd en wordt verwijderd zonder een bepaalde inspanning door het individu.
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M.A. Is het het smelten van het hart waarover hij met Dr. Roles sprak, dat de rommel schoonmaakt om 
plaats te maken voor de belangrijke ideeën?

Z.H. Jazeker is uw observatie juist – steeds als we door goed gezelschap, goede uitwisseling en rede het 
hart toestaan om te smelten, zal door het smelten van het hart deze rommel worden schoon gemaakt, want 
smelten van het hart betekent eenvoudigweg dat de onzuiverheden uit elkaar vallen. Aldus zullen de goede 
invloeden in het hart kristalliseren en bij het individu blijven.

M.A. Je voelt dat het nodig is dat je een zekere nederigheid nodig hebt, om dit te laten gebeuren – en dat er
enige trots in je dit verhindert – hoewel de geest je vertelt dat dit het is wat nodig is – je kunt het niet voor 
jezelf doen.

Z.H. Ja, nederigheid is uiterst essentieel voor dit smelten van het hart. Eerder is verteld van de twee typen, 
de een die overwegend intellectueel is en de ander overwegend emotioneel. Met overwegend emotionele 
types is het redelijk gemakkelijk om het hart te smelten. Smelten van het hart betekent in feite het hart in 
zijn natuurlijke staat brengen. In feite gebeurt er niet werkelijk iets omdat Ashuddha Ahankar geen 
werkelijkheid heeft. Alleen het idee ervan bestaat. Zodra de goede ideeën van Satsang hun plek innemen 
zal alles waarvan we denken dat het Ashuddha Ahankar is automatisch verloren gaan en de illusie is 
verdwenen – de illusie van de Ahankar. Het smelten van het hart maakt het hart schoon en brengt het in 
zijn natuurlijke staat, dus het zou tamelijk gemakkelijk moeten zijn voor hen die emotioneel zijn. Voor de 
intellectuelen is het een beetje moeilijk omdat je hun vragen tot het einde toe moet beantwoorden. Pas als 
ze voldaan zijn kan hun hart smelten omdat de activiteit van de geest en het hart twee verschillende dingen 
zijn. Het hart kan de Bhawana, dat is de emotie, meenemen maar het hoofd kan alleen het idee opnemen 
wat niet emotioneel is. Dus om de intellectueel naar de emotionele staat te brengen waar zijn hart kan 
smelten, moet je zijn vragen beantwoorden en ze grondig en goed aanpakken zodanig dat hij geen verdere 
vragen heeft. Zo lang er vragen zijn kan het hart niet smelten.
Het verschil tussen de Shuddha Ahankar en de Ashuddha Ahankar kan als volgt beschreven worden:

We hebben een lichaam en dit lichaam heeft gewoonlijk een schaduw. In feite heeft deze schaduw geen
onafhankelijk bestaan. Het wordt geproduceerd omdat er een fysieke bron van licht is die door de 
wetten van de Natuur een schaduw creëren. Welke beweging je ook maakt, je lichaam zal ook in de 
schaduw weerspiegeld worden. Maar deze schaduw heeft geen bestaan op zichzelf, hij is niet 
onafhankelijk – hij is van je lichaam afhankelijk en van de bron van het licht buiten je lichaam, die in 
dit geval de zon of een lamp is.

In het licht van het Zelf is nergens een schaduw van iets. Als je kennis verkrijgt uit je eigen ervaring zal dat
licht van het Zelf zijn. Onder dat licht zal geen schaduw zijn want dat zal de Shuddha Ahankar zijn. Als de 
informatie en kennis verkregen worden uit andere bronnen buiten jezelf, b.v. geleend, of gewoon 
geaccepteerd op de manier zoals we het licht van de zon met zijn schaduw nemen en zolang deze bron van 
kennis van een bron buiten is, zal er altijd Ashuddha Ahankar zijn als onze schaduw. Dus de beste manier 
om Ashuddha Ahankar uit de wereld te helpen, is kennis door het Zelf te verzamelen. Zodra de kennis is 
verkregen door het Zelf, zal er in het licht dat het schept geen Ashuddha Ahankar zijn.

R.A. Als alleen het Universele Wezen bestaat, zijn dan de causale en subtiele niveaus dan beiden ook 
illusoir?

Z.H. Deze hele schepping van de fysieke, subtiele en causale niveaus die men ervaart, zijn illusie, 
geschapen door de wil van het Zelf. Deze wil is Mantra. Het Zelf spreekt een Mantra, een formule, uit en 
dit woord manifesteert zich in al die glorieuze vormen van de schepping en blijft net zo lang als dat door 
dat eerste woord werd gewenst. Wanneer de grens bereikt is en het woord wordt terug getrokken of het 
spel voorbij is, dan is de Mantra niet voorbij – deze zal nog steeds bij het Zelf blijven, dat er altijd zal zijn 
of er nu een wereld is en of er nu een schepping actief is of niet. Het causale, subtiele of fysieke – zij allen 
zijn illusie, het enige dat werkelijk (werkelijkheid) is, is het Zelf en zijn Mantra. Deze illusie is als een spel
dat de goochelaars opvoeren door het gebruik van een speciale mantra (magische formule*) die illusie 
schept waarin je verschillende dingen ziet die er niet zijn. Wanneer ze de show niet willen dan pakken ze 
in en
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alles is weg, als magie. De hele schepping is magie. De magie wordt geschapen door het woord van het 
Zelf, van het Absolute (Universele Zelf). [* zoals 'Abracadabra']

M.A. Deze vragen komen voort uit het lezen van het materiaal dat Dr. Roles heeft meegenomen. 
Is het Causale Lichaam de Antahkaran plus de Chetan Shakti van de Atman?

Z.H. Ja, u heeft gelijk – het Causale Lichaam is de combinatie van de Antahkaran en de Chetan Shakti van 
de Atman; maar dit samengaan van deze twee die het causale lichaam vormen is ook illusie, in feite is er 
niets werkelijk.

De illusie wordt geschapen door de manier waarop je je gezicht in de spiegel ziet – het gezicht lijkt in 
de spiegel te zijn, maar is er in feite niet echt.

Dus dit hele gedoe is tot op zekere hoogte illusie van het Zelf; tot op zekere hoogte alleen voor de 
Gerealiseerde mens aangezien hij de fysieke wereld moet gebruiken maar voor de onwetenden is het 
volkomen werkelijk.

M.A. Als het subtiele lichaam het fysieke lichaam kan verlaten, kan het causale lichaam dan ook van het 
subtiele lichaam scheiden, en zo ja, welk deel is dat? Hoort een deel van de Antahkaran tot het subtiele 
lichaam en een deel tot het causale lichaam?

Z.H. De scheiding van het fysieke lichaam van de andere lichamen is zeer grove kennis die iedereen 
begrijpt, maar als het aankomt op het subtiele lichaam en het causale lichaam dan vereist dat Ware Kennis. 
Zodra een individu werkelijke kennis of kennis van het Zelf heeft verkregen, dan ziet men deze beide 
lichamen afgescheiden van het Zelf als illusie, want in feite zijn ze altijd samen omdat het subtiele lichaam
de uitstraling van het causale lichaam zelf is, dus als de vernietiging van deze lichamen in Zelfrealisatie 
plaats moet vinden zal het tegelijkertijd zijn.
De afzonderlijke natuur van het fysieke lichaam is heel duidelijk maar dit fysieke lichaam neemt een 
andere vorm aan wanneer we een droom ervaren.

Feitelijk lijken we in onze dromen nog steeds het fysieke lichaam van handen en voeten te hebben. 
Zelfs onze geest en onze Ahankar, alles is er, maar er is niets fysieks aan, hoewel de ervaring zeer 
fysiek is.

Dus dit lichaam dat we in de droom zien, wordt geschapen door het subtiele lichaam. Het heeft een 
zodanige natuur dat het kan 'doen' en een illusie kan scheppen van ervaring van ons fysieke leven. Dit is de
kwaliteit van ons subtiele lichaam.
De kwaliteit van het causale lichaam kan beschreven worden als wanneer we een diepe slaap hebben met 
geen enkele notie van iets buiten ons behalve enkel het zuivere wezen, omdat dat nooit verloren gaat – het 
kan nooit verloren worden. In dat causale lichaam ligt het gehele Samskar (essentie) te sluimeren dat zich 
in de loop van tijd en plaats ontwikkelt al naar gelang de situatie. Op dezelfde manier liggen ook op het 
universele niveau wanneer de schepping teruggetrokken wordt, alle causale lichamen sluimerend bij het 
Absolute met al hun Samskars. Er is geen fysiek lichaam, er is geen subtiel lichaam en toch is er een 
causaal lichaam dat binnen in het Absolute ligt en, steeds wanneer Hij besluit, bloeien al deze op zaden 
gelijkende causale lichamen opnieuw en vinden hun plek en positie in de schepping.

R.A. Z.H. heeft gesproken over de drie niveaus van Satsang. Kan men het hoogste niveau van Satsang 
bereiken in een groep die samen mediteert?

Z.H. Deze Satsang in kwestie houdt verband met de Satsang van het Zelf of het Absolute binnen in 
zichzelf. Zodra dit bereikt is, zijn er geen begrenzingen tussen het Zelf en het niet-zelf, er zijn geen 
begrenzingen van groep of wat dan ook. Voor een bepaald iemand die die vereniging met het Zelf of 
Satsang heeft bereikt, zal het gemakkelijk zijn om dit overal te ervaren. Hetzelfde is beschreven in de 
Bhagavad Gita, dat de uitwerking van deze waarheid, of Ware Kennis, is dat je je in het geheel niet 
terugtrekt van het fysieke of subtiele niveau – je bent er nog maar je bent aan niets van dit alles gehecht en 
alle dingen buiten je hebben geen invloed op je, maar jij beïnvloedt alles.
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Dit is de uitwerking van die vorm van vereniging of Satsang, dus het zal gemakkelijk zijn om dit overal te 
beoefenen.
In het toneelstuk kan iemand de rol van Rama of zijn vijand Ravana spelen al naar gelang de situatie dat 
van hem eist. Hij kan handelen al naar gelang de betrokken situatie en de persoon, maar hij weet dat hij  
noch Rama noch Ravana is. Hij speelt de rol en behoudt toch zijn eigen identiteit. Op dezelfde manier zal 
de mens of degene die de Satsang heeft bereikt, niet gehecht zijn aan enig fysiek fenomeen op enige plek. 
Hij zal altijd handelen vanuit het Zelf en geen van deze begrenzingen zal zijn handelingen hinderen.
Z.H. geeft aan dat we vanmiddag komen zoals was afgesproken. Morgen kunnen we een dubbele zitting 
krijgen van 10 tot 12, en dan lunchen in de Ashram. Er zal geen middag zitting zijn, maar de 
ochtendzitting kan verdubbeld worden!

Maandag 9 maart

Vierde gesprek

R.A. We proberen de kennis die Z.H. zo genereus geeft voor het welzijn van onze mensen in Londen, op te 
nemen en te behouden. Maar wij en zij weten, dat het ons niet ver zal brengen op de weg van Zelfrealisatie
tenzij dit gebruikt wordt in vereniging met de meditatie. Mogen we daarom een of twee vragen stellen over 
Meditatie?

(Z.H. gaat akkoord)

R.A. Z.H. heeft ons verteld dat er bij de manier waarop de Meditatie ons gegeven wordt, geen noodzaak is 
om adem oefeningen te doen. Veel van onze mensen blijven vragen over het ademen omdat ze gemerkt 
hebben dat het behulpzaam is om voor de meditatie heel eenvoudige adem beheersing te oefenen. In 
Lucknow vertelde Z.H. ons dat een of twee diepe ademhalingen behulpzaam kunnen zijn. Is dit voldoende 
om aan de mensen te vertellen, of kan er nu nog meer advies gegeven worden?

Z.H. De adem oefening werd gegeven om te helpen als er een soort luiheid in het fysieke lichaam gekropen
was die door diep ademen verwijderd kan worden of als er te veel activiteit in het lichaam is die door 
ademen verminderd kan worden. Drie keer is genoeg om het allebei tot rust te laten komen, maar als het 
voor bepaalde individuen niet genoeg is, dan kan men tot zes gaan, men heeft niet meer dan dat nodig.
Eerder werd aan Dr. Connell verteld dat als sommige mensen behoefte voelen aan een emotionele 
benadering jegens de meditatie dat ze een klein gebedje kunnen aanbieden, of zich de Gerealiseerde Mens 
of iemand in wie ze vertrouwen hebben te herinneren, of iets anders waarin ze vertrouwen hebben teneinde
een toestand te verkrijgen waar hun hart gesmolten lijkt te zijn zodat ze tamelijk gemakkelijk aan de 
activiteit kunnen beginnen. Dit zou prima zijn voor hen die emotioneel aangelegd zijn, voor hen die 
intellectueel zijn aangelegd zou deze adem oefening genoeg moeten zijn.

R.A. Ik heb horen zeggen, ik ben er niet zeker van of dat door Z.H. werd gezegd of niet, dat het tamelijk 
behulpzaam was om tijdens die drie ademhalingen een gedachte in de geest te hebben wanneer men 
inademt en een ander idee wanneer men uitademt?

Z.H. Voor iemand die serieus in meditatie is geïnteresseerd en die wil oefenen – is het systeem dat gegeven
is op zichzelf voldoende en men heeft geen andere aansporing nodig omdat dit het systeem te niet zal doen.
Maar in bepaalde gevallen waar mensen de meditatie niet hebben opgepakt, er niet echt in geïnteresseerd 
zijn en er geen serieuze aandacht aan kunnen geven, ze vallen in slaap of ze blijven erover denken, dan 
wordt er soms voor deze mensen iets gegeven; datgene dat in het bijzonder door Mr. Allan werd genoemd, 
komt uit de bron van de Yogi oefeningen. Deze dingen zijn voor het systeem dat ons gegeven is, niet 
noodzakelijk maar als het sommige mensen helpt dat is het prima als ze teruggebracht kunnen worden naar
de meditatie; maar het essentiële is liefde, en zij die de meditatie liefhebben zullen zoiets niet nodig 
hebben. Het systeem van meditatie lijkt heel veel op de ontvangst die je krijgt wanneer je bij de deur komt,
dus het ogenblik dat je begint met de Mantra ben je op de drempel van de innerlijke stem van
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jeZelf en met de Mantra word je vol respect meegenomen naar het Zelf zelf. Dus dit is een methode die 
aan zichzelf genoeg heeft.

M.A. Varieert de behoefte van hetzelfde individu van tijd tot tijd, of, met andere woorden, kunnen ademen 
of bidden hetzelfde individu op verschillende tijdstippen helpen?

Z.H. We weten dat er twee typen mensen zijn, intellectuele en emotionele, maar dit betekent niet dat de 
intellectueel de emoties niet gebruikt, of dat de emotionele mens het intellect niet gebruikt – het is een 
overwicht van een van de activiteiten die hun type bepaalt, dus deze beide hulpmiddelen kunnen door 
beiden gebruikt worden. Intellectuelen nemen iets veel makkelijker aan als ze voldaan zijn door de rede en 
de logica, maar ze kunnen ook overschakelen naar de subtielere rede of logica zodat het vorige idee 
vervangen kan worden door een verfijnder idee. Het zelfde is van toepassing op mensen die emotioneel 
zijn. Emotionele mensen nemen ideeën aan na oefenen zonder rede, maar als zich een andere emotionele 
situatie voordoet, kunnen ook zij het voorgaande emotionele idee loslaten en het vervangen door een 
andere emotionele waardering van iets anders. In beide gevallen is het zeer goed mogelijk dat de eerste 
activiteit teniet wordt gedaan door een andere fijnere activiteit. We proberen gelijkgestemdheid tussen 
beide systemen te brengen zodat de intellectueel emotioneel begrip bereikt en het emotionele idee 
verstevigd wordt met intellectueel redeneren. Op het ogenblik is het heel moeilijk om mensen te vinden die
een volledige balans hebben van emoties en intellect.

R.A. Weet iemand altijd of hij een emotioneel of intellectueel type is, en verder, is het gemakkelijk aan 
andere mensen te zien of ze intellectueel of emotioneel zijn? Dr. Roles heeft wat research gedaan naar een 
theorie dat zij met bloedgroep A overwegend intellectueel zouden zijn, en zij met groep B overwegend 
emotioneel. Hij is niet tot een uiteindelijke conclusie gekomen, maar voorlopig onderzoek lijkt aan te tonen
dat dit zo zou kunnen zijn. Groep O zouden degenen zijn die voornamelijk fysiek in hun reacties zijn.

Z.H. Oorspronkelijk hebben mensen alle drie de kwaliteiten omdat deze drie kwaliteiten verkregen worden
uit de oorspronkelijke bron van de Wet van Drie waarover we hebben gehoord. Maar op de een of andere 
manier krijgt er een de overhand en daarom wordt gezegd dat dit bepaalde type behoort tot het emotionele 
of het intellectuele. In feite gebruiken ze ze alle drie, maar in hun houding neemt een ervan een 
overheersende plek in. Het is zeer wel mogelijk dat je kunt besluiten of een individu emotioneel of 
intellectueel is door met hen in contact te komen, hun bewegingen en hun houding gade te slaan. Dit is 
mogelijk voor iemand die op enigerlei wijze de spirituele lijn is opgegaan. Hij kan observeren en aangeven
dat deze persoon tot een bepaald type behoort. Z.H. zegt dat er mensen zijn die tot het instinctieve type 
behoren, zij blijven voortdurend iets doen. Hij heeft bepaalde mensen gezien die van tempel naar tempel 
bleven gaan, en hier en daar bloemen en water neer te zetten. Ze doen de hele dag zulke dingen, maar ze 
gaan nooit een intellectuele discussie aan noch kunnen ze mediteren. Het zelfde kan gezien worden bij alle 
drie, dus degenen die instinctief zijn zouden in het geheel niet kunnen komen bij de spirituele realisatie van
School werk. Zij vallen bijna buiten onze overweging, en zelfs als ze komen zullen ze heel gauw 
vertrekken.

J. Hoe weten we voor onszelf wat de overhand heeft?

Z.H. Het is heel makkelijk. De sleutel is om te zien of je na een tijdje – als er een intellectuele discussie is, 
waar redeneren wordt beoefend – niet meer in de zaak geïnteresseerd bent en niet wilt luisteren. In dat 
geval ben je zeker niet het intellectuele type. Maar dezelfde persoon zal merken, als hij naar een 
vergadering gaat waar een emotionele houding wordt getoond en aangemoedigd, dat hij zeer geïnteresseerd
is en er aan mee doet. Het zelfde is van toepassing op de andere kant, want een intellectueel zal niet erg 
snel mee doen aan iets emotioneels totdat hij intellectueel voldaan is. Dus het is door de eigen interesse dat
iemand onmiddellijk kan weten waar de overheersing ligt.

J. Er zijn bepaalde gevallen waar mensen ongelooflijk verward zijn – ze zijn noch overheersend 
intellectueel noch emotioneel maar ze zijn verward en kunnen zichzelf niet plaatsen. Kan Z.H. iets over hen
zeggen?

457



Een verslag van Audiënties en Correspondentie met 1970
ZH Shantananda Saraswati 1960-1993. Alle rechten voorbehouden.

Z.H. Zulke mensen hebben feitelijk een vermogen van een van de types dat sluimert. Het lijkt veel op 
iemand die zijn rijkdom ondergronds begraven heeft en vergeten is waar hij het verborgen heeft en het niet 
kan vinden – dus hij wordt zeer opgewonden. Dat is het type mens dat zeer verward is en niet kan plaatsen 
waar hij is maar in feite moet een van deze twee overheersend zijn en als het op de juiste manier wordt 
aangepakt kan het gekanaliseerd en gebruikt worden.

Er was eens een rijke man in Calcutta die een tamelijk intellectueel type was maar hij had een kleine 
ziekte waardoor hij eens per dag werd overmand door een soort geestelijke wanorde die verhinderden 
dat zijn gewone intellectuele en en instinctieve systemen goed konden werken. Als gevolg daarvan ging
hij zich op een zeer roekeloze manier gedragen, of hij raakte in een soort bewusteloze staat. Om uit te 
vinden hoe dit begon, werd hij geobserveerd, en na een tijdje zag men dat hij voor hij in deze trance 
raakte naar een punt begon te staren. Hij zat dan een minuut of zo te staren zonder met zijn ogen te 
knipperen. Hij bleef dan een minuut of zo in die staat en raakte dan in een trance. Ze bedachten dat er 
een soort remedie gegeven zou moeten worden, dus zodra ze zagen dat hij niet meer met de ogen 
knipperde, sloegen ze hem langzaam op zijn hoofd zodat hij niet in de trance zou raken, en binnen twee
of drie minuten kwam hij terug in zijn gewone staat, en was uit de trance bevrijd.

Al deze verwarring is iets dat in individuen is gekomen, hetgeen niet de natuurlijke staat van het individu 
op zich is. Het heeft enkel een beetje zorgvuldige aandacht nodig en kan verwijderd worden, en het is zeer 
wel mogelijk om uit te zoeken tot welk type het individu behoort.

R.A. Als gedachten voortdurend binnendringen zodat het onmogelijk lijkt om een rustige plek te bereiken, 
zou men dan een heel half uur moeten volhouden, of is het soms beter om op te geven en het later opnieuw 
te proberen?

Z.H. Men kan proberen geen aandacht te schenken aan de binnendringende gedachten maar men zou nooit 
op moeten geven, want zodra je in wanhoop opgeeft, zul je de volgende keer dat dezelfde situatie zich 
voordoet weer moeten opgeven. Dus houd het een half uur vol met de oefening en kijk hoe veel men van 
de gedachten kan wegdoen. Om deze binnendringende gedachten weg te doen voordat men begint, kan 
men een gebedje zeggen, of een stevig besluit nemen dat ik ze nu op ga geven en ga mediteren. Onder geen
enkele omstandigheid zou men de meditatie op moeten geven in de hoop het de volgende keer beter te 
doen. Dit idee van opgeven is een soort waanbeeld dat mensen accepteren, enkel om te ontsnappen aan wat
ze in het moment denken. Men kan zijn toevlucht nemen tot gebed of men kan de Mantra hardop reciteren 
zodat dit een soort aandacht binnenin zal geven en dan zal meditatie mogelijk zijn. Zelfs als het gebed of 
het hardop zeggen van de mantra wat lang duurt geeft dat niet, maar de inspanning moet een half uur 
doorgaan. Als iemand denkt dat hij door uitstellen een beter moment zal krijgen, is dat zeker een illusie. 
Dit is een neiging om het werk uit te stellen, en de volgende betere keer zal zeker nooit komen! We hebben
het routine werk van ons leven, en als we voor een belangrijk werk het routine werk opgeven, zal er de 
volgende dag meer belangrijk werk zijn, en we zullen het ‘belangrijke’ werk op moeten geven en op de 
derde dag zal nog veel belangrijker werk het ‘belangrijkere’ werk verdringen en dit kan eenvoudig 
doorgaan en er komt geen eind aan, dus hou vast aan het halve uur!

R.A. Uitbreiding van het zijn is noodzakelijk voor volledige meditatie. Kan er iets gedaan worden om 
hierbij te helpen?

Z.H. Expansie is het het natuurlijke resultaat van meditatie. Hoe meer men mediteert, of hoe dieper men in 
meditatie gaat hoe groter de expansie, dus dit zal natuurlijk zijn, alleen als de meditatie goed verloopt. Men
kan nooit opzettelijk de expansie doen. De expansie volgt uit de meditatie.

M.A. Een of twee keer dat ik een groot verlangen had om iemand die in de problemen zat te helpen, heb ik 
beseft dat ik niet kan helpen, maar dat alles wat ik kan doen, is vanuit dit verlangen te mediteren, en de 
juiste hulp kan vanuit elders gegeven worden, zelfs als zij zelf geen meditatie beoefenen. Kan er op deze 
manier hulp komen?

Z.H. Ja, het is heel goed mogelijk dat er een soort hulp aan mensen gegeven kan worden als iemand met 
een zuiver hart en zuiver verlangen hen wil helpen. In dat opzicht zal degene die mediteert met deze
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bepaalde vooropgezette wens iets van zijn eigen voordelen van de meditatie verliezen omdat het werk gedaan 
wordt voor anderen, maar het is heel goed mogelijk. Er is nog een andere, betere manier om anderen te helpen, 
en die is om niet enig verlangen als zodanig te hebben, maar om zo zuiver te mediteren dat er een rijkdom aan 
goedheid in het individu is waar ieder die toevallig wat hulp nodig heeft bij kan komen en die natuurlijk mee 
kan nemen. In dat geval zal het voor iedereen overvloedig aanwezig zijn, net als de zon die geen licht aan 
mensen geeft maar die door zijn aanwezigheid en de overvloed van zijn licht ieder die wat hulp of wat licht van 
de zon wil hebben het kan nemen. Dus de betere manier is om wat meer verfijning of meer Sattva in zichzelf te 
hebben zodat het door iedereen die het nodig heeft gebruikt kan worden.

M.A. Dat kan het gevoel verklaren dat men op die momenten niet moet spreken maar slechts zou moeten 
mediteren?

Z.H. Ja. (hij is het ermee eens.)

R.A. We zijn dankbaar voor deze behulpzame aanwijzingen die vele mensen in Londen trouw en loyaal proberen
uit te voeren. Maar kan men om verdere hulp op het subtiele of causale niveau vragen, en zo ja, hoe?

Z.H. Hulp kan op drie manieren gegeven worden – eerst, de fysieke, dan de subtiele door kennis en de derde 
door emotie. Stel iemand gaat naar Badrinath in de Himalayas. Er zijn mensen die helpen – sommigen met geld 
of kleding of andere fysieke dingen die nuttig zijn. Anderen kunnen een kaart geven, of informatie over waar 
wel en niet te overnachten en anderen kunnen wat tips geven over hoe je voorzichtig en veilig de plek kunt 
bereiken zonder al te veel moeilijkheden. Sommige mensen kunnen ook hun goede wil uiten die op generlei 
wijze intellectueel of fysiek is. Dus met dit alles kan men de ander helpen. Maar wanneer de vraag komt om de 
godheid te zien, dan is niemands hulp nodig – er is in het geheel geen tolk nodig. Dat is alleen aan het individu 
zelf om te doen. Alle hulp die verband houdt met onze fysieke of intellectuele vooruitgang langs de lijnen die 
hier onderricht worden en alle welwillendheid die de Shankaracharya voortdurend geeft, is constant en vrijelijk 
beschikbaar. De rest moet door het individu zelf gedaan worden.

Toen we op het punt stonden om te vertrekken, vervolgde Z.H.:

De fysieke hulp die men krijgt binnen de grenzen van tijd en plaats is tamelijk klein, maar de geest van Z.H. 
staat altijd open om ons honderd malen te helpen. Niet alleen dat, zijn hart is altijd duizend maal bereid om ons 
allen te helpen. Hij houdt ons voortdurend in zijn hart en geest. De fysieke begrenzingen zijn voorzeker zeer 
grof en niet veel kan gedaan worden, zoals men kan zien uit de ervaring van alledag.

Bij voorbeeld, mensen die op straat lopen, moeten vele obstakels het hoofd bieden en de auto's die op straat 
rijden, moeten zoveel obstakels nemen dat het voorbijrijden niet altijd duidelijk is. Maar voor een vliegtuig 
is het allemaal heel duidelijk want er zijn niet veel obstakels. Er kan een wolk zijn of mist, of een vliegende 
vogel zou kunnen botsen, maar deze zijn van weinig belang.

Dus zelfs op het mentale niveau hoewel er moeilijkheden kunnen zijn, dan zijn deze zo klein dat ze gewoon 
vergeten kunnen worden. De snelheid van de geest is veel sneller dan ooit bereikt kan worden door fysieke 
middelen, men herinnert zich eenvoudig iemand en men is er gewoon. De snelheid van emoties (het hart) is nog 
veel sneller, en Z.H. houdt het zijne aldoor voor ieder open. Om in zo'n geval te verbinden is eenvoudig te 
herinneren.

Bij voorbeeld, als iemand per telefoon met iemand wil praten moet men eenvoudig de cijfers zodanig 
intoetsen dat de verbinding gemaakt wordt en dan kan men een gesprek hebben.

Het is op de spirituele lijn eenvoudig noodzakelijk om de persoon te herinneren met wie men verbonden zou 
willen zijn en het is zo onmiddellijk dat er geen enkel obstakel is.

R.A. We hebben hier allemaal ervaring mee gehad, en we zijn zeer dankbaar.
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Dinsdag 10 maart

Vijfde gesprek

M.A. Z.H. wees in antwoord op een vraag van Dr. Roles over Chetan Shakti op de verbinding tussen 
Chetan Shakti en Maya – Maya of de natuur van het Absolute of Purush, en heb ik goed begrepen dat 
Maya zuiver of onzuiver kan zijn? Hoe waarderen we zuivere Maya?

Z.H. Maya die beschreven werd is zeker zuiver en onzuiver in onze ervaring. De zuivere Maya is dat wat 
gunstig is en bruikbaar voor de Atman en onzuiver is dat wat niet gunstig en niet bruikbaar is. Wat 
bruikbaar is wordt gedefinieerd als datgene dat eindigt in goedheid, geluk en Bewustzijn. Dat wat eindigt 
in het tegenovergestelde hiervan is ongunstig. In onze dagelijkse ervaring kunnen we zien dat er bepaalde 
situaties zijn waarin iets plezierig lijkt te beginnen maar het eindresultaat is slecht. Dat zal zeker komen 
onder de onzuivere Maya.

Bijvoorbeeld, in het geval van een zieke man lijken hem bepaalde dingen die hem niet zijn 
voorgeschreven zeer prettig en hij zou ze zeker willen nemen ongeacht het resultaat, maar het resultaat 
zal slecht zijn.

Dus er kunnen bepaalde dingen zijn die hoewel ze plezierig lijken, in hun uitwerking slecht of waardeloos 
zijn. Ze vallen onder de onzuivere Maya. Net zo zijn er gevallen waar in het begin bepaalde dingen 
onplezierig lijken te zijn, maar waar het eindresultaat plezierig is – net als in een discipline. Dat zal vallen 
onder zuivere Maya. Zo kunnen we zuivere en onzuivere Maya definiëren.

R.A. Wat is de beste manier om de aantrekkelijkheid van onzuivere Maya te negeren?

Z.H. De meest zekere manier is het Woord; het Woord, dat belichaamd is in de Geschriften die bekend 
staan als Shastra's. Ze hebben hun oorsprong in de Veda's. Ze zijn de enige geldige regels om te beslissen 
wat bruikbaar is voor de Atman of wat niet bruikbaar is voor de Atman. Wat bruikbaar is, is kennis – de 
Waarheid en Bewustzijn en Geluk. Wat er uit deze drie ook voort komt, de activiteiten die erbij betrokken 
zijn en het proces waar doorheen gegaan wordt om deze te produceren, zullen binnen zuivere Maya vallen.
Alles dat donker en zwaar is en resulteert in onwetendheid en ongenoegen – dat zal binnen de onzuivere 
Maya liggen. Dus hoewel men zou willen denken over ervaringen van jezelf, beslissen volgens de Indiase 
traditie alleen de Shastra's over wat juist is voor het individu en wat niet. Er zijn andere bronnen waaruit 
deze kennis gehaald kan worden zoals uit de ervaring van Gerealiseerde Mensen – hun advies en hun 
woorden kunnen ook als een veilige weg beschouwd worden. In deze Traditie wordt de geldigheid van wat
bruikbaar is en wat niet, niet geregeerd door de regels van enig individu maar hangen eenvoudig af van 
zijn intellectuele oefening en logica.
Er is een andere bron die verschillen onderscheidt tussen zuivere en onzuivere Maya en dat is die binnenin 
het Zelf. Voor hen die door Tamas en Rajas geregeerd worden, is het heel moeilijk om van deze bron 
gebruik te maken. Alleen in mensen die genoeg Sattva in hun eigen zelf hebben, rijst een stem op om aan 
te geven dat deze onderneming juist is of niet. De roep van het Zelf, die in het begin heel klein is en alleen 
richting aangeeft, krijgt naarmate hij eenmaal begrepen, gewaardeerd en gevolgd wordt meer kracht en 
men kan ook op die bron vertrouwen. Dit geldt alleen voor hen die genoeg Sattva in hun wezen hebben.

M.A. Kunnen de regels en principes die door de Leider gegeven worden iemand helpen om dit te zien, 
totdat men het zelf volledig kan zien?

Z.H. Ja. Het is uiterst essentieel dat mensen die tot bepaalde instituten behoren, die alleen bestaan voor de 
ontwikkeling van individuen langs de spirituele lijn, altijd de regels volgen die door hun leiders zijn 
voorgeschreven tot ze
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genoeg gegroeid zijn om dingen voor zichzelf te waarderen. Dit is om twee redenen goed, ten eerste voor 
de ontwikkeling van het individu zelf wat hij niet op een andere manier zou kunnen bereiken, en ten 
tweede voor het leven en de verspreiding van de organisatie zelf. Als mensen wordt toegestaan hun eigen 
zin te krijgen in een organisatie zou er geen organisatie zijn omdat iedereen zijn eigen zin zou willen doen. 
Dus zowel ten behoeve van de organisatie zelf als van de verbetering van het individu, moeten de regels 
die door de leiders gegeven worden volledig gevolgd worden.

M.A. In dit verband, behalve voor een paar grondregels, spreek ik over de regels waar we om moeten 
vragen, ze worden nooit opgelegd. We moeten er om vragen en ze dan gebruiken om onszelf te helpen – we
moeten ze willen.

Z.H. Is het er mee eens.

R.A. Z.H. vertelde ons gisteren dat we onze schat in het hart moeten bewaren, waar het gebruikt kan 
worden als het nodig is. Ik zou graag verder willen vragen over wat we kunnen doen om ons ervan te 
verzekeren dat het begrip van een belangrijk idee, dat onze gedachten en handelingen kleurt, altijd 
gedurende de hele dag aanwezig is?

Z.H. Men moet beslissen wat goede en wat slechte gedachten zijn. Dit is een besluit dat men moet nemen. 
Als een besluit eenmaal genomen is moet men bij de goede gedachte blijven en zichzelf zo vaak men kan 
er aan herinneren. Na enige tijd zal het een plek in het hart hebben en alle handelingen zullen erdoor 
gekleurd orden. Wat niet goed beoordeeld wordt door je handelingen, zal erdoor gekleurd worden. Wat 
niet goed wordt beoordeeld door je eigen besluiten, daar zou niet mee gespeeld moeten worden. Als zoiets 
voor het individu verschijnt zou hij daar nooit enige steun aan moeten geven – enkel laten vallen. Op zulke
momenten kan men goede gedachten die ze ondersteunen en onderhouden, aanmoedigen. Alleen hierdoor 
zal het mogelijk zijn om te leven volgens het goede idee.

Er was een zekere Gerealiseerde, Heilige Man waar een oudere dame naar toe ging met een jongetje dat
verslaafd was aan het eten van snoep. Ze wilde de invloed van de Heilige Man om deze slechte 
gewoonte kwijt te raken. Toen de Heilige Man hierover hoorde, vroeg hij de oude vrouw om over twee 
weken terug te komen. Na twee weken toen de oude dame kwam, zei deze Heilige Man eenvoudig 
tegen de jongen, dat snoep eten geen goede gewoonte was en dat het later zou leiden tot een ziekte: 
“Dus, beste jongen – je zou het op moeten geven.” De oude dame zei: “Als dat alles is wat u te zeggen 
had, had u me het niet zo lastig hoeven te maken om me na twee weken terug te laten komen.” De 
Heilige Man zei dat hij dat toen niet had kunnen doen omdat hijzelf de gewoonte had om snoep te eten, 
en hij had geen gezag om iemand te vragen dat op te geven. Dus hij had het eten van snoep deze hele 
twee weken op moeten geven en zichzelf moeten beheersen omdat als hij dat niet beheerste, hij geen 
geazag zou hebben, en zelfs als hij dit tegen de jongen had gezegd zou het geen resultaat hebben. In 
feite hadden deze paar woorden resultaat. Dus uiteindelijk komt het neer op het individu.

Als men door de toepassing van deze kennis, dit gezelschap of de Satsang en het gebruik van de eigen rede
definitief ergens wat waarheid heeft gevonden, dan is het enige wat men moet doen dit voortdurend in 
praktijk te brengen. Men zou nooit moeten zwelgen in iets dat tegenover die goedheid staat. Tenzij men dit
doet, zal er nooit enige moreel gezag zijn om te preken. Dus dat waarover men besloten heeft dat het 
verkeerd is, zou men helemaal nooit moeten koesteren, en alles waarvan men besloten heeft dat het goed 
is, zou altijd gekoesterd en gerealiseerd moeten worden alleen door oefening. Door dit te doen, zal men 
zien dat de uitwerking op de gemeenschap of de mensen om je heen positief is en goedheid zal de 
overhand hebben.

M.A. Het terugkeren naar Allahabad doet je beseffen dat je in het geheel geen volledig of juist gebruik 
hebt gemaakt van al het wonderbaarlijke voedsel dat Z.H. bij het laatste bezoek gaf – je komt met een nog 
vol bord terug, en het lijkt gulzig om meer te verwachten. Oefening lijkt de sleutel – is het een activiteit die 
eerst in het hart oprijst, en hoe verbindt die zich met Chitta en Bhawana?

Z.H. In deze lijn van spiritueel onderzoek en ontwikkeling, zou als men op enig ogenblik voelde dat men 
genoeg had gehad en
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alles had dat men nodig had, dat begrepen worden als een teken van Ashudda Ahankar. Dus de andere suggestie
van het zich gulzig voelen is heel welkom! Men zou altijd het gevoel moeten hebben dat er nog meer is dat 
ervaren en geweten en beseft moet worden. Dat gevoel van te kort schieten of 'van niet genoeg zijn' is geen 
diskwalificatie. In feite is deze spirituele kennis of geluk als een oceaan. Een discipel met een goed Antahkaran 
verlangt ernaar dieper en dieper te gaan. Daar er geen einde is aan de diepte van deze spirituele gelukzaligheid 
of kennis, zal men altijd door willen gaan met het verlangen om er dieper in te gaan, dus deze gulzigheid is een 
welkom gebaar, of het verschijnen van een goed Antahkaran! In een enkel moment kan Antahkaran niet alles 
opnemen wat beschikbaar is dus er moet altijd uitgekeken worden naar een volgende inspanning en nog een 
volgende inspanning. Die mensen die denken dat ze nu alles begrepen hebben en alles bereikt hebben, begrijpen 
in het geheel niet wat kennis of gelukzaligheid werkelijk betekent.

De Ganges stroomt van Gangroti naar Gangaskar. Van het begin naar het einde. Ganges is altijd hetzelfde de
hele stroom door. Mensen nemen wat Ganges water mee voor hun heilige bedoelingen thuis. Ze nemen het 
in kleine of grote potten mee al naar gelang wat ze kunnen dragen. Wanneer die fles leeg is, komen ze terug 
naar de Ganges, maar hoe vaak ze ook terug komen en wat van de Ganges meenemen, de Ganges zal nooit 
leeg raken. Als iemand op dezelfde manier zou denken dat hij omdat hij een fles Ganges water heeft dat hij 
de hele Ganges heeft meegenomen en tevreden gesteld is – dat zou dwaasheid zijn.

De hele schepping wordt bestuurd door bepaalde Wetten en de wetten nemen iets en laten iets achter. Zo wordt 
de cyclus van het leven gaande gehouden. Iedereen moet iets nemen en iets achterlaten, maar een wijs mens 
besluit wat mee te nemen en wat achter te laten, dus hij besluit om het zuivere te nemen en het onzuivere achter 
te laten.
Dit kunnen we in ons fysieke leven zien– we kunnen vandaag een goed schoon bad nemen, maar we kunnen niet
zeggen dat dit het 'absolute' bad was en dat we nooit geen ander meer nodig hebben. Door de natuur zelf zal de 
situatie zich voordoen dat je er weer een nodig hebt, en deze cyclus gaat door. Het zelfde is van toepassing op 
onze honger en dorst. Wij zullen allemaal morgen weer voedsel nodig hebben, hoeveel goed voedsel we 
vandaag ook eten, dus in de spirituele wereld is de wet dat we een of ander goed voedsel, verfijnd voedsel nodig
hebben, en waar de bronnen ook zijn, we moeten er heen gaan en het krijgen. Het zou verkeerd zijn te 
veronderstellen dat iemand het voor eens en voor altijd heeft en het niet meer nodig zal hebben. Als er zo'n 
gedachte in iemands geest was dan zou het resultaat zijn dat de deur waardoor alleen het goede ontvangen wordt
dicht zal zijn, en niet dat andere invloeden ontvangen worden omdat de natuur iets zou dwingen te nemen dat 
verkeerde invloeden zouden zijn. Dus iemand zal altijd de weg vrij moeten houden om steeds weer opnieuw het 
natuurlijke spirituele voedsel te komen halen – zo lang als de Antahkaran niet helemaal schoon is – tot er 
volledige eenheid is, wanneer er geen bepaalde behoefte voor het individu is.

Vraag van Dr. Connell. Heeft het concept van de Kundalini kracht een plek in de leer van Z.H.? Zou hij hier iets
over kunnen zeggen omdat er een gevoel van het vrijkomen van energie was naar boven van beneden uit het 
bekken gedurende de meditatie die leidde tot een breder gewaarzijn van 'Ik'?

Z.H. Kundalini is de laagste basis van de kracht die in het individu belichaamd is. Dit is de bron van waaruit alle
krachten in het individu zich manifesteren. Teneinde deze kracht op een hoger niveau te ervaren is het nodig om
de kracht te laten doorgaan vanaf het laagste punt van de ruggengraat tot helemaal aan de bovenkant van het 
hoofd. Tussenin zijn vele centra. Het eerste centrum van de oorsprong is de Muladhara, van waaruit deze kracht 
door Sushumna, een van de zenuwbanen die helemaal vanaf beneden naar de bovenkant van het hoofd gaat en 
vele centra passeert. De andere centra zijn Swadishtana, Manipuraka, Anahata, Vishuddha en Ajna en tenslotte 
de Sahasrara. Na het Ajna centrum is er een centrum waarvan gezegd wordt dat het omsloten wordt door 
duizenden bloemblaadjes. De eerste heeft 2 bloembladen, en dan vier, dan zes en zo voorts tot aan de duizenden 
bloembladen, en deze bloembladen zijn als spoelen die we kunnen ervaren als ventilatoren bewegen. Door deze 
spoelen passeert de energie van de elektriciteit, en de ventilatoren en motoren werken. Van beneden naar boven 
wordt gezegd dat deze Sushumna 72000 voet (24000 m) lang is maar opgerold in deze centra, waarlangs de 
energie komt. Wanneer deze energie van de ene bron naar de andere gaat in de hogere regionen dan heeft het 
ontvouwen van het individu plaats, en al naar gelang het niveau dat bereikt is, zal het ontvouwen worden
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ervaren. Wanneer dit de bovenkant bereikt vanaf de rechterkant of van de linkerkant zal het ontvouwen van het 
vermogen van het individu volledig zijn. Wanneer het door de rechterkant gaat, zal het ontvouwen plaatsvinden 
via het intellect, en alle ware kennis is voor het individu beschikbaar. Als de krachten door de linkerkant gaan 
dan wordt het emotionele centrum geopend en is liefde de overheersende kracht en het individu zal liefde voor 
de gehele mensheid en de schepping ervaren. Om deze kracht op te wekken zijn er honderd-en-een manieren. 
Het Yoga systeem van Patanjali en de achtvoudige weg van dat systeem (of Hatha Yoga) zijn er twee – er zijn 
andere manieren. Van die honderd manieren is de weg van onze Meditatie – het systeem dat wij ondergaan – of 
men nu weet van Kundalini of niet – als men een van de disciplines volgt die aan het individu gegeven zijn, zal 
het ontvouwen precies hetzelfde zijn omdat alle systemen een enkele gemeenschappelijke factor voorschrijven 
en die ene enkele gemeenschappelijke factor is dat men altijd met de rug recht moet zitten zodat de ruggengraat 
altijd rechtop is. Wanneer deze rechtop is en er wordt wat aandacht of een bepaalde discipline toegepast dan 
wordt er enige warmte bij de basis ontwikkeld, en vanwege deze warmte rijst de kracht op. In ons systeem van 
meditatie dat ons gegeven is, hoeven we ons niet druk te maken of te proberen wat te weten over Kundalini of 
zijn werking. Deze informatie wordt hier eenvoudigweg gegeven voor de informatie. Wat noodzakelijk is in 
onze discipline van meditatie is om aan geen enkele andere ideeën of gedachten aandacht te geven behalve dat 
wat voorgeschreven is voor de meditatie.

Dr. Roles – Zegt dat hij het gebruiken van chanten en muziek heel behulpzaam vindt bij het 'optillen van de 
mensen', d.w.z. hun emotionele niveau verhogen. Hij vraagt of Z.H. nog advies heeft over andere dingen die 
gedaan of gebruikt zouden kunnen worden?

Z.H. Het toepassen of chanten of muziek lijkt veel op een voorafje dat men voor de maaltijd gebruikt. Maar het 
voorafje kan nooit de maaltijd zelf zijn. De echte maaltijd voor ons allemaal of we nu werken met het intellect 
of de emotie is de meditatie zelf. Wat men nodig heeft, is om de mantra nemen en voort te gaan met de 
Meditatie, omdat dat het enige voedsel is. Voorafjes zijn er alleen om de mensen te helpen – geeft ze een beetje 
aansporing om met dit systeem door te gaan. Als men meer van deze voorafjes wil hebben, zal de geest nooit 
rusten in het systeem wat gegeven is als het juiste voedsel. Dus men zou niet moeten proberen om meer 
voorafjes te krijgen, en zou er tevreden mee moeten zijn, en in plaats daarvan aandacht te geven aan het voedsel 
wat de Meditatie zelf is.

M.A. Verwijzend naar het antwoord van Z.H. aan Dr. Connell, gedurende de dag voel je dat de mate van 
aandacht die je aan de dingen geeft de diepte bepaalt van de indruk in de was, of het hart. Als je aandacht geeft 
verbindt deze zich dan ook met deze kracht?

Z.H. Ja, deze is verbonden met de Kundalini, omdat dat de uiteindelijke kracht van alle energie is die 
beschikbaar is voor het individu. Het hangt af van het individu voor welk doel hij zijn krachten wil gebruiken. 
Wat u zei over diepe indruk vanwege iemands aandacht, de krachten zijn hetzelfde of je die nu gebruikt voor het
geven van aandacht of het opnemen van indrukken of enig andere activiteit, in feite is de kracht gewoon 
hetzelfde ongeacht door welke soort activiteit men probeert te werken. Kundalini houdt heel erg verband met en 
is beschreven door een bepaald systeem, maar de kracht is dezelfde die men voor wat men ook wil, kan 
gebruiken. Wanneer men deze kracht verzameld heeft, en stel dat men in een ongewenste activiteit terecht 
kwam – slechte activiteit – zelfs dan zullen alle krachten die men verzameld heeft beschikbaar zijn en men zal 
het slechte werk in grote stijl doen! Net als je heel veel geld kan verdienen, en als je wat vieze gewoontes of 
slechte verlangens hebt, zul je dat slechte verlangen vervullen door het gebruik van dat geld. Of als je heel veel 
geld hebt en het voor een liefdadig doel of voor het dienen van de menselijke zaak of door verkondigen wil 
gebruiken – wat je ook doet, je zal altijd dezelfde energie gebruiken die door de Kundalini beschikbaar is.

R.A. Al erkennen we dat al ons werk voor het Absolute is, we worden in dit werk in Londen geleid door onze 
leider. Kan Z.H. ons instrueren hoe we hem het beste kunnen voeden en sterken?

Z.H. Zij die krijgen kunnen niet aan dezelfde bron geven dus het zal te veel zijn om te denken dat je de 
inspanning van de leider kunt sterken. Omdat het de leider is die geeft, is alles wat men kan doen de leider te 
dienen, alleen in het dienen  
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kan men zijn plicht vervullen, men kan nimmer de inspanningen van de Leider helpen of sterken, en men 
zou nooit moeten denken om zoiets te doen.

M.A. Er werd in Londen zeer genoten van de antwoorden over samenhang van gedachte, handeling en 
gevoel – het lijkt een volmaakte samenballing van hoe verder te gaan, maar men lijkt bijna elke dag wel 
een verse herinnering nodig te hebben! Is er een bepaald gebed dat je kan gebruiken om je te herinneren?

Z.H. Hij heeft al eerder over deze kwestie instructies gegeven maar hij herhaalt ze – er zijn bepaalde 
zinnen die hier in India veel voorkomen – hij reciteerde er een van die uit de Vedische bron komt en er zijn
er nog heel veel meer die veel op gebeden lijken. Volgens jullie eigen bestel in het Westen zouden jullie 
bepaalde zinnen of gebeden moeten vinden waarin jullie vertrouwen en geloof hebben en waar jullie je 
door ze te zeggen een door voelt. Ze moeten altijd verband houden met de spirituele wereld, geen andere 
zinnen. Dus je moet er een uitzoeken volgens je eigen wens, vertrouwen en geloof, en zou dit elke morgen 
moeten reciteren, en steeds wanneer je dat zo voelt. Hij wenst geen bepaalde zin geven.
Echter – Het zal goed zijn als je 's morgens wakker wordt om de Mantra te reciteren die aan het individu 
gegeven is – zeg deze zo’n elf keer – en gedurende de dag kan je ook bij het ondernemen van bepaalde 
activiteiten de Mantra zo vaak als je wilt herinneren, bij het begin van een activiteit en ook bij het einde 
van de activiteit. Wanneer je gaat slapen zou je weer de Mantra kunnen nemen of reciteren en dezelfde 
cyclus zou regelmatig aangehouden moeten worden. Het systeem is dat als je iets begint met de Mantra en 
het beëindigt met de Mantra, dat dan de gehele activiteit tussen deze twee beïnvloed wordt door de Mantra 
en de activiteit gezuiverd wordt. Het wordt een deel van de grote Meditatie. Dit kan men doen van 's 
morgens af aan tot men naar bed gaat.

R.A. Het in de aanwezigheid zijn van Z.H. en het horen van deze geweldige gesprekken heeft ons een 
gevoel van verfrissing en kracht gegeven. We zijn waarlijk dankbaar en we bidden dat ons vertrouwen in 
Z.H. en de ernst van ons doel ons in staat zal stellen om in de praktijk te brengen wat we geleerd hebben, 
en dat we door de genade van Z.H. in nuttig mogen zijn voor het Absolute.

Z.H. Hij geeft zijn zegen en ook zijn goede wensen aan ons allen hier, en zegt dat wat we ook gehoord 
hebben in de praktijk gebracht moet worden zodat de goedheid de overhand moge krijgen en hij zal altijd 
onze goede wensen jegens ons bewaren zodat we op de Weg kunnen verbeteren. In het gebied van de 
Atman zijn er geen begrenzingen van ruimte of tijd of individualiteiten in dit Werk, we zijn allemaal 
verenigd en er is geen enkele soort van afscheiding. Wat hij of het Absolute wensen is het heersen van 
goede wil en goedheid overal ongeacht land of tijd. Ook daarin geeft hij zegeningen en goede wil.

Verslag van R.A.

Na onze laatste zitting werd ons een geweldig gastmaal gegeven – we telden dertig verschillende 
gerechten. Terwijl we rustig aten en van alles genoten merkten we plotseling dat Z.H. zelf naar ons stond 
te kijken met een brede lach! Hij was er zonder zijn vaandel en grinnikte en zei tegen ons dat we om meer 
moesten vragen van wat we lekker vonden. Toen liep hij verder de keuken door.
's Avonds gingen we per riksja naar zijn avondbijeenkomst. Er was niets tegen ons gezegd over ons 
voornemen om te gaan en we verwachtten dat we in de kleine zaal zouden zijn, maar het geroezemoes was 
er eerder dan wij en alles was klaar in de grote zaal, inclusief stoelen voor ons! Z.H. kwam binnen toen wij
aankwamen. Het fotoalbum van David Connell was juist die avond met de post aangekomen, dus we 
konden dat samen met de bloemen aanbieden.
Het zingen was zeer krachtig en sterk – er waren ongeveer 35 mensen – dat moest wel want er was
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stevige concurrentie van een luidspreker tegenover de Ashram die zeer schelle muziek uitgalmde. Het was 
een uitstekende les in onthechting en aandacht daar niemand in de gehoorzaal er ook maar enige aandacht 
aan besteedde, en geen enkele ergernis of bezorgdheid toonde. Er werd voorzeker niemand op uitgestuurd 
om te vragen of het zachter mocht – het werd gewoon geaccepteerd en genegeerd! We waren toch blij dat 
we niet probeerden om het zingen op te nemen want ik denk niet dat de microfoon zo selectief was 
geweest!
Na een korte toespraak door de Sanyasin die tijdens ons laatste bezoek had gesproken (hij is dikker en veel
milder!) sprak Z.H. De voornaamste kern van zijn toespraak was een verhaal dat Jaiswal ons de volgende 
ochtend bij het ontbijt vertelde. We hebben het niet helemaal – maar in het kort was het dit:

Er was een Gerealiseerd Mens die ook een koning was, Janaka geheten. Op een dag viel hij zittend op 
zijn troon in slaap en droomde. Hij droomde dat hij aangevallen werd en zijn troon verloor, en toen 
zonder een cent rondzwierf, door iedereen opgejaagd. Uiteindelijk ging hij uitgehongerd naar het woud.
Het lukte hem om genoeg fruit en groenten te verzamelen om een maaltijd klaar te maken maar net toen
het klaargemaakt was, verschenen er twee stieren die het in het voorbijgaan vertrapten. Toen begon de 
Koning te huilen en hij werd wakker met echte tranen die vielen en zijn schouder nat maakten. Hij riep 
toen alle geleerden en vroeg hen de vraag te beantwoorden: wat was echt – de droom die echte tranen 
produceerde – of zijn zetel op de troon? Hij zei dat hij degene die kon antwoorden rijkelijk zou 
belonen, maar degene van wie het antwoord verkeerd zou blijken streng zou straffen. Verschillende 
mensen probeerden een antwoord te geven, maar het antwoord was niet volledig en ze werden dan ook 
gestraft.

Er was een kreupele man die Ashtavakra heette (hetgeen in vertaling wil zeggen 'op acht plaatsen 
gebogen'). Toen hij in de baarmoeder zat, placht zijn vader Vedische gezangen te zingen en vanuit de 
baarmoeder schreeuwde de foetus als hij fouten maakte en verbeterde hem. De vader zei: “Je zit nog in 
de baarmoeder en je betoont me geen respect, en durft me te verbeteren – hoe zal het zijn als je geboren
bent!” Dus vervloekte hij de baby en hij werd kreupel geboren en was op acht plaatsen gebogen.

Deze man kwam om de vraag te beantwoorden en begon de treden naar de troon te bestijgen. Vanwege 
zijn handicap viel hij halverwege en de hovelingen lachten allemaal om hem. Hij begon ook te lachen 
hetgeen hen grotelijks verbaasde, dus vroegen ze: “Waarom lacht u?” Toen zei hij: “Jullie lachten eerst 
dus vertel waarom jullie lachten.” Ze antwoordden dat ze lachten omdat zo veel wijze mensen 
geprobeerd hadden om de vraag te beantwoorden en hadden gefaald, en hij kon niet eens de trappen 
opkomen en had de brutaliteit om te denken dat hij kon antwoorden. Toen zei hij: “Ik lachte omdat 
jullie dit alles serieus nemen, maar de enige werkelijkheid is het Zelf.*” De koning begreep, en hoewel 
hij zelf een Gerealiseerd Mens was, werd hij een leerling van Ashtavakra. Koning Janaka was de 
beroemdste heilige die ook een volkomen huishouder was.

*Aantekening. Hij bedoelde: “Alles dat de koning in zijn droom had ervaren was net zo onwerkelijk (de droom, de 'echte tranen' 
en de troon) als deze scene die we nu opvoeren.”
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