1 970 Een verslag van Audiénties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Zaterdag 31 januari

Elfde Gesprek

R. Bij de tweede ontmoeting van dit bezoek zei u: “Alleen door vertrouwen zal Buddhi gezuiverd worden,
of wordt het mogelijk gemaakt dat de invioed van de Gerealiseerde Mens tot de discipel doordringt.” Dit
soort vertrouwen lijkt op te rijzen als Aandenken of Speciale Herinnering van de Gerealiseerde Mens die
komt wanneer het gehele wezen volkomen stil is. Is dat zo?

Z.H. Hij zegt dat uw observatie juist is. Maar dit is slechts een van de wegen, omdat er vele systemen
bestaan waardoor de invloed van de Gerealiseerde Mens doorgegeven kan worden aan de discipel. Al deze
systemen kunnen met elke soort van situatie waar men mee te maken heeft, in verband staan.

Als geloof (Shradda) noodzakelijk is, dan zou geloof zeker toegepast of gecre€erd kunnen worden. Er
kunnen voor verschillende individuen andere dingen noodzakelijk zijn — dus deze zouden moeten
toegepast worden. Net als in het geval van ziekte moet er als een medicijn geen respons geeft, een ander
soort medicijn toegediend worden. Karakteristiek is dat op deze weg de geest van de discipel verstild is,
vanwege geloof, en ook wordt zijn capaciteit om de woorden van de Gerealiseerde mens of zijn leider vast
te houden groter. Aangezien hij de woorden kan vasthouden, is de oefening waarschijnlijk gemakkelijk, de
stroom van Genade zal werken en het niveau van de discipel zal stijgen.

R. Hij noemde bij dit onderwerp een Shloka van de Bhagavad Gita waarvan hij ons de referentie zou gaan
geven.

Z.H. Het citaat uit de Bhagavad Gita moeten we voor u opzoeken; maar het begint met “De gelovige erft
de Kennis.”

Het citaat is uit het 4° Hoofdstuk van de Gita, vers 39 en 40:

39. De mens met Shradda (geloof), de toegewijde, de beheerser van zijn zintuigen, erft de Kennis. Als hij deze Kennis
bereikt heeft, gaat hij direct naar de opperste Vrede.

40. De onwetende, de mens zonder Shradda (Geloof in de leer van zijn Guru), de twijfelaar, gaat naar de vernietiging.
Het twijfelende ego geniet noch in deze wereld noch in de volgende van geluk.

Hij beschrijft de Shloka en zegt dat alleen de discipel met geloof kennis van de Leraar kan verkrijgen.
Maar geloof op zichzelf is niet genoeg omdat hij niet in staat zal zijn om het op te nemen en vast te
houden, tenzij hij luistert naar de Leraar en wat de leraar beschrijft, want zijn aandacht zal dan niet bij de
leraar zijn. Zijn geloof mag dan bij de leraar zijn, maar zijn aandacht is ook vereist. Als die er niet is, zal
hij aan iets anders aan het denken zijn in aanwezigheid van de leraar en dan zal hij niet in staat zijn iets
goeds aan zijn aanwezigheid te ontlenen. Dus hij zal ook buitengewoon aandachtig moeten zijn teneinde
dat wat er gegeven wordt, te begrijpen en op te nemen. Hieraan refereerde hij als het 'vasthouden' door de
discipel wat er ook uit de leraar komt door middel van aandacht.

Zodra er kennis is gegeven, en is opgenomen en vastgehouden door de leerling moet hij ook in staat zijn
het allemaal in praktijk te brengen. Als hij het niet in de praktijk brengt zal dit alles in de loop van de tijd
verloren gaan.

Dus het wordt aan de discipel overgelaten om erop toe te zien dat er gehandeld wordt volgens de goede
raad die hem door de leraar is gegeven. Hij zei dat de manier om dit alles te beoordelen als volgt is:

Als iets met aandacht door het individu is opgenomen, wordt het gewoonlijk in zijn dromen gereflecteerd.
Dus dromen zijn een van de voornaamste controles voor dat waar een individu het grootste belang aan
hecht. Als men merkt dat de dingen die met de leraar of de Gerealiseerde mens besproken zijn in de
dromen van de discipel verschijnen of op de een of andere manier in zijn dromen worden weerspiegeld,
kan men concluderen dat de discipel geinteresseerd is en zijn kracht samen met zijn geest gericht is op het
onderwerp van bevrijding.
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Het is niet alleen in de zintuiglijke wereld van de wakende staat waar alle vragen en antwoorden
ontwikkeld worden. Zelfs in de subtiele wereld (en de droomstaat die binnen het gebied van de subtiele
wereld ligt) zijn vragen en antwoorden mogelijk. Soms kan het bij hen die onder discipline staan gebeuren
dat de antwoorden op hun vragen gedurende slaap en dromen gegeven worden.

Z.H. vervolgt: Hij geeft een voorbeeld van hoe geloof werkt in de discipel en door de Leraar:

Het is een gebeurtenis in het leven van de eerste Shankaracharya. Op een keer werd een van zijn
discipelen, Padmapada geheten, gevraagd om een verhandeling over de Vedanta te schrijven. Hij
produceerde een boek met alles wat hij had gehoord van zijn Leraar, en dat las hij voor aan zijn leraar,
de grote Shankaracharya, en kreeg zijn goedkeuring. Later moest Padmapada op reis gaan en hij
ontmoette zijn oom van moederskant die niet hoorde tot de Vedantische manier van leven en een
andere ideologie aanhing. Toen Padmapada zijn oom de filosofie van de Vedanta uitlegde die in dit
boek beschreven was, was zijn oom van binnen zeer misnoegd omdat het tegen zijn geloof inging.
Oppervlakkig zei hij: “Je boek is prachtig en ik zou het heel graag doornemen; dus gedurende de tijd
dat jij op reis bent tot je terugkeer zou ik het boek graag willen houden voor een grondig onderzoek.”
Hij gaf het boek aan zijn oom, zich blij verbeeldend dat deze sympathie had opgevat voor de Vedanta
en dat systeem waardeerde, en ging op reis. Die slechte oom verbrandde toen het boek, en bij de
terugkeer van Padmapada uitte hij zijn droefheid en zei: “Er was brand in mijn huis en samen met een
paar boeken van mezelf is ook jouw boek dat ik had geleend verbrand. Het spijt me buitengewoon dat
zo'n waardevol boek voor de mensheid verloren is gegaan.” Padmapada zei opgewekt: “Het geeft niet,
hoor, ik kan me het helemaal herinneren en ik zal het opnieuw schrijven.” Dit deed het hart van de oom
opnieuw pijn daar hij de overtuiging had dat zulke kennis niet gereproduceerd zou moeten worden. Dus
gaf hij een speciaal gif aan zijn neef [zoiets als de kalmerende middelen die de doctoren heden ten dage
voorschrijven!]. Dit gif, hoewel het hem niet doodde, verwoestte zijn geheugen zodat hij alles vergat
wat hij geleerd had. Toen Padmapada naar de Shankaracharya ging en het verhaal vertelde en uitlegde
dat hij niet langer in staat was om het boek te herschrijven, zei de Shankaracharya: “Je hoeft je geen
zorgen te maken, discipel van me, je hebt het mij voorgelezen en ik heb alles onthouden.” Dus hij zelf
dicteerde het boek en het boek werd opnieuw geproduceerd en de kennis ging niet verloren.

Padmapada = Lotus; Lotus is boven het niveau van water, vandaar dat Lotusvoeten boven het niveau van de
wereld van verschijnselen zijn.

De moraal is, zei hij, dat Geloof heel diep gaat in het vasthouden van alle kennis wat er ook is; en
bovendien zijn bepaalde ontbrekende Sambhitas (verzen) van de Vedische traditie niet verloren gegaan.
Zelfs vandaag zijn ze beschikbaar hoewel ze niet gepubliceerd zijn; maar er zijn bepaalde individuen, zo
beweert hij, die ze zich nog herinneren, en in feite wordt de traditie slechts door de discipelen die geloof
hebben in hun leraar levend gehouden. Dus de waarde van geloof is groot.

R. We moeten nu wat meer van de vragen uit Europa voorleggen, anders zullen de mensen bezorgd zijn dat
hun vragen niet gesteld zijn!

Vraag (uit Holland) Mrs. van Oyen. (die verantwoordelijk is voor een groep van 500 mensen). “Hoe kan
men omgaan met een staat van spirituele uitputting wanneer men daar feitelijk middenin zit? ”

Z.H. De activiteit waarmee we allemaal bezig zijn die verband houdt met de spirituele wereld is zowel
Sattvisch als Rajasisch. Er is enige activiteit (Rajas) en toch wordt het allemaal doordrenkt door Sattva;
dus het is heel goed mogelijk dat sommige mensen zich uitgeput voelen. De uitputting die als zodanig
wordt gevoeld kan enkel verwijderd worden door een andere soort activiteit die meer Sattva zou moeten
hebben. Die activiteit is meditatie. Meditatie (met of zonder gebed in de zin van 'overgave') is de enige
zuiver Sattvische activiteit; dus meditatie is de enige Sattvische activiteit waardoor alle uitputting
verwijderd wordt en mensen weer helemaal fris gemaakt kunnen worden.

Hieraan kan toegevoegd worden, dat als men de Heer lof zou kunnen prijzen, goed gestemd en hardop, ook
dit zou helpen om
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de uitputting te verminderen. Zelfs als men de betekenis van die zinnen niet kan begrijpen, hoeft men zich
geen zorgen te maken. Men zou ze of moeten horen gezongen worden of ze zelf zingen en dit zou ook met
andere individuen verbinding maken. Rust of een pauze nemen is een Tamasische activiteit. Het helpt het
lichaam maar niet de geest zelf. Meestal wanneer fysicke moeheid of uitputting wordt gevoeld denken
mensen dat er in hun geest enige uitputting is die in het lichaam weerspiegeld wordt. Als de geest dus
opnieuw opgeladen moet worden (wat mensen gewoonlijk proberen te doen door een kopje hete thee te
nemen!) kunnen ze hetzelfde doen met een hardop en zuiver gezongen lofzang en dat zal een spiritueel
'kopje thee' zijn om energie op te wekken!

R. Toen ze me schreef, zei ik dat ik haar vraag zeker aan u zou voorleggen, maar misschien zou u kunnen
vragen of ze dacht dat ze de klus zelf aan het doen was, of dat ze enkel een rol speelde in een toneelstuk,
omdat de Ahankara (persoonlijk gevoel) verband lijkt te houden met uitputting.

Z.H. Lacht als hij dit hoort: Ja, het gevoel van Ahankara brengt een begrenzing mee voor het individu.
Zodra je je begrensde 'ego' voelt, voel je dat je beperkte energie hebt omdat dat het resultaat is van dat
gevoel. Zodra je jezelf begrensd voelt ben je afgesneden van het Universele Wezen, van Samashti. Dus je
zal het werk slechts doen tot de begrenzing van de grens van je Ahankar die je hebt gevestigd. Aangezien
je voorlopig de directe verbinding met het Universele Wezen verloren hebt, zal de energie opgebruikt
worden en moeheid het overnemen. Dit gebeurt omdat de stroom van energie stopt [Zie de vergelijking met
de ‘stop die doorslaat’, 27 januari]

Dan sluipt het idee in de geest en het lichaam kan feitelijk niets meer doen.

In vergelijkbare situaties wanneer er samenkomsten zijn over een spiritueel onderwerp, dat vaak door vele
sprekers behandeld wordt (op zulke onderwerpen als 'de weg van kennis' of 'de weg van devotie' of karma
of een ander onderwerp dat toevallig het thema is van een grote bijeenkomst als deze) krijgt elke spreker
bijna een uur om te spreken om zijn ideeén uit te werken en ze te illustreren, en er zijn ongeveer 12-14
sprekers. Dus de hele samenkomst zou minstens 12-14 uur duren. Het lijkt dat er na een paar van zulke
sprekers het gehoor gewoonlijk in slaap begint te vallen. Dus af en toe zingen ze 'Keertan' (lofzang tot de
Heer), uit volle borst met instrumentale begeleiding. Binnen vijf minuten is de hele vergadering weer
opgeladen en ze worden gelukkig en hebben de benodigde energie om verder te gaan met de volgende
serie van serieuze besprekingen.

Dus men kan gebruik maken van de methode om hardop 'de Lof van de Heer' te zingen of, zoals we in
India zeggen, ' we kunnen Keertan gaan doen'. Keertan brengt alles tot bedaren en mensen voelen zich heel
gelukkig en luisteren naar de verdere discussies.

Miss Bolton (Londen) (1) Zou u iets kunnen zeggen over het bewaren van de lijn van eerlijkheid binnenin?
Het lijkt als het lopen op een heel dunne lijn, en het is zo gemakkelijk om af te glijden naar enige mate van
pretentie.

Z.H. Zegt dat de gewone mens op de een of andere manier de praktijk om in lijn met de waarheid te
blijven, heeft verloren. Daarom kunnen er situaties ontstaan waar men afglijdt naar pretentie of liegen.
Voor hen die op de Ladder zijn en de oefening levend houden, is het voorzeker gemakkelijk.

Hij gaf een gelijkenis — een hele brede straat wordt gemaakt voor de mensen om op te lopen, en om te
gebruiken voor fietsen en auto's. Maar spoorlijnen zijn vast en recht en slechts 10 cm breed. Zij dragen
veel locomotieven en rijtuigen op hoge snelheid. Zij die de waarheid beoefenen kunnen met groot
gemak en snelheid 'op de rails blijven'. Zij die dat niet doen, haperen bij de beoefening van waarheid en
glijden uit en vervallen in pretentie.

Men moet de waarheid stevig in de geest begrijpen, de geest die (door de meditatie) een stevige basis of
fundering voor het gebouw heeft gevormd. Alleen als de fundering van het gebouw veilig is, kan men er
een goed huis vestigen dat enige tijd zal blijven staan. Maar als de basis niet deugdelijk is dan zal het
gebouw instorten.

Men zou onderscheidingsvermogen betreffende de waarheid moeten oefenen daar er gevallen kunnen zijn
waarin de zuivere waarheid niet geuit zou moeten worden.
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In dat geval als men moet terugvallen op een mindere waarheid, zou dit niet als slecht moeten worden
benoemd. Maar als men probeert om de waarheid voor lage motieven te gebruiken die op verkeerde ideeén
berusten, dan zou dit een misdaad worden genoemd. [Zie Mr. Ouspensky's beschrijving van de 'Zes
Activiteiten van de Mens.']

J. Stelt een vraag: Hoe kan de waarheid vastgesteld worden? Want er kan gezien worden dat verschillende
mensen verschillende opvattingen over de waarheid hebben.

Z.H. Waarheid is datgene dat alle drie de tijden overstijgt (verleden, heden en toekomst) en hetzelfde blijft.
Dat wat nooit verandert is de waarheid.

Waarheid is de substantie van de gehele schepping. Waarheid is het Absolute waaruit de gehele schepping
is ontstaan, en waarin de gehele schepping zal terugkeren. Ter illustratie:

Stel dat klei waarheid is. Dan kun je uit klei vele vormen maken. Deze dingen zullen hun bestaan in tijd
en plaats hebben. Op den duur zullen ze vernietigd worden. Dus de vormen die uit klei zijn gemaakt
zijn ook waarheid, maar ze zijn slechts relatief waar; relatief met betrekking tot tijd en ruimte. Zodra ze
gebroken zijn, gaan ze terug naar hun oorsprong, namelijk de klei.

Dus wanneer we de waarheid van iets aan het vaststellen zijn, onderzoeken of bekijken we ook de oorzaak.
Voor wat de oorzaak betreft, zijn er verschillende graden van oorzaak. De oorzaken van sommige
voorwerpen worden uit tijd en ruimte verkregen; maar daar voorbij ligt de 'oorzaak van de oorzaak'; de
uiteindelijke oorzaak zijnde het Absolute. Dus men zoekt naar 'de oorzaak van de oorzaak' of de
uiteindelijke oorzaak, en dat zal de waarheid zijn. Dat wat nooit zal veranderen en altijd hetzelfde moet
zijn wat men ook graag zou denken. Maar over deze oorzaak zal men, als men zoekt naar bepaalde ideeén
die verband houden met ruimte en tijd, dan zal men de variaties in de weerspiegeling van waarheid zien.
Die houding zou men moeten behouden, en men moet doorgaan met zoeken naar de uiteindelijke oorzaak.
Voor wat betreft de uiteindelijke oorzaak, daar kan geen enkel verschil van mening over zijn.

Z.H. vervolgt: Een van de ervaringen die iedereen gemeen heeft en die opstijgt uit de waarheid is het
gevoel van zuiver 'Ik', zuiver Ahankara. Een 'Ik' die door niets wordt gekwalificeerd; dat is altijd hetzelfde
bij alle mensen, in alle tijden en op op alle plaatsen. Er kan nooit enige twijfel zijn bij wie dan ook voor
wat betreft dit zuivere 'Ik'".

Er zijn natuurlijk valse 'Ikken' en andere ‘Ikken’ die in verband staan met geest, kennis, Buddhi, Chitta,
zintuigen en lichaam, en dit of dat in de wereld van verschijnselen. Al deze ‘Ikken’ blijven van plaats tot
plaats en van tijd tot tijd veranderen. Omdat ze veranderen, kunnen ze niet waarheid genoemd worden.
Terwijl ze aanwezig zijn, kunnen ze waar zijn; maar daarna, omdat ze vergaan, blijven ze niet binnen de
schoot van waarheid. Voor wat betreft het individu kun je zien dat er een waarheid is die we allemaal
gemeen hebben en waar niemand enige twijfel over heeft.

Stel dat iemand het idee heeft dat het volgen van de lijn van waarheid niet winstgevend is. Stel dan dat
men twee mensen neemt, en de een vraagt om een hele dag de lijn van waarheid te volgen en de ander
de lijn van leugens — en zo hun werk te doen. Aan het eind van de dag zul je zien dat degene die leugens
heeft gebruikt in het geheel niet met de wereld kan communiceren en omgaan; terwijl de mens die bij de
waarheid bleef in staat is geweest om goed mee te varen, hoewel hij in het begin zekere nadelen zou
ervaren. Zodra hij de waarheid vestigt in zijn omgang met anderen, en de mensen er zeker van zijn dat
hij zich er aan zal houden, dan zullen al zijn verliezen uit het vroege stadium teruggewonnen worden
vanwege het vertrouwen in waarheid dat alle mensen in de wereld gemeen hebben.

Om te bewijzen dat liegen iemand ongeschikt maakt om met de wereld om te gaan, kan men welke
leugen dan ook nemen en ze in extreme vorm beoefenen en men zal zien dat men niet geschikt is voor
enige activiteit in deze wereld. Dus het is alleen 'een zweem van leugen' die redelijk goed bij mensen
lijkt te werken en dan alleen nog in bepaalde gevallen. In de meerheid van de gevallen is het de
waarheid die het wiel van de wereld gladjes doet draaien.

Zij die de waarheid willen beoefenen zouden wat meer moed moeten hebben en bij de waarheid moeten

blijven. Ze zullen merken dat er in het begin wat verliezen zullen zijn, maar uiteindelijk zullen zij de
winnaar zijn.
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R. Ergens is beschreven dat een lerse priester onlangs een preek hield die hij aldus begon: “Beste
vrienden, we vragen God om ons te helpen lopen langs een nauwe weg tussen waarheid en onwaarheid.”
Dat is de lerse manier om het te uit te drukken! (Z.H. begrijpt het snel en de ontmoeting gaat verder met
een lichtere toets).

Z.H. Als de grondslag van iemands handelwijze waar is, de waarheid zelf, dan is het te verontschuldigen
als de plaats en de tijd ervoor zorgen dat iemand zijn toevlucht moet nemen tot een leugentje. (lachend).
Z.H. gaat verder: Dit is voor ons allemaal een zeer interessant onderwerp. Hij zegt dat er bepaalde
speelruimte is die aan mensen gegeven wordt. Deze worden in de Mahabharata genoemd. Er zijn vijf of
zes situaties waarin het toevlucht nemen tot onwaarheid vergeven wordt in het belang van een grotere
waarheid. Maar in alle gevallen moet het doel zijn het vestigen van waarheid en ten tweede moet het
spreken van onwaarheid gevolgd worden door een straf voor de zuivering (schoonmaak) van het hart. Dit
betekent dat onwaarheid niet gebruikt zou moeten worden voor persoonlijk gewin op zich. De voorbeelden
die hij gaf, zijn:

1. Wanneer een koe, die in India als heilig wordt beschouwd, door een slager met een bijl wordt achterna
gezeten. Bij een kruising, waar de slager onzeker is over welke kant de koe op is gegaan en een passant
vraagt of hij een koe langs heeft zien komen? Dan is het de passant toegestaan om teneinde het leven van
de koe te sparen terug te vallen op een leugentje en te zeggen dat hij de koe niet gezien heeft!

Er worden andere gevallen geciteerd, ook uit de Mahabharata waar dit ethische punt werd besproken:

2. Als een dief wil weten of er waardevolle spullen in je huis zijn; men kan om de wettig verkregen spullen
te redden kan men terugvallen op leugens (gelach van ons allemaal tijdens deze voorbeelden).

3. In het geval van humor, wanneer het doel enkel plezier is, kan men soms onwaarheid spreken om de
stemming van plezier en grappen te behouden.

4. Als een meisje moet gaan trouwen en niet mooi is, ook dan kan men onwaarheid spreken en zeggen dat
ze op zijn minst een meisje is dat er gewoon aardig uitziet. Dan zal ze kunnen trouwen.

R. Elke heer zou dat doen, voorzeker!
Z.H. vervolgt:
5. Met het doel om levens te redden (zowel als koeien) kan ook de toevlucht genomen worden tot

onwaarheid.

Maar in ieder geval moet het door een penitentie gevolgd worden die vrijwillig aangegaan moet worden,
dan zal de onzuiverheid die door zulke daden wordt verzameld, weggewassen worden.

R. Wanneer we deze voorbeelden in Londen en New York vertellen zullen we grote nadruk leggen op de

penitentie! (Luid gelach van Z.H. en het gehoor).
Zou hij in staat zijn om morgen nog een of twee vragen te kunnen aanhoren? Het is nu heel laat.
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Zondag 1 februari

Twaalfde Gesprek

De Binnenkomst — het aanbieden van de geschenken van bloemen en vruchten

Meditatie gedurende 15-20 minuten.

R. Na alles gelezen te hebben wat u ons tijdens dit bezoek heeft verteld, merk ik dat alle vragen volledig
zijn beantwoord en het is alleen nodig voor iemand om dit in de praktijk te leren brengen.
Is er een laatste woord voor deze discipel van u? Mijn doel zou kunnen zijn om te bereiken wat de Heer
Krishna zei: “Hij die weet dat het alleen de Gunas zijn die handelen en die kalm blijft...”

Z.H. Hij citeerde een van de verzen van het 14° Hoofdstuk van de Bhagavad Gita dat over de drie Guna
spreekt en de kwaliteiten die met de gunas verbonden zijn. (Het hele hoofdstuk gaat over de gunas, het kan
als volgt samengevat worden: 'Vanuit Prakriti (causale materie) (Natuur) komt het plan van de gunas te
voorschijn, Sattva, Rajas en Tamas; dit zijn de bindingen die de onsterfelijke bewoner binden die in het
lichaam gevangen zit'). Van Sattva wordt gezegd dat het het Licht is. Het verspreidt licht. Het schept licht
van waaruit het bestaan van al het mogelijke gekend en ervaren kan worden.

De Rajas is de kwaliteit van expansie en activiteit. Alleen door activiteit heeft de expansie plaats wanneer
dingen bewegen. Vanwege deze activiteit wordt opgewondenheid (Vikshepa) geschapen uit de beweging.
De derde guna Tamas: Alles dat gerelateerd is aan slaap en rust wordt opgedragen om alle vormen te
reguleren, en opnieuw in Sattva op te laden.

Dus alle drie de gunas nemen deel in alle vormen, en houden ze gaande, en zijn betrokken bij de regulering
van het universum. De Atman is de Sakshi (de getuige) van al deze stromen van gunas die de overhand
hebben of in Sattva, in Rajas of inTamas. De Atman is de getuige van dit alles die nimmer aan een van
hem gehecht is.

Op basis van deze stroom van Gunas en hun overheersing, zijn er drie soorten mensen. Er zijn goede
mensen, omdat er in hen een overvloed aan Sattva is. De meeste activiteiten die van hen uitgaan zijn in
principe sattvisch en daarom goed.

Dan zijn er mensen die voornamelijk Rajas zijn; met hen is al deze activiteit en beweging verbonden; er
wordt van hen niet verondersteld dat ze goede mensen zijn. Het derde soort mensen wordt door Tamas
gereguleerd en er lijkt uit hun activiteiten niets te komen behalve lethargie en luiheid.

De beste mens is degene die niet gehecht is aan Sattva, noch aan Rajas noch aan Tamas. Hij is
eenvoudigweg de getuige van alles. Hij heeft geen voorkeur voor en geen afkeer van een ervan. Dus
iemand die in deze schepping enkel een getuige van alles kan zijn, wat er ook gebeurt, en zich toch met
alle drie de gunas verbindt zonder enige gehechtheid, is de enige mens die de waarheid begrepen heeft; en
hij is het meest wijs van allemaal.

R. En nu een laatste vraag van Dr. Connell.

D.C. Bepaalde bewegingen en posities van het fysieke lichaam die in sattvische situaties geleerd zijn,
veroorzaken wanneer ze later worden gebruikt, een gevoel van Sattva.

In deze context ben ik geinteresseerd in het 'goedgunstige teken met de hand' dat in een vers van Shri
Shankara's 'Ode aan een vorm die naar het Zuiden kijkt' genoemd wordt. Shri Dakshina-murti. Kunt u dat
teken met de hand uitleggen?

Z.H. De Shankaracharya schreef tien shloka's ter ere van zijn Guru in de vorm van Shiva, die bekend staat
als Dakshina-murti. Hoewel Dakshina in een betekenis verband houdt het 'zuiden', betekent Dakshina-
murti niet 'een vorm die naar het zuiden kijkt'. Het betekent een vorm van bevrijding; Dakshina is
Bevrijding.

Dus deze verzameling van tien Shloka's is een beschrijving van de godheid die op de een of andere manier
volledige bevrijding symboliseert.
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Voor wat deze Shankara en Dakshina-Murti aangaat, wordt dit belichaamd in de Mudra of de vorm van
kennis.

De bepaalde Mudra die met Dakshina-murti is verbonden, enwaaraan u refereert is als volgt: (Hij laat de
nagel van de wijsvinger van zijn linkerhand zien, die omgekruld is en tegen de voorkant van de huidplooi
van het duimgewricht ligt. Dus de duim ligt over de wijsvinger. De drie overige vingers zijn gestrekt). De
duim symboliseert het Absolute; de wijsvinger symboliseert het individu die onder het Absolute komt; de
drie vingers die vrijgelaten zijn, symboliseren de drie gunas, Sattva, Rajas en Tamas.

Dus het individu dat zichzelf onderwerpt aan het Absolute en enkel een getuige wordt van de stromen van
gunas, maar ongehecht aan de gunas, wordt een volgeling van kennis. In dit opzicht is Dakshina-murti de
godheid van kennis die tot bevrijding leidt.

De handposities (Mudra's) zijn, wanneer ze uitgevoerd worden zeer behulpzaam, vooropgesteld dat de
volle betekenis wordt begrepen.

J. Gaat verder met vertalen: Z.H. reciteerde de eerste Shloka, die ik helaas niet kan reproduceren. Een vrij
armoedige Engelse vertaling is als volgt:

Toewijding aan die glorierijke aanwezigheid

Shri Guru, die,

Het universum ziende als ware hij erbuiten,

Hoewel het in hemzelf oprees,

Door Maya,

Net als een droom,

Of als een stad die in de innerlijke diepten van een vergrootglas wordt gezien,
Bij het ontwaken,

Onthult zijn eigen natuur,

Waar geen ander is,

Maar hij legde uit dat Shankara, in het eerste vers, waar zijn Guru wordt aangeroepen, hier Dakshina-
murti, zegt dat de krachten van de Atman weerspiegeld worden als het hele universum in Antahkarana,
zoals men beelden weerspiegeld kan zien in een spiegel. Opnieuw wordt dezelfde gelijkenis gegeven dat
net zoals het hele universum van de wakende wereld weerspiegeld wordt in de dromen wanneer we slapen,
dat op precies dezelfde manier deze hele schepping slechts een weerspiegeling is, en de vormen die in de
stromen van gunas worden geschapen; die op hun beurt bekend staat als Maya, vanwege de Shakti van
Maya. Dus als men dit kan begrijpen en zichzelf kan onthechten met de Genade van de Leraar, zou men
deze feiten moeten leren en zichzelf moeten onthechten van de stroom van de gunas en het Universum.

Naar een Ode aan Dakshina Murti door Shankaracharya, vertaald door E.E. Wood in The Glorious Presence, Ryder, 1952

Jaiswal voegde er na een pauze aan toe: Heeft u hierover nog verdere vragen?

D.C. Nee, ik zou u alleen heel graag willen bedanken. En op een bepaalde manier symboliseert het
handteken alle kennis die we gepoogd hebben gedurende deze veertien dagen te leren.

R. Zou Zijne Heiligheid nog een vraag op prijs stellen of zou hij verder willen gaan met zijn programma?
Z.H. Hij laat het aan u over — als u denkt dat er nog iets gevraagd moet worden, vraag het.

R. Hier is alleen een tamelijk gelukkige beschrijving van de ervaring van vele mediterenden in het Westen.
Alice Bolton. Mooie indrukken lijken in gewaar zijn door het intellect opgenomen te worden, en

doorgegeven aan het hart waar het vreugde geeft, en dan lijkt het zich te verspreiden door het gehele
lichaam en vrede en stilte te brengen als een bui regen op dorstige grond.
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De stroom lijkt voorbij het gewaar zijn te gaan naar een soort opslag (?in de essentie) als een kern van ervaring
die al naar behoefte op kan komen en de vreugde van de oorspronkelijke ervaring kan terug geven.

R. Is dit niet een hele goede beschrijving van Chitta?

Z.H. Ja, dit is een goede beschrijving van Chitta, die verband houdt met de Ahankaran. De Antahkaran is de
kern van waaruit alle gevoelens oprijzen. En dit is ook het beginpunt voor denk- en intellectuele processen. Ze
rijzen op uit de Ahankaran en ze smelten er weer mee samen, nadat ze hun activiteit ten toon hebben gespreid.
Dus dit is het begin en eind van al onze gevoelens en ook het denken.

Hier is een algemeen voorbeeld:

Stel er is een spreker die goed sprak. Dan zal de uitwerking van wat hij in zijn toespraak gaf opgenomen
worden door hen die aandachtig naar hem luisteren; bij die mensen zal het bijblijven. Er kan een andere
spreker zijn die niet zo goed is als de eerste, zelfs dan zal de indruk opgenomen worden, en zo voorts, in vele
gradaties.

Dus op deze manier, zijn we voortdurend indrukken aan het verzamelen in onze Ahankaran en steeds wanneer
de gelegenheid zich voordoet om deze indrukken te gebruiken, worden deze indrukken weer opgehaald en wordt
er gebruik van gemaakt al naar gelang de manier waarop men verkiest om ze te gebruiken.

Daarna zei hij dat ook de omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het ophalen van deze ervaringen en deze
indrukken: in een overwegend Sattvische atmosfeer zullen van nature Sattvische indrukken oprijzen. In een
rajasische atmosfeer zul je zien dat vooral rajasische indrukken op de voorgrond opkomen. Net zo zullen in een
tamasische situatie alleen de tamasische indrukken in het spel komen. Zo maakt de mens voortgang.

Hij zei dat het tamelijk moeilijk is voor Sattvische indrukken om tot leven komen in de tamasische groep. Dus al
deze zaken worden op enigerlei wijze beheerst door het samenspel van de gunas, al naar gelang tijd, plaats en
wezen.

R. We zijn voor dit moment volkomen tevreden!

Z.H. Z.H. geeft zijn zegeningen en beste wensen voor u en voor alle mensen die met u verbonden zijn om het
goede in hun leven te hebben en succes met de dringende behoeften die u ondernomen heeft.

R. Dank u.

Toen kwam het zingen van de rol die geschreven en gezongen werd door het Hoofd van de Sanskriet School; de
rol werd toen aan R. overhandigd, met de volgende toespraak:

Vertaling van Jaiswal: Zou u alstublieft deze rol willen aannemen (overhandigt de rol aan R.)

Ook deze keer heeft, als een van de dankbare gewoonten hier om tijdens uw bezoeken bij vorige gelegenheden,
de leraar die hier werkt in de Sanskriet Vishavidalla hier, op verzoek van Shankaracharya, en georganiseerd
door Ydish shri Shupra dit als lofprijzing op dit samenzijn geschreven. Hij zegt dat deze chetra, deze plek
Preyall geheten een permanent educatief centrum moet worden; de zetel van kennis waar de Shankaracharya
verblijf heeft gehouden en waar westerse mensen als u en Dr. Connell die hier gekomen zijn op zoek naar
verheldering van de wolken rond de Atman. Dit gesprek tussen u en de Shankaracharya is buitengewoon goed
geweest. [In verband hiermee noemt hij ook mijn naam (J.)].

Naderhand zegt hij van zijn kant dat we allemaal leerlingen zijn van de Guru hier (doelend op de
Shankaracharya); we hebben niets van onszelf, noch de kennis, noch de vragen, noch het geld, noch enig bezit
wat dan ook; het is allemaal dankzij de Genade van de Leraar zelf die onze kant op komt. We zeggen voor dit
alles dank aan onze grote Leraar — Shankaracharya.

R. Wij op onze beurt danken u en betuigen onze eerbied aan allen die onder het licht van de Shankaracharya
onderwijzen. Omdat wij
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en vele vrienden in het Westen, denken dat het iets geweldigs is dat er hier deze Sanskriet Colleges kunnen
zijn die al die tijd op de Traditie zijn gericht en op de kennis van de schepper. Wij hopen dat uw invloed

ver en wijd zal reiken.

Toen volgde er een lied vol lof en vrede, door drie mannen gezongen, een van hen leidde elke morgen het
zingen na de binnenkomst van Z.H. De tweede zong eerder de presentatie van de rol.

J. Dit is de ceremoniéle lofzang en het gebed voor iedereen. Het heet Shantipak.
Z.H. Er wordt over de natuurlijke kwaliteit van deze Mantra's gezegd dat ze vrede scheppen. Als er
situaties zijn waar het uiterst noodzakelijk is dat er vrede komt, wordt het gebruik van deze opnames

voorgeschreven. Men zal opmerken dat na het horen hiervan men vredig en aandachtig wordt.

R. We zullen deze opnamen zeker waarderen.

RIS RIIERIIEE

440



Een verslag van Audiénties en Correspondentie met 1 970
ZH Shantananda Saraswati 1960-1993. Alle rechten voorbehouden.

Correspondentie

11 februari 1970
Londen

Beste Jaiswal,

Ik ga met Mr Allan een brief aan Z.H. sturen maar op dit moment is er slechts een vraag die ik u zou willen
stellen. De verwijzing van Z.H. naar het vers in de Gita -”de getrouwen zullen de Kennis erven...”- lijkt
naar hoofdstuk 4, vers 39 te zijn, en het woord voor 'getrouwen' lijkt SRADDAH te zijn; en in een later
hoofdstuk beschreef Heer Krishna hoe de Shraddha uit drie soorten kan bestaan al naar gelang de
overheersende Guna. Klopt dit?

Groeten aan Bharati en u,

Hoogachtend

F.C.R.

14 februari 1970
R. L. Dixit
(opgenomen 19 februari)

Beste Dr. Roles,

De inspanning van de reis naar India en de menigte op de Mela moeten u op de een of andere manier
beinvloed hebben, maar ik hoop dat u nu weer goed gewend bent aan de regelmaat thuis.

Hier is de essentie van de toespraak van Z.H. op het Mela terrein op 1 februari, de dag waarop u foto's
nam. Het is laat dat ik dit verstuur omdat ik druk was met wat lessen geven op de plaatselijke school waar
een leraar ontslag had genomen.

Daar de Mela gehouden wordt op het zand van de Ganges, verwezen de openingszinnen naar het belang
van deze rivier in het Indiase gedachtegoed en haar traditie. Hij zei dat in het algemeen de stroom van deze
beschaving gericht is op deze rivier, zowel fysiek als spiritueel. Bij het uitleggen van de aard van deze
aloude beschaving zei hij dat Yoga de grondslag ervan is. Yoga betekent vereniging met vuur. De mens die
zich verenigt met God is Yoga. Een discipel die een wordt met de Guru is Yoga. Een jongen en een meisje
die verenigd zijn in het huwelijk is ook Yoga. Yoga is waarachtig wanneer de verenigde personen nooit
scheiden.

Een oude Guru had een aantal discipelen. Voordat hij volledige verlichting kon doorgeven aan zijn laatste
discipel, werd hij ernstig ziek en het leek erop dat zijn einde nabij was. De discipel vroeg wat hij moest
doen. De Guru zei dat hij Mukti zou weigeren totdat hij hem verlicht had. Hij hield zijn belofte. Dit is
Yoga op het morele vlak.

Volgens de Hindu huwelijkse gewoonte doet de vader van de bruid zijn best om een bruidegom te vinden
die alle kwaliteiten zoals gezondheid, rijkdom, schoonheid, opvoeding, karakter, status enz. heeft. Naar al
deze dingen wordt gezkeken voor het huwelijk. Maar zodra het huwelijk plechtig voltrokken is, geldt het
zelfs als de kwaliteiten waar naar gezocht werd later in het leven worden verloren. Dit is Yoga op het
wereldlijke vlak.

Verder vertelde hij dat het Absolute alle dingen doordrenkt, levende en niet-levende. Daardoor
weerspiegelt alles Chaitanya (Bewustzijn) en niets is Jada (Ievenloos, bewusteloos). Een ding als een boom
kan je zoveel leren — alleen als je de wil hebt om te leren — dat je jezelf van aangezicht tot aangezicht met
de Opperste Realiteit of God kunt bevinden.

Een koningsdochter wandelde eens in haar tuin met haar moeder. Ze merkte een bloem op die net aan

het ontluiken was, een ander die in volle bloei stond en nog een die verdroogd was en geknakt. Ze wees
ze aan aan haar moeder. De moeder zei dat de drie bloemen het hele verhaal van
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leven opsomden, en als ze nog meer verlichting wilde krijgen, zou ze een Guru moeten zoeken. Het meisje
begon een goede Guru voor zichzelf te zoeken. Een bedrieger (oplichter) kwam dit alles te weten. Hij stelde
zich aan haar voor als een zeer geleerde Guru en het meisje verzocht hem om haar in ware kennis in te
wijden. De bedrieger vroeg haar om al haar geld te geven, en dat deed ze meteen. Toen bracht hij haar naar
een eenzame plek en bond haar vast aan een boom. Toen ging hij weg, en zei haar dat hij haar testte en dat
ze zo moest blijven tot hij terugkwam en haar losmaakte.

Ze bleef daar zo lange tijd zonder te klagen — zulks was haar geloof in de Guru. De God Vishnu was onder
de indruk van haar toewijding. Hij stuurde Narada om haar los te maken, maar ze weigerde en zei dat alleen
haar Guru haar zou losmaken. Toen stuurde Vishnu Narada erop uit om die bedrieger te vinden. Hij werd
gevonden en daarheen gebracht. Vishnu beval hem haar onmiddellijk los te maken en de bedrieger en
Vishnu stonden allebei voor het meisje. Het meisje vroeg zich af of ze eerst de 'Guru' moest begroeten of
Vishnu, omdat het de 'Guru' was die behulpzaam was geweest om Vishnu naar haar toe te brengen. Dus kan
zelfs een valse Guru ons verlichting brengen, vooropgesteld dat de discipel hem volledig is toegewijd.

De leiding van heilige mensen kan ons altijd uit onze moeilijkheden helpen.

Een rijke man had drie zonen, de jongste was kreupel. De vader zorgde zijn hele leven goed voor de
kreupele. Maar na zijn dood kreeg de kreupele geen aandacht van zijn broers. Hij bracht zijn dagen door op
de stoep roepend om eten en water. Op een dag kwam er een heilig man voorbij. De kreupele vertelde hem
zijn verhaal en vroeg om raad. De heilige man nam hem mee naar buiten het dorp. Hij liet hem onder een
banyan boom zitten, en vroeg hem daar drie dagen zo te blijven zonder te eten of met iemand te praten. Toen
de mensen hem daar drie dagen bewegingsloos zagen zitten, terwijl hij niets at en tegen niemand sprak,
werden ze nicuwsgierig en dachten dat hij een grote Mahatma was. Het nieuws verspreidde zich en overal
vandaan kwamen de mensen naar hem kijken. Vruchten en zoetigheid werden hem gebracht als offergaven,
zo veel dat wel honderd mensen er van konden leven in plaats van een. De heilige man gaf hem geen mantra
noch een tantra maar door bij hem beschutting te zoeken keerde het leven van de kreupele zich ten goede.

Het volgende verhaal laat zien hoe Tyaga (opgeven) tot een gelukkig resultaat leidt.

Een koning die oud was geworden besloot om afstand te doen van zijn troon en naar het woud te gaan om
boete te doen. Het kondigde aan dat hij zijn koninkrijk zou geven aan de eerste man die hij op de zevende
dag om 11 uur 's morgens ziet. Vele mensen werden door dit aanbod aangetrokken en ze gingen op pad om
op het afgesproken uur voor de koning te verschijnen. Maar de koning had een weldoordacht plan om de
meeste geschikte persoon te kiezen. Op de weg naar zijn paleis bouwde hij een prachtige waterbak met
bloeiende lotusbloemen — zo mooi dat de mensen werden verleid om er te stoppen en er in te stappen.
Daarna leidde de gang door een kamer die de allermooiste kleding bevatte die ieder kon meenemen. De
derde stop was een grote eetzaal met het allerbeste eten er in. De vierde was een grote slaapkamer met het
bed opengeslagen. In de vijfde was er prachtige muziek. De zesde bevatte goud en juwelen. De mensen
stopten op al deze plekken om zich overal van te bedienen en werden verlaat. Maar een man, die als laatste
begon om de koning te ontmoeten, overwon al deze verleidingen. De koning overhandigde zijn troon
formeel over aan deze man en ging weg het woud in. De eerste daad van de nieuwe koning was om alle
mensen te arresteren die de vorige koning waren komen bezoeken, daar ze dingen hadden genomen die niet
van hen waren. Aldus bracht Tyaga hem een koninkrijk.

We willen pleziertjes maar in plaats daarvan krijgen we pijn. Dat is zo omdat de pleziertjes het zaad van pijn
bevatten. Het zaad van een doornige plant laat geen doorns zien. De doorns verschijnen pas als het zaad
ontkiemd is en tot een boom is uitgegroeid.

Ik hoop dat dit verslag aan uw verwachtingen voldoet.

Met de beste groeten,

Hoogachtend,

R.L.Dixit
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19 februari 1970
Varanasi

Beste Dr. Roles,

Ooit las ik een gezegde in een plaatselijke kerk: “Ik zou het mis kunnen hebben, en jij zou gelijk kunnen
hebben, maar als dat ons scheidt, moet ik zeggen dat we het beiden mis hebben.” Tk houd dit bij me als een
geloof en om deze reden kan ik u verzekeren dat we in de zoektocht naar de Waarheid altijd vrienden
zullen blijven. Het is bovendien voor mij een privilege om uw vriendschap te hebben.

Uw verwijzingen naar de gelovigen (Shradda) zijn juist. In het 17° hoofdstuk worden er drie soorten
gelovigen genoemd al naar gelang de Guna die in hun wezen overheerst. Uw brief aan Z.H. zal
onmiddellijk aan hem worden voorgelegd en natuurlijk zal zijn antwoord naar u doorgezonden worden.
We zijn nog niet gezegend met een geschikt onderkomen. Ik hoop dat Mr. en Mrs. Allan Z.H. bezig zullen
houden met nieuwe vragen.

Met de beste wensen van ons beiden,

Hoogachtend.

Jaiswal S.M.

25 februari 1970
Londen

Beste Mr. Dixit,

Dit is om te bevestigen dat de geweldige samenvatting en vertaling van de toespraak van de
Shankaracharya op de Mela op onze laatste zondagmiddag waar u ons zo vriendelijk mee naar toe kwam,
is aangekomen. Dit verslag van u moet mijn brief aan u gekruist hebben maar ik wil graag dat u weet dat
het in goede orde ontvangen is.

Maandag vlogen Mr. en Mrs. Allan naar India zodat u hen waarschijnlijk binnenkort zult ontmoeten. Dr.
Connell heeft geprobeerd wat lijnen uit te zetten in verband met uw zoon.

Alle goeds gewenst,

F.CR.

RIS RIES RN IES E
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