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Donderdag 29 januari

Negende Gesprek 
 
R. Is het beeld wat ik vanmorgen kreeg, correct? 
Op het causale niveau in de Antahkarana zijn vele zaden. Zogenaamde 'Zelfrealisatie' betekent dat we in 
deze tuin (door Sattva) het Licht van de Zon (Atman) willen toelaten door de begrenzende sluiers van 
onwetendheid te verwijderen; en we dienen de zaden te begieten met Ware Kennis. Dan zullen er enkele in 
elke Jiva (Wezen) gaan groeien, daarna bloeien en zich op het subtiele en fysieke niveau manifesteren.

Z.H. zegt dat het beeld correct is.

R. Zou u ons iets over het onderliggende principe van een Satsang willen vertellen (waarover u bij de Mela
gesproken heeft)? Hier in deze audiëntiezaal komen elke dag bijna 20 mensen bij elkaar om in deze 
Sattvische atmosfeer te luisteren naar de waarheden die door hem gesproken worden. Dit is voorwaar een 
echte Satsang?
In het Westen hebben we meestal groepen van 12-20 mensen (elke groep is ongeveer op hetzelfde niveau) 
die elkaar eens in de week ontmoeten om kennis te horen en hun Wezen te verbeteren. Vaak mediteren ze 
samen en hen wordt een reeks ideeën van de ware kennis gegeven. Is dit de beste manier om een aantal 
satsangs te scheppen die een duidelijke richting volgen?

Z.H. Het onderliggende principe van de Satsang is eenheid. Het woord 'Sanga' betekent in het Sanskriet 
'Yoga of Eenheid'. Het woord 'Sat' betekent 'wat er ook is'; en hij zegt dat er drie niveaus van Satsanghi 
zijn. Het eerste en hoogste niveau van Satsang is de eenheid met het Absolute – eenheid met 'Sat' – waar er
niemand anders is behalve dat de aanwezigheid van het Absolute wordt gevoeld. Dat is het beste niveau 
van Satsang van waaruit de grootste inspanningen gedaan worden.
En op het tweede niveau heb je de leraar en de leerlingen die hun vragen bespreken in verband met het 
bestaan van het Absolute, de praktische manier om realisatie te bereiken door disciplines van welke aard 
dan ook, en de praktische toepassing van kennis. Want daar waar ware kennis besproken wordt, worden er 
directe vragen door de leerlingen gesteld en directe antwoorden door de leraar gegeven. Dit is het tweede 
niveau van Satsang. Dit leidt ook naar eenheid.
En het derde niveau van Satsang is een samenzijn waarbij er geen bepaalde vraag in zicht is maar een 
aantal mensen zich verzamelen en een Gerealiseerde Mens of iemand die op de Weg gevorderd is zijn 
ideeën kan geven om hen een richting te geven en hulp voor verbetering. Op zo'n plek worden boeken met 
de Geschriften gerelateerd, of de geschriften zelf en de commentaren erop kunnen ook behulpzaam zijn, en
mensen in hun gezelschap kunnen ook meedoen met de Satsang. Dus dat is het onderliggende idee.

R. Waarom ik deze vraag stel is dat alle mensen zullen willen weten wat we gehoord hebben als we terug 
zijn. We willen proberen om de ideeën zuiver te houden en wat we werkelijk hebben begrepen op de beste 
manier geven.

Z.H. De oefening en de stroom van waarheid en spirituele kennis lijkt heel erg op wat we zien als we een 
boom planten.

Een jong boompje heeft als het geplant is voedsel en water nodig, en daarnaast heeft het bescherming 
tegen andere dingen die het kunnen schaden nodig – zelfs teveel water en teveel voedsel kunnen schade
veroorzaken zodat degene die de leiding heeft er zorg voor moet dragen dat er precies genoeg op de 
juiste tijd gegeven wordt, en dat er zorg voor wordt gedragen om het tegen vijandige invloeden van 
mensen, kinderen of andere schepselen erom heen die het op kunnen eten, te beschermen. Dat hoeft niet
het hele leven van de plant zo te blijven, het heeft dit alleen maar zeg drie jaar nodig. Tegen die tijd 
zullen de takken en de bladeren buiten bereik van dieren en mensen zijn, en ten tweede zal de boom 
tegen die tijd sterk genoeg zijn, en zullen de wortels diep genoeg gegaan zijn om hun eigen voedsel te 
verzamelen uit de aarde zelf en uit de invloeden van zon en lucht. Dus na enige tijd zou dit samenzijn 
van mensen geen bijzondere zorg meer behoeven omdat ze dan alles zelf kunnen doen en zullen 
bloeien.
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Het zelfde is van toepassing op al deze groepen die u noemt. Het lijkt wel dat drie jaar goede positieve 
training net genoeg is om mensen op eigen benen te laten staan en het vermogen te ontwikkelen om vragen
te stellen en antwoorden met hun eigen rede te ontwikkelen, en zichzelf op de drie niveaus die besproken 
zijn, te ondersteunen – het niveau van handeling, het niveau van ideeën en het niveau van gevoel. Binnen 
deze drie zou de juiste zorg en maat van lesmateriaal en een systeem van vragen stellen en beantwoorden 
ontwikkeld moeten worden en aan deze mensen onderwezen moeten worden, en daarna zou niet al te veel 
zorg nodig moeten zijn, ze zouden op eigen benen moeten kunnen staan.
Z.H. (gaat verder na vertaling):
Zelfs op het gewone praktische niveau duurt het voor een mens ongeveer 25 jaar om op te groeien en 
helemaal onderwezen te zijn voor hij een huis krijgt, en de volledige verantwoordelijkheid van een mens 
op zich neemt. In deze 25 jaar moet hij naar school gaan, alles leren vanaf het ABC helemaal tot zijn eigen 
specialiteit en volledig getraind worden. Iedereen die betrokken is bij het onderwijzen van deze mens zal 
zich moeten inspannen en de juiste training moeten geven. Na 25 jaar onderwijs wordt hij onafhankelijk en
verantwoordelijk om zijn eigen plichten zonder enige hulp te vervullen. Ook wordt hij in staat om dezelfde
kennis die hij gedurende de 25 jaar heeft geleerd, door te geven. Zo gaat de cyclus van onderwijs verder.
Als iemand 25 jaar nodig heeft om op eigen benen te staan in deze fysieke wereld, hoe lang is er dan nodig
om stevig in de spirituele wereld gevestigd te worden, overwegend dat de factor tijd op een andere schaal 
zal zijn? De spirituele wereld houdt zich slechts met een onderwerp bezig. Het onderwerp is vrijheid en 
waardering van onveranderlijke Waarheid. Door de eeuwen heen is dit onderwerp stevig behandeld, en de 
meeste antwoorden zijn beschikbaar. Er zijn slechts drie jaar nodig voor wie dan ook om de techniek van 
onderzoek te leren en volledig tevreden te zijn met het antwoord op deze vragen. Alleen als de training 
correct en precies is zal de persoon niet meer dan drie jaar nodig hebben.
Aan het eind van de drie jaar zullen individuen in staat moeten zijn om volledige verantwoordelijkheid op 
zich te nemen om hun handelingen uit te voeren, met hun ideeën om te gaan en hun gevoelens in zichzelf 
en om hen heen te uiten. Maar (voegt hij er aan toe) slechte training veroorzaakt verwarring, de training 
moet in deze periode van drie jaar goed en precies zijn om adequaat te zijn.

R. Ik dacht ook na over het bewaren van ideeën van de Heilige Traditie die zo lang zuiver bewaard zijn en 
levend zijn gehouden, en ik denk na over de beste manier om deze te bewaren. Ze moeten niet bezoedeld 
raken, want ik weet hoe gemakkelijk het is om een idee verkeerd te begrijpen wanneer het verkleed is in 
een Indiase jurk!

Z.H. Hij geeft een voorbeeld van de manier waarop de Indiase jurk verdraaid kan worden. De studie van 
het Zelf of de Waarheid kost drie jaar. Maar ieder die denkt dat hij na drie jaar alles weet, weet in feite 
niets. Integendeel: degene die voelt dat op dat punt, na drie jaar, de ware Kennis begint, zodat zijn dorst 
naar Kennis onverminderd doorgaat, diegene zou de mens zijn die iets heeft begrepen van de praktische 
voortgang van dit werk.

Hij vertelt een verhaal over u en de andere Europeanen die deel uitmaakten van de Ram Nagar 
expeditie. Toen deze 60-70 mensen een examen van 20 vragen van hem maakten, waren 12 tot 16 
correct beantwoorde vragen voldoende. Helaas zakte u voor het examen! Maar omdat het verdraaien 
van deze Indiase natuur een rol speelt bij de meeste van deze leerlingen – zij die slaagden ontwikkelden
deze dorst in het geheel niet en zijn voorgoed verloren. Maar degene die zakte bleef op de een of andere
manier in leven en streeft nog steeds deze lijn van onderzoek na.

Hij zegt dat als iemand denkt dat hij voldoende spirituele kennis heeft geleerd en zelf alle antwoorden 
weet, dat hij dan niets heeft gedaan in deze lijn van studie en in zijn leven mislukking zal tegenkomen, in 
het bijzonder langs deze lijn van spiritueel streven.
Tulsi Das (de grote dichter) zei eens: “Als iemand genoeg heeft van de gebeden en recitaties over Rama, 
heeft hij niets over Rama geleerd.” (Rama was zijn godheid). Hetzelfde idee wordt uitgelegd in de 
Upanishads – dat degene die zegt Brahma gekend te hebben, Brahma niet heeft gekend. Degene die zegt 
dat hij Brahma niet kent zal Brahma ook niet kennen. Maar wie kent de Brahman dan wel?
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Een zekere koning zette in de loop van zijn leven 100 koeien beladen met goud apart als prijs voor 
degene die kon bewijzen dat hij de wijste van de vergadering was. De grote Rishis waren 
bijeengekomen - een was Yajnavalkya, een van de Rishis. Zonder dat hij beweerde dat hij de meest 
wijze man was, vroeg hij zijn discipelen om deze koeien naar zijn Ashram te drijven. Een wijze vrouw 
Gargi geheten (zijn vrouw) stond op en vroeg Yajnavalkya, “Beweert u dat u het meest wijs bent van 
allemaal?” Yajnavalkya antwoordde: “Ik bewijs wijze mensen altijd eer, maar als u vragen heeft, kunt u
die stellen. Maar stel me geen onbeschaamde vraag.” Dus zij stelt de vraag: “Waar is de wereld van 
verschijnselen of de aarde-wereld?” Hij antwoordt: “Deze Aarde-wereld is in het water.” “Waar is deze
wereld van water?” vraagt ze, en zo gaan de vragen via vuur, lucht en ether (ruimte). De vraagt komt 
terug bij het antwoord dat alles voortkomt uit de Brahman. Hij vervolgt: “Er is geen oorzaak van de 
oorzaak, dus stel geen verdere vragen. Als je dat wel doet, zul je brutaal zijn en je hoofd zal van je 
lichaam vallen.” Zo ging het dat de Rishi Yajnavalkya de koeien meenam zonder dat hij beweerde dat 
hij het meest wijs van alle meedingende leermeesters was.

Z.H. gaat verder: Als er een tegenwerping oprijst uit het gesprek hier of in Londen vanwege de bewering 
dat de woorden van het Indiase systeem niet volledig in de Engelse taal begrepen kunnen worden, sluit hij 
dit probleem uit. Dit is niet het probleem. Omdat het voornaamste principe van deze discipline de 
Meditatie is. Meditatie is ontworpen om het niveau van Sattva te verbeteren. Zodra de Sattva in het 
individu overvloediger is geworden, zal er in hem een licht verschijnen. Als hem niet de volledige 
intellectuele behandeling op het intellectuele niveau is gegeven of als hij niet tevreden is over bepaalde 
ideeën, dan zal hij zelf in staat zijn om naar zijn problemen te kijken en de antwoorden te vinden vanwege 
de Sattva binnenin. In feite is het een menselijk probleem en geen taal-probleem, en de grootste aandacht 
dient aan het menselijke probleem gegeven te worden en de discussie moet gericht zijn op de bepaalde 
individuele moeilijkheden. Als in een individu een essentiële vraag op de een of andere manier is opgelost,
dan zal de mens in staat zijn om zichzelf te leiden en te leren wat hij ook nodig heeft. Het beste is om juist 
te mediteren!

R. Zijne Heiligheid wil dat we om 12 uur stoppen – we zouden de hele dag door kunnen gaan!

Aantekening: Terwijl de lunch werd klaargemaakt achter gesloten deuren, zaten we in de zon. Toen het klaar was, werd deze aan ons 
vieren opgediend (zoals we daar met gekruiste benen op de grond zaten) door de bedienden van de Ashram en (er waren vele aparte 
heerlijkheden) het duurde tot 2 uur. De auto die ons naar de samenloop van de rivieren zou brengen zou om kwart over 2 komen, en in de
tussentijd namen we foto's van de omgeving.

Vrijdag 30 januari

Tiende Gesprek 
 
De ochtend begon met een dankzegging en een gesprek over de festiviteit van gisteren. Na de meditatie 
werden er vragen gesteld:

R. Alles wat u gisteren zei, zorgde ervoor dat ik extra zorgvuldig mediteerde. Zodat de Sattva nu weer uit 
de voorraad is vrijgemaakt en het geluk terugkeert. Maar Rajas komt zo snel!
Kan men hierin een cyclus onderscheiden die steeds weer plaats vindt bij ieder die worstelt met het 
bestijgen van de Ladder? Een dag schijnt het licht, Ahankar pakt het met trots, en uit gaat het licht. Dan. 
beseffend dat het licht verdwenen is, begint men in wanhoop weer gepast te mediteren en het licht komt 
langzaam (of zelfs vlug) terug. (2) Zou men elke klap aan de eigendunk van Ahankar daarom niet moeten 
verwelkomen als het beste geschenk dat men van boven of van het leven zelf kan ontvangen?

Z.H. Wanneer men Ahankar voelt, voelt men altijd een beperking, een cirkel die geschapen is door het 
gevoel van Ahankar. Wat er ook gebeurt, of het nu Sattvisch, Rajasisch of Tamasisch is, er moet een of 
andere begrenzing zijn, maar deze
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begrenzingen verschillen in hun natuur. Als Ahankar Rajasisch of Tamasisch is, zal het verband houden 
met wat men ook denkt van zijn lichaam of positie, kennis of materiële aspecten. Dus men kan zijn 
Ahankar beperken tot zijn eigen lichaam of zijn eigen kennis of goede karakter, of begaafdheid of intellect 
of wat men ook lijkt te hebben. 
Dit zijn kleine cirkels die door de Ahankar geschapen zijn en daarom uiterst begrensd. De andere Ahankar 
die Sattvisch is houdt verband met de Samasthi.

Aantekening: Jaiswal legt uit: Vyashti = Jaiswal, Samasthi = Universeel 'Ik'. Samashti is het Universele Wezen, het Absolute.

Als men de begrenzingen die over het Absolute zijn gelegd, accepteert, wordt men niet door Rajas of 
Tamas bezeten, en is men niet gehecht aan de handeling of het resultaat waar men gewend aan is geraakt 
om die met het uitvoeren van bepaalde handelingen te verbinden. Dus wanneer het gevoel van 'mij en mijn'
oprijst in verband met iets in het Universum, zal deze Ahankar geregeerd worden door Rajas en Tamas. 
Als het gevoel daarentegen afgeleid wordt uit 'U en het Uwe' zullen alle activiteiten of alle gunstige 
posities waaruit Ahankar in enig individu oprijst ten dienste staan van hem en de mensheid.
Hij citeert als voorbeeld een verhaal over Hanuman:

Toen Hanuman (de Aapgod) naar Ceylon (Lanka) ging, verbrandde hij alles dat van goud en prachtig 
was dat aan Ravana toebehoorde, en hij doodde eigenhandig enkele van de strijders van Ravana en de 
Raksha's (demonen), en kwam toen terug om te vertellen dat hij uitgevonden had waar Sita zich 
bevond. Hij beschreef hoe hij met één sprong van India naar Ceylon was gesprongen en de Rakshasas 
had gedood en vele bomen had ontworteld. Terwijl hij zijn prestaties aan het beschrijven was aan zijn 
meester, Rama, dacht Rama: “ Eist het Ahankar van Hanuman (ego) dit allemaal op uit trots op zijn 
eigen kracht?” Maar nadat Hanuman al deze prestaties had beschreven, zei hij: “Dit was enkel gedaan 
door middel van uw kracht die door mij heen werkte.”

Dus als men de geestelijke houding vormt dat alles wat voor het individu beschikbaar is, tot het Absolute 
behoort, en het individuele wezen enkel een instrument is om glorieuze activiteiten te verrichten, dan zal 
het een Sattvisch Ahankar zijn. Als men denkt dat alle situaties tot de Vader van Alles behoren, dan zal het
zaad van Rajasische en Tamasische Ahankar het individu niet binnendringen, en hij zal zichzelf als kleiner 
beschouwen vergeleken met wat voor is gegaan. Op dezelfde manier zou men altijd moeten denken aan de 
glorie die voor individuen beschikbaar komt, dat het altijd zal toebehoren aan het Absolute en dat we in 
onze activiteiten enkel een instrument zijn om zijn glorie de wereld in te brengen. Dit is de juiste houding 
en door dit gevoel, zal de eigendunk (valse Ahankar) het individu niet doordrenken. Zo kan men blijven 
werken op de Ladder van Zelfrealisatie.

R. Een aanwijzing van deze cycli zit ook in de vragen van Mr. Allan:
R.A. (1) De grootste gelukzaligheid lijkt als een Genade te komen in plaats van als het resultaat van 
speciale of voortdurende inspanningen. Is er iets waar men over kan denken, of voor kan bidden, of kan 
doen wat deze Genade aan zal trekken?

Z.H. Genade of inspanning, ze werken gewoon niet op zichzelf. Er bestaat geen Genade zonder 
inspanning; er kan geen vervulling van de inspanning zijn zonder dat Genade er een rol bij speelt. Wanneer
er ernstige inspanningen worden gedaan en er geen eigendunk betrokken is bij de inspanning of de 
resultaten die uit de inspanning voortkomen; dan zal de Genade automatisch gaan stromen. Met deze 
stroom Genade is er de vestiging van de inspanning en zijn uitwerking – die de inspanning van het 
individu onmiddellijk optilt. Als men enkel de eigen inspanning doet en niet de situatie schept waarin 
Genade zou kunnen komen, dan nemen Rajas en Tamas het gewoonlijk over en dan komen vele andere 
gebeurtenissen in het spel (hetgeen eerder uitgelegd is), en het individu is de verbinding verloren.
Een andere situatie is deze: Als men zonder enige inspanning zou zitten en zichzelf niet onder de discipline
brengt of de activiteiten die op de disciplines betrekking hebben, en men eenvoudig zou wachten op het 
stromen van de Genade in jezelf, dan zou dit betekenen dat Tamas het volledig heeft overgenomen. Je kunt
er zeker van zijn dat in zulke omstandigheden iemand nooit enige Genade zal toevallen.
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Om zelf te verwerven of om jezelf te kwalificeren, moet je dus een serieuze inspanning doen en enkel een 
situatie creëren waarin je voelt dat je het instrument bent dat de activiteiten uitvoert. Als je toevallig gelooft dat 
voor je gaat mediteren, er wat Rajasische invloeden je parten spelen en je kunt geen vredige meditatie ingaan, 
dan zijn onder zulke omstandigheden gebeden zeer behulpzaam. Gebeden zijn niet alleen maar eenvoudigweg 
een herhaling van bepaalde woorden in een bepaald ritme, maar een volledige overgave, overgave van jezelf; en 
dit gevoel van overgave laat het hart onmiddellijk smelten. Tenzij het smelten van het hart plaats vindt, echoot 
het hart de gebeden niet echt. Dus men moet inzien dat een gebed direct uit het gesmolten hart komt in het 
prijzen van de Heer. Dit zal de situatie herstellen en een toestand scheppen waarin de aspirant tamelijk goed 
voort kan gaan met de meditatie zonder het effect van Rajas en Tamas.

Dit smelten van het hart lijkt heel veel op wat we doen als we een brief willen verzegelen met zegellak en 
een zegel. De zegellak die zeer hard is, moet gesmolten worden met de warmte van een vlam. Pas wanneer 
de lak vloeibaar is zal het de indruk van de zegel opnemen; in een paar tellen is de zachte lak verhard en het 
zegel wordt ook stevig als de lak afkoelt aan de lucht.

Hetzelfde gebeurt met gebed. Alleen wanneer het hart gesmolten is, zal de inspanning richting Sattva 
materialiseren en zal enige Sattva aan het individu doorgegeven worden en ook de goede essentie (Samskar) 
scheppen in het hart van deze mensen.

R.A. (2) De laatste tijd heb ik vrij vaak, terwijl ik kalm aan mijn bureau zit, een enorm gevoel van expansie en 
kracht gevoeld en dat heeft me doen geloven dat ik, daar en toen, verschillende problemen in de landen 
waarheen ik reis in verband met zaken, zou kunnen oplossen – inderdaad lijkt dat bij gelegenheid feitelijk wel 
eens gebeurd te zijn. Is dit verbeelding of kan het een manifestatie van enige activiteit op het subtiele niveau 
zijn? En zo ja, hoe kan het aangemoedigd worden?

Z.H. Zegt dat wat Mr. Allan heeft beschreven, niet altijd verbeelding is. Beide mogelijkheden bestaan, en de 
mogelijkheden zullen alleen gekend worden door hun uitwerking. Als men denkt dat de prestaties die makkelijk 
en vrij tot iemand komen onder bepaalde omstandigheden gedaan worden door de slimheid of efficiëntie van 
een enkel iemand, dan moet het voortkomen uit het Rajasische gezichtspunt. Als men bij het uitvoeren van deze 
activiteiten of het oplossen van de problemen die in tijd en plaats oprijzen, voelt dat men slechts het instrument 
is geweest om de krachten op de juiste plek te brengen, dan moet het Sattvisch zijn en kan het nooit verbeelding 
zijn zoals hij dat in zijn vraag stelt.
Wanneer men het gevoel heeft van het instrument te zijn is men verbonden met de Samashti. Samashti is hier 
het Universele Wezen. Door dit Universele Wezen verkrijgt men altijd krachten en wordt men ook onmiddellijk 
opnieuw opgeladen.
Opnieuw een illustratie uit de fysieke wereld:

Net als een batterij die zijn kracht uit zichzelf haalt; als er een dynamo aan bevestigd wordt, zijn de krachten 
voortdurend beschikbaar en worden opgeladen, dus de aanvoer van energie is altijd voortdurend. Op 
dezelfde manier, als men niet vol eigendunk zit bij het doen van enige officiële handeling en op de een of 
andere manier afgestemd is op het Universele Wezen, dan zal men de krachten (energie) blijven krijgen en 
het werk aldoor efficiënt kunnen doen. Maar als men het naar zichzelf toetrekt, dan zal de aanvoer stopgezet 
worden en kan men slechts zoveel energie krijgen als men beschikbaar heeft, zonder enige extra voorraad 
voor verder gebruik.

R. Gisteren stuurde Mr. Allan een telegram: “Kan waarschijnlijk in Allahabad zijn van 25 februari tot 2 of 4 
maart. Zijn er dan interviews mogelijk?”

Z.H. Zegt van niet, hij zal in die tijd op reis zijn weg uit Allahabad maar (na enig nadenken), hij zal voor twee 
weken terug komen tussen 7 en 26 maart.

R. Om terug te komen op het smelten van de was; zowel Dr. Connell als ikzelf hebben iets waar we verdere 
vragen over willen stellen.
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D.C. Dit gevoel van overgeven dat de was doet smelten, is bij vele gelegenheden in het verleden voor mij 
zeer behulpzaam gebleken. Het was heel bemoedigend om te horen dat Z.H. hier aan refereerde.

Z.H. Het smelten van het hart veroorzaakt gewoonlijk twee dingen; Ten eerste heeft er vanwege bepaalde 
krachten die in het spel komen om het hart te smelten een schoonmaakproces plaats, en alle Rajas en 
Tamas wordt praktisch verwijderd uit die situatie. Zodra het hart helder en vloeibaar is hoeft men niet meer
te vragen dat Genade in het spel komt. De Genade komt vanzelf in het spel zodra het schoonmaken van 
iemands Samskar plaats vindt vanwege het smelten van het hart, en er volgt iets nieuws en anders hetgeen 
de Genade is. Deze Genade wordt stevig vastgehouden vanwege de overvloed aan Sattva en het schone 
hart.
Als een raam schoon is, kan het zonlicht door het glas heen schijnen zonder dat er enige uitnodiging is 
gedaan, maar het zonlicht kan er niet doorheen als de kanten ondoorschijnend zijn en onder de modder 
zitten. Dus de Antahkaran moet op de een of andere manier schoon gemaakt worden, en dat schoonmaken 
is alleen mogelijk door een houding vol gebed en volledige onderwerping zodat de krachten van het 
Absolute in het spel binnenin het individu kunnen komen en dan zou hij in staat moeten zijn om zijn 
activiteiten onder invloed van Sattva uit te voeren.

D.C. Dank u wel – dit geeft ook meer begrip over het smelten van het hart.

R. Voor mij rijst altijd de vraag op hoe dit vuur te ontsteken om het hart van de mensen die bij me komen 
met hun problemen, te smelten. Ik merk dat het iemand op mijn niveau onmogelijk is om dat te doen. Maar 
als iemand met een gesmolten hart vanwege een of andere zware schok of zo naar me toe komt, dan is het 
mogelijk om een indruk te maken die blijvend is.

Z.H. Deze kwestie van het verharde hart komt omdat deze mensen wiens hart verhard is geworden door 
anderen bedrogen zijn, hetgeen betekent dat zij misleid zijn of nimmer waarachtig geleid zijn. Hierdoor 
wordt het hart van mensen verhard. Ze kunnen daar niet de schuld voor krijgen.
Maar een Leider moet erop toezien dat zulke mensen het verdienen dat zij gedrenkt worden in vertrouwen 
en liefde. Langzaam en met redelijke gesprekken kan hun hart ertoe gebracht worden om te smelten. 
Iedereen is in staat om hun hart te laten smelten maar vanwege bepaalde situaties heeft het verharden 
plaats gevonden.

R. tegen Jaiswal: In welk Hindi woord vertaalt u als 'hart' in de zin “smelten van het hart”? 
Hoe houdt dat verband met Bhavana? Het gesmolten hart wordt gedrenkt in Bhavana. Ook het woord voor
'verwonderen': Verwonderen = Vixmaya of Adbhuta (niet maya). Hoofd= Viveka. Hart=Hrdaya. Smelten 
van het hart=Hrdaya pighalana.

Z.H. Hij geeft het voorbeeld van Swami Vivekananda:

Vivekananda (vroeger Narendra geheten) ging naar Paramahansa Ramakrishna, die in die dagen de 
leidende Swami was. Het hart van Narendra was zo hard dat hij zelfs geen eer betuigde aan de heilige 
en zeer arrogant aan Ramakrishna de vraag stelde: “Heeft u de God gezien?” waarop Ramakrishna 
antwoordde: “Ja, ik heb hem gezien.” Narendra antwoordde: “Hoe zag u hem?” Hij zei: “Zoals ik u 
zie.” Narendra zei: “Kunt u mij de God laten zien?” Ramakrishna zei: “Ja, ik zal het u te zijner tijd 
laten zien.”

Daarna bleef hij bij Ramakrishna. Op een dag ging hij een bad nemen in de rivier. De heilige vroeg 
Narendra om dichtbij hem te komen en zei hem onder water te duiken. Op het ogenblik dat hij dook, 
duwde Ramakrishna hem naar beneden en hield Narendra krachtig onder water. Deze magere en dunne 
jongen (zoals hij in die dagen was) worstelde hard om uit het water te komen om adem te krijgen en 
zijn leven te redden. Hoe meer hij worstelde, hoe krachtiger de heilige Narendra onder water hield; tot 
hij met alle kracht zijn Meester van zijn schouders afwierp en het water uit ging. Toen hij hem in een 
zeer woedende stemming ervan beschuldigde dat hij probeerde hem te verdrinken,
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lachte de heilige en antwoordde: “Wel, Narendra, als je dezelfde kracht die je had om uit het water te 
komen, zou ontwikkelen voor de wens om God te zien, dan zou je God voorzeker kunnen zien!”

Zo deed alle genade, zorg en liefde van zijn Meester het hart van de jonge rebel smelten. Later werd hij 
een van de beste vertegenwoordigers van de Vedanta filosofie zowel in India als in het Westen.

Dus het is heel wel mogelijk om de harten van al die mensen die vanwege omstandigheden harten hebben 
die hard zijn, te smelten. Ze hebben eenvoudig zorg en liefde nodig en redelijke gesprekken waardoor ze 
geholpen zullen worden bij het smelten van hun hart. Zodra dat is bereikt, zal hun vooruitgang snel zijn.

D.C. Mrs. De Lotbiniere (een vriendin van ons in Londen) vraagt: Waar komt het gevoel van 
verwondering over de Schepping vandaan? Het lijkt zo vreemd dat je dat niet meer voelt. Je zou 
verwachten dat het het voornaamste gevoel van de mensen op aarde zou zijn – verbazing om hier 
überhaupt te zijn! Is het verbonden met herinnering aan iets anders?

Z.H. Het gevoel van verwondering is een zuiver gevoel; omdat hiermee onmiddellijk de vraag oprijst bij 
de toeschouwer: “Wat is de oorzaak van de schepping van zulk een prachtig schouwspel?” Hij gaat 
onmiddellijk het gebied van de causale wereld binnen, en reikt zo niet alleen naar de uiteindelijke bron van
wat geschapen is, maar ook de bron van de schepping zelf.
Met dit gevoel kan de schoonheid die in de schepping is losgelaten, groeien en steeds meer vergroot 
worden. Maar als men dit gevoel van verwondering voor de schoonheid van de schepping niet heeft, dan 
neemt onmiddellijk een of andere gehechtheid de overhand. Men zal zien dat er een wens naar een grotere 
intimiteit oprijst. Met grotere intimiteit wil men graag die voorbeelden van schoonheid bezitten. Zodra je 
ze bezit, wil je ze graag gebruiken. Hoe vaker je ze gebruikt, hoe meer je verbonden vormen van deze 
schoonheid zult scheppen. Het lijkt erop dat dit een manier is waarop men gehecht raakt aan de uiterlijke 
vorm van schoonheid. In feite is alles waar men dan in slaagt van de schoonheid te bederven. 
Als men daarentegen iets gezien heeft dat afstotelijk is, wil men het vernietigen. Dus in beide gevallen, of 
je iets graag wilt of afkeurt, zul je als je zonder gevoel van verwondering bent, het middel tot bederf zijn in
zoverre het om de schoonheid van het geheel gaat. [Vergelijk met het verhaal van Mevlana en de dode 
hond]. Maar als je het gevoel van verwondering vasthoudt bij het kijken naar de schepping of die nu 
aantrekkelijk of akelig, mooi of lelijk is, dan zal in geen enkel geval het gevoel van verwondering enig 
bederf toevoegen aan de situatie. In het eerste geval zul je verbeteren, zul je werken voor de verfraaiing; in 
het tweede geval zul je niet iets schadelijks doen om de ellende te vergroten.

Hij gaf het voorbeeld van een Sanyasin die toevallig op straat een zeer mooie vrouw zag. Hij bleef de 
mooie vrouw aanstaren, dus een paar van de huishouders die langs kwamen, vroegen hem: “Jij bent een
Sanyasin en je hebt de wereld verzaakt. Is het goed voor je om te kijken naar de schoonheid van een 
vrouw? Want de aantrekkingskracht van een vrouw zal je voorzeker naar de sensuele wereld leiden!” 
De Sanyasin antwoordde: “ Mijn beste vrienden, ik kijk naar die Schepper die zojuist het spel in Zijn 
schepping speelt via deze prachtige vorm. Ik kijk niet enkel naar het fysieke lichaam; maar ik ben aan 
het genieten van alles dat de oorzaak is van de gemanifesteerde vorm.”

Dus men zou dit gevoel van verwondering over de schepping moeten koesteren, in welke vorm die zich 
ook mag voordoen. Geniet van de schoonheid, en door dat te doen zal men het vergroten.

Eens zei Ramakrishna: 'In Rishikesh is een heilige Man die vroeg in de ochtend opstaat en naast een grote waterval staat. Hij kijkt er de 
hele dag naar en zegt tegen God: “Ach. Goed gedaan! Hoe verbazingwekkend!” Hij beoefent geen andere offers of disciplines. 's Nachts
keert hij terug naar zijn hut.' (Evangelie van Sri Ramakrishna blz 586)

Z.H. sluit de conversatie af met een voorbeeld uit de Mahabharata:

Toen de Pandi oorlog tien dagen had geduurd, en geen van de Pandavas op het slagveld was bezweken,
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zei Duryodhama, de opperbevelhebber tegen Bhisma Pitamah, die de veldslag voor de Kauravas leidde:
“Het lijkt alsof jullie allemaal op de een of andere manier met de vijand collaboreren! Daarom is tot nu 
toe nog geen van de aanvoerders van de vijand gesneuveld. Wat is de oorzaak van dat niets doen?” 
Bhishma Pitamah antwoordde: “Wanneer ik me 's morgens vroeg heb geïnstalleerd voor de meditatie, 
zou u uw vrouw naar me toe moeten sturen om vijf pijlen op te halen, die voorbestemd zullen zijn om 
de 5 Pandavas de volgende dag te doden!” Zo werd zijn baas heel gelukkig en vol vertrouwen dat de 5 
Pandavas per slot van rekening gedood zouden worden.

Op de een of andere manier slaagde Heer Krishna erin dit in zichzelf te weten, en hij organiseerde een 
tegenlist. Hij stuurde de vrouw van een van de Pandavas (Draupadi) en zei: “Aangezien er door 
Bhishma een zegen is gegeven, zal uw echtgenoot morgen vermoord worden, en dus moeten we 
proberen daar iets aan te doen.” Hij vroeg haar om hem te volgen, en Krishna vermomde zich als 
vrouwelijke vorm, en nam Draupadi vroeg in de morgen om 4 uur mee naar Bhishma Pitamah die op 
het punt stond om met zijn meditatie te beginnen. Op het ogenblik dat hij ging zitten voor de meditatie, 
ging Draupadi naar hem toe en maakte haar opwachting. Toen ze haar hoofd op zijn voeten neerlegde, 
zegende hij haar met de woorden: “Moge uw echtgenoot lang leven.” Meteen zei Draupadi, terwijl ze 
dit citeerde: “Nu u mij deze zegen heeft gegeven, moet u zich herinneren dat u de vijand ook beloofd 
heeft dat mijn echtgenoot precies vandaag op het slagveld gedood zal worden, dus welke van de twee is
juist? Verklaar alstublieft hoe dit zit!”

Zo kwam hij dus te weten dat zij niet de vrouw van Duryodhana was, maar een vrouw uit het 
vijandelijke kamp. Hij was heel opgewonden en verbaasd over deze situatie en zei:”Dat kan niet uw 
wijsheid zijn, er moet een andere oorzaak zijn die u naar deze plek heeft gebracht. Waar is de 
oorzaak?” Dus leidde ze hem naar Sri Krishna. Daar betoonde hij zijn eerbied aan Heer Krishna en zei: 
“Welnu, mijn Heer, de kant waaraan u uw kracht zult geven, zal onvermijdelijk winnen. Al onze 
inspanningen, hoe groot ze ook mogen lijken, zullen gaan mislukken!”.

De moraal van dit verhaal is dat hoewel Bhishma van de tegenpartij was, hij nog steeds het gevoel van 
verwondering koesterde. Door het gevoel van verwondering kwam hij de oorzaak te weten. Aangezien de 
oorzaak het Absolute was die aan de kant van de Pandavas stond, kon hij de overwinning met een lach op 
zijn gezicht erkennen en volstrekt zonder gezichtsverlies of verlies van zelfrespect te voelen.
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