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Dinsdag 27 januari

Zevende Gesprek 

R. Vandaag willen we u wat vragen voorleggen van de leiders van onze groepen zowel uit andere landen 
als uit Engeland. Zonder twijfel zouden we zelf een antwoord kunnen vinden in uw eerdere uitspraken, 
maar deze leiders verlangen ernaar om zichzelf te verbinden met de Bron van Meditatie en Kennis en wat  
woorden te ontvangen direct afkomstig van de Gerealiseerde Man zelf.
1e Vraag uit Mexico. Hangt de mogelijkheid die in ieder moment vervat is af van het herinneren van de 
Atman?

Z.H. Het herinneren van de Atman is zeker essentieel, maar als men zich bij het begin, aan het einde en 
ergens in het midden van de activiteit de Atman herinnert, zal deze ondersteund worden door Sattva of de 
Waarheid. Het is niet noodzakelijk om de Atman voortdurend op ieder ogenblik van de activiteit te 
herinneren. Wat nodig is, is dat men de activiteit begint met het herinneren van de Atman, en zo zal de 
initiële Sattva beschikbaar zijn waarmee men in staat moet zijn om de activiteit tot een volledige en 
waarachtige uitwerking te brengen. Men kan de Atman opnieuw herinneren in het midden en aan het einde.
Als de activiteit wordt uitgevoerd zonder de Atman te herinneren, dan is het heel goed mogelijk dat Rajas 
of Tamas het overnemen, en men de gelegenheid niet met genoeg Sattva tegemoet zal treden en alle 
mogelijkheden van dat moment zal missen.

2e Vraag uit Mexico. Is het mogelijk dat meditatie schadelijke neigingen uit vorige levens verwijdert, zodat 
er in dit leven meer bereikt kan worden?

Z.H. Het systeem van Meditatie is bedoeld om Sattva te scheppen. Sattva (zijnde de opslagplaats van 
Licht) neemt de duisternis weg. De schadelijke neigingen uit vorige levens komen in Samskara (de 
essentie van de handelingen uit vorige levens) – het schadelijke Samskar. Maar als meditatie volledig is 
gevestigd en juist wordt gedaan, dan zal er genoeg Sattva beschikbaar zijn om deze schadelijke neigingen 
te neutraliseren en ze te overwinnen. Zelfs als er iets slechts is dat zeer overheersend is in iemands 
Samskar zal dit kwaad verminderd worden en door de uitwerking van Sattva en meditatie zijn kracht 
verliezen.
De methode van meditatie houdt op de een of andere manier verband met alle drie de tijden, het verleden, 
het heden en de toekomst. Het corrigeert niet alleen de schadelijke neigingen van het huidige leven die 
verband houden met het vorige leven, maar de meditatie en Sattva zorgen voor de derde dimensie van tijd, 
de toekomst – en maakt alles schoon. De uitwerking van Sattva op Rajas en Tamas is groter dan de 
uitwerking van Rajas en Tamas op Sattva. Dat betekent dat de Sattva die door de meditatie wordt 
geproduceerd het wint van de schadelijke neigingen en ervoor zorgt dat de meeste mogelijkheden in dit 
leven gerealiseerd zullen worden, en schadelijke neigingen voor de toekomst verwijdert.
Z.H. vervolgt:

Een van de voorbeelden die gezien kunnen worden, is wanneer schadelijke neigingen uit vorige levens  
een ziekte in dit leven hebben veroorzaakt. Een ziekte kent drie fasen. De eerste is wanneer het de 
patiënt aanvalt, de tweede wanneer hij de patiënt te pakken heeft en de derde wanneer de ziekte door 
tijd of andere factoren over gaat. In het gewone geval werken deze drie fasen wisselend op de patiënt 
uit en het gaat op en neer.

Maar iemand met een volwassen meditatie zal slechts op een niveau aangetast worden. Zonder al te veel 
moeilijkheden, hoewel het lichaam zal kunnen lijden, zullen Manas en Buddhi onaangeraakt zijn door wat 
er gebeurt in het lichaam. De meeste van zijn activiteiten zullen zonder pijn of klacht uitgevoerd worden.
Hij zal in staat zijn om de pijn goed te verdragen, vergeleken met hen die niet mediteren.

R. Mr. Rabeneck, de Russische leerling van onze eerste Guru, heeft steeds toenemende aantallen mensen in
New York geinitiëerd, sommigen van hen kwamen uit afgelegen delen van het land. Hij vraagt over het 
geven van de meditatie:
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De eerste vraag van Mr. Rabeneck (over de Initiatie Ceremonie):
1. Wanneer ik Initiaties aan het geven ben krijg ik een gevoel van het stromen van Genade die van de 
Heilige Traditie komt, die via mij in de Mantra wordt doorgegeven aan de initiant. De opsomming, 
Narayanam, Shaktim, Vyasa, etc. roept het gevoel van de kracht van de Traditie op dat de boodschap 
draagt en iedere keer werkt.
Ik voel ook dat de Sanskriet tekst van de ceremonie meer betekenis heeft dan ik kan begrijpen. Wordt de 
werkelijkheid (vastang of vastam) gezuiverd door het herinneren (smarit) van de Traditie? Verschijnt deze 
dan in zijn uiterlijke en innerlijke schittering? Is Samar de geestelijke kalmte van de Guru, en wat 
symboliseren zijn 'lotus voeten'? Zou Z.H. alstublieft de innerlijke betekenis van de ceremonie en de 
woorden ervan willen uitleggen?

Z.H. Deze Heilige Traditie waar we allemaal toe behoren werd door Narayanam begonnen en is zelfs 
heden levend gebleven. Steeds wanneer we deze ceremonie uitvoeren om iemand te initiëren, proberen we 
dit nieuwe individu op de een of andere manier met deze Traditie te verbinden, en zodra deze verbinding 
gemaakt is, wordt steeds wanneer het individu de Traditie herinnert, de verbinding verwezenlijkt in de zin 
dat de stroom van Genade plaats heeft.
Hier is een voorbeeld:

Stel dat je een elektriciteits-station hebt dat elektriciteit opwekt voor kleinere stations. Deze kleinere 
stations worden dan verbonden met de individuele gebruikers overal er omheen. Steeds wanneer je de 
stroom van elektriciteit wilt ervaren, draai je de knop om.

Hier is het “aanzetten” het herinneren dat Mr. Rabeneck aanduidde als Smriti, hetgeen 'herinneren' 
betekent. Door te herinneren, wordt de stroom gematerialiseerd. Dit is in het bijzonder zo gedurende 
meditatie. De Traditie, de krachten van de Atman, en de productie van Sattva zijn allemaal mogelijk, alleen
vanwege het herinneren. De hele meditatie is eenvoudigweg het herinneren van de Mantra. Zelfs in andere 
activiteiten die ver weg staan van meditatie – een ‘karwei’ beginnen zoals uitgelegd in het antwoord aan 
Mexico met het herinneren van de Atman, en bij het afsluiten opnieuw de Atman te herinneren. Met de 
steun van dit alles wordt de gehele uitvoering een deel van Sattva. De krachten die door de eerste mensen 
van de Traditie zijn ervaren en sindsdien zijn vastgehouden door alle leraren en Gurus van deze Traditie 
worden ervaren wanneer zo'n ceremonie wordt uitgevoerd.

New York. Vraag 2. Gedurende de meditatie mis ik het gevoel van verbondenheid met de Heilige Traditie 
en dit stelt teleur. Hoe zou ik dit gevoel naar de meditatie kunnen meenemen?

Z.H. Met een analogie met de elektriciteit, soms slaat de stop door zodat de stroom niet kan stromen. Dit 
wordt door overstromen van Tamas of Rajas of zoiets veroorzaakt. Dus om de stop te herstellen is de 
correcte meditatie slechts de sleutel! Als men probeert om juist te mediteren zal de verbinding ervaren 
kunnen worden. (Z.H. lacht als hij beschrijft hoe de stop doorslaat).

R. Kan het zijn dat hij teveel boeken bestudeert? Of misschien dat hij net als ik een beetje te veel 
onderwijst?

Z.H. Lacht en het gelach vult de gehele audiëntiezaal. 
Z.H. stemt er mee in dat teveel boeken lezen over teveel onderwerpen door teveel filosofen iets zeer 
storends is! Dit zou zo'n kortsluiting kunnen veroorzaken. Het is niet erg behulpzaam.
Z.H. zegt dat hij hier tamelijk veel mensen heeft gezien die ook deze neiging hebben om grote aantallen 
boeken door te nemen en de rommel uit welke bron die ze kunnen vinden, te verzamelen. Wanneer hen iets
werkelijk goeds wordt gegeven, kunnen ze niet begrijpen hoe ze de Waarheid moeten ontvangen, vanwege 
de rommel die in hun brein aanwezig is! In feite lijkt zo'n situatie veel op iemand die zijn geest heeft 
verdrongen en zijn verstand heeft verloren.
Boeken lezen is niet per se slecht, vooropgesteld dat men boeken kiest die passend zijn bij je eigen 
onderwerp en de bepaalde discipline die men aan het volgen is. Teneinde iet helder te krijgen moet men de 
hulp van boeken hebben omdat zij er zijn als een gids voor kennis. [d.w.z. ze gebruiken als 
'naslagwerken'].
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Maar als je probeert om andere filosofieën een kruisverhoor af te nemen kunnen er twee dingen gebeuren; 
een is dat je ze grondig onderzoekt zodat je alles over die filosofie leest. Alleen dan zul je in staat zijn om 
er conclusies over te trekken. In het andere geval verkrijg je slechts een oppervlakkige kennis van die 
filosofie en word je verward en gebeurt er verder niets. Je verdwaalt zelfs.
Je zou of een volledige kennis van de filosofieën die je wilt bestuderen moeten hebben, en ze dan 
verbinden met de ideeën die je al hebt, of ze met rust moeten laten. Je zou enkel de onderwerpen moeten 
oppakken die met de beoefening van jouw discipline verband houden.

New York. Vraag 3. Gaat de beheersing van beweging op de tijden dat ze vrij, ontspannen en natuurlijk 
worden over van het subtiele naar het causale niveau? Ik voel dat mijn bewegingen en stem beheersing het
best functioneren tijdens de initiatie Ceremonie? En er is het goede gevoel dat ik mijn rol goed speel.

Z.H. Als de ceremonie wordt uitgevoerd zoals hier wordt beschreven, als er een gevoel van 'ik' is dat 
verband houdt met een bepaalde plek in New York, dan zal het moeilijk zijn om te zeggen dat de krachten 
van de Traditie in actie zijn. Als het gevoel van 'ik' alleen als een instrument is om al deze activiteit uit te 
voeren, dan is de Heilige Traditie zeker verbonden en worden de krachten juist overgebracht van het ene 
individu op het andere. Er zijn twee gevallen die verband houden met de twee soorten Ahankara die eerder 
beschreven zijn:
Het ware Ahankara is daar waar er geen localisering is van het gevoel van iemands lichaam en geest en 
van de soort activiteit die met de persoon wordt uitgevoerd, dus men voelt zich er gelukkig en tevreden 
over. Want dan voelt men dat de gehele handeling alleen maar gespeeld wordt en dat ik alleen het 
instrument ben waardoor de handelingen worden uitgevoerd; en dit zal dan de ware Ahankara genoemd 
worden. In dat geval is de stroom van energie van de krachten zeker verbonden met de Traditie en de 
Atman. Maar als het beperkt is tot het individu dan wordt het het onechte 'ik' genoemd. Hij vertelt hier een 
verhaal over:

Swami Ram Das had een discipel die koning van de Marratas in het Zuiden was. Er was hongersnood 
in Zuid India. Hij besloot, omdat hij koning was, dat er wat werk nodig was om in het levensonderhoud
van de hongerende mensen te voorzien, hij begon daarom met het bouwen van een prachtig kasteel en 
een groot meer, teneinde honderdduizend mensen te werk te stellen. Nadat hij met het project begonnen
was, en terwijl het werk werd uitgevoerd, kreeg hij de gedachte:”Als ik hier niet was geweest, zouden 
al deze mensen van de honger gestorven zijn, dus ik ben hun redder en zonder mij zou hun leven in 
gevaar zijn.”

Zijn Guru, Swami Ram Das, een Gerealiseerd Mens, werd zich bewust van de gedachten van de 
koning, dus hij bezocht de koning en bleef een nacht logeren. De volgende dag vroeg hij de koning om 
met hem mee te gaan wandelen. Gedurende de wandeling zag hij de bewerkte stenen die voor het paleis
verzameld waren, klaar liggen om op hun plek gelegd te worden. Een steen die heel lang was (12 meter 
lang) lag naast het pad. Swami Ram Das vroeg de koning waar de stenen voor waren. De koning 
antwoordde dat ze voor het dak van het paleis waren, en zei: “Ik dacht, O Ram Das, dat als ik dit paleis 
niet zou bouwen dat de mensen dan werkeloos zouden zijn en om zouden komen.” Swami Ram Das 
antwoordde: “Dat is zeer aanbevelenswaard – ik zou graag hebben dat u dit grote stuk steen 
doormidden snijdt.” De koning, die een discipel was, ging akkoord. Hij riep zijn arbeiders, die de steen 
doormidden sneden. Ze merkten dat er binnen in een holte was van een halve kubieke meter; en in de 
holte zaten een paar vogels met wat graankorrels als voedsel voor hen.

Swami Ram Das zei: “Wel, beste discipel, je bent voorzeker heel slim, je zorgt voor voedsel voor 
duizenden mensen buiten, en zelfs binnen in de steen heb je voor deze vogels gezorgd!”

De koning begreep ineens wat het punt was en besefte zijn fout, namelijk dat het alleen het Absolute is 
dat zorgt voor alles en iedereen, en niet de koning. De koning verontschuldigde zich bij zijn Guru.

De Guru in zijn genade vergeeft altijd, zodra de les is begrepen. De conclusie is – als het gevoel van 'ik' er 
is voor de enkele persoon (Vyashti) dan moet het onecht zijn. Als het er is voor het Universele Zelf 
(Samashti) dan is het juist.
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New York Vraag 5 (vraag 4 is weggelaten) Hij is verlangend dat aan u gevraagd wordt of u het er mee 
eens bent dat er bepaalde tijden in het jaar zijn die heilig zijn, en bepaalde plaatsen die heilig zijn? Zijn 
die tijden en plaatsen verbonden met magnetische stromen in onze aarde en het zonnestelsel? Een leerling 
van hem, een jonge professor aan de universiteit, gaf onlangs twee lezingen over dit onderwerp (die ik met 
belangstelling heb gelezen). Deze professor en zijn vrouw zijn nu een jaar bij ons in Londen.

Z.H. Er zijn zeker gunstige tijden en plaatsen en ook gunstige materialen (dingen). Dit kan men op de hele 
wereld in alle tijden zien. Bijvoorbeeld, een bos, bergen, rivieroevers, ashrams en pelgrimsoorden zijn 
allemaal heilige plaatsen. Ze zijn heilig omdat daar heilige mensen hebben gewoond, en hun invloed 
hebben achtergelaten door hun daden toen ze daar verbleven. Als er na hen een traditie is doorgegaan, dan 
wordt de plaats heiliger en wordt zo een pelgrimsoord. De deeltjes Sattva die door de Gerealiseerde Mens 
zijn achtergelaten, maken die plaatsen heilig.

Bijvoorbeeld, Allahabad is het punt van samenstromen van drie rivieren. Hoewel het feitelijke punt van
samenstromen elk jaar blijft veranderen, is dit de plaats waar de Gerealiseerde mensen al sinds 
mensenheugenis verbleven hebben en steeds opnieuw tot hun discipelen hebben gepreekt. Daarom is 
Allahabad een heilige plaats. Op de dag van de zonnewende in de winter wanneer de zon beweegt van 
het zuidelijke naar het noordelijke halfrond, heeft een grote samenkomst (Satsang) plaats van mensen 
die op het spirituele niveau werken bij de samenkomst van de rivieren. Ze baden in de rivieren, nemen 
deel aan gesprekken, preken tot hun discipelen en alle mensen die samenkomen bij de Sangama. Deze 
samenkomst van een maand wordt de Mela genoemd.

Dus aldus worden zulke plaatsen voorzeker gunstig en heilig, overal waar de Gerealiseerde Mens, de wijze
mens en de vrome mens zich vestigen en filosofie en spirituele ideeën beoefenen.
Voor wat de tijd betreft, tijden worden gereguleerd door planetaire bewegingen die volgens het Indiase 
systeem van astrologie worden berekend. Volgens hun berekeningen zijn er bepaalde tijdsperioden die 
heilig en gunstig zijn. Als activiteiten op deze tijden worden begonnen zullen de resultaten goed zijn.
Dit kan ook in het dagelijks leven worden gezien. De tijden van zonsopgang en zonsondergang zijn van 
nature goed en iedere activiteit die op deze twee tijden worden uitgevoerd zullen gemakkelijk en 
vreedzaam zijn, dus de resultaten zullen beter zijn. Het is traditie geweest dat mensen in heel India bij 
zonsopgang en zonsondergang gaan zitten om te mediteren. Aangezien iedereen mediteert, maakt dit de 
zonsopgang en zonsondergang heiliger; en zo is het beter voor iedereen die meedoet. Ook middernacht is 
een heilige tijd en gunstig voor meditatie.
Tenslotte zijn er de heilige dingen, bijvoorbeeld de rivier de Ganges, de Mangoboom, de Peepul boom en 
de Tulsi boom – als activiteiten worden uitgevoerd in de schaduw van deze bomen, helpt dat.
Alle magnetische stromen in de aarde zijn een uitstroming van het Universele Bewustzijn. Wanneer ze 
worden ondersteund door de invloed van Gerealiseerde Mensen zullen hun bewegingen en uitwerkingen 
veranderen. Hij stemt er daarom mee in, dat er plaatsen zijn die heilig zijn, en dat deze op een of andere 
manier verband hebben met zulke magnetische stromen.

New York. Vraag 6. Z.H. heeft over een plaats (Badrinath) in de Himalayas gesproken waar Sattva 
overvloedig is. Is dat misschien een plaats die zijn Sattvische kwaliteit verkrijgt uit een vitale stroom in de 
aarde? Kan hij uitleggen hoe dit standpunt van 'Heilige Tijd' en 'Heilige Plaats' verband houdt met zijn 
interpretatie van tijd-ruimte van het subtiele en causale lichaam?

Z.H. Er is een algemene regel. Alles dat men ervaart in de fysieke wereld houdt op de een of andere manier
verband met de subtiele en causale wereld.

Men kan dit weten uit het voorbeeld dat als je een ongeluk hebt gezien of aan de andere kant iets waar 
je veel van hield, dan droom je er de volgende nacht over, en ervaar je opnieuw dezelfde sensatie die je 
had in de fysieke wereld; hoewel er in feite niets fysieks in de nacht aanwezig is om die ervaringen 
weer te activeren.

Dus wat je ook ziet in de fysieke wereld is gerelateerd aan de subtiele wereld.
Maar hoe zit het met het causale? Er zijn bepaalde ervaringen in het leven van mensen waarvoor geen
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enkele grondslag of verbinding met hun huidige leven met zijn activiteiten lijkt te zijn. Deze ervaringen 
zijn causaal gerelateerd aan wat in hun Samskar (Essentie) gedurende een vorig leven verzameld was.
In de causale wereld wordt de oorsprong van bepaalde effecten geschapen. Net zoals de effecten van 
bepaalde subtiele activiteiten in de fysieke wereld gezien worden, zo worden op dezelfde manier ook 
bepaalde lijnen in de causale wereld begonnen. Die lijnen kunnen zelfs na 100 of 200 jaar weer opnieuw 
spelen in een zeker ander leven.
Dus het lijkt erop dat de uitwerking van wat men ook ziet in de fysieke wereld de uitwerking is van de 
causale wereld via de subtiele wereld. En als er plaatsen zijn die heilig en vol Sattva zijn moet er 
verbinding zijn met de subtiele en causale wereld.

R. Zou dat van toepassing zijn op Badrinath (waar mr. Rabeneck aan refereerde)?

Z.H. Knikt instemmend.

Woensdag 28 januari

Achtste Gesprek 

R. Zou Z.H. iets meer willen zeggen over Chetan Shakti? Is Shakti niet een van de namen van de 
Goddelijke Moeder – Natuur die veelsoortige vormen aanneemt? Heeft dit betrekking op Purush en Maya?

Z.H. Deze Chetan Shakti is zeker de Maya. De Maya of 'Natuur' van het Absolute of Purush. Deze Maya 
bestaat uit twee soorten: de eerste is Vidya en de tweede is Avidya. Ze staan ook bekend als Para en 
Apara-Prakriti. Vidya betekent letterlijk 'kennis' en Avidya betekent 'onwetendheid'. Para betekent voorbij 
en Apara betekent immanent, hier en nu, helemaal aanwezig vlak voor iemand. Het verschil tussen deze 
twee is dat de Para of Vidya die samengesteld is uit zuiver Sattva (zodat de drie Guna's een zijn) vooral 
bekend staat als de Chetan Shakti. De Apara of Avidya blijft veranderen omdat deze betrokken is bij de 
drie Guna's: Sattva, Rajas en Tamas. Vanwege dit alles zijn de veelsoortige vormen ontstaan in deze 
Apara-Prakriti.
Deze Apara-Prakriti wordt verdeeld in acht niveaus – aarde, water, vuur, lucht en ether en Manas en 
Buddhi en Ahankar. Deze acht vormen de Apara-Prakriti, waaruit de veelsoortige vormen in de loop van 
deze schepping zijn ontstaan.
Hij geeft nog een voorbeeld van de relatie tussen de twee, als volgt:

Neem een klomp ijs die vorm en witheid heeft. Hij kan aangeraakt worden en als een vaste stof ervaren 
worden. Hij is heel rigide gevormd, maar wanneer er hitte wordt toegepast zal hij smelten in water. 
Water heeft geen vorm, is altijd beweeglijk, en heeft geen kleur. Op dezelfde manier zijn de Vidya of 
Para-Prakriti gerelateerd aan Avidya of Apara-Prakriti die vorm, kleur en smaak heeft en deze vijf 
elementen en hun kwaliteiten beheersen deze vormen die het aanneemt.

Het lijkt zo dat hoewel de zuivere Chetan Shakti de Para-Prakriti of Vidya is, dat toch de gehele fysieke 
wereld en de wereld van subtiele vormen en van causale vormen ook beheerst worden door Avidya of 
Apara-Prakriti die de lagere Chetan-Shakti is, niet zuiver maar onzuiver.

R (die het verkeerd begrijpt): O ja. Zou het voor ons gewone mensen niet beter zijn als de man naar de 
vrouw keek als een manifestatie van Shakti, en de vrouw naar de man keek als degene waardoor het licht 
van de schepper schijnt?

Z.H. Het voorstel om jezelf (mannelijk) voor te stellen als de Purusha, en de vrouwelijke vorm als de 
Prakriti wordt uitgesloten, omdat het heel veel problemen zal creëren – onvoorziene en onbewezen 
problemen! Het idee van Purush en Prakriti of Shakti houdt in feite geen verband met deze fysieke vorm 
die men als mannelijk en vrouwelijk ervaart. De vrouwelijke en mannelijke vormen bestaan alleen in de 
fysieke wereld. Er zijn bepaalde tekenen 
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verbonden met mannelijkheid en vrouwelijkheid die we als een individuele man of vrouw herkennen. 
Voorbij deze fysieke vormen bestaat er niet iets als mannelijk of vrouwelijk.
De Chetan Shakti zelf kent zo'n verdeling niet. De kennis, de Vidya, heeft niet zulke verdelingen als 
mannelijk of vrouwelijk. De functies die aan mannelijke en vrouwelijke vormen gegeven worden bestaan 
allemaal binnenin deze Apara-Prakriti. Ze moeten bepaalde functies uitvoeren al naar gelang hun natuur en
behoeften, en de algemene Wetten van de Natuur. Op de een of andere manier hebben we geleerd onszelf 
met deze vormen te verbinden die iets van een verschillende natuur hebben, of zoals deze woorden Purush 
en Prakriti uitgelegd worden, houden we ervan om onszelf ermee te verbinden. Dit is volkomen verkeerd. 
Het idee van Purush en Prakriti dat in de Sanskriet taal wordt uitgedrukt heeft geen enkel verband met dit 
idee.
Een mannelijke acteur kan de rol van een vrouwelijk personage aannemen, vrouwelijke bewegingen en 
klanken maken en alles wat te maken heeft met het zijn van een vrouwelijk personage. Toch zou hijzelf 
man blijven. Vroeger werden bij het Indiase toneel de meeste vrouwelijke rollen gespeeld door mannen. 
Dat betekent in het geheel niet dat er in de Chetan Shakti een verdeling is van mannelijk en vrouwelijk. 
Het Absolute zelf is in het Sanskriet neutraal als 'Brahman'- dus er is in het geheel geen verdeling. Het zit 
allemaal in de fysieke vorm en men zou zulke ideeën niet moeten aannemen.
Een anekdote uit het leven van Tulsi Das en Mira [wordt gespeld als Mira, uitgesproken als Meera].

Op een dag ging Tulsi Das op reis naar het westelijke deel van India en Mira wilde hem ontmoeten 
omdat hij als een groot dichter vereerd werd. Toen hij het bericht van Mira ontvangen had, zei Tulsi 
Das dat hij geen vrouwen wilde zien. Toen Mira dit gehoord had, stuurde ze een tweede boodschap: 
“Tot nu toe begreep ik dat er slechts een Purush in het universum was; ik ben zeer geïntrigeerd om te 
horen dat er een andere Purush is die weigert om een dame te zien.” Toen deze boodschap aan Tulsi 
Das gegeven was, begreep hij het, dus liet hij Mira ophalen. Mira kwam bij hem en stelde de vraag: 
“Wie is de Purush en wie is de Prakritit of Nari?” (Nari = vrouw). Daar Tulsi Das het punt al eerder had
begrepen, legde hij uit dat alle wezens in het universum die door natuur (Prakriti) gevangen worden en 
betrokken zijn bij de formele, ruimtelijke en tijdelijke aspecten die Nari worden genoemd, de 
vrouwelijke vorm die door Prakriti geregeerd wordt. Ieder die zichzelf heeft bevrijd en niet gehecht is 
aan enige soort van Prakriti noch in zijn eigen natuur noch in de 'natuur' die in overvloed in deze 
schepping aanwezig is – zo iemand die vrij is, is de Purush. De zelfde Purush die in alle vormen 
verblijft, is toch gebonden door deze 'natuur' welke de vrouwelijke vorm is; maar hij die vrij is of de 
volledige Gerealiseerde Mens is alleen Purush.

Vraag. (Boston USA) Mr. Cedric Grigg. Over vele levens, over herhalen van het leven en over 
reïncarnatie. Er lijkt hier een hernieuwde belangstelling in dit onderwerp te zijn. In waarheid is er slechts 
een zelf en daarom moet elke theorie van afgescheiden en individuele levens een deel van de illusie zijn; en
toch, als je kijkt van waar je bent, moet je rekening houden met een hoop recent werk over 'oproepen van 
herinnering in hypnose' die Oosterse theorieën lijken te ondersteunen.

Z.H. Als je intelligent naar het probleem kijkt en de oorzaken en gevolgen van dit probleem, of men vele 
levens heeft of dat er enige herhaling van dit leven op aarde is of niet, onderzoekt – dan kunnen zelfs door 
zeer gewone (algemene) standaards genoeg draden opgepakt worden om te zien dat er een of andere 
werking is en om te bewijzen dat er een ander bestaan is, en dat er leven is zelfs na de dood. Maar het 
probleem is niet alleen dit – men moet twee punten helder krijgen – Wie is het die leeft door verschillende 
levens? en Wat neemt vormen aan en wordt opgelost en neemt weer vorm aan en blijft in de cyclus?

In de Bhagavad Gita is dit probleem op deze manier uitgelgd: – De Atman wordt niet geboren en sterft 
niet – hij is eeuwig – hij is voorbij geboorte en dood – voorbij ziekte of overvallen worden door iets 
van dien aard. Dus het is een enkele Atman die er altijd is. Het zijn de lichamen die tot bestaan komen 
en opgelost worden, enkel om opnieuw vorm aan te nemen en deze cyclus voort te zetten, in deze 
wereld komen en er uit verwijderd worden.

Er zijn drie lichamen – causaal, subtiel en fysiek. Het meeste dat door de vijf zintuigen gekend kan worden
gaat over de fysieke wereld. De fysieke wereld kan door vele middelen gezien worden, zeer uitgebreid en 
in groot 
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detail worden bestudeerd. Men kan nooit zien hoe de geest werkt omdat de geest is samengesteld uit 
materie van de subtiele wereld. De elementen van het subtiele niveau zijn niet in het fysieke niveau; dus 
hoe kunnen we deze subtiele elementen die geen ingang hebben in de fysieke wereld, zien? Dus het is 
moeilijk te zeggen waar de fysieke wereld eindigt en de subtiele wereld begint.
Hoewel het niet mogelijk is om dit te beschrijven, kan men toch door gevolgtrekkingen de geldigheid 
vaststellen van deze verschillende vormen van materie die in het spel komen.

Bijvoorbeeld: Men gaat slapen en vergeet alles van het fysieke lichaam en de fysieke wereld en men 
leeft in feite in de subtiele wereld en het subtiele lichaam hoewel men het gebied van zijn fysieke 
lichaam niet volledig verlaat. De volgende ochtend wordt men wakker en gaat aan de slag met de 
fysieke elementen en beweegt zich rond in de fysieke wereld.

Op precies dezelfde manier verlaat het subtiele lichaam na een aantal jaren het fysieke lichaam en behoudt 
alle kennis die het element is van de subtiele wereld. Het bewaart deze kennis en dit lichaam (subtiel) en 
wordt ergens anders geboren, neemt een andere vorm aan, en zet daar de traditie voort van kennis en 
Essentie (Samskar) die verzameld is geworden. Vanwege de verschillende niveaus van wezens die ter 
wereld komen, kan men zien dat er bepaalde essentiële kennis beschikbaar moet zijn voor individuen die 
de niveaus van hun functies in de wereld en de niveaus van hun intelligentie kenmerken. Dit is het gebied 
van Prakriti, de fysieke wereld die komt, gaat en oplost.
Er is een ander soort geboorte die niet bekend staat als geboorte op zich maar die bekend staat als Avatara 
of incarnatie van Bewustzijn in een bepaalde vorm. Deze vorm wordt aangenomen vanwege de bijzondere 
noden van de tijd en de mensen; wanneer hun gebeden en geroep de piek bereikt lijken te hebben. Alleen 
dan komt zo'n vorm ter wereld om de ellende van de mensen op te lossen, verricht bepaalde handelingen, 
ververst de kennis en herstelt de wet die niet door de mensen wordt gevolgd. Dan trekt het zichzelf weer 
opnieuw terug in hetzelfde Bewustzijn. Dit vermogen om een vorm aan te nemen en dan weer terug te 
trekken in Bewustzijn is alleen ingeboren bij bepaalde grote mensen zoals Rama en Krishna en enkele van 
de zeer weinige Gerealiseerde Mensen die naar eigen goeddunken een vorm kunnen aannemen uit ieder 
aantal vormen, en zich weer opnieuw terugtrekken in een enkele vorm of helemaal geen vorm – en gewoon
verdwijnen in deze grote plas van Bewustzijn.

Narada: (uit Het Evangelie van Ramakrishna)

Ramakrishna zei in een extatische bui (blz. 777): “Waarom rust de geest van de mens niet op God? Zie je, krachtiger dan God is zijn 
Mahamaya, Zijn kracht van Illusie. Het is alsof je zegt dat 'machtiger dan de rechter is zijn oppasser.’ (gelach)

Rama zei tegen Narada: ‘Ik ben zeer ingenomen met je gebed. Vraag me een gunst.’ Narada antwoordde: ‘O Rama, moge ik zuivere 
toewijding hebben aan Uw Lotusvoeten, en moge ik niet misleid worden door Uw wereld-betoverende Maya!’ Rama zei: ‘Dat zo 
zijnde: vraag om iets anders.’ Maar Narada antwoordde: ‘Nee, Rama, ik wil geen andere gunst dan deze.’

‘Iedereen is in de ban van deze wereld-betoverende Maya’! Wanneer God een menselijk lichaam aanneemt komt ook Hij in de ban. 
Rama zwierf rond terwijl hij om Sita huilde. ...Maar terwijl Goddelijke Incarnaties zichzelf wanneer ze maar willen kunnen bevrijden, 
kunnen gewone wezens dat niet. Wanneer de deuren en ramen van een kamer met schroeven zijn vastgemaakt, hoe kan een mens er dan
uit komen?’

Het idee van geboorte en dood is op de een of andere manier verbonden met de niveaus van deze wereld, 
beschikbaar vanwege bepaalde soorten activiteiten. Als mensen goede daden hebben verricht, zullen er 
voor hen zeker goede gevolgen beschikbaar zijn. Als mensen schadelijke werk hebben gedaan zullen ze de 
ellendige gevolgen van hun daden moeten ondergaan. Op basis hiervan kan men het idee van hemel en hel 
zien als bepaalde soorten van niveau die de mens ervaart, die bepaalde soorten vormen heeft aangenomen. 
Dus als iemand goede daden heeft verricht zal men een goede, schone vorm en al zijn vermogens hebben; 
of 
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de vorm van goden aannemen, (goden in de zin niet van een absolute godheid, maar van degenen die 
genieten van de fijnere elementen en fijnere deugden) of men kan degraderen naar minderwaardige vormen
van het dierenrijk of zelfs regelrecht naar de hel! Uit al deze overwegingen kan men de geldigheid van het 
idee zien; maar het zou heel moeilijk zijn om een directe verbinding tussen de fysieke en subtiele wereld te
vestigen.
Er zijn slechts drie manieren om deze geldigheid vast te stellen. De eerste is de Shastra, de Vedische 
kennis waarvan gezegd wordt dat het het resultaat is van Goddelijke uitingen. Als de Shastra's het zeggen 
geloven we erin. Ten tweede, we verzamelen de kennis zelf en kunnen door gevolgtrekkingen de niveaus 
vaststellen van het fysieke lichaam, het subtiele lichaam, het causale lichaam en de Atman die alles 
doordringt. Ten derde, in bepaalde gevallen wordt er aan bepaalde individuen een Goddelijke visioen 
gegeven. Alleen zij kunnen de begrenzingen van deze fysieke grenzen overstijgen en het rijk van de 
subtiele wereld zien en door inzicht direct informatie verkrijgen. Gewoonlijk wordt op deze drie manieren 
enige kennis over dit onderwerp beschikbaar gemaakt aan de individuen van deze wereld.
Vanuit dit alles is het mogelijk om tot de realisatie te komen dat het fysieke lichaam een begrensde wereld 
is. Deze begrensde wereld heeft geen geldigheid, geen middelen of manieren om direct de relatie met de 
causale of spirituele wereld te vestigen behalve door gevolgtrekkingen die van kennis zijn afgeleid. Dit is 
het meest redelijke idee dat men kan vertrouwen. Zij die gelukkig en tevreden zijn, leiden een goed leven 
in deze wereld en breiden deze goedheid uit in andere levens via andere werelden.
Z.H. vervolgt:

Hij citeert een voorbeeld van Janaka, een koning. Eens toen hij op reis was onderbrak hij zijn reis en 
ging slapen. In zijn slaap had hij een droom, waarin hij naar een dorp ging. Op het moment dat hij door 
de deur van een huis in dat dorp binnenging kwam er een hond achter vandaan en beet hem. Het bloed 
vloeide van de hondenbeet en hij leed grote pijn; er kwamen veel mensen naar hem toe en er werd een 
dokter geroepen. De dokter deed wat zalf op de wond, maar omdat het een samentrekkende zalf was 
vergrootte deze de pijn in het been. De koning schreeuwde het uit van de pijn en dit maakt hem wakker 
uit de droom.

Toen hij wakker werd zag hij noch het dorp, noch de mensen, noch de hond, noch het pijnlijke been! 
Hoe gebeurde dit alles? Waar kwam de hond vandaan? Wie haalde de dokter? Wie verzamelde de 
mensen en schiep het dorp? De enige conclusie is dat het subtiele lichaam een wereld op zichzelf schept
en al die dingen laat gebeuren. De oorzaak van zo'n droom toneelstuk rijst op uit de gekoesterde 
wensen die in iemands causale lichaam zijn. Deze onvervulde wensen scheppen op de een of andere 
manier een droomwereld die een uitdrukking lijkt te vinden voor deze onvervulde wensen. Dus de hele 
ervaring van de droom is een bewijs van de subtiele wereld en de causale wereld.

Hetzelfde is van toepassing op dit leven en op geboorte en dood. Wanneer het fysieke lichaam op het punt 
staat om te sterven, verzamelt het subtiele lichaam wanneer dat niet door kan gaan met het gebruik maken 
van het fysieke lichaam, onmiddellijk alle ervaringen en springt naar een nieuwe vorm. Het blijft springen 
van het ene lichaam naar het andere. Al deze ervaringen worden in deze subtiele en causale lichamen 
gevoeld. De Atman wordt natuurlijk niet geboren en sterft niet.
Als deze kwestie van geboorte en dood opgevat wordt in het licht van de drie niveaus van bestaan, zou 
men zien dat er geen moeilijkheid is om het te begrijpen, net zoals er in ons gewone leven geregeld 
bewusteloosheid is, slapen, dromen, waken en Samadhi (verlichte staat). Al deze staten kunnen hier in dit 
lichaam ervaren worden. Dus zijn geboorte en dood op dezelfde manier in het grotere plan slechts een 
niveau dat achter blijft, wanneer men een niveau heeft verlaten en naar een ander niveau gaat, de 
aanvankelijke verbinding wordt altijd onderhouden door de Atman, maar de meeste ervaringen worden 
achter gelaten, net zoals we de ervaringen van onze droom achterlaten, toch wordt er iets verder gedragen.

R. Er is nog een vraag over dit onderwerp van een Franse dame die u kent, Mlle. Costaz, die vraagt: 
“Bewustzijn is een vluchtige uitdrukking – het ene moment hier en bij de laatste adem uit het lichaam 
verdwenen. Wat is de substantie ervan?”

Z.H. De Sat (“IK BEN”) is de substantie van bewustzijn. Sat of Bewustzijn of Kennis zijn nooit gemaakt;
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ze verschijnen uit zichzelf door de wil van het Absolute.

Net zoals men een tafel kan maken van hout, kan men toch niet het hout zelf maken. Het hout 
verschijnt uit een zaad in de vorm van een boom. Je hakt de boom om en van het hout kun je dan alles 
wat je wilt maken. De verschillen tussen deze twee, hetgeen dat uit zichzelf verschijnt en hetgeen dat 
gemaakt wordt van de dingen die verschenen zijn, zijn groot.

Hij legt uit dat de vijf elementen verschenen zijn uit de wil van het Absolute. Binnen deze vijf elementen 
(van ruimte, ether, lucht, vuur, water en aarde) zullen alle vormen in de schepping oprijzen, en ze zullen 
daarna terugvallen in die vijf elementen. Ze blijven op deze manier hun vormen veranderen.
Hetzelfde is van toepassing op het feit dat mensen door hun wilskracht en het gebruik van alles dat in de 
Natuur beschikbaar is natuurlijke dingen (klei, hout etc.) kunnen transformeren in andere vormen. 
Uiteindelijk zullen deze vormen opgelost worden in de vijf elementen. Dus alle vormen zullen binnen de 
vijf elementen tot stand komen en terug opgelost worden in al deze vijf, en de drie lichamen maken hun 
entree vanuit het samenspel tussen de vijf elementen. Maar bewustzijn verschijnt enkel door de wil van het
Absolute en werkt door al deze vormen heen die in de schepping beschikbaar zijn gesteld.
Mensen ook. Mensen verschijnen in deze wereld door de Wetten van de Natuur; ze zullen blijven 
verschijnen. Maar de mens kan geen mensen maken zoals de Natuur ze maakt. Op zijn hoogst kan de mens
replica's maken van klei, steen, was, metaal of welk ander materiaal dat ze kiezen, en een precieze kopie 
maken. Maar onder geen enkele omstandigheid kunnen mensen zoals ze zijn, gemaakt worden door het 
gebruik van een extra middel, behalve door de natuurlijke wetten (de wetten van sex en voortplanting).
Een natuurlijke bloem is een natuurlijke bloem die uit de natuurlijke wetten voortkomt. Als mensen 
bloemen willen herscheppen zullen ze enige andere materialen moeten gebruiken om kopieën van de 
bloemen te maken. Ze zullen de oorspronkelijke bloem nooit kunnen reproduceren. Als de oorspronkelijke 
of werkelijke bloem moet komen, zal die alleen door de Natuur komen. Op dezelfde manier kan 
bijvoorbeeld aangetoond worden dat alles dat ter wereld komt of geschapen wordt, zal moeten sterven. 
Maar de oorspronkelijke oorzaak, Bewustzijn, is niet iets dat met substantie gerelateerd kan worden: want 
alle substanties nemen vorm aan door bewustzijn.

423


