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Zaterdag 24 januari
Vijfde Gesprek

R. Gisteren zei u tegen mij: "Maar emotie moet hand in hand gaan met gesprekken en Kennis van
Waarheid, wanneer Bhawana (Zuivere emotie) en Viveka (zuiver Intellect) samengebracht worden.’
Bedoelt u dat de gesprekken met de Gerealiseerde Mens de foutieve ideeén zullen corrigeren die in onze
Buddhi wortel geschoten hebben?

Hoe toont deze overmatige handeling of afgescheiden handeling van het intellect zich in mij? Verstoring
van ideeén? Afdwalen van het onderwerp? Of het maken van een wolk die me weerhoudt van het opnemen
van wat de Jagad Goeroe zegt?

>

Z.H. Het einde van de Weg is hetzelfde — Zelfrealisatie. Zoals ons verteld is zijn er twee lichten, het
emotionele licht (of Bhawana) en het intellectuele licht (of Viveka); het is mogelijk dat mensen via beide
wegen naar het einde oversteken. Maar het is zeer wel mogelijk dat er zekere verlangens naar verder
onderzoek in het wezen verborgen zijn, over de andere Weg. Om zulk onderzoek te bevredigen is het
essentieel dat de discipel langs beide lijnen werkt, de lijn van Viveka en de lijn van Bhawana. In het
bijzonder is dat uiterst essentieel voor iemand die voorbestemd is om de leider van een groep te zijn;
omdat er honderd-en-een gevallen van verschillende types zullen zijn die hij zal moeten aanpakken om hen
een zetje te geven. Dus voor een leider is het uiterst essentieel dat hij beide wegen samen afloopt.

R. Wat blokkeert de Weg van Liefde, de Weg van emotie? Omdat ik wel tien keer zoveel zou kunnen
gebruiken!

Z.H. Zou u hierover een specifiecke vraag willen stellen?

R. We begrijpen nog steeds niet waar precies Bhawana past in het schema. Is het op het causale niveau
naast Antahkarana, of met Chitta die in het hart gevoeld wordt (deel van het subtiele niveau)? Mijn
behoefte is om de relatie van Bhawana tot Antahkarana echt te begrijpen.

Z.H. Gisteren werd ons over de twee centra verteld, het hart en het hoofd; in het hart verschijnt de Chitta
en de Manas, en de Bhawana komt uit deze twee voort. Alle wensen of twijfels worden door de Manas
opgebracht. De eerste glimp van de wens wordt door de Manas als eerste opgemerkt. Hij komt in
samenwerking met de Chitta, omdat Chitta de opslag (Geheugen) is van alle kennis en alles wat een mens
zijn kapitaal kan noemen. Maar deze relatie tot Bhawana is geen constant en glad proces. Soms is het
overvloedig en allemaal in een richting en soms is het het heel karig; net als men de oceaan ziet, er zijn
kleine en grote golven. Maar dit is hoe de natuur van Chitta werkt.

Opmerking: Het belangrijkste onderdeel van ons lange termijn Geheugen is de kracht om voorgaande ervaringen van Bewustzijn op te
roepen — het speciale gebied van Chitta.

De Buddhi werkt voor onderscheid, het onderscheid over wat juist is wat verkeerd; of tussen wat nuttig is
voor het Zelf en wat niet nuttig is voor het Zelf. Zodra Buddhi deze activiteit van Viveka heeft uitgevoerd
en er een besluit is opgerezen uit de discussie en het denkproces, dat laat dat geen enkele grond meer voor
twijfel. Het gebrek aan twijfels stabiliseert ook de stroom van emoties, zodat er geen uitbarstingen de een
of andere kant op zijn. Dit wordt teweeg gebracht door de steun van Buddhi en zijn Viveka.

Opmerking: Bhawana en Viveka lijken ons het equivalent te zijn van de twee Hogere Centra van ons westerse systeem.

R. Ik vraag het niet voor mijzelf alleen maar omdat de schreeuw vanuit meer ervaren mensen in westerse
steden, zoals Londen en New York,
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altijd is om meer Sattva. Ze weten inmiddels heel goed dat als ze een overvioed aan Sattva hadden dat de
dingen goed zouden gaan. Hoe moet deze schreeuw beantwoord worden? Omvat het een manier van leven,
het lezen van de Geschriften, elkaar helpen, het denken aan de Gerealiseerde Mens?

Z.H. De Sattva wordt meestal als Licht beschreven — een licht dat standvastig is. Dus een van de
voornaamste manifestaties van de aanwezigheid van Sattva is deze verlichting in welke soort werk dan ook
dat men aanpakt. Als men merkt dat men bang is om een nieuwe situatie aan te pakken of men heeft twijfel
over bepaalde soorten onderwerpen, bedoelt men onmiddellijk een gebrek aan Sattva.

Wat kan men doen om de situatie te veranderen zodat er in iemands wezen een overvloed aan Sattva is? De
verzameling van bepaalde goede kwaliteiten is uiterst essentieel. De goede kwaliteiten zijn deze:

1) Men zou altijd graag de Waarheid willen spreken: zodat er geen ongelijkheid is tussen wat men denkt en
wat men zegt; of tussen wat men zegt en wat men doet. (zie 1961) Er zou volledige overeenstemming van
ideeén met activiteiten moeten zijn.

2) koesteren van de liefde voor mensen, en hen op hun beurt bemoedigen om hun liefde te uiten door
bepaalde soorten activiteiten.

3) grootmoedig te zijn in het omgaan met de mensen om je heen, en de andere dingen die binnen de
invloed van een Gerealiseerd Mens komen.

Met de toename van deze goede kwaliteiten zal men zien dat de Sattva toegenomen is.

Na een pauze, gaat hij verder:
Een van de voornaamste factoren is dat Manas, Buddhi en Chitta allemaal samen moeten komen en
gelijktijdig opstaan; er zou geen verdeeldheid tussen deze drie moeten zijn; men zou een lijn van handeling

van hart, geest en activiteit zijn. Alleen hierdoor is het mogelijk om Sattva te vermeerderen. En dan zou
men welke situatie dan ook kunnen bezien, hoe nieuw die ook mag zijn, en men zou deze met groot geduld
en liefde behandelen zonder over enige schreef te gaan.

R. Dat is fijn — dank u wel.

Een eerder voorbereide vraag: Uwe Heiligheid zei eens toen we kwamen (1965): “In elk individu en
binnenin elke Antahkaran is de kennis van alle 'namen en vormen' met hun mogelijkheden in zaadvorm
aanwezig. Het individu weet niet dat hij weet.”

Aantekening: “Hij die weet, en niet weet dat hij weet, is in slaap; maak hem wakker! Hij die weet, en weet dat hij weet, is wijs; volg
hem!”

Mijn vraag is: Wat gebeurt er in iemands Ahankara, wanneer hij 'een medium voor 'inspiratie’ en
uitdrukking van creativiteit wordt? Zijn die zaden aan het rijpen tot planten via het subtiele niveau? Moet
iemand zich op de een of andere manier afstemmen op of dichterbij de Atman komen met een overvioed
aan Sattva, om deze resultaten te verkrijgen?

Z.H. Het is juist om te zeggen dat van alle kennis en alle liefde en alle uitdrukkingen die men kan denken
en doen om het gebeuren met de Antahkaran uit te drukken, het laatste artistieke activiteit betekent; deze
zijn allen in de zaadvorm aanwezig. Maar in zoverre het een gegeven individu betreft, worden deze
uitdrukkingen beheerst door tijd, ruimte en materie. De mogelijkheid van complete realisatie van deze
overvloed van alle kennis, of alle liefde, of alle activiteiten is onmogelijk te bereiken. Wat er werkelijk
gebeurt is dat een bepaald persoon met een voorraad van net voldoende Kennis en Liefde, zich tevreden en
compleet in zichzelf voelt. Hierdoor zou hij afgestemd kunnen zijn met het Absolute. Maar het zou niet
juist zijn om te zeggen dat een enkel persoon gebruik kan maken van alle kennis, of alle liefde, welke de
Brahman Zelf controleert.
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Hij gaf toen het voorbeeld van de rivier de Ganges: De rivier stroomt met genezende en voorspoedige
wateren. Aldoor gaan er mensen heen en nemen een deel van de Ganges mee naar huis, of ze dompelen
zich onder in de Ganges; en zelfs als miljoenen mensen daar hun bad nemen en wat water met zich
meenemen (een liter of twee) dan zal de Ganges de Ganges blijven. Hij zal niet opdrogen.

En dus is al deze eeuwige Kennis, en Liefde, en creativiteit voor individuen beschikbaar volgens de Wetten
van tijd en ruimte en materie.

Zelfs Brahma, Vishnu, Shankara en al die grote figuren die toevallig de opeenvolgende godheden van de
Schepping waren; ook zij hebben hun Antahkarana. Maar hun Antahkarana bevat niet het geheel van alles
dat de Brahman vasthoudt.

R. Er is een kosmische Antahkarana. Haalt de individuele Antahkarana soms iets uit de Kosmische
Antahkarana?

J. Ja, Z.H. zei dat de Antahkarana aan de individuen invioeden geeft van Hemzelf. Dus de individuen
verkrijgen deze allemaal van Brahma. Naarmate ze voortgaan, wordt de verbinding van het dichterbij
komen bij de Atman mogelijk. Hij zei: “Dichter bij de Atman komen of een overvioed aan Sattva hebben is
praktisch hetzelfde. Zonder Sattva kan met niet dichtbij de Atman komen, en als men niet er aan werkte om
dicht bij de Atman te komen, zou men niet meer Sattva krijgen. Dit gebeurt dus gelijktijdig en wederkerig.”

D.C. Gedurende meditatie brengt de herhaling van de Mantra soms een wens, een verlangen om op de
Atman te mediteren, het Goede binnenin. Kan Z.H. hierover enig advies geven?

Z.H. Hij zegt dat waar men ook op mediteert, men dat wordt. Dus als men zou mediteren op de God die
men binnenin zichzelf heeft, zou men zien dat de kwaliteiten (eigenschappen) van die God zullen
verschijnen in zichZelf.

Maar er zijn duizenden ideeén en beelden van God, dus men moet zich ervan verzekeren wie en wat voor
type van God, werkelijk de God is. Men moet er zeker van zijn, voordat men 'op God mediteert', dat men
het echte concept van God heeft, en niet zoals dat door deze of gene wordt uitgelegd.

Aangezien meditatie de Sattvische activiteit is, bereikt deze waar men ook op mikt. Men kan op God
mediteren, of Atman, of individu, of wat dan ook, en men zal het ontwaken van die kwaliteiten binnenin
zichzelf ervaren, als de meditatie juist is. Echter, we hebben feitelijk geen inleiding gehad op het concept
van mediteren op iemand gekregen, omdat in de meditatie, al is het maar voor een kort ogenblik, alle
kennen verwijderd is; en dan geven we zelfs de meest subtiele activiteit die er ook ook maar kan zijn, op.

J. (tegen ons): Ik zie dit niet erg helder voor me — zal ik vragen naar meer?

D.C. Ja, maar ik wil er toevoeging bij doen — In het hart heb je dit gevoel dat je je wilt openstellen voor de
Schepper; maar misschien is het niet gunstig, volgens wat hij heeft gezegd om dit standpunt concreter te
maken of te verwerkelijken?

Z.H. Het doel van meditatie is om het individu naar de grote stabiliteit te brengen. Stabiliteit (evenwicht)
is de kwaliteit van Sattva. Zodra het individu dit volkomen evenwicht heeft bereikt, en alle ideeén, zelfs
die van meditatie, mediterende en Mantra weg heeft gedaan, zodat hij gelijkheid of eenheid bereikt heeft;
alleen dan, als men dit gevoel aanneemt en daar op mediteert, zou het nuttig kunnen zijn. Hij zegt dat de
meditatie er alleen is om stabiliteit te bereiken, maar als iemand het gevoel heeft dat hij op God wil
mediteren, dan is hij vrij om dat te doen, maar het zal altijd binnen de begrenzing zijn van welk idee over
God hij er ook maar op na houdt.

De meditatie is een discipline die ontworpen is om Sattva te produceren en de stabiliteit die Sattva met zich
meebrengt. Zodra je wat Sattva uit de meditatie hebt verkregen moet je die gebruiken. Je moet de manier
hoe je het wilt gebruiken kiezen, of door van mensen te houden, of door mensen te helpen, of door iets te
doen wat God behaagt. Je zult zien dat wat je ook doet, je het met meer efficiéntie en goedheid er in zult
doen. En dus is de activiteit van meditatie
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niet omwille van de zaak van meditatie zelf, anders zal het loos worden. Het produceert Sattva, en de
Sattva moet gebruikt worden voor het soort activiteit dat men verkiest om God te aanbidden of een andere
activiteit voor de spirituele vooruitgang van het individu.

Aantekening: 'Stabiliteit' in de zin van een stevig fundament voor welk soort gebouw men ook wenst te bouwen. Een
wip of een chemisch evenwicht is ook een analogie — het draaipunt is stabiel; — op en neer gaan de armen, Rajas en
Tamas.

D.C. Ik ben het soort persoon dat af en toe opgepord moet worden. Ik neem aan dat de oorspronkelijke
Shankara mensen opporde. We zouden graag iets over de eerste Shri Shankara willen horen — wat
verhalen?

Z.H. Hij vertelt over een episode van Shankara's leven. Van Shankara werd verondersteld dat hij een
incarnatie was van Shiva, een van de Hindoe Drie-eenheid.
Hij was thuis en ongeveer vier jaar oud en zijn vader was weg ergens naar toe en zijn moeder was ziek.
Aangezien de godheid in het huis vereerd moest worden, en hij de enige was die overgebleven was,
moest hij het doen.

Hij had het uitvoeren van het ritueel of de ceremonie van aanbidding zien uitvoeren door zijn vader,
dus hij deed alles ongeveer zoals hij het gezien had van zijn ouders. Hij gaf de godheid een bad; hij
kleedde haar aan met alle versieringen en de bloemen geschikt zoals hij dat had zien doen. De laatste
handeling van het ritueel was om aan de godheid, Saraswati de Godin van de Wijsheid, een kop melk
aan te bieden. Nadat de melk voor haar was neergezet werden de gordijnen dichtgedaan, zodat de
Godin de melk in afzondering kon opdrinken.

Nadat hij tien minuten had gewacht deed hij de gordijnen open en merkte dat de melk onaangeroerd
was, en duidelijk niet was aanvaard door de Godin! Dus onderzocht hij de melk om te zien of er een
onzuiverheid in was gekomen, maar hij kon er helemaal niets verkeerds in vinden. Toen hij het ritueel
van de melk herhaalde en hetzelfde resultaat verkreeg (de melk was onaangeroerd) werd hij bang dat
zijn verering niet oprecht was geweest, dus begon hij te huilen. Hij begreep niet dat het offeren van de
melk eenvoudig een show was! Maar evengoed werd de Godin, hoewel ze van steen was, bewust en
trok zijn melk naar zich toe om te drinken, omdat zijn hart en geest verenigd waren in de verering van
de Godin. Ze dronk alle melk op zodat er niets over was.

Daar er geen melk over was, terwijl het glas daarvoor vol was gelaten, werd hij bezorgd dat de Godin
boos was. Dus bad hij tot haar en vroeg haar waarom ze zo iets buitengewoons had gedaan.

Dus de Godin trok hem naar zich toe aan haar borst en gaf hem haar eigen melk. Na deze Goddelijke
drank was deze jongen van vier in staat om elk vers van de Veda's en de Upanishads uit zijn hoofd te
reciteren.

Met dat vermogen reisde hij door heel India en sprak met de mensen en overtuigde hen ervan dat de juiste
weg naar Realisatie de weg van de Vedanta is; en verering is gewoon een van de middelen die iedereen
kan opnemen, mits dat wat je doet en denkt hetzelfde is. Het is heel wel mogelijk om het Absolute overal
te ervaren, omdat het Absolute overal woont. Hij is op ieder moment beschikbaar.

Dus op de een of andere manier moet men dit in zichzelf uitwerken om deze eenheid van denken, handelen
en voelen allemaal gesynchroniseerd te krijgen als een soort activiteit.

R. Op welke leeftijd verliet Shri Shankara zijn huis en waar ging hij heen?

Z.H. Er bestaat een boek genaamd 'Shankara Dignijaya' — De verovering van de wereld door Shankara.
(Zijnde de intellectuele verovering). Daar kunt u de details van het leven van Shankara vinden. Hij gaf een
samenvatting.

Shankara verliet het huis toen hij acht jaar was. Tussen acht en elf jaar bestudeerde hij de Geschriften
onder zijn Guru Govinda.
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R. Wiens naam we herhalen bij de initiatie.

Z.H. Toen ging hij naar Uttarkashi in de Himalaya's, bleef daar enige tijd, gedurende welke tijd hij
discussies voerde met Veda Vyasa. Veda Vyasa is iemand, die bij verandering van een Yuga, alle
Vedische schatten verzamelt en ze aan de mensen doorgeeft. Hij besprak het bestaan van de Brahman en
de Atman met hem, en hij leerde alles.

Veda Vyasa wilde een commentaar op de Brahmasutra. Maar aangezien Shankara voorbestemd was om
slechts 16 jaar te leven, zei hij: “Mijn werk is praktisch klaar en ik ben misschien niet in staat om het
commentaar voor u te doen.”

Omdat zijn vader oud werd en geen zoon had; hij was een aanbidder van de God Shiva. Op een dag gaf
Shiva hem de keus tussen een jongen met wijsheid en een kort leven, of een jongen met een langer
leven maar minder wijsheid. Hij koos een jongen met wijsheid en een kort leven, dus Shankara was
voorbestemd om slechts zestien jaar te leven.

In die zestien jaar had hij heel India rond gereisd om mensen van de geldigheid van de Vedanta en de
onwaarheid van andere filosofieén te overtuigen.

Dus Veda Vyasa zei: “Geeft niets, jij doet mijn commentaar en ik zal je nog zestien jaar extra geven.”
Omdat hij een Gerealiseerd Mens was had hij deze wonderbaarlijke macht om zo'n belofte te
bewerkstelligen. Dus in deze twee-en-dertig jaar schreef Shankara een commentaar op de Prashana
Trayi. Deze bestaat uit drie boeken, de Brahma Sutra, de Upanishads en de Bhagavad Gita. Iedereen die
een filosofie wilde opperen, moest deze drie boeken uitleggen. En zijn ideeén over hoe deze in de
schepping uitwerken. Hij schreef commentaren en een flink aantal gedichten die gezongen werden ter
ere van verschillende Goden. Hierdoor realiseerde hij eveneens de aanwezigheid van deze verschillende
Goden.

Door zijn reizen in India vestigde hij de leringen van de Vedanta. Ook vestigde hij een systeem van
aanbidding van God — de God dienen, de God behagen; dan zal God de beloning toekennen.

Zondag 25 januari

Gesprek bij het Kamp van de Magh Mela.

Z.H. Het doel van de Magh Mela is om een maand Satsangha aan bezoekers te geven — zodat het vuil dat
zich op de geest heeft vastgezet vanwege wereldse activiteiten gedurende het jaar tenminste enigermate
verwijderd kan worden. De definitie en de uitwerkingen van Satsangha (die de laatste twee dagen plaats
vond) wordt op dit moment vervolgd.

Een 'Wezen' (de Jiva) is in werkelijkheid niets anders dan een deel van het Absolute. Als zodanig is dat
wat aanwezig in het Absolute ook aanwezig in de Jiva, of het "Wezen'. Maar de Jiva staat onder de invloed
van Maya, en het Absolute niet. Het Absolute is de bevelhebber en de meester van Maya, terwijl de Jiva de
slaaf van Maya is. Uit Zijn eigen vrije wil kan het Absolute bewerkstelligen dat Maya hem een vorm geeft,
hoewel Hij vormloos is, en net zo kan hij die vorm opgeven en weer samensmelten in Zijn natuurlijke staat
van vormloosheid wanneer Zijn doel om een vorm te hebben vervuld is. Maar de Jiva, moet omdat hij een
slaaf van Maya is, hulpeloos ronddraaien in de nooit-eindigende cyclus van geboorte, dood, plezier, pijn
etc. tot hij vrij is van de bindingen van Maya.

Als een Jiva, is hij onderhevig aan drie gevoelens, zijnde: (1) angst voor de dood, (2) verlangen om te
kennen, (3) verlangen naar geluk.

Allereerst kan van omgaan met de angst voor de dood gezegd worden dat het zeer onnatuurlijk is. Daarom
heeft de Natuur zelf de dingen zodanig gereguleerd dat voordat de dood feitelijk ingezet wordt, er een
volkomen ongevoeligheid wordt geproduceerd en men
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niet kan voelen dat de dood plaats vindt. Evenmin kan enig schepsel voelen dat het geboren wordt. Deze
angst voor de dood echter, is zo sterk dat men over het algemeen gesproken de dood tegen elke prijs wil
vermijden, hoewel zijn leven erger kan lijken dan de dood zelf.

Een man van 95 had kinderen, kleinkinderen, heel veel rijkdom, vele bedienden en een groots huis om
in te wonen. Maar de ouderdom had hem zo nutteloos en onaantrekkelijk gemaakt dat hij niemand nog
enige interesse in hem had. Zelfs zijn maaltijden werden als laatste geserveerd — en op een dag was
zelfs dit vergeten, hoewel het het al 4 uur 's middags was. Daar zat hij op een stoel buiten tranen te
vergieten. Toen kwam er toevallig een Mahatma langs en hij vroeg hem waarom hij er zo droevig uit
zag. Toen hij het verhaal hoorde, bood de Mahatma aan om hem mee naar zijn Ashram te nemen en
hem daar van alle gemakken te voorzien als hij alleen maar de naam van God voortdurend zou gaan
reciteren. De oude man ging akkoord.

Maar een paar kinderen die daar speelden hadden dit gesprek gehoord, en ze renden het huis in om
iedereen te vertellen dat een Mahatma de oude man met hem meenam. De vrouw van zijn zoon kwam
naar buiten en vroeg hem om het huis niet te verlaten en kleine kinderen kusten hem en zeiden: “O
Grootvader — ga alstublieft niet weg!” Toen overweldigde Maya, de onechte liefde voor de
kleinkinderen de oude man zodanig dat hij besloot in het huis te blijven, zelfs als iemand die
verwaarloosd werd. Dus hij weigerde de gemakken die de Mahatma hem aanbood.

Net zo roepen wij allerlei ellende op bij het weigeren om Maya op te geven.

Daar de Jiva een deel is van de Brahman (het Absolute), is het fundamenteel Eeuwig. Fundamenteel is het
alle kennis, fundamenteel is het alle Vreugde. Maar zie hoe Eeuwigheid de dood vreest! Zie hoe kennis
alle Kennis mist! Zie hoe vreugde alle Vreugde mist!

Het is de taak van Maya om dingen te laten lijken op precies het omgekeerde van wat ze zijn — en om de
Jiva te misleiden — zodat deze zo lang mogelijk in slavernij gehouden kan worden. Maar zichzelf
overgeven aan God verwijdert de waan van Maya. Dan is er het dagen van ware Kennis, en we beseffen
dat er voor ons geen dood is, dat er geen kennis voor ons verborgen is, en dat de grootste Vreugde altijd bij
ons is. lemand vroeg me wat er gebeurt als ware Kennis daagt? Ik antwoordde dat er dan niets zou
gebeuren. Alle gebeurtenissen hebben plaats voordat ware Kennis komt, en daarna niets.

Een jager speelt een deuntje op zijn fluit, waar de dieren in het oerwoud graag naar luisteren. Daarom
lopen ze niet weg, en worden ze door de jager gedood. Een insect houdt van de geur van een bloem, en zit
op de bloembladeren. De bloembladeren sluiten zich, en het insect sterft. Een mot houdt van licht, dus hij
haast zich naar een vlam en sterft. Zo ruineren de blinde verlangens, die door Maya geschapen worden,
ons, en we beseffen het niet tot het te laat is.

Vaak beseffen we de krachten niet waar we over kunnen beschikken of die we kunnen verkrijgen door
zuiverheid van doel. Bijvoorbeeld: hoewel het snijden in een menselijk lichaam gewoonlijk een ernstige
misdaad is, doen chirurgen het toch dagelijks in hun ziekenhuizen vanwege de zuiverheid van hun doel.
Net zo doden soldaten zelfs menselijke wezens op het slagveld zonder dat ze (wettelijk) schuldig zijn aan
moord.

Guru Ram Das testte zijn volgelingen eens in dit opzicht, door voor te wenden dat hij ziek was en hen
te vertellen dat het enige medicijn dat hem kon genezen de melk van een leeuwin was. Terwijl anderen
aarzelden, ging Shivaji er op uit om het te brengen. Hij liep rechtstreeks het hol binnen waar een
leeuwin haar kleintjes aan het voeden was. Ze brulde luid en stond op het punt om zich op hem te
storten, toen Shivaji haar recht in het gezicht aan keek en resoluut zei: “Ik ben geen jager, en ik wil je
geen kwaad doen. Ik wil alleen maar een beetje van je melk voor mijn Goeroe die aan een kwaal lijdt.
Het zou hem genezen.” De leeuwin was zogezegd gehypnotiseerd door de kracht die Shivaji enkel door
de zuiverheid van doel uitstraalde. Ze ging liggen en Shivaji nam haar melk en kwam er levend
vandaan. We kunnen dit als we willen een wonder noemen, maar het was zuiverheid van doel.

Een groot deel van het ongelukkig zijn wordt veroorzaakt door meer te willen dan we aan kunnen, en te
proberen het werk van anderen te doen in plaats van dat wat voor ons is bestemd. Het doen van ons eigen
werk en er plezier in hebben is veel beter gezien vanuit het
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standpunt van geluk, dan ook eens het werk van andere mensen te proberen uit hebzucht naar meer geld of
macht. Een soldaat zal alleen geluk verkrijgen door het zijn van een goede soldaat, een geleerde door een
goede geleerde te zijn, en een zakenman door een goede zakenman te zijn.

Er is in de wereld geen fabriek om armoede te produceren. Toch zijn sommige mensen arm. De juiste
remedie tegen armoede is alleen hard en eerlijk werken. Het punt dat herinnerd moet worden is dat kort
door de bocht gaan voor meer geld door oneerlijke middelen alleen maar leidt tot verdriet en
ontevredenheid. Men zal bemerken dat geld dat zo verkregen is daarom uiteindelijk niet de moeite van het
verkrijgen waard is. Men zou veel beter af zijn zonder.

Maandag 26 januari

Zesde Gesprek

R. We voelden gisteren hoe alle gevoel van afgescheidenheid wegsmolt. We waren trots en gelukkig om
samen te zijn met al deze geweldige mensen die elke middag het Licht van de Jagad Guru ervoeren. Ook
waren we verbaasd om ergens in de wereld van vandaag zoveel honderden mensen gedurende de maand
van de Mela op de spirituele zoektocht te zien. De invioed van de Binnenste Cirkel op de lijdende mensheid
lijkt heden heel erg levend.

In zijn recente brieven heeft Z.H. onderscheid gemaakt tussen Waarachtig Ahankara en de onware
Ahankara. Zou hij ons kunnen vertellen hoe dit oprijst en hoe het onmiddellijk onder controle te krijgen
zodra het begint?

Z.H. Waarachtig Ahankara is het gevoel van 'Ik' wanneer het verbonden is met de Atman. Het meeste dat
uit dit gevoel voort kan komen is dienstbaarheid aan de mensheid. Wanneer dit alles verbonden is dan is
het zuivere Ahankara. Als het gevoel van 'k’ verbonden is met het lichaam, de zintuigen, of de geest — of
met wat dan ook waarmee men verbonden lijkt te zijn zoals iemands bepaalde naam, verbondenheid met
iets, of met positie, of beroep, of kennis — al deze dingen als ze verbonden zijn met 'Ik' zijn onware
Ahankara.

Met het waarachtige Ahankara ervaart men de eenheid met alles. Met onware Ahankara wordt deze
eenheid verbroken. Zodra de eenheid is verbroken nemen de begrenzingen het onmiddellijk over. Waar
begrenzingen zijn, zijn er leugens. Hij gaf een voorbeeld:

De Ganges ontspringt bij zijn bron Gangroti. Zij stroomt helemaal door naar de oceaan terwijl zij een
naam heeft, de Ganges. In heel India wordt de rivier vereerd vanwege de helderheid en zuiverheid van
het water; en ook vanwege haar goedgunstige kwaliteiten. Maar stel dat het zelfde water door toeval
een begrensde vorm aanneemt door het stromen in een sloot gemengd met andere dingen. Dan zal het
niet vereerd worden als het water van de Ganges waar mensen naar toe gaan om een heilig bad te
nemen. Bovendien zullen de bacterién zich in dat begrensde water, dat onderhevig is aan andere
invloeden, vermenigvuldigen. De hoofdrivier van de Ganges wordt nooit verontreinigd, want zij is
direct verbonden met de bron.

Een waarachtig Ahankara is altijd verbonden met de Atman en daar vandaan stralen alle ideeén, gevoelens
en handelingen uit die verbonden zijn met de Atman. Het onware Ahankara vergeet het bestaan van de
Atman en richt zich op het bestaan van al het andere dan Atman, zoals een fysiek lichaam en iets van de
andere dingen.

R. Hetzelfde zou waar kunnen zijn over Liefde. Bij een vorig bezoek waren we blij om het verhaal van Ram
Das en de steenpuist te horen, in de context van Prem en Moha — onzelfzuchtige en zelfzuchtige liefde.

Z.H. Daar ben ik het mee eens.
D.C. Het gevoel van waarachtig Ahankara, en ook een van zijn facetten, zijnde de herinnering aan de

Atman, wordt soms ook geassocieerd met een verhoogd gewaar zijn van iedereen in het gebouw en om je
heen. Gewaar zijn van de behoeften van andere mensen. Is dit de juiste manier om er naar te kijken?
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Z.H. Ja, het zou precies moeten zijn zoals u zegt. Ter ondersteuning geeft hij dit voorbeeld:

Na het mens zijn ervaren te hebben of het zijn van een arts kan men met velerlei activiteiten bezig zijn
van aandacht geven aan dit of dat of wat dan ook; maar men vergeet nooit dat men dokter is of men
hoeft zich nooit er aan te herinneren dat men een mens is. Dit wordt geleidelijk aan ontwikkeld door
voortdurende verbinding en oefening.

Als men door de genade van de Satsang (gezelschap van Waarheid of een groep zoekers naar de Waarheid)
en de Gerealiseerde Mens — als dit gevoel van echt Ahankara of 'Ik ben de Atman' volledig in een individu
is gevestigd, dan zal er nooit enig gevoel van afscheiding zijn. Welke situatie zich ook voordoet, men zal
alles en iedereen met hetzelfde centrum behandelen. Het centrum zal altijd de Atman zijn.

R. U heeft ons de raad gegeven om de Geschriften te lezen. Gisteren deed ik de Shrimad Bhagavatam open
op deze bladzijde (Engelse uitgave, blz 128): “Op een dag kwam de goddelijke wijze Narada naar hen toe
en zei: 'O Haryasvas, kent u het einde van dit veld? Zonder het einde van het veld te kennen, zijn alle
disciplines vruchteloos."”

Voordat Jaiswal verder kon gaan met het citaat, begon Z.H. te lachen en te praten en te lachen met zijn volgelingen om hem heen. Zijn
antwoord bevatte veel glimlachen en gelach. Tegen het einde vertelt hij de grap en lacht met zijn volgelingen. Dit maakt de atmosfeer
licht.

Z.H. Hier hebben we een klassiek voorbeeld van een foutieve vertaling. Ikzelf kon het raadsel zoals het
vertaald was, niet begrijpen vergeleken met hoe Narada het had bedoeld! Het idee is volkomen
verschillend van hoe het in het Engels werd uitgedrukt. Ik zal het jullie graag uitleggen. Het woord dat
vertaald is als 'veld' is Kshetra. Kshetra heeft hier niet de betekenis van veld, hoewel dat een van de
betekenissen is. Het idee komt uit een verwijzing in de Bhagavad Gita, waar de Heer Krishna spreekt over
de Kshetra en de Kshetrajna. [Zie hoofdstuk XIII van de Bhagavad Gita, “Het Lichaam als het speelveld
van het Zelf.”’]

Kshetra is het veld en Kshetrajna is de eigenaar van het veld. Hier wordt het opgevat op de Kosmische
manier: Kshetrajna zijnde de Atman en Kshetra zijnde het lichaam en alles binnenin het lichaam, of de
kosmos als een enkel lichaam zelf. De Kshetrajna van de hele kosmos zijnde de Schepper (Brahma).

Dus het is niet heel belangrijk om de Kshetra te kennen, als men de Kshetrajna, de Eigenaar, de Meester
van het Universum niet kent. Hier zegt Narada dus, dat als je de Kshetrajna, de Eigenaar van het veld, kent
dan wordt alle kennis van de wereld, kennis van het 'veld', onnodig. Als je de kennis van het veld aan het
leren bent, zou de Kshetrajna, het 'einde van het veld', het Absolute of de Atman, je doel moeten zijn. In dit
geval verklaart hij eenvoudig dat discipline op zichzelf nutteloos is. Hoewel zonder discipline niets bereikt
kan worden (want dan kan je de Kshetrajna niet kennen), zou je toch niet moeten geloven dat discipline op
zichzelf het doel van alles is.

Hij citeert een andere grap, in verband met vertalingen:

In de Bhagavad Gita wordt ergens (Hoofdstuk I, vers 40-43) genoemd dat als de grote strijders van het
land gedood worden, dat de mindere of tweederangs strijders de leiders zullen worden. Omdat ze
tweederangs zijn zullen ze niet in staat zijn alle dharma op de juiste tijd te vervullen. Dan zou de
praktijk van de ongedisciplineerde de overhand krijgen. Als er geen discipline meer heerst dan zullen
de mensen zelfs hun Gotra vergeten (Gotra betekent familielijn of familie-stamboom) — Gotra — uit
naam waarvan bepaalde rituelen worden verricht. In deze rituelen worden rijstballen gemaakt om
gedurende het ritueel te offeren. Nu zegt de vertaler, zonder het hele ritueel uit te leggen, eenvoudig dat
als de strijders gedood worden, en de mindere strijders de leiders worden, dat het uiteindelijke resultaat
zal zijn dat je gestorven voorvaderen niet in staat zullen zijn rijstballen te krijgen! (Veel gelach
rondom)

Dit illustreert het werkelijke probleem van vertalen.
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R. (Legt een volgend stuk van het raadsel van Narada voor): De tweede regel luidde: “Er is een koninkrijk
waar slechts een enkele koning regeert. Er is een bron vanwaar geen terugkeer mogelijk is. Er is een
vrouw die vele vormen aanneemt. Er is een die de echtgenoot van de vrouw is.”

Z.H. Het is belangrijk om een tamelijk volledige kennis van de Geschriften te hebben anders wordt het
moeilijk om het centrale punt uit zulke verhalen te halen. Er zijn literatuurstijlen in India die zich langs
verschillende lijnen hebben ontwikkeld, net zoals jullie dat in het Westen hebben. Jullie hebben de Bijbel
die parabels bevatten, verhalen die zodanig zijn aangekleed zodat ze spirituele kennis in de aankleding
bevatten. Evenzo zijn er in India bepaalde soorten verhalen die aangekleed zijn met een grote variéteit aan
taal. Uw voorbeeld komt uit een bepaalde stijl waar de vragen als raadsels worden gepresenteerd.

De vragen die Narada stelt zijn: “Ken je het Koninkrijk waar er slechts Een is?” en zo voorts. Het
antwoord op al deze vragen is hetzelfde. Er is slechts een Purush (Absolute). Deze Purush is de Koning
van Alles. De Purush heeft een vrouw, dat is Maya. Maya is de vrouw die veelsoortige vormen aanneemt.
De bron die hij beschrijft is onwetendheid, en als je daarin valt kun je er niet uitkomen, tenzij je gezegend
wordt met de aanwezigheid van een Gerealiseerd Mens (Siddhapurusha). Narada noemt de negen deuren
en ook andere dingen.

R. Toen Z.H. verhalen citeerde uit de Shrimahad Bhagavatam, Dattatreya en de pijlenmaker en andere,
kochten vele mensen een Engelse vertaling van zijn boek. Raadt hij aan dat mensen alleen die lezen die hij
citeert?

Z.H. De studie van zulke verhalen uit de geschriften is deel van het proces van kennis — Kennis van de
Waarheid. Het is een van de erkende bewijzen van ware Kennis. Als individuen zulke verhalen bestuderen
en ze vinden hulp, dan is er niets om zich zorgen over te maken.

Het verhaal van Dattatreya is dat hij vierentwintig leraren had waarvan hij enige kennis verkreeg. Maar het
gebruik van het woord 'leraar' in deze context heeft een andere betekenis. Een Guru is verschillend van een
leraar in de gewone zin. Een leraar in de gewone zin is iemand op een gewone school, waar je 7 of 8 lessen
per dag krijgt. Dus je kunt elke dag 7 of 8 verschillende leraren hebben en sommige daarvan kunnen na een
trimester of zo overgeplaatst worden. De correcte kijk op een Guru is iemand die een individu niet alleen
op het fysieke niveau begeleidt, maar ook op de mentale en spirituele niveaus. Hij leidt hem naar het Licht
en vrijheid. Zelfs als de bevrijding wordt bereikt, is de relatie tussen discipel en Leraar niet opgelost, wat
normaal wel gebruikelijk is. Wanneer men de gewone school verlaat vergeet men al die leraren en
leerlingen voor altijd. In feite initieerde geen van Dattatreya's zogenaamde 'leraren' hem in de kennis van
hun bewustzijn. Maar omdat ze toevallig het voornaamste middel waren in een situatie waar hij uit eigen
wil Kennis kon vergaren, gaf hij deze instrumenten van kennis de eer dat zij zijn 'leraren' waren. Er waren
dus vierentwintig situaties waaruit hij vierentwintig 'leraren' noemde. Maar er is maar een Guru, een voor
altijd.

R. Over het vertalen, we moeten veel zorgvuldiger worden dan we nu zijn. We hebben hetzelfde probleem
met het christelijke Evangelie, dat wat mensen niet begrepen als ze aan het vertalen waren, ze het
veranderden. Bijvoorbeeld, Christus zegt: “Tenzij een mens geboren wordt van boven...” Hij spreekt van
het subtiele en causale, maar als het vertaald wordt als “opnieuw geboren” leidt het meteen tot de
absurde vraag : “Kan een mens voor de tweede keer de schoot van zijn moeder binnen gaan en geboren
worden?” We hebben zo ook vele soorten voorbeelden.

Z.H. Hjj zegt: “Ja”, en hij huldigt ook het standpunt dat alle religieuze boeken, de Bijbel, de Koran, en alle
Hindoe geschriften allemaal spreken over dezelfde waarheid. Maar de vertalers vertalen het op hun niveau,
omdat zij dat niveau van begrip niet bereikt hebben en omdat het onderwerp geen verband heeft met hun
eigen manier van leven, en daar komt de moeilijkheid vandaan. In feite is er voor ons, voor zover het de
waarheid betreft, geen probleem, geen ongelijkheid en geen verschil waar dan ook.
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Hijj citeert uit een van de Sutra's uit de Veda's: Ekam Sad Vipra Badhuda Vadanti — “Waarheid is een maar
de wijzen drukken het op vele manieren uit.” Alleen de zeldzame en speciale mensen die wijs zijn, spreken
in hun eigen taal dezelfde waarheid. Maar zij die de waarheid niet begrijpen en toch proberen te vertalen,
vertalen het verkeerd.

D.C. Hij sprak over vertrouwen (hetgeen hij ook al eerder noemde) — het vertrouwen van de kant van de
discipel in relatie tot de leer van de Meester. Dit spreekt de mensen thuis in Londen sterk aan, maar onze
moeilijkheid is dat het woord “Vertrouwen” op een aantal verschillende manieren wordt begrepen. Houdt
vertrouwen in dat je handelt volgens je geloof? Zou hij zijn standpunt hierover kunnen uitleggen?

Z.H. Hjj legt uit, dat vertrouwen' twee niveaus heeft. Het eerste niveau is dat iemand zich geinteresseerd
en aangetrokken voelt nadat hij de verhandeling van een leraar of een wijs mens heeft gehoord. Dit zal het
eerste niveau van vertrouwen zijn. Maar als dit niet wordt gevolgd en er wordt geen kennis opgedaan, dan
zal dit vroeger of later doven. Het tweede niveau komt als het advies stevig wordt opgevolgd en in de
praktijk wordt gebracht, dan zal dit zich langzamerhand verdiepen en er zou een stadium kunnen komen
waarin het vol en diep wordt. Dan zal er geen twijfel zijn aan wat er via de Leraar komt [Guru].

Het woord Guru bestaat uit twee componenten. De eerste zijnde G en U, en de laatste zijnde R en U. Het
eerste deel symboliseert de discipel die door onwetendheid wordt overspoeld en de Leraar bestookt. De
andere component symboliseert het licht en de Leraar die klaar is om hem naar het licht, de bevrijding en
de vrijheid te brengen. Dit is zeker mogelijk. Het concept van de Guru is degene die de discipel wegleidt

van onwetendheid en hem brengt naar het open licht van Kennis.” Dit is alleen mogelijk als het geloof van
de discipel in de Guru is gevestigd. Dus het vestigen van het geloof in de Guru is absoluut essentieel.

R. Hij gebruikte het woord “‘genade van de Guru”. Kun u ons het Sanskriet woord voor “genade 3
zeggen? Lijkt het op de genade die een rechter kan betonen aan een gevangene?

Z.H. Genade wordt noch opgeéist noch gegeven.4 Het gebeurt gewoon net als water dat altijd volgens zijn
natuur omlaag stroomt. De aard van genade is dat als het geloof van de discipel gevestigd is in de Leraar
dat de stroom van genade spontaan is; het gebeurt; het wordt niet door de Guru gedaan en ook niet
verwacht door de discipel.

R. Het is laat — kunnen we privé een kleine persoonlijke vraag stellen? Alleen om toestemming te vragen
om nog drie dagen extra te blijven?
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Aantekeningen
! Bhagavad Gita, Hfdst XVII.

1. Arjuna zei: O, Krishna, wat voor soort geloof hebben zij die de voorschriften uit de Geschriften (Shastra)
negeren doch vol geloof (Shradda) zijn? Is dit Sattva, Rajas of Tamas?

2. De Gezegende Heer sprak: Het geloof van de belichaamden komt voort uit hun individuele natuur - Sattvisch,
Rajasisch of Tamasisch. Luister nu hiernaar.

3. Ieders geloof is in overeenstemming met zijn essentie (Samskar). Een mens is wat hij gelooft; is gemaakt uit
zijn geloof.”

De passage gaat verder met het laten zien van deze drie in 1) vormen van aanbidding, 2) verstervingen, 3) het
voedsel waar ze van houden 4) de Yajna of offers en offerandes die ze uitvoeren 5) hun manier van leven 6)
spraak 7) staat van de geest 8) verstervingen 9) geschenken.

2 Mr. Ouspensky placht te zeggen dat het verhaal van de Goede Samaritaan die ‘Genade’ betoonde aan de man die
door dieven werd beroofd, een parabel is (in fysieke termen) van de relatie tussen de Leraar of de Guru tot de discipel
(op het Spirituele Pad).

3Er zijn twee belangrijke woorden in het Hindi voor 'Genade'. Het woord Kripa wordt in situaties gebruikt zoals een

gevangene die voor de rechtbank smeekt om genade. Een hogere vorm die gebruikt zou kunnen worden in het verhaal
van de Goede Samaritaan of in bovenstaande passage, is Anukampa.

4 De Kwaliteit van Genade is niet bekrompen,
Zij valt als een milde dauw uit de Hemelen
Op de aarde beneden. Zij is tweemaal gezegend:
Zij zegent hem die ontvangt en hem die geeft.
(Portia in de Koopman van Venetié)
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