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Vrijdag 23 januari

Vierde Gesprek (Aangepaste Versie)

Na de Meditatie

R. Ik verwacht dat uwe Heiligheid dit al weet. Gisteren besloten we dat we echt zouden moeten proberen te doen
wat u onderwijst, in plaats van enkel erover te denken en te praten! Het resultaat was een half uur prachtige 
meditatie in de vrede van de nacht, waarna ik het gevoel had dat iets in mijn hart bevrijd was uit zijn kooi en 
bovenin een boom zat, net als de papegaai in het verhaal, terwijl de eigenaar op de grond het niet allemaal 
begreep? 
Wie zijn in dat verhaal de papegaai en zijn eigenaar in verband met de vier componenten van Antahkaran?

Z.H. De wensen die altijd in mensen aanwezig zijn – het ligt in de aard van de dingen – eindigen gewoonlijk in 
gehechtheid. Er komt gehechtheid omdat er een een voortdurende associatie is tussen bepaalde soorten wensen 
met de objecten die die wensen vervullen. Deze gehechtheid is Raga. Als je doorgaat met langer gehecht te zijn, 
wordt het Lobha (gulzigheid) zodat je altijd heel veel dingen voor een onbepaalde tijd wenst te hebben. Zij gaan 
voorbij aan je individuele behoeften en dit wordt Trishna genoemd (hunkering of 'verslaving'). Raga en Lobha 
vormen de kooi waarin het individuele ego gevangen zit. Het is alleen mogelijk om hem uit de kooi te krijgen 
als er iemand is die hem leidt; net zoals men heel makkelijk in een bron kan vallen maar het niet mogelijk is om 
er uit zichzelf uit te komen zelfs als hij een intens verlangen heeft, tenzij er iemand boven de grond klaar is en in
staat om hem te helpen. Dus hij heeft leiding en leiderschap nodig. Voor hen die intelligent zijn zullen de 
Geschriften, gesprekken en bepaalde woorden van de Gerealiseerde Mens helpen.
Voor al die mensen die niet intelligent zijn, en niet voor zichzelf kunnen denken, is alleen de herhalende 
Methode beschikbaar als zijnde de meest noodzakelijke voor hun bevrijding.
Zij lijken op de papegaai die was geleerd om de twee namen van God te leren en te herhalen (Radheyshyam en 
Sitaram) hetgeen hij elke dag deed; dit zou hem nooit naar volle Realisatie en bevrijding hebben geleid, omdat 
hij het belang van het Absolute niet kent, noch kan hij deze Namen verbinden met dit idee van het Absolute. 
Zijne Heiligheid suggereert als bewijs hiervan dat als er een catastrofe opdoemt over de hoofden van zulke 
schepselen, ze geen toevlucht zullen nemen tot de naam van het Absolute zoals een wijs mens zou doen; maar 
ze zouden weer opnieuw terugvallen op de natuurlijke klanken van hun soort, en niet langer de Mantra 
herinneren. Dus alleen voor hen is de methode beschikbaar.

Maar deze papegaai, wiens verhaal u heeft gekregen, vroeg aan zijn eigenaar om te vragen: “Hoe kan ik 
bevrijd worden?”. De Gerealiseerde Mens zei niets, maar viel op de grond met zijn ogen gesloten. 
Omstanders verweten de man dat hij zo'n rare vraag had gesteld dat de Meester er bewusteloos van raakte, 
en toen hij werd weggejaagd en thuis kwam, vertelde hij de papegaai wat er gebeurd was. De papegaai zei: 
“Dat is genoeg voor me.” De volgende ochtend deed hij precies na wat de Gerealiseerde Mens had gedaan 
en vond zijn bevrijding.

Dus de noodzaak is er voor iedereen die bevrijding zoekt om een Ware Goeroe te vinden die zal zorgen voor de 
manieren en de middelen.

R. U heeft gezegd dat gehechtheid aan wensen de kooi is, en soms vragen mensen of dat verhaal van de 
papegaai verband houdt met de situatie van de Atman. Maar de Atman is toch zeker volmaakt?

Z.H. Nee, de Atman is nooit ergens aan gebonden. Maar wanneer het “innerlijk orgaan” of de Antahkaran (die 
we voelen als “Ik”) over de Atman wordt heen gelegd hetgeen de gebruikelijke staat is voor ons allemaal; zelfs 
dan is de Atman even vrij als Hij ooit geweest is. In feite is het niet de Atman die in de kooi zit!!

R. Nee. Voor mij voelde het alsof het emotionele centrum werd bevrijd. Het werd emotioneel in het hart gevoeld 
en verlichtte toen vele dingen die u heeft gezegd.
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Z.H. (vervolgde): De superimpositie wordt door die gehechtheid veroorzaakt (*Raga, Lobha en Trishna). 
Dus het lijkt erop dat de Antahkaran zelf in de kooi komt vanwege deze drie. Er zijn dus voor mensen twee
mogelijke staten:
1) Antahkaran die vrij is van deze gehechtheden of
2) Antahkaran die vanwege hen in de kooi zit.
Het Werkelijke Zelf of Atman is onder geen enkele voorwaarde door iets gebonden: het is alleen de 
(psyche) Antahkaran. Zij die bevrijd lijken te zijn, of geen kooi hebben, ervaren de vrijheid; zij die niet vrij
zijn worden door hun eigen wensen, gehechtheden en hebzucht gebonden.

*Raga is het woord voor 'identificatie', Lobha is hebzucht of steeds meer willen, en Trishna is 'verslaving of afhankelijkheid’ – steeds 
weer opnieuw wensen.

R. (Tweede voorbereide vraag) Is het mogelijk dat de Goeroe in een bepaald stadium kan komen wonen in 
de Antahkaran van iemand die onder zijn discipline staat – niet die hem enkel van tijd tot tijd bezoekt? Ik 
had het gevoel dat zowel u als onze eerste Goeroe hier gewoond hebben, maar dat mijn Antahkaran (ego) 
het niet heeft geweten, tot nu toe?

Z.H. Voor wat de Goeroe betreft, hij woont altijd in de harten van zijn discipelen, en laat de discipel nooit 
alleen. Maar de ervaring (het gewaar zijn) van zijn aanwezigheid in de Antahkaran van zijn discipel is 
alleen mogelijk als er een overvloed aan Sattva is. Wanneer Tamas en Rajas tussenbeide komen, dan zou 
hij niet in staat kunnen zijn om de aanwezigheid te ervaren, maar niettemin is de Goeroe er altijd. Zolang 
als de bevrijding van de discipel niet verwezenlijkt is, zal hij er noodzakelijkerwijs zijn; en zodra de 
discipel bevrijd is, dan zijn ze Een geworden. Dus er zal nooit enig moment voor of na de bevrijding zijn 
dat de Leraar weg zal zijn van de discipel.

R. Het duurt zo lang om daar volledig geloof in te hebben. Is onze langzame voortgang te wijten aan het 
armzalige mengsel en de concentratie van de Gunas – teveel Rajas of Tamas? Zou het ook kunnen zijn dat 
we een verkeerd standpunt hebben, en bij alles denken op het niveau van fysieke ruimte en tijd en niet op 
de schaal van hogere niveaus?

Z.H. Benadrukt opnieuw een punt dat begrepen moet worden: namelijk dat niemand Tamas en Rajas kwijt 
kan raken omdat ze er in de natuur van de dingen altijd moeten zijn; iedereen moet leren Rajas en Tamas te
gebruiken net als Sattva; zelfs de Gerealiseerde Mens. Het verschil tussen de Gerealiseerde Mens en de 
gewone mensen ligt in de maat en de verfijning; als men Rajas en Tamas op een verfijnde en afgemeten 
manier gebruikt, worden ze beiden nuttig en noodzakelijk. Dus het is een kwestie van het afgemeten 
gebruik van de verfijnde Rajas en Tamas dat zal leiden naar de ontwikkeling en overvloed van Sattva. Een 
afgemeten gebruik van Rajas werkt heel goed voor de organisatie; het afgemeten gebruik van Tams maakt 
je lichaam fris na een afgemeten slaap. Dat zou betekenen dat terwijl Sattva goed is, en Rajas en Tamas 
toch niet slecht zijn, men moet alleen de maat en de verfijning leren.

R. Wel, men kan geen auto rijden zonder versnelling en remmen!

Z.H. Zegt dat oefening en discipline altijd leiden tot Waarheid en zuivering (verfijning). 
Hij geeft persoonlijk commentaar aan u! U bent overwegend emotioneel. Maar dit moet hand in hand gaan 
met gesprekken en Kennis van Waarheid, waardoor het emotionele centrum (Bhawana) en het intellectuele
centrum (Viveka) samengebracht worden. Alleen dan is het mogelijk dat iemand gemakkelijk en met 
precisie op de Weg zal bewegen. Daarom is het noodzakelijk dat gesprekken plaats moeten vinden om de 
fouten in de geest en alles dat niet volledig begrepen wordt, schoon te maken. Ware Kennis is het enige 
middel om iemand vrij van twijfel te maken, of van wat er ook maar kan oprijzen, als terugslag op de weg 
van Bevrijding.

D.C. Ik heb opgemerkt dat u een uitspraak of Mantra voor en na de meditatie reciteert. Uitspraken die een 
sterke emotionele inhoud hebben gekregen spreken me aan op deze manier. Kunt u iets langs deze lijn 
aanbevelen?
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Z.H. Het is gebruikelijk om enkele van de Vedische Mantras te gebruiken; en hij citeert er drie die op dit 
moment gebruikt worden. Ons zijn er enige tijd geleden een paar gegeven (1967).

Vertaling van de Vedische Mantras II en III

II: Dit is volmaakt, dat is volmaakt, van volmaakt komt volmaakt. Trek volmaakt af van volmaakt en wat overblijft is volmaakt. Vrede 
voor het Causale, Vrede voor het Subtiele, Vrede voor het fysieke.

III: Mogen we het goede horen, 
Mogen we het goede zien, 
Mogen we met versterkte geesten het verlangen van het Absolute uitvoeren. 
Vrede voor het Causale lichaam, Vrede voor het Subtiele lichaam, Vrede voor het fysieke lichaam.

Om Sahana Vawatu sahanau chunaktu
      Laten we samen actief zijn in het najagen van Spirituele Kennis.
Saha weeryam karavawahai
      Laten we al onze wereldse activiteiten samen uitvoeren en
Tejaswina Wadheetamistu
      Laat ons samen deugdzame handelingen verrichten.

Ma Vidwisha Wahai
      Laat ons samen de schittering van de Goden vergroten.
      En nooit zouden we iemand ooit moeten haten.
Om Shantih, shantih, shantih.
      Vrede voor het Causale lichaam, Vrede voor het Subtiele lichaam, Vrede voor het fysieke lichaam.

Hiervan is de betekenis:
Laat ons samen werken, werken aan de lijn van deze rituele kennis, en laat ons alle activiteit van dit werk samen doen, en samen zouden
we moeten proberen de Kennis en schittering die door het Absolute komt, te volgen, en we zouden nooit iemand in de wereld moeten 
haten. En met deze drievoudige woorden voor Vrede en voor de drie niveaus van het bestaan van de mens, is het dan gemakkelijk om 
als mens in meditatie te gaan.

D.C. Het is voor mij zeer noodzakelijk om iets te hebben dat de verspreide aandacht verzamelt en me 
eenheid geeft voor het beginnen met mediteren.

Z.H. Stemt in.

R. Is het mogelijk om dit tegen bepaalde mensen te zeggen, misschien een paar mensen die tijdelijk 
moeilijkheden hebben met meditatie?

Z.H. Ja, natuurlijk. Zij die zulke moeilijkheden hebben bij het verkrijgen van wijsheid van buitenaf, 
kunnen dit soort dingen voorgeschreven worden, en als deze Mantras door iets van het bovenstaande 
passeert, zullen ze zeer geholpen zijn.

D.C. Mag ik een vraag van mijn vrouw stellen?
Lady Susan. Als je eenmaal in Badrinath geweest bent kun je er in een ogenblik naar terugkeren door het 
te herinneren, hier heeft u eerder aan gerefereerd. Kun je ook terugkeren naar een stille plek binnenin 
door het te herinneren?

Z.H. Ja, dat is goed mogelijk. Door te herinneren wat je hebt ervaren, kan het steeds weer herhaald 
worden; net als je naar Badrinath kan gaan, kun je ook naar deze wooonplaats van vrede binnenin gaan.
Soms wordt gezien dat iemand het idee van een vredige of ware Atman heeft als iets dat ergens in een 
afgesloten gedeelte van iemands wezen zit. In feite is het plaatje net het omgekeerde. Binnenin de Atman 
die ook bekend staat als Brahma (de Schepper van het Universum) is Avyakta, hetgeen de 
Ongedifferentieerde Natuur is ('Eeuwig Onveranderlijke'). Binnenin deze Avyakta is de Prakriti – 
Gemanifesteerde Natuur; binnenin Prakriti is Mahat Tattva; binnenin
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Mahat Tattva is Akasha (ruimte of vacuum). Binnenin Akasha is Vaya (Lucht) die wordt omvat door Agni 
(Vuur). In Agni is water (Jala) en binnenin water is Prithvi (de aarde). Dit is het algemene patroon. Dus de 
Atman is het meest uitgebreide van alle dingen; Prithvi op de lijst zijnde het kleinste ding dat we in de 
Schepping kennen.
Het zelfde patroon zit in het individu. De Atman is uitgebreid omdat het het gehele organisme omvat. 
Binnenin deze Atman is Chitta (=Avyakta) en dan Prakriti (iemands gemanifesteerde natuur) van Ahankar 
en Buddhi en Manas, en dan de ruimte, lucht, vuur, water en aarde (de materie die Prithvi is). Wanneer 
men de ervaring krijgt van deze vredige woonplaats, is dat in feite de uitgebreidheid die het gehele 
Universum doordringt en dat binnenin wordt weerspiegeld, dus dat alles ervaart men. Dit is het correcte 
plaatje.

D.C. Het is meer als de druppel die terugkeert naar de oceaan.

Z.H. (lachend): Wat ook de oorzaak is, deze is altijd groter dan het effect. Wanneer Prithvi (de aarde) uit 
het water komt, dan moet men onmiddellijk begrijpen dat water uitgebreider is dan aarde. Dus deze 
voortgang bouwt op, en over het geheel ziet men dat Brahma of Atman uitgebreider zijn dan al het andere.
Om naar zichzelf te kijken op de weg van Zelfontwikkeling is de belangrijkste factor om de 
Gemanifesteerde Natuur aan te pakken (Ahankar en Buddhi) – net onder de Avyakta; en de Universele 
Natuur is precies hetzelfde als de individuele natuur. Daarom worden mensen geregeerd door hun natuur, 
door hun houdingen, en vinden het moeilijk om terug te vallen op een andere discipline die niet valt in het 
gebied van hun eigen natuur. Zo bouwt de oppositie zich op. 
Daarna sprak hij over een van de grote dichters, Tulsi Das. In zijn gebed zegt hij:

“Alstublieft laat mijn natuur door uw Genade Sattvisch zijn en in volkomen evenwicht. Alleen dan zal ik 
in staat zijn om u te aanbidden!”

Hier moet de aanval toe leiden. De aanval is op de natuur van het individu (Prakriti) om het te 
transformeren naar een Sattvische natuur.

Universeel Individueel

9. Brahma Atman
8. Avyakta: Ongedifferentieerde Natuur Chitta
7. Prakriti: Gemanifesteerde Natuur Ahankar, Buddhi
6. Mahat Tattva Manas
5. Akasha Ruimte (Ether)
4. Vayu Lucht
3. Agni Vuur
2. Jala Water
1. Prithvi Aarde

J. Vraagt naar het woord voor de individuele natuur en Natuur op het niveau van Brahma.

Z.H. Ja, ze zijn van dezelfde kwaliteit, maar er is wat verschil in kwantiteit. Net als het gehele Universum 
de Natuur van het Absolute is, zo wordt in de individuele mens de substantie van Brahma aangenomen als 
de Atman binnenin. En van het Licht van de Atman wordt op dezelfde manier de Prakrit van het individu 
aangestoken.
Als een voorbeeld geeft hij het licht in deze kamer, en het licht buiten dat uitgestraald wordt door de Zon. 
Licht is hetzelfde; de maat ervan is verschillend.

D.C. Ik heb een groeiende en toenemende wens naar de Realisatie van het Zelf. Kun u enige bepaalde 
leiding hierover 
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geven?

Z.H. Zegt dat dit gebruik van de woorden 'Zelfrealisatie' alleen wordt aangegeven omdat er niets beters 
voor in de plaats kan worden gesteld. Maar in waarheid hoeft niemand het Zelf te realiseren omdat het al 
Werkelijk is en altijd aanwezig. Wat er gebeurt is dat er bepaalde kleuren rond deze Antahkaran zijn, de 
meeste veroorzaakt door Rajas en Tamas. Door Rajas raakt men in onwenselijke en onnodige activiteit; en 
met Tamas is er een soort ondoorschijnendheid waar men niet door heen kan kijken – zoals modder. Dus 
op de weg naar Zelfrealisatie moet men de lagen die de Antahkaran bedekken, verwijderen. 

Een voorbeeld: Wanneer de Zon op aarde niet gezien kan worden is dat alleen omdat er een wolk zit 
tussen de kijker en de Zon. Men kan niet zeggen dat men de zon moet scheppen en hem echt moet 
maken! (het realiseren'); men moet de wolk oplossen.

Zodra dit oplossen van de wolk heeft plaats gevonden is de altijd-schijnende, altijd-werkelijke Atman er 
altijd (zie Aanhangsel). 
De verbinding met een Gerealiseerde of bevrijde Mens helpt veel. Het is de barmhartigheid (zie het verhaal
van de Goede Samaritaan) van de Gerealiseerde Mens die individuen verheft. Hij geeft een andere 
gelijkenis:

De Gerealiseerde Mens lijkt veel op een locomotief die de kracht heeft om zichzelf voort te drijven en om 
te bewegen met of zonder goederenwagons. De wagons hebben, hoewel ze de locomotief kunnen volgen 
geen enkele energie of krachtbron van zichzelf om zichzelf in beweging te zetten. Dus als men vertrouwen 
heeft in een Gerealiseerde Mens en hem in het hart blijft herinneren, dan wordt de motivatie richting 
Zelfrealisatie mogelijk.

D.C. Ik ben zeer dankbaar.

R. Er is nog een andere vraag, maar het is heel laat en Jaiswal heeft geen stem meer. Zou Uwe Heiligheid 
dit weekend bevrijd van ons willen zijn? (Z.H. en zijn volgelingen lachen hard). Hij nodigt ons uit in zijn 
tent bij de Mela elke dag tussen 3 en 5, maar zal ons morgen (zaterdag) om 11 uur hier ontmoeten.

Aanhangsel

Dit wordt uitgedrukt in een gedicht door een grote Sikh dichter, Nanak (1469-1539)

Wanneer het licht van de ziel samengevallen is met het Universele Licht
En de menselijke geest zich vermengt
Met de Geest van alle wezens
Dan verdwijnt ons onbeduidende wezen
Met zijn geweld, twijfel en verdriet.
Door de genade van de Goeroe
Kan zo'n spirituele vereniging plaats vinden.
Gezegend zijn zij in wiens hart de Heer leeft.

uit Heilige geschriften van de Sikhs
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