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Zaterdag 21 september

R. Is de Atman in Samadhi vrij, behalve wanneer die gebonden is door enig idee?

Z.H. Samadhi is een staat van rust; net zoals ons is verteld over de rust voor het fysieke lichaam die men 
door slaap verkrijgt, zo is op dezelfde manier deze rust alleen wanneer Sattva overheersend is, mogelijk in 
Samadhi. Als men slechts een paar uur slaap had, zou men zich na de arbeid van de dag vermoeid voelen; 
als men drie of vier uur slaap had zou men zich de volgende ochtend niet energiek genoeg voelen voor de 
dag, al zou zou het vermoeide gevoel er misschien niet zijn. Wanneer men volledige rust krijgt in slaap, 
dan staat men natuurlijk op waarbij de vermoeidheid verdwenen is en men is opgeladen met frisse energie 
om de dag tegemoet te zien. Hetzelfde geldt voor Samadhi. Slapen wordt in Tamas gedaan, Samadhi is in 
Sattva, dus in Samadhi krijgt men rust en wordt men met geluk en gelukzaligheid opgeladen. Dit geluk en 
deze gelukzaligheid is van hetzelfde soort als men een Gerealiseerd Mens gaat ontmoeten, en na hem 
ontmoet te hebben voelt men zich gesterkt en heeft een gevoel van grootsheid binnen in zichzelf. Hetzelfde
gebeurt in Samadhi wanneer de Atman opgaat in de Param-Atman en deze eenheid wordt hierdoor 
mogelijk, het wezen dat uit Samadhi komt heeft dit gevoel van grootsheid over zichzelf want hij is 
verenigd geweest met het grootste in zichzelf. Dit is het soort geluk waarmee men er uit komt. Dit is naast 
het opladen van frisse energie van Sattva waarmee hij in staat zal zijn om de vereisten van de dag of het 
leven tegemoet te treden.

R. Ik spreek natuurlijk over en veel lager niveau, maar waar is het mogelijk om deze gelukzaligheid te 
hebben, als men zich van niets anders bewust is, duurt de gelukzaligheid altijd langer. Heeft dit iets te 
maken met de voorbereiding voor de volledige Samadhi?

Z.H. Eenheid betekent dat er niets tussenin is. Dus als de Atman op wil gaan in de Universele Atman, dan 
zou er niets en geen enkel idee wat dan ook moeten zijn, en alleen dat zou verenigd genoemd kunnen 
worden. Deze eenheid tussen de Atman en de Universele Atman, Param-Atman, is als twee vrienden. 
Wanneer een van de vrienden alles heeft uitgegeven en nu arm is, zijn meest geliefde vriend gaat 
ontmoeten, herkent de vriend alles alleen al door de blik, en zonder dat het hem gevraagd wordt vervult hij 
elke behoefte van de arme vriend. Dit is als een Genade. Op dezelfde manier voelt de Param-Atman zich 
heel erg als deze rijke vriend, wanneer de Atman hem ontmoet, of men zou kunnen zeggen als een vader 
wanneer hij zijn zoon ontmoet. Hij begrijpt de behoefte van de zoon – de zoon hoeft nergens om te vragen,
de vader geeft zichzelf als een Genade. Men kan nooit zeggen dat deze Genade die aan de zoon of de 
vriend gegeven wordt door gedrag, meditatie of Samadhi verdiend is. Het is geen betaling – het is een 
Genade die gegeven wordt zonder erom gevraagd te worden. Dus als Genade moet komen, dan moet 
daarvoor Eenheid komen, en dat betekent eenvoudigweg dat er niets tussenin moet zijn.

R. Wanneer de Atman, de Shankaracharya en de Gerealiseerde Mensen allemaal een zijn, zal men op dat 
moment nergens om willen vragen.

Z.H. In het rijk van de Atman is er geen verschil omdat het verschil alleen plaats vindt vanuit het Causale, 
of het Subtiele lichaam en fysieke lichaam. Wanneer men in het rijk van de Atman is opgestegen, is er 
geen verschil tussen de Param-Atman of Atman of enig ander individu waar je aan zou kunnen denken. 
Het is allemaal Een.

M.A. Wanneer er contact is gelegd tussen het subtiele lichaam en de Gerealiseerde mens, moet er dan aan 
dit contact gewerkt worden om het te doen groeien, en zo ja hoe doet men dat?

Z.H. Het subtiele lichaam is zoals ons eerder verteld is ook opgebouwd uit onwetendheid, en deze 
onwetendheid is een soort schil die de Atman afschermt. De verbinding van een discipel met een Leraar is 
er alleen om deze schil van onwetendheid te breken, en zolang deze schil niet geheel vernietigd is zal de 
Leraar altijd antwoorden teneinde de leerling te helpen, en de discipel zal moeten werken via het subtiele 
lichaam. In de verschillende stadia van behoefte zullen leiding, bemoediging of zelfs een vermaning door 
de Leraar gegeven worden eenvoudig om hem te helpen de schil te breken,
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en zodra deze gebroken is, is het werk klaar want er is niets meer dan eenheid. Het is enkel de schil die 
staat tussen onwetendheid en volledige eenheid, en alleen tot dit stadium is de Leraar nodig.

R.A. Helpt het om dit idee van eenheid in de meditatie als het ware in het achterhoofd te houden, of komt 
dit eenvoudig door trouw aandacht te geven aan de Mantra?

Z.H. Meditatie is ontworpen om gedurende een korte periode het denkproces weg te nemen – hoe verheven
de gedachte ook is hij is dan niet echt nodig. Dus men moet in meditatie langzamerhand het denken 
opgeven, en zodra de Mantra geklonken heeft is die er alleen om de andere gedachten weg te houden zodat
men in elk geval in staat zal zijn slechts aan een ding aandacht te schenken. Maar dit is niet het doel, de 
Mantra is er om je te leiden naar een gebied waar er noch de Mantra noch denken is. Daar is alles een 
verenigd Zelf.

R.A. Is het behulpzaam, om nadat men de juiste houding heeft aangenomen, over eenheid te denken 
alvorens met men de Mantra inzet?

Z.H. Ja, dat is zeer behulpzaam. Voordat men de Mantra inzet, moet men zich verzamelen, en een helder 
idee hebben wat men gaat doen, dus het is zeer behulpzaam om het geheel in een idee samen te brengen 
over wat men gaat doen, en zichzelf te vertellen dat er gedurende een half uur geen verantwoordelijkheid 
is, niets om naar uit te zien, alleen om aandacht te geven aan de Mantra. Dus dit is precies goed.

R. In Londen is er een andere gecompliceerde medische dokter die klaarblijkelijk Indiase boeken gelezen 
heeft! Ik begrijp zijn vragen niet, maar hier zijn er twee:

D.C. Zou zijne Heiligheid ons over de Chakravartin willen vertellen?

Z.H. Het woord komt uit oude Indiase tijden toen het land uit vele koninkrijken bestond die elk geregeerd 
werden door een Badshah (Koning) en er was een Shahanshah (Keizer) die volledige controle had over de 
gehele streek, Noord, Zuidoost en West. Dit gecentraliseerde Koninkrijk werd door een Shanhansah 
geregeerd die bekend stond als Chakravartin. Dat betekent: ‘iemand die de hele kring van koninkrijken 
beheerst’.
Er bestaat een andere interpretatie van het woord Chakravartin. Hij is degene die volledige controle heeft 
over de vier staten – slaap, dromen, waken en Turiya. Iemand die volledige controle heeft over alles voelt 
zich volledig tevreden en heeft nergens verlangen naar. Deze vier staten slaan niet alleen op de materiële 
wereld, maar ook op de spirituele wereld. Er is een verhaal:

Er was iemand van deze aard die men Chakravartin zou kunnen noemen. Eens lag hij precies midden 
op de weg. Op dat moment kwam er een processie aan van een Badshah dus de hovelingen van 
Badshah vroegen aan de man om op te schuiven. Hij zei: “Wel, hij mag dan een Badshah zijn, maar ik 
ben de Shahanshah, dus ik kom hem niet tegemoet – hij zou mij tegemoet moeten komen door een 
andere weg te nemen en mij in vrede hier te laten.” De processie was nu heel dichtbij en de Badshah 
vroeg zijn hovelingen om hem te vragen wat hem het recht gaf om zich Shahanshah te noemen? Hij 
antwoordde niet, maar zei tegen de hovelingen om terug te gaan en hun Badshah te vragen met welk 
recht hij zichzelf Badshah noemde. Het antwoord was dat een Badshah iemand was die het hele land 
regeert en alle bevelen geeft. De Heilige man vroeg toen waarom de Badshah rondreed. De Badshah 
antwoordde dat hij onderweg was naar een ander land om dat te veroveren teneinde zijn rijkdom en 
territorium te vergroten. De Heilige man zei toen, hoe kan hij zichzelf Badshah noemen als hij enkel 
maar een slechte ellendige man is die alleen anderen wou beroven, en hij zou zeker niet opzij gaan voor
zo iemand.

Toen vroeg de Badshah aan de Shahanshah om zijn eigen grootsheid te definiëren. De Heilige man zei 
dat hij oppermachtig was omdat degene die alles heeft niets nodig heeft. Iemand die zo arm en 
behoeftig is om een ander land te moeten veroveren is het niet waard om Badshah genoemd te worden. 
De heilige man was daarom net als een Chakravartin. Een Chakravartin is hij die volledige beheersing 
heeft over deze vier staten, slapen, dromen, waken en Turiya, die volkomen tevreden is en helemaal 
niets nodig heeft.
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D.C. De derde stap van de Ladder, Sadhana, is in het Engels moeilijk te begrijpen omdat er geen 
equivalent bestaat. Onlangs werd de betekenis duidelijker toen er voorbeelden van Sadhana gehoord 
werden van verschillende typen mensen. Zou Zijne Heiligheid ons begrip op deze manier willen vergroten?

Z.H. Het woord Sadhana is afgeleid van 'sadh' hetgeen 'helpen om te realiseren' betekent, en in het proces 
van Realisatie staat alles, wat de persoon helpt bij het voorkomen van vallen of lager zakken, bekend als 
Sadhana. De handeling van de Leraar is een hulp. Hij helpt door mensen vast te houden om te voorkomen 
dat ze vallen. De hele Natuur is naar beneden vallen, dus tegelijk met de Natuur vallen mensen naar 
beneden. Een Leraar, met zijn bewuste Kennis en bewuste handeling, komt om mensen te helpen door ze 
samen vast te houden of door hen een systematische volgorde te geven teneinde te groeien en zichzelf te 
Realiseren. Het woord Sadhana heeft deze verschillende betekenissen – helpen, vasthouden en Realiseren.

R.A. Vraagt of hij over de uiterlijke invloeden wil spreken die het subtiele lichaam helpen om te 
kristalliseren zoals dat in een eerder gesprek werd genoemd?

Z.H. Het subtiele lichaam bestaat uit Manas, Buddhi en Chitta, en kristallisatie van het subtiele lichaam 
betekent het wegnemen van de onwetendheid die het omringt. Als men aandachtig is kan men veel dingen 
om zich heen zien gebeuren, buiten zichzelf. Hoewel er twee werelden zijn – binnenin en buiten – kan die 
binnenin zichzelf met goede ideeën, goed denken en goede besluiten versterken. Dit zal iemands subtiele 
lichaam helpen bij het schonen van de onwetendheid.
Maar voor zover het de uiterlijke wereld betreft, is elke stap potent met invloeden, maar deze invloeden 
kunnen alleen verzameld worden als men aandachtig is en hen herkent. In dit rijk kunnen desillusie,  
boeken of Gerealiseerde Mensen of soms de Genade van de hogere krachten behulpzaam zijn, en ieder 
gewoon ding in de wereld zou ook behulpzaam kunnen zijn.
Shri Dattatreya (11e hoofdstuk van de Shrimad Bhagavatam) had in zijn leven vierentwintig 'Leraren'. Dit 
betekent dat hij de leringen van vierentwintig verschillende incidenten tijdens zijn leven verzamelde, en 
het verhaal van de pijlenmaker is een van de incidenten die Dattatreya raakte. Hij verzamelde zulke Kennis
die bruikbaar is voor de groei van het subtiele lichaam uit vogels, olifanten en een prostituee, en ook gaat 
een verhaal over een maagdelijk meisje, als volgt:

Op een dag toen hij in de stad rondliep kwam hij bij een huis waar alle mannen naar het werk waren 
gegaan en er was alleen een jong meisje dat spoedig ging trouwen. Mensen uit de andere stad waren 
komen kijken of ze een passende bruid was voor hun zoon. Er was niemand om de gast te onthalen dus 
ze moest alles alleen doen. Ze was heel arm en had hen niet veel te bieden. Ze dacht om wat rijst voor 
hen klaar te maken, maar zelfs de rijst was niet klaar dus ze moest het vlies er nog afhalen voor ze het 
ging koken. Terwijl ze dit probeerde te doen door de rijst met een houten hamer te slaan, maakten haar 
armbanden lawaai, en ze dacht dat de gasten het geluid van de armbanden zouden horen en dat ze 
zouden beseffen dat het huishouden zelfs geen rijst had. Ze wilde de eer van het huis redden en begon 
een paar armbanden te breken, maar ze merkte dat zelfs als er twee waren er nog wat geluid was dus ze 
brak ze allemaal behalve een. Dattatreya zag dit alles. Ze nodigde hem ook uit om op wat rijst te 
wachten, en hij bleef. Na het eten zei hij dat wanneer men de meest gerespecteerde gast gaat ontmoeten
men alle verstoring weg moet houden, en dat de verstoring alleen verwijderd kan worden nadat de 
wereld van verstoringen is afgebroken.

Dus men gaat in meditatie het Zelf ontmoeten die de grootste van alle gasten is. Men moet al die ideeën, 
gedachten en zorgen achter laten, en eenvoudig tot slechts een terugbrengen om de gast te ontmoeten, zoals
aan ons in het begin gegeven is. Men kan al die invloeden die in het universum in overvloed aanwezig zijn,
verzamelen. Het is enkel een kwestie van aandachtig zijn en van gewone dingen leren en ook van de 
Leraar en zo verder, en volledige versnippering van de onwetendheid uit het subtiele lichaam 
bewerkstelligen.

R. Vroeg over het Symbool (van het Enneagram) dat hij eerder aan Zijne Heiligheid had gegeven – hij 
vroeg of Z.H. enig commentaar had en of hij een naam voor dit Symbool had of het Symbool op deze 
manier gebruikte?
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Het systeem van symbologie is een geconcentreerde vorm van Kennis, en deze zijn ontworpen om meer 
kennis over te dragen in die zin, dan het overgedragen kan worden door andere middelen. Ze verschillen 
van land tot land en in India is dit Symbool ook ontwikkeld. De Wet van Drie, die in India Trik wordt  
genoemd, is ook de wortel van drie in de Engelse Taal, en de Wet van Zeven, en de Wet van Negen die het
volledige getal maakt. Het volledige getal bestaat uit 9 – Absolute, ongemanifesteerd en gemanifesteerd – 
Prakriti – dan Mahat-Tattva, Ether – Lucht – Vuur – Water en Aarde. Dit alles bevat alles wat er in de 
schepping is. De schepping van de Causale Wereld, de Subtiele Wereld en de Grove Wereld, en dan 
daaraan voorbij het Absolute, alles is in 9 gevat. De Wet van Zeven (Prakriti) is een rigide vorm van het 
gemanifesteerde die zeer nauw door de Wet van Drie wordt geregeerd, maar zij heeft een herhalende vorm 
en zij kan velerlei niveaus hebben die in individuen of in het algemeen gezien kunnen worden, in de 
samenstelling van het universum en in de samenstelling van het menselijk wezen. De Wet van Drie wordt 
praktisch overal herhaald – in onze gesprekken is het vele malen verschenen – de staten van Zijn, de 
Gunas; Brahman, Vishnu en Shiva (of het creatieve aspect hetgeen onderhoudt, bewaart en oplost). Er zijn 
vele voorbeelden van dit alles. De diagrammen die u heeft gegeven laten slechts een manier zien van het 
uitdrukken van de innerlijke betekenis van het filosofische aspect van het menselijk leven of het 
universum.

Maandag 23 september

Op zondag was er geen meeting, maar na de meditatie met Zijne Heiligheid werd er een feest in de Ashram gegeven, en 
hierna gingen F.C.R. met R.A. en M.A. en J. naar de samenvloeiing en zwommen.

R. Dankte Zijne Heiligheid voor het feest dat ons gisteren werd bereid en alle moeite die werd gegeven en 
de veelheid.

Z.H. Mensen hebben een verschillende smaak, vanwege het verschil van cultuur en land, en wanneer men 
anderen een plezier wil doen hoopt men altijd dat ze een fijne tijd zullen hebben. Wanneer men 
voorbereidingen treft, kan men alleen bij zichzelf te rade gaan wat men het meeste pleziert, en dus is het 
voedsel meestal naar de standaard en de smaak van de kok. Als het u, door het zo te doen, genoegen heeft 
gedaan, is hun werk vruchtbaar en eervol. Er was een Amerikaan die hier twintig dagen logeerde en als 
hem iets werd aangeboden wat met melk was gemaakt, wat hier als een van de lekkernijen wordt 
beschouwd, kon hij de naam niet in zijn aantekenschrift vinden dus wilde hij het niet proberen voor het 
geval het hem zou schaden! Men probeert om je eigen smaak niet aan de gasten op te dringen, maar voor 
zover mogelijk zou men de smaak van andere mensen moeten respecteren en hen iets aanbieden wat zo 
dicht mogelijk bij hun smaak ligt. Er was ook een Europeaan aan wie gevraagd werd of hij op de vloer 
wilde zitten om te eten. Hij moest steeds opstaan en vijf minuten rondlopen voordat hij verder kon eten!

R. Na ons feest gingen we naar de samenvloeiing van de rivieren en ze zwommen in de Ganges, en daarna 
zei Mrs. Allan dat nadat ze koppie onder was gegaan, ze als een andere vrouw boven kwam!

Z.H. Hij ging ook naar de samenvloeiing rondom 9 uur vanwege de eclips. De samenvloeiing van de 
Ganges, Yamuna en Saraswati wordt de Triveni genoemd (Drie-stroom). Deze drie rivieren symboliseren 
de drie Wegen, de Weg van Handeling, Liefde en Kennis. Er zijn drie stromen van vitale kracht die in het 
menselijk lichaam actief zijn. In het algemeen reguleren alleen de Ida en Pingala de ademhaling, maar 
wanneer het ademen volmaakt in evenwicht is dan komt de derde stroom die bekend staat als Sushumna in 
actie en leidt tot inzicht en het oprijzen van vitale latente energie. Op basis van deze relaties zijn de drie 
rivieren en de samenvloeiing heel belangrijk geworden voor het leven in India. Er wordt gezegd dat het de 
fysieke belichaming is van de drie lijnen van Werk. Het baden en lichamelijke reinheid zijn helemaal niet 
belangrijk maar men moet zichzelf toestaan om volledig samen te smelten met de drie lijnen van Werk en 
aldus de onwetendheid af te wassen en binnenin schoon te worden.

(Saraswati is onzichtbaar – een onderaardse rivier wiens bestaan pas onlangs is vastgesteld)
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R. Wat is de betekenis van de eclips?

Z.H. Volgens het Indiase systeem is het punt van wisselwerking het belangrijkste van allemaal. Dit wordt 
Sandhi genoemd en staat bekend als een aspect van Brahman (Het Absolute is neutraal; dat wat de twee kanten 
bevat). Gebaseerd op dit pricipe worden de tijden van de wisselwerkingen ook belangrijk geacht. De ochtend die
nacht en dag verbindt, de avond die dag en nacht verbindt, middernacht, 12 uur 's middags, het midden van de 
maand, de volle maan etc. staan als perioden van Sandhi bekend. Er zijn tijden dat de planeten dicht bij elkaar 
komen en er een sfeer van conjunctie plaats vindt. De zon- en maaneclips zijn zulke gelegenheden want ze 
houden de mogelijkheid in zich om invloeden op planetair niveau vrij te maken. De zonne-eclips heeft alleen in 
het midden van de maand plaats, en de maaneclips heeft altijd plaats bij volle maan en nooit op een ander 
moment. Deze conjuncties brengen verschillende soorten gevolgen met zich mee. Dus worden er al naar gelang 
het soort conjunctie, verschillende rituelen in India uitgevoerd. Er wordt gezegd dat alle belichamingen, nieuwe 
impulsen, verwoesting etc. in zulke periodes plaats vinden. De moderne wetenschappelijke denkers zien deze 
fenomenen alleen als een fysieke conjunctie, maar in India wordt er door de spirituele en filosofische 
achtergrond grote betekenis gehecht aan zulke periodes. Niemand zal tijdens de periode van de eclips eten, en 
als de eclips voorbij is moeten ze een bad nemen. Ze mediteren of reciteren uit de Geschriften. Meditatie wordt 
ook voorgeschreven om ‘s ochtends en ‘s avonds te doen omdat deze periodes helpen om dieper te gaan zonder 
de uiterlijke belemmeringen van Rajas en Tamas.

R.A. Wordt de kloof tussen de geboorte van een wezen en haar bevrijding beschouwd als eeuwigheid of heeft 
eeuwigheid betrekking op het leven van de hele schepping?

Z.H. Het eeuwige is dat wat nooit verwoest wordt en nooit vergaat. Alleen het Absolute of de Atman is eeuwig. 
In de eeuwigheid is er geen tijd – leven en dood zijn de enige momenten van verschijnen of verdwijnen in tijd 
van het wezen, en dat kan niet met eeuwigheid in verband gebracht worden. Deze geboorte en dood lijken heel 
veel op het vele keren per dag van kleding verwisselen, of het weggooien van het kledingstuk wanneer dat 
versleten is. Op de zelfde manier zijn geboorte en dood een verandering van vorm tijdens de reis van het Wezen 
(Atman) door de eeuwigheid. Geboorte en dood hebben niets te maken met gebondenheid of bevrijding, hoewel 
de handelingen in iemands leven de gebondenheid strakker kunnen maken of kunnen resulteren in bevrijding. 
Onwetendheid is de oorzaak van gebondenheid en verstrooiing van de onwetendheid is bevrijding. Een bevrijd 
wezen is werkelijk vrij en kan uit vrije wil kiezen om geboren te worden en te sterven. Ze nemen gewoonlijk 
een gemanifesteerde vorm aan om de lijdende mensheid te helpen. Dit laat zien dat geboorte niet 
noodzakelijkerwijs een slavernij is, hoewel de meeste wezens alleen uit onwetendheid geboren worden en van 
het ene lichaam naar het andere bewegen. Dood is ook in het geheel geen vernietiging want het betekent alleen 
maar verandering van vorm, en deze verandering heeft niet alleen gedurende het leven plaats maar op ieder 
moment. Het geheel van de schepping ondergaat voortdurend in alle dingen verandering. Deze verandering 
heeft twee richtingen. De ene begint met de wens van het Absolute als ongemanifesteerd en gaat verder om een 
grove gemanifesteerde vorm te worden, en de tweede gaat terug naar zijn oorzaak als de bestemming van de 
gemanifesteerde vorm vervuld is. Aldus smelten de deeltjes aarde samen in de oorzaak, die water is, water in 
vuur, vuur in lucht, lucht in ether, ether in Mahat-Tattva, in Apara-Prakriti, in Para-Prakriti die 
ongemanifesteerd is en het ongemanifesteerde in het Absolute. Hoewel de vormen veranderen is de wet van 
verandering zelf eeuwig in vergelijking met veranderende dingen. Alleen het Absolute is het dat onveranderlijk 
is en eeuwig als Waarheid, al het andere verandert en is dus tijdelijk, maar de wet van verandering is ook 
eeuwig.

R. Z.H. zei veel over Para en Para-Prakriti, maar ik zou graag wat meer willen begrijpen van Mahat-Tattva. Is 
dat iets als een soort universeel wezen?

Z.H. Men kan het samenspel van de elementaire materie zien vanaf de aarde helemaal tot aan de ether, hoewel 
de eerste drie vorm hebben en de laatste twee zonder vorm zijn, maar ze zijn onderdeel van de gemanifesteerde 
wereld. Voorbij deze vijf elementen is de Mahat-Tattva wat letterlijk betekent, het grote principe of het 
universele of individuele wezen. Vanuit dit principe manifesteren zich de vijf elementen, hun vijf kwaliteiten en 
ook de vijf zintuigen van kennis en de vijf organen van handeling. De zintuigen verzamelen de kennis van de 
kwaliteiten van de elementen, net zoals de oren de kwaliteiten 
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van klank, welke tot de ether behoort, verzamelen, de huid of het tastzintuig apprecieert de lucht, ogen 
appreciëren de vorm en kleur, de tong apprecieert de smaak die de kwaliteit van water is en de neus 
apprecieert de kwaliteit van reuk die van de aarde komt. De handeling van appreciatie gebeurt gelijktijdig 
en voortdurend in het universele wezen via de Mahat-Tattva en ook in het individuele wezen via de Manas.
Hoewel Manas alle vijf kwaliteiten kan appreciëren doet hij dat slechts met een tegelijk. Alleen om deze 
reden kan men werkelijk iets kennen, anders zou er ons hele leven kennis van een mengsel van vijf 
kwaliteiten zijn. Dit wordt door Manas op het individuele niveau gedaan, en hetzelfde staat bekend als de 
Mahat-Tattva op het universele niveau. Dit is de bemiddelaar. Het neemt kennis van de wereld van 
verschijnselen op via de zintuigen en geeft ze door aan het innerlijke wezen, en het geeft ook de bevelen 
van het innerlijke wezen door aan de organen van handeling. Dit werkt zowel op het individuele als op het 
universele niveau. Op het universele niveau wordt de wens van het Absolute doorgegeven aan de wereld 
van de verschijnselen via deze Mahat-Tattva die manifestatie van alle vormen mogelijk maakt, en het is 
ook alleen via deze Mahat-Tattva dat alle kennis van de wereld van verschijnselen wordt doorgegeven aan 
het Absolute wezen.
Het volgende punt is de Apara-Prakriti die drie gemanifesteerde Gunas heeft en de oorzaak is van alle 
gemanifesteerde vormen. Op het universele niveau is het de Natuur als geheel, en op het individuele niveau
is het de Buddhi die onderscheid maakt tussen de Gunas en de natuur van het individu bepaalt.
Voorbij dit alles ligt de Para-Prakriti, de ongemanifesteerde natuur van de schepping en evenzo de Chitta 
van een individu dat alle kennis opslaat en ongemanifesteerd blijft tot het aangeraakt wordt door een wens 
om te manifesteren. Ze rijzen op als ideeën of gedachten of wensen en manifesteren zich te zijner tijd in de
verschillende vormen van zijn op het universele niveau, en in kunstzinnige scheppingen en constructies op 
het individuele niveau. Voorbij dit alles is het Absolute op het Universele niveau en de Atman op het 
individuele niveau. Dit is de oorzaak van alle dingen en alle dingen ontspringen hier en komen hier ook 
samen.

R. Dat is zeer buitengewoon omdat als je enkel de taal van namen vertaalt, is dat precies hetzelfde behalve
in een verband met ons Systeem, en dat is wat de wetenschappers ether plachten te noemen, maar waarvan
ze nu zeggen dat het niet werkelijk bestaat. Welk woord gebruikt Zijne Heiligheid hiervoor en zou het 
bijvoorbeeld het elektromagnetische veld kunnen zijn?

Z.H. Het concept van ether zoals men dat gewoonlijk begrijpt, is verkeerd. Zelfs het concept van de vijf 
elementen wordt eveneens niet goed begrepen. Van element aarde tot element vuur kan men begrenzen en 
bevatten in gemanifesteerde vorm. Maar daar voorbij is er geen gemanifesteerde vorm dus het idee van 
Lucht en Ether is slechts afgeleid. Wat we gewoonlijk lucht noemen is niet echt het element lucht. We zien
het stof van de aarde of de bladeren van de bomen bewegen, of we voelen hete of koude lucht langzaam of 
snel blazen en noemen het lucht, maar in al deze gevallen zien we alleen het stof of de bladeren, en ervaren
de kou of de warmte van water en vuur. Werkelijke lucht is niets dan beweging, enkel zuivere beweging en
het tastzintuig ervaart enkel beweging. Men kan lucht nooit zien want lucht heeft geen vorm en kleur die 
door de ogen geapprecieerd kan worden. De ether is Akasha dat aan alles ruimte geeft. Het is de ruimte die
aan alle dingen en wezens ruimte geeft. Dit is het uitbreidende fenomeen dat doorgaat met ruimte te geven.
Ook dit element kan niet gezien worden, maar alleen door het horen van geluid geapprecieerd worden. De 
kwaliteit van Akasha is het geven van klank, en klank reist altijd in Akasha. Deze Akasha komt voort uit 
Manas of de Mahat-Tattva. Het staat bij de kruising van de innerlijke en uiterlijke werelden. De wens van 
het Absolute wordt via dit medium in vormen gebonden en alle gebonden vormen worden alleen door de 
Manas bevrijd in ideeën of de bron van alle Kennis (welke de Atman is). Dus Manas kan de oorzaak van 
gebondenheid of van vrijheid zijn. Hij lijkt heel erg op de tolk. Als de tolk aan de ene of aan de andere 
kant gehecht is, kan hij zijn werk niet goed doen. Hij moet beide kanten volledig begrijpen en ongehecht 
zijn aan beide kanten. Alle ellende van deze wereld wordt door deze gehechtheid veroorzaakt. Sommige 
geesten zijn gehecht aan de fysieke wereld, en willen alleen in fysieke vormen en genoegens verblijven. Ze
genieten alleen van de grove wereld en blijven arm en gebonden aan het lage niveau. Sommige geesten 
zijn gehecht aan de innerlijke wereld en trekken zich terug uit de fysieke wereld en houden niet van actief 
deelnemen aan de wereld. Gewoonlijk zijn zulke mensen lui, inactief en niet productief
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en leven als parasiet. Ze staan bekend als Virakta. Hoewel ze gehecht zijn aan de innerlijke spirituele 
wereld, hebben ook zij het verkeerd en volgen de natuurlijke wetten van het universum niet. Zulke mensen 
keuren we niet goed. Het werkelijke goede leven is ongehecht aan beide en werkt toch met de fysieke en 
spirituele wereld.

Op verzoek van Zijne Heiligheid is het volgende niet op de Band opgenomen 

Het Absolute schept niet voor een doel van Hemzelf want Hij hoeft niets te bereiken, Hij heeft alles. Hij is 
in gelukzaligheid en binnenin gelukzaligheid begint hij te spelen en wanneer Hij het spel wil opruimen 
trekt Hij de schepping in net als een klein kind dat alleen wil spelen. Wanneer Hij honger heeft schreeuwt 
Hij om eten, en wanneer Hij wil slapen gaat Hij gewoon slapen, en niemand kan Hem voorschrijven 
wanneer Hij honger moet hebben of wanneer Hij wil slapen. Men kan daarvoor geen vinger op een doel 
leggen.
In de Isa Upanishad wordt er aan twee types gerefereerd – de ene is het fysieke type die in de wereld heel 
efficiënte mensen kunnen worden, en de asceet die zich wil terugtrekken en alleen naar de spirituele 
wereld wil gaan. In feite zijn beide types slecht. De ellende en slavernij zit noch in de fysieke noch in de 
spirituele wereld, maar alleen in de gehechtheid. De gehechtheid is even slecht. Het Absolute is aan geen 
van beide gehecht, en daarom geniet Hij ervan; men moet ze samenbrengen.
In India zijn er verschillende sekten – sommigen gaan voor de gemanifesteerde God, en sommigen gaan 
voor de ongemanifesteerde God – een persoonlijke of abstracte God. Deze mensen maken allebei deze fout
en daarom zijn geen van beiden gelukkig. Tenzij ze hen samenbrengen, kunnen ze geen werkelijke 
bevrijding vinden. Er zijn vele verschillende systemen – sommigen geloven dat alles door het Absolute is 
geschapen zodat zij geen enkele verantwoordelijkheid ergens voor hebben; wat er ook komt, nemen ze, ze 
willen niet verbeteren of zich ergens van bewust zijn. Dit is allemaal gehechtheid. De werkelijke 
bekwaamheid ligt in het samenbrengen van deze twee en aan geen van beiden te hechten.

Dinsdag 24 september

R.A. Eens gaf Zijne Heiligheid bij het benadrukken van de noodzaak om voortdurend te oefenen in de 
meditatie, als voorbeeld het leren fietsen. Soms, wanneer een jongen moeite heeft dit te leren, houdt een 
volwassene hem vast. Kan er op deze manier in meditatie hulp gegeven worden op het subtiele niveau?

Z.H. Er zijn twee werelden bij betrokken – de grove fysieke wereld en de subtiele wereld. Alle directe hulp
die men kan geven is in de fysieke wereld, dus wanneer iemand geoefend wordt voor de meditatie wordt 
hem verteld welke houding aan te nemen, hoe de mantra in te zetten, en wat niet te doen – niet het lichaam 
bewegen, de ogen te sluiten – dat alles is fysiek. Dat is alles wat gegeven kan worden voor zover het het 
fysieke lichaam betreft. Op het gebied van het subtiele lichaam kunnen aanwijzingen of instructies 
gegeven worden, maar deze instructies moeten uitgevoerd worden door de mediterende zelf. Voorbij de 
instructie is het onmogelijk om iets te doen. Er zijn zeker zeer uitzonderlijke gevallen waarin er directe 
tussenkomst is op het subtiele niveau, maar het is heel zeldzaam.
Meditatie is een reis terug naar huis, en de meeste problemen en tegenspoed die men ervaart zijn in de 
eerste helft van de reis, en wanneer dat punt gepasseerd is en je dichter bij huis bent, dan is er slechts een 
punt om naar te zoeken en je hoeft je niet meer over iets anders druk te maken. Meditatie is naar huis terug 
gaan – thuis naar het Zelf. Wat de leraar doen kan, is de reis van begin tot eind beschrijven en laten zien 
wat er gewoonlijk gebeurt en wat men onderweg tegen kan komen.
In het gebied van Manas (geest) kan de Leraar leiding geven en iemand vertellen om aandacht aan de 
Mantra te geven, en als de Manas (Geest) zich niet goed gedraagt kan hij op het niveau van Buddhi helpen 
door aan Kennis te refereren – door hem alle informatie te geven over datgene wat gewoonlijk ervaren 
wordt zodat de discipel zelf kan onderzoeken en onderscheid maken. Maar wanneer de reis naar huis 
begint, moet het onderscheid door de discipel zelf gemaakt worden – om te onderscheiden
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wat er komt van het causale lichaam en wat uiterlijke invloeden zijn – hij hoeft niet te stoppen om te 
informeren maar kan direct gaan naar het Absolute of de Atman. Daar komt het alleen op de discipel aan, 
op dit niveau is geen hulp mogelijk.
Wanneer er een geheime ontmoeting wordt gearrangeerd, leidt degene die de regelingen treft hen alleen 
naar een bepaalde grens, en daar voorbij gaat hij niet zelf binnen, en hij laat het aan de mensen over om 
elkaar alleen te ontmoeten. Het zelfde geldt voor man en vrouw – hoewel ze veel familieleden hebben en 
zo meer, willen ze wanneer ze een intiem gesprek willen hebben niet dat iemand erbij is. Het ligt in de 
natuur van het Zelf dat wanneer het zich inkeert naar zichzelf, dat het vanuit zijn eigen natuur niet wil dat 
iemand stoort of helpt, en aangezien het geen hulp wenst, is er geen mogelijkheid en geen noodzaak om die
te geven. In de Geschriften is gezegd dat zelfs Buddhi op de weg naar Bevrijding alleen tot een bepaalde 
grens gaat waar voorbij ook Buddhi moet stoppen, en dan ervaart het Zelf zichzelf.
Zodra men gedurende de meditatie de smaak van innerlijk geluk krijgt die in de fysieke wereld niet 
beschikbaar is, dan wil men het steeds opnieuw hebben. Op dezelfde manier kun je een paar korreltjes 
suiker laten vallen, je hoeft voor de mier geen weg te maken om van de ene korrel naar de andere te gaan. 
Zodra de mier de suiker heeft geproefd zal hij d weg naar de volgende korrel vinden. Het is voor jezelf 
hetzelfde. Zodra men de smaak van innerlijk geluk krijgt dan heeft men niemands hulp nodig omdat men 
zelf in staat is de reis te ondernemen.

Er was een Koning (het verhaal van de Koning die zijn Minister vroeg om een Heilige man bij hem te 
brengen opdat hij het geheim van eeuwige rijkdom die niet vergaat kon leren, en hoe de Minister niet 
een werkelijk Heilige man kon vinden, en toen zijn bediende opdroeg hoe hij kon doen alsof hij er een 
was. Toen de Koning tevreden gesteld was werd de bediende opgedragen om zijn gewone plicht weer 
op te nemen maar hij gaf er de voorkeur aan om te oefenen om een Heilig man te worden opdat hij de 
grootste van alle koningen kon ontmoeten – dit verhaal staat elders volledig in de audiënties).

De moraal van dit verhaal is dat men slechts tot een bepaalde grens geleid kan worden, maar voorbij die 
grens wordt de reis door het Zelf gemaakt zonder iemands hulp, omdat het Zelf alles weet en alleen omdat 
het (vanwege onwetendheid) in het donker woont, is het zijn grote potentie vergeten. Geef hem een klein 
voorproefje en hij zal graag zelf zonder iemands hulp willen teruggaan.

M.A. Blijft de trilling van de Mantra na de initiatie altijd sterk,of moet degene die mediteert hem 
versterken, en zo ja, hoe?

Z.H. Wanneer men de Mantra inzet, zet men hem in met een bepaalde kracht die op dat moment bij 
zichzelf beschikbaar is, en het systeem is dat het ritme van deze Mantra lager en langzamer moet worden, 
en steeds langzamer moet worden totdat het volledig stilstand heeft bereikt, en dan in dit stadium wanneer 
er geen ritme is, merkt men dat men zichzelf overstegen is.
Er is een ander aspect – de trilling van de Mantra zelf. Deze Mantra die ons gegeven is bevat de “R” die 
door het voorste deel van de hersenen wordt geproduceerd. Daar wordt het geproduceerd en de trillingen 
van deze klank reizen van daar naar het laagste deel van de wervelkolom en hij doet het gehele lichaam 
trillen. Wanneer het de onderkant van de wervelkolom bereikt stijgt hij op en het duurt enige tijd voor deze
trilling wegsterft. Voor hij wegsterft werkt hij in het lichaam om al haar onzuiverheden schoon te maken.
Wat betreft de uitspraak – het eerste deel is overwegend krachtiger en het laatste deel is het minst krachtig, 
dus je begint met een knal en eindigt lager voor wat betreft de klank van de Mantra.

Gesprek over de Wet van het Toeval

R. a) Nadat ik gelezen had wat Zijne Heiligheid gisteren zei over de eeuwigdurende beweging in Mahat 
Tattva en individuele Manas, werd ik vanmorgen vroeg wakker met een beeld van de Buitenste Cirkel van 
de mensheid als een grote gokhal of goktent. Zal een individu geen meditatie en ook aanzienlijk geluk 
nodig hebben om erin verstrikt te raken en al zijn geld te verliezen!
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b) Volgens het Systeem zijn er vier soorten Wetten:
1) Wet van het Toeval of ongeluk die overheerst in de Buitenste Cirkel;
2) Wet van Oorzaak & Gevolg die Z.H. zo duidelijk heeft beschreven;
3) Wet van het Lot, de planetaire invloeden die een collectieve uitwerking hebben, maar ook een 
individueel Lot voor een paar mensen op de Ladder;
4) Wet van de Wil, die hoort bij de Gerealiseerde Mensen van de Binnenste Cirkel.

Is hij het hier mee eens?

Z.H. Vertelt een verhaal:

Er was eens een heer of baron die een eigen leger had. Hij was zeer ambitieus en hield er van om zijn 
eigen grenzen over te steken en andere landen te onderwerpen. Zijn volk steunde hem en was zeer 
loyaal naar hem toe, dus het was altijd een tamelijk plezierig avontuur voor hem. Elke keer als hij 
terugkwam op zijn eigen kasteel eerden al zijn mensen hem en prezen zijn glorie en de glorie van de 
overwinningen. Als hij dit allemaal had gehoord placht hij naar zijn moeder te gaan om haar zegen te 
vragen. De moeder vond het niet leuk, dus gaf ze hem nooit de zegen. Nadat hij dit een paar keer had 
meegemaakt, schepte hij al zijn moed bij elkaar om haar te vragen waarom ze misnoegd was? Ze zei: 
“Mijn beste zoon, je gaat de verkeerde kant op. Ik zou gelukkig geweest zijn als je je echte vijanden 
overwon die binnenin je zijn. In feite heb je je door deze glorieuze overwinningen afgekeerd en heb je 
je eigen vijanden binnenin alleen maar sterker gemaakt. In feite verlies je de strijd elke dag. Als je je 
hebzucht, je wellust en kleingeestige ambities en je verlangen om een groot heer te zijn, zou 
overstijgen, alleen dan zou ik zeggen dat je een goede handeling had verricht en de zegen verdient.”

In al de spelletjes die in de gokhallen plaatsvinden verliest de verliezer zeker, maar zij die winnen zijn ook 
verliezers omdat ze in feite niets verkrijgen.
Toen citeerde hij uit de Isha Upanishad:

“Zij die zeggen, 'Ik weet', kennen het Zelf niet werkelijk.
Van hen die zeggen, 'Ik weet niet' is er geen sprake van dat zij kennen, maar zij kennen het Zelf zeker 
niet.
Het ware Zelf is geen van beiden. Hij zegt nooit, 'Ik weet niet' of 'Ik weet', maar Hij handelt als het Zelf 
omdat Hij het Zelf is. Men kan rijkdom verwerven en zich bevoorrecht voelen, maar de rijkdom is 
ellende.”

Meditatie neemt alle fysieke rijkdom weg wat die ook mag zijn.

R. Vraagt aan Zijne Heiligheid of zijn Systeem ermee instemt dat de Buitenste Cirkel geregeerd wordt door
de Wet van Kans of Toeval?

Z.H. De wetenschappelijke wereld of de moderne wereld van nu ziet de wet van kans of toeval overal, en 
gelooft dat de wereld gewoonlijk geregeerd wordt door de wet van kans. In feite, bestaat er niet zoiets als 
de wet van kans. Het zijn de onwetenden die de Wet niet kunnen zien, en het als toeval zien. Mensen die 
wijsheid en ervaring hebben kennen de wet, en weten hoe en wanneer deze Wet hen gaat raken.

Er was een zekere man die koetsen placht te bouwen en in paarden handelde. Tijdens de tijd van de 
Britse Raj, was er een wet die alleen bepaalde hoge functionarissen van de Regering of koningen en 
Nawabs van hoge rang met vergunning, toestond om de snelwegen op te gaan in een koets die door vier
paarden werd getrokken. Deze man reed eens zonder de wet te kennen in een koets die hij net had 
gebouwd, met vier paarden. Hij werd door de politie tegengehouden en hem werd gevraagd of hij een 
vergunning had, maar hij zei dat hij de koets alleen aan het uitproberen was. Hij werd gedagvaard, en 
toen hij de dagvaarding ontvangen had werd hij bezorgd over de straf. Hij raadpleegde juristen, maar ze
zeiden dat hij de wet zeker had overtreden en gestraft zou worden en dat ze zijn zaak niet konden 
aannemen. Er was echter een oude en ervaren advocaat die naar zijn verhaal luisterde en toen vroeg of 
hij de koets en de paarden kon zien. Hij inspecteerde deze zeer nauwkeurig en zei toen 
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dat hij de zaak op zich zou nemen. De man moest 1000 roepies betalen maar hij zou voor vrijspraak 
zorgen. Hij zei tegen de man dat hij naar de rechtbank moest komen met precies dezelfde koets 
getrokken door precies dezelfde vier paarden die hij had gebruikt toen hij werd gedagvaard. De man 
was zeer bezorgd om de overtreding te herhalen, maar de advocaat zei dat hij de volle 
verantwoordelijkheid zou nemen.

Toen de aanklager de zaak had neergelegd, vroeg de verdedigende advocaat aan de rechter of hij naar 
de koets en ook naar de vier paarden wilde kijken. Toen de inspectie gebeurd was, wees de advocaat op
de wet die zei dat de koets niet door vier paarden getrokken mocht worden, maar in feite waren er drie 
merries en slechts een paard, daarom had zijn cliënt de wet niet gebroken en was er geen zaak. De wet 
zei niets over merries! De man werd vrijgesproken, maar later werd de wet veranderd om zowel merries
als paarden te omvatten.

Voor de onwetenden lijkt de wet op toeval, maar voor iemand met Kennis is het geen toeval maar een Wet 
– dezelfde wet van Oorzaak en Gevolg die door de hele Schepping heen werkt. Als men contact met de 
Atman kan maken die Purush is, zou men in staat zijn om alles in de Prakriti te zien, en dan bestaat er niet 
iets als toeval omdat hij alles weet en dienovereenkomstig handelt. Alleen voor de onwetenden lijkt de Wet
verborgen te zijn, maar in werkelijkheid heeft bewustzijn de overhand boven de Wet die subtiel of grof kan
zijn. De mens die in de grove wereld leeft kan de Wet die zijn oorsprong heeft in de subtiele wereld niet 
zien en noemt deze dus de wet van toeval.

R. Zegt dat hij bedoelt dat de wet die over de getallen heerst een zeer precieze wiskundige wet is, volgens 
welke, als je zeg een miljoen mieren willekeurig bij elkaar op een hoop zette, een bepaald aantal alleen 
van suiker zou houden, een even groot aantal zou alleen van zout houden, maar tussen die twee uitersten 
zou de grote meerderheid van “gemiddelde mieren” van tijd tot tijd van het een of van het ander of van 
allebei houden. De wet is precies, maar van toeval wordt gezegd dat het bepaalt wat er met elke 
individuele mier zal gebeuren.

Z.H. Het kijken naar de wet van toeval of naar de wet van grote getallen is wegkijken van bewustzijn. Er 
zijn wezens in de wereld die een lager bewustzijn hebben, net als men in de gehele hiërarchie van wezens 
in het universum kan zien dat mensen meer bewustzijn hebben dan dieren, dieren meer dan planten en 
mineralen die een heel klein bewustzijn hebben, maar overal heeft bewustzijn de overhand. In feite, is alles
bewust; alleen het niveau van bewustzijn verschilt. Niets beweegt zonder bewustzijn en bewustzijn 
beweegt niet door toeval, het beweegt door de Wet – de Wet van Oorzaak en Gevolg. Als men zich houdt 
aan de Wet van Toeval doet men zichzelf tekort aan de Wet van Bewustzijn.

Zijne Heiligheid gaat verder met het opnieuw vertellen van het verhaal van de twee groepen mieren die 
zout en suiker eten, en hoe de groep die de smaak van suiker probeerden door moesten gaan tot ze de 
alle smaak van zout kwijt waren voordat ze de echte volle smaak van suiker konden proeven. Toen ze 
de suiker echt geproefd hadden, wilden ze geen zout meer.

Op het menselijke niveau willen de onwetende mensen die ervan houden om in hun onwetendheid te leven 
bewustzijn niet appreciëren. Omdat ze hun oude gewoonten om altijd naar de fysieke wereld te kijken niet 
willen opgeven is het voor hen heel moeilijk om te appreciëren dat ze zelfs als de Wet niet duidelijk is, er 
een juiste Wet hier doorheen werkt. Ze moeten eenvoudigweg naar een beter niveau opstijgen en de Wet 
zelf zien via hun eigen bewustzijn.
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Woensdag 25 september

M.A. De muziek gisteren was een heel gelukkige ervaring voor ons waar we zeer dankbaar voor zijn – met 
zulke muziek lijkt Manas tevreden te zijn om de onpartijdige vertaler te zijn! Zou Zijne Heiligheid ons iets 
meer kunnen vertellen over de rol van muziek?

Z.H. Muziek heeft drie onderdelen, – klank, ritme en woorden. De klank en het ritme werken van binnen 
op het causale niveau, maar de woorden raken alleen het subtiele niveau, en alles samen als geheel werkt 
het ook op het fysieke niveau. De voornaamste functie van muziek is om het subtiele en causale niveau te 
beroeren.
Er zijn twee soorten muziek – een bedoeld voor het innerlijke wezen en de andere voor het innerlijke en 
uiterlijke samen. De tweede wordt wereldse muziek genoemd. In wereldse muziek zijn zowel de woorden 
als het ritme beiden voor de subtiele en fysieke niveaus en ze werken al naar gelang het fysieke en subtiele 
aspect van het menselijk wezen. Er is maar heel weinig dat uit wereldse muziek op het causale niveau 
verkregen kan worden. Het verschilt van land tot land.
De eerste soort muziek die gerelateerd is met het innerlijke wezen – Goddelijke muziek of bewuste muziek
wordt gecomponeerd uit klank en ritme die een bepaalde uitwerking op het wezen hebben, en als ze 
gecomponeerd worden volgens de juiste wetten die ten grondslag liggen aan de schepping van de wereld, 
scheppen ze bepaalde effecten, en ze scheppen voornamelijk Sattva teneinde het niveau van het wezen dat 
het met aandacht beluistert, te verhogen. Aandacht betekent hier aandacht geven aan de klank en het ritme 
en ook aan de woorden. Men kan niet veel zeggen over hoe de klank en het ritme werken op het innerlijke 
wezen, maar voor wat de woorden betreft, men moet er aandacht aan geven en men moet ze kennen voor 
men ze werkelijk kan begrijpen. Zelfs als men de betekenis niet kent, kan men zeker de uitwerking op het 
causale niveau verkrijgen. De functie van Goddelijke muziek is om het niveau van het menselijke wezen te
verhogen. Wereldse muziek is om de noodzakelijke Guna te vermaken en te bevoorraden.

R.A. Als vervolg op wat Zijne Heiligheid gisteren over meditatie zei, nadat de Buddhi achter is gelaten en 
de mediterende en de Mantra alleen zijn gelaten, lijkt de vereniging met de Atman lukraak (d.w.z. het 
onregelmatig en krampachtig plaatsvinden). Is er een techniek die of op het grove of op het subtiele niveau
gebruikt kan worden, die deze vereniging vaker en zekerder zal doen plaats vinden?

Z.H. De vraag of de situatie weerspiegelt dat voortdurende en regelmatige oefening niet tot het vestigen 
van bekendheid ermee heeft geleid. Het is enkel een kwestie van voortdurende en regelmatige oefening en 
dan zou men bekend raken met de innerlijke situatie en zou men onmiddellijk zonder verstoring door enige
invloed kunnen reageren. Net als men iemand ontmoet die nieuw is, aarzelt men om te praten, en is de 
communicatie niet direct en niet regelmatig; zodra er vertrouwelijkheid is en men dichter bij de persoon 
komt, verdwijnen al deze dingen en kan men gewoon communiceren en gemakkelijk praten. Het zelfde is 
hier van toepassing, alleen voortdurende en regelmatige oefening zal dit laten gebeuren.

R. Ik heb proberen te bedenken wat de beste laatste vraag zou kunnen zijn voor de mensen thuis. Zoals de 
Indiase Eerste Minister gisteren in Brazilië zei: “De wereld wordt ideologisch steeds verwarder” zijn er 
ook steeds meer mensen in het westen – zeg Londen en New York – die een oplossing zoeken waarbij ze 
naar binnen kunnen kijken. Wanneer we terug gaan, zullen er vele mensen (teveel mensen) zijn die hulp 
willen, en ik voel dat het belangrijkste is hoe Buddhi zuiver en sterk te maken is zoals Zijne Heiligheid in 
het laatste antwoord van het laatste gesprek heeft aangegeven.

Z.H. In de wereld van vandaag is er een veelvoud van heersende ideeën, en iedereen staat op om zijn 
principes bekend te maken en wil alle anderen leiden volgens zijn eigen principes, en de anderen proberen 
ook hun eigen principes bekend te maken! In deze situatie is er natuurlijk behoefte aan iemand die niet 
betrokken is bij een ideologische overwinning, die de klus zou kunnen klaren.

Er waren tien mensen die een snel stromende rivier overstaken, en toen ze aan de overkant waren 
begonnen ze zichzelf te tellen om er zeker van te zijn dat ze allemaal veilig de overkant hadden bereikt.
Ieder telde maar telde er slechts negen,
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omdat hij zichzelf niet had geteld; en ze werden zeer bezorgd. Precies op dat moment kwam er een 
Heilige man langs en toen hij hun droevige gezichten zag, vroeg hij wat er mis was; ze vertelden het 
hem en lieten zien hoe er slechts negen waren, hoewel ze met tien begonnen waren. Hij zette ze in een 
rij en tikte de eerste man een keer met zijn stok aan, en zette hem apart van de rij. De tweede tikte hij 
twee keer aan en zo verder tot de laatste. Hij tikte hem tien keer en verklaarde dat hij de tiende was. Ze 
waren zeer gelukkig en gingen verder op weg.

Dezelfde situatie heerst nu in de wereld – deze tien mensen of tien ideologieën staan voor de talloze 
ideologieën die er heersen – ieder telt alle anderen zonder naar zichzelf te kijken, dus ze willen allemaal 
graag blijven vechten. Tenzij er iemand verschijnt en elk van hen stevig aantikt om hen tot bezinning te 
brengen, zal deze situatie voortduren.

Hij zei niet wanneer deze elfde man zou verschijnen!

R. De eerste keer dat we dit verhaal hoorden, in Rishikesh, ging Zijne Heiligheid verder met ons te 
vertellen: “Voordat we kunnen weten wie we zijn, moeten we leren om te voorschijn te komen uit wat we 
niet zijn.” We beginnen wat van de dingen te zien die we niet zijn, maar hoe kunnen we beginnen met het 
zien wat we zijn?

Z.H. Wanneer je in fysieke zin iets hebt verloren moet je wat licht hebben om er naar te zoeken en het te 
vinden. Er zijn vele soorten licht waarvan men gebruik kan maken – een lampje, een lantaarn, elektrisch 
licht, maanlicht en zonlicht. Een ervan zal genoeg zijn al naar gelang hetgeen men zoekt. Zij zijn voor de 
fysieke wereld voldoende.
In de subtiele wereld van Manas, Buddhi en Chitta moet men als men iets heeft verloren, het Licht van 
Kennis krijgen, het licht van de subtiele wereld, en met dat Licht kan men vinden wat men verloren heeft. 
Voor wat betreft het Zelf, het Zelf wordt altijd door iedereen ervaren, of men nu verdwaald is in de fysieke
duisternis of in de subtiele duisternis van onwetendheid. In ieder geval is het Zelf altijd ervaren en 
aanwezig – men heeft geen enkel ander hulpmiddel nodig om het Zelf te vinden en het Zelf te ervaren, en 
niemand kan het bestaan van het Zelf ontkennen omdat er geen ander middel is om het te ontkennen 
behalve het zelf! De toestand is zo dat het Zelf altijd beschikbaar is en wat er ook beschikbaar is en ervaren
wordt heeft geen extra licht nodig. Alleen op de fysieke en subtiele niveaus hebben we licht nodig. 
Daarvoor kunnen we het fysieke licht nemen of het subtiele licht uit de Geschriften, van een Gerealiseerd 
Mens, of Leraren. We kunnen de subtiele wereld zelfs met kennis niet overstijgen als de kennis niet 
volledig is, en op die manier naar de Werkelijkheid voorbij deze subtiele wereld opstijgen, dus de juiste 
ervaring van het Zelf is niet constant en voortdurend. Het Zelf is eeuwig en het Zelf is het Licht der 
Lichten. Het Zelf is Bewustzijn, en het Zelf is geluk. Het is eeuwig en het is Waarheid, en al deze dingen 
gaan nooit verloren omdat ze altijd overal aanwezig zijn. Men moet eenvoudig de fysieke of subtiele 
duisternis die de overhand heeft, verdrijven omdat het Zelf altijd bij elk van ons is. Laat het Zelf 
overheersen, er is geen noodzaak om ernaar te zoeken.

M.A. Zijne Heiligheid heeft ons zo veel prachtige Kennis gegeven, en we zouden daar graag het beste 
gebruik van maken. Van wat hij van ons gezien heeft door onze vragen, zou hij kunnen zeggen wat de beste
lijn van studie voor ons is om mee verder te gaan als we naar Londen terugkeren?

Z.H. Voor men iets anders bestudeert moet men het Zelf bestuderen. Men moet zijn fysieke lichaam 
bestuderen, en zijn fysieke lichaam, en naar binnen kijken naar het causale lichaam. Niets anders is er om 
te bestuderen dus er wordt geen lijn van studie voorgeschreven. Wat ook maar nuttig is al naar gelang de 
plaats, tijd en het soort literatuur waar u genoegen in schept of waar u voldoening uit haalt, daar kunt u 
hulp uit krijgen. Het kan uit iedere bron komen, het maakt geen verschil. De nadruk ligt op het Zelf en het 
niet-Zelf. Men moet het Zelf bestuderen om het te scheiden van het niet-Zelf – men moet geluk ervaren
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om ellende en ontevredenheid achter te laten. Men moet de Waarheid vinden om onwaarheid achter te 
laten. Men moet uitzoeken wat nuttig is voor de Atman en er gebruik van maken en weggooien wat niet 
nuttig is voor de Atman. Dat zijn de manieren waarop men kan studeren.
Voor wat betreft de Atman en de Niet-Atman – als men water van de Ganges in een fles doet zal het helder
en zuiver zijn. Als men een druppel rode kleurstof toevoegt zal al het water rood zijn. Als men een druppel
groen toevoegt zal het bruin worden, en als men door zou gaan met steeds meer kleuren zal men merken 
dat het er na een tijdje bruinig grijs uit ziet, en men zou niet in staat zijn het zuivere heldere water van de 
Ganges te herkennen. Men kon dit water laten staan en het stof zal uitzakken, maar de kleur zou niet 
verdwijnen. Men moet er een soort aluin aan toevoegen om het geheel te ontkleuren of helder te maken en 
pas dan zou men in staat zijn het zuivere heldere Ganges water te zien. De Atman lijkt heel veel op het 
water van de Ganges dat zuiver en helder is, maar het wordt door de Antahkarana, Chitta, Buddhi, Manas 
en de zintuigen van kennis en de zintuigen van handeling, en de elementen omringd, en door alles wat men
uit de maatschappij heeft opgenomen. Men moet zich daarvan ontdoen, maar om dat te doen moeten we 
iets hebben als aluin – het aluin van onderscheidingsvermogen. Men moet er onderscheid in doen en de 
fles schudden – wat gesprekken voeren gebaseerd op persoonlijke observaties – geen boekenkennis. Alleen
hierdoor zal men in staat zijn om zichzelf te ontkleuren en te zien hoe de zuivere Atman in alle situaties de 
leiding neemt.
De kleur die we toegevoegd zien aan het zuivere helder water van de Ganges is de kleur van alle wensen. 
We zijn omgeven door onze wensen en we maken ze elke dag en we bedekken onszelf met een veelheid 
van wensen. Deze kleuren worden de een na de ander aan dit zuivere wezen toegevoegd, en het wordt niet 
gezien vanwege onze wensen. Omdat deze wensen veelvuldig zijn, zijn ze gewoonlijk aan elkaar 
tegengesteld en een wens die tegenstand ontmoet wekt twijfel op. Dus men leeft met wensen en twijfels en 
hierdoor is het zeer moeilijk om directe of bewuste actie te nemen. Zoals gezegd, 
onderscheidingsvermogen is de remedie.
Er zijn drie van Werk om aan te werken: Een is de Meditatie die trouw en ernstig gedaan zou moeten 
worden. Het zou regelmatig en continu twee keer per dag elke dag gedaan moeten worden. En dan kunnen 
we naar Satsang (goed gezelschap). Meditatie is ook een onderdeel van Satsang, het gezelschap van het 
Zelf of de Waarheid. Ten tweede komt het gezelschap van diegenen die besloten hebben om de weg van 
ontwikkeling of Zelfrealisatie of bevrijding te gaan. In deze groep valt de Gerealiseerde mens - zijn 
gezelschap of het gezelschap van mensen die heel erg op jezelf lijken, en die hun persoonlijke ervaringen 
willen inbrengen en hen bespreken, en die onderscheid willen toepassen in al hun handelingen.
Om dit alles te helpen kunnen we de hulp van de Geschriften gebruiken. Deze Geschriften die de vraag van
het Zelf en het niet-Zelf bespreken, en al die boeken die enig licht werpen op deze onderwerpen kunnen uit
elke bron opgepakt worden.
Het werken langs deze drie lijnen – de Ware Kennis, het gezelschap van Waarheid – zoekende mensen – 
en het gezelschap van het Zelf, dat zijn de drie soorten Satsang die iemand zullen leiden naar het zuivere 
Zelf en alle kleuren zullen wegnemen en al onze wensen zullen minimaliseren behalve de ene wens van het
Absolute. Apprecieer het verlangen naar het Absolute en laat dan het Zelf handelen.
De werkelijke Satsang is het gezelschap van het Absolute, het gezelschap van Waarheid, Bewustzijn en 
Gelukzaligheid. Op het subtiele niveau waar het gezelschap gebaseerd is op Ware Kennis kan men enig 
verschil zien. Als er mensen zijn die zoeken naar de Waarheid en proberen de zaak zelf te besturen, lijkt 
dat veel op een klas waar geen leraar is en de voortgang zal heel moeilijk en langzaam zijn. Dus het is 
noodzakelijk om iemand van meer gewicht bij een groep te zetten om hen te leiden, en deze ketens van 
zwaardere gradaties zouden ook verbonden moeten zijn met de zuiverste Kennis die beschikbaar is.
Welnu, deze zuiverste Kennis is overal beschikbaar maar in bepaalde gevallen is blijven haken bij de kleur 
en ziet men verschil, maar binnen de verschillen is de Waarheid altijd aanwezig. Men moet de kleur 
ontdekken en dan zal men het zuivere Zelf overal kunnen zien.
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Als er honderd flessen met water van de Ganges waren en ze zouden samengebracht worden, zal het 
hetzelfde water van de Ganges zijn, men zal niet kunnen zeggen dat er honderd soorten Ganges water zijn, 
maar alleen dat er honderd soorten kleuren Ganges water zijn. Het ontwerp en de vorm van de flessen kan 
verschillen. Welk verschil er ook wordt ervaren ligt enkel in het gebied van onwetendheid, in Waarheid is 
er nergens verschil.
De Ware Kennis die rechtstreeks is doorgegeven van de Schepper – Narayan naar Brahma en tot op heden,
is zuiver bewaard gebleven, en men moet de helderheid en zuiverheid vinden waar men woont en met 
behulp van de Leraar zou men moeten proberen om zijn weg te vinden gebaseerd op al deze drie 
grondstellingen:

Het gezelschap van het Zelf – Meditatie
Het gezelschap van Kennis – een Groep
Het gezelschap van literatuur – kennis van buiten en door gesprekken, vraag en antwoord.

J. Gaf namens ons allemaal uitdrukking aan onze dankbaarheid en voldoening voor alles dat ons is 
gegeven hetgeen genoeg zal zijn om iedereen thuis minstens een jaar lang te helpen – als we verdere 
vragen hebben mogen we misschien volgend jaar terugkomen?

Z.H. Biedt zijn groeten en zegen aan iedereen in uw kring aan en zegt dat wat hij ook denkt dat waardevol 
is voor de ontwikkeling van het Zijn voor u beschikbaar is gemaakt, en als u het met liefde doorneemt 
zullen ze zich op een goede manier manifesteren om de weg naar Zelfrealisatie vrij te maken. Hij wenst u 
al het goede en wenst ieder in uw groep het beste. Voor wat betreft een fysieke Satsang, u bent hier 
gekomen en er heeft hier wat licht op geschenen, dus fysieke Satsang is mogelijk geweest. Maar voor wat 
betreft de Satsang op het subtiele en causale niveau of daaraan voorbij, dat wordt niet door de factor ruimte
en tijd die de fysieke wereld regeert, geregeerd, dus feitelijk is er geen probleem. Op dat niveau gebeurt 
Satsang – daar kunnen we zeker van zijn. Hij wenst u en iedereen in Londen opnieuw alle goeds.
Op het causale niveau is er geen verschil tussen hem en uzelf, dezelfde Atman heeft daar en hier de 
overhand en dus er is geen verschil. Op het subtiele niveau kan er een klein verschil zijn, maar omdat dit 
niet geregeerd wordt door de wet van tijd en ruimte van het fysieke niveau, kan men makkelijk zien dat de 
verschillen bijgelegd kunnen worden. Er zijn zeker verschillen op het fysieke niveau maar om deze 
verschillen weg te halen moet men zijn toevlucht nemen tot het subtiele niveau of de middelen van Kennis 
die u volledig ter beschikking zijn gesteld en die krachtig genoeg is om onwetendheid of fysieke 
associaties te verdrijven en iemand naar Zelfrealisatie te leiden.
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Bijlage

Vedanta Meditatie

Stadia

1. Pratyahara, het terugtrekken van de zintuiglijke vermogens van het gebied van voorwerpen naar het 
innerlijk, zodat ze tot rust komen.

2. Dharana, de innerlijke aandacht stevig vestigen op het 'ene-zonder-een-tweede'.

3. Dhyana, diepe meditatie, een activiteit met tussenpozen van de innerlijke aandacht nadat deze op het 
'Ene-zonder-een-tweede' is gevestigd; een afwisseling die voortgaat als een stroom die tijdelijk ophoudt en 
weer gaat stromen.

Deze inleidende realisatie van het Zelf wordt gevolgd door:

4. Samadhi, absorptie: die kent twee soorten:
a) Savikalpa, dat is absorptie met het voortdurende bewustzijn van de dualiteit van de waarnemer 

met het ding dat waargenomen wordt, en
b) Nirvikalpa, dat is niet-duale absorptie, volkomen verstoken van enig bewustzijn van een 

onderscheid tussen de waarnemer en object.

Vier staten van de geest staan in de weg bij het bereiken van Nirvikalpa Samadhi:

1. Laya, diepe droomloze slaap. In plaats van door te gaan naar Turya, de 'Vierde', dwaalt de geest af naar 
bewusteloosheid, en de persoon verwisselt dat versmelten (laya) met het opgaan in het Zelf.

2. Vikshepa, afleiding. De trilling van de geest kan niet tot de eenpuntigheid gebracht worden die 
uiteindelijk naar Samadhi leidt, en blijft dus een vergaarbak van voorbijgaande zwevende inhoud.

3. Kashaya, gom, hars, extract of uitzweting van een boom, vuil, onzuiverheid. Met betrekking tot de 
psyche is de betekenis: “Gehechtheid aan wereldse objecten; hartstocht, sufheid, domheid.”
“Iets plakkerigs, met een sterke geur of aroma die helderheid verduistert.”

4. Rasa-asvada, het proeven of genieten van het sap of de smaak (rasa) van het Zelf. Deze belemmering 
rijst op wanneer de geest niet voldoende kracht heeft om de gelukzaligheid van de identificatie met het 
Zelf op te geven en vernietigd te worden.

Nirvikalpa Samadhi wordt gekend wanneer deze vier belemmeringen gepasseerd zijn; de aandacht is dan 
onbeweeglijk – als de vlam van een lamp die afgeschermd is van de wind. “De gewone gretigheid van het 
subtiele lichaam om de vorm van elke naam, herinnering of gewaarwording aan te nemen is bedaard, en 
heeft zijn 'rust' gevonden.”
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