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Zaterdag 4 november — Ochtend

R.A. In een bepaald stadium van de ontwikkeling van meditatie lijkt er een barriére te zijn die de
uiteindelijke eenheid tegenhoudt. Is dat illusie? Zo ja, kan men deze vernietigen? Zo nee, hoe kan men de
barriére slechten?

Z.H. De laatste barri¢re voor de Atman is Ahankara, het gevoel van 'Ik' — ik ben degene die mediteert, of ik
ben degene die bijna over de barriére naar de eenheid gaat. Zo lang als men hieraan vasthoudt is de eenheid
onmogelijk. We moeten dit leren en zeker stellen dat wanneer men komt bij een plek van deze aard dat
men zelfs het idee van het gevoel van 'Ik' moet laten vallen. Alles moet opgegeven worden zelfs het gevoel
van 'Ik". Pas zodra het gevoel van 'Ik' opgegeven is, is de eenheid mogelijk.

Een zekere man ging naar een Heilige man om geinitieerd te worden in de meditatie. Hem werd
gevraagd welke dingen hij onderweg zag. Hij zei dat van alle dingen die ik zag me een ezel heel goed
herinner. Toen werd hem gevraagd de ezel uit zijn herinnering te verwijderen. De arme man deed zijn
uiterst best, maar slaagde er niet in, en uitte zijn onvermogen om dat te doen. De Heilige man zei dat de
kunst is om de herinnering te laten vallen.

Deze herinnering of het gevoel van 'Ik' is de grootste en laatste barriére voor meditatie. De mens die
mediteert of de mens die toekijkt moet men laten vallen zodat hij in staat is om samen te vallen met de
Een.

R. Het was vannacht mogelijk (bij het herinneren van het verhaal van de pijlenmaker) om een tamelijk
lange tijd geen beweging te hebben, maar het gevoel van 'Ik' bleefin de stilte aanwezig.

Z.H. Wanneer je weet dat je stil bent ben je niet stil, en wanneer je weet dat je in vrede bent, ben je er van
verwijderd omdat de grote barriére er nog is om het 'k’ te herkennen en zijn relatie met vrede en stilte er
nog steeds is. In volledige vrede of stilte is er geen 'Ik'.

Prajapati is de Leraar (Guru) van alle Deva's (Goden). Zijn zoon Kach werd naar de Ashram gestuurd
voor zijn studie. Hem werden de Veda's en de Shastra's onderwezen, en ook de Upanishads. De essentie
van al zijn kennis was dat hij alles zou moeten opgeven om in vrede te zijn. Toen hij thuis kwam begon
hij geen enkel werk, dus vroeg zijn vader hem waarom hij daar zo lui zat. Hij zei: “Door het lezen van
de Veda's, de Shastra's en de Upanishads besefte ik dat om in vrede te zijn je alles moet opgeven, dus ik
heb besloten om alle werk op te geven teneinde gelukkig te blijven.”

Zijn vader zei tegen hem dat hij nog steeds genoot van het thuis zijn en de diensten van de dienaren,
dus hij verliet het huis en ging naar het bos om alleen in de Natuur te gaan leven. Maar toen hij
bemerkte dat hij niet in vrede was, vroeg hij zijn vader om raad. De vader zei weer dat er misschien iets
anders was dat hij op kon geven. De zoon gaf de boom op waaronder hij woonde en gooide ook al zijn
kleren weg en liep rond bij de oevers van de Ganges.

Zelfs toen was hij niet volledig in vrede dus hij dacht dat hij ook zijn lichaam op moest geven en hij
verzamelde hout, stak een vuur aan en stond op het punt erin te springen. Zijn vader kwam uit een
schuilplaats te voorschijn en vroeg hem een paar vragen te beantwoorden voor hij zijn lichaam opgaf.
De vader zei dat volgens de natuur en je wezen, zul je een ander lichaam krijgen wanneer je dit door
verbranding hebt verlaten. Dat betekent dat je alleen maar het ene voor het andere inruilt, en deze
cyclus zal eeuwig doorgaan. Zou je dit lichaam dan op moeten geven? De zoon was nu het spoor geheel
bijster en vroeg zijn vader om leiding.

Toen zei zijn vader tegen hem: “Om alles op te geven, hoef je alleen het gevoel van opgeven op te

geven. Dat, je Ahankar, dat probeert om al het andere op te geven, is nog steeds in je. Zodra je Ahankar
opgeeft, is er niets meer van jou om op te geven.”

R. Het lijkt zo heel lang te duren! Misschien zijn sommige mensen egoistischer dan andere. (Z.H. lacht).
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R.A. Wat is het dat opgeeft? Wat is het dat zich overgeeft?
Z.H. Dat wat nooit ergens afwezig is.
R.A. En deel van die substantie is in mij?

Z.H. Ja. Een deel van die substantie is binnenin je en jij bent er ook in. Het is als het water van de Ganges en
Ganges water in een fles. Breek de fles en er is geen enkel individueel spoor van dat water wanneer het
gemengd wordt in de Ganges. Zolang we het Zelf associéren met het lichaam, de zintuigen, Manas, Buddhi,
wensen of het gevoel van ‘ik’ (Ahankar) dat zijn we gescheiden en geflest. Haal Ahankar eruit en er is geen
afscheiding.

R. Ik had gehoopt dat er een vreedzame co-existentie kon zijn net zoals in het citaat uit de Mundaka Upanishad.

Z.H. Citeert het citaat in het Sanskriet (Boek III, 1):

“Er zijn twee vogels, twee goede vrienden, die hun nest hebben gemaakt in dezelfde boom. De ene pikt in de
zoete vrucht, terwijl de ander stil toekijkt, zonder te eten. De eerste is de menselijke geest, die zich bedroefd
voelt en gebonden door onwetendheid. Maar door het zien van de kracht en de glorie van het Universele, wordt
hij vrij van zorgen.”

Z.H. Ze bestaan zeker vreedzaam naast elkaar zolang ze in de boom van de schepping zitten en een van hen
geniet van de vruchten van de boom. Deze twee lieve vrienden zijn het Absolute en de Atman. De Atman is
betrokken bij de schepping en zijn vruchten. Het voelt zich alsof hij de wereld ziet, eet, voelt en geniet, en door
zo te doen wordt hij gehecht aan de wereld, terwijl het Absolute hoewel deze in en met de wereld is op geen
enkele wijze betrokken is bij de schepping en alleen toekijkt en geniet. Men ziet en begrijpt niet dat de
veranderingen plaats vinden in Prakriti en niet in de Atman. Atman is niet aan verandering onderhevig. Als dat
wel zo was, zou hij nooit bevrijd kunnen worden en dan zou Prakriti het Absolute geweest zijn hetgeen
onmogelijk is. Hij die dit begrijpt wordt heel licht en wandelt in vrijheid rond zonder de last van de wereld te
dragen. Hjj is degene die op de juiste manier van het toneelstuk geniet en zichzelf nooit verbindt met de
personen in het toneelstuk. Ons werk is eenvoudigweg om toe te kijken en te genieten.

R.A. Heeft men recht om hulp te vragen of zou men erop moeten vertrouwen dat de Leraar zijn behoeften kent
en daarnaar zal handelen?

Z.H. De Meester, die vol van Genade is, kent de moeilijkheden en hoort het bericht en komt te hulp zonder
gevraagd te worden. De ongeduldige leerling springt op wanneer hij opgewonden wordt en grijpt de
dichtstbijzijnde gelegenheid om om hulp te vragen. Zelfs dan krijgt hij zonder twijfel hulp. Het beste is het om
niet te vragen, omdat wat er ook nodig is door de Meester zal worden verschaft.

R.A. Z.H. heeft over niveaus van meditatie gesproken. Houden deze verband met iemands positie op de Ladder?

Z.H. Ja. Iemands positie op de Ladder houdt sterk verband met de niveaus van meditatie. Maar de Guna's spelen
ook een belangrijke rol. De Guna's zijn overal. Mensen hebben Guna's en plaatsen hebben Guna's. Er is altijd de
mogelijkheid dat het toestromen van een bepaalde Guna in iemand of ergens het niveau van de Meditatie zal
veranderen. Mensen met Sattva zullen een betere meditatie hebben, terwijl mensen met Rajas gedachten zullen
hebben die hen bezoeken, en mensen met Tamas vinden gewoonlijk een lekker hoekje om te slapen. Dus het
niveau van de meditatie wordt bepaald door de positie op de Ladder, de beschikbaarheid van Sattva in zichzelf
en de Guna's op die plek en op die tijd. Al deze factoren hebben een wisselwerking om het niveau van meditatie
te bepalen.

Als we hier in India iemand zien die overwegend Sattvisch van aard is, wordt hem onmiddellijk de meditatie
gegeven; anderen met Rajas wordt de raad gegeven om de Geschriften, rituelen, lofzangen etc. door te nemen en
de Tamasische mensen wordt gevraagd om fysiek werk, oefeningen en ceremoniéle rituelen te doen zodat ze
hun Wezen kunnen verbeteren en in een stadium komen waarin ze juist kunnen mediteren. In het geval van
gezamenlijke meditatie zouden de tamasische mensen apart genomen moeten worden of bij de zeer rajasische
mensen gezet moeten worden. Mensen met een beheerste Rajas kunnen makkelijk met de Sattvische mensen
geplaatst worden. Dat zal verstoringen tegenhouden en ook betere resultaten geven vanwege de wisselwerking
van de Guna's, en zo kunnen de Guna's verplaatst worden om gemakkelijk te werken.
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R.A. Is de meerderheid van de mensen overheersend zus of zo, of is de meerderheid van de mensen
gelijkelijk verdeeld over de Gunas?

Z.H. De natuur van deze drie Gunas is zodanig dat een van hen in iedere situatie de overhand moet hebben.
Het evenwicht van de Gunas betekent het oplossen van de schepping of de persoon, hetgeen niet mogelijk
is. Deze Gunas zijn niet voortdurend constant in hun verhouding. Ze blijven hun hoeveelheid veranderen.
Nu heeft de ene de overhand en later kan de andere de overhand hebben, vanwege wensen, gehechtheden
of invloeden van buitenaf. Het werk van de School bij het leiden van mensen is om de overheersende Guna
te zien en hen zodanig te arrangeren dat men behulpzaam is voor anderen en geen problemen veroorzaakt.

R. Ik wil graag duidelijk hebben, wanneer hij verwijst naar iemand met overheersend Rajas. Vanuit het
standpunt van de drie kamers van het huis, zou hij in snelle auto's kunnen rijden, actief in sport willen zijn,
prikkelbaar in gevoel of emotioneel, of mentaal spraakzaam zijn of dominant. Er zijn vele manifestaties.
Verwijst overheersing naar elke kamer of slechts naar een kamer van het huis?

Z.H. De spraakzame intellectuelen, prikkelbare temperamentvolle mensen, sentimentele mensen en zij die
snel boos worden zijn zwak vergeleken met hen die snelle handelingen kunnen verrichten en efficiént zijn.
Zij die in snelle auto's rijden, van snelle sporten houden en snel handelen en dat efficiént kunnen uitvoeren,
zijn met Rajas, dus doen ze de meditatie beter.

Er was eens een Marwari (handelaar) die heel erg opgewonden kon worden en de gewoonte had
doelloos te denken, zijn ontwerpen te berekenen enz. Ilemand die het goed met hem voorhad nam hem
mee naar een satsang (samenkomst). Daar zat hij op de laatste rij en vanwege een volkomen gebrek aan
belangstelling zat hij spoedig te frommelen aan het overhemd van degene die voor hem zat. Later viel
hij in slaap en in zijn droom verkocht hij zijn stoffen.

Na discussies met de klant uit de droom werd hem door de klant gevraagd om een stuk stof van enkele
meters lengte af te scheuren. Toen dit gehoord was werden de bezige vingers druk en scheurden het
hemd van de persoon die voor hem zat, en deed weldra zijn ogen open en zag wat hij had gedaan. De
andere man was woedend. De Marwari beloofde hem zes meter nieuwe stof en smeekt hem geen herrie

te schoppen. Toen besefte hij ook hoe futiel teveel denken en rekenen was.

Zaterdag 4 november — Avond
R.A. Mogen we weten wat Z.H. zegt wanneer hij de meditatie opent?

Z.H. Al sinds het tijdperk van de Veda is het in de Indiase traditie de gewoonte dat steeds wanneer we een
werk beginnen we ons een gunstige Mantra herinneren en we herinneren deze ook wanneer we het werk
beé€indigen. De Sanskriet schrijvers begonnen het boek altijd met een soort gunstig gebed en ook wanneer
ze het boek af hebben. Dat is om een werk met vrede en herinnering van het Absolute in te wijden zodat
we in staat kunnen zijn om het werk zonder probleem af te maken en dank te zeggen bij het afmaken van
het werk, zodat het andere werk weer goed kan beginnen. Wat we zojuist hoorden betekent: ”Laten we
samen beginnen te werken, samen opstaan en ons samen inspannen zodat we van vrede mogen genieten.”

R.A. Worden zulke zinnen alleen gezegd door de Shankaracharya of kan dit ook gezegd worden door
andere mensen die de meditatie starten?

Z.H. Het is niet alleen aan de Shankaracharya om dit te zeggen, maar iedereen kan dit gebruiken steeds
wanneer werk of meditatie begonnen of beéindigd wordt. De mensen in het algemeen gebruiken dit ook.
Het wordt gezegd opdat men op zijn gemak en aandachtig kan zijn om het werk met gemak en in vrede uit
te voeren. Men kan de Mantra zeggen of men kan iets dergelijks in de eigen taal zeggen, zoals het
Christelijke gebed van Onze Vader.
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R. Hij heeft ons dit eerder gegeven. Af en toe gebruiken we dit. Deze zin is een zeer gelukkige zin en
mensen hebben er vaak naar gevraagd. Dus mogen we hem nu meer gebruiken?

Z.H. Het wordt in de Veda, de Mandukya Upanishad en ook in een paar andere Upanishads geciteerd.
Openingswoorden van de Mandukya Upanishad (Vertaling W.B. Yeats)

“Moge onze oren het goede horen.

Moge onze ogen het goede zien.

Mogen we Hem dienen met al onze kracht van lichaam en geest.
Mogen we ons leven lang Zijn Wil uitvoeren.

Moge vrede, vrede en vrede overal zijn.”

.. en de Isa Upanishad.:

“Dat is volmaakt; dit is volmaakt,

Volmaakt komt van volmaakt,

Wanneer de volmaaktheid samensmelt met die volmaaktheid, blijft er slechts volmaaktheid over.
Vrede en Vrede en Vrede.”

R. Ik merkte toen op (bij de 20 minuten samen mediteren) dat ik heel ontspannen was, en hoewel ik niet
rechtop zat, voel ik me sindsdien fris en op mijn gemak. Rechtop zitten geeft soms het gevoel dat ik aan het
mediteren ben, maar deze keer gebeurde dat niet.

Z.H. Het is niet nodig om stijf in het lichaam te zijn wanneer men mediteert, want elke soort stijfheid is
alleen mogelijk op grond van Ahankar (gevoel van ego) dat kleeft aan het lichaam, dat het lichaam
verdraait waardoor men zich gespannen en opgesloten voelt. Dat is niet goed voor de meditatie, dus men
zou altijd ontspannen moeten zijn. Deze ontspanning mag niet betekenen dat lichaam slap en onstabiel
wordt. Als men naar binnen gaat vanuit buitenaf moet men erop toezien dat het lichaam een natuurlijke
positie aanneemt. Dit zal een natuurlijk evenwicht aan het lichaam geven dat noch stijf noch slap zal zijn.
Het verleggen van de aandacht van buitenaf is mogelijk wanneer het lichaam een natuurlijk evenwicht
heeft dus moet men een positie krijgen die natuurlijk is.

R. Kan er gezegd worden dat de Buddhi de algemene richting van iemands leven bepaalt, waar hij voor
gaat? En volgt daaruit dat als Z.H. zegt dat de laatste wens van iemand het patroon voor een volgend
leven bepaalt, dat dit voortkomt uit waar zijn Buddhi op dat moment naar wijst?

Z.H. Wat u zegt is waar, en veranderingen van richting zijn ook mogelijk; en door het hele leven heen
wordt men in verschillende sferen, omstandigheden, voorkeur en afkeer in zijn ideeén gefixeerd. Hij vindt
er misschien vele mooi, maar een ervan is hem het dierbaarste en deze dierbaarste voorkeur zal hem op het
laatste ogenblik niet verlaten en daar gaat hij mee weg en legt zo een nieuw patroon vast voor zijn
volgende leven.

J. Vroeg of zijn laatste wens opzettelijk of toevallig was.

Z.H. De laatste wens is de climax van al ons streven en geloven. Als mensen een leven met discipline
hebben ondergaan en het grootste deel van hun leven in bewuste staat leven, zullen zij een wens met een
bewuste oorsprong hebben, terwijl anderen die geen discipline of geloof hebben gehad toevallig slechts
een van vele wensen hebben. Het maakt niet zo heel veel uit want ze komen allemaal voort uit
onwetendheid.

Een paar dagen geleden gingen vier sanyasins op pelgrimstocht naar Badrinath. De leider vroeg hen in

Rishikesh om het geld dat ze bij zich hadden achter te laten, of anders de groep te verlaten, omdat eten
en onderdak onderweg vrij beschikbaar zouden zijn
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en als een van hun extra geld wilde gebruiken zouden de anderen afgeleid kunnen worden. Een van hen had
een bedrag van vier pond bij zich die hij onder een boom met een bepaald kenmerk begroef.. Onderweg
stierf de man aan cholera. Toen de andere drie terug in Rishikesh kwamen, besloten ze het geld op te graven
om in Yajna te gebruiken ten behoeve van de gestorven man. Toen ze het geld opgroeven vonden ze een
kleine slang die zich er om heen gewikkeld had. Dat moest de gestorven man zijn die zo aan zijn geld
gehecht was. Ze doodden de slang en maakten zijn ziel vrij van zijn slavernij en voerden Yajna uit om zijn
ziel te helpen.

Gehechtheden zijn zeer krachtig. Wanner men zijn huis moet verlaten neemt men altijd het dierbaarste als eerste
mee.

R. Zou het niet het moment zijn als de Guru het werkelijke in zijn geest plant?

Z.H. De discipel die onder een Leraar staat, leert hoe hij altijd met ware ideeén moet leven zodat hij van nature
bewust het juiste doet, en als er werkelijk iets gemist wordt en hij tekort schiet dan zal de Leraar voor zijn
volgende leven zorgen.

R. Ik herinner me dat hij een keer zei, dat als iemand ook maar een keer per dag zijn geest op hem richtte, hij
hem in staat zou stellen om zichZelf te herinneren. Sinds die tijd lijken de Leraar en de Atman geleidelijk Een te
zijn geworden.

Z.H. Het grootste deel van het spel van bevrijding is de verantwoordelijkheid van de Leraar. De discipel hoeft
zich de Leraar alleen maar te herinneren, en door het herinneren gebeuren er bepaalde dingen binnenin richting
transformatie, maar de Guru speelt de voornaamste rol bij bevrijding.

R. Dat lijkt heel erg op wat onze eerste Leraar, Mr. Ouspensky zei toen ik hem vroeg: “Of ik naar hem moest
zoeken in een toekomstig leven?” Hij zei: “Wat kun je doen, je zult een klein kindje zijn — een zeer
wetenschappelijk klein kindje?”

Z H. (Lacht) Het herinneren van de Leraar is uiterst essentieel. In de Bhagavad Gita zegt Sri Krishna tegen
Arjuna, toen hij bijna klaar was met zijn toespraak over de filosofische aspecten van het leven van de mens: “O
Arjuna, je hoeft Me alleen maar te herinneren en te vechten, want de rest zal door Mij gedaan worden.”

Mprs. Douglas-Henry. In de Middeleeuwen beoefenden de mensen in het Westen godsdienst omdat ze
verdoemenis het meeste vreesden en hoopten op redding. De Kerk was hun toevlucht, en ex-communicatie was
een straf die net zo ernstig was als de dood.

Na de Middeleeuwen verloor de godsdienst in deze streken in het algemeen geleidelijk aan zijn greep op het
leven van de mensen.

En tegenwoordig? Nu keren veel westerse mensen zich weer naar innerlijke discipline en leren daarmee te
oefenen. Wat zoeken ze naar? Waar gaat hun verlangen naar uit? Niet naar veiligheid nu, niet naar redding,
maar naar Realisatie: om te worden zoals hun Maker hen bedoeld heeft te zijn: om iets te begrijpen van de
Liefde van de Schepper voor het geschapene. En wat betekent dit verlangen in termen van de spirituele
ontwikkeling van een mens? Voorzeker een vooruitgang ten opzichte van vroeger dagen toen de drijvende
kracht bij het volgen van godsdienst vrees was in plaats van liefde?

Z.H. De wereld is niet verdeeld in Oost en West, en evenmin hebben de religies de wereld verdeeld. De wereld
is Een, en de hele wereld wordt geregeerd door eeuwige regels, en de religies prediken enkel deze regels. Deze
regels zijn zo samengesteld dat ze laten zien wat goed is en wat slecht. Goed is dat wat volgens de regels is en
slecht wat ertegenin gaat. Als er al een verdeling mag zijn, dan is de wereld verdeeld in de onwetenden en de
wijzen. De vrees voor verdoemenis is voor de onwetenden en niet voor de wijzen. De wijze gebruikt zijn
onderscheidingsvermogen en voegt zich uit eigen beweging naar de regels en niet uit angst. De onwetende is
blind. Angst helpt hem om de noodzakelijke regels te volgen. Deze twee moeten niet door elkaar gehaald
worden. De godsdienst die angst voor verdoemenis laat zien laat ook de weg van bevrijding zien, de bevrijding
van angst en ellende. Het probleem ligt bij de zogenaamde 'intellectuelen’ die de regels wel zien, maar er niet
naar willen handelen. Voor zulke mensen is het alleen maar een kwestie van praten of schrijven.

Dharma is het woord dat hij gebruikt hetgeen vertaald wordt als 'Eeuwige Regels'.
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R.A. Is het mogelijk om nieuw leven in oude godsdiensten te brengen ?

Z.H. De Religies worden nooit oud. Ze zijn eeuwig fris, dus men kan nooit nieuw leven brengen in iets dat een
eeuwig nieuw iets is. Wat er werkelijk gebeurt is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het besturen van de
religies hun eigen juiste plicht die verbonden is met de religie niet vervullen. Ze falen in het op de juiste manier
verbinden van de mensen met de religie. Alleen de wijzen van nu halen de Waarheid uit de religie te voorschijn
en laten het de mensen zelf inzien. De misleide wachters van de religie zullen hun handelwijze dan rechtzetten
of het ambt verlaten.

Toen hem verder gevraagd werd wat men zou moeten doen nadat men de warboel heeft gezien, zei hij:

Gebruik onderscheidingsvermogen en laat de Ware Religie die (altijd) lam is samenwerken met de staatkunde,
die altijd blind is, en maak van hen beiden gebruik voor een gelukkig en vredig leven. Zoals ze nu zijn, van
elkaar gescheiden, zien beiden de aftakeling tegemoet en de mensen zullen ellende en onrust onder ogen moeten
zien.

R.A. Ziet de Shankaracharya enige vorm van een nieuwe universele religie, nu de wereld door het moderne
transport en communicatie dichter bij elkaar getrokken wordt?

Z.H. De natuur van mensen of de natuur zelf houdt er altijd van om tot het einde van de weg te gaan. Dit kan
zowel een weg van vernietiging of van bouwen zijn. Als hij aan zichzelf wordt overgelaten kan hij niet
terugkijken tot hij het het einde van de weg bereikt. De wereld van vandaag heeft het einde van de weg van
vernietiging nog niet bereikt en omdat ze de vernietiging niet zelf kunnen zien, zullen ze niet terugkijken, tenzij
hen het licht van Ware Kennis wordt gegeven. Het lijkt dat er nog tijd is als ze terug konden kijken.

R.A. Ik had onlangs een persoonlijk gesprek met Morarji Desai (de Vice=Premier van India). Hij is duidelijk
iemand met een grote spirituele neiging en toch leek hij zo gebonden en beperkt door anderen dat hij niet de
vrijheid heeft om de weg te gaan die hij wil gaan. Nu, hoe kunnen hij en anderen (want er zijn vele anderen
zoals hij) hulp krijgen?

Z.H. Zulk mensen zoals Morarji Desai, die goede ideeén hebben en geneigd zijn tot spirituele waarden en graag
het goede willen doen voor de gewone man, worden omringd door gevestigde belangen, die eenvoudig alles
voor zichzelf willen doen. Als er door de anderen een goede idee of plan wordt geinitieerd, benutten de andere
mensen in het midden hun verstand om het beste zelfzuchtige gebruik uit deze ideeén te halen en ruineren zo het
hele doel. Aangezien ze flink in de meerderheid zijn kan er niets goeds via hen komen.

J. Wat zouden mensen als Morarji Desai moeten doen?

Z.H. Ze zouden standvastig in hun idealen en juiste waarden moeten blijven en zo goed ze kunnen door blijven
gaan met het beste wat ze kunnen, en wachten tot de mensen een verandering eisen. Deze draai in wat de
mensen willen kan oprijzen uit extreme ellende of het kan komen door Genade (want terwijl de Genade van
Kennis en van de Guru alleen op de noodzakelijke momenten komen, is de Genade van het Absolute altijd
aanwezig). Op dat keerpunt zullen de energieén en de ideeén van deze speciale mensen nuttig zijn. Zulke
mensen zouden hun Wezen moeten blijven verbeteren en hun goede idee€n moeten uitdrukken in hun
handelingen. Dit helpt om de atmosfeer te verbeteren en wordt later een kracht op een grotere schaal.

R. Vandaag kregen we een brief van Mr. Rabeneck uit New York met daarin een boodschap voor u:

“Met wat geluk zal deze brief u op tijd in Allahabad bereiken. Als u gelegenheid heeft vertel Zijne Heiligheid
dan alstublieft dat we ons best doen om te proberen onze contacten zowel voor het geven van meditatie als voor
het groter maken van de groep, uit te breiden. De laatste tijd heb ik de wat gemakkelijker uitspraken van hem,
aan de Groep en vooral aan de nieuw geinitieerde leden, voorgelezen. Zijn uitspraken worden zeer
gewaardeerd en scheppen aldus een goede atmosfeer voor meditatie. Geef alstublieft onze diepe dankbaarheid
door aan Zijne Heiligheid door en vraag om zijn zegen en aanmoediging om aldus door te gaan.”
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Z.H.’s boodschap: Zegeningen en de best wensen voor Mr. Rabeneck en zijn groepen. Ze kunnen er verzekerd
van zijn dat ze altijd met deze kant verbonden zijn, en wat er ook mogelijk is om van binnenuit voor hen te doen
zal altijd gedaan worden opdat ze ook wat massa gaan krijgen en hun werk kunnen verbeteren.

Zondag 5 november — Ochtend

R.A. Heeft het individu met een naam een bestaan op zich voor de Leraar of is de Leraar alleen verbonden
met het 'Werkelijke Ik' van het individu?

Z.H. De relatie tussen een Leraar en discipel begint altijd met naam en vorm. Net als men iemand anders
gaat ontmoeten nadert men eerst de woonplaats, ziet het straatnaambord en dan het huis. Als hij het huis
binnengaat raakt hij bekend met de persoon. Deze kennismaking groeit dieper en na een tijdje worden ze
goede vrienden. Dan doen al de bordjes, het huis en het uiterlijk van de persoon er niet meer toe. De
kennismaking is dan op het subtiele niveau gevestigd. Op dezelfde manier begint de relatie tussen de
Leraar en de discipel met naam en vorm en bereikt langzaam het subtiele niveau. Wanneer ze elkaar niet
fysiek kunnen ontmoeten, gaan de subtiele krachten de noodzakelijke rol spelen. Zo worden de discipelen
geholpen en zo worden hun vragen en twijfels beantwoord. Dit zijn de drie niveaus van verhoudingen.

R. Niemand twijfels er aan dat de invioed van de Shankaracharya mensen in vele landen kan bereiken, en
zo wordt bereikt. Er is alleen twijfel bij velen van ons of onze zwakke stem hem bereikt. Wat helpt daarbij?
Zal een opeenhoping van Sattva hem deze schreeuw in Sattva laten horen?

Z.H. De relatie tussen de leraar en de discipel die apart van elkaar wonen, wordt door het medium van het
kosmische subtiele lichaam gevestigd. Wanneer de kreet van de discipel afgestemd is op het kosmische
subtiele lichaam dat fungeert als hoofdkwartier, dan zijn alle noodzakelijke vertakkingen verbonden. Zo
wordt de discipel gemakkelijk met de Leraar verbonden. Er hoeven geen twijfels te zijn dat de stemmen
van de discipelen de Leraar via het subtiele lichaam bereiken.

R. We begrijpen dat feitelijk tijdens de meditatie, in het bijzonder wanneer de fijnere niveaus van de
Mantra overstegen worden, geen enkele invioed wordt ontvangen. Dit is volkomen stil of nietsheid. Kan
deze relatie met de Leraar op andere momenten komen, op onverwachte tijdstippen of na de meditatie?

Z.H. Gedurende diepe meditatie is er wanneer men overstijgt, eenheid en in eenheid is er geen
manifestatie; men zal hier geen enkel soort relatie kunnen ervaren, omdat relaties tussen het
gemanifesteerde en het afgescheidene bestaat. Dus zal men gedurende de staat van eenheid geen enkele
gemanifesteerde relatie hebben; als men dat zou hebben was het geen juiste meditatie.

R. Daar ervaart men in het geheel niets, toch herinner ik me nog altijd ons afscheid van de
Shankaracharya in Rishikesh, de eerste keer dat we hem ontmoetten; hij zei: “Tot ziens, en in de meditatie
zullen we elkaar ontmoeten.” Dus wanneer we elkaar in eenheid ontmoeten, ervaren we niet?

Z.H. Uw observatie is juist. De relatie via het fysieke lichaam is onderhevig aan tijd en plaats, terwijl de
relatie op het niveau van het subtiele lichaam niet gebonden is door tijd en ruimte, maar gebonden is door
noodzaak, door de behoefte er aan. Maar op het causale niveau is er geen enkel verschil of verdeling. Deze
relatie is er altijd. Hier is een illustratie. De ruimte die omringd is door vier muren is verschillend van de
ruimte erbuiten; zodra je de muur sloopt worden beiden een. In het fysieke lichaam hebben we zulke
scheidings-barriéres; in het subtiele lichaam zijn er niet zulke fysicke barriéres maar alleen van bewustzijn.
Men is verenigd wanneer men herinnert. In het causale lichaam is er nooit enige scheiding.
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R. Er wordt een groot onderzoek gedaan onder wetenschappers over hoe schildpadjes hun weg vinden van
Zuid Amerika door de Atlantische Oceaan naar een klein eiland. Ze zwemmen onder water en vinden toch
hun weg. Gaat dat via het subtiele lichaam?

Z.H. Er is een fundamenteel verschil tussen menselijke en niet-menselijke wezens. Mensen zijn voorzien
van Buddhi, en als ze dat niet gebruiken kunnen ze niets leren; maar de andere koninkrijken hebben geen
Buddhi. Ze worden geleid door hun instincten, of een van hun zintuigen hebben een zeer grote kwaliteit.
Zo kunnen honden heel veel scherper ruiken dan enig mens, en met deze kwaliteit leiden ze hun leven.
Evenzo hebben andere soorten een of andere extra kwaliteit om hun leven veilig en praktisch te maken.
[Vleermuizen en dolfijnen gebruiken sonar.]

R.A. Ik wil echt om een aanpassing van de tweede vraag vragen. Kunnen mensen op het lagere niveau van
de ladder dan de Leraar op het subtiele niveau contact maken met mensen die ze proberen te helpen?

Z.H. Ja, dat is mogelijk, vooropgesteld dat de helper een gevestigde relatie heeft met de Leraar. Zodra deze
relatie is gevestigd kan de hulp erdoor heen gaan.

Een zeker iemand wilde de discipel zijn van een Leraar. De Leraar vroeg hem om eerst bij een van zijn
discipelen te logeren voordat hij geinitieerd werd. Deze man ging naar de discipel en was verbaasd dat
hij hem aantrof terwijl hij gewoon als een huishouder leefde. Hij aarzelde eerst om zijn tijd te verdoen
maar vanwege de lange reis besloot hij er te blijven. De zoon van de huishouder ging binnenkort
trouwen, dus na elkaar voorgesteld te hebben nam hij de man mee om hem de voorbereidingen te laten
zien. Nadat hij alle kamers had laten zien waarin de dingen stonden die bij de bruiloft gebruikt gingen
worden, kwam hij bij de laatste. Hier vroeg de man hogelijk verbaasd: “Waarom bewaren jullie al deze
dingen die bij een begrafenis gebruikt worden?”” De huishouder zei dat zijn zoon na drie dagen huwelijk
zou sterven en dat dit alles ook voor hem was. De man vroeg toen waarom hij iiberhaupt zou trouwen?
De huishouder zei dat zijn Leraar hem de raad had gegeven alles te doen zonder enig gevoel van winst
of verlies, succes of nederlaag, respect of gebrek aan respect en alles te doen wat nodig was en het
toneelstuk te bekijken zonder aan iets gehecht te zijn. Dus hij deed gewoon wat nodig was. De man
schaamde zich dat hij zo'n hoogstaand iemand had willen negeren en naar huis had willen gaan. Hjj
boog toen respectvol het hoofd en leerde vele dingen van hem en na enige tijd werd hij terug bij de
Leraar terug geroepen om geinitieerd te worden.

De krachten van kennis, wijsheid en innerlijke kracht kunnen dus altijd doorgegeven worden via de
verbonden discipelen. Het contact van een discipel met een nieuwkomer heeft twee aspecten. De kennis en
wijsheid van de Leraar wordt zowel in theorie als in de praktijk beschikbaar gemaakt door een discipel die
ook huishouder is, hetgeen mensen op een lager niveau heel goed helpt.

R.A. Dit contact zou dus alleen met de hulp van de Leraar gemaakt moeten worden, en er zou geen
inspanning gedaan moeten worden om het direct te proberen?

Z.H. Als er een wens is om zelf direct invloed uit te oefenen, geeft de discipel toe aan de persoonlijkheid
en zodra deze persoonlijkheid het overneemt zal de verbinding met de Leraar verloren gaan. Zolang de
discipel een discipel is, is de verbinding er ook. Men zou niet moeten opeisen om zelf hulp te geven. Deze
aanspraak is een barricre, deze zit is in de persoonlijkheid. lemand kan gefotografeerd worden en zijn
foto's kunnen ook steeds weer opnieuw gekopieerd worden en toch zal de foto hetzelfde zijn. Maar het
oorspronkelijke negatief geeft altijd een betere en waarachtiger foto. Alle foto's zijn verbonden met dit
oorspronkelijke negatief. De leraar eist nooit iets voor hemzelf op want hij weet dat hij ook een van de
verbindingen is in de keten van de discipel-Leraar relatie in deze schepping die begon bij de eerste Leraar,
Narayana geheten en die werd doorgegeven via Brahma, Vasishta, Shankaracharya en zo verder tot aan de
huidige tijd.

R. Toen ons voor het eerst de meditatie gegeven werd, werd ons verteld dat we ook periodes van stilte,
weekends etc. nodig zouden hebben anders zou de meditatie moeilijk kunnen worden. Dat lijkt goeddeels
vergeten te zijn. In Engeland en Amerika praten we aldoor, misschien in India ook. Heeft Z.H. hier een
instructie over ?
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Z.H. Mensen zijn het systeem om stil te zijn, vergeten. In stilte kan men kan zijn werk beter doen, omdat
men de situatie beter kan zien. Aangezien ze de noodzakelijke slaap niet kunnen vermijden, gaan mensen
slapen om rust te geven aan het fysieke lichaam, maar ze beseffen de noodzaak niet van rust geven aan hun
geest (het subtiele lichaam). Dit is niet alleen in het westen maar hier ook. Er is natuurlijk enig verschil en
dat is dat het westen praktisch het meeste van de fysieke glorie heeft gebruikt en nu op zoek is naar stilte
terwijl de mensen hier in India net zijn begonnen met het zich overgeven aan de fysieke,
wetenschappelijke en artisticke glorie zodat het voor hen nog geen tijd is om stil te zijn.

R. Onze mensen hebben deze meetings elke week, veel meetings gaan al twintig jaar door, en zij voelen dat
ze niet zo veel willen praten. Ze hebben vaak stilte, meditatie, muziek en lezen iets van Shankaracharya dat
hen stabiliteit geeft, terwijl als ze aldoor praten de resultaten niet zo goed zijn. Zou hij dat goedkeuren?

Z.H. Dit is goed. Hun nieuwsgierigheid is gelest en het is goed dat ze de behoefte aan stilte voelen.

R.A. Verder over de vraag van Mr. Allan gisteren over hoe klein de wereld wordt vanwege viugge en snelle
vervoersmiddelen.

Z.H. Hoewel het heel aardig is om te geloven dat mensen heel dicht bij elkaar zijn gekomen vanwege het
moderne supersonische vervoer en radio's en televisies en men het gemak dat ze geven, waardeert, heeft
dezelfde wetenschap ook de ellende dichtbij gebracht. De ziekte die twee jaar weg was, wordt bij de
voordeur gebracht. De ervaring die voor volwassenen geschikt was krijgen de jongeren nu, en de hele
natuur van de menselijke maatschappij wordt ontwricht. Toen India in het verleden op zijn piek was
stopten de ouderen doelbewust met wetenschappelijke vooruitgang om een natuurlijk leven voor iedereen
zeker te stellen. Massaproductie en wetenschappelijke vooruitgang werd altijd ontmoedigd.

Erwerd aan Z.H. een reproductie van de 'officiéle’ foto die hij ons had gegeven, getoond en hem werd
gevraagd of ze op verzoek aan de mensen gegeven mochten worden. Hij zei:

Z.H. Foto's van de Shankaracharya kunnen alleen gegeven worden aan hen die het werkelijk en intens
wensen maar niet uit nieuwsgierigheid.

UG ES RIS
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Correspondentie

Londen
30 april 1968

Uwe Heiligheid,

Bij deze sturen we u zeer erkentelijke dankzeggingen van allen die delen van uw laatste gesprekken hebben
gehoord met de drie mensen die u in India bezochten. Ik heb een of twee brieven aan Jaiswal gegeven om te
vertalen, maar hij is op dit moment heel druk en bezig met werk voor Mr MacLaren en ik krijg geen antwoord
op mijn brieven; dus ik weet niet of u ze ooit heeft ontvangen.

In een brief zei ik dat Mr. Allan en ik u heel graag weer zouden bezoeken wanneer het u maar dit of volgend
jaar zou schikken. Het is geen kwestie van problemen, omdat ik voel dat ik voortdurend hulp ontvang door uw
raad te volgen en stil te zijn wanneer een vraag zich aandient. Het is eenvoudig omdat er nog zoveel kennis is
die geleerd moet worden, en het verblijven in uw aanwezigheid is altijd een feest.

Een antwoord gestuurd aan Mrs. Brigitte Michael, 15 Avenue Ledru-Rollin, Paris 12, Frankrijk zou vertaald en
naar mij toegestuurd kunnen worden.

F.CR.

RIS
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