1 967 Een verslag van Audiénties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Dinsdag 31 oktober — Avond

R. Eris door iemand (A. Caiger-Smith), tutor van een groep nieuwe mensen die net bij ons zijn
aangesloten, een vraag gesteld: Zelfs als ons een of ander groots idee van Ware Kennis gegeven wordt
zoals de Straal van de Schepping of de Wet van Drie, dan blijft dat tamelijk afgescheiden van ons gewone
leven. Hoe kunnen we deze kloof overbruggen zodat dit idee beinvloedt hoe we leven? (In vertaling kwam
de vraag niet over)

Z.H. Het gehele universum wordt geregeerd door de Wet van Drie, en de eerste manifestatie die we zien is
Sattva, Rajas en Tamas, en de Wet van Drie wordt herhaald tot op de meeste grove vorm van de schepping
hetgeen gemakkelijk begrepen kan worden. Overal, in welk stadium van het leven en op elk niveau van het
leven kan men deze drie wetten zien werken. Er is het begin, midden en het einde van het leven; het
bovenste, onderste en middelste van alles; er zijn drie maten in de Sanskriet taal; actieve, passieve en
neutrale krachten en zo voorts. Onze Mantra is samengesteld uit drie krachten; er zijn drie gebieden,
hemel, aarde en hel; en veel meer voorbeelden. Zelfs in elke handeling kan men het samenspel van de drie
krachten zien. Het is alleen maar een kwestie van kijken naar enige handeling en de Wet van Drie er in
leren kennen en voelen . Het zou niet moeilijk voor iemand moeten zijn om het idee te begrijpen.

R. Niettemin, wanneer het idee wordt gegeven, dan gaat alle Sattva heel snel weg en wordt het zeer
ingewikkeld, en dat bederft het idee door er over te spreken. Ik vraag me af of het een kwestie is van een
meer zorgvuldige instructie of van meer Sattva?

Z.H. Uw observatie zelf toont het spel van de drie krachten! Het moment dat een goed idee gegeven wordt
en er een lichtstraal binnen komt om iedereen op te lichten en hen gelukkig te maken, is het spel van
Sattva. Wanneer je begint te praten en het gaat bediscussi€ren en het idee in stukken scheurt, is dat het spel
van Rajas. Wanneer je onder invloed van Rajas bent kun je niet zien wat er is, en dat leidt tot verwarring,
en nog voor alle aanvallen afgemaakt zijn, is het idee dood hetgeen mensen ongelukkig en ellendig maakt.
Maar dit is allemaal natuurlijk, want het spel van deze krachten moet natuurlijk doorgaan. Niettemin,
wanneer Sattva de overhand heeft en een idee wordt geintroduceerd, zou hen gevraagd moeten worden het
idee vredig vast te houden; en als het idee in hun wezen een plek heeft gekregen zal het de situatie
verlichten en zodra het licht van Waarheid gezien is, zal het er voor altijd blijven. Er kan niet teruggegaan
worden naar onwetendheid over een onderwerp wat je kent.

Vragen van de Leden van de School van Meditatie.
Mpr. Windsor: Wat ben ik en hoe kan mijn doel vredig vervuld worden?

Z.H. Het antwoord is buitengewoon eenvoudig en kort. Ik ben dat wat niet van mij gescheiden kan worden.
'Ik' is de Atman en al het andere is '[dam' (dat). Dat alles is voor mij. We hadden een voorbeeld van de zon
en zijn licht. Zon is niet het licht,hoewel licht wordt uitgestraald door de zon. Het licht behoort tot Zon. Ik
ben dat wiens kracht de Buddhi onderscheidt, de Manas werkt en de zintuigen en het lichaam doen hun
werk. Wat we ook zien, horen of bespreken is niet 'Ik'. Zij zijn mijn instrumenten. Dat wat niet
afgescheiden kan worden ben 'Ik'.

Elk doel wat gekwalificeerd wordt heeft zijn begrenzing. Het werkelijke doel is niet gekwalificeerd.
Zoeken naar de Zelfrealisatie wordt bedoeld wanneer er geen kwalificatie is. Het doel vredig vervullen is
het aanbrengen van kwalificaties aan doel. In feite is het doel de vrede, en vrede zit in opgeven. Als men in
slaap nergens aan vasthoudt krijgt men vrede, wanneer men dat wel doet zal er geen vrede zijn. Alles wat
we moeten doen om het doel te vervullen is om in vrede te zijn en op te geven. We geven alle
gehechtheden op. Het vervullen van een wens is verschillend. Men werkt voor de wens en wanneer deze
vervuld is wordt men gelukkig. Maar dit geluk blijft slechts enkele seconden, omdat de volgende wens
binnen komt om te ontketenen. In wensen en in hun vervulling is geen vrede.

J. Ons is altijd door u verteld dat we de Atman zijn en de Atman is het Absolute. Wanneer het Absolute
deze schepping heeft veroorzaak moet hij er een of ander doel voor hebben. Dus dit grote doel moet op een
of andere manier verband houden met ons, omdat we een deel zijn van ditzelfde Absolute. Kan Z.H.hier
iets over zeggen?
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Z.H. Het Absolute is Waarheid, Gelukzaligheid en Bewustzijn. De schepping is er voor gelukzaligheid.
Het is een spel, en het spel is alleen voor genoegen. Menselijke wezens zijn ook het Absolute en omvatten
alles wat het Absolute heeft. Mensen zijn zelf vol waarheid, zelf bewust en zelf gelukzalig. Het Absolute
schept en geniet ervan zonder er in betrokken te zijn, alleen als een getuige, maar de mens geeft er de
voorkeur aan om te genieten als een doener en niet als een getuige. Dit opeisen wordt gevolgd door de
dualiteit van 'willen' en 'hebbes'. Dit alles bindt de mens in kleine begrenzingen en kleine begrenzingen
geven hem slechts weinig gelukzaligheid. Het Zelf dat het Absolute is, zal niet tevreden zijn met zo weinig
gelukzaligheid, en daarom is er een voortdurende zoektocht naar meer gelukzaligheid, meer waarheid en
meer bewustzijn. De zoektocht maakt dat ze actief worden en tekeer gaan hetgeen gevolgd wordt door
problemen, zorgen, conflicten en ongemak. Het werkelijke doel gaat aldus geheel verloren. Alleen als
mensen zouden inzien dat ze niets te doen hebben, niets op te eisen hebben en niets te bereiken hebben in
deze reeds complete en gelukzalige schepping, zouden ze beginnen met te genieten en ook het doel
vervullen.

Mr. Todhunter. Er is aandacht ervaren die duidelijk door de Guna situatie heengaat, ideeén en zo meer,
om op de Mantra te rusten. U zegt dat de aanwezigheid van een Gerealiseerd Mens iemand die mediteert
kan helpen wanneer deze onderhevig is aan de Guna's. Wanneer men ander mensen in meditatie begeleidt,
hoe kan de aanwezigheid helder doorkomen om anderen die mediteren te helpen?

Z.H. De kracht kan alleen doorkomen als de kracht beschikbaar is. De helpers of begeleiders moeten zien
dat ze genoeg van deze kracht in zichzelf hebben, alleen dan zal het mogelijk zijn om deze kracht door te
geven zodat de andere mensen over de Guna's heen kunnen komen en juist mediteren.

Mr. Crimmings. Is de Mantra verbonden met ademen? Waarom verandert het ademen in meditatie? Hoe is
het verband met de Prana’s? Z.H. zegt: "Maak het lichaam stil en breng je Prana in evenwicht.” Kunnen
we meer instructie krijgen?

Z.H. Mantra is het voertuig voor de kracht. Hij kan alleen een uitwerking hebben als de fysieke krachten
niet tussenbeide komen. Iedereen die wenst te mediteren moet op zijn minst controle hebben over het
fysieke lichaam. Dus voordat we beginnen te mediteren maken we het lichaam stil. Een stil lichaam brengt
het ademen bijna tot normaal en dan starten we de mantra. De Mantra is een kracht en met zijn uitwerking
worden de Prana's (ademhaling en circulatie) gereguleerd. De gereguleerde Prana's maken de geest stil en
dan wordt het voor het ritme van de Mantra mogelijk om de grenzen te slechten en op te gaan in het Zelf.
Het ritme van de Mantra is geheel onathankelijk van alle ritmes van ademhaling en bloedsomloop.
Gedurende de meditatie hoeft men geen enkele aandacht te geven aan de bewegingen van prana.

Mr. Roffey. Ik heb de klank herinnerd maar heb hem niet laten klinken; hoe werkt dit herinneren?

Z H. De klank herinneren is niet essentieel. Het bewustzijn van het ritme van de Mantra, dat is
noodzakelijk. Zelfs dit bewustzijn van de Mantra is alleen nodig tot op het punt waar men het diepste
niveau gaat bereiken. Als dat bereikt is, wordt zelfs de Mantra opgelost. Er is gen mogelijkheid om bewust
van iets te zijn behalve het Zelf, dat een is zonder tweede. Hier zijn acteur, actie en het doen allemaal een
geworden. Degene die mediteert overstijgt alles en wordt Een. We kunnen in het praktische leven zien dat
wanneer iets ver van ons is verwijderd we er altijd naar zoeken, Wanneer we het bezitten maken we ons
niet druk want het is een deel van onszelf geworden. Bewust zijn van iets anders dan het Zelf is in principe
gescheiden zijn.

Mr. Roffey. “In den beginne was het Woord.” Was dit een klank of een idee?

Z.H. Het woord is het Absolute. Voor een woord tot bestaan komt, is er iemand om het te scheppen, want
voor een handeling tot bestaan komt moet er een bewust wezen zijn om het te initi€ren. Dus het Absolute
geeft het Woord. Het Woord is een klank en een idee — allebei. Het manifesteert zich in verschillende
stadia. De klank zoals wij die kennen behoort tot het meeste grove niveau van het woord. Het woord dat
we horen en het woord dat we spreken is van het grove fysieke niveau. Er zijn subtielere
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niveaus van het woord n de hele schepping is gevuld met dezelfde klank. De klank is ook een idee, omdat
de schepping geregeerd wordt door wetten en wetten drukken de ideeén uit. De substantie is het Absolute,
klank is het woord en wereld is de betekenis. Een naam betekent een of ander voorwerp, en aldus is de
betekenis van het Woord de Schepping. Ook in de Veda's wordt dit aangehaald.

Woensdag 1 november — Ochtend

R. In het Westen zijn we meestal grootgebracht in de Christelijke Traditie zodat de verhalen van Christus
in het Evangelie heel vertrouwd zijn, en van sommige ervan herkennen we dat ze in onszelf gebeuren. Deze
verhalen worden vast ook omvat in de Traditie van Zijne Heiligheid; het zou ons helpen om de
terminologie van Z.H. van Buddhi, Manas, Chitta en Atman in dit bepaalde verhaal dat ik graag opnieuw
zou willen vertellen, te begrijpen:

Een man had twee zonen. De jongste vroeg om zijn deel van de erfenis en ging naar een ver land waar
hij “zijn bezit verkwistte met een zondig leven.” Toen kwam er een grote hongersnood over het land, en
toen hij verlaagd was tot de toestand van een varkenshoeder wilde hij zelfs het voer van de varkens
eten; maar toen hij 'tot zichzelf kwam' zei hij, “Hoeveel van de ingehuurde bedienden van mijn Vader
hebben genoeg te eten en in overvioed, en toch verga ik van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn
Vader gaan,” en toen hij nog ver weg was, ging zijn Vader naar hem toe, kuste hem, en zorgde dat de
bedienden hem het mooiste kleed aan deden en een feest voorbereidden. Maar de oudste zoon werkte
op het veld, en toen hem werd verteld wat er gebeurde, klaagde hij dat hoewel hij altijd trouw was
geweest, zijn vader hem nooit een feest had bereid. Maar de Vader zei: “Zoon, je bent altijd bij me en
alles dat ik heb is van jou, maar deze, je broer, was dood en is levend geworden; hij was verloren en is
gevonden.”

Als de vader de Atman is, wie zijn de zonen, en wie ontving de 'goede impuls'?

Z.H. De vader is de Atman of het Absolute. De zonen zijn mensen, de een met begrip en de ander met
onwetendheid. De zoon zonder begrip verbindt zichzelf met zijn lichaam en zijn eisen. Dus hij gaat naar de
vader om hem zijn deel te geven. Door dit te doen vestigt hij alleen een grens binnen de schepping die hij
van zichzelf kan noemen. Dan gaat hij op zoek naar plezier, ver weg van het centrum van geluk in het
gebied van de materiéle wereld. Dit “verre land” is het land waar de fysieke wetten de overhand hebben, en
wanneer het fysieke lichaam zijn deel heeft opgemaakt, komt er een hongersnood door het gebrek aan rust
en werkelijke gelukzaligheid. Uiterste verwarring is deze ellende, en niet in staat zijnde om verder te
kijken, kijkt hij terug of kijkt hij naar binnen. Hij herinnert zich om naar binnen te kijken vanwege de grote
ellende. Hij herinnert zich de rijkdom en de overvloed van het huis van zijn vader waar iedereen gelukkig
is, en onderscheidt zijn toestand van die van de anderen. Dan ontmoet hij zijn vader halverwege en wordt
hem het kleed gegeven. Het geven van het kleed is het dagen van het onderscheidingsvermogen van de
Ware Kennis, en dan worden allen gelukkig en vieren feest. Hij begint een nieuw leven omdat er een
transformatie plaats heeft gehad door onderscheidingsvermogen en Ware Kennis. Wanneer de andere zoon
vraagt waarom voor hem nooit een feest is gegeven, wordt hem verteld dat feesten worden gegeven voor
hen die afgescheiden zijn geweest. Zij die met de Vader verenigd zijn, zijn altijd aan het vieren. Er is geen
enkel ogenblik dat er geen geluk is in het gezelschap van de Vader. De uiterlijke viering is alleen voor hen
die afgescheiden zijn, en aangezien de jongste afgescheiden was van de wijsheid werd hem een speciale
behandeling gegeven om opnieuw te kunnen beginnen. Hij die met de Vader is, is zonder smet, en hij die
zonder smet is is inderdaad het Absolute. In het Absolute (Brahman) is er volheid en volledigheid, en in
volheid is er geen smet.

Er was een rijk man in Calcutta die op gezette tijden gek werd. Acht bedienden werden ermee belast
om in groepjes van twee voor hem te zorgen, en werden geinstrueerd om hem met zijn schoenen op zijn
hoofd te slaan steeds wanneer hij gek werd. Ze deden wat hen gezegd was en zodra ze zagen dat hij
bijkwam, stonden de bedienden met gevouwen handen vol respect om zijn bevelen te gehoorzamen. Dit
was de enige genezing.
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R. Mag ik vragen, of deze twee zonen de twee staten van Buddhi voorstellen, de een misleid door wereldse
dingen en de ander altijd trouw?

Z.H. Ja, beide staten van Buddhi, de een met onderscheidingsvermogen en Ware Kennis en de ander
zonder.

R. Komt de 'goede impuls' tot hem van Chitta?

Z.H. Deze komt niet van Chitta maar van Buddhi. Wanneer iemand onderhevig is aan ellende, dan kijkt
Buddhi bij de climax van de ellende terug. De wereld is zodanig dat hij eenvoudig naar zintuiglijke
bezigheden neigt zonder ellende als ellende te voelen. Maar als ze het einde ervan bereiken kijken ze terug
en begint het onderscheidingsvermogen.

R. Wij zien ook duidelijk de invioeden van de drie Guna's op de jongste zoon. Weggaan en al zijn geld
opmaken in Rajas, en dan teruggebracht tot Tamas, en wanneer Sattva zich verzamelt keert hij terug naar
zijn Vader.

Z.H. Dat is juist.

R. Hij heeft zelf gezegd dat het waardevol zou zijn om verbindingen te vinden tussen de Christelijke
Evangelieén en zijn Leer — De Veda's — waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Als hij er mee instemt,
gaan we misschien door om dit te proberen.

Z.H. Stemt ermee in.

R. Mr. Whiting zei dat veel mensen meer willen horen over de Traditie van de meditatie, en in het
bijzonder over de eerste Shankaracharya en zijn voorganger. We hebben enig materiaal maar graag
zouden we meer weten.

Z.H. Wanneer we over de eerste Shankaracharya en de Traditie van de Shankaracharya spreken, bedoelen
we niet echt dat deze traditie opgezet en gecre€erd is door Shankaracharya. Hij is alleen door hem
beschikbaar gemaakt op een zeker punt in onze geschiedenis. De traditie begint meteen bij het begin van
de schepping, beginnend met Narayan, door Brahma, Vasishhta, Shakti, Parashar, Vyasa, Gandpadacharya
en Shankaracharya. Sinds de eerste Shankaracharya hebben we de traditie van de vier zetels van
Shankaracharya's gedurende de laatste 2500 jaar. De Kennis komt in het geheel niet van van mensen, noch
van de Shankaracharya noch van enige andere leider van andere religies. De Kennis behoort tot het
Absolute en de Atman. Deze leiders pikken eenvoudig de ideeén op en werken ze uit al naar gelang de
behoefte van de tijd, de plaats en de mensen. Hij bekleedt de Kennis op een manier die passen bij de
standaard van de mensen die op dat moment en in die tijd leven waar hij toevallig is. Daarom verschillen
religies. De fundamenten zijn altijd hetzelfde, maar de details zijn altijd verschillend. Sommige zeggen het
op een ruwe manier, anderen gebruiken een subtiele taal, terwijl een derde een synthese van de twee geeft.
Alle religies van de wereld zoals het Christendom, de Islam, het Hindoeisme etc. zijn niet echt wat met
Dharma (Religie) bedoeld wordt. Zij zijn enkel verzinsels rondom de Dharma. De mensheid is een, dus
menselijke wezens kunnen slechts een Dharma hebben en dat is het systeem van Ware Kennis dat een
verschillende manifestatie in verschillende religies heeft gekregen. Het is de wens en de behoefte van tijd
en plaats die in een enkele persoon uitkristalliseert, die een voertuig wordt om de Ware Kennis op zijn
eigen manier uit te drukken. Noch de huidige noch de eerste Shankaracharya noch iemand anders heeft de
Ware Kennis geschapen. Deze gaat eenvoudigweg door bepaalde individuen heen.

W. Als we dit alleen konden realiseren hoefden we misschien niet eens naar India te viiegen.

Z.H. Merkt op dat er in het Engels een boek is uitgegeven dat een inleiding geeft over dit onderwerp.

R. Dit is een veel lichter onderwerp: misschien wil hij uitleggen waarom ik afgelopen nacht een droom had
waarin ik in de aanwezigheid van de oorspronkelijke Shankaracharya was, en hij aan mij en degene die
rondom hem verzameld waren, alles uitlegde over de vijf sluiers en wat er gebeurde als de vijf sluiers
verdwenen. Het was een levendige droom. Ik werd wakker en las in de Vivekachudamani en merkte dat het
precies was wat Z.H. zei. Waarom gebeurde dit?
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Z.H. De Shankaracharya begon een nieuwe beweging in India toen de weg praktisch verloren was. Er
waren zijwegen gemaakt en mensen waren afgeleid naar iets wat niet het ware doel van menselijke wezens
was. Intellectueel streven had de Ware Kennis bedekt. Hij was in de wereld om licht te laten schijnen op de
weg van Ware Kennis, zodat de mensen hun doel konden herinneren en de weg konden vinden om het te
bereiken. Als men het adres weet en niet de manier om er te komen, of als iemand de routes kent en het
adres niet heeft, dan zullen in beide gevallen de inspanningen tevergeefs zijn.

Shankaracharya liet ze beiden tegelijk zien. De historische mens Shankaracharya was enkel de behoefte
van het moment; het ware en eeuwige is de Kennis die overal kan verschijnen, waar ook maar de behoefte
moge zijn. Als iemand met ernst is toegewijd aan de Waarheid, dan zou hij zeker met hem verbonden
kunnen zijn. Lichamen kunnen verschillend zijn maar de Atman is dezelfde. Als u hem in uw slaap
persoonlijk gezien heeft, heeft u de Kennis gepersonificeerd gezien. Zulke ogenblikken zijn zeer
belangrijk.

Toen er een chaos was van ideeén en principes, verscheen de Shankaracharya om een synthese van de
Waarheid te presenteren. Dat deed hij en verdween. De principes zijn hetzelfde die door deze Traditie zijn
doorgegeven helemaal vanaf Narayan, Brahma en de anderen tot op de dag van vandaag. Er zal nooit enig
verschil van de principes zijn, maar de manier van uitdrukken zal verschillen van Shankaracharya tot
Shankaracharya vanwege het verschil in het Wezen van Shankaracharya en de behoefte van tijd en plaats.
De ware zoektocht is om eenheid in verscheidenheid te vinden.

R. In het westen hebben we vele verkeerde ideeén, drie van die namen zijn nu heel bekend. Een is Vyasa
die veel in het Westen wordt geciteerd; de ander is Govinda, de Leraar van Sri Shankara, en er wordt zeer
opgekeken naar de eerste Shankaracharya, en door de geleerden worden zijn uitspraken vaak geciteerd.
Maar we weten niets meer dan een ander. Misschien zal het boekje dat van Z.H. komt meer Kennis
bevatten over hen en ook anderen.

Donderdag 2 november — Ochtend
De eerste Audiéntie van de Allan's

W. Ik zou graag een vraag willen stellen over mijn eigen meditatie omdat dit de basis kan vormen voor het
leiden van anderen. Nu als men begint met mediteren is er heel weinig klank in de Mantra. Er is
substantie. Men kan zich tot de substantie wenden, de substantie ingaan, de substantie worden. Zou Z.H.
hier iets over willen zeggen.

Z.H. We kennen het woord Sat, dat wat is. Wat is heeft bestaan, en dat is de substantie, maar deze
substantie kent twee soorten. De ene is het onbeweeglijke bestaan en de ander is het beweeglijke bestaan.
Het onbeweeglijke en het beweeglijke bestaan staan bekend als Purusha en Prakriti, d.w.z. het Absolute en
de Schepping. Als men een soort van beweging of een soort sensatie ervaart of een soort inname, is men
nog steeds in de wereld van Prakriti. Meditatie is het proces om iemand van beweging naar niet-beweging
(stabiliteit) te brengen. Zo lang er nog enige appreciatie is van klank of geur dan is men nog verwijderd
van de onbeweeglijke substantie. Die substantie is er en in ware meditatie wordt men die substantie.

W. Ik zou graag willen vragen of men dieper in de substantie kan gaan zoals men dieper in water kan
gaan. Dit kan op een heel subtiele manier geapprecieerd worden en men is zich meer bewust van
substantie dan van het geluid van de Mantra. Hoewel er een klank in of voorbij de substantie lijkt te zijn.

Z.H. Hoe subtiel de klank ook mag zijn, hij bestaat vanwege de beweging, en zo lang er beweging is, is er

afscheiding. Dus de climax van de meditatie is dat men Een wordt. Er is niets anders. Alleen een zonder
tweede.
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De substantie is dezelfde en er is in het geheel geen verschil. Het verschil zit in het beweeglijk en
onbeweeglijk zijn. Het onbeweeglijke zit daarom heel dicht tegen het beweeglijke aan en zo lijkt het dat
beiden beweeglijk zijn. De beweging van Prakriti is buitengewoon snel en wanneer Purusha kijkt naar
Prakriti of naar buiten, dan lijkt alles beweeglijk, en wanneer hij naar binnen kijkt (naar zichzelf) dan
ervaart hij onbeweeglijkheid. Atman (Purusha) is onbeweeglijk en overal aanwezig. Wanneer men diep in
meditatie gaat bereikt men de plek waar niets is dan het Zelf, dat stil, stevig en onbeweeglijk is. In deze
eenheid hebben de zintuigen, Manas en Buddhi geen geldigheid. Die Een is voorbij de zintuigen en de
geest, dus is er geen mogelijkheid voor enig ander type bewustzijn dan het bewustzijn van het Zelf.

R. Er is nog wat verwarring thuis over het woord 'diep'. Mensen denken dat dit in de grove vorm moet zijn,
anatomisch diep, terwijl het voorzeker diep betekent op een subtiele manier — d.w.z. diep in je Wezen?

Z.H. (lachend) Op beide manieren kan analogie het onderwerp heel goed verklaren. Men kan de analogie
van de oceaan nemen waarin men diep duikt en als men dieper en dieper gaat vindt men de stabiliteit. De
bodem van de zee is relatief stabiel vergeleken met de oppervlakte. Door het hele universum heen
ondersteunt het minder beweeglijke het meer beweeglijke en het meer beweeglijke ondersteunt het super-
beweeglijke. Het geheel van Prakriti is beweeglijk en wordt ondersteunt door de onbeweeglijke Purush
(Atman). In de Natuur is er relatieve ondersteuning voor elkaar. De bewegende aarde is onbeweeglijk in
relatie tot de beweeglijke mens op de straat. In de Veda wordt gezegd dat drie vierde van het Absolute
onbeweeglijk is en een vierde is beweeglijk, en dat wordt Prakriti genoemd. Dus als men in meditatie zegt
'diep te gaan' bedoelt men om te gaan van beweeglijkheid naar onbeweeglijkheid. Beweeglijkheid wordt
altijd alleen geapprecieerd door relatieve onbeweeglijkheid. Wie de subtielste vorm van beweeglijkheid
apprecieert moet onbeweeglijk zijn. De klus van meditatie is om hem onbeweeglijk te laten zijn.

Meer Vragen uit Londen

Miss Nicholson. Irene Nicholson wil de gelegenheid van het bezoek van Dr. Roles aan India aangrijpen
om Zijne Heiligheid opnieuw te bedanken voor de zeer prachtige en behulpzame brief die hij haar in de
zomer van 1966 stuurde toen het leek dat ze stervende was. Gedurende het afgelopen jaar is het een grote
bron van steun geweest niet alleen voor haar maar ook voor vrienden met wie ze dit deelde, die met
soortgelijke situaties te maken hadden, zowel in Londen als in Mexico. Nu wil ze vragen:

Wat is het allerbelangrijkste om te doen voor de dood, teneinde zich te verzekeren van een voortdurende
verbinding met Zijne Heiligheid en onze eigen School, en om voor dit Werk als geheel van het beste nut te
zijn?

Z.H. (lachend) Er was een jonge discipel met een Gerealiseerd mens. De Gerealiseerde mens was heel oud
en stond op het punt deze wereld te verlaten. De jonge discipel was bezorgd en vroeg zijn Leraar:
“Aangezien u deze wereld verlaat om bevrijd te worden, wat zal ik dan doen om bevrijd te worden?”” De
Leraar antwoordde: “Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Zodra er een verbinding gevestigd is
tussen de Leraar en de discipel, zullen beiden tegelijk bevrijd worden.” Lichamen lijken elkaar te verlaten,
maar in werkelijkheid komt de Leraar steeds weer opnieuw om hen voor te bereiden, en dan worden allen
tegelijkertijd bevrijd.

R. Ik denk dat dit heel geruststellend voor haar en anderen zal zijn. Ze is nog steeds heel actief, is tutor
van een groep en initieert. Wanneer ze in teveel Rajas is, wordt ze ziek. Ze moet eraan herinnerd worden
kalm te zijn en dan wordt ze beter.

Z.H. Zij die actief lijken te zijn voor anderen zijn relatief stil vergeleken met hen die stil lijken te zijn en
werken voor hun eigen zelf.

Mr. Duncan. Wanneer is iemand klaar om anderen die mediteren, te begeleiden?

Z.H. Iemand die anderen in meditatie moet begeleiden moet zich er eenvoudigweg van vergewissen dat hij
zelf geleerd heeft juist te mediteren. Als hij stil en vredig is in zijn meditatie is hij klaar om anderen te
begeleiden. Dit is het
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eerste stadium voor begeleiding. Men kan iemand begeleiden naar het stadium waarin men is, en er kunnen
vele niveaus van meditatie zijn die begeleiders kunnen bereiken. Dus men zal anderen alleen begeleiden tot
zijn eigen niveau.

Doctoren hebben dezelfde kwalificaties en ze hebben hun praktijk. Sommigen zijn nieuw, terwijl anderen
ervaren zijn. De nieuwe doctor heeft alles behalve de ervaring, dus hij raadpleegt gewoonlijk zijn boeken
om er zeker van te zijn en blijft de medicijnen die hij voorschrijft steeds veranderen omdat hij niet zeker is
van zichzelf Dit komt alleen door ervaring. Het zelfde is van toepassing op helpers. Ze kunnen alleen het
beste helpen als ze ervaring in meditatie hebben en het natuurlijk is geworden.

Mr. White. Wat is meditatie? Hoe verhoudt de meditatie methode zich tot meditatie zelf?

(J. voegt er aan toe dat Z.H. enige tijd geleden had gezegd dat het Absolute mediteert en de schepping
begint. Misschien wil de vragensteller met deze achtergrond het verschil weten tussen die meditatie en de
meditatie methode zoals die ons is gegeven.)

Z.H. Mediteren is Zijn. Een Zijn. Een zonder tweede. Hier is een voorbeeld.

In zeer oude tijden kwam er een bruidsstoet voorbij toen Dattatreya aan het wandelen was. Hij stopte
bij de deur van de winkel van een pijlenmaker. De winkelier was druk bezig met zijn werk en keurde de
stoet geen blik waardig. Nadat de stoet voorbij was, wilde Dattatreya weten waarom deze man niet van
deze vrolijke stoet genoot. Hij riep hem en vroeg of hij een bruidsstoet had gezien. De winkelier zei van
niet. Hij zei ook dat hij zelfs geen enkel lawaai had gehoord omdat hij druk bezig was met het scherpen
van de punt van de pijl. Bij het maken van de punt werd hij er een mee, en de wereld van de zintuigen
bestond in die tijd niet voor hem.

Hetzelfde geldt voor meditatie. In meditatie is men enkel Een. Een wordt het Zelf. De meditatie methode is
alleen een proces waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. Het Absolute mediteert en wordt de Schepping:
wij mediteren en worden het Absolute.

R. In New York hebben ze de naam van ons Werk veranderd in ‘Genootschap voor de Verbetering van het
Menselijk Wezen.' Dus ze lijken op het juiste spoor te zijn! Sommigen van ons zouden graag een ander
woord voor meditatie hebben. In het Westen betekent het woord 'meditatie’ altijd denken over iets. Deze
uitdrukking 'Transcendentale Meditatie' is onlangs vanwege de publiciteit een mop in de moppenbladen
geworden, zoals wanneer de vrouw tegen haar man zegt, “Jij noemt het transcendentale meditatie, ik
noem het pruilen.” Is het mogelijk om een ander woord zoals 'Bevrijding' of 'Zijn' of een ander woord te
gebruiken? Of laat hij het gewoon zo?

Z.H. In India wordt het woord Dhyana (meditatie) afgeleid van de wortel 'Dhya’ en er zijn in dit opzicht
drie woorden gemaakt. De handeling van meditatie wordt Dhyan genoemd, het voorwerp van meditatie
wordt Dhyeya genoemd en het onderwerp van meditatie is Dhyata. Vanwege deze etymologische basis
hebben deze woorden vrij vaste betekenissen en verhoudingen tot elkaar. Wanneer we aan verbetering van
het Wezen denken, rijst de vraag op of het Wezen gedegenereerd of bedorven is zodat het verbetering
nodig heeft? Het feit is juist het tegenovergestelde, want Wezen is altijd Zuiver en kan nimmer enige
verbetering nodig hebben. Als dat wel zo was, zullen we in een teruggang geworpen worden voor wie dan
het Absolute is. Wat nu gedaan wordt leidt naar de blik dat begrepen wordt dat het zuivere en absolute
Wezen onzuiver en niet absoluut is. Dit soort gewone kennis is onjuist en heeft verduidelijking nodig. We
hebben verandering en verbetering nodig in het leven van de mensen en niet in het Wezen.

Dit werd gevolgd door een paar suggesties die onpraktisch leken om reden van de vertaling van de ene taal in de andere, dus er werd
door J. voorgesteld om het onderwerp uit te stellen.

Vraag. Een ding kwam er uit, en dat is dat als mensen de juiste betekenis van meditatie niet begrijpen dan
zou hen de juiste betekenis gegeven moeten worden.
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Z.H. De plek waar we zitten wordt Brahma Nirwas genoemd, hetgeen betekent dat dit een plek is waar Brahma
woont. Dit is een verkeerde benaming omdat Brahma overal woont en niet alleen binnen de vier muren van dit
gebouw. Maar het suggereert dat er hier over de Brahma wordt gesproken en dat er ook enige inspanning wordt
gedaan om Hem te ervaren, en dat dit daardoor enige invloed heeft op de mensen die hier komen.

Er werd aan Mr. Allan gevraagd om te spreken.

R.A. Misschien moet ik eerst zeggen hoe verheugd ik ben om de kans te hebben hier weer te zijn, en ik zou graag
willen zeggen dat ik de laatste tien dagen of zo zeer verwikkeld ben geweest in beweeglijkheid, maar door hier
te komen en bij de Shankaracharya te zijn, zie je de onbeweeglijkheid weer en je zou alleen wensen dat wanneer
je weer in Londen was en de mensen naar je toe komen in de staat van Rajas en beweeglijkheid, dat je hen dan
de vrede zou kunnen geven die je hier vindt. Heeft hij suggesties over hoe je dat zou kunnen doen?

Z.H. Elke activiteit die menselijke wezens aanpakken is alleen omdat ze een mogelijkheid tot verbetering,
transformatie of ontwikkeling zien. Mensen kunnen alleen tot meditatie worden aangezet als ze er enige
mogelijkheid in zien. Deze mogelijkheid kan alleen door een voorbeeld getoond worden. Als de mensen die
mediteren en onder het Systeem staan beter zijn, zullen anderen hen zeker willen volgen om hun eigen
mogelijkheden te verwezenlijken. Dit is alles wat we kunnen doen.

Om een atmosfeer als die hier te scheppen, zou u moeten mediteren en de weg van Kennis moeten bespreken.
Door dit te doen zouden de Sattva deeltjes de atmosfeer transformeren. Er werd ooit een religieuze plek
gebouwd in een stad waar mensen probeerden te mediteren, maar ze leken allemaal gewelddadige gevoelens te
hebben. Ze informeerden naar de geschiedenis van de plek en kwamen er achter dat deze plek eerder als
slachthuis was gebruikt. Ze wilden ergens anders heen gaan, maar werden geadviseerd om te blijven, dus bleven
ze en in de loop van de tijd was de atmosfeer veranderd.

Vrijdag 3 november — Ochtend

R. In het antwoord op de vraag van Miss Nicholson over het voorbereiden op de dood sprak Shankaracharya
over bevrijding. Zou hij ons er meer kunnen vertellen, speciaal in verband met de dood van het lichaam?

Z.H. Het lichaam dat sterft is gemaakt van zodanige materie dat het mettertijd moet uiteenvallen, dus het is
natuurlijk dat wat ook geboren wordt de dood onder ogen moet zien. Degene waarvan gezegd wordt dat hij
geboren is met een lichaam bij de geboorte gooit ten tijde van de zogenoemde dood het lichaam alleen maar
weg. Dood brengt geen einde voor degene die het lichaam heeft. Degene die het lichaam aanneemt en weggooit
is een bewust wezen. Net als mensen kleren gebruiken die weggegooid worden wanneer ze versleten zijn en
nieuwe kleren nemen, zo neemt het bewuste wezen op dezelfde manier een nieuw lichaam aan nadat het oude is
weggegooid. Dit is de enige relatie van het materi€le lichaam met het bewuste wezen.

Er is nog een ander type relatie, en dit is de relatie van een bewust wezen met een bewust wezen. Deze relatie
wordt op de Weg gevestigd. De Leider en zijn volgelingen hebben zo'n relatie. Dit is niet gebonden aan tijd en
plaats. Zo lang beiden niet bevrijd zijn, blijft de relatie bestaan. Bij bevrijding eindigt de relatie, vanwege
eenheid. Relaties bestaan alleen in dualiteit; in eenheid is er geen relatie want het is allemaal Een.

R.A. Zal het bewuste wezen geen ander lichaam moeten aannemen, wanneer bevrijding is bereikt?

Z H. Een lichaam aannemen of het lichaam verlaten heeft geen relatie met de bevrijding. De bevrijding is het
begrijpen dat ik niet het lichaam ben, en zodra dit bereikt is, wordt men van alle bindingen bevrijd, d.w.z. van
die relaties.

R.A. Zou de discipel een inspanning moeten doen om zich te verenigen met de Leraar?

Z.H. De inspanning richting eenheid is de werkelijke inspanning. De eenheid met de Leraar of met het Zelf is

het enige werk waar we ons allemaal voor in moeten spannen. Koning Rama vroeg eens aan Hanuman (de
apenkoning) wie hij was?
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In zijn grote eenvoud zei Hanuman, dat hij op het niveau van het lichaam zijn dienaar was, op het niveau
van bewustzijn ben ik een deel van u; en in werkelijkheid is er geen verschil was tussen u en mij, omdat
we beiden hetzelfde zijn.

R.A. Wordt men naar een Leraar geleid of is het geluk?

Z.H. De vestiging van de relatie tussen Leraar en leerling wordt niet bestuurd door geluk of het lot, maar is
een proces van oorzaak en gevolg. Handelingen dragen wat vrucht, en daarmee krijgt men ook geluk of lot.
Deze zijn altijd onderworpen aan tijd, handeling en plaats. Door geluk verkrijgt men iets dat binnen een
zekere grens van tijd en plaats moet verdwijnen. Deze wetten zijn niet van toepassing op de relatie met een
Leraar, welke tweevoudig is. Hij is gebaseerd op de Genade van de Leraar en het ontvankelijke geloof van
de leerling die deze situatie tot stand brengen; en zodra de relatie gevestigd is, blijft hij tot de bevrijding
van beiden, of eenheid. Wanneer de regens komen worden de potten die omhoog gericht zijn, gevuld met
water, en als ze op de aarde gericht zijn krijgen ze zelfs geen druppel water. Op dezelfde manier regent de
Genade vanuit het Absolute, Ware Kennis en deLeraar. Vanuit het Absolute is de regen van Genade
eeuwig en ook die van Kennis, maar een Leraar verschijnt in een bepaald tijdperk en al degenen die hun
geloof levend houden, krijgen die Genade van de Leraar.

R.A. Kunnen we onze vrienden in Londen verzekeren dat ook zij verbonden zijn met deze relatie?
Z.H. Ja, daar kunnen zij verzekerd van zijn.

M.A. Gedurende een half uur meditatie bereik je een paar keer het punt van onbeweeglijkheid maar je
blijft er niet lang genoeg. Is dat een algemene ervaring? Ik vraag me af wat er gedaan kan worden om
langer in de onbeweeglijkheid te blijven?

Z.H. Intens verlangen en voortdurende oefening zullen het mogelijk maken langer in onbeweeglijkheid te
verblijven.

R.A. Soms bereik je wanneer je je in moeilijke omstandigheden bevindt en gebrek aan Sattva hebt, de
gelukzaligheid van diepe meditatie. Is dit een speciaal geschenk, of Genade van een bron buiten jezelf?

Z.H. Je moet niet denken dat je omdat je gebrek aan Sattva hebt, je geen gelukzaligheid in meditatie zal
verkrijgen. Niet alleen de persoon is verantwoordelijk voor het scheppen voor zo'n situatie, maar tijd en
plaats spelen ook een belangrijke rol met hun eigen vrijgeven van Guna's. Dat betekent dat het een
verkeerde aanname is als je in moeilijke omstandigheden een gelukzalige meditatie had en het een
geschenk of Genade vond zonder dat verdiend te hebben. Het geschenk of de Genade van het Absolute is
altijd en overal beschikbaar en iedereen die er op afgestemd is, zou er gebruik van maken. Ook tijd en
plaats zijn twee andere factoren, zoals ochtend als avond periodes op een goede plek vruchtbaarder zijn
dan middagen op lawaaiige plekken.

J. Vroeg verder, dat sommige mensen in moeilijke situaties naar de Leraar uit kijken en merken dat hij te
hulp komt. Kan Z.H. hier iets over zeggen?

Z.H. Dit is natuurlijk. Wanneer je iemand vanuit het hart herinnert, komt er een verbinding op een subtieler
niveau, net als men op fysiek niveau verbonden wordt door een bepaald nummer te draaien. Op het
subtielere niveau zijn zulke verbindingen ook mogelijk waardoor in moeilijke tijden enige verlichting
gegeven wordt.

Vragen uit Londen

Mpr. Bray. Ik zou nu heel graag iets van de natuur van de Atman willen begrijpen. Zijn relatie met anderen
en met de Binnenste Cirkel en hoe anderen snel en eenvoudig geholpen kunnen worden steeds wanneer je
hen ontmoet? We zijn dankbaar voor de inspirerende hulp die Z.H. ons zo uitvoerig geeft. Zijn woorden, en
het vertrouwen waartoe ze inspireren, leven in ons.

Z.H. We leven in een wereld van vorm en naam. Er zijn de twee soorten relaties die in de fysieke
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wereld geldig zijn. Sommige zijn door vorm verbonden hetgeen betekent dat sommigen persoonlijk
kunnen ontmoeten en contact maken, terwijl anderen dat door de omstandigheden niet kunnen. Zij zijn
verbonden via het gesproken woord. Deze relatie via het woord is net zo goed als de relatie met het
lichaam. Er is een andere soort relatie met de Atman en de Binnenste Cirkel. Dit is op een volkomen ander
niveau. Deze relatie is alom aanwezig. We zijn met de Atman en de Binnenste Cirkel verbonden of we het
willen of niet, maar de relatie tussen Leraar en leerling is ook via woorden en vormen. Vorm is op het
grove niveau, terwijl het woord subtiel is. De relatie via het woord heeft meer potentie. Sommige mensen
die in vorm heel dicht bij de Leraar zijn kunnen toch ver weg zwerven, en anderen die er kilometers van
gescheiden zijn, kunnen alleen door het woord heel dicht bij de Leraar zijn. Zulke wezens zijn gezegend
want ze hebben meer potentie.

Mpr. Bray. Over Kosmisch Bewustzijn.

Z.H. Natuurlijk gaan we richting groei in Kosmisch Bewustzijn en dit is de weg waar de Binnenste Cirkel
werkt. De Binnenste Cirkel werkt via bepaalde mensen, maar niet noodzakelijkerwijze via een enkele
mens. De Binnenste Cirkel kan tegelijkertijd op verschillende plaatsen verschillende mensen gebruiken. De
groei van Kosmisch Bewustzijn is alleen mogelijk als er een noodzaak voor gezien wordt, en de noodzaak
en mogelijkheid kan gezien worden omdat er zulke relaties gevestigd worden, en nieuwsgierigheid onder
gewone mensen wordt ook over de hele wereld gezien. Omdat deze symptomen gezien worden, kan men
aannemen dat er zo'n mogelijkheid bestaat.

Miss MacGeorge. Toen we over de twee categorieén mensen hoorden, de eerste die eenvoudigweg wenst te
ervaren en de tweede die meer wil weten, en dat ze elkaar uiteindelijk zullen ontmoeten, begreep ik het
onderscheid niet, d.w.z. wanneer is 'uiteindelijk’, en waar is het snijpunt waar ze samenkomen? Ik wil heel
veel ervaren maar ik ben me ook wanhopig bewust van onwetendheid en wil ook kennis.

(J. ondersteunde de vraag en Z.H. waardeerde de vraag zeer).

Z.H. Natuurlijk zijn er deze twee categorieén. Alleen in uitzonderlijke gevallen werkt slechts een manier;
maar de meeste mensen hebben beide nodig. Dit zijn twee wegen die complementair aan elkaar zijn. Er
zijn mensen die alleen willen weten maar de kennis niet in de praktijk brengen, en voor zulke mensen is de
wereld niets meer dan praten. Zij zijn zeer arme schepselen. Dan zijn er mensen die alleen willen ervaren
en niets om kennis geven; zij ontsporen wanneer ze krachtige tegenstand ondervinden of in slecht
gezelschap komen. Hun geloof wordt geschokt en dan gaat de praktijk verloren. Een gelukkige combinatie
is dus zeer gezond, omdat men de smaak van gelukzaligheid van het zijn kan proeven en ook sterk kan
blijven tegenover foutieve idee€n, en op de Weg kan blijven.

Er was een man die belangstelling had voor het luisteren naar een heilige leraar, maar zich nooit druk
maakte over het in praktijk brengen van zijn instructies. Zijn getrainde papegaai vroeg hem een keer
war hij elke dag heen ging? Hij zei dat hij graag wilde weten over God en bevrijding etc., dus dat hij
naar een heilige man ging luisteren. De papegaai vroeg hem of hij de Heilige namens hem wilde
vragen: “Hoe kan ik bevrijd worden?”” De man legde de vraag voor aan de Heilige en de Heilige viel
neer alsof hij plotseling bewusteloos was. De mensen waren heel boos dat hij zo zo'n lompe vraag had
gesteld en vroegen hem om daar weg te gaan. Toen hij thuiskwam vertelde hij het hele verhaal. De
volgende morgen vond hij de papegaai roerloos in de kooi liggen. Zijn meester nam aan dat hij dood
was en deed de kooi open om hem weg te halen. Onmiddellijk vloog de papegaai naar een tak van een
boom en zei: “Ik heb de boodschap van de Heilige ontvangen en nu ben ik vrij. Voor u zou het goed
zijn als u handelde volgens de instructie die gegeven wordt.”

Kennen en ervaren zijn beiden noodzakelijk.

Mr. Geoffroy. Welke soort fysieke handeling zou de aandacht en verbeelding van alle goede mensen
richting harmonie en instructie van boven trekken, net zoals oorlog dat doet wanneer het nodig is om het
kwade te bevechten om te overleven? Kan een vreedzame onderneming de maatschappij in harmonie
verenigen wanneer materiéle voorspoed haar spiritueel ledig en blind houdt?
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Z.H. De schepping is altijd volledig zowel in vrede als ook in oorlog. Zelfs de oorlog is een spel, een
toneelstuk van het Absolute dat door Goddelijke en niet-goddelijke krachten wordt georganiseerd, en het
Absolute geniet van het toneelstuk zonder aan een van beiden gehecht te zijn. Oorlog komt omdat slechte
krachten dominant worden, en om het evenwicht te bewaren worden de goede en rechtvaardige krachten
ook verenigd om het kwaad te stoppen. Oorlog is een les voor de onwetenden om niet zus en zo te doen en
anders heeft hij de gevolgen te ondergaan, maar voor een wijs mens is het niets meer dan een toneelstuk en
hij speelt zijn rol zoals de situatie dat vereist. Het is enkel fantasie om te proberen een situatie teweeg te
brengen of goede mensen tot harmonie te organiseren zoals in oorlog. De wijze mens kijkt altijd naar het
Zelf. Verbeter je eigen wezen en de rest zal gedaan worden.

R. G. is heel knap met zijn handen, hij schildert muurschilderingen en is juwelier en in vele opzichten
uiterst nuttig voor ons Werk, maar hij houdt niet van stilzitten!

Z.H. Het ongeduld om iets te doen, komt omdat men denkt en gelooft dat wat hij ook denkt en wil doen de
mensheid zal helpen, en dat is de oorsprong van een eerbaar verlangen actief te zijn. Hem moet verteld
worden dat wat hij ook doet (muurschilderingen of sieraden) slechts een fractie is van het grote toneelstuk
dat aldoor doorgaat. Dit zou hem op zijn gemak moeten brengen.

Pauze

In India zijn er heel veel mensen die maar al te gretig de wereld goed willen maken. Ze lijken grote
ambities te hebben om alle kwaad van de wereld te genezen en het land te hervormen. Vanwege deze zeer
krachtige ideeén in hun hoofd kunnen ze niet eens hun eigen lichaam en geest onder controle houden, en
leven zo een leven vol grote opwinding binnenin en buiten. Hierdoor kunnen ze niet eens hun eigen
plichten vervullen. Deze arme mensen krijgen niet eens genoeg slaap en verspillen hun tijd met dromen en
dagdromen over het schoonmaken en verheerlijken van de wereld. Ze kunnen nu werkelijk niets zien tenzij
ze hun substantie verkwisten en terugkijken. De wijze mens wacht en kijkt toe. Wanneer de werkelijke
behoefte zich toont, zal de organisatie snel zijn, dus zorg ervoor dat u klaar bent voor het doel; maar geniet
nu van dit alles als van een toneelstuk en laat de rest over aan het verlangen en ontwerp van het Absolute.

Vrijdag 3 november — Avond

Professor en Mrs. Brown. We zien twee grote krachten — die allebei evenveel respect en liefde oproepen:
aan de ene kant, Zijne Heiligheid en de zieners van alle tijden, die de zoektocht naar de eeuwige
waarheden binnenin leiden door meditatie, wegen van devotie en zo voorts, en aan de andere kant, de
grote denkers van de wereld, die dezelfde Waarheden zoeken door geduldige, onbevreesde discussie,
geleerdheid en handeling in de wereld.

Op dit moment voelen we een kloof tussen het Genootschap en de wereld, en lijken onze ware plek te
vinden bij juist die pogingen om dat te overbruggen. Zou Z.H. het believen hierover wat te zeggen.

Z.H. Natuurlijk is er een kloof tussen deze twee groepen (het Genootschap en de Wetenschappelijke
wereld) en dat moet wel zo blijven omdat ze in tegenovergestelde richtingen kijken. De ene kijkt naar
binnen en de ander kijkt enkel naar buiten. De wetenschappelijke zoektocht is om de uiterlijke wereld van
grove substantie te onderzoeken en het heeft geweldig krachtige instrumenten ontwikkeld om ernaar te
kijken en er gebruik van te maken. De instrumenten zijn van fysiek materiaal gemaakt om naar de fysieke
materie te kijken, dus het resultaat is ook grof net als de fysicke materie, en om een keten van ideeén
gebaseerd op deze bevindingen op te bouwen, moeten ze begrensd zijn door de fysieke wereld.

De Spirituele of de filosofische wereld begint daar waar de fysieke wereld eindigt. Het behandelt de
subtiele en abstracte wereld en gebruikt het subtiele lichaam en abstracte ideeén, dus het bevredigt de
innerlijke mens. Iedereen heeft behoefte aan voedsel, kleding, een huis en de andere luxe dingen van het
leven, maar heeft ook behoeftes die tastbare dingen en ideeén die te maken hebben met tastbare dingen
hem niet zullen geven. Laat de mensen nemen wat ze willen (van de wetenschappelijke successen),
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maar niemand kan alles bezitten, en wie kan zeggen dat zelfs als iemand alle dingen van de hele wereld
had hij tevreden zou zijn? Alleen wanneer hij verzadigd is zal hij om iets anders vragen. Dat is waar de
School of de zieners binnentreden om hem naar de plaats van tevredenheid en rust te brengen. De kloof zal
er altijd zijn, en het meeste dat men kan verwachten is dat de opkomst van Scholen wat impulsen zullen
geven.

Mrs. Brown. M.D. is er door persoonlijke ervaring zeker van dat planetaire invioeden een directe
uitwerking hebben op ons innerlijk leven. J.B., wetenschapper en wiskundige, is er niet van overtuigd. Zou
M.D. hem ooit kunnen overtuigen? Zou ze het moeten proberen? Zou dit ooit kunnen helpen om de grote
wereldwijde ethiek die zo hard nodig is teweeg te brengen? (d.w.z. het toelaten van ware gelijkheid tussen
alle religies). Deze zijn altijd aan het strijden, zelfs in tijden van vrede!

Z.H. Als men iemand gaat proberen te overtuigen, schept dat nog meer conflicten. Als degene die
overtuigd moet worden van minderwaardige kwaliteit is, dan zou hij getemd kunnen worden om te volgen,
en zulke volgers zijn meestal waardeloos. Als degene die overtuigd moet worden van superieure kwaliteit
is, wordt de kloof verbreed. Wat zou men dan moeten doen? We geven er de voorkeur aan om te leven
naar wat we geloven en wensen anderen succes om in staat te zijn de weg te zien die wij zien. Als hij
intelligent is en ogen heeft om voor zichzelf te zien, zal hij spoedig leren om te appreciéren. De sleutel is
om niet met jezelf in strijd te zijn. De strijd binnenin is groter en veel erger vergeleken met de uiterlijke
oorlog met wapens.

R. Toen werd verteld om via ons met Z.H. te communiceren werd ze wanhopig en de meditatie verliet haar.
Hij stopte toen eveneens met mediteren. Ik deed wat suggesties die geen gewicht hadden. Is er iets dat Z.H.
zou willen adviseren om te helpen?

Z.H. Vroeg naar de suggesties, en toen deze verteld waren, was hij het er mee eens en had niets anders toe
te voegen. Hij vroeg om de volgende boodschap door te geven aan Mrs. Brown:

Door de eeuwen heen kan gezien worden dat de vrouwen altijd mannen nodig hebben. Het is inherent aan
hun natuur dat ze ervan genieten bij hen te zijn. Alle vrouwen zijn zo. Tenzij ze een hoge staat van
bewustzijn bereikt hebben moeten ze niet proberen onathankelijk te zijn. Het is altijd raadzaam om onder
een oudere en meer ervaren man te werken. Dit geeft meer gemak en het is ook noodzakelijk omdat het
vertrouwen en stabiliteit in de geest schept. Men moet zijn eigen natuur begrijpen, en om het meeste uit
zijn eigen natuur te halen moet men werken in overeenstemming met zijn wetten zonder aan hen gehecht te
zijn.

Hier hadden we ook een paar voorbeelden. Wanneer ze voor deze zetel werken, beginnen sommige
mensen te denken dat ze nu klaar zijn om onathankelijk te worden en beginnen met volgelingen van
zichzelf; ze verlaten de Ashram. Op het moment dat ze de Ashram verlaten, leren ze spoedig dat de kracht
die door hen heen werkt niet werkelijk beschikbaar is, dus komen ze terug en beginnen overnieuw. Hun
grote probleem was dat in plaats van dat ze in staat waren om anderen te beinvloeden, ze meer door
anderen beinvloed werden.

R.A. Hoe kan men de aandacht van de pijlenmaker verkrijgen waar we gistermorgen over hoorden?

Z.H. Dattatreya nam de pijlenmaker als een van zijn leraren aan, hij leerde hem toevallig de les van
aandacht. Zij die aandacht kunnen richten in de wereld buiten kunnen ook binnenin aandacht richten. Zij
die er niet in slagen aandacht te geven aan het fysieke werk zullen niet in staat zijn hun aandacht aan
meditatie te geven. Om aandacht te geven aan fysiek werk moet men werk vinden dat hem interesseert
zodat er geen tegenstand is. Dus zij die het moeilijk vinden om aandacht binnenin te richten, moeten
allereerst hun aandacht oefenen met het werk dat ze voor hun beroep of hobby uitoefenen. Aandacht geven
is een zijn met het werk, en om een te zijn met het werk moet men zorgen dat lichaam, zintuigen, Manas en
Buddhi allemaal gelijktijdig aandacht geven.

Een melkboer wilde mediteren en vroeg om de initiatie. De Heilige man vroeg van welk ding hij het
meeste hield. Hij dat zei dat hij van een van zijn vrouwtjesbuffels het meeste hield en zij hield ook van
hem! Toen werd hem gevraagd om enkel te gaan zitten en aan haar te denken. Op een dag toen hem
eten werd aangeboden, zei hij dat
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hij niet uit het vertrek kon komen omdat de vrouwtjesbuffel bij de deur stond. De heilige man wist dat
hij toen geleerd had om aandacht te hebben voor fysieke dingen en dat nu de tijd daar was om hem de
meditatie te geven.

In de School zouden mensen die problemen hebben, aangemoedigd moeten worden om aandacht te geven
aan werk wat ze heel graag doen en te kijken hoe ze het doen. Wanneer ze daar geleerd hebben om
aandacht te geven, zullen ze het gemakkelijk vinden om diep te duiken.

R. En leidt dit niet tot gehechtheid aan datgene waar men dol op is?

Z.H. Er zijn twee soorten gehechtheid. De ene is de wereldse gehechtheid die een bindende kracht is, en de
andere is gehechtheid in discipline. Deze gehechtheid onder leiding van de Leraar is geen bindende kracht.
Deze zal de fysieke gehechtheid vernietigen en dan zichzelf vernietigen om de mens vrij te laten. De
discipline is ook een illusie, en deze illusie is noodzakelijk om ons de illusie van de wereld te laten zien.
Beide illusies eindigen na elkaar.

Mprs. Sundaraj (Sharaya Patwardhan), in een brief uit Maleisié:

“Gisteren ging ik naar de film. Tijdens de film probeerde ik me bewust te zijn van mijn lichaam en mijn
omgeving inclusief de film. Ik ging heen en weer — naar de film waar ik me identificeerde met een van de
personen en dan trok ik me weer terug in mezelf. Is dat “ding” wat heen en weer gaat Manas? Is het goed
dat ik aan mezelf zit te trekken als ik naar de televisie of de film kijk?”...

Z.H. Het heen en weer gaan wordt door Manas en Buddhi veroorzaakt. Manas beweegt snel en Buddhi
probeert vanwege het onderscheidingsvermogen terug te brengen. Men zou meer moeten luisteren naar het
onderscheidingsvermogen en proberen daarbij te blijven. Als men stilte krijgt, is het beter om niets te doen,
anders gaat het verloren. Identificaties worden door veroorzaakt door onze gehechtheden aan wat men
plezierig vindt. Buddhi kan het goede onderscheiden van het plezierige. Het zou haar toegestaan moeten
worden om dat te doen.

Mensen die ontslagen worden vanwege Privé Gesprekken.

R. Er zijn mensen bij ons die elk jaar naar Rusland, Roemenié en andere landen gaan. Zij zijn studenten.
Ze merken dat er overal een grote beweging gaande is, waar mensen met grote moeite en lijden de Atman
ontdekt hebben zoals Z.H. dat heeft gezegd. Ze fluisteren dit geheim door aan iedereen die ze kunnen
vertrouwen en deze beweging verspreidt zich. Ze vragen allemaal om meditatie. Ze hebben daar van
gehoord en ze willen dit meer dan wat dan ook. Nu willen ze dat ik daar heen ga en het geef. Ik zou het
alleen aan twee of drie mensen kunnen geven en het zou heel gevaarlijk zijn, en zulke dingen worden
gestraft met gevangenkampen. Zou de Binnenste Cirkel het goedkeuren als de Mantra zulke mensen
toegefluisterd werd met ultra korte instructies aan mensen die ze kunnen vertrouwen? We zouden de
initiatie ceremonie niet kunnen doen, en bestaat er een manier om hen te geven wat ze willen?

Z.H. Hoewel de mens binnen hemzelf vrij is, hoe groot ook de bindingen van de staat zijn, binnenin is hij
altijd vrij. Maar als we er niet in slagen om op de juiste manier de initiatie te geven, kunnen we hier niet
veel aan doen. We moeten geduldig wachten tot we zien dat ze er zelf iets aan kunnen doen en een situatie
teweeg kunnen brengen waar de dingen fysiek vrij zijn, voordat aan zulk werk begonnen kan worden.

R. Maar tegelijkertijd voeden we hen met boeken en literatuur zoals de Vivekachudamani, de Upanishads
en dergelijke, maar w hebben er vanaf gezien om de woorden van Z.H. te geven tot we zijn toestemming
zouden krijgen. Het komt allemaal omdat ze willen mediteren.

Z.H. Het is noodzakelijk om toe te zien dat we zulke dingen niet doen vanwege propaganda of uitbreiding.
Dit werk is alleen voor hen die het wensen en zou nooit een front voor uitbreiding gemaakt moeten
worden. Serieuze mensen moeten geholpen worden, maar dit Werk zou niet gedaan moeten worden als een
ambitieuze missie.
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Mpr. Whiting gaat weg. Boodschap voor de School voor Meditatie.

W. We hebben alles wat we nodig hebben, maar zouden graag aan Zijne Heiligheid willen vragen of hij
een boodschap of een instructie heeft die hij aan de School voor Meditatie zou willen geven?

Z.H. In het proces van discipline zal alles dat men nodig heeft gewoonlijk beschikbaar worden, een ding
per keer. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig om meer te weten en ook om te vervullen wat men heel dierbaar
dicht bij het Zelf bewaart, en we vragen ons af hoe we dat spoedig moeten realiseren.

Een organisatie komt tot bestaan wanneer veel van zulke mensen de gezamenlijke wil hebben om hun
Wezen in het gezelschap van anderen te ontwikkelen. Vele vragen worden binnen door het Zelf
beantwoord.

Als men voortgaat op de weg komt men nieuwe indrukken tegen hoe verder men gaat. De nieuwe
indrukken komen vanzelf; je hoeft ze niet te wensen. Dus de dagelijkse en regelmatige mars op de methode
van Meditatie zal ook vele gewone en buitengewone ervaringen met zich mee brengen, maar men stopt er
niet voor, maar blijft gaan tot die bewegingsloze plek gerealiseerd is. Blijf werken aan geloof, vertrouwen
en regelmaat. Ik wens u en uw mensen in de School, vooruitgang envrede en succes.
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