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Vrijdag 29 oktober – Ochtend

Jaiswal heeft zijn stem verloren!

Vraag uit New York. Ik waardeer de verbinding met de Gerealiseerde Mens hogelijk en zou graag willen 
vragen over de eenheid tussen de neerwaartse stroom van de schepping – Natuur of het Toneelstuk – en de
opwaartse stroom van de terugkeer van de aspirant naar de Bron, de Eenheid?

Z.H. In het 15e hoofdstuk van de Bhagavad Gita beschrijft Heer Krishna de neerwaartse stroom van de 
schepping. Deze boom van de schepping is ondersteboven met de wortels boven, de stam en de takken 
wijzen naar beneden en breiden zich in alle richtingen uit. De vruchten van de boom die Ware Kennis is 
zijn met bladeren en bloemen versierd. De hele schepping wordt grof in de Guna's, waarin menselijke 
wezens door hun handelingen gebonden worden.
Net als je een boom op de aarde ziet met wortels in de grond, waardoor hun voedsel wordt gevonden, krijgt
deze boom van de Schepping zijn voedsel, d.w.z. de energie, van het Absolute. De weg naar de Bron is om
de boom vanaf de takken te beklimmen. Alleen de opeenhoping van Sattva kan je helpen om jezelf te 
bevrijden van de slavernij en omhoog te gaan.

Vraag uit Londen. Zou Z.H. alstublieft het vers van de Chandogya Upanishad willen uitleggen: “In het 
midden van het kasteel van Brahma, ons eigen lichaam, is een klein altaar in de vorm van een lotusbloem, 
en daar binnenin kan een kleine ruimte gevonden worden. We moeten ontdekken wie daar woont en we 
willen Hem kennen. De kleine ruimte binnenin het hart is even groot als dit uitgestrekte Universum.”

Z.H. Volgens de Chandogya Upanishad is er in de borst een ruimte van tien vingers [d.w.z. 18 cm.] waar 
het centrum van ons systeem is gevestigd. In het Yoga systeem is deze kleine ruimte een altaar dat 
beschreven wordt als een lotus, en binnenin deze lotus is een kleine ruimte waar de weerspiegeling van het 
Absolute woont als de Atman. Deze ruimte wordt beschreven als een evenbeeld van de macrokosmos van 
de gehele Schepping, waar het Absolute Zelf woont. Omdat de Atman, die een weerspiegeling is van het 
Absolute in de microkosmos van ons hart woont, wordt de hele schepping door hem verenigd. Er wordt 
gezegd dat in deze lotus de energie in de gewone mens naar beneden stroomt en niet aangeboord wordt. 
Door discipline en meditatie of volgens het achtvoudige systeem van Yoga, wordt de stroom van energie 
omhoog gekeerd. Dan wordt men werkelijk bewust. Het kan ook ook zo uitgelegd worden dat de 
natuurlijke neiging van vuur omhoog is. Deze energie heeft dezelfde aard. Bewustzijn en Licht verbinden 
je met de Universele Kracht.

Vraag van Mr. Jupp. Moet men zich de mantra herinneren wanneer men met een twistzieke echtgenote 
geconfronteerd wordt?

Z.H. In het algemeen vinden mensen het op die momenten moeilijk om zich de Mantra te herinneren. Als 
hij het kan, zou hij het moeten vasthouden. Het is niet nodig om naar rommel te luisteren. Als je de Mantra
kunt herinneren is dat beter.

Aantekening – Ingesloten met een Donatie.

Dit is een zeer kleine bijdrage uit Londen aan het werk van de School in de Ashram, en we hopen dat de 
Shankaracharya het gebruik ervan zal aanwenden hoe hem dat ook maar goed dunkt. We beseffen dat dit 
niet een belangrijke manier is om dit Werk te helpen, en we zullen manieren overwegen om de Ware 
Kennis van de Heilige Traditie effectiever naar alle mensen van de westerse wereld die dat willen, te 
brengen.

Dr. Roles, namens de Groep uit Londen
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Zaterdag 30 oktober – Ochtend

R. Gisteren heb ik de verslagen doorgenomen van wat u de afgelopen twee weken heeft gezegd. Er is 
zoveel dat het vele maanden zal duren om de diepe betekenis te begrijpen. U kent me heel goed en door en 
door. Welke groot gat zit er in mijn begrip?

Z.H. Er komt in het ieders leven, in het bijzonder in dat van een discipel, een tijd dat de dingen rijp 
worden, en in rijpheid wordt de stilte bereikt. En in deze stilte, deze rijpheid, ervaart de persoon diepte 
(plechtigheid). Deze diepte is essentieel. Wat de Shankaracharya ook kan geven door middel van woorden 
en persoonlijke ervaring (Zijn) heeft hij praktisch gegeven. Er is niets meer wat hij kan doen, maar er is 
meer dan genoeg te doen; en dat moet alleen door u gedaan worden, omdat u hetzelfde heeft – wat hij ook 
heeft. En wat hij ook heeft, is altijd met u. Dus nu is het aan uw ervaring in diepte, om de discipline en 
meditatie tot het natuurlijke aspect van uw leven te maken. Als er een uiteindelijk doel is op de Weg, dan is
dit het.

R. Ik voel dat ik moet oefenen, en mijn leven beter moet ordenen om in staat te zijn leven in stilte te 
beoefenen, maar tegelijkertijd het werk te doen dat ik moet doen.

Z.H. Hij geeft een bespiegeling over u. Hij denkt dat het voor de Doctor niet mogelijk zal zijn om terug te 
gaan, dat wil zeggen de Ladder af te glijden, en dat zijn stap op het hogere niveau nu gevestigd is. En als 
alles gaat zoals het is geweest, dan zou u zichzelf heel wat ontwikkelen, en door dat te doen zult u uw 
mensen in Londen helpen zich te ontwikkelen (d.w.z. situaties voor hun ontwikkeling te scheppen). Hij 
voelt zich daar zeker van.

R. Maar we keren ons nog steeds heel vaak naar de Gerealiseerde mens wanneer we dat nodig hebben?

Z.H. Ja, in alle omstandigheden of er nu behoefte is of niet, zal onze relatie er zijn. Het is een van de 
gevestigde tradities over de herkenning van niveaus van Zijn dat als men de treden opgaat, men zijn hoogte
en zijn niveaus niet kan herkennen. Hij denkt van zichzelf dat hij gewoon is, verstoken van enig begrip en 
enige grootsheid, omdat hij in het samengaan met de buitenwereld – wat die ook is voor hem – de zwakte 
van anderen als van zichzelf ervaart, en door dat te doen wordt hij nederig. Nederigheid is het grootste 
essentiële deel van het verwerven van enige hoogte op de weg naar spiritualiteit.

Vraag van Mrs. Allan. Vaak is mijn lichaam nu, tijdens en na de meditatie, volkomen ontspannen – een 
heerlijk lichamelijk gevoel. Maar mijn geest heeft overal heen bewogen. Maakt dat uit? Is er een remedie?

Z.H. Dit is heel natuurlijk. Je kunt zien dat zelfs na het uitzetten van de motor van de auto, er nog wat 
kracht over is die de auto nog enige tijd blijft voortbewegen. Deze kracht zal er zijn tenzij het op is, dus de 
auto zal blijven bewegen. Zelfs wanneer het lichaam ontspannen is geworden en stil is gemaakt, dan zal 
Manas nog enige kracht van beweging hebben, en dat zal hij doen. Het is heel natuurlijk. Zodra hij 
afgesneden is van de aanvoer van verdere energie zal hij uit zichzelf vaart verminderen. Laat het zichzelf 
gewoon uitwerken.

Miss P. Wanneer weten we dat we niet meer hoeven te mediteren?

Z.H. In de volle rijpheid van meditatie zal men zich realiseren dat dit het enige werk is dat men moet doen.
Een vraag als deze rijst op uit onvolwassenheid, omdat de ervaring en kennis heel weinig is; net als kleine 
kinderen in school er heel happig op zijn om de schooldag te beëindigen en weg te mogen. Het is deze 
situatie in zichzelf – de onvolledigheid, maar uit een goede wens om het vlug af te maken rijst de vraag op.
Zodra je in het stadium komt waar kennis een deel van je leven wordt en je de smaak van kennis krijgt, dan
stopt het daar niet. Alleen de studenten zijn ongeduldig om de cursus af te maken, de meesters nooit! Zij 
blijven studeren, zodat ze altijd kunnen doorgeven. Het stopt nooit.

282



 1965 Een verslag van Audiënties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.
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R. Bij de Vijfde stap op de Ladder van Zelfrealisatie vertelde u ons dat alle herinnering aan vorige levens 
weggevaagd zou worden door het nieuwe leven. Waarop en op welk stadium hebben deze woorden van de 
Isa Upanisad betrekking:

“Moge het leven naar het Onsterfelijke leven gaan en het lichaam tot as vergaan.
O mijn ziel, herinner vroeger streven, herinner vroegere daden.
O mijn ziel, herinner vorig streven. Herinner!”

Z.H. Van de Isa Upanisad wordt gezegd dat het de eerste Upanisad is. De eerste twee sloka's handelen over
het devotionele aspect, en de andere zijn voor al die mensen die over het Absolute wensen te weten, en hoe
deze Waarheid die absoluut is hierin gezien of gerealiseerd kan worden. Deze bepaalde sloka waar u naar 
vraagt, handelt over de vijf elementen die het lichaam vormen. En het zegt de aarde, water, lucht, vuur en 
ruimte in ons lichaam, alles zal op een dag opgaan in de causale elementen en het lichaam zal omvallen; 
alles zal voorbij zijn. Nu geweten wordt dat het lichaam zal vergaan en dat alles tot zijn eigen elementen 
zal terugkeren, vraagt het mensen om zich te herinneren wat ze gedaan hebben, omdat het alleen hun daden
zijn die gaan besluiten wat er voor hen zal komen. Dus laat iedereen zichzelf afvragen wat hij gedaan heeft
of wat men moet doen om de weg te bereiden. Voor wat betreft de mensen die met hun Buddhi en 
onderscheidingsvermogen de Waarheid hebben gevonden, zullen hun lichaam, Manas, Buddhi en alles rust
nemen en niet opnieuw de wereld in komen. Voor hen zal er dus geen probleem zijn. Het probleem is voor 
hen die terug moeten komen. Zij moeten zich herinneren wat ze gedaan hebben en wat ze doen.
De eerste twee coupletten van deze Upanisad, die hij zojuist beschreef, handelen over het onderwerp 
waarover in de Gita bestaande uit 7000 verzen werd uitgeweid.
De essentie van deze twee is het onderdeel van de Bhagavad Gita, dat door de Heer Shri Krishna aan 
Arjuna werd verteld om zijn verwarring te op te klaren. Hij benadrukt de potentie van deze stadia.

R. Je kunt ook werkelijk niets lezen, een vertaling of commentaar zonder dat de Gerealiseerde Mens erbij 
is om te zeggen wat het betekent!

Z.H. De gewone betekenis die betrekking heeft op de woorden is zeker in boeken beschikbaar, maar er is 
altijd een speciale betekenis die alleen begrepen kan worden door de samenhang bij te houden. De meeste 
van deze coupletten zijn klein, maar hebben een zeer brede achtergrond. Door hen op gepaste wijze te 
verbinden kan men de juiste betekenis verkrijgen.

R. Wat zijn naast de Isa Upanisad de vroege Upanisads?

Z.H. Er zijn tegenwoordig praktisch 128 Upanisads bekend. Er zijn nog wat meer gevonden en die worden 
mogelijk spoedig uitgegeven. Van al deze 128 zijn er twaalf waarvan verondersteld wordt dat het de 
voornaamste Upanisads zijn (van Isa tot Swetavatan). Deze twaalf behandelen het onderwerp van Brahman
en staan in zuiver verband met de ware Kennis of met hoe het Absolute te zien door de Kennis en 
Wijsheid. Er zijn wat symbolische verwijzingen naar Yajna [= Offer] in de Katha Upanisad, maar feitelijk 
symboliseren ze alleen de abstracte ideeën. Andere Upanisads behandelen devotionele, yogische of 
ritualistische onderwerpen, samen met de Brahman.

R. Behoren deze aantekeningen die naar deze boeken verwijzen – Isa, Katha, Maitri, Chandogya, die door 
Z.H. werden aanbevolen – tot de twaalf die hij noemde?

Z.H. De lijst komt. Alleen Maitri komt niet voor op deze lijst.

R. Ons is verteld dat de Bhagavad Gita lijkt op de room van de melk van alle Upanisads.

Z.H. Deze Bhagavad Gita is niet de eerste Gita, want deze is door alle tijden heen gezongen en ze hebben 
in de eeuwigheid vele malen in visuele vorm bestaan. Nu of toen, de essentie wordt in een samengebracht. 
In de
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Veda's staan 11.000 Samhita's die 11.000 Upanisads zouden kunnen produceren, maar noch al deze 
Samhita’s van de Veda's noch de Upanisads zijn beschikbaar. Maar dat betekent niet dat sommige 
Samhita's niet beschikbaar zijn; men kan tot de essentie van Ware Kennis komen. Men kan dat zelfs uit een
enkele Upanisad verkrijgen. Van de Gita wordt gezegd dat het de essentie is van wat er was.
Van de eerste shloka in de Isa Upanisad wordt gezegd dat het alle kennis bevat die er is. Zowel de wereld 
van materie als die van de geest worden hier genoemd, en wanneer deze volkomen begrepen wordt zou 
men alle kennis die in alle Veda's, Upanisads of Gita's beschikbaar is, verwerven. Gita is een verdere uitleg
van dit couplet, en men kan honderd en een verklaringen en commentaren op de Bhagavad Gita zelf 
vinden. De kennis die in essentiële vorm is gevat wordt uitgebreid zodat gewone mensen er ook enige 
proeve van kunnen verkrijgen, hoe grof ook.

R. Onze eerste leraar, een Rus (Z.H. knikt; hij heeft al iets gehoord over Mr. Ouspensky) kwam hier vijftig 
jaar geleden zoeken (1914) in de tijd dat Guru Deva niet toegankelijk in het woud verbleef, geloof ik. Dus 
hij ging weg zonder wat gevonden te hebben. Is het mogelijk dat er door onze verbinding met de 
Shankaracharya een verbinding gevormd kan worden tussen onze Leraar en de Heilige Traditie? Kan het 
'daarboven' ergens geregeld worden? Hij heeft ons hiervoor zeer goed voorbereid.

Z.H. Mukti, hetgeen betekent vrij zijn van alle slavernij met de Realisatie van Waarheid, is het 
uiteindelijke doel van al ons zoeken. Hoewel de Waarheid doorgegeven wordt van Leraar aan discipel, 
hetgeen de gewone manier is, wordt er soms gezien dat de Leraar deze wereld verliet zonder volledig 
gerealiseerd te zijn en in bepaalde gevallen maken de discipelen het werk af. Of in andere gevallen zal de 
Leraar in zijn subtiele vorm inspanningen doen om voorwaarden te scheppen zodat de discipel dicht bij de 
Bron van Ware Kennis komt, en de volledige bevrijding van de Leraar zal geschieden op hetzelfde 
moment dat de discipel bevrijd is.
De cyclus moet afgemaakt worden. Gewoonlijk gaat dat via de Leraar, maar dit betekent niet dat de 
discipel, als die niet door de Leraar gerealiseerd is geworden, niet bestemd is voor Zelfrealisatie. Stel dat 
een gerealiseerd iemand bijvoorbeeld 1000 discipelen heeft, dan woont de vorm van de Gerealiseerde 
Mens of de Geest van de Gerealiseerde Mens in het hart van al deze mensen en blijf er actief; dan biedt hij 
situaties aan zodat deze mensen die met hem verenigd zijn, hun weg vinden naar Realisatie in dit leven of 
een ander leven. Feitelijk is het veranderen van leven naar dood misschien geen obstakel. Uw Leraar zal 
misschien volledige realisatie vinden wanneer u uzelf realiseert.

R. Het is heel vreemd dat hij iets als dit tegen me zei. Hij zei: “Je moet gaan en een methode vinden 
waardoor we Zelfrealisatie kunnen bereiken. Als je de methode vindt, vindt je misschien de Bron en de 
Traditie.”

Z.H. Men hoeft zich geen zorgen te maken over de bevrijding van zo iemand, omdat hij het gebruik zijn 
Buddhi van deze wereld – van deze Kosmos – afgemaakt lijkt te hebben. Maar Buddhi moet voortdurend 
gebruikt worden. Als je het gebruik ervan opgegeven, gaat het naar een Hogere Geest, waar hij in de sferen
woont die Goddelijk wordt genoemd. Hij vindt een Goddelijk Lichaam en hij zal in vrede zijn tot de  
Schepping met Brahma oplost, want dat is de enige verblijfsduur voor iedereen. U hoeft zich over hem 
geen zorgen te maken.

R. Is het Subtiele lichaam een afgemaakt product in de gewone mens of moet het afgemaakt en 
gekristalliseerd worden – permanent gemaakt worden?

Z.H. Het Subtiele Lichaam is het communicatie middel tussen de twee werelden of tussen de twee levens, 
want dat is het enige voertuig dat dit fysieke lichaam steeds weer opnieuw meeneemt. Wensen zijn de 
slavernij. Wensen maken het grof en zo lang het Subtiele Lichaam onderhevig is aan wensen, zal het grove
vormen blijven binnen treden, hier of waar dan ook. Zodra alle wensen uitgeput zijn, wordt het Subtiele 
Lichaam zuiver, en vanwege de zuiverheid woont het in de Goddelijke sfeer van Brahma gedurende de 
lengte van Zijn Schepping, want Brahma Zelf wordt gebonden door de begrenzing van Zijn Schepping. 
Daarna wordt Brahma samen met al deze Goddelijke Lichamen bevrijd.

R. Ik herinner me dat u zei dat de gewone mens door dit Systeem van Meditatie en Ware Kennis drie van 
de vier lichamen kan realiseren?
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Hoewel in India alles beschikbaar is, is de ervaring dat er heel weinig communicatie mogelijk is. De 
communicatie heeft twee dingen nodig: ten eerste, het intense verlangen en het niveau van Zijn, en ten 
tweede, de verbinding met de Ware Kennis (door een speciaal iemand). De speciale persoon moet zichzelf 
gerealiseerd hebben voor hij van enig nut kan zijn. Als deze twee aspecten niet vervuld zijn is er geen 
communicatie mogelijk en ontwikkeling kan niet voltooid worden. Zonder dit zal alle werk onvolledig 
blijven.

Jaiswal voelde: “Z.H. lijkt gevoelvol uit te drukken dat er zeer weinigen opstaan om verbinding te verkrijgen, en veronderstelde dat 

Z.H. bedoelde dat Dr. R. het geluk heeft er een te zijn.”

Zondag 31 oktober – Avond

Zingen door de hele school – presentatie van een verlichte toespraak.

“Uw geschenk aan de School is hier zeer dankbaar ontvangen. Ze waarderen de geest waarin u het heeft 
gegeven en het gevoel erachter; en ze geven dit huldeblijk van hun waardering.”
Pauze na een kort antwoord van R.

Vraag. Hoeveel mensen zijn er nu in de school?

Z.H. Er zijn 25 studenten in de Ashram zelf en buiten studeren er ook een paar. Ze hebben vier leraren en 
er zijn bezoekende sprekers die lezingen geven over speciale onderwerpen, bijv. Sanskriet en de Sanskriet 
taal, astronomie, Engels, aardrijkskunde, wiskunde etc.

Vraag. Neemt de school alleen de meest intelligente studenten aan?

Z.H. Het zijn degenen die voortgang willen maken in spirituele activiteiten. Ze moeten bepaalde 
disciplines zoals Keertan, recitatie uit de Bhagavad Gita, meditatie en algemene ontwikkeling van het Zijn 
evenals kennis ondergaan. De School activiteiten beperken zich tot het doel van uitbreiding van ware 
kennis, en de mensen van de School geven gelegenheid voor algemene kennis, levenskennis maar ook 
spirituele kennis. Want zoals de dingen ervoor staan, kunnen de mensen buiten onbeperkte kennis van de 
eerste soort krijgen, maar de Ashram draagt bepaalde invloeden aan die ergens anders niet beschikbaar 
zijn.

Vraag. En zullen sommige studenten uiteindelijk naar buiten gaan als leraren?

Z.H. Nadat de studenten hier gediplomeerd zijn krijgen ze banen aan middelbare scholen of aan de 
universiteit; en daardoor wordt iets van het werk aan uitbreiding bereikt; bovendien wordt in heel India de 
filosofie van Shankara bestudeerd en dat is een van de voornaamste factoren hier. Deze School is hier 
gebracht vanuit de Himalaya’s, waar de bezettingsgraad zeer matig was vanwege de hoogte en de afstand 
daar.

Vraag. Werd deze gesticht door Guru Deva of door de huidige Shankaracharya?

Z.H. Ja, door Guru Deva; daarna werd hij verplaatst van Benares naar Badrinath en pas drie jaar geleden 
hier naar toe; sindsdien zijn de aantallen studenten zeer toegenomen.

R. In Londen is het beroep dat in onze School het ruimste wordt vertegenwoordigd het beroep van leraar.

Z.H. Engels wordt vereist voor de communicatie en de studenten hier moeten enige kennis van Engels 
verwerven.
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Drie Liederen van Shankara

Er kwam muziek, met de woorden zoals hij ze 2500 jaar geleden zong.

Pauze

R. Zegt dat hier misschien hetzelfde probleem bestaat als bij ons in het Westen. Het curriculum wordt zo 
ingewikkeld en vol (bijv. een doctor moet iets van veertien verschillende wetenschappen kennen waarvan 
hij er later maar een herinnert!) dat er weinig tijd en energie over is voor belangrijke kennis.

Z.H. Kennis van een tak wordt, als hij te overheersend wordt in het leven van iemand, in fragmenten 
opgedeeld. Hij zegt dat er hier twee dingen worden uitgedrukt: ten eerste het werk aan Zijn, waardoor de 
Buddhi en Chitta tot stilte worden gebracht; en het andere dat alle Kennis die door het kijken naar de 
buitenwereld komt, opneemt. Tenzij deze parallel lopen, zal het voertuig niet juist gaan bewegen; en men 
moet in dat opzicht dit evenwicht bewaren. Hier in India zal de kennis opgebroken worden en andere 
mensen kwaad doen in plaats van goed, tenzij alle mensen die de lijn van de Shankaracharya volgen 
zichzelf ontwikkelen door het praktisch bereiken van Zelfrealisatie. Het is nodig om een grondidee te 
hebben en alle lijnen van kennis daarmee in verband te brengen. Tenzij ze op het ene idee gericht zijn en 
het doen vastpakken en doen groeien, is geen vooruitgang mogelijk. Met dat voorbehoud zou alle 
wetenschappelijke kennis heel nuttig zijn.

R. Maar het probleem is dat wat de huidige wetenschappelijke leringen vele leugens bevatten die zeer in de
weg staan. Ze leren bijvoorbeeld dat alle mensen bewustzijn hebben, dat alle mensen zo bewust zijn als een
mens maar kan wezen, en dat er niets in het universum bewust is zoals de mens of boven de 
wetenschapper.

Z.H. Ja, het tempo is zo hoog dat niemand tijd lijkt te hebben om even stil te staan en naar binnen te 
kijken, en zij die verantwoordelijk zijn voor het beïnvloeden van vele mensen zijn zelfs nog beperkter en 
zieker en lijken nooit in staat te zijn om terug te kijken of degenen te raadplegen die een verschillende 
ervaring hadden en een andere blik op bewustzijn, over wat ons is verteld van de slapende staat, de 
dagelijkse staat en de Verlichte staat. Natuurlijk gelooft iedereen in wat men ervaart; maar als je alleen 
naar buiten kijkt, zul je je bewuste staat alleen zien op het niveau van de straat. Maar dit kan je niet heel 
ver brengen; je kunt op zijn hoogst slechts achttien uur actief zijn. Daarna zal je moeten rusten. Maar het 
werkelijke bewustzijn is iets heel anders, wat gedurende het gehele leven aanhoudt; en niet alleen dat, want
daaraan voorbij ligt het Kosmische Bewustzijn dat door de eeuwigheid heen duurt. Nu, tenzij mensen 
ervaren, kunnen ze niet geloven; maar om te ervaren, moeten ze hulp krijgen. Zonder hulp is het niet 
mogelijk om naar binnen te gaan en te ervaren; en in zoverre de leiders met kennis niet naar binnen gaan 
en ervaren, is het dus voor hen onmogelijk om te begrijpen wat bewustzijn betekent.

R. Bijvoorbeeld, een van de meest invloedrijke mensen in Engeland – de President van de Royal Society – 
raakte bijna twee jaar geleden in meditatie geïnteresseerd via een Indiase wetenschapper in onze School; 
maar hij is niet in staat om de tijd te vinden om de meditatie te komen ontvangen.

Z.H. Het gebeurt zo vaak dat ze geen tijd vinden door hun werk, hoewel ze verlangen te weten. 
Er kan gezien worden dat tenzij je iets van je specialiteit laat zien mensen het niet zullen accepteren. Maar 
er zijn twee soorten specialiteit, de ene waardoor je kunt leren hoe je in deze wereld moet leven en de 
andere hoe je de weg bereidt voor de volgende reis. In dit verband haalde hij een illustratie uit 
mythologische verhalen aan:

Er was een Brahmaan die een vrouw had, maar zij kon geen zoon voortbrengen. Hij raakte bezeten door
de wens naar een zoon, en toen hij al al zestig was gebeurde het dat een heilig man die kant op kwam. 
De Brahmaan smeekte hem om hem te zegenen zodat hij een zoon zou hebben. De heilige man zei: 
“Wel, je hebt al een hoge leeftijd bereikt, wat ga je doen met een zoon? Het is veel beter als je je nu 
gaat wijden aan de andere wereld 
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om je voor te bereiden op je volgende reis. Je zou er spijt van kunnen krijgen een zoon te hebben.” 
Maar hij was zo verblind door het idee dat hij bleef aandringen bij de heilige man om hem te zegenen. 
Hij zei: “Als u me niet gaat zegenen zodat ik een zoon kan krijgen, zal ik zelfmoord plegen.” In grote 
verwarring gaf de heilige man toe aan de druk en beloofde te doen wat hem gevraagd werd. Hij 
zegende wat vruchten en zei: “Geef dit aan je vrouw te eten en je zult een zoon krijgen.”

De vrouw wilde geen zoon, dus gaf hij het fruit aan de koe, en in plaats daarvan adopteerde ze een baby
die iemand in de familie net had gekregen, en ze zorgden voor hem en voedden hem op. Maar hij werd 
zeer gewelddadig en destructief en sloeg hen geregeld in elkaar en uiteindelijk jaagde hij hen het huis 
uit. Ze konden nergens heen, dus trokken ze zich terug in het oerwoud, waar ze aan het einde van hun 
leven tenminste tot God konden bidden. Ze hadden grote spijt dat ze niet naar de heilige man hadden 
geluisterd en iets fysieks wilden hebben wat verkeerd was.

Deze koe aan wie ze het fruit dat gezegend was, gegeven hadden, baarde een mens met oren als een 
koe, en zijn naam was Gopal, hetgeen betekent 'mens met koeienoren'. Hij was een heilig wezen (omdat
hij gezegend was door de heilige man) en begon aan spirituele studies en activiteiten. Nadat hij zichzelf
gerealiseerd had, begon hij te zoeken naar de ouders voor wie hij bestemd was. En toen hij door het 
oerwoud op de plek kwam waar deze twee mensen in afzondering baden en leefden, bleef hij daar en 
gaf hen ware kennis.

Met deze illustratie laat Shankara zien dat hoewel het heel aantrekkelijk mag lijken om aan de mensen 
wonderbaarlijke dingen te laten zien waardoor zich te veel tot aangetrokken voelen, dat dit niet de juiste 
weg is. Door dat te doen dood je iets in hen. Dus de beste manier is om hen ware kennis te geven. Het 
maakt niet uit als ze met weinigen komen. Men moet geduldig zijn. Zij die vragen om ware kennis moet 
die gegeven worden.

R. Ik neem aan dat men er troost in kan vinden dat zoals bij ons in Engeland sommige van onze jonge 
leraren later mensen met invloed worden, docenten en professoren, en zo op den duur ware kennis zullen 
verspreiden.

Z.H. Stemt in. Hij zou graag zien dat zij die de mogelijkheid in zich hebben om anderen te leiden in 
meditatie of op een ander gebied zodanig gestuurd worden dat ze wat extra op de juiste manier aan 
meditatie werken. En zoals hij net een paar dagen geleden heeft voorgesteld dat hen nu gevraagd kan 
worden de Mantra gedurende korte periodes van rust bij zich te houden, en voor deze mensen zou extra 
gezorgd moeten worden, zodat hun Wezen meer aanneemt, en er later grotere invloed doorgegeven kan 
worden.

R. Na alles wat ik de laatste weken heb gehoord worden mijn oren zo groot als die van een koe! (Alom 
gelach)

Z.H. Geeft wat meer details over het verhaal van de man met de oren van een koe: Hij zei dat toen deze 
man terug kwam, hij ook omkeek naar de geadopteerde zoon die zijn plek had moeten innemen, en die 
vanwege zijn gewelddadige activiteiten opgegaan was in de vorm van een geest en in de gevangenis moest 
leven. Maar hij ging voor deze persoon zorgen en bracht hem binnen zeven dagen terug naar een gepast 
leven en redde hem uit de gevangenis. Hij verwacht dat u hetzelfde doet.

R. Ja, er is genoeg te doen.

Laatste Boodschap

Z.H. is aldoor met u en de organisatie verbonden, maar hij wil graag zijn zegeningen aan u hier persoonlijk
geven zodat uw Chitta sterk moge zijn, en u in staat zult zijn om gepast te werken aan uw eigen 
ontwikkeling en die van uw mensen. Hij wenst u veel geluk.
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