
1965 Een verslag van Audiënties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Donderdag 21 oktober – Avond

R.A. Wat gebeurt er wanneer de Atman versmelt met de Param-Atman?

Z.H. Dat wordt volledige Zelfrealisatie genoemd. Alle begrenzingen lossen op en er komt de volle 
realisatie van de volledige eenheid van het individu en het universum.

R.A. Is je eigen geïndividualiseerde Atman of Zelf dan het eerste dat gevonden moet worden door de 
meditatie, wat later samengesmolten wordt in het Absolute of Param-Atman?

Z.H. In meditatie is er geen zoeken naar kennis. Ons is verteld dat de Budddhi dan niet werkt. Zuiverheid 
en stilte zijn het eerste ding in meditatie. Wanneer dat bereikt is, is het mogelijk om de waarheid over 
Atman en Param-Atman te zien.

R.A. Hoe kan je anderen helpen om hun verlangen te intensiveren?

Z.H. Ieder menselijk wezen streeft naar geluk. Het is natuurlijk voor hem om dat te doen. Als hij er een 
beetje van heeft geproefd, wil hij meer, alweer natuurlijk. Iedereen die ook maar een klein beetje 
voortgang heeft gemaakt op de weg en die de meditatie heeft ontvangen moet op zijn minst iets geproefd 
hebben. Er zijn twee dingen die gedaan moeten worden om de smaak verder aan te moedigen, en ook om 
hen aan te trekken die het nog niet geproefd hebben. Eerst een voorbeeld: als mensen zien dat je een 
productief leven leidt en zien dat je in een goede en vredige staat bent, zullen ze aangetrokken zijn. Ze 
zullen willen weten wat je hebt en ze zullen vragen stellen. Het tweede is om de kennis aan anderen uit te 
leggen zodat Buddhi getransformeerd kan worden. Zonder deze verandering van Buddhi kan er niets 
gebeuren. Als je hier en daar een korreltje suiker neerlegt, zullen de mieren het spoor volgen tot ze de bron 
bereiken. Zodra iemand is aangezet om een glimp te ontvangen zullen ze dat niet vergeten en zullen ze 
meer willen. Dus de efficiëntie waarmee je de boodschap overdraagt en je persoonlijke voorbeeld zullen de
korreltjes suiker zijn waarmee mensen naar Zelfrealisatie gebracht zullen worden.

Er waren eens twee mieren, de ene woonde op een zoutberg en de andere op een suikerberg (We zullen 
ze resp. Sally en Sue noemen). Op een dag kwamen ze elkaar tegen en ze nodigden elkaar uit bij hen 
thuis. Sally zei: “Ik woon het dichtste bij dus kom eerst bij mij.” Bij aankomst bood Sally Sue 
natuurlijk aan om iets te eten, wat natuurlijk zout was. “Wat een smerig spul,” zei Sue, “hoe kun je dat 
eten?” “Het is heel lekker”, antwoordde Sally vinnig, “Ik heb het al jaren gegeten. Het is mij goed en ik
vind het lekker.” Kort daarna, stelde Sue voor dat Sally bij haar kwam naar haar suikerberg. “Wanneer 
je wat van mijn suiker krijgt”, zei ze, “zul je zout nooit meer willen aanraken; het is zo heerlijk.” Toen 
ze wegging voelde Sally dat ze niet de hele dag zonder het genoegen van zout doorbrengen, dus ze 
propte een paar korrels in de hoek van haar bek en daar ging ze. Bij aankomst gaf Sue wat suiker, maar 
Sally wilde alleen maar toegeven dat het best lekker was, maar beslist niet zo lekker als Sue het had 
doen voorkomen. Toen zag Sue de zoutkorrels nog in Sally's bek. Ze nam de korrels er uit, en toen 
proefde Sally de ware smaak van de suiker en wilde nooit meer wat anders. Het is hetzelfde met 
menselijke wezens; zelfs als ons de smaak van ware kennis wordt aangeboden, zullen we de echte 
smaak niet proeven als we vasthouden aan het smachten naar het zout van materiële dingen en wereldse
verlangens. Verwijder dat zout en geniet van de zuivere zoetheid van suiker, dan zul je niets anders 
meer willen.

Mr. Ribet. (schriftelijke vraag) Waarom noemen we onszelf “Ik”?

Z.H. Het woord “ik” is ons het dierbaarste. Het brengt het hoogst mogelijke geluk. Het Sanskriet woord is 
Aham, wat bijna “Ik ben” is, en het is de eerste fysieke beschrijving of vorm van de Atman wat datgene is 
dat geen vorm heeft. Dus door ons zo dicht bij de Atman te brengen, brengt het ons geluk.
We noemen iemand Ram Das, en dat heeft betrekking op zijn fysieke lichaam. Maar zijn lichaam is 
gemaakt van handen, voeten, ogen, neus en zo voorts. Veranderen wij zijn naam als hij zijn hand verliest – 
halen we er een letter af? Dat doen we niet. Dus we kunnen 
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zijn lichaam niet echt Ram Das noemen. Kunnen we zijn geest Ram Das noemen? Dat kunnen we niet, want zijn
geest verandert altijd en is nooit hetzelfde. Evenmin kunnen we de Buddhi van de man Ram Das noemen, want 
Buddhi beweegt en heeft aldoor verschillende onzuiverheden. Elke associatie van Ram Das met zijn lichaam, 
geest of Buddhi is verkeerd. Ram Das, als die zonder enige gehechtheid is, wordt Werkelijke 'Ik' en dat betekent
Aham. Al het andere is Idam. Dat is wat we zelf 'Ik' noemen en wat zuiver bewustzijn, gelukzaligheid en het 
ware Zelf vertegenwoordigt.

Vraag. (School van Meditatie) De Shankaracharya heeft gezegd: “De sleutel is om tevreden te zijn met wat men
is, en te kijken naar dat geheel wat men zou kunnen zijn.” Hoe kan iemand geholpen worden om naar het 
Geheel te kijken voordat hij ervaring krijgt?

Z.H. Voordat men zichzelf als een geheel en volledig wezen realiseert, moet men kijken naar hen die deze staat 
hebben bereikt. De mens in zijn spirituele activiteit is onderworpen aan een natuurlijke aantrekkingskracht die 
iemand naar zijn doel kan trekken ondanks zijn eigen onervarenheid. Als men daarom onvolledig is, zou men 
moeten kijken naar volledigheid en zichzelf moeten toestaan om daardoor aangetrokken te worden. “Volg je 
verlangen en je zult vinden” hangt af van het kiezen van de “beste wens”. (zie blz. 279, 2e paragraaf)

R.A. Is Zelfrealisatie hetzelfde als opgaan in het Absolute?

Z.H. Zelfrealisatie betekent het Zelf, de Atman zien. Maar de Atman is geen onderwerp om alleen gezien te 
worden, maar om gekend te worden. De Atman leert zichzelf kennen – dat is Zelfrealisatie. Het opgaan in het 
Absolute of de Param-Atman is verschillend van Zelfrealisatie. Param-Atman is een staat – hij is verstoken van 
handeling. Het is het samensmelten van wens en handeling in evenwicht. In Zelfrealisatie is de activiteit niet 
gestopt.

R.A. Welke van deze twee is Turya?

Z.H. Zelfrealisatie is geen staat. Het is de handeling van het bewust zijn van een Zelf. Turya is een staat. Ons is 
verteld over drie staten, die van wakker zijn, die van dromen en die van slaap. Turya is geen van deze, maar is 
de vierde staat – die van evenwicht.

R.A. Waar is deze handeling van bewustzijn op de ladder van Zelfrealisatie?

Z.H. Die begint op stap 5. Zoals gezegd, is de eerste stap de impuls om de weg te vinden; de tweede is het 
beschouwen van de voors en tegens met nog steeds heel wat slechte gedachten. Ten derde worden de slechte 
gedachten minder en op de vierde zijn ze verdwenen. Op de vijfde stap, waar de trekkracht van de weg naar de 
Atman wordt gevoeld, begint Zelfrealisatie. Op de zesde stap houden de namen en vormen waardoor we de 
uiterlijke wereld zien, op te bestaan. De zevende stap is evenwicht waar de “Ik” wordt opgelost en alles een 
wordt.

R.A. Kan je zeggen dat men tussen de vijfde en zesde stap in staat is om de Atman te zien in de ogen van een 
ander?

Z.H. Op de hogere niveaus van stap vijf zal het mogelijk zijn om de weerspiegeling van de Atman in de ogen 
van een ander te zien. Het is mogelijk om naar dit niveau te komen door het emotionele centrum als 
vanzelfsprekend aan te nemen, maar dit is niet de volledige ervaring. Alleen wanneer het gekend wordt op de 
ladder van kennis zal dit volkomen waar zijn.

R. Ooit heb ik aan Z.H. gevraagd hoe Buddhi zuiver gemaakt kan worden. Hij zei, Liefde voor de Waarheid. Is 
er een Sanskriet woord voor Liefde voor de Waarheid, als tegenstelling met kennen, de Waarheid intellectueel te
kennen? 

Z.H. Liefde voor de waarheid en kennis van de waarheid vormen twee verschillende wegen, maar beide zijn 
geldig. Je kunt via liefde gaan en via kennis. Ik denk dat we voldoende materiaal hebben gegeven.

R. …equivalent van onze Engelse woorden.
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Z.H. In het vroege stadium wanneer mensen onderwezen moeten worden, of naar een niveau gebracht 
moeten worden om de eenheid te waarderen, is er altijd de noodzaak om de illusie van twee te laten zien 
voordat geleerd kan worden dat de twee een zijn. Wanneer men gevraagd wordt om van de waarheid te 
houden, of van de Atman te houden, of de Atman te kennen of de waarheid te kennen, is er in feite geen 
dualiteit. Er is geen minnaar van de waarheid, en er is geen waarheid waar iemand van kan houden. Ze zijn
een en hetzelfde, maar om te oefenen wordt gebruik gemaakt van deze woorden.
Hij citeerde een voorbeeld van de Brihadaranyaka Upanishad, en legde toen uit dat er slecht een is en geen 
tweede, maar het lijkt alsof die een twee vormen aanneemt en we moeten uit die staat komen en het een 
zijn van het Absolute realiseren. Om het op fysiek niveau te zien, zei hij kan men de oceaan zien; wanneer 
deze stil is kan het als een oceaan gezien worden, maar wanneer deze golven heeft, zegt men dat er golven 
zijn, en in feite zegt men dat golven anders zijn dan de oceaan. Kan men ze scheiden? In feite is dat niet 
mogelijk. De waarheid of Atman zijn dus hetzelfde. Atman kent Atman, er is geen ander middel om de 
Atman te kennen omdat er geen is; maar zo lang onze onwetendheid er is, zal de illusie er zijn. Die zal 
Atman zien als iets om te kennen – in feite kent alleen Atman de Atman.

Iemand wilde Ganesha aanbidden, de zoon van Shiva, die op een muis rijdt. Hij had wat goud dus hij 
wilde een gouden godheid. Hij maakte een grote muis, en gebruikte meer dan de helft van het goud, en 
een klein Ganesh om er op te zitten. Na enige tijd kwam hij in financiële moeilijkheden, dus hij troostte
zichzelf dat devotie uiteindelijk niet van goud hoefde te zijn. Hij kan het met andere dingen doen – een 
stenen of houten beeldje. Toen hij een besluit had genomen, nam hij zijn gouden godheid om die voor 
wat geld te verkopen om zijn financiële moeilijkheden te verlichten. Toen hij naar de juwelier ging, 
zette hij ze beiden op de weegschaal en hij zei dat hij ze volgens het gewicht zou betalen, 100 roepies 
voor de Ganesh en 150 voor de muis. De man raakte hierdoor flink van streek. Hij zei tegen de juwelier
dat de god toch zeker meer waard moest zijn dan de muis? De juwelier antwoordde dat de man de beide
dingen zo mocht waarderen, maar zijn enige maatstaf was de hoeveelheid goud – hij was juwelier en 
dat was alles waar hij in geïnteresseerd was.

Het zelfde is van toepassing op de liefde voor waarheid of kennis van waarheid. Zolang men de waarheid 
niet ervaart zal de illusie van dualiteit er zijn. En we moeten de hulp van deze dualiteit gebruiken om er 
boven uit te stijgen. Zodra je de eenheid hebt gevonden is er geen minnaar om lief te hebben. Het is 
gewoon hetzelfde. Geen kenner om de waarheid te kennen omdat het waarheid zelf is.

R. Wat maakt iemand op een dag wakker met een sterk gevoel van waarheid – kan dat de Atman zijn?

Z.H. Er zijn drie factoren, Sat, Chit en Ananda, en een van hen wordt door de andere twee gekend. Om de 
waarheid te kennen moet men oordelen door de twee andere indicatoren. Als ik bijvoorbeeld iemand die ik 
niet ken, moet ontmoeten, dan kunnen er bepaalde indicatoren zijn die me in staat stellen hem te 
herkennen. Neem een man, misschien is hij donker met een blauw overhemd. Op het ogenblik dat je een 
donkere man ziet met een blauw overhemd herken je dat dit de man is waar je naar zoekt. Om de waarheid 
te kennen zo lang je niet kent, hoe zou je die kennen?
Je weet het door die twee andere indicatoren, gelukzaligheid en bewustzijn. Hij zal ons helpen met twee 
citaten uit een Upanishad die over dit onderwerp gaan. De algemene staat van de Atman waar geen 
beweging is en de speciale staat. De speciale staat is de staat van beweging. Hij zegt dat het moeilijk uit te 
leggen zal zijn [door mij, J.]. Dus zal hij het schriftelijk geven en ik zal het u laten weten.

Vrijdag 22 oktober – Ochtend

Miss P. Hoe krijgt men aanwijzingen als men op de weg van liefde is?

Z.H. Aanwijzingen komen van de Atman. Of het nu voor de gevorderde of voor de beginner is, daar komt 
de aanwijzing vandaan.
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R.A. Is er een staat tussen meditatie en het lezen van boeken waaruit men kennis van een Hogere Geest kan 
krijgen?

Z.H. Het is goed om spirituele boeken te lezen, in het bijzonder wanneer ze door bewuste mensen geschreven 
zijn. Meditatie kan gebruikt worden als supplement of op zichzelf. Boeken hebben hun beperkingen en kunnen 
niet alle twijfels of vragen oplossen. Veel hangt af van het niveau van de schrijver. Als je op reis gaat kun je een
kaart raadplegen of je kan vragen stellen aan iemand die je bestemming heeft bezocht. Op de laatste manier krijg
je meer gedetailleerde informatie.

R.A. Dringt nogmaals aan.

Z.H. Naast boeken zijn er belangrijke uitspraken van vele wijze mensen, maar het kost veel tijd en studie om 
deze te verzamelen en te lezen. In het begin kunnen ze behulpzaam zijn.

R.A. Zegt dat Jaiswal zijn vraag niet begrepen kan hebben dus er moet nogmaals een poging gewaagd worden.

Z.H. In het verleden zijn andere middelen gebruikt, maar met de huidige staat van de mensheid is dat niet 
mogelijk. Het menselijke ras kan zich tegenwoordig niet meer afstemmen op deze hogere invloeden, en evenmin
wordt er veel hierover geweten. Dus we moeten vertrouwen op goed gezelschap, boeken en meditatie.

R. (komt te hulp) We proberen te praten over subtiele communicatiemiddelen. Dit kan uitgevoerd worden door 
het hart. Heeft het ook plaats wanneer Ida en Pingala elkaar ontmoeten in het voorhoofd?

Z.H. Het is met buitengewoon grote aandacht mogelijk om de woorden van gerealiseerde mensen te horen en te 
ervaren, maar dit is uiterst zeldzaam.

Grove vormen van communicatie gaan deze ochtend niet goed. De arme Jaiswal is zwaar verkouden – misschien is dat het!

R. Zou de Shankaracharya kunnen zeggen welke van de twee methoden die ik suggereerde beter is? Zou hij ook 
kunnen aangeven wanneer het belangrijk is om zich te wenden tot de Gerealiseerde Mens?

Z.H. Er is een systeem dat Yoga van de acht stappen wordt genoemd. Hierin worden lichaam en geest geoefend 
om de drie Pranas samen te brengen voor Zelfrealisatie. Maar dit is een zeer rigoureuze en moeilijke weg. 
Meditatie zal dezelfde resultaten produceren maar de inspanning is niet karakteristiek; de eenheid komt gewoon.

R. Over meditatie begrijp ik, maar het gaat over de andere vormen van subtiele communicatie waar we naar 
zoeken.

Z.H. Als een discipel juist werkt kan hij de Gerealiseerde mens in tijden van nood bereiken door zich enkel naar 
hem te keren.

R. Wanneer mij een vraag gesteld wordt waarvan ik het antwoord niet weet, voel ik me soms alsof iemand 
anders door mij heen antwoord geeft.

Z.H. Wanneer men een crisis of een vraag tegemoet treedt waarvoor men een antwoord nodig heeft zou men 
onmiddellijk alle gedachten moeten laten vallen en volledig stil moeten blijven. Er zal meteen een antwoord 
komen van wie dan ook het antwoord weet. Er zijn geen nieuwe vragen – alles is gevraagd en beantwoord. Zit 
stil en geef alle denken op, en je zult je antwoord krijgen. Het gebied waarin deze antwoorden zijn verzameld 
heeft geen grens en geen hindernis. Antwoorden zullen niet gegeven worden aan iedere Jan, Piet of Klaas. Het is
het niveau van de vragensteller dat zal beslissen of een antwoord wordt gegeven of niet. Zij die uit 
nieuwsgierigheid of een onzuivere motief vragen, zullen niet beantwoord worden.

R. Vermoedelijk is het niveau van de vraag zelf ook belangrijk – b.v. triviaal of over de Binnenste Cirkel?

Z.H. Om een subtiel communicatiemiddel te vestigen moet je eerst fysieke communicatie hebben. Als die 
gevestigd is, hangt het antwoord af van twee factoren: eerst het niveau van de vraag en of deze is afgestemd op 
echt werk. Zij die vragen naar voorbijgaande interesses zullen geen antwoord krijgen. De tweede factor is of een
antwoord werkelijk noodzakelijk is.
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Gewone mensen wensen vele dingen, maar ze bereiken ze volstrekt niet allemaal. Een gewoon mens kan 
proberen een V.I.P. op te bellen, maar hij krijgt hem niet te pakken tenzij de verbinding gemaakt wordt. 
Als er geen verbinding is, dan is er geen communicatie. Als je telefoon het doet maar je wordt niet 
doorverbonden met het nummer dat je wilt, kun je vragen of je naar iemand anders overgezet kan worden. 
Bij subtiele communicatie is dit laatste echter buitengewoon zeldzaam. Het meeste van ons werk moet op 
het grove fysieke niveau gedaan worden. Wanneer dat gevestigd is en goed werkt, dan is het mogelijk om 
naar andere niveaus te bewegen.

Vrijdag 22 oktober – Avond

Na een korte meditatie werd een groepje van drie meisjes binnen gebracht om te zingen en te musiceren. Ze stonden onder leiding van 
een vrouw die daar al die tijd geweest was. Een meisje zong, een andere speelde op een heel klein draagbaar harmonium, en het derde 
speelde op een paar trommels. Een trommel was een plompe halfronde, de andere had de vorm van een kruik. Ze waren beiden mooi en 
sterk. Ze werden met pols en vingers gespeeld met dezelfde golvende beweging die we deze zomer in Tunesië gezien hadden. Er 
werden opnames gemaakt. Ze worden meegenomen naar Londen samen met de details van de liedjes.

R.A. Alle grote leringen hebben als hun voornaamste thema de eenheid van de mensen met elkaar en met 
God. Waarom is zo'n eenvoudige waarheid altijd zo moeilijk geweest om te begrijpen, zeker vandaag de 
dag?

Z.H. De eenvoudige waarheid is er altijd geweest. De snelheid waarmee mensen leven en de Rajas die deze
snelheid produceert heeft gemaakt dat de mensen deze eenvoudige waarheid vergeten. De snelheid neemt 
voortdurend toe en schept steeds meer Rajas. We gaan nu zo snel dat er minder dan ooit tijd is om te 
herinneren. We gaan nu in feite zo snel dat de indruk wordt gewekt dat wij het zijn die stabiel zijn. Het zijn
natuurlijk de kennis en waarheid die stabiel zijn, en wij die voortsnellen. Je legt iets waardevols en 
belangrijks weg op een veilige plek in je huis. Dan ga je naar buiten in de haast van de wereldse 
activiteiten en kijk, je je kunt je niet meer herinneren waar je datgene wat je waardevol vond hebt 
neergelegd. Alleen wanneer je stopt en stil wordt zul je je herinneren waar je het neer legde. We gaan door 
met het maken van meer Rajas en zijn verstoken van voldoende Sattva. We moeten proberen meer Sattva 
te maken. Dit doen we door in goed gezelschap te verkeren en contact te houden met de Gerealiseerde 
mens. Een mens begrijpt de behoefte aan rust in Tamas na zwaar werk. Als hij op dezelfde manier de 
behoefte aan Sattva kon zien na de Rajas die hem omringt, dan zou hij de waarheid begrijpen.

R.A. Kan de mensheid als geheel de versnelling van Rajas verminderen of is het deel van het Goddelijke 
Toneelstuk?

Z.H. Ja, de mensheid kan dat doen – het voorgaande ging over individuen, en op dat niveau geeft een half 
uur meditatie na Tamas genoeg energie voor de dag. ‘s Nachts is ook nog een half uur nodig tussen Rajas 
en Tamas. Dus als we werk onderbreken met rust, zullen we Sattva opbouwen en Rajas vertragen. Wat 
betreft de grote schaal van de schepping, wordt het menselijke ras beheerst door bepaalde combinaties van 
de Gunas. Wanneer die combinaties gunstig zijn, is alle in orde en is er niet veel Rajas. Wanneer een of 
andere grote wet (niet nader beschreven) de combinaties van de Gunas verandert en de dingen ongunstig 
worden dan wordt er veel Rajas geschapen. Dit draagt de mensheid tegen wil en dank voort en individuen 
kunnen er niet veel aan doen. Uiteindelijk wordt er echter een speciaal iemand gestuurd om de beweging 
tot staan te brengen.

R.A. Heeft de speciale conjunctie van twee jaar geleden iets te maken met de huidige toename in Rajas?

Z.H. Er was een speciaal licht dat vlak voor de conjunctie kwam en dat had zijn uitwerking op de 
algemene atmosfeer. Terwijl het licht toenam trok het mensen naar Sattva toe, en de uitwerking van de 
conjunctie werd geneutraliseerd. Het licht was echter niet sterk genoeg om meer dan dat te doen en Rajas 
heeft nog steeds de overhand. Deze conjunctie heeft de laatste 2,5 jaar een uitwerking op de atmosfeer 
gehad. Gewoonlijk zijn conjuncties slechts een paar dagen of op zijn hoogst weken effectief.
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Deze komende november zal een zeer gespannen periode worden en er kunnen problemen worden 
verwacht. Het is zeer belangrijk die tijd om meer mensen in Sattva te hebben.

R. Is er een innerlijke invloed van deze conjuncties? Zou er ook niet iets goeds uit het licht kunnen komen?

Z.H. Er zijn perioden van de dierenriem. [J. gebruikte het woord 'combinaties]. Mensen die in een periode 
geboren worden staan onder invloed van die periode. Deze periodes hebben een algemeen effect op de 
mensheid maar het is het belangrijkste voor hen die echt in de periode geboren zijn. Mensen die een 
bepaald stadium op de ladder hebben bereikt zijn vrij van deze wetten van het planetaire leven [de wet van 
het Noodlot?].

R. Ontsnappen deze mensen omdat Gerealiseerde mensen naar de zon gaan, die krachtiger is dan de 
planeten?

Z.H. De zon is de woonplaats van Sattva, licht en warmte. Hij heeft een directe uitwerking op de ogen en 
de Buddhi van alle mensen, maar heeft een bijzonder diepe uitwerking op Gerealiseerde mensen. Hij heeft 
de uitwerking dat hij Buddhi zuivert en hen helder en vol licht maakt. De zon heeft deze innerlijke 
uitwerking niet op de gewone mens.

R.A. Kan een mens enig positief gebruik maken van de invloed in zijn periode van de Dierenriem?

Z.H. Nee. Kennis helpt niet om te ontsnappen aan wat er komen gaat. Het maakt de dingen in feite erger, 
want het neigt ertoe om de mens lui te maken en zich aan het lot te onderwerpen. Wat je kunt doen is goed 
gezelschap hebben en klaar zijn om wat dan ook onder ogen te zien. Het hoofd van politie is hoewel hij 
van de mensen niet nerveus wordt, wel nerveus voor zijn meerdere. Eenmaal op de Weg zal de discipel 
door de zon geholpen worden om zijn omstandigheden met moed en vertrouwen onder ogen te zien.

R.A. Benadrukt de positieve kant (denkend aan de analogie van zaden op een zekere tijd zaaien).
Z.H. De hogere wezens die voor deze planetaire effecten verantwoordelijk zijn, zijn zelf onderhevig aan 
bepaalde wetten, maar ze zijn er niet om te helpen, want ze zijn niet bestemd om eenheid met het Absolute 
te hebben. Ze zijn er alleen om zichzelf te vermaken. Menselijke wezens aan de andere kant, hebben de 
kans om volledig vrij te worden. Hogere wezens werken niet voor vrijheid.

Zaterdag 23 oktober

Verslag van R.A.

We hadden vandaag maar een zitting. Deze begon om 10 uur. We mediteerden een half uur en spraken 
toen tot 12.15. Daarna maakten we wat foto's van de Shankaracharya. Toen werd ons na wat wachten een 
lunch aangeboden. Deze was aan het eind van de ontmoetingskamer klaargezet. Ze hadden heel veel 
moeite gedaan om een Indiase maaltijd met veel variatie klaar te maken. We hadden elk een groot bord 
rijst en ten minste zes kleine schaaltjes, elk met iets om samen met de rijst te eten. Er waren ook heel veel 
van die ronde pannenkoeken, en elk van ons werd een groot blad aangeboden waarop geschaafde gember 
(zeer heet) en radijs en gehakte kruiden. Helaas liet ik het afweten en kon dit niet aan, hoewel ik iets van 
de erbij geserveerde groenten en sauzen at die ze bij de rijst opschepten. Ik slaagde erin om wat rijst en een
pannenkoek in mijn zak mee te smokkelen, die ik later aan de rivier Jumna offerde. Dr. R. was gewoon 
fantastisch en at van alles met duidelijk genoegen. Als pudding hadden we kleine vierkantjes van iets zoets
wat wel wat op noga leek, hoewel het zacht en niet kleverig was. Ze werden geserveerd met heel zoete 
balletjes niervet. Ook hadden we gesneden mango en kwark. Ik redde me goed. De voorkeur voor 
zoetigheid van Dr. Roles werd ontdekt en werd overladen met een hoop niervet balletjes. Zij die voor ons 
zorgden leken er het grootste plezier in te hebben. Ik ben bang dat ik de pret wat bedierf.
Na de lunch namen we onze riksja's (die gewacht hadden) naar de samenvloeiing van de Ganges en de 
Jumna. We werden naar een punt op de Jumna genomen waar roeiboten je varen naar het samenkomen van
de wateren. De bootslieden
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wilden 50 roepies voor dit tripje. We vonden dit teveel en Dr. R en ik liepen weg en wilden oprecht het 
samenkomen vanaf de oever aanschouwen. Maar de prijs zakte onmiddellijk naar 20 roepies dus we 
scheepten in. We waren betere onderhandelaars dan we dachten. We roeiden een halve mijl 
stroomafwaarts, kwamen langs het rode fort van Akbar en het paleis aan de linkerkant. Akbar bouwde dit 
paleis voor zijn vrouw, de moeder van Shah Jehan die de Taj Mahal bouwde iets verderop de Jumna bij 
Agra – wat een familie! Net onder het fort steekt er een landtong uit naar de plek waar de Ganges de 
Jumna tegenkomt. Deze landtong staat vol met hutjes en er is een veld vol met vlaggen. Het samenkomen 
van de rivieren is een van de heiligste plekken in India, en de landtong is vol met priesters en 'heilige' 
mensen. Elke priester steekt in zijn hut de vlag uit van zijn sekte. Iedereen die van waar dan ook uit India 
komt of van welke sekte dan ook is, weet onmiddellijk waar hij naar toe moet om zijn priester te vinden. 
Er zijn heel veel 'heilige' mensen in boten die iemand betoveren of snuisterijen verkopen. Onze bemanning 
was duidelijk met een ervan verbonden. We ontmoedigden hem niet genoeg, en binnen de kortste keren 
werd Miss P. met heilig water besprenkeld, en herhaalde met de handen op twee kokosnoten een melodie 
die haar een echtgenoot zou vinden. De man had een zeer irritante stem en wilde ons niet alleen laten, maar
uiteindelijk gingen we uit elkaar. Het samenkomen van de wateren is heel duidelijk. De Ganges komt zeer 
snel stromend door een vrij nauwe doorgang aan het einde van de landtong en is beslist veel lichter van 
kleur dan de langzaam stromende Jumna en een heldere lijn is heel duidelijk. We gingen verder naar een 
bamboe vlot waar een andere 'heilige' man is – ze zijn natuurlijk niets dan toeristen lokkers. Dit vlot ligt in 
een ondiep en zeer snel stromend deel zodat Dr. R., J. en ik in onze broeken overboord sprongen. Het 
water kwam tot net boven onze knieën en was heel warm. De bodem was hard en zanderig. J. en ik gingen 
helemaal onder, en spatten Dr. R. zodanig nat zodat zijn meeste zonden ook wel weggewassen waren! 
Voor de zekerheid kocht Dr. R. een koperen beker melk en schonk die over het water uit. Mijn 
presbyteriaanse achtergrond zei me dat dit een overbodige luxe was aangezien ik helemaal kopje onder 
was gegaan. Nu gingen we weer stroomopwaarts in het dode water beneden de muren van het Fort waar 
een grote hoeveelheid groene en lawaaierige parkieten met onze riksja's speelden en dit was het einde van 
mijn rapport.

Zaterdag 23 oktober

R. vraagt of de Shankaracharya commentaar zou willen geven over het citaat uit de Katha Upanishad 
Boek I (Deel III):-
“De man wiens wagen door de rede bestuurd wordt, die op de teugels van zijn geest toeziet en ze 
vasthoudt, bereikt het einde van de reis, de opperste altijddurende Geest.”

Z.H. Dit beeld wordt op vele plaatsen beschreven en besproken. De wagen is het lichaam, de vijf zintuigen 
zijn de vijf paarden. Manas is de teugels, Buddhi de bestuurder en Atman de eigenaar. De wagen is 
ontworpen om alles wat dan ook te doen – hij handelt, ontvangt indrukken, rust, slaapt, dit alles en meer. 
Dit is een beschrijving van de kleine wagen. Er is ook een grotere, op een ander niveau, waar de vijf 
elementen de paarden zijn, Universele Manas de teugels, en Universele Atman de eigenaar. Evenzo is er 
een kosmische wagen. Er zijn kleine wagentjes voor baby's, grotere voor kinderen, en grote voor de 
volwassenen! Voor ons is het lichaam de wagen, want de Atman is het gehele universum. Atman is niet de 
wagen maar kan elke wagen nemen waar nodig. Het is niet de wagen zelf die telt, maar waar deze wordt 
gebruikt. Onze wagen is er voor het genoegen van de Atman.

R.A. De Shankaracharya heeft gesproken over het gevoel van uitbreiding. Kan dit gevoel erbij genomen 
worden, of komt het bij de nadering tot de Atman?

Z.H. Kleine dingen zijn aan meer beweging onderhevig dan grote. Wanneer mensen moeite hebben om 
hun aandacht op de Mantra te krijgen, wordt hen verteld om de volledigheid van het universum met hun 
eigen wezen te voelen. Zodra dat gebeurt, wordt het hele wezen stil.

R.A. Wat is de eerste stap?
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Z.H. Onze hinderpalen verschijnen vanwege de begrenzingen die we onszelf opleggen. Omdat we denken 
dat we klein zijn worden we bang als we grotere dingen onder ogen zien. Het is belangrijk om te begrijpen 
dat het lichaam vijf elementen heeft. Dat zou begrepen moeten worden voordat de mantra herhaald gaat 
worden. De elementen zijn Water, Vuur, Lucht, Ether en Aarde. Het lichaam en de kosmos zijn gemaakt 
uit deze zelfde vijf elementen. Als een element afwezig is in het lichaam, zullen de andere vier uiteengaan 
naar hun bron. Elke dag nemen we deze elementen uit de Kosmos op, en elke dag geven we ze terug aan 
de Kosmos. Het is essentieel om dit te begrijpen teneinde de eenheid van het lichaam met het Universum te
begrijpen.

R.A. Wordt dit door Buddhi begrepen? (zie ook de alternatieve versie voor de rest van deze meeting)

Z.H. Ja, door de Universele Buddhi. De Shankaracharya zit hier in deze kamer, maar hij zit tegelijkertijd in
het hele gebouw omdat hij de meester is. Wij kunnen allemaal zo zijn. Het is cruciaal voor de hele kwestie 
van bewustzijn. Dit gebouw is gebouwd uit stenen en men kan niet in alle kamers kijken. Bewustzijn geeft 
ons het begrip van de eenheid van het gebouw. Als de hele plek van glas was gemaakt, zou men alle andere
kamers en iedereen overal kunnen zien. Uitbreiding betekent bewust zijn dat het Universum een grote 
replica is van ons eigen lichaam. We hebben al gesproken over de drie soorten van constructies van ruimte
waar Sattva glas is, Rajas steen en Tamas staal. Alle lichamen zijn feitelijk gebouwd van glas; de Rajas 
van het leven echter verzamelt vuil zodat men alleen hier en daar naar buiten kan kijken. Er is zelfs geen 
glimp naar buiten waar het staal van Tamas om het lichaam heen zit. Helder glas maakt het mogelijk om de
eenheid te zien. Dit betekent de uitbreiding van bewustzijn.
Er kan weer op deze manier naar gekeken worden: Een menselijk wezen heeft drie compartimenten. De 
eerste is Sattvisch waar vrede en licht de overhand hebben. De Sattvische persoon is hier gevestigd hoewel 
hij alle drie de kamers gebruikt. Hij gaat naar de tweede kamer voor zijn dagelijkse werk, maar hij is zich 
toch bewust van het licht. Hij gebruikt de laagste kamer van Tamas om te slapen. Hier is geen licht, maar 
steeds wanneer hij opstaat gaat hij naar de andere kamers. De mens van Rajas is gevestigd in de tweede 
kamer. Hij heeft geen kennis van de eerste kamer maar heeft er wel wat ideeën over. De mens van Tamas 
woont geheel in de derde kamer, en voor hem bestaan de andere twee niet. Ze worden niet schoon gemaakt
en er wordt ook niet voor gezorgd, en uiteindelijk raken ze in verval. Voor ons is het belangrijk om alle 
drie te gebruiken.

R.A. Wordt enig idee hiervan in de initiatie ceremonie bevat?

Z.H. De initiatieceremonie is de introductie tot de eerste kamer. Maar omdat deze niet in gebruik is 
geweest, is die vuil en donker. De mantra maakt de kamer schoon en laat het licht binnen.

R. Vertelt van de twee Brahmanen die hem zagen na de initiatie bij de School voor Meditatie. Een had een 
probleem en wanneer hem de dingen uitgelegd werden, was alles goed; maar hij uitte zijn verbazing dat 
een zo subtiele ceremonie aan de gewone mensen in het westen werd gegeven die het met geen 
mogelijkheid zouden kunnen begrijpen.

Z.H. Deze twee waren slechts toevallig Brahmanen. Zij begrepen het echter niet, omdat ze zich, in plaats 
van menselijke wezens te zijn, beperkten tot Brahmaan zijn. De initiatie is voor iedereen, ongeacht ras of 
kaste. De meeste Indiërs gaan naar het buitenland om er meer geld te verdienen of om carrière te maken. 
Deze mensen hebben een gebrek aan spiritualiteit, toch zoeken mensen in hen naar spiritualiteit omdat ze 
uit India komen. Dan worden zij jaloers omdat ze niet overwegen dat buitenlanders in spiritualiteit 
geïnteresseerd zouden moeten zijn, waarvan ze denken dat die tot India moet behoren. De tegenwoordige 
situatie in India is alarmerend. Rijke mensen leven in Rajas en Tamas. Ze zijn bang voor Sattva en omdat 
ze bang zijn blijven ze er van weg. Ze zijn net als uilen die alleen 's nachts actief zijn, en zich voor het licht
verbergen.

R.A. Is de voorbereiding voor de initiatie belangrijk?

Z.H. Zij die kennis willen moeten op zijn minst iets verteld worden. Anderen kunnen geïnitieerd worden 
zonder kennis vooraf, welke later gegeven kan worden.
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R. Wijst erop dat hij het bestaan van een Mantra weg houdt van voorbereidende gesprekken voor het geval dat 
mensen verkeerde conclusies trekken vanwege een vooroordeel tegen een idee.

Z.H. Er zouden drie delen mogen zijn bij de introductie van dit Systeem van Meditatie in een gesprek tot een 
algemeen publiek. Leg eerst uit dat deze methode extra energie verzamelt; dan dat deze energie positiever 
gebruikt kan worden in het gewone leven. Ten derde zou de spirituele kant genoemd moeten worden. Er zou 
gezegd moeten worden dat de bewoner van het lichaam niet zal sterven omdat het lichaam sterft. Het eeuwige 
aspect van de eeuwige reis van de lichaamsbewoner wanneer hij dit vergankelijke lichaam verlaat, zou 
benadrukt moeten worden. Het eeuwige deel voelt de pijn wanneer het lichaam verlaten wordt alleen omdat het 
er te veel aan gehecht is geraakt. De meditatie zal deze banden verbreken zodat het eeuwige aan het einde van 
de reis vrijelijk kan bewegen. Zelfs in India is de Mantra gedegenereerd hetgeen vooroordelen veroorzaakt. Te 
veel Mantra's worden zonder autoriteit uitgedeeld, om redenen van persoonlijk gewin of wraak. Dit is een 
slechte praktijk die verworpen zou moeten worden. Er zijn heel weinig echte Mantra's die ons van begrensde in 
onbegrensde wezens kunnen veranderen.

R. Zegt dat de Mantra geleid wordt door de Atman. Atman is als een magneet die het ijzeren vijlsel van de 
Mantra hier- en daarheen aantrekt.

Z.H. Ja, het is alleen de Atman die de impuls geeft en de Mantra rond beweegt om Manas en Buddhi schoon te 
maken.

R. En wanneer deze verdwijnt, gaat hij terug naar de Atman?

Z.H. Ja.

R.A. Mij is veel kennis en innerlijke kracht gegeven, en ik ben zeer dankbaar. De kennis kan ik behouden door 
die op papier te zetten. Hoe kan ik de innerlijke kracht behouden?

Z.H. Innerlijke kracht hoort tot de innerlijke mens, de Atman. Deze komt van hem die het geeft. Zij die weinig 
kracht verzamelen verbruiken het snel. Als je meer verzamelt dan dat je bij de dagelijkse activiteit verbruikt, 
houd je de voorraad veilig. Leef van de rente en houd je kapitaal intact. Verzamel meer dan je gebruikt en je 
vergroot je kapitaal.

R.A, Hoe stop je ermee een verspiller te zijn?
Z.H. Overweeg de verschillende soorten van bronnen. Wanneer je overdag put vullen ze zich 's nachts. 
Sommige bronnen zijn ondiep en geven slechts kleine hoeveelheden. Anderen zijn heel diep en je kunt bijna 
zonder rust doorgaan met tappen.

R.A. Worden de bronnen gevuld door de Atman?

Z.H. Ja, of door de Param-Atman. Kijk op een andere manier naar het gewone niveau. Het voedsel dat een mens
voor zichzelf kan verbouwen is begrensd. Als zijn voorraad uitgeput is, wordt hij onrustig maar iemand die 
verantwoordelijk is voor de voorraden van de provincie zal hem te hulp komen en hem voedsel geven. Als de 
voorraden van de provincie uitgeput raken, zijn er nog centrale voorraden waar een beroep op gedaan kan 
worden. Zij die in dit werk verantwoordelijk zijn, krijgen gewoonlijk meer dan voldoenden voorraden om alle 
behoeften te kunnen dekken. Maar niet iedereen heeft veel nodig – de behoeften zijn verschillend en je zou 
moeten proberen ze te peilen. Er bestaat iets als spirituele indigestie, en die kan schadelijk zijn.
Doctoren kennen het gevaar van een overdosis van medicijnen. Let in dit verband vooral op hen wiens centrum 
emotioneel is – zij in het intellectuele centrum moeten volledig met kennis verzadigd worden, anders zullen ze 
nooit stil worden.

R.A. Als je denkt dat je in contact bent met gerealiseerde mensen, aarzel je vaak met het vragen van hulp in het 
geval dat de kwestie te onbeduidend is?
Z.H. Wat we vandaag denken dat belangrijk is kan morgen niet belangrijk zijn. De gerealiseerde mens weet of 
dit zo is of niet en verspilt zijn energie niet aan onbelangrijke zaken.
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R. Onze gedachten zullen gedurende de kritieke maand november bij de Shankaracharya zijn.

Z.H. Steeds als hij dreigende spanningen of problemen ziet, geeft hij impulsen die in vele delen van India 
activiteiten doen beginnen. Overal werken bemiddelaars. Toen de oorlog met Pakistan kwam nam hij 
stappen om zeker te stellen dat er in beide landen goede wil de overhand zou hebben. Tot nu toe heeft dat 
gewerkt. Dit wordt voortdurend en voor de hele wereld gedaan, niet alleen voor India, en dat zal volgende 
maand ook zo zijn.

R. India lijkt nu in hele goede handen te zijn. We beschouwen uw Eerste Minister als een goed mens die 
gevoelig is voor goede invloeden.

Z.H. Iedereen neemt zich voor te werken volgens zijn niveau maar dat is niet altijd zo. Er zijn twee soorten
werk – de eerste begrensd door tijd en ruimte – en de tweede eeuwig. Het meeste in de wereld wordt 
gedaan door organisaties van het eerste soort, maar soms komt er een groot iemand voorbij maar kleine 
mensen verwachten kleine gunsten van hem. Hij geeft en vergeet het omvangrijke werk dat daar aan 
voorbij gaat. Hij wordt door die kleine eisen begrensd. Niveaus zouden niet op deze manier verward 
moeten worden.

Iemand werd ziek in een dorp waar geen ziekenhuis was. Zijn vrienden reisden met hem mee naar een 
ziekenhuis toen zij een Dr. in de Engelse Letterkunde tegenkwamen die en gesprek voerde met een Dr. 
in de Hindi Letterkunde. Ze noemden elkaar Doctor, dus de groep hield halt en smeekte hen om hun 
vriend te behandelen. Ze legden uit dat geen medische doctoren waren, maar konden het verschil niet 
duidelijk maken. Uiteindelijk stemden ze er onder enorme druk en in wanhoop mee in om naar de zieke
man te kijken.  
Ze zeiden tegen de patiënt om zich geen zorgen te maken en gaven hem iets wat ze bij zich hadden. De 
patiënt was genezen.

Onwetenden proberen alles van dezelfde persoon te krijgen. Dit is niet mogelijk Men zou problemen altijd 
moeten voorleggen aan de juiste bron waar de oplossing ligt.

Laatste boodschap aan Mr. Allan

Net zo als hij innerlijke sterkte uit meditatie verkrijgt, zullen hem in tijd van nood innerlijke impulsen 
bereiken. Hij zou zich geen zorgen moeten maken, alleen vertrouwen dat hulp beschikbaar zal zijn al naar 
gelang de behoefte. Allen zijn in diepe meditatie verbonden door liefde en genegenheid. Deze liefde en 
genegenheid eist niets en heeft geen reden en geen motief, maar is er alleen. Heb vertrouwen en uw 
behoefte zal vervuld worden. Als u voort gaat zal uw invloed positiever worden. Blijf werken.

258


