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Maandag 18 oktober

Samenvatting van een brief van R.A. aan M.A.

Ik had een lange maar best plezierige reis. Het vliegtuig was niet erg vol en ik had de hele reis drie stoelen 
voor mezelf. De route was belachelijk – ver naar het zuiden naar Kaïro, naar het noorden naar Teheran, 
naar het zuiden naar Bombay en naar het noorden naar Delhi.
De overstaptijd in Kaïro bracht ik door met een aardige jonge Indiër die net zo lang doorging tot hij het 
doel van mijn reis had begrepen. Deze onschuldige nieuwsgierigheid is een van de meer vertederende 
kwaliteiten van Indiërs. Uiteindelijk werden we het erover eens dat ik een filosoof was die Indiase filosofie
studeerde. We dineerden tussen Kaïro en Teheran, ik nam een klein flesje champagne voor het diner. Ik las
het boek dat D.C. ons had gegeven. Delen ervan zijn heel grappig. Een van de leukere passages maakten 
dat ik luid grinnikte en ik keek op en zag mijn Indiase vriend die naar het toilet ging. Het was duidelijk dat 
hij dacht 'wat een filosoof' toen hij me zag grinniken en champagne drinken! Hij had echter niet al zijn  
vertrouwen verloren want later was hij zeer behulpzaam.
De steward en een paar andere passagiers waarschuwden me dat als we op zijn laatst om 6 uur in Delhi 
landden, dat ik mijn trein zou halen. Douane enz. zijn in Delhi berucht langzaam, duurden soms wel 
anderhalf uur, en daarna zou het een uur kosten om naar het station te gaan. Feitelijk ging ik het vliegtuig 
pas uit om 7.45, om 7.50 zat ik in een taxi en om 8.34 in mijn trein. De trein was onderweg toen mijn 
kruier uitstapte! Op de een of andere manier kreeg iedereen van gezondheidsinspectie, deviezen controle 
tot de douaniers aan toe, de geest. Geen V.I.P. is ooit sneller door het vliegveld gegaan. Ik werd gehaast 
naar vooraan in de rij bij het geld wisselen gebracht, en iemand had een huurauto gevonden die op een 
verlate vlucht van Air India stond te wachten. Jehu was de chauffeur.
De trein was fantastisch. Hij was gebouwd op de lengte van de Raj, maar had nu airconditioning, en men 
reist met de luister van modern Imperialisme. Daar heel Centraal India een grote vlakte is, zijn er geen 
hoogteverschillen, dus de Britse ingenieurs hoefden de spoorbaan enkel in een volkomen rechte lijn van 
station naar station te bouwen. Slim gebruikten ze breedspoor dus de rit is comfortabel en snel – beter dan 
alles in Amerika.
Bij het station werd ik opgewacht door Dr. R. en J. Beiden zagen er heel goed uit en de Dr. was verheugd 
om de brieven te krijgen die ik mee had gebracht. Hotel voldoende, eten afschuwelijk, klimaat goed.

De introductie van R.A.

De Ashram is minder groots dan ik had verwacht. Het is een vrij groot gebouw wat een beetje lijkt op een 
kleine kazerne. De entree is door een centrale poort waar formidabele maar antieke ijzeren hekken staan. 
Dr. R. liet me de tuin zien en wees de tempel aan waar de ingang op kijkt en het gasten-blok links. De 
beneden verdieping van het voornaamste blok is blijkbaar een school. De ontmoetingsruimte gaat men 
binnen via een trap in de poort. Er is een grote veranda kloostergang die even lang is als de ruimte, en vlak 
nadat we er door de ene deur binnen gingen, kwam de Shankaracharya binnen door de andere deur. Het 
was tien voor vijf, en we hoorden er pas om 5 uur te zijn. De ontmoetingsruimte is wit en ongeveer 24 bij 
7,5 meter. De genoemde kloostergang is rechts, en er is een kleine klooster ruimte links. Rondom, op 
ongeveer 2.10 m hoogte, loopt een kroonlijst. Daarop gesteund, in plaats van dat ze hingen, stonden een 
groot aantal schilderijen. Dr. R. legde me uit dat het schilderij achter de troon van Guru Deva was, met er 
vlakbij de Shankaracharya, ook was de Maharishi er, toen we het zingen hoorden dat aangaf dat S. binnen 
kwam. Hij ging recht naar de troon die op een verhoging stond aan het eind van de ruimte die het verste 
weg is van de poort. De troon lijkt van een moderner ontwerp te zijndat ik had verwacht. Ik denk dat het 
van zilver verguldsel is, en staat op een grote tijgerhuid. Een kleine huid bedekt de zetel waarop de S. in 
kleermakershouding zit. Toen hij binnenkwam gaf hij me drie of vier keer een verrassende welkomstlach 
en stond me toe om bij verschillende gelegenheden hem in de ogen te kijken, iets wat hij de vorige keer 
nauwelijks deed. Ik was me niet bewust van de heel vreemde verveelde blik waarmee hij in iemands diepte
kan zien, maar ik denk dat hij hem gebruikte. Een dienaar zong een tamelijk lang gezang nadat de S, was 
gaan zitten. We stonden allemaal.
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Ik bleef kijken naar de S. en hij gaf me een soort van bemoedigende blikken. Ik kreeg het gevoel dat ik 
hem opnieuw ontmoette op een heel ander vlak. Er leek een soort contact boven onze lichamen en 
helemaal rondom te zijn. Het was alsof hij zei, “Hier zijn we, het is fijn u te zien – we moeten door deze 
formaliteiten heen gaan.” Toen het zingen voorbij was, gingen we zitten en ik ging meteen mediteren. 
Bijna onmiddellijk begon de S. met het neuriën dat de voorbode is voor meditatie. Heel vaak in de 
meditatie krijg ik of liever gezegd de Mantra een plek vlak boven mijn hoofd. Deze keer kwam hij daar 
met wat enorme zwaaien van adelaarsvleugels leken te zijn. Buiten dat was er weinig bijzonders aan wat 
een meditatie van tien minuten of zo was, denk ik. Daarna zei J. mijn openingsstuk. De S. reageerde hier in
het geheel niet op, behalve met een kalme lach, dus ik stak van wal met mijn vraag:

R.A. In Londen heerst een sterk gevoel over de behoefte van dit moment om een brug tussen Oost en West 
te bouwen. Is de S. het hier mee eens, en zo ja kan hij enige handeling aanbevelen?

Z.H. Iedereen heeft ware kennis nodig en het is inderdaad hun geboorterecht, waar ze recht op hebben als 
ze dat wensen. Ja, het vestigen van een verbinding of brug is iets goeds. Het is uiteindelijk dezelfde Atman
die we allemaal zoeken. Spirituele kennis is in India zeker goed onderhouden, maar is niet tot India 
beperkt. Iedereen overal heeft er hetzelfde recht op. De soort brug waar we over spreken is gebaseerd op 
goede wil, het is een emotionele brug. Zodra je verbindingen hebt gelegd, is het mogelijk om te zien hoe 
de dingen groeien en ontwikkelen. Wanneer dit gezien is en doorgegeven, dan zal het mogelijk zijn om het 
uit te breiden. Over de hele wereld zoeken mensen naar geluk, dat is het doel dat achter alle activiteiten in 
de wereld ligt. Zij die de weg gevonden hebben komen bij die vrede. Dan zouden ze in staat zijn om het 
aan anderen te laten zien en misschien een voorbeeld kunnen zijn.

R.A. Wanneer de S. over kennis die in India goed is onderhouden, spreekt, refereert hij dan aan de grote 
geschriften zoals de Upanishaden, Vedanta en Bhagavad Gita, of aan de Meditatie?

Z.H. De genoemde kennis behoort noch tot de genoemde boeken, noch tot de Meditatie, maar tot beiden. 
Bijvoorbeeld, de Upanishaden behandelen de Atman via kennis, Buddhi. De ervaring van die Atman wordt
alleen bereikt door meditatie. Alle mensen door de hele traditie heen zijn in India lange tijd bekend. 
Sommigen hebben met een ernstig verlangen en volledige oprechtheid de zaak bekeken en de essentie van 
alles gevonden, hetgeen de Atman is. Ze hebben het in hun eigen wezen door Meditatie gerealiseerd. Deze 
traditie is millennia in India bewaard en dat zal in de toekomst zo blijven. Voor wat de rest van de wereld 
betreft, ongetwijfeld is de zoektocht overal doorgegaan, maar of gingen ze niet diep genoeg bij de dingen 
naar binnen of anders is er niets bekend geworden van hun onderzoeken. Het Westen heeft vele 
ontdekkingen en uitvindingen gedaan, maar het lijkt dat het nog ver te gaan heeft om vrede te bereiken, het
meest wenselijke van alles. Door deze traditie kan men die vrede bereiken die ergens anders niet 
beschikbaar is. S. ziet de wereld niet in termen van Oost en West, maar eerder in termen van menselijkheid
– mensheid. Zijn traditie heeft een lange reis gehad. Bepaalde mensen konden tijdens de reis slechts op een
bepaalde manier gaan en stopten. Ze onteerden zichzelf en de traditie. Toch is de traditie nog steeds in 
beweging. Men kan de geschiedenis nagaan, of men kan voor zichzelf ontdekken hoe zij die deze traditie 
met oprechtheid hebben voortgezet niet voor een gedeelte, maar voor de hele mensheid hebben gestaan. 
Allen die binnenin vrede wensen te vinden moeten kijken of hun verlangen waarachtig is of dat sommige 
dingen in de materiële wereld hen te goed bevallen. Als dat laatste het geval is, zal hun geest voortdurend 
veranderen. Als het najagen van deze kennis alleen is voor tijdelijk plezier, dan zullen er geen resultaten 
zijn. Als het verlangen intens en zuiver is, zal er zeker iets gebeuren. In dit geval zullen sommigen een 
lange weg gaan, anderen niet zo lang, en in dit leven wordt succes misschien niet bereikt. Dit is geen 
aanleiding voor wanhoop of frustratie want de verzamelde invloeden en de inspanningen die in de 
zoektocht gebruikt werden zullen in de toekomst vrucht dragen. In de situatie van heden, is de brug die we 
in de geest hebben de emotionele. Sommige mensen zullen vrede verkrijgen door zelf de weg te volgen, 
anderen kunnen het dan door hen verkrijgen.

R.A. De S. zegt dat we deze brug door een voorbeeld moeten bouwen. Terwijl we hopen dat hij ons zal 
helpen met ons voorbeeld, zal het een langdurige klus zijn. Kan hij iets vlugger doen?
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Z.H. De factor tijd is deel van de materiële wereld. Waar ruimte is, is tijd. Bijvoorbeeld, een lange reis kost veel 
tijd, en korte reis, minder, maar in de spirituele wereld hebben tijd en ruimte geen geldigheid. Men kan in 
verband met Zelfrealisatie niet in tijd denken. De Atman die gerealiseerd moet worden is hier, daar en overal. 
Niemand hoeft te reizen om hem te vinden. Hij wordt alleen in onszelf gevonden. De enige factor die een 
betrekking met tijd kan hebben, is de intensiteit van het verlangen en het proces van schoonmaken en zuiveren 
wat door de discipel heengaat. Twee discipelen van hetzelfde kaliber, die door hetzelfde systeem en dezelfde 
formule heen gaan hoeven niet op hetzelfde moment Zelfrealisatie te bereiken, en geen van hen hoeft het te 
bereiken. Dit is een zaak voor de Innerlijke Wereld, maar als het proces van zuivering en schoonmaken zich 
toont, dan lijkt Zelfrealisatie dichterbij.

R.A. De laatste paar dagen heb ik in de praktijk veel hulp gehad van uw woorden “Buddhi moet stil gemaakt 
worden.” Dit werd nu tijdens meditatie bereikt en het is ook zo wanneer ik 's nachts wakker word. Maar elke 
mentale activiteit zet hem weer in beweging, en het kost weer tijd om hem stil te maken. Hoe kan hij rustiger 
gehouden worden?

Z.H. We willen Buddhi stil maken omdat Buddhi in beweging is. Natuurlijk is hij in beweging omdat iedere 
activiteit principe Rajas is. Steeds als je activiteit hebt zal Buddhi moeten werken en dus bewegen. Wanneer 
Buddhi in meditatie stil is, is dat prima. Niets mis mee. Wat men moet gaan zien (om de Waarnemer te worden) 
is dat men Buddhi voor bepaald werk moet activeren maar wanneer het niet nodig is maakt men hem stil. We 
kunnen van Buddhi genieten als hij stil is in meditatie, of gepast actief is in werk. Meditatie heeft drie 
kwaliteiten, het gebruik ervan kan op drie manieren beschreven worden. Een is voeden, twee schoonmaken, drie
genezen. Elke zes uur hebben we voedsel nodig om het lichaam aan de gang te houden, elke 24 uur een bad om 
het schoon te houden, medicijnen als het af en toe ziek is – als het homeopathische zijn zelfs elke zeven dagen! 
Net zoals het lichaam deze dingen nodig heeft, zo heeft het hele systeem dit onderhoud nodig, behalve de 
Atman die in feite niets nodig heeft, daar deze in zichzelf volledig is. Maar activiteiten van Rajas en Tamas 
verzamelen onzuiverheden. Meditatie maakt deze schoon. Zonder onzuiverheden is er geen noodzaak voor 
meditatie. Meditatie is geen doel op zich. Het uiteindelijke doel in gelukzaligheid. Het is de natuur van de 
Atman om gelukzalig te zijn, maar Rajas en Tamas beroven het van gelukzaligheid. De meditatie maakt alles 
schoon zodat de Atman zijn natuurlijke staat van gelukzaligheid bereikt.

R.A. Het maakt me droevig dat ik van de Atman word weggetrokken. Ik zou de dingen graag meer vanuit mijn 
centrum willen doen.

Z.H. Als je voelt dat je van het centrum bent verwijderd, is dat het belangrijkste. Dit is de kracht van Sattva. Om
in de wereld actief te zijn is niet iets slechts, want dat is je bestemming. Bijvoorbeeld, als iemand hard werkt in 
de hitte van de zon zal hij de schaduw van de boom dubbel waarderen. Als je het in je gewone leven heel druk 
hebt, ga daar mee door, maar op het moment dat je terug komt voor de meditatie, zal het plezier en de vrede 
bijzonder diep zijn. Ieder die deze vrede aan anderen willen geven, hebben een speciale verantwoordelijkheid. 
Ze moeten zich niet uit de actieve wereld terugtrekken. Als ze dat wel deden, zouden de mensen denken dat ze 
proberen te ontsnappen uit de actieve wereld. Daar is de meditatie niet voor. Begeef je in activiteit, span je in, 
put je uit waar nodig, maar houd de draad die leidt naar Sattva levend, die je oproept om thuis te komen voor de 
meditatie en de energie voor de volgende keer te verkrijgen.

R.A. De energie die verzameld is gedurende de ochtendmeditatie vervliegt maar al te gemakkelijk met de taken 
van de dag. Hoe kan die zekerder worden opgeslagen?
Z.H. Als men de noodzaak voelt kan men het halve uur meditatie langer maken en de activiteit verminderen. Dit
is echter gekheid, want Meditatie verbindt iemand met de eeuwige hulpbronnen. Als je 100 roepies verdient en 
er maar 75 van uitgeeft, spaar je 25 roepies. Als je onbegrensde schatten bezit waar sta je dan? Je bezit alles wat 
er is. De kracht van de Atman is de grootste van allemaal, want alles rust er op. In juiste meditatie zou men 
genoeg moeten verkrijgen om 20 of 30 uur vooruit te kunnen. Als men na 8 uur uitgeput is, zou men moeten 
controleren of de meditatie juist is. Twee halve uren van goede meditatie zorgen voor ruim voldoende energie 
voor al onze behoeften.

R. Het doen van je plicht is geen probleem, maar je komt in een hoop gedoe terecht en gebruikt energie voor 
nutteloos werk en nutteloos plezier.
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Z.H. Alle werk dat nuttig is voor de Atman is prima – ga ermee door. Sommig werk wat nutteloos is voor 
de Atman zou door gehechtheid gedicteerd kunnen worden, ander werk door tijd, plaats en situatie of 
omstandigheden. Vooropgesteld dat je weet dat dit nutteloos werk is ben je veilig. Je neemt waar dat je het 
niet opzettelijk of geïdentificeerd doet. Je kunt door omstandigheden gedwongen zijn om deze dingen te 
doen, dus vooropgesteld dat je weet wat er gebeurt, hoef je je geen zorgen te maken. Bijvoorbeeld, 
niemand vindt het fijn om ziek te zijn, maar soms worden we ziek om redenen die buiten onze macht 
liggen. Medicijnen genezen de ziekte maar men blijft er niet bij stilstaan, men geniet van de vrijheid van 
goede gezondheid. Zolang men terug blijft gaan naar nuttig werk, is men veilig. In feite is men gezegend, 
want gewone mensen weten niet wat ze aan het doen zijn of het nu nuttig is of niet.

Dinsdag 19 oktober

Na ongeveer twintig minuten meditatie:

R.A. Ik weet en begrijp dat de Atman het universele zelf is, en dit beïnvloedt mijn leven. Ik ervaar dit niet 
volledig in de meditatie, hoewel ik vaak op de rand lijk te staan. Wat houdt me daar tegen?

Z.H. In ieders leven ervaart men eenheid met de Atman maar men weet het niet. Gedurende diepe slaap 
smelt het zelf samen met het Universele zelf. Dit gebeurt in onwetendheid maar het is een natuurlijk 
fenomeen. Als men dit samensmelten tijdens het actieve leven of meditatie niet voelt, komt dat door een 
sluier. Deze sluier is ook natuurlijk. De eenheid die ervaren wordt is het licht dat door de Atman op deze 
sluier wordt geworpen, en wordt herkend door de Antahkarana. Als de sluier transparant en zuiver is, dan 
is alles goed, maar als deze bewolkt of vies is, krijgt men slechts een glimp. Dit is de drempel van directe 
ervaring. Als het water van de Ganges de Universele Atman zou zijn, dan zou water dat uit de Ganges 
wordt genomen en in een fles werd gedaan het geïndividualiseerde zelf zijn, hoewel het water hetzelfde is. 
Zodra je de fles open maakt of breekt en het water in de Ganges terug laat lopen zou je niet langer enig 
verschil zien, en je zou niet in staat zijn om het water terug te nemen, want het zal weer voor eens en voor 
altijd samen gevloeid zijn met de Ganges. Het enige wat het verschillend heeft gemaakt is de sluier. Dus de
Antahkarana scheidt de individuele Atman van de Universele Atman.

R.A. Wat is het doel van de fles?

Z.H. De Schepper schiep het Universum in al zijn verschillende aspecten en vormen. Hij neemt het 
Toneelspel dat hij heeft geschapen, waar. Allen die aan dit spel deelnemen en haar mysterie en essentie 
kennen, zijn onthecht. Ze spelen hun rol en genieten ervan. Zij die het mysterie niet kennen worden met 
hun rollen geïdentificeerd en worden erdoor gebonden. Wanneer ze hun identificatie verliezen kunnen ook 
zij genieten van het spelen van hun rol in het Grote Toneelspel zonder gebonden te zijn.

Er was eens een man van het platteland die zijn familie in de stad bezocht. Om hem te vermaken, nam 
de familie hem mee naar de bioscoop. Ze kochten dure kaartjes voor de achterste rij, maar hun neef van
het platteland was beledigd dat hij achteraan moest zitten. Hij stond er op dat ze helemaal vooraan 
gingen zitten. Alles ging goed tot er plotseling een leeuw op het scherm verscheen en er uit zag of hij 
het publiek ging bespringen. Onze vriend nam zijn stok en sloeg naar de leeuw om zichzelf te 
verdedigen. Het scherm werd beschadigd, de film werd gestopt en de zaal werd in duisternis en 
verwarring gehuld. Niemand begreep aanvankelijk wat er gebeurd was; toen beseften ze dat er in het 
publiek iemand was die nooit eerder naar een bioscoop was geweest en de film voor echt aanzag.

Hetzelfde is van toepassing op die onwetende mensen die wat in de wereld gebeurt als echt beschouwen en
geïdentificeerd en betrokken worden hetgeen leidt tot dwaze handelingen; wanneer de werkelijke betekenis
van het Grote Toneelstuk wordt gekend kunnen deze mensen hun rol met vreugde en met onthechting van 
zichzelf spelen.

Dr. R. vertelt het verhaal van de dankbare olifant die de man die eerder een doorn uit zijn poot had 
verwijderd, optilt van de nederige naar de dure zitplaatsen.
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Z.H. Antwoordt dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat olifanten een goede intelligentie bezitten 
en een scherp geheugen. Ze worden ook verondersteld trouw in dienstbaarheid te zijn aan hun meester.

R.A. Terugkomend op de Ganges: wanneer iemand geheel gerealiseerd wordt, wordt zijn fles dan weer in de 
rivier geleegd?

Z.H. Dit voorbeeld heeft betrekking op een fysieke vorm en we denken aan deze vormen in onwetendheid. 
Wanneer onwetendheid is verdwenen kan door de vormen de werkelijkheid gezien worden. Evenzo is het 
lichaam een illusie, wanneer de relatie tussen de Atman en de Universele Atman wordt beschouwd, en het zou 
niet worden toegestaan om de werkelijke eenheid die bestaat, te scheiden.

R. Een vraag over de Antahkarana: hoe staat deze in verband met de ontwikkeling van de twee hogere 
lichamen? Veranderen de eigenschappen die Z.H. noemde, toen hij vertelde over de projecties van de geest 
naar Badrinath?

Z.H. Het voorbeeld van het ervaren op een afstand van de Godheid in de tempel is mogelijk in Samadhi. Er zijn 
twee soorten van Samadhi. De een is zonder wensen, de ander bevat verlangen en ervaring. Deze ervaring is 
gebaseerd op het emotionele centrum dat op zijn beurt afhangt van welke Guna de overhand heeft. Ons grove 
lichaam wordt door drie typen gereguleerd: de 1e gebouwd van klei, de 2e gebouwd van staal, de 3e gebouwd 
van glas. Klei is ondoorschijnend maar breekt gemakkelijk zodat het innerlijke en uiterlijke elkaar kunnen 
ervaren. Het stalen lichaam is ondoorzichtig en moeilijk te breken zodat communicatie tussen binnen en buiten 
moeilijk is. Het glazen lichaam kan binnen en buiten op hetzelfde moment gezien worden. Deze lichamen 
kunnen als volgt worden vergeleken. Glas is Sattva, klei is Rajas, staal Tamas. Als men een glazen lichaam 
heeft zijn ervaringen zoals die beschreven zijn, gemakkelijk. Maar men zou manifestaties niet moeten 
beschouwen als een echte ervaring, ze bestaan enkel in de marge van de werkelijkheid. Een ervaring van deze 
orde is gebaseerd op eerdere persoonlijke kennis die door de ogen of andere zintuigen is verkregen, en Manas 
handelt in deze als een tweede oog. Het heeft een kwaliteit die kijken toelaat zelfs zonder licht of de hulp van 
het fysieke oog. [Helderziendheid]

R.A. Mag ik teruggaan naar het Grote Toneelstuk van de Schepper. Zijn er rollen die bijzonder moeilijk te 
spelen zijn, en als ze met onthechting gespeeld worden, krijgen de acteurs dan een speciale beloning?

Z.H. Dit stuk is een plezierig stuk – er zijn geen moeilijke rollen. Moeilijkheden zijn er wanneer acteurs het stuk
door onwetendheid als echt beschouwen. Dan worden zelfs gewone handelingen groot en angstaanjagend en 
veroorzaken angst en pijn. Als het stuk plezierig is dan worden deze onwetende acteurs aangestoken door het 
plezier.

R. Hoe zit het met mensen als Genghis Khan?

Z.H. Op het Sattvische pad zijn er ergens in de wereld altijd wat mensen om de traditie gaande te houden. In 
bepaalde gevallen zijn mensen voorbestemd om de rol van leider op zich te nemen. Deze mensen hebben de 
autoriteit om de fase waar de wereld doorheen gaat te corrigeren. Deze mensen zijn zeldzaam en ze handelen via
Rajas. Hoewel hun handelingen in Rajas verschijnen, moet men zich herinneren dat deze speciale mensen 
gezonden zijn om precies dit werk te doen.

R. Ongetwijfeld waardeert de Shankaracharya het dat ik werkelijk achter het antwoord aanzit op een vraag die 
in het Westen zo vaak gevraagd wordt, en die is, Waarom laat God alle armoede, lijden en wreedheid toe?

Z.H. Wat is ellende per slot van rekening? Geef iemand een kostuum of honderd, zal hij tevreden zijn? Zullen ze
niet hunkeren naar andere of betere? Geluk en ellende worden niet veroorzaakt door gebrek aan voedsel of 
kleding. Beide zijn een product van de geest. Zo lang men zichzelf toestaat om geïdentificeerd te zijn, kan men 
ellendig zijn zonder voedsel of met veel voedsel. Wie weet echt dat de armen, de zwakken, en de daklozen in 
ellende leven? En evenzo, wie weet of de rijken gelukkig zijn? Vaak genoeg ontbreekt het hen aan de lust om 
van de dingen die ze kopen, te genieten of ze kunnen hun voedsel niet verteren, of missen de gezondheid om 
van de natuurlijke omgeving te genieten. Men zou de toestand van de Atman niet moeten beoordelen door 
armoede of ziekte. Men zou altijd naar de oorzaak moeten kijken – wat geeft de ellende? Deze kan met zijde 
bedekt zijn of naakt zijn. Evenmin zou men moeten concluderen dat de dood
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het uiteindelijke antwoord is voor de verlichting van ellende. Verlichting van ellende komt voort uit ware 
kennis die geen nota neemt van rijkdom of armoede, ziekte of gezondheid.
Onderscheidingsvermogen is de sleutel. Daardoor kan men zijn eigen verlangen naar dingen die men mist, 
zien, en ook kan men zien dat zij die de dingen hebben die men begeert, niet gelukkig zijn. Noch geluk 
noch ellende verblijven in de dingen, maar in iemands eigen besluit, gemaakt met 
onderscheidingsvermogen, dat het verwerven van wereldse dingen geen van beiden zal opleveren. Op dat 
besluit volgt onthechting, die verlost van ellende en geluk brengt.

R. Het woord onderscheidingsvermogen lijkt intellectueel; zou het niet begrijpen moeten zijn, dat intellect 
en emotie combineert?

Z.H. De waarheid wordt alleen ervaren wanneer de emotionele en intellectuele centra samengaan. Alleen, 
is het intellect droog. Werkelijke kennis komt voort uit de eenheid van intellect en emotie.

R. In Londen wordt vaak gevraagd of de mantra bij ons blijft in het volgende leven? Stel dat we niet 
ontsnappen aan het wiel van het leven in dit leven en terug moeten komen, is de Mantra er dan nog?

Z.H. Dit is een defaitistische houding. Er is geen regel dat mensen realisatie zullen hebben in het volgende 
leven of daarna. Maar waarom zou dat overwogen moeten worden. Waarom niet in dit leven? Dit is de 
grote kans. Grijp hem.
Probeer jezelf nu te realiseren, kijk niet verder, het is onnodig. Een vraag als deze betekent dat we alleen 
een proefje willen zonder de volledige ervaring. Er is geen reden om uit te stellen. Er is geen wet van de 
Schepper dat mensen in dit leven geen realisatie kunnen hebben, dus denk niet na over het volgende!

Woensdag 20 oktober – ochtend

Dit was de eerste ochtendmeeting in Allahabad. Buiten de kleine entourage was slechts een vrouw 
aanwezig. Na een meditatie van een half uur zei de Shankaracharya:

Z.H. De natuurlijke staat van de Atman is vrede en gelukzaligheid. Hieruit groeide verlangen en dus begon
de schepping met handeling en expansie. Handeling en verlangen vormen de twee polen waartussen de 
Schepping oprijst en daalt, zodat de eeuwige vrede op verschillende manieren manifest kan worden. Elke 
keer dat er een afgemaakt wordt is er een nieuw Toneelstuk. Die toneelspelers die onthecht zijn spelen hun 
rollen in vrede; zij die geïdentificeerd zijn, ervaren lijden. De spirituele oefeningen die gegeven zijn en die 
we nu bespreken zijn voor het die het Toneelstuk voor echt aannemen. Ze bieden een maner om te 
ontsnappen aan de slavernij van de rollen door middel van onthechting. Met de eerste handeling van 
schepping zorgde het Absolute voor hen die geïdentificeerd zouden worden en die tegen de natuurlijke 
weg ingaan. Hij zorgde voor dit systeem zodat ze opnieuw onthechting konden verkrijgen. Daarom is dit 
systeem niet gemaakt door de mens.
De roep om vrijheid is universeel voor hen die in slavernij verkeren maar er zijn twee soorten vrijheid – 
voorbijgaande en absolute. De bediende is natuurlijk blij aan het einde van zijn werkdag en is in een betere
staat dan wanneer hij aan het werk is. Kinderen zijn opgetogen wanneer zij uit school hollen. Een bepaalde
school moest een week dicht omdat de onderwijzer malaria had. Na een week was hij nog niet beter dus de
kinderen kregen weer drie dagen vrij. Toen ze dit nieuws hoorden merkte een kind op hoe heerlijk het zou 
zijn als de leraar dood zou gaan en ze altijd vakantie zouden hebben.
Dit wijst op twee soorten vrijheid. Iedereen wil enige vrijheid van slavernij. De Vrijheid die gegeven wordt
door de Shastra's [Traditionele wetboeken] is er een die een mens laat werken maar toch vrij laat zijn. Dit 
is beschikbaar voor hen die van het natuurlijke pad van vrijheid afgevallen zijn.

R. Voorziet de Shastra in alle kennis die nodig is om te leven?

Z.H. Ja, maar er zijn twee soorten Shastra. De ene soort geeft de richting aan en beveelt wat gedaan zou 
moeten worden. De andere soort geeft alleen raad en eist of beveelt nooit.
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R. Helpt het iemand om interesse in en kennis over de grote wereld van de sterren en de kleine wereld 
binnenin zichzelf te hebben? 

Z.H. Kennis van de hogere en innerlijke werelden is noodzakelijk, want door de wetten van die werelden te
kennen, kan men eraan ontsnappen. Kennis van die soort is altijd goed maar men moet nauwkeurig zijn 
zodat zij volledig is. Een beetje kennis is gevaarlijk. Bijna alle vergissingen worden gemaakt door beperkte
kennis. Sommigen hebben geen kennis nodig omdat ze de emotionele weg gaan. Iemand kan hen hierover 
vertellen en weg zijn ze. Ze hoeven deze kennis niet zelf te verwerven zoals degenen die het pad van 
kennis volgen.

R. Welke Shastra gebruiken emotionele mensen?

Z.H. De tweede. Mensen op het emotionele pad werken door het hart, niet het lichaam. De eerste Shastra 
heeft series van regels die moeilijke en rigoureuze discipline vereisen die ernaar streven het lichaam te 
vervolmaken en zo door die volmaaktheid de innerlijke wereld bereiken. De Atman overziet dit natuurlijk. 
De tweede Shastra werkt anders – hier rust het lichaam kalm en het innerlijke zelf keert zich naar stilte en 
vrede. Hier beïnvloedt het innerlijke het uiterlijke in plaats van andersom, en als de Buddhi stil is, is de 
toestand van het lichaam niet belangrijk. Bovendien is de eerste weg onmogelijk voor hen die een zwak 
lichaam hebben.

R.A. Vroeg naar het verschil tussen de Atman en het Absolute. Het werd opgehelderd met de hulp van 
Jaiswals hulp die erna volgde, dat de Atman betekent het geindividualiseerde zelf – dat wil zeggen de fles 
met Ganges water, en de Param-Atman betekent het Universele Zelf, dat wil zeggen de rivier de Ganges.

Z.H. Niets is uitgesloten van het Absolute. In de daad van schepping door het Absolute, wordt alles 
gemanifesteerd. Neem een aarden pot. De klei is er voordat de pot wordt gemaakt en de klei zal blijven 
nadat de pot is gebroken. Het Absolute is, voor en na de schepping. Alle menselijke wezens zijn in 
principe hetzelfde; ze hebben allemaal Atman, Buddhi, Manas. Sommige individuen verwerven echter 
speciale kwalificaties die met hun werk te maken hebben – ingenieurs, filosofen en doctoren, maar ze zijn 
allemaal nog steeds mensen. Zo is het men de Atman ook. Vijfentwintig jaar geleden werd Indiase ghee 
alleen gemaakt van koeienmelk. Technologie maakte het toen mogelijk om een groenten ghee te maken. 
Dus waren er twee soorten ghee. De groenten ghee was goedkoper, dus sommige mensen mengden de twee
soorten en verkochten het tegen de hogere prijs om winst te maken. Om dit tegen te gaan, hebben sommige
winkels nu borden waarop staat dat daar alleen zuivere ghee wordt verkocht. In feite moet ghee altijd 
zuiver zijn of het is geen ghee. Het is daarom niet nodig om kennisgevingen te hebben die verwijzen naar 
zuivere ghee. Alleen vanwege verwarring worden twee namen gebruikt. Hetzelfde geldt voor Atman en 
Param-Atman. Als er geen verwarring was, zouden er geen twee namen nodig zijn. Zoals het er nu is, 
zouden ze alleen gebruikt moeten worden voor training, want wanneer er begrip is bereikt dan kunnen we 
het zonder hen stellen.

Woensdag 20 oktober – avond

R. Herinnert Zijne Heiligheid zich de dame waarvan hij de vragen uit Engeland toen ze in wanhoop 
verkeerde, in Lucknow beantwoordde met de raad om haar Manas zich bezig te houden met nuttig werk, en
het verhaal vertelde van de bediende en de bamboe staak? Ze heeft zijn instructies uitgevoerd en werd 
weer helemaal in orde; ze heeft in feite al enkele maanden ervaringen van gelukzaligheid vanuit de 
meditatie gekregen. Ze vraagt me u te bedanken en stelt deze vraag:
“Wanneer ik in gelukzaligheid verkeer, voel ik een bewustzijn boven mijn hoofd. Wanneer ik 'daarboven' 
ben voelt het bewustzijn helemaal en overal. Zou men de Mantra moeten herhalen als men boven is? De 
Mantra wil naar boven vlak na de meditatie en lijkt alleen boven het hoofd te zijn. Ik krijg geen 
onplezierige reacties, maar houd ik te veel vast aan de meditatie?”
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Z.H. Bewustzijn heeft overal de overhand. Er is geen plek zonder dat. Wanner men in de loop van 
zelfontwikkeling mediteert, gaan de drie krachten van de Mantra omhoog. Deze krachten zijn zoals u is 
verteld, Vrede, Licht en Vuur. Het vuur verbrandt de onzuiverheden, het licht verlicht de waarheid en de 
vrede voert naar gelukzaligheid. In de fysieke manifestatie gaat het vuur omhoog maar soms blaast de 
wind het opzij. In het lichaam worden de drie krachten gedragen door Ida, Pingala en Sushumna. Ze 
beginnen in het bekken en wanneer de aandacht is geconcentreerd op de Mantra stijgen ze op door de 
ruggengraat. Ida werkt aan de rechterkant van het lichaam, Pingala aan de linkerkant. Deze twee 
functioneren altijd. Sushumna werkt door het centrum van het lichaam (de voornaamste vlechten) maar 
werkt alleen wanneer men stil is. Dan stijgen alle drie de krachten omhoog en verenigen zich bij het 
midden van het voorhoofd. Daar wordt extra energie gegenereerd en opgenomen.

J. Vraagt over het mythologische aspect hiervan, speciaal met referentie naar het samenstromen van de 
Ganges en de Jumna, hetgeen dit een speciale plek maakt.

Z.H. Dit kan worden opgevat als symbolisch voor de drie krachten die in Allahabad werken, en Benares – 
dat de heiligste stad is waar Heer Shiva woont – kan worden opgevat als het voorhoofd.

R.A. Sommige mensen in Londen die het moeilijk hebben met het herhalen van de Mantra hebben gehoord 
dat deze zichtbaar in de geest gehouden mag worden. Zou dat gedaan moeten worden in de vorm van een 
symbool of in de vorm van het woord. Als het laatste van toepassing is, zou het woord dan in Romeinse of 
in Sanskriet letters gezien moeten worden?

Z.H. Dit zou enkel in zeldzame gevallen gedaan moeten worden waar het werkelijk onmogelijk is gebleken
dat het woord herhaald kan worden. Als echter de visuele methode gebruikt gaat worden, geeft hij de 
voorkeur aan Hindi. Dat is omdat het in het Engels in drieën lijkt opgebroken te zijn, terwijl het in Hindi 
helemaal één is, en dus meer verenigd.

R. Dit is geprobeerd, maar het is alleen in het begin succesvol, en tijdelijk. Het lijkt niet voort te duren.

Z.H. Het moet niet veel of regelmatig gedaan worden. Men moet kijken, de ogen sluiten, in de geest 
houden, en proberen het waar te nemen. Dit stelt men in staat om naar binnen te keren, wat het doel is. Als 
deze methode wordt gebruikt in plaats van de herhaling blijft de Mantra alleen in de zichtbare vorm steken,
en dat is niet goed.

R.A. Kunnen de discipelen elkaar helpen? Bijvoorbeeld, kan de ene discipel de ander vrede geven of hem 
in zijn meditatie trekken?

Z.H. Zij die vrede hebben kunnen vrede geven. Zij die goed mediteren kunnen degenen die dat niet doen 
helpen. Aan de andere kant kunnen zij die geen expert zijn meer kwaad dan goed doen door op deze 
manieren te proberen om te helpen.

R.A. De zoekers naar Waarheid volgen in verschillende delen van de wereld verschillende tradities. Er is 
gezegd dat de essentie van al deze tradities ligt in Sanatan. Wil de S. hier iets over zeggen met betrekking 
tot de westerse christelijke tradities?

Z.H. Overal zijn menselijke wezens hetzelfde en dus hebben ze gemeenschappelijke wensen en aspiraties. 
Een van de meest universele van deze aspiraties is geluk. Alle godsdiensten overal hebben als hun doel het 
bereiken van geluk of gelukzaligheid. De verschillen in de godsdiensten worden niet in hun doel gevonden 
maar in hun rituelen. Deze rituelen hebben verschillende vormen en hoedanigheden al naar gelang de 
geografische plaats en de historische tijd van hun oorsprong. Als je achter deze rituelen kijkt kan je zien 
dat de fundamentele spirituele activiteiten van de mens overal praktisch hetzelfde zijn. Als je de fysieke 
verschillen van de rituelen herkent en overziet kan je zien dat de essentie van de godsdiensten ook 
praktisch hetzelfde is.

R.A. Kunnen we door wat we van u geleerd hebben, een hulp zijn voor onze traditie?
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Z.H. In India zijn er voorbeelden van rituelen die rond Sanatan opgebouwd zijn. Deze hebben praktisch 
geen relatie met de werkelijke Sanatan en houden zich er nauwelijks mee bezig. Deze camouflage, deze 
bedekking maakt het heel moeilijk om tot het centrum van de dingen te komen. Het probleem is dat door 
de eeuwen heen rituelen bindingen worden. Toch kan men deze banden proberen te verbreken en tot de 
werkelijkheid komen, hoewel wij in India niet weten of het mogelijk is dit in het westen te doen.

R. Wij in Londen zijn niet gebaseerd op een westerse traditie. Zouden we meer invloed hebben als we 
zouden proberen om op een te enten?

Z.H. Er zijn twee soorten traditie – de algemene en de speciale. De eerste is in grote lijnen overal hetzelfde
en bestaat uit het streven naar Waarheid, geluk en vrede. En voorbeeld van de speciale traditie is de 
Brahmin, Kashatrya en Vaisya. Hier bestaat het ritueel van de drie kasten en is onverbrekelijk. Evenzo 
moeten er speciale tradities in het Westen ontwikkeld zijn al naar gelang tijd en plaats. Het beste zou het 
zijn als we van deze speciale tradities naar de algemene konden gaan. Daar is het dat werkelijke eenheid 
mogelijk is. De moeilijkheid dat deze tradities zeer diep geworteld zijn. Het enige wat gedaan kan worden 
is om de inspanning te intensiveren zodat er meer licht bij jullie mensen komt zodat anderen in het westen 
verlicht kunnen worden.

R.A. Natuurlijk zijn we voornamelijk in uw persoonlijke wijsheid geïnteresseerd, maar graag willen we iets
weten van uw officiële positie als Shankaracharya.

Z.H. Steeds wanneer genoeg mensen afdwalen van het pad van Waarheid, komen er zekere wezens om 
kennis te geven die hen terug naar de Waarheid en naar gelukzaligheid zal brengen. 2,500 jaar geleden was
de eerste Shankaracharya een van die wezens. Hij leefde tot zijn 30e jaar en predikte de Waarheid in heel 
India. Hij vestigde vier zetels en koos vier van zijn discipelen om ze te bezetten. Er moesten twee 
activiteiten zijn. De eerste was om algemene kennis onder de mensen te verspreiden, de tweede was om de 
speciale traditie te onderhouden. Wanneer er geen toereikend iemand beschikbaar was, moest de zetel niet 
bezet worden. De zetel van het Noorden was 150 jaar vacant, tot hij door Guru Deva werd bezet. Uit zijn 
43 discipelen nomineerde Guru Deva de huidige Shankaracharya, Guru Jagad, om zijn opvolger te worden.
Zes maanden later stierf Guru Deva.

R. We zouden er bijzonder in geïnteresseerd zijn om iets te horen over wat de Shankaracharya kan zeggen 
over zijn contacten in de Binnenste Cirkel.

Z.H. De benoeming van de Shankaracharya is een fysieke die behoort tot de Buitenste Cirkel, maar tenzij 
deze gemaakt wordt door de eerste Shankaracharya zelf is hij niet geldig. Dat is de reden dat hij vacant 
wordt gehouden.

De meeting eindigde met enige persoonlijke vragen uit Mexico: de eerste was van:
Miss Nicholson. Hoe kunnen we onze gevoeligheid voor het weten wat van ons gevraagd wordt door de 
mensen die ons helpen, verhogen (Z.H. en F.C.R.)?

Z.H. Maak jezelf vrij van je wensen, dan zullen de wensen van de Leider de overhand hebben. Herinner je 
dat de machtige Atman binnenin je woont.

Vraag 2. Zelfs mijn beste meditatie heeft voortdurend sporen van onzuiverheid. Vooropgesteld dat de 
aandacht op de Mantra is en niet op de gedachten die op een ander niveau gebeuren, maakt dat uit? Of 
zou men meer inspanning moeten leveren richting totale stilte?

Vraag 3. Een man die onlangs werd geïnitieerd heeft sindsdien hoofdpijnen. Mijn advies was om alleen 
heel mild en voor korte perioden te mediteren tot de hoofdpijnen verdwijnen. (Ik denk dat hij de Mantra 
aan het duwen was en hem niet liet stromen). Hoe kan hij geholpen worden? Hij is heel intens.

Z.H. De Mantra kan te ver geduwd en gedrukt worden. Men zou het lichaam moeten ontspannen en de 
spanning laten gaan zodat de
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Mantra gemakkelijk kan beginnen. Spanning is de oorzaak dat de spieren in de bloedvaten de bloedtoevoer
naar de hersens geblokkeren, en dit kan tot hoofdpijn leiden.

Vraag 4. Ik ben door de B.B.C. gevraagd om deel te nemen aan een panel van mensen die Geluk 
bespreken. Dat klinkt veelbelovend, nietwaar?

Z.H. We zijn de ware betekenis van geluk vergeten. Deze gaat verloren in plezier en in pijn – want pijn 
volgt op plezier als de nacht volgt op de dag. Geluk staat hierboven. We gaan naar het theater om te lachen
bij een blijspel en te huilen bij een treurspel, maar omdat je alleen naar het spel kijkt kun je er 
onaangeraakt vandaan komen. Geluk hoort niet bij het Toneelspel, maar bij de werkelijkheid. Met 
waarheid en bewustzijn is het een van de drie staten van de Atman.

Volledig antwoord van bovenstaande samenvatting, door J.

Z.H. Men moet voor de geest houden dat mensen de werkelijke betekenis van geluk zijn vergeten. Mensen 
vatten plezier op als geluk. Plezier en pijn worden verkregen uit materiële dingen en hun verbinding met 
de staat van iemands geest (Ego). Plezier en pijn volgen op elkaar als dag en nacht. De relatie van de mens 
tot plezier en pijn is altijd tijdelijk en altijd veranderend, en ieder krijgt zijn deel van deze twee als het 
dagelijkse rantsoen van het distributiekantoor. Geluk (Anand) is een van de natuurlijke manifestaties van 
de Atman (Zelf). Er zijn drie staten: gelukzaligheid (geluk), bewustzijn en Waarheid. Het ware zelf kan 
nooit bestaan zonder deze drie aspecten. Dit is een hogere staat van bewustzijn. Wanneer men het ware 
zelf reduceert tot enkel een onbeduidende wens of associaties, dan verkrijgt men plezier wanneer de wens 
is vervuld en pijn wanneer deze niet is vervuld. Dit kan ook geluk bevatten maar alleen in de mate waarin 
waarheid was betrokken in die wens of associatie. Sommigen onderwerpen zich gelukkig aan pijn voor een
doel. Dat doel zou in dat geval een kern van waarheid in zich hebben. Dit geluk staat altijd boven plezier 
en pijn. Je gaan naar het theater en ziet acteurs lachend en in tranen en omdat je enkel kijkt en het spel 
beziet zonder erbij betrokken te zijn, kom je er gelukkig uit. Dus geluk is datgene dat verkregen wordt 
door waarheid en bewustzijn. In het geval van het spel, van de waarachtige karakterisering en bewust plan, 
geniet je waarheid en bewustzijn. Men zou heel voorzichtig moeten zijn om geluk niet te verwarren met 
pijn en plezier.

Donderdag 21 oktober – Ochtend

Miss P. Als we het Absolute eerder hadden gekend, is het dan de herinnering eraan die ons inspanningen 
doet maken en ons ook vertelt of we op het juiste pad zijn? 

Z.H. Kennis is overal hetzelfde in het Absolute en in de Atman. De kennis van de Atman van het Absolute 
is direct. Als ware kennis in het Absolute wordt opgeborgen, heeft de Atman er directe toegang toe. 
Wanneer we echter te betrokken worden in wereldse activiteiten en ambities, dan vergeten we die ware 
kennis. Uiteindelijk scheppen de gewoontes die uit deze betrokkenheid zijn gegroeid wolken die de ware 
kennis volkomen blokkeren. Dan hebben we geen toegang tot ware kennis. Wanneer men iemand 
tegenkomt die die toegang wel heeft, wordt onze herinnering aangeraakt en we herinneren ons ware 
kennis. Zodra die herinnering is opgewekt, is het onmogelijk om in dit leven te vergeten. Men zal altijd 
herinneren dat er ware kennis is, en het is aan de persoon om die op te pakken of niet. Als je bijvoorbeeld 
onder een boom aan de oever van een rivier staat en naar het water kijkt, zul je zelf beweging zien en 
voelen, maar een blik op de oever zal je laten zien dat het water beweegt en niet jij. Op dezelfde manier 
gaan we denken als we betrokken raken bij wereldse dingen, dat zij stabiel worden, terwijl als we een 
waarnemer hebben, een blik naar binnen zal tonen dat wij zelf, dat het de Atman is die stabiel is en dat de 
wereldse dingen bewegen.

R. Vroeg over ware en kennis over allerlei, en of dit in Buddhi is opgeslagen?

Z.H. In Buddhi wordt ware kennis weerspiegeld door Manas, de geest en het lichaam. Zoals ware kennis 
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door Buddhi wordt geapprecieerd, geldt dat ook voor kennis over allerlei . De eerste glimp van beiden 
wordt in Buddhi gevoeld, later wordt het ook op andere manieren gevoeld.

R. De Shankaracharya zei eerder dat voordat kunstenaars gaan werken, er een beeld van het schilderij of 
de muziek aanwezig moet zijn – bestaat dit beeld in Buddhi?

Z.H. Het concept verschijnt in Buddhi maar is slechts een weerspiegeling van de Atman. De Gouverneur 
van de staat bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor de wetgeving, de orde en het welzijn binnen zijn staat, 
maar zijn hele autoriteit ontleent hij aan de Koning. Hij heeft niets van zich zelf.

R. Hoe zou het beeld van de Atman bewaard kunnen worden door de gerealiseerde mens? Werd dit beeld 
gedragen in de rust van een verstilde Buddhi?

Z.H. Ja, dat is mogelijk als Buddhi stil en zuiver is, maar vanwege activiteiten en onzuiverheden kunnen 
we het beeld niet vasthouden zoals we willen. Buddhi is het element dat onderscheid maakt, maar de 
werkelijke opslag van kennis is in Chitta. De mens verdient geld met werk, geeft wat aan zijn vrouw, en 
legt wat in de kluis. Buddhi krijgt de kennis en bewaart het in Chitta, hetgeen een soort opslag-systeem is. 
Als het verkeerd wordt opgeslagen, of gehutseld wordt in de opslagkast, kan Buddhi het juiste niet vinden 
wanneer het gewenst is. Het is heel belangrijk om correct te leren opslaan. Natuurlijk moet je je herinneren
dat er ongewenste, zelfs gevaarlijke dingen in de opslag zullen belanden wanneer Buddhi niet stil is.

R.A. De Shankaracharya heeft zoveel gedaan voor Dr. R. en voor mijzelf dat de mensen in Londen zouden 
willen voelen dat ze een directe verbinding hadden met de Shankaracharya. Is dat mogelijk of moet er 
direct contact gemaakt worden?

Z.H. De deur staat wat hem betreft altijd open voor iedereen. Maar de vruchten van het seizoen zijn 
gemakkelijk verkrijgbaar en goedkoop. Als men vruchten wil van buiten het seizoen zijn ze moeilijker te 
verkrijgen en duur. Zijn invloed kan van hier mee naar Londen genomen worden en via Dr. R. of Mr. 
Allan beschikbaar gemaakt worden. De mensen van Dr. Roles zouden deze invloeden van hen moeten 
accepteren en niet proberen ze direct van de Shankaracharya te krijgen. Als ze vragen hebben voor de 
Shankaracharya kunnen ze deze altijd aan hem voorleggen via hun Leider en hij zal schrijven. Heel weinig 
mensen verdienen werkelijk, maar veel mensen moeten met die verdiensten gevoed worden. Net als weinig
mensen kunnen verdienen, moeten er velen door hen gevoed worden. Directe communicatie vereist een 
bepaald niveau, en niet iedereen haalt dat niveau. Mensen zouden naar hun Leider moeten reiken en nemen
wat ze kunnen.

R.A. Helpt of hindert het kijken naar een foto voor degenen die hem niet hebben gezien?

Z.H. Ja, het zal helpen. Het houdt hem en het gevoel van verbinding levend. In India dragen discipelen ze.

R. Zegt dat hij een foto in zijn kamer heeft die mensen kunnen zien. Zou hij kopieën moeten geven aan hen 
die dat willen? Hoe zit het met het foto-album?

Z.H. Een foto is goed genoeg – veel maken alleen maar nieuwsgierig. Eentje werkt al. Duizenden mensen 
in India hebben foto's. Elke keer dat ze hem zien worden ze verbonden als wagons aan een locomotief. De 
locomotief doet al het werk, maar de verbinding is natuurlijk van vitaal belang want die draagt de wagons 
naar hun bestemming. Dat is ook alles wat vereist is. Slechts een foto zou er hoeven zijn.

Donderdag 21 oktober – Ochtend (J)

Miss P. Hebben we de Param-Atman eerder gekend? Is het de herinnering eraan die ons doet inspannen 
en ons ook vertelt of we op het juiste pad zijn?
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Z.H. De kennis in het Absolute en het Zelf (Atman) is altijd hetzelfde. De Atman binnenin het individu 
heeft dat deel van de kennis dat behoort tot het Absolute. Als bij wijze van analogie de ware kennis werd 
opgevat als een voorraad in het Absolute zou het individu er een deel van bezitten. De wereldse activiteiten
en de dagelijkse strijd om het bestaan, alle wensen en verlangens scheppen bepaalde hindernissen en 
sluiers en vanwege de gewoonte om daarbij betrokken te raken vergeten we de ware kennis. Zij die ons 
opleiden voor de wereld leiden ons naar die gedifferentieerde kennis en de mechanische routine die het 
mogelijk maakt dat we voor enige tijd geen directe toegang hebben tot de kennis die ons toebehoort. Soms 
wanneer je wat mensen tegen komt die de verbinding hebben, word je door de impuls van hen weer 
herinnerd, en de herinnering van die ervaring is er altijd; en eenmaal opgewekt zou het onmogelijk zijn om
in dit leven weer te vergeten. Het vergeten is alleen mogelijk voor ons menselijke wezens; het Absolute 
vergeet nooit, want als hij dat deed, zouden alle middelen van communicatie aan hun eind komen. Eenmaal
herinnerd doe je misschien niet veel inspanningen – dat is verschillend – maar je zult herkennen dat de 
kennis er is. Het is aan jou om in actie te komen of niet.
Bijvoorbeeld, als je onder een boom bij een rivier staat en naar het stromende water staart, zul je het gevoel
ervaren dat jij beweegt en dat het water stil staat. Als je wegkijkt van de rivier zul je merken dat je in feite 
niet beweegt, en dat alleen het water in beweging is. Het zelfde is van toepassing op onze relatie met de 
wereld. Wanneer we naar binnen keren, vinden we stabiliteit in onszelf en kunnen we observeren dat alle 
beweging in de wereld is. Als we bij de wereld betrokken raken, verliezen we onze stabiliteit en vinden we
de wereld stabiel en wijzelf die alle bewegingen van activiteit maken.

R. Is de ongedifferentieerde kennis die we van de Atman krijgen opgeslagen in Buddhi? En is de 
gedifferentieerde kennis in Manas etc.?

Z.H. In Buddhi reflecteert ware kennis. De Manas, zintuigen en het lichaam worden door kennis 
beïnvloed. Net als ware kennis door Buddhi gewaardeerd kan worden, zo wordt gedifferentieerde kennis 
ook door Buddhi opgenomen. Het is de helderheid en stilheid die zal definiëren welk type kennis hij heeft 
gekregen.

R. Z.H. heeft gezegd dat voor iets gedaan wordt er eerst een beeld wordt gevormd. Hetzelfde is waar voor 
een kunstenaar, een beeldhouwer die een beeld maakt, een componist die muziek maakt. Wordt dat beeld 
gevormd in Buddhi?

Z.H. Hoewel het beeld en het concept in Buddhi worden gevormd is het toch slechts een reflectie van de 
Atman. Bijvoorbeeld, de gouverneur van een staat is verantwoordelijk voor alle zaken, voor het zorgen van
hoog tot laag en het algemene welzijn in zijn staat. Hij krijgt de autoriteit van de Koning, en hij voert het 
eenvoudigweg uit.

R. Men vraagt dit allemaal omdat men een altijd aanwezig beeld van het ene Zelf, de Atman wil maken, of 
van zijn aangewezen Volledig Gerealiseerde Mens. Wordt dit in Buddhi gedaan als deze stil en zuiver 
gemaakt is?

Z.H. Ja, en dit is het punt, en het wordt gedaan als Buddhi stil en zuiver is, maar waar Tamas is kan men 
niet het beeld bewaren dat men wil. Hij zegt dat Buddhi het element is dat onderscheid maakt, maar de 
feitelijke opslag van alle kennis is Chitta. Bijvoorbeeld, iemand gaat naar de markt, verdient zijn brood en 
wanneer hij thuis komt geeft hij het geld aan zijn vrouw of legt het in de kluis. Buddhi verkrijgt ook kennis
door onderscheidingsvermogen en bewaart het in Chitta. Maar Chitta, dat een soort opbergsysteem is kan 
dingen verkeerd opslaan, of dingen kunnen door de war komen te liggen in het opslagsysteem. Dus kan 
Buddhi niet het juiste ding op het juiste moment pakken wanneer het gewenst is. Het is zeer belangrijk om 
het opslagsysteem te verbeteren en onze referenties systematisch op te bergen en ze apart en 
geclassificeerd te houden opdat Buddhi het beste gebruik kan maken van de opgeslagen kennis. Natuurlijk 
neemt Buddhi ook ongewenste en zelfs gevaarlijke dingen op wanneer hij niet stil is, wanneer hij met 
Manas meebeweegt.
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