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Vrijdag 14 Augustus – Avond

R.A. Soms lijkt de Mantra kort en scherp en soms lang uitgerekt. Is dat van enig belang?

Z.H. De korte en scherpe verschijning heeft zeer weinig invloed, terwijl de lang uitgerekte diepere en subtielere 
uitwerking op het subtiele lichaam heeft.

R.A. Is Zelfrealisatie het uiteindelijke doel van de gehele mensheid, en zal de schepping op dat punt ophouden?

Z.H. Zelfrealisatie is niet alleen het doel van de mensheid, maar voor alle levende wezens. Hoewel we in een 
zeer fortuinlijk stadium van de schepping lijken te zijn, betekent dat niet dat alleen de mensheid bestemd is voor
Zelfrealisatie; ieder levend wezen moet dat ooit bereiken.
De schepping zal niet op enig punt ophouden vanwege de Realisatie van bepaalde wezens. Dit is een 
onafhankelijke lijn. Dit zal doorgaan onder zijn eigen wet. Bijvoorbeeld: men kan in het donker een touw 
tegenkomen en het voor een slang of opengebarsten aarde houden. Dat zou verwarring en angst veroorzaken. 
Dat komt allemaal door onwetendheid. Als je dichter bij het voorwerp komt kan er wat twijfel verdwijnen, maar
tenzij je er heel dichtbij komt en het goed in het licht ziet kun je er niet zeker van zijn. Zodra je het ding kent 
zoals het is, zullen er nooit meer twijfels langs komen. Het zelfde is van toepassing in de spirituele wereld. 
Zolang we in onwetendheid leven, beperken we onszelf al naar gelang onze kennis en gebruiken we alleen de 
krachten die we kennen. De latente krachten en het onbekende worden genegeerd en gevreesd. Tenzij je je 
eeuwige ware en bewuste staat realiseert ren je alleen maar in het donker rond met angst en twijfel. 
Zelfrealisatie stopt dat alles voorgoed. De schepping zal natuurlijk doorgaan ongeacht wat er met de levende 
wezens gebeurt.

R.A. Waarom vreest men de kennis van de Waarheid?

Z.H. De wereld is vol met zulke mensen. Zij die ervan houden ellendig te zijn en het plezier van de zintuigen te 
zoeken worden er aan gehecht. Ze willen enkel doorgaan zoals ze zijn. Ze kunnen het niet riskeren om verder te 
kijken en hebben zo niet de moed om het licht van kennis onder ogen te zien voor het geval hen dat onbeschut 
zal maken. Een ziek iemand bijvoorbeeld wil zelden geopereerd worden uit vrees dat hij het leven zal verliezen. 
In feite is de operatie voor zijn bestwil. Als de operatie door verleiding of uit onwetendheid geforceerd wordt en
hij wordt genezen, beseft hij dat het gezonde leven verborgen lag achter de operatie en geeft hij de dokter het 
verschuldigde respect.

R.A. Hoe raakt men gehechtheid kwijt?

Z.H. Gehechtheid is een materiële of een spirituele ziekte. De remedie is goed gezelschap. Het gezelschap van 
geleerde mensen op de Weg, of een School waar werkelijke kennis bediscussieerd en gegeven wordt. Ga naar 
hen en luister in vrede. Dat kan de ziekte beïnvloeden en doen verdwijnen.

R.A. Is de Zon voor de gewone mens het Absolute?

Z.H. De zon is voor ons hetzelfde wat Prana (levensadem) is voor het lichaam. Al onze zintuigen en lichaam en 
geest houden zonder adem op met functioneren. De zintuigen kunnen verloren gaan en het lichaam verlamd, 
maar een mens zal overleven omdat de adem er is. De zon staat eerste in de orde, maar het Universum 
functioneert wanneer de drie krachten van Vuur, Zon en Maan samenwerken. De hitte van het vuur, het licht van
de Zon en de koelte van de Maan bewaren het evenwicht van leven en schepping.

J. Hij noemt de Zon niet het Absolute, maar zegt 'Eerste'.

R.A. Als men denkt over het Absolute, zou men dan voorbij de Zon moeten denken?

Z.H. Het Absolute is de Atman van alles en iedereen die bestaat, en men kan de herhaling daarvan in elke vorm 
en maat zien. In feite zijn we een microkosmos van de macrokosmos. Bijvoorbeeld, een landmeter maakt een 
kaart
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van een stad en definieert elke straat, laan en huis. Deze kaart is een microkosmos van de enorme stad. Men kan 
ieder detail van de plattegrond van de stad op de kaart vinden. Om het Absolute te kennen moet men naar zich 
Zelf kijken. Zo boven, zo beneden. Alles laat het patroon van het Absolute zien. De Zon is voor ons hetzelfde 
als de adem is voor het lichaam.
De rechterkant van je lichaam wordt in alle opzichten door de Zon in alle grove, subtiele en causale staten 
beïnvloed en en doordrongen, en de linkerkant wordt door de Maan beïnvloed; en zo ook is iemand wiens 
rechterkant meer actief is geneigd tot kennis en degene van links is geneigd tot liefde.

R.A. Wat is het belang van de Maan voor de Aarde? Ligt er enige betekenis in de huidige inspanningen die door
de mens gedaan worden om haar te bereiken?

Z.H. De Maan beïnvloedt alles dat vloeibaar is – het water, de zee, de planten, vruchten en hun sappen, voedsel 
en het vloeibare deel van alles in de wereld wordt erdoor beïnvloed. Dan is het het leven gevende element. De 
Maan is gemaakt van het element water dat vast is geworden. De Vedische traditie van geneeskunde in India 
gelooft dat kruiden hun genezende kwaliteiten van de Maan verkrijgen. De volle maan van de Herfst is in het 
bijzonder verantwoordelijk voor het voeden van deze planten met het genezende en voedende element.
Voor wat betreft het bereiken van de Maan, ten eerste is de mens niet gemaakt om daar te leven, en ten tweede 
als men deze met wetenschappelijke kunstmatige middelen bereikt, kan men er zo lang blijven als de machines 
werken. Zodra de voorraad kracht is opgemaakt zal de mens geregeerd worden door de wetten van de Maan. 
Bijvoorbeeld op Jupiter zou een mens duizend keer zoveel wegen en niet de energie hebben om zelfs maar zijn 
ledematen te bewegen. Kortom, een mens kan alleen leven of iets produceren als hij met de Natuur werkt.

R.A. Hebben de verschillende planeten verschillende invloeden op de mensheid en zo ja, hoe kan hij leren om 
deze te gebruiken?

Z.H. Ze behoren tot een familie. Ze hebben verschillende invloeden op verschillende tijdstippen. Het 
Zonnestelsel is in twaalf huizen verdeeld. Elk huis wordt door een godheid geregeerd. Ze zijn verschillend, hun 
kleuren zijn verschillend, en hun combinaties scheppen verschillende resultaten.

Hij belooft ons een boek te lenen om dit uitgebreide systeem van de Astronomie van de Indiase Traditie te bekijken. Het wordt een deel 
van de Veda genoemd.  Er zijn zes delen van de Veda.

Zaterdag 15 Augustus – Ochtend

R.A. Kan een Gerealiseerd Mens Zelfrealisatie alleen met woorden doorgeven of met andere middelen?

Z.H. Er zijn twee soorten Gerealiseerde Mensen. Acharya en Avadhoot. De eerste is de Leraar die praktiseert 
wat hij zegt. Hij komt naar de mensen toe om zijn Kennis over te dragen en de weg te openen voor de 
ontwikkeling van de mensheid. Hij praat met hen, geeft de noodzakelijke training, zorgt voor hen en blijft hen 
richting Zelfrealisatie leiden. De ander is het kluizenaarstype. Hoewel zijn invloed uitstraalt naar de wereld 
vanwege zijn Wezen, houdt hij er niet van om met de massa te mengen. Hij zou op een manier spreken die 
gewone mensen zou verwarren.

R.A. Kan de Gerealiseerde Mens zijn krachten opdelen zodat hij ze op verschillende tijden en plaatsen 
beschikbaar kan stellen daar waar het nodig is?

Z.H. Het Acharya Systeem is daarvoor gemaakt. Hij oefent voor zichzelf en gebruikt zijn krachten ook om 
anderen bij ontwikkeling te helpen. Zijn aanwezigheid in de massa is niet zo zeer voor zijn eigen 
verworvenheden maar opdat anderen hebben wat hij heeft. De Avadhoot werkt niet zo. Zij trekken zich in 
eenzaamheid terug om het Zelf te genieten en vragen niet om enig binnendringen. Ze
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kunnen af en toe in veelvoud verschijnen; ze lijken met opzet gewoon te zijn om geen aandacht te trekken. 
Als iemand wist wie hij was, zou hij ze een gunst geven vanwege de ernst of het gewoon negeren. Hun 
invloed wordt via de atmosfeer doorgegeven.

In oude tijden leefde in India een Brahmaan met zijn vier kinderen. Een van hen was Jadabharat. Hij 
leerde niet eens een woord en deed geen enkel werk. Zijn vader probeerde veel met hem maar 
tevergeefs. Hij forceerde zijn pen zo hard dat die niet wilde bewegen. Hij mediteerde enkel. Toen zijn 
vader stierf, probeerden zijn broers, die een volledige opvoeding hadden genoten en getrouwd waren, 
om hem als wacht voor het huis te gebruiken. Hij maalde er niet om als iemand het huis in of uit ging. 
De huisvrouwen gingen een beetje voor hem zorgen en gaven hen het voedsel wat over bleef. Hij 
klaagde niet en at tevreden alles wat werd aangeboden. De broers kregen genoeg van hem en stuurden 
hem weg van het huis. Een tijd lang zorgden de buren voor hem, maar er was geen verbetering. Hem 
werd gevraagd om de oogst te vrijwaren van dieren en vogels, maar hij schreeuwde alleen maar als ze 
hun deel helemaal gehad hadden. Hij bleek nergens goed voor en werd het dorp uitgeschopt en door 
een groep mensen gepakt die gewoon waren om mensen te offeren. Hij werd gewassen en helemaal 
aangekleed voor het ceremoniële offer, en voordat hij vermoord kon worden, verscheen de godheid en 
redde zijn leven en doodde de moordenaars.

Van toen af aan zwierf hij rond en werd opnieuw als arbeider aangesteld bij het voertuig van een 
Koning die Raghugana heette, die een wijze Kapila genaamd ging ontmoeten. Jadabharat bewoog niet 
goed mee en zette zijn voeten lukraak neer, wat ervoor zorgde dat de draagstoel op en neer bewoog. De 
Koning zat zo ongemakkelijk dat hij afsteeg en hem beschimpte door te zeggen dat het misschien heel 
moeilijk voor je is om de lading te dragen omdat je smal en zwak bent, wetend dat hij er sterk en 
gezond uitzag. Jadabharat wilde niet dat hij vernietigd werd. Als de Koning hem had geslagen, dan zou 
dat misschien zijn vernietiging kunnen veroorzaken. Dus teneinde te voorkomen dat dat alles ging 
gebeuren zei hij: “Ik ben van stof gemaakt, het voertuig is van stof gemaakt en degene die in het 
voertuig zit is ook van stof gemaakt. Stof voelt niets en de Atman is niet gebonden door stof, dus 
waarom zou de Atman zich ongemakkelijk voelen?” Dat opende de ogen van de koning en hij bewees 
hem eer. Toen ging Jadabharat zonder nog een woord weg. Hij was het Avadhoot type van een 
Gerealiseerd Mens.

R.A. Vraagt of de aspiranten in meditatie op een zeker punt de Leraar ontmoeten, of gaat de Leraar naar 
iedere aspirant die hem nodig heeft?

Z.H. De relatie tussen de discipel en de Gerealiseerde Mens is automatisch gevestigd, niet alleen in het 
heden, maar door alle tijden heen, dood, levend of nog te worden. De manifestatie van de relaties varieert 
al naar gelang de omstandigheden. Wanneer ze nodig zijn, stromen ze zoals vereist is; wanneer ze niet 
nodig zijn, komen ze niet per se.

Antwoord zoals opgeschreven door J.: “Hoewel de invloeden van de Gerealiseerde Mens overal zijn, moet de discipel de eerste 
inspanning doen, en ze zullen elkaar ergens in het midden ontmoeten.”

Z.H. vervolgt: Er zijn vier typen Mantra:
     1. Onze Mantra; 2. & 3. Ieder gebruikt verschillende Mantras; 4. Kluizenaar
De communicatie tussen Leraar en aspirant is direct. 4-6 uur 's morgens Indiase Standaard Tijd is het beste.

R.A. Vraagt over het leven nemen en vlees eten?

Z.H. De Veda's zeggen dat als je een ander leven zonder reden en opzettelijk neemt word je 
verantwoordelijk. Hij zegt dat als je het onopzettelijk doet en in onwetendheid ben je niet 
verantwoordelijk. Dit gaat voortdurend door. De Jain sekte houdt de mond bedekt en drinkt alleen 
zorgvuldig gefilterd water. Vlees creëert Tamas. Er wordt nu gezegd dat het eten van vlees zekere 
elementen in het lichaam schept die mensen meer vatbaar voor ziekte maken. Probeer zeven dagen van elk.
Lichter, energieker, op groenten. Ieder mens beslist, maar hij kan vlees eters herkennen.
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Zaterdag 15 Augustus – Avond

R.A. Hoe zou men over tijd moeten denken in verband met de zoektocht van de mens naar Zelfrealisatie? 
Heeft hij slechts een bepaalde tijd of is zijn tijd begrensd?

Z.H. Er is geen grens voor Zelfrealisatie. Het kan zo vlug gaan als in een paar minuten of het kan zo lang 
als men nodig heeft duren. Zodra de geest verstild is en de onzuiverheden opgeruimd, is men dichtbij het 
doel. De factor tijd hangt af van het niveau van Zijn.

R.A. Als iemand de Ladder van Zelfrealisatie niet snel genoeg beklimt, bestaat er dan het gevaar dat hij de
hulp van zijn Leraar zal verliezen?

Z.H. De gids is altijd met de discipel. Er is in het geheel geen kwestie van hem verlaten. De gids zal hem 
nooit verlaten tenzij hij ziet dat de discipel zijn doel van Zelfrealisatie bereikt. Zelfs de dood zal de relatie 
niet verbreken, dus voor wat betreft de hulp van de gids zou men zonder zorgen moeten zijn.
Zo lang de Realisatie niet door de discipel is bereikt, blijft er een geestelijk beeld in de geest van de Zelf 
Gerealiseerde mens en zodra de discipel zijn doel heeft bereikt, versmelt het beeld binnenin hem. Je kunt 
er heel zeker van zijn dat er voor je gezorgd wordt.

R.A. Hoe kan de aspirant weten wanneer hij klaar is om instructie die tot samadhi leidt, te ontvangen?

Z.H. Men zou in staat moeten zijn zichzelf te kennen wanneer men merkt dat men naar binnen is gekeerd. 
Dat doet zich voor als een diep gevoel dat hij nu klaar is om het te ontvangen. Het is als een zonsopgang. 
Men heeft echt geen ander middel nodig om de zonsopgang uit te roepen, het is overduidelijk.

R.A. Is het mogelijk dat men zijn huidige leven herleeft en zou dit de vreemde kennis in wonderkinderen en 
het gevoel van bekendheid met gebeurtenissen dat de meesten van ons bij tijd en wijle ervaren, kunnen 
verklaren?

Z.H. Volgens de Indiase Traditie vestigt de laatste wens voor men sterft het patroon voor het volgende 
leven. De wonderkinderen zijn het resultaat van deze wet. Hij zag persoonlijk hoe een meisje van negen 
jaar drie uur achtereen de verzen van de Bhagavad Gita en de Veda's verklaarde. Maar soms wordt de geest
van deze kinderen met onzuiverheden en spanningen bedekt zodat ze het later verliezen. In een ander 
geval, toen de eerste Shankaracharya op reis was, ontmoette hij een Brahmanen-familie die twee zonen 
hadden die praktisch idioot waren. Ze werden aan de heilige man voorgesteld in de hoop dat hij hen 
gunstig wilde zegenen. Toen Shankara de jongens vroeg waarom ze niet spraken, begonnen ze tot ieders 
verbazing de spirituele kennis te reciteren. Deze twee jongens werden later benoemd tot de eerste 
Shankaracharya van het Noorden en het Zuiden.
Het vertrouwde gevoel bij gebeurtenissen komt door de diepe indruk die in het vorige leven is gemaakt. 
Gewoonlijk gebeurt het in de jeugd en het gebeurt niet noodzakelijkerwijs bij veel mensen. In Mathura 
herinnerde een jongen van zeven zich ineens zijn vorige leven en hij vroeg om naar een bepaalde plek 
gebracht te worden. Daar herkende hij zijn ouders en beschreef vele gebeurtenissen in dat huis. De ouders 
hadden ook zeven jaar geleden een familielid verloren.
Van mensen van een hoog niveau wordt gezien dat ze herinnering hebben, bijvoorbeeld:

Een Koning die kluizenaar werd zag eens hoe een hert hard weg rende van een leeuw om haar leven te 
redden. Toen ze op het punt stond om in de rivier te springen beviel ze van een baby, viel in de rivier en
stierf. De kluizenaar zorgde voor het hertenjong en kreeg er een stevige band mee. Op een keer 
verdween het hertenjong en hij werd heel droevig en ellendig. Spoedig verloor hij het leven. Vanwege 
zijn gehechtheid kreeg hij de vorm van een hert en vanwege het niveau van zijn Wezen herinnerde hij 
zich zijn vorige leven, en at enkel droog gras zodat hij zou sterven en een andere vorm zou krijgen.

Dit zijn zeer zeldzame gebeurtenissen. Het intense verlangen op het moment van sterven is de indruk die 
de komende gebeurtenissen van het volgende leven vestigen.
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R.A. Is deze Traditie ooit een deel geweest van de Christelijke Traditie?

Z.H. De fundamentele principes zijn over de hele wereld hetzelfde. In India b.v. zijn er verschillende 
sektes die de Veda op een verschillende manier interpreteren, dus men kan verschillende systemen zien die
de zelfde Veda verschillend interpreteren. Het verschil in interpretatie op grote schaal is het resultaat van 
het creëren van verschillende godsdiensten. Men moet ze allen onderzoeken en de gemeenschappelijke 
draad en ook het vertrekpunt vinden.
Het hoofdthema van het Christendom in het leven is lijden. Ze denken en geloven dat men alleen door 
lijden zijn Wezen kan ontwikkelen. In de Indiase Traditie worden lijden en plezier op één niveau bekeken. 
Net zoals men het Wezen verbetert door geduldig te lijden, zo zou men het Wezen ook kunnen verbeteren 
door evenwicht te bewaren in plezier. Men zou noch gebroken door het lijden noch misleid door plezier 
moeten zijn. Men zou bij beiden het evenwicht moeten bewaren.
Het doel van lijden of plezier is niet lijden of plezier maar Gelukzaligheid en vrede. Er is heel weinig 
gedaan om de overeenkomst tussen de Bijbel en de Upanishads te vinden en ik hoop dat er ons veel meer 
overeenkomst getoond zal worden wanneer er gepast onderzoek verricht wordt.
Twee van de vele lijnen van denken in India zijn: Vaishnava (de volgelingen van Vishnu) en Boeddhisten. 
Boeddhisten streven ernaar het lijden uit te roeien, en de Vaishnavieten streven ernaar plezier aan te vullen.
Hun systemen werken op deze twee tegengestelde lijnen.
De eerste Shankaracharya zei dat het najagen van geluk of het uitroeien van lijden niet het uiteindelijke 
doel kan zijn. Het uiteindelijke doel kan alleen maar zijn dat wat Uiteindelijk is; het doel kan alleen zijn 
wat Uiteindelijk, nimmer veranderend en vredig is. Zo liet hij de lijn van Bewustzijn, Gelukzaligheid en 
Kennis zien. Laat het veranderende lijden of plezier achter, en werk aan Bewustzijn, Gelukzaligheid en 
Kennis, want dat is het Absolute.

Zondag 16 Augustus – Ochtend (A)

Terwijl J. gedetailleerde aantekeningen van ons gesprek uitschrijft, is dit iets van een commentaar.
Ik mediteer 's nachts altijd ongeveer een uur. Dan of in de vroege ochtend komen er nieuwe ideeën en 
vragen op in mijn hoofd. Het gesprek met de Shankaracharya na de meditatie opent altijd de weg voor een 
gesprek over precies deze onderwerpen die in mijn geest opkwamen of er ingezet werden.
Deze ochtend bijvoorbeeld waren mijn gedachten kort gezegd als volgt: De Mantra is het Woord van het 
Absolute, zijn ritme is dat van de schepping. Dat is wat men hoort als men er naar luistert. In volledige 
stilte is men hier een mee. Dit gevoel wordt aan de wereld uitgedrukt door de hoogste vormen van alle 
kunsten en door de zuiverste vormen van leven. Ik ging verder met denken, dat alle oprechte inspanningen 
voor kunstzinnige expressie, alle goede daden of handelingen stappen op het pad zijn. Op niets hoeft te 
worden neergekeken, maar zij van wie de uitdrukking het meest zuiver was voor het gevoel van een-zijn 
hielp de toeschouwer het meest waarschijnlijk om te begrijpen. Het trof me dat we onszelf hierover 
misschien in een wat onnodige warboel hadden gewerkt, in het bijzonder ten opzichte van mensen als de 
Korens.
Dit gesprek werd geopend met het zeggen dat de betekenis van meditatie is om vast te houden en te 
beschouwen. Iedereen in de wereld is aan het zoeken naar geluk in enige vorm, of hij het begrijpt of niet. 
Het kan geld op zichzelf zijn, of voor wat ervoor gekocht kan worden. Het kan een van de vleselijke 
genoegens zijn. Het kan op vele andere materiële en fysieke manieren zijn. Maar elk geluk wat op een van 
deze manieren verkregen is is van nature voorbijgaand. Of dit geluk verdwijnt heel snel zonder enige 
herinnering, of soms zelfs met een herinnering van pijn. Als het toevallig een beetje langer blijft, wordt het
geluk vervangen door de vrees het te verliezen. Een subtielere manier om geluk te verkrijgen is door de 
geest en intellectuele ondernemingen. Maar dit is zeer fluïde, want de geest springt altijd van het ene ding 
naar het andere ding. Hij kan nooit beslissen wat Waarheid is, of wat Eeuwig is, dus het geluk ontglipt 
hem. Het enige wat overblijft is de Atman, die eeuwig is, bewust en wetend. Alleen hier kan waar geluk 
liggen. Dat moet de basis zijn van elke organisatie die werkt voor het geluk van mensen.
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Ik vroeg toen hoe dat gevoel van de Eenheid, de Atman, uitgedrukt kan worden aan de wereld. Door het 
intellect? Hij zei dat alleen de Atman zelf kan voelen, andere middelen moeten gebruikt worden om uit te 
drukken.

R.A. Vraagt, “betekende dat schilders, musici en schrijvers?”

Z.H. Ja, zij zijn de experts – mensen die in hun gebied geoefend zijn zullen je leiden, maar zij kunnen 
alleen leiden. Als je op reis bent en in Lucknow wilt komen koop je de beste kaart die je kunt vinden. Die 
neemt je de stad door en brengt je verder op de weg, maar hij kan de reis niet voor je afmaken. Alleen jij 
kan de bestemming bereiken, niet de kaart! Kunstenaars etc. zijn zulke experts.

R.A. Is Stap 3 op de Ladder de desillusie met de wereldse dingen?

Z.H. Nee, het is deel van Stap 2 waar je 'het besluit' nam om je af te keren van deze dingen.

R.A. Heeft de Mantra genezende kwaliteiten op het fysieke niveau?

Z.H. Ja, dat heeft hij. Onze eigen mantra zou ons bij fysieke moeilijkheden moeten helpen. Er zijn andere 
Mantra's speciaal voor genezen, maar ze kunnen alleen bij speciale gelegenheden door speciale mensen 
gebruikt worden.

R.A. Al twee of drie dagen heb ik willen vragen hoe de aspirant kan weten dat hij als een leerling 
geaccepteerd is? Het trof me dat het wel wat aanmatigend was om gewoon aan te nemen dat men was 
geaccepteerd! J. ontraadde het me, maar ik voelde dat het vandaag gevraagd moest worden.

Z.H. De Gerealiseerde Mens laat de discipel nooit weten dat hij geaccepteerd is, en het moet nooit zelfs 
maar verondersteld worden; anders zou de discipel mogelijk stoppen met werken. Het is belangrijk dat de 
discipel het doel heeft en niet al die tijd de Gerealiseerde Mens voor de geest heeft. Het moet zo gehouden 
worden; door het accepteren van de discipel zou de Gerealiseerde Mens het doel vervangen door hemzelf.

[Z.H. voegde er met grote goedheid aan toe, misschien mijn bezorgdheid aanvoelend:]

Op het lagere niveau wordt op het moment dat een aspirant voor een Gerealiseerd Mens komt de relatie 
waar hij eerder over sprak gevestigd en kan nooit worden verbroken tot ook hij Gerealiseerd wordt. Op dat 
ogenblik zou hij begrijpen – maar pas dan – dat hij al die tijd geaccepteerd was.

Zondag 16 Augustus – Ochtend (J)

Z.H. Meditatie (Dhyana) wordt gevormd door de wortel 'Dhi' geheten, hetgeen betekent vasthouden en 
overwegen. [“Standvastig overzien met (ogen of) geest” OED.]
In meditatie wordt de bewegende geest vastgehouden en overwogen. Wat is het dat men zou moeten 
vasthouden en overwegen en hoe kan men dat doen? Dat zijn de vragen die gesteld worden.
We kunnen iets alleen waarderen als we erover weten. Hoe meer we weten hoe meer er de mogelijkheid is 
om ervan te houden (als het aantrekkelijk is). We hebben onze zintuigen en hun voorwerpen. We zien, 
tasten, horen, ruiken en proeven. Soms vinden we het aangenaam en soms niet, en daarenboven hebben we
geen controle over de voorwerpen van de zintuigen. Ze lijken het hele jaar door te veranderen en worden 
zo de oorzaak van pijn en plezier – allebei. De geest is ook zeer beweeglijk en het intellect lijkt heel vaak 
te veranderen vanwege verandering van tijd en plaats, en zo vinden we dat al deze zintuigen, geest en 
intellect een veranderlijke natuur hebben. Wat is er dan nog in ons overgebleven?
Dat wat onveranderlijk is, de Eeuwige, gelukzalige, bewuste, vredige entiteit die het Zelf wordt genoemd, 
de Atman, en dat is wat we tijdens de meditatie proberen vast te houden en te overwegen. We zouden er 
meer over moeten weten. We zouden het aantrekkelijk kunnen vinden.
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R.A. Realiseert men zich op Stap nummer 3 van de Ladder de desillusie met wereldse dingen?

Z.H. De aspirant zou in staat moeten zijn dit vanaf Stap 2 te zien. Dat is de Stap van het denken en overpeinzen. 
Het veroorzaakt een crisis. Het laat dit en de andere kant zien. Men begint met het verkrijgen van Kennis die 
onderscheid maakt. Daar ziet men desillusie met de altijd veranderlijke wereld. Maar dit verheft niet 
noodzakelijkerwijze zijn niveau van Zijn om dienovereenkomstig te handelen. Tot Stadium 4 kan hij wel of niet 
volledig handelen naar gelang van wat hij tot dusverre gerealiseerd heeft.

R.A. Zijn grote werken van Kunst, muziek en poëzie geschapen door hen die heel dicht bij het Zelf zijn?

Z.H. Ja, de ervaring moet door middel van het intellect, de geest en de zintuigen uitgedrukt worden. Dit zijn 
flitsen die naar behoren efficiënt worden uitgedrukt. Dat betekent niet dat hun Zijn permanent op dat hogere 
niveau verblijft. Mensen van het zelfde niveau begrijpen de werkelijk grote werken van de kunst volledig.

R.A. Zou een discipel kunnen weten of hij geaccepteerd is door de Gerealiseerde Mens?

Z.H. De Gerealiseerde mens zou nooit die indruk geven. Het is heel goed mogelijk dat de discipel zou voelen 
dat zijn doel is bereikt als dat hem verteld werd. Om hem alert en in beweging te houden en voor zijn bestwil 
wordt het de discipel nooit verteld. Een discipel zou dat pas voelen wanneer ook hij het stadium van 
Gerealiseerde Mens heeft bereikt waar beiden Een worden. Hij zou ook voelen dat het altijd zo geweest is.

Maandag 17 Augustus – Ochtend (A)

Z.H. zei dat een mens twee soorten dienaren heeft die hij in de gewone wereld kan gebruiken. De emotie en het 
intellect. Als hij die twee dienaren onder beheersing zou houden kan hij alles doen en zou hij geen 
moeilijkheden hebben.

R.A. Dit komt zo precies overeen met twee vragen die ik echt heb opgeschreven dat ik tegen hem zei: 'Hij heeft 
zich elke dag voorbereid op mijn vragen'.

Z.H. Hij zei, Ja, natuurlijk. We zitten dicht bij elkaar en ik ken je geest. Maar denk niet dat het alleen is als we 
dichtbij zijn. Afstand heeft er niets mee te maken. Als jij me in de geest neemt zal je je antwoord krijgen. Als ik 
met jou in contact wil komen, kan ik dat doen.

Dit werd heel losjes voor de vuist weg gezegd, alsof het vanzelf sprak, maar op de een of andere manier was dit de meest directe 
aanraking die ik van hem had gehad.

R.A. Ging toen terug naar het oorspronkelijke onderwerp door meer over onthechting te vragen.

Z.H. Hij zei dat wanneer Kluizenaars in het woud waren ze zich met vuur omringden. Dit hield zelf de meest 
wilde beesten op afstand. Ik vroeg: “Wat is het vuur waarmee we ons moeten omringen?” Hij antwoordde dat 
dit Liefde is. Liefde hield gehechtheid op afstand. Gehechtheid komt als je dingen doet om motieven als winst 
en eigenbelang. Onthechting heeft niets van doen met winst of wat dat betreft, verlies. Als je van een persoon of 
van iedereen houdt en het is niet wederkerig maakt het voor je liefde geen verschil. Geldingsdrang bestaat niet 
in Liefde. Liefde brengt evenwicht. Als je liefde de Kosmos omarmt, dan zal het Kosmisch Bewustzijn voor jou 
zorgen. Ware Liefde wordt alleen ervaren wanneer gehechtheid verdwenen is uit de grovere vormen van liefde.

R.A. Refereerde toen weer aan de potenties waar hij eerder aan ha gerefereerd. Ik vroeg of dit enkel kracht 
betekende of dat het nieuwe vermogens betekende wanneer noodzakelijk.

Z.H. Hij zei dat je kracht niet kunt zien, alleen zijn uitwerkingen. Bijvoorbeeld elektriciteit: je kun elektriciteit 
niet zien, enkel zijn manifestatie in licht, of de graanmolen, of een schok. Hetzelfde geldt voor ons, de kracht zal
zich manifesteren door de geest of
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het hart, waar het nodig is. Deze kracht wordt in het sex-centrum opgeslagen en is daar latent aanwezig. 
Door meditatie wordt het onthuld en welt het op in het lichaam en geeft kracht en zuivert ook. Het is daar 
waar het nodig is.

Ik had gevraagd of men deze zelf kon aanzetten of dat het door iemand anders werd aangezet.

Aantekening De vraag van F.C.R. is precies dat. Ik zal het vanmiddag herhalen want ik denk niet dat het antwoord helemaal duidelijk 
is, hoewel ik geloof dat het eenvoudig op aanvraag is. De boerderij in Froyle naast ons pompt het water op van de hoofdstroom op de 
bodem van de heuvel naar een reservoir op het hoogste punt van de boerderij. Van daaruit stroomt het naar het huis en naar alle velden. 
Wanneer het waterniveau in het reservoir zakt, wordt de elektrische pomp op de bodem van de heuvel automatisch aangezet. Ik denk dat
dat het antwoord moet zijn. Ik zou er ook aan moeten toevoegen dat Z.H. zei dat in bepaalde Yoga systemen deze kracht werd beheerst 
en naar wens gebruikt. Hij zei echter, dat dit niet de Vierde Weg was en niet voor ons. In feite beantwoordde Z.H. natuurlijk zowel mijn
vraag als die van Dr. Roles.

R.A. Ik zei dat ik zoveel zowel direct als indirect had gekregen dat ik me afvroeg of ik het op een andere 
manier dan met woord of daad kan doorgeven?

Z.H. Hij zei, Nee, alleen woord en daad. Er zijn twee soorten mensen – (1) zij die alleen Kennis willen, en 
(2) zij die bereid zijn tot discipline. De tweede zijn goed. Alles wat men voor de eerste categorie kan doen 
is om ze met tact mee te nemen. Alleen een Gerealiseerd Mens zou subtielere manieren kunnen gebruiken. 
Als iemand dan bijzonder lastig was kon hij hem raken. Dat zou hem wakker maken en hij zou het de 
Gerealiseerde Mens toestaan om in zijn geest te kijken en zijn ellende te ontdekken.

Maandag 17 Augustus – Ochtend (J)

Z.H. Emoties en intellect zijn onze twee dienaren (helpers). Hun zetels zijn het hart en het hoofd. Goede 
gedachten en goede emoties zijn goed voor ontwikkeling. Ze bewaren ons voor onzuiverheden. In 
eenzame, dichte oerwouden houden kluizenaars gewoonlijk een ring van vuur om hen heen die zelfs de 
meest wrede en gewelddadige dieren weg houdt. Ze durven nooit de ring binnen te gaan. Het is dus 
mogelijk om ringen van vuur van goede emoties (liefde) en intellect (juiste gedachten) te scheppen om het 
Zelf veilig te houden, waar binnen vrede zal zijn en de mogelijkheid van juiste handeling.

R.A. Vraagt hoe het komt dat u meestal begint met de vraag die ik in mijn geest heb zonder dat het 
gevraagd is?

Z.H. De geest reflecteert en de impact wordt gevoeld. Dat kan in aan- en in afwezigheid gebeuren. Afstand
is geen beletsel om de reflectie te ontvangen. Wanneer men de Gerealiseerde Mens herinnert, of door hem 
wordt herinnerd, kan de communicatie plaats vinden.

R.A. Hoe zou men meer onthecht worden?

Z.H. Handelingen zijn in het leven noodzakelijk. Wanneer men handelt om iets te bereiken, dan vergeet 
men de relatie nadat het is bereikt. Hij wordt onthecht, maar als hij niet slaagt, wordt hij ongerust en de 
gehechtheid wordt duidelijk. Dit bewijst dat gehechtheid uiteindelijk leidt naar een meer gespannen en 
verwardere staat. De andere manier van handelen is om alles te doen doen als een zaak van plicht en zich 
nooit druk te maken over het resultaat. Winst of verlies maken voor geen enkele handeling verschil. Hier 
komt de liefde in het spel. Men handelt uit liefde voor de handelen, en niet voor het resultaat. Dit zou 
iemand onthecht moeten maken. Zodra je handelt zonder gehechtheid, doe je alles voor het Universum, en 
dan zorgt het Universele Bewustzijn voor wat je doet. Liefde brengt evenwicht en al onze winst en verlies 
lossen er in op.
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R.A. Gebruikt men kracht als kracht of als vermogens?

Z.H. Men kan kracht nooit ervaren (door de zintuigen), men kan alleen de manifestaties van kracht in handeling 
zien. Men kan zijn kracht alleen met het intellect begrijpen. Niemand kan zien wat elektriciteit is, maar iedereen 
kan het werk zien dat er door verricht wordt.

R.A. Kan men deze kracht naar wens gebruiken, of kan het gebruikt worden wanneer het nodig is?

Z.H. In het systeem van Yoga bestaan er manieren om kracht met geweld te gebruiken, maar voor ons 
praktische gebruik, gebruiken we het wanneer we oog in oog staan met een noodzaak. Deze kracht is opgeslagen
door de Natuur in het sex-centrum. Door meditatie verwijdert men de bedekking, sluiers of de verzamelde 
onzuiverheden en dan rijst het op en zuivert het hele zenuwstelsel, wat op zijn beurt gepast in situaties handelt. 
Meditatie vergroot ook deze kracht. Het gebruik van deze kracht is door vermogens. Dat zijn de kanalen 
waardoor men de kracht gebruikt.

R.A. Zal alles wat ik van u ontvangen heb gegeven moeten worden aan iedereen in Londen? Zal dit met 
woorden en daden gebeuren, of op een andere manier?

Z.H. U zal dit doen door woorden en uw handelingen. De subtiele invloeden worden alleen door Gerealiseerde 
Mensen gegeven. Er zijn twee soorten mensen: hij die alles wil weten voordat hij de Weg opgaat, en de andere 
die er gewoon op loopt. Dit intellectuele wezen is een beetje moeilijk. Soms wekt een Gerealiseerd Mens hem 
door een lichamelijke aanraking enkel om hem het voor zichzelf te laten zien. Anderen volgen de Leider wat 
gemakkelijker.

Maandag 17 Augustus – Avond

R.A. Hoe houdt de aspirant het beeld van de Gerealiseerde Mens in zijn geest?

Z.H. Eerst zou de aspirant de fysieke vorm in de geest moeten proberen vast te houden, en in dit beeld zal het 
subtiele lichaam van de Gerealiseerde Mens door herinnering ingevuld worden. Dat zou de communicatie 
vergemakkelijken en in tijden van crisis of moeilijkheden zal het antwoord gegeven worden.

R.A. Ten tijde van de Initiatie werden een aantal mensen waaronder Allen per ongeluk achtergelaten om 
onmiddellijk na de Initiatie vier uur alleen te mediteren. Is het mogelijk dat deze eerste lange periode van 
meditatie moeilijkheden veroorzaakte?

Z.H. Discipline is het woord voor geleidelijke voortgang. Stap voor stap werken is gedisciplineerd werken. 
Allen die zo'n lange meditatie in het begin hebben gekregen hebben het gedaan in een grote vaart van 
enthousiasme. Ze hebben te veel in een keer gehad, en dat heeft hun tijdsgevoel in de war gebracht. In School 
zou dit nooit toegestaan moeten worden. Ze zouden meditatie gegeven worden te beginnen met vijftien minuten 
en dan naar een half uur. Dan moeten ze zes maanden een half uur aanhouden, en daarna zo opbouwen zodat ze 
het makkelijk af gaat. Om de fout te corrigeren kan men een gunstige atmosfeer scheppen met hulp van goede 
muziek. Dat zal hen in balans brengen en klaarmaken voor de meditatie.

R.A. Hoe kan men zichzelf vrijmaken van gehechtheid aan rijkdom, macht, positie, kunst, sport en zo voorts?

Z.H. Dat vraagt om kennis. Kennis van de altijd veranderendende wereld. Rijkdom, macht, kunst, sport etc. zijn 
veranderende facetten van de wereld. Men moet er zoveel aan werken als men wil, maar men moet zich 
herinneren dat ofwel deze onderwerpen zullen veranderen of men zal al zijn krachten verbruikt hebben en ze 
niet meer vast kunnen houden. Dat zal het punt van teleurstelling zijn. Het feit dat een stroom van Ware Kennis 
onder alle wereldse dingen loopt zou nooit vergeten moeten worden. Deze stroom van Ware Kennis verandert 
nooit en belooft om je levend te houden wanneer elk ander krachtig ding van de wereld voorbij gegaan is.
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R.A. Zijn er instructies over het correcte gebruik van de sex functie?

Z.H. Gebruik met make. Men zou zijn wilde verlangens moeten proberen te beheersen. Het zou 
behulpzaam zijn als mensen zichzelf disciplineerden. Een onderbreking van 7, 10, 15 dagen of een maand 
is goed genoeg om een gelukkig getrouwd leven te leiden en ook genoeg tijd over te laten voor de andere 
wereld. Als men niet door kennis kan beheersen, dan zou men gevraagd moeten worden om rechtop te 
zitten en voortdurend naar de navel te kijken. Dat zou overvloedige verlangens helpen verminderen zonder 
een gevoel van onderdrukking.

R.A. Soms besluiten mensen zelfs nadat ze zich bij het Werk hebben aangesloten dat ze met de verkeerde 
persoon getrouwd zijn. Ze willen scheiden om iemand anders in het Werk te trouwen. Zijn er over dit 
onderwerp enige aanwijzingen?

Z.H. Het huwelijk is een heilige band. Eenmaal verbonden zou met tot het uiterste moeten werken om 
ernaar te leven. Zodra je deze band verbreekt splijt je in feite jezelf. Je zou kunnen denken dat de volgende 
de beste is, maar wie weet? – en ten tweede, jijzelf bent de gespleten persoon. Hoe zou het kunnen 
werken? Als het niet werkt, is er meer splitsing, en dan verliest het leven zijn betovering. Je wordt een 
wilde slaaf van dierlijke verlangens. Dat is zeker niet de weg van de School. In School houd je wat je ook 
krijgt en probeert te verbeteren. Als de partner ongeneeslijk ziek is of er zijn andere belangrijke redenen, 
dan kan men niet doorgaan, maar kleine verschillen zouden genegeerd en opgelapt moeten worden. Er zit 
veel meer in geven dan in nemen.

R.A. Soms kan een partner in een huwelijk geïnteresseerd zijn in het vinden van het pad van Zelfrealisatie 
terwijl de ander daartegen in gaat. Dat veroorzaakt moeilijkheden die het moeilijk maken voor degene die 
zoekt. Kan er enig advies gegeven worden?

Z.H. Van de persoon in School wordt verwacht dat er meer begrip is dan de andere partner. Het is diens 
plicht om erop toe te zien dat de partner niet genegeerd wordt. Als men een verantwoordelijkheid op zich 
genomen heeft, moet men daaraan vasthouden. School heeft niet veel tijd nodig, en daarna zou men als 
men werkelijk om de partner geeft geen crisis tegemoet hoeven te zien. De crises zullen oprijzen als het lid
van School de partner naar School wil slepen zonder dat er werkelijk verlangen is. Als de partner wil 
genieten van werelds genoegen, help en geef alles wat je kunt. Men zal zo merken dat de partner veel meer
in overeenstemming zal zijn met je eigen behoeften.
De huishouders moeten een plezierig evenwicht vinden tussen het genieten van de wereld en ook de weg 
naar Zelfrealisatie plaveien Men hoeft niet weg te hollen. We moeten in het vlees leven en werken voor de 
Geest.
Men moet niet zelfzuchtig zijn. Iedereen wenst en verdient genoegen van de partner. Ieder heeft een 
patroon van plezier in de geest waarvan men wil dat de partner zich daarnaar voegt, en gek genoeg heeft de
partner ook zijn eigen patroon waarvan hij wil dat je je daarnaar voegt! De vraag is wie de eerste concessie
moet doen. Zeker de persoon in School. Wordt van hem of haar niet verwacht om niet echt in slaap te zijn?
Later zal men merken dat om concessies te krijgen men eenvoudigweg concessies moet doen.

Wat hij ook heeft opgepikt over het Leven in het Westen en de vraag van scheiding, het lijkt dat kleine persoonlijke verschillen 
uitvergroot worden en de opperste prioriteit voor je eigen plezier gewoonlijk tot deze situaties leidt. Men kan verschillen hebben en vrij 
zijn om te verschillen, maar deze verschillen behoren toe aan het grove lichaam en de bewegende geest. Het Zelf dat in het Hart woont 
is er nooit bij betrokken. Men zou moeten proberen om ergens in de partner de Atman verborgen te zien en hem of haar helpen die te 
ontdekken.

R.A. De vermaaksindustrie lijkt aan deze moeilijkheden toe te voegen.

Z.H. Men zou moeten proberen om betere stukken en betere manieren van vermaak op te zetten om goede 
invloeden aan te bieden. De jonge geest is heel gevoelig en neemt alles tot zich wat hem wordt voorgezet. 
Voor het uit ervaring het resultaat realiseert, is de tijd al bijna voorbij. Hij is gegaan tot een punt waar geen
terugkeer mogelijk is, en merkt dat het moeilijk is om zijn gewoonten te veranderen. Het is aan de 
verantwoordelijke mensen die weten wat goed en fout is om de gelegenheid te pakken om beter voedsel 
aan de jonge geest te geven. Men kan makkelijk heel veel voorbeelden uit de eigen cultuur vinden.
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