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Correspondentie

19 November 1962
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Het is hier heel anders sinds u vertrok. Uw gezelschap en de dagelijkse audiëntie met Z.H. had van zichzelf
een wonderbaarlijk karakter. Na uw vertrek ging hij ook weg voor een tournee, en ik werd alleen 
achtergelaten in de wereld van de chaos; maar ik slaag erin wat vrede en genoegen uit de omgeving te 
vinden.
Z.H. had een goede en plezierige tournee en is met wat opnamen teruggekomen. Een ervan was een opera-
achtig toneelstuk over het leven van Krishna.

Wanneer Krishna zijn geliefde Radha ontmoet zegt hij, je ziet er mooi uit, als de maan. Radha voelde 
zich vernederd en liep met smart weg. Toen voelde Krishna zich heel eenzaam en ging overal op zoek 
naar Radha en vroeg aan al zijn Sakhi's (de melkmeisjes) om Radha te kalmeren en haar terug te 
brengen. Radha komt terug vermomd als Krishna en ze proberen allebei hun recht op Radha te laten 
gelden. Dan worden ze het eens en gaan naar de Sakhi's voor identificatie. De Sakhi's zijn zo 
verschrikkelijk verliefd op Krishna dat iedereen die ze zagen op Krishna leek, en dit vermenigvuldigde 
de verwarring. In deze verwarring raadde Krishna dat de andere Krishna niemand anders was dan 
Radha en hij trok haar naar zich toe en kuste haar, en zo werd de eenheid opnieuw gevestigd.

Z.H. zei naderhand dat dit verhaal een subtiele betekenis heeft. Wanneer Krishna zijn Atman (Radha) met 
de maan in verband brengt, wordt de dualiteit gevestigd. Op zoek naar eenheid zwerft hij van hot naar 
haar. Zelfs als hij heeft hij binnenin zich het Koninkrijk (Radha in vermomming) verwijst hij naar zijn 
“Vele Ikken” (Sakhis) om geïdentificeerd te worden, en verwarring is het resultaat. Pas wanneer Krishna 
de echte Radha herkent verdwijnt de illusie, en de eenheid is opnieuw gevestigd.
De opvallende gelijkenis hiervan met wat Mr. O. zei over 'Duizend Ikken' en de relatie met de maan is de 
moeite waard om te onderzoeken. Ik wou dat u het gehoord had. Iedereen in de Ashram en bij mij thuis 
herinnert zich u. Z.H. zendt zijn beste wensen.
S.M.J.

9 November 1962
Californië
Kopie van de brief van Maharishi Mahesh Yoga

Mijn beste gezegende Dr. Roles,
Ik wacht erop om van uw ervaringen deze keer in India te horen. Binnenkort vertrek ik naar Nieuw 
Zeeland op weg naar India. Ik hoop dat de zaken er voor u nu beter voor staan.
Jai Guru Dev.
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16 november 1962
Londen
Gedeelte van Antwoord

Geliefde Maharishi,

Ja, de zaken zien er nu veel beter uit als gevolg van de introductie die u zo prachtig heeft geregeld vorig 
jaar tussen mij en Zijne Heiligheid. Ik hoop dat nu alle bittere gevoelens tussen de mensen die slechts zeer 
gedeeltelijke aspecten van de echte waarheid kennen, zal verdwijnen. Zijne Heiligheid heeft me dit 
voorzeker herhaaldelijk op het hart gedrukt. Hij sprak heel gevoelvol over zijn liefde voor u en uw missie; 
en ook over zijn wens dat uw Academie zo spoedig mogelijk voltooid zal worden, en dat de Heilige 
Traditie verenigd moet worden in het “bouwen van de brug tussen Oost en West” die hem net zo na aan het
hart ligt als aan het uwe. Dus mijn maand met Zijne Heiligheid kan slechts leiden naar eenheid en 
wegvoeren van ontwrichting....
F.C.R.

16 november 1962
Londen

Uwe Heiligheid,
Hier enkel een kort voortgangsrapport. Vele mensen hier voelen nu een diepe liefde en dankbaarheid voor 
de hulp die u ons heeft gegeven hoewel ze er tot nu toe slechts een piepklein deel van gehoord hebben. De 
muziek is opnieuw opgenomen en klinkt heel mooi zowel zacht in een kleine kamer in verband met 
meditatiegroepen en ook versterkt in een grote hal waar het voorzeker een diepgaand effect veroorzaakt. Ik
wou dat onze vriend die het lied van de Discipel en de Meester zong, kon zien hoe ontroerd iedereen raakt 
door dat lied in het bijzonder. Mensen worden zo in staat gesteld om de meditatie opnieuw te beginnen 
nadat ze het opgegeven hadden, en ieders meditatie wordt verbeterd. In december zullen we een lezing 
geven en wat van de muziek laten horen aan negenhonderd mensen van onze school in een nog grotere 
zaal.
Bovenal zet de speciale relatie heel sterk door, en in het u herinneren,ben ik er volkomen zeker van dat ik 
hulp ontvang steeds wanneer ik die nodig heb, en ik neem hier net zoveel rust en stilte voor als ik nodig 
heb. De invloed wordt sterker, niet zwakker.
Ik sluit een kopie in van debrief die van de Maharishi is ontvangen en een deel van mijn antwoord. 
Misschien komt hij u in India opzoeken. Ik zou u zeer dankbaar zijn voor uw raad over wat er verder nog 
gezegd kan worden. Misschien is er een boodschap die Jaiswal met zich mee naar huis kan brengen.
F.C.R.

22 november 1962
Allahabad

De vraag: over hoeveel men moet weten om tot een beslissing te komen?

Z.H. De ladder met de zeven treden is een ladder van Zijn door kennis. Er wordt niet bedoeld dat dit de 
enige ladder van kennis te is. Dit is de innerlijke ladder, de ladder van het zelf. De eerste fase wijst op het 
magnetische centrum. De tweede fase is de fase van al ons zoeken naar onze eigen bevrediging om te 
besluiten welke kant op te gaan. Hierbij speelt onze essentie een belangrijke rol. In het geval van werelds 
onderwijs kan men een schatting van tijd en aantal boeken geven. Als men ze door heeft genomen en voor 
het jaarlijkse examen verschijnt kan men gemakkelijk slagen. Maar in het geval van deze fasen is men zijn 
eigen 
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examinator. Het is niet zozeer een kwestie van dingen weten, maar meer van het overtuigen van je eigen zelf. 
Sommigen kunnen dingen eerder besluiten dan anderen. Invloeden van gerealiseerde mensen, goede leraren of 
een school kunnen van veel nut zijn, maar niets hiervan kan voor de aspirant een beslissing uitspreken. Zodra hij
het besluit heeft genomen (om verder te gaan) dan zal hun invloed meer effectief worden.
Men kan deze zaken niet generaliseren maar een goede leraar zou in staat moeten zijn om de speciale behoeften 
van de discipel te observeren.

(Mijn indruk: De essentie van de lezing kan heel goed vergeleken worden met wat u kwikzilver maken, noemt. 
[Het stil maken van de geest]).
S.M.J.

27 december 1962
Londen

Uwe Heiligheid,
Ik heb moeten wachten op de terugkeer van mr. Jaiswal uit Bombay voordat ik u een kort voortgangsrapport 
kon schrijven. Want in de eerste zes weken was ik volkomen bezet met het ordenen van de vertalingen van alle 
gesprekken die we hebben gehad, die naar ik geloof nu volledig zijn; en in het doorgeven van de gelukkige 
atmosfeer van deze verbinding met u aan de leden van onze School hier en in andere landen. De stof wordt 
natuurlijk heel erg langzaam gegeven, maar al bijna twaalfhonderd mensen hebben iets gehoord. De prachtige 
ladder van Nyaya heeft in het bijzonder nieuw licht van begrip laten schijnen voor hen die dit hebben gehoord. 
Ook wordt de Keertan muziek die voor kleine groepen wordt gespeeld in verband met de meditatie, zeer 
gewaardeerd. Alles lijkt goed te gaan voor wat betreft het de mensen betreft, en we hopen op goede gevoelens 
en vergeving ten opzichte van sommige van die volgelingen van de Maharishi die zich niet zo goed hebben 
gedragen! We moeten nog steeds op onze hoede zijn, want ik krijg nog steeds brieven die me ervan 
beschuldigen dat ik hen verbannen heb omdat zij de Maharishi volgden, terwijl we alleen een paar mensen weg 
hebben gehouden van dit huis opdat de vrede niet verstoord zou worden. Ik noem u dit omdat u zulke dingen 
zou kunnen horen van de Maharishi die naar ik geloof vroeg deze maand naar India terugkeert. Zodra ik zijn 
adres daar heb gevonden zal ik hem nog een brief schrijven die onze dankbaarheid jegens hem uitdrukt.
Ikzelf vat zulke onplezierige dingen die me gebeuren op als deel van het systeem om te testen dat in uw traditie 
wordt gebruikt, en daarom ben ik er dankbaar voor. Wij in het westen hebben twee of drie weken rust tijdens 
onze Kerstmis en Nieuwjaar, en ik merk dat het moeilijker is in een periode van vrije tijd om een hoge kwaliteit 
van aandacht op goede gedachten, gevoelens en handelingen te houden. In het bijzonder lijkt het me belangrijk 
om te observeren hoe ik loop, spreek en dingen doe, en als ik me kan herinneren dat alles onze verbinding 
waardig moet zijn, dan wordt de meditatie zeer aangenaam. Ik heb veeleer de neiging gehad om afwezig te zijn, 
dromend over de gelukkige dagen met u in India en word scherp teruggeroepen in het moment door mijn gezin.
Mogen wij dankbaar u en al degenen die op u vertrouwen, de genade en het geluk van God toewensen in dit 
komende jaar.
F.C.R.
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12 januari 1963
Allahabad

Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Net na het sturen van een briefje na uw eerste brief, ontving ik de tweede. Uw waarachtige observaties zijn
vol eenvoud. Het is op de Weg altijd goed om waarachtig voor God te staan en de tekortkomingen bloot te 
leggen waar ze verschijnen. Zo komt men in aanmerking voor Genade. Moeder Natuur tilt de aspirant op 
als een kind en helpt ook om de grootsheid en macht van het Absolute te realiseren. Onze goede wensen 
zijn voor u en voor uw verdere voortgang in vrede en moed. Breng mijn zegen over naar al uw leden.
Sd. Shankaracharya.

22 januari 1963
Londen

F.C.R. doet verslag

Begin januari heb ik Zijne Heiligheid Nieuwjaarsgroeten gestuurd met dank voor de zegeningen die hij 
over ons heeft doen neerdalen, en heb kort verslag gedaan over welk gebruik we van zijn materiaal hebben 
gemaakt. De volgende boodschap werd ontvangen:

Boodschap van Z.H. 10 januari 1963

(uit een brief aan Jaiswal van zijn broer)
“Het is me een genoegen om te horen dat mensen in hun algemene levensactiviteiten en ook in discipline 
baat hebben gevonden bij de gesprekken die de traditie heeft geboden. Dit is geluk. Welke nalatigheid of 
verlies ook gevoeld is gedurende de feestdagen, ze zouden net zo moeten inspireren tot verdere Sattva. 
Hier in Allahabad komt de Mela op gang en de activiteiten zijn verveelvoudigd. Ik wens u allen een 
voorspoedig komend jaar toe. Breng mijn zegen over aan Mrs. Roles”.
Twee dagen later stuurde ik er nog een waarin ik zei dat ik teveel aandacht had gegeven aan uiterlijke 
dingen, dat de meditatie niet zo goed ging als zou moeten en dat ik een hulpkreet had geslaakt. Diezelfde 
nacht werd ik wakker met een heel sterk gevoel van geweten dat zei, dat ik geen aandacht had gegeven aan
hoe ik dacht, hoe ik voelde en hoe ik liep en dingen deed; en op hetzelfde ogenblik had ik een intense 
realisatie van de waarheid van de woorden: “God is overal”. Men is altijd in de aanwezigheid van de 
Atman in de meest persoonlijke ogenblikken. Dus het zou te gek zijn om een dunne laag goed gedrag in 
het openbaar aan te brengen maar in je persoonlijk leven niet toegewijd te zijn. Ik dankte hem voor de 
ontvangen hulp en kreeg het volgende snelle antwoord op vrijdag 18 januari:

Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Net na het sturen van een briefje na uw eerste brief, ontving ik de tweede. Uw waarachtige observaties zijn
vol eenvoud. Het is op de Weg altijd goed om waarachtig voor God te staan en de tekortkomingen bloot te 
leggen waar ze verschijnen. Zo komt men in aanmerking voor Genade. Moeder Natuur tilt de aspirant op 
als een kind en helpt ook om de grootsheid en macht van het Absolute te realiseren. Onze goede wensen 
zijn voor u en voor uw verdere voortgang in vrede en moed. Breng mijn zegen over naar al uw leden.
Sd. Shankaracharya.
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5 februari 1963
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Uw gift van 751 Rs in verband met de Mela is ontvangen en zal naar behoren worden gebruikt voor een   
goed doel. Al het andere is als gewoonlijk. Goede wensen voor u en voor de leden van uw groep voor 
vooruitgang in realisatie.
Shankaraharya.

22 februari 196
Londen

Uwe Heiligheid,

Ik ben heel dankbaar voor de boodschap van u ter aanmoediging, die net ontvangen is, welke ik doorgeef 
aan alle mensen. Ik betreur het dat de twee opnamebanden die een maand geleden aan Uwe Heiligheid 
waren geadresseerd u nooit bereikt hebben. We merken dat de Londense firma bij wie we ze kopen een 
filiaal in Calcutta heeft en we proberen te regelen dat er regelmatig een voorraad is in Allabahad om verder
verlies te voorkomen. We betreuren het zeer dat we geen opnamen hebben van de Keertan gedurende de 
Mela, welke vast heel mooi en inspirerend geweest zullen zijn.
Het is nu precies drie jaar geleden dat we door de Maharishi werden geïnstrueerd in de meditatie. Op een 
dag, na de meditatie leek het me plotseling toe dat we op dit punt de balans zouden moeten opmaken om te
zien waar we precies staan, om bewijs te vinden van alle gunstige effecten van de algemene mantra die 
over de hele wereld is gegeven en om misschien fouten te corrigeren. Ik stuur daarom een lijst met vragen 
toe van de tweeduizend mensen die of in mijn aanwezigheid door de Maharishi zijn geïnitieerd of die 
sindsdien door mij zijn geïnitieerd. Spoedig zullen er vragen oprijzen uit alle ontvangen informatie die ik 
aan Uwe Heiligheid wil voorleggen om raad.
Ik was zeer getroffen door uw opmerking dat we later misschien een systeem moeten ontwikkelen om 
verschillende mantra's te kiezen volgens de verdeling van de Guna's in het bepaalde individu, zoals u al 
doet, maar dat op dit moment de algemene mantra gebruikt dient te worden. Ik heb geen reden om te 
veronderstellen dat een andere mantra voor bepaalde individuen die gefaald hebben, meer succesvol zou 
zijn, maar ooit zou ik de principes willen begrijpen om het individu te beoordelen en de juiste mantra voor 
hen te vinden. Ik verwacht dat dit alleen gedaan zou kunnen worden door de Volledig Gerealiseerde mens!
Slechts drie mensen zijn in staat gesteld en zorgvuldig getraind om de initiatie te geven: een in Londen, en 
in Mexico en een in Nieuw Zeeland. Ze initiëren nu zelfstandig en de resultaten tot dusverre zijn zonder 
uitzondering goed. We worden allemaal steeds weer gelukkiger van het horen van de woorden van uwe 
Heiligheid en veel ander licht wordt ontvangen. Ik verwacht geen antwoord op deze brief, die u enkel 
vertelt wat we aan het doen zijn, en die u verzekert dat de herinnering aan u steeds meer groeit.
F.C.R.
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Maart 1963
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Heb u brief ontvangen. Nu de bandjes gemakkelijk in Lucknow beschikbaar zijn, hoeft u geen moeite te 
doen om ze op te sturen. Voor wat betreft uw navraag naar het Mantra systeem, zou ik zeggen dat het 
huidige systeem op dit moment goed genoeg is. Dit probleemgeval verdient zeker aandacht, maar het zou 
tamelijk riskant zijn om een ander recept te wagen. Voor het geval dat er veel van hen zijn waarmee het 
niet goed gaat dan zal in de toekomst iets gesuggereerd worden. Ik ben zeer verheugd en tevreden met de 
voortgang en wil graag mijn zegen naar u allen overbrengen.
Shankaracharya.

11 maart 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
Ik zou u nu graag willen vertellen van de eerste resultaten van het onderzoek naar de uitwerking van de 
meditatie, zoals onthuld wordt door de eerste driehonderd formulieren die we ontvangen hebben van hen 
die drie jaar gemediteerd hebben. Ongeveer de helft liet een prachtige vooruitgang zien in de wijze van 
feitelijke realisatie van dingen die al eerder geweten werden, en ook van een blijvende uitwerking op 
lichaam en geest. Het deed me heel goed om deze verslagen te lezen en deed me met grotere ijver en 
toewijding mediteren. Verder klopt het met de raad van Uwe Heiligheid aan mij dat meditatie alleen 
leiding behoeft in de vroege stadia want veel van deze mensen hebben gedurende meer dan twee jaar 
helemaal geen hulp gevraagd en ontvangen. Zodra de mantra gevestigd is, lijkt deze zelf ons te leiden en 
ons te vertellen wat we moeten doen.
Intussen hopen we dat we de uiterlijke aspecten van het werk niet verwaarlozen. Door de School van 
Meditatie worden interviews op de radio en televisie gegeven, en iedere inspanning wordt gedaan om de 
meditatie onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit resulteert in een gestadige dertig initiaties per 
week waarvan het hoofd van de School voor Meditatie twee derde uitvoert en ikzelf een derde. Wanneer 
deze mensen ongeveer een jaar hebben gemediteerd ontmoeten elkaar ze in groepjes die gevormd worden 
uit mensen in hetzelfde stadium, aan wie de grondprincipes van uw Systeem gegeven wordt met citaten en 
illustraties van uw woorden die rond de Ladder van Zeven Stappen zijn gegroepeerd en de natuur van het 
Systeem van Meditatie wat nu aan iedereen gegeven wordt.
Dit alles verloopt vloeiend en gelukkig. Intussen blijven zeer bemoedigende resultaten binnenstromen. Er 
is een fonds opgericht om het helpen bij het bouwen van de Academie van de Maharishi en het bedraagt 
momenteel iets van ca. 250 roepies.
Onze liefde en vertrouwen in de Volledig Gerealiseerde Mens blijft groeien hoewel we proberen om u niet 
teveel lastig te vallen via het grove medium van brieven!
F.C.R.

P.S. Deze brief aan u werd vertaald toen ik uw welkome bericht ontving. Ik ben blij dat er nu bandjes in 
Lucknow beschikbaar zijn, en we zien uit naar nog wat meer Keertan muziek in de toekomst. Ik zal uw 
boodschap aan iedereen doorgeven.
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26 maart 1963
Londen

Uw Heiligheid,
Terwijl ik alle uitstekende verslagen van de mensen die goed mediteren aan het lezen ben, en terwijl ik al 
hun uitingen van dankbaarheid zie voor het geluk dat in hun leven is gebracht, voel ik mezelf vervuld van 
dankbaarheid naar u toe. Tot nu toe komen we veel geld tekort en mijn dankbaarheid naar u toe is op een 
heel zwakke manier getoond. Maar nu zijn sommige mensen aan het regelen dat er een grotere som geld 
apart wordt gezet als een fonds voor ieder doel dat ik maar zou kiezen. Zodra de regelingen klaar zijn zou 
ik uw toestemming willen vragen om u een som geld ter beschikking te stellen voor uitgaven die mogelijk 
oplopen bij het “bouwen van de brug tussen Oost en West”. We stellen eisen aan u, vragen om verslagen 
van uw openbare toespraken, van toespraken van Guru Deva, en muziekopnamen, en we lijken er nooit aan
te denken dat dit allemaal ook geld kost naast uw kostbare tijd.
U hoeft hier niet op te antwoorden; als u het niet weigert zal het over naar ik hoop niet al te lange tijd 
aankomen.
Hoogachtend,
F.C.R.

1 april 1963
Londen

Uw Heiligheid,
Twee van onze mensen die zich aanmeldden om deel te nemen aan de meditatie trainingscursus van de 
Maharishi in Oostenrijk deze zomer ontvingen het antwoord dat ze geen van mijn mensen kunnen 
accepteren voor zijn cursussen dit jaar omdat ik me heb losgemaakt van de leiding van de Maharishi, en 
dat hij alleen de aanmeldingen zal accepteren van die mensen die geïnitieerd zijn door zijn eigen 'Spirituele
Wedergeboorte beweging initiatoren'. Ik heb hem als volgt teruggeschreven, want na een weekend in stilte 
en meditatie merk ik dat ik niets dan liefde en dankbaarheid in mijn hart voel naar hem toe, en dat deze 
actie van hem wijs is:

 “Geliefde Maharishi,
Uw boodschap aan Jemina is aan mij doorgestuurd en ik accepteer het met onveranderd respect en 
toewijding en hoop op het aanhoudende succes van uw grote missie. We hopen dat u ons wilt toestaan 
om u op elke manier die we kunnen in de toekomst te helpen.
Kort nadat ik u ontmoette kreeg ik de School voor Meditatie zover om een fonds te openen waardoor 
degenen die onlangs de meditatie ontvingen hun dankbaarheid jegens u kunnen laten zien, en dit fonds 
wordt langzaam maar zeker groter en zal voor u beschikbaar zijn wanneer u maar wilt. Het speet me om
te horen dat het bouwproject moest sluiten, mogelijk vanwege het gevaar aan de grens. Het spijt ons dat
we u niet meer hebben kunnen helpen om het op tijd af te maken.
Hoogachtend,“

We zouden moeten proberen om rechtvaardig te blijven handelen in overeenstemming met de prachtige 
geest en leiding die we van de Heilige Traditie ontvangen.
Hoogachtend,
F.C.R.
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16 mei 1983
Londen

Uwe Heiligheid,
De huidige stand van zaken met betrekking tot de meditatie lijkt tenminste uiterlijk zeer bevredigend. Onze
School voor Meditatie in Londen heeft nu een gestage stroom goede mensen die komen om de meditatie te
ontvangen zodat er elke week minstens twee en vaak drie zittingen zijn met elke keer ongeveer twaalf 
mensen, en gewoonlijk zijn we een maand vooruit geboekt. Het leek nu noodzakelijk om een tweede man 
te machtigen om te initiëren naast het Hoofd van de School, die groot succes heeft. Deze man is heel 
zorgvuldig gekozen na lange overweging en wordt nu voorbereid. Ik vertel hem precies wat u tegen me zei
over het belang van deze functie en de noodzaak voor extra meditatie.
Het Hoofd van de groep in Nieuw Zeeland heeft ook vele initiaties te doen en heeft succes. Hij citeert 
meerdere mensen die zeggen spoedig na het beginnen met de meditatie: “Dit lijkt mijn hele leven te 
veranderen.” Het lijkt me duidelijk dat de afstand niet uitmaakt, maar dat de verbinding met uzelf en de 
grote traditie wordt gehandhaafd. Het zelfde gaat op voor Mexico, hoewel daar tot nog toe vrij weinig 
mensen naar de meditatie komen.
Mijn eigen meditatie lijkt grotelijks af te hangen van mijn herinnering van uw woorden over de goede 
gedachten, de goede gevoelens en de goede handelingen in verband met de drie Guna's. Waar ik mezelf 
toesta om te veel ondergedompeld te zijn in uiterlijke activiteiten zodat ik het belang vergeet van de manier
waarop ik zit, sta of beweeg, is er niet voldoende Sattva en ik duik niet meteen diep. Maar dit herinnert me 
er dan meteen aan om mijn manieren te beteren! Wilt u hier misschien iets meer over zeggen, namelijk 
over hoe de mens die probeert de Ladder op te gaan zou moeten denken, voelen en bewegen? Vele mensen
die twee of drie jaar succesvol mediteren stellen hier vragen over, omdat ze stap voor stap omhoog willen 
gaan en niet willen blijven waar ze zijn. Ik voel zo intens als altijd dat wanneer ik aandacht heb, ik leiding 
ontvang en dat mijn vragen worden beantwoord.
Met respectvolle dank en groeten,
F.C.R.

21 mei 1963
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Gisteren uw aangetekende brief ontvangen en nota genomen van de inhoud. Ik ben de laatste tijd vrij druk 
met tournees en vandaar is er een vertraging met het antwoorden. Ik zal nog tot 6 juli rondreizen in Noord-
India en pas dan zal ik in staat zijn om de volgende twee of drie maanden op een plek te verblijven. Geef 
mijn complimenten en zegeningen aan de leden van uw organisatie. Ik hoop dat jullie allen de discipline 
aandachtig navolgen en diep in het Zelf duiken en de gelukzaligheid van Waarheid en Bewustzijn 
verkrijgen.
Moge u allen voortgaan.
Shankaracharya.
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8 juni 1963
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde. De tournees houden me bezig en weg en daarom heeft uw brief zo lang geen 
aandacht gehad.
Uw vraag over hoe een mens die probeert de ladder op te gaan zou moeten denken, voelen en bewegen? 
Uw verslag laat zien dat jullie allemaal zeer aandachtig vooruit gaan. In het gewone leven wordt de geest 
van de mens van nature (automatisch) meevoelend gestimuleerd naar het voorwerp van zijn verlangen. In 
het geval van een discipel, zou deze eerst aandacht aan het werk moeten geven, en goede gedachten en 
emoties bewaren in de juiste verblijfplaats van het zelf (Hart) (verzadig het zelf met goede gedachten en 
emoties) – (andere versie). Trek na het werk alle aandacht terug naar het meest dierbare verlangen (Zelf-
realisatie) net als de kantoorbediende die gretig naar huis gaat. Het bijzondere hiervan is dat de innerlijke 
deuren open gemaakt worden of dat de treden automatisch worden gegeven op de gepaste tijd 
(verzadiging). Men hoeft alleen maar aandacht te hebben voor wat men doet. Aandacht die gekoppeld is 
aan discipline helpt iemand om omhoog te gaan.
Ik zal in Juli en September gestationeerd zijn in Jabalpore in Madhya Pradesh (Centrale Provincies).
Het adres zal zijn als volgt:
c/o Mishra Bandhu Karyalaya Dixitpur, Jabalpore.
Met zegeningen voor u en uw groep.
Shankaracharya.

8 juli 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
We waren zeer gelukkig om de twee brieven van u van 21 mei en 8 juni te ontvangen, en met het weten dat
we u de komende twee maanden kunnen schrijven in Jabalpore.
Uw antwoord op de vraag over het gedrag van dag tot dag van de mens die probeert de Ladder op te gaan 
is waardevol, en er komt steeds meer uit als we erover nadenken. Het is al aan veel van onze mensen 
gegeven. Het handelt over het onderwerp dat ik van de grootste praktische waarde heb gevonden sinds 
mijn eerste kennismaking met u. U liet me zien dat de Gerealiseerde Mens, wanneer hij zit, staat of op een 
glibberige boot stapt om de Ganges over te steken deze dingen allemaal alleen in het moment doet, terwijl 
de rest van ons, omdat we voortdurend een grote last van gedachten en gevoelens over toekomst en 
verleden meedragen, ons waarschijnlijk verstappen in de soms moeilijke bewegingen die op belangrijke 
momenten vereist zijn. Zoveel van onze bewegingen gaan tamelijk goed en automatisch, dat we veel 
aandacht over hebben en het is dit surplus aan aandacht dat zichzelf verbruikt in ronddraaiende gedachten 
en negatieve gevoelens die vervolgens het halve uur meditatie verstoren. U heeft ons nu laten zien dat deze
aandacht die over is gebruikt zou moeten worden bij het “opbergen van goede gedachten en emoties 
precies in de zetel van het Zelf (hart)”. Hoewel we hier nog in geen enkel opzicht bedreven in zijn, zal 
ieder klein ding wat we kunnen bereiken maken dat we een goede dag hebben.
Hoe zou Uwe Heiligheid een bezoek door twee van onze seniore mensen vinden? Een is een Engelse 
Professor in de Natuurkunde van de Universiteit van Delhi en zijn vrouw, en zij zouden naar Jabalpore 
kunnen komen, hoewel het reizen naar Allahabad later makkelijker zou zijn. Het draait deels om de vraag 
van vertaler. Ze zouden graag het contact van deze School met Uwe Heiligheid willen continueren.
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Alles gaat heel goed en de meditatie is zo'n genoegen dat ik niet weet waarom ik ooit dacht dat sommige 
mensen een andere mantra nodig zouden kunnen hebben.
Met dankbare dankzegging voor uw voortdurende zegeningen en goede wennsen voor u en uw zware 
werk.
F.C.R.

9 augustus 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
In Engeland zijn de meeste mensen nu vertrokken voor hun vakantie en dat betekent een gezegende stilte 
en aanzienlijke vrede. Daarom is de meditatie buitengewoon heerlijk en lijkt zo fris en bevredigend als 
altijd. Mijn vrouw die u haar diepe respect stuurt en u dankt voor de hulp bij meditatie die u stuurt gaat met
mij mee naar de bergen bij de Mont Blanc (misschien Ananda Devi) van 19 augustus tot 2 september.
Ik heb 110 antwoorden op mijn enquête over de meditatie ontvangen van de mensen uit de groep in Nieuw 
Zeeland, waarvan 90 het heel goed maken, de meesten van hen na twee jaar.
Ik vraag me af of u wat commentaar kunt geven over dit voorbeeld van een jonge vrouw in Londen die me 
placht te helpen bij initiaties vorig jaar. Ik hoorde pas twee dagen geleden dat het leek alsof ze aan het dol 
draaien was. Na onderzoek leek het erop dat ze moeilijkheden ondervonden moet hebben en met mediteren
stopte, dus ik ben onmiddellijk naar haar toe gegaan en heb haar herinnerd aan wat we samen hebben 
gedaan, en heb haar naast me laten zitten om te mediteren. Ze was heel verbaasd want ze had een prachtige
meditatie en leek weer geheel veranderd na heel grijs en oud geweest te zijn. Ze gaf toe dat ze vele 
maanden niet had gemediteerd en het kan goed zijn dat we haar nog kunnen redden, hoewel ik denk dat het
wel enige tijd zal duren voor haar geloof in zichzelf wat ze verloren lijkt te zijn, hersteld is. Ik herinner me 
hoeveel uzelf voor mij deed op die manier en ben er volkomen van overtuigd dat dit de grootste tragedie is 
die iemand kan overkomen, namelijk dat ze geloof in zichzelf en in de kracht van meditatie om ze te 
helpen hier over heen te komen, verliezen.
Ik verwacht niet dat ik antwoord van u krijg over Professor en Mrs. Brown die u bezoeken, en ik zal hen 
zeggen dat ze naar Allahabad moeten komen om u op 1 oktober op te zoeken (maar dat niets gegarandeerd 
kan worden) daar ze heel erg graag vragen over de meditatie willen stellen.
Hoogachtend,
F.C.R.

(ontvangen) 22 augustus 1963
Jabalpore

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Heb u brief van 12 augustus in Jabalpur ontvangen. Het was lange tijd geleden dat ik over u en de 
activiteiten van uw groep heb gelezen. Ik ben blij te weten dat de oefening van meditatie gelukkig blijft 
verlopen en dat de leden van uw groep goede resultaten hebben. Ik ben ook blij dat u meer van uw tijd 
besteed aan meditatie gedurende de vakantie en dat u persoonlijk alle mogelijke inspanningen doet in de 
richting van realisatie.
Omdat mijn verblijf in Allahabad in oktober niet mogelijk is, zal het moeilijk zijn voor Dr. Brown als hij 
komt. Mijn volgende verblijf is gepland in Calcutta van 20 september tot 20 oktober.
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Graag zeg ik iets over de Dame die haar verstand leek te verliezen en die een aanzienlijke tijd was gestopt 
met de meditatie. Wanneer er iets zeer onwenselijks gebeurt met iemand, kan de verschrikkelijke impact 
van die episode de trein van discipline van meditatie doen ontsporen. Het is natuurlijk een zware klus om 
die weer op de rails te krijgen. De inspanning zou gedurende aanzienlijke tijd geleverd moeten worden 
totdat de meditatie weer soepel verloopt, anders zal de herinnering aan die onwenselijke periode de geest 
waarschijnlijk achtervolgen en afleidingen scheppen. Het antwoord in zo'n geval is om haar weer in 
beweging te krijgen zoals u gedaan heeft en haar enige tijd te leiden tot ze het verleden heeft vergeten.
Zelfs bij gewone mensen kan gezien worden dat de hoeveelheid inspanning die ze in meditatie stoppen 
veel te veel lijkt behalve als het natuurlijk wordt om te mediteren. Dat is de periode waarin persoonlijke 
moeilijkheden een grotere tegenwerkende kracht hebben. Zodra meditatie natuurlijk wordt, worden de 
moeilijkheden zwak.
Mijn goede wensen en zegeningen voor het welbehagen voor u en uw groep.
Shankaracharya.

P.S. Ik hoop dat u een gelukkige en vredige vakantie heeft gehad. J.

20 oktober 1963
Allahabad

Beste Dr. Roles,
Zegeningen met liefde.
Uw brief van 6 september werd in de drukke periode voordat ik ging vertrekken naar Calcutta ontvangen. 
Die rondreis duurde ongeveer een maand en vanwege overmatige activiteiten had dat zijn weerslag op de 
gezondheid. We kwamen op 15 oktober terug uit Calcutta en nu ben ik snel beter aan het worden, en dus 
wil ik uw vragen een voor een beantwoorden, en hoop dat dit voor u en uw groep bruikbaar is. We zullen 
een maand in Allahabad blijven en dan verhuizen naar Agra, etc. Prof. Brown is niet naar Allahabad 
gekomen en er is ook geen informatie van hem. Wat er in de toekomst ook gebeurt zal met u gedeeld 
worden.
Shankaracharya.

Antwoord op Vragen van de School voor Meditatie

Vraag 1. We spraken over individualiteit. Voordat men zichzelf individueel noemt zou er iets permanents 
aan zichzelf moeten zijn. Ik kan niets vinden waarvan ik zou kunnen zeggen dat het zonder twijfel echt is in 
mij. Hoe komt men daar?

Z.H. De Waarheid is Eeuwig en verblijft in het hart van iedereen. Er is nooit een afwezigheid van 
Waarheid. De graad van persoonlijke ervaring (eenheid) met Waarheid zal groter worden met het niveau 
van het Zelf. Wanneer de herinnering van Absoluutheid (compleetheid) daagt, dan zal men in meditatie 
compleetheid beginnen te ervaren. De toenemende gradaties hebben betrekking op het Systeem van de 
Zeven Stappen dat aan u is gegeven.

Vraag 2. Wat bedoelde de Maharishi toen hij zei dat ieder verlangen of iedere wens gerealiseerd zal 
worden, wanneer al het andere buitengesloten wordt?

Z.H. In plaats van energie te verspillen aan futiele pogingen om de vele onbeduidende verlangens te 
vervullen, zal het verschijnen van een werkelijk verlangen alles omvatten, en alle kleine verlangens 
worden er aan ondergeschikt. Bijvoorbeeld, als men bij de grote rivier de Ganges komt, heeft men de 
kleine waterkraantjes niet nodig. Evenzo zal, wanneer het grote verlangen naar Zelfrealisatie opkomt en 
iemand inspireert en aanmoedigt om voort te bewegen richting discipline, dan zal die opperste wens 
iemand langzaam en stap voor stap naar de hogere niveaus van de Ladder leiden, tot men volledige 
Realisatie een vereniging met het Eeuwige Absolute bereikt.
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Vraag 3. Heeft persoonlijkheid enige invloed op meditatie?

Z.H. Persoonlijkheid is als een kledingstuk. Wanneer een kledingstuk in een wasechte kleur wordt gedompeld 
zuigt het de kleur tot de laatste vezel op en verbleekt zelfs na lang gebruik nooit. Het zal net zo lang bestaan als 
het kledingstuk en alleen vergaan met het kledingstuk. Op dezelfde manier handelen de Manas, Buddhi en 
Sharira (lichaam) die doordrenkt zijn met het verlangen naar Zelfrealisatie in het gewone leven alsof alles het 
eigen Zelf is en doen alles met Liefde. Zodra het verlangen is vervuld blijft de persoonlijkheid, hoewel deze 
door moet gaan met handelen, toch ongehecht. Succes en mislukkingen zijn voor hem even acceptabel. 
In een toneelstuk leren de toneelspelers zowel hun rol van Ram als van Ravan. Ze vechten als Ram en Ravan, en
Ram overwint Ravan en wordt als overwinnaar uitgeroepen, maar beiden krijgen hun beloning voor het goed 
doen van hun werk. Noch zegeviert toneelspeler Ram, noch voelt toneelspeler Ravan zich ellendig. Iedereen zou
net als die toneelspelers het evenwicht moeten bewaren bij winst of verlies, pijn of plezier, bij het doen van hun 
werk in het gewone leven en dat volledig doen. Dat is de basis van alle succes en prestaties in het leven.

Vraag 4. Bestaat er een praktische manier om je geest toe te leggen op universele ideeën?

Z.H. Men zou daar geen aandacht aan moeten schenken. Wanneer men met aandacht en toewijding gaat zitten 
voor de meditatie dan worden er automatisch goede en verheven gedachten en gevoelens door het innerlijke 
gebied veroorzaakt. Goede gedachten, gevoelens en wonderlijke scenes etc. kunnen geobserveerd worden. Men 
hoeft niet te pogen hen te ervaren en evenmin zou men moeten proberen om ze weg te krijgen. Dit zijn enkel 
scenes onderweg. Als men het ultieme wenst te bereiken zou men niet onderweg moeten stoppen om van deze 
scenes te genieten; men moet doorlopen. Ervaringen als deze zijn gewoon; men doet er beter aan om ze voor 
zichzelf te houden en ze veilig te bewaren als je materiële rijkdom.

Vraag 5 (a) Houding lijkt belangrijk in meditatie. Kan men houding koesteren en daarmee de leiding nemen in 
de meditatie?
(b) oprijzend uit het checken van meditatie van mensen:
Mensen komen met een sterke emotionele verstoring, een nabij familielid dat overlijdt, man of vrouw die het met
een ander aanleggen; of een ingebouwd idee dat ze onbekwaam zijn, of ongewenst; dit kleurt hun hele blik en 
lijkt meer op de voorgrond te komen wanneer ze mediteren. Op die momenten wordt hun geest overspoeld door 
gedachten etc. en vaak geven ze het een tijdlang helemaal op. Gewoonlijk ligt ons advies op de lijn van zachtjes 
terugkeren naar de Mantra en niet in een 'toestand' te blijven zitten. Zachte aandrang verzwakt het patroon van 
de verstoringen. Is er nog ander advies voor hen?

Z.H. Zij die lijden aan minderwaardigheid of schuld uit een of ander gebeuren uit het verleden of zij die 
overmand worden door een gevoel van schuld of wanhoop gedurende meditatie zou duidelijk verteld moeten 
worden dat dit alles behoort tot het verleden. Nu zou de discipline van de Mantra het door zijn actie mogelijk 
maken de herinnering aan deze gebeurtenissen weg te vegen en de atmosfeer om hen heen zo te veranderen 
precies in de mate waarin zij de goede krachten van de meditatie koesteren en ophopen. Hoe meer je mediteert 
hoe minder de impact van deze gedachten zal zijn. Na een poosje zullen de innerlijke krachten toenemen en dan 
zullen zowel het dagelijkse wereldse leven als het spirituele leven eenvoudig worden. De eenvoud zal op den 
duur de herinnering aan het opperste Zelf opwekken en activeren.

Vraag 6. (van Mr. R die mediteert maar niet een Systeem van Kennis volgt) Is het juist om te denken dat de 
manier om een Gerealiseerd Mens te worden, is dat de zoeker een proces van desillusie moet ondergaan waarin
hij zijn bekoring met zijn vele geleende maskers en zijn tegenstrijdige wensen verliest, om te ontdekken wat 
werkelijk de natuur is van zijn eigen essentiële wezen, en dan ditt kind in hem te laten genieten van zijn groei tot
volwassenheid?

Z.H. Het is niet essentieel dat hetzelfde patroon moet volgen in ieders leven. Bepaalde mensen die de last van 
het verleden dragen vinden de weg gewoonlijk vrij lastig en zeker zij in het bijzonder verdienen in de meeste 
gevallen leiding en hulp. Zij die toevallig verder op de Ladder zijn voortgeschreden en de discipline met liefde 
onderhouden, merken het komen en gaan van moeilijkheden gewoonlijk niet op en voelen zo geen 
moeilijkheden. Ze keuren hen nauwelijks een blik waardig; net zoals het gaan naar huis nooit als veel werk of 
veel moeite voelt.
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Vraag 7. Er zijn vormen van ijdelheid die zelfs door de techniek van meditatie vermindering weerstaan; is 
er een bepaalde manier om die oneerlijke dieven voor eens en voor altijd kwijt te raken?

Z.H. Het lijkt er in dit geval op dat de liefde voor het ego overheersend is vergeleken met het belang en de 
genegenheid die nodig zijn voor meditatie. Als men het niveau van genegenheid voor de meditatie 
verhoogt, zal het egocentrische gevoel uiteindelijk beginnen af te nemen. Als men merkt dat dit moeilijk is 
dan zou uitgelegd moeten worden dat men zich moet losmaken van onware en tijdelijke pleziertjes die 
door het ego worden verkregen, teneinde zich te verbinden met de Eeuwige goedheid en rijkdom van geluk
in de discipline van meditatie. Dat zou de binding van het ego moeten verbreken.

Vraag 8. Zekere bepaalde zwakheden lijken steeds weer opnieuw terug te keren om iemands ontwikkeling 
in de weg te zitten; net als een voorname (kenmerk of een) fout die niet voldoende helder herkend wordt 
om zijn grip te verliezen; we lijken individueel iemand van een hoger niveau nodig te hebben om ons te 
vertellen wat dat is; mogen we hopen op deze hulp?

Z.H. Deze vraag wordt door de vorige beantwoord. Extra meditatie zou helpen in die gevallen waar 
negatieve gevoelens diep zitten en geen duimbreed lijken te wijken. Het indringende effect van de Mantra 
zal ze uiteindelijk allemaal ontwortelen.

Alles is goed hier. Zegeningen met liefde voor u en uw groep.
Shankaracharya.

(?) oktober 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
Het is moeilijk om op een tastbare manier de dankbaarheid van duizend mensen uit te drukken voor de 
grote weldaden van de meditatie en voor uw voortdurende leiding en hulp.
Toen ik in Allahabad was, was ik zeer onder de indruk van de mogelijkheden van de school in de Ashram 
en vroeg me af of u dacht dat u iets hiervan kon gebruiken voor dit werk.
Hoogachtend,
F.C.R.
(door Prof. Brown te overhandigen – is vertraagd)

4 november 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
Zegeningen voor u en grote dankbaarheid voor uw zeer volledige antwoord op alle acht vragen die we u 
stuurden. Ze zijn van de grootste waarde en elk van uw antwoorden bevat zoveel dat zichzelf alleen na 
lange reflectie na meditatie toont. We zullen uw antwoorden een voor een gebruiken tijdens kleine 
meetings van zo'n twintig mensen, die elke week door mij worden gehouden, waar alle leden van onze 
School die mediteren welkom zijn.
Ik was bedroefd toen ik hoorde dat uw gezondheid aangetast was door de grote inspanningen die door uw 
lange rondreis vereist werden. Als er een neiging is tot ontsteking van neus of keel, zou ik verheugd zijn 
om te regelen dat de juiste remedie op enig moment naar u gestuurd zou worden, omdat dit zo'n toestand 
heel snel kan verlichten.
Professor Brown is vertraagd vanwege het gebrek aan efficiënte vertaling, waarvan zijn bezoek zal 
afhangen en hij zal, naar ik verwacht, u zelf hierover schrijven.
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Onze School voor Meditatie is zeer gelukkig en veilig, en gaat door met het programma. We zijn uiterst 
zorgvuldig om nooit uw naam in het openbaar te gebruiken, en ook om nooit slechte gedachten te denken 
of uit te spreken over enige rivaliserende organisatie, en ik heb zojuist mijn liefde betuigd aan Maharishi 
tijdens zijn recente bezoek en ik ben door hem uitgenodigd om deze liefde voor hem op een serieuzere 
manier te tonen. Ik hoop uit de meditatie inspiratie te verkrijgen om op deze manier aan hem te schrijven 
na zijn terugkeer naar Rishikesh.
F.C.R.

26 november 1963
Londen

Uwe Heiligheid,
Er schijnen nu geen echte problemen te zijn voor wat betreft de feitelijke techniek van de meditatie, en de 
mantra lijkt voor iedereen gepast te zijn behalve voor een persoon. Ze was een vrij gewone jonge vrouw 
die geen religieus conflict of moeilijkheid had met de ceremonie maar toen ik haar vroeg om de mantra uit 
te spreken zei ze: “Ik kan het niet zeggen, het heeft een onaangename uitwerking op me”. Ze probeerde het
nog eens, en zei toen: “Ik kan deze klank niet verdragen”; dus na een aantal pogingen die allemaal niet 
slaagden zei ik dat ik om raad zou vragen. Ze is zeer verlangend om te mediteren en we moeten voor haar 
een oplossing vinden.
Verder zijn de enige moeilijkheden die met hen wiens hart er niet in is, zoals we hier zeggen. Maand na 
maand gaan ze ermee door omdat zonder dat ze slechter af zijn, , maar we zijn er niet in geslaagd hen hemt
laten liefhebben en daarom gaat het nooit diep. We proberen hen fijne en emotionele uitspraken te geven 
en zo voorts, maar er is geen verbinding tussen hun emotionele leven en de meditatie. Het zijn er weinig, 
en zonder twijfel zal het hen redden, wanneer ze er werkelijk behoefte aan voelen in een wanhopige 
situatie, dus we moedigen hen aan om door te gaan.
Al de overige raad als antwoord op vragen in uw brieven is zeer nuttig gebleven. We kijken er naar uit om 
Mr. en Mrs. Brown te ontmoeten en van hen de antwoorden te horen op de vragen die ze u stelden.
Met dankbaarheid en liefdevol respect.
F.C.R.
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