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Donderdag 18 oktober

Gesprek over Begrip, Cirkels van de Mensheid, Vier Wegen, Tijd, Terugkeer
R. Gisteren zei Uwe Heiligheid dat “Een mens van Begrip kent alles en hij heeft volledige aandacht...”.

Vraag 1: In ons Systeem wordt groot belang gehecht aan 'Begrip dat wordt voortgebracht door een
combinatie van alle drie de delen van de mens — hoofd, hart en lichamelijk instinct." Bent u het daarmee
eens?

Z.H. Hijj is het eens met uw beschrijving van Begrip en geeft een voorbeeld: Net als een efficiénte en
goede dokter alles weet van de ziekte die iemand heeft en van de mens zelf, en de juiste remedie
voorschrift, zo weet een Gerealiseerd iemand, een mens met volledig Begrip, alles van de wereld en kan
elke situatie op ieder moment vaststellen.

R. Verder; van Begrip wordt gezegd dat het het resultaat is zowel van iemands Kennis als van zijn Zijn -
wat hij weet en wat hij is. Als een van beide ontoereikend is, of als de twee niet in evenwicht zijn, dan zou
zijn begrip zwak zijn.

Z.H. Natuurlijk zijn er twee kanten aan Begrip — de ene is Kennis, de andere is Zijn. Zonder het
samenkomen van de twee, kan men geen volledig Begrip hebben. Neem als voorbeeld een gewoon iemand
die een vak gaat uitoefenen — hij kan de theorie van het beroep kennen, maar niet de praktijk ervan hoewel
die door de theorie bestreken wordt. lemand anders kan geoefend zijn in de techniek of de praktijk maar
zou niet in staat zijn om de theorie uit te leggen. Beiden zijn zwak in het begrip van het onderwerp. Maar
degene met praktische vaardigheid zonder de theorie is te verkiezen boven de theoreticus; hetgeen betekent
dat de mens van Zijn te verkiezen is boven de mens van Kennis.

R. Hetzelfde met een kunst zoals muziek — ik luister veel liever naar iemand die kan spelen en zingen dan
naar iemand die alleen de theorie kent!

Z.H. Theorie kan helpen bij je verlangen om iets te leren; het heeft natuurlijk ook zijn voordelen.

Vraag 3. Volgt daar niet uit dat de Gerealiseerde mens met volledig Begrip het niet met iemand oneens
kan zijn? Is onenigheid te wijten aan een gebrek aan Begrip?

Z.H. Tussen twee Gerealiseerde mensen, twee mensen van Begrip, zal geen onenigheid zijn. Maar er
kunnen uiterlijke verschillen zijn vanwege de individualiteit van de twee mensen. Een Gerealiseerd mens
zou de Weg van Afzondering kunnen gaan, de wereld achter zich laten en mediteren; terwijl een ander de
wereld in kan duiken, zijn werk daar doen en zijn functie in de wereld Realiseren. Maar binnenin zichzelf,
in hun hart, zijn ze werkelijk een. Er zou geen verschil tussen deze twee zijn behalve de uiterlijke
verschijningsvorm.

R. Ja, wat er in onze Leer werkelijk wordt bedoeld is precies dat; hoe verschillend ze uiterlijk ook mogen
handelen, ze zouden elkaars werk en bedoelingen begrijpen. Wat meer direct voor mij van belang is, is de
vraag van hoe de aspirant volmaakt begrip (naar vermogen) met de gerealiseerde mens kan vestigen?

Z.H. Er zijn twee behoeften: de ene is het intense verlangen om die relatie te vestigen, en de tweede is de
efficiéntie, de kracht om te doen wat nodig is. Neem als voorbeeld de radio: als je een goede radio in je
huis hebt die efficiént is, kan het de golven ontvangen en goede resultaten geven. Als de radio niet efficiént
is zal het een heleboel onnodig lawaai maken en verstoorde effecten geven! Zo is het ook met
mensen.Menen met een snel en efficiént systeem in zichzelf nemen deze dingen rustig aan, houden ze vast,
en als ze de innerlijke kracht hebben om de discipline op te nemen en de instructies uitvoeren
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zullen hun doel sneller bereiken. Anderen zijn van een grovere vezel, ze kunnen door hun eigen natuur dingen
niet makkelijk aannemen en ze direct uitvoeren.

Maar dat was slechts een mechanische illustratie; de voornaamste factor in de relatie van de discipel tot de
Gerealiseerde mens is het intense verlangen. Hij geeft het voorbeeld van de schildpad.

Wanneer de vrouwelijke schildpad haar eieren legt en ze aan het strand afzet, gaat ze terug in het water en
zorgt nooit meer fysiek voor ze. Er wordt echter gezegd dat ze hen altijd herinnert en de jonkies in
herinnering houdt; en met die hechting, met die voortdurende herinnering komen de kleine schildpadjes uit,
ze gaan het water in en gaan op zelf op pad. Hoewel ze hun moeder nooit gezien hebben is vaak bewezen dat
ze elk jaar naar hetzelfde gebied aan de kust terugkeren. Het is een van de eigenaardige dingen van de
Natuur waar we van kunnen leren.

De onzichtbare band tussen de Gerealiseerde mens en de discipelen is in een bepaald stadium precies zo.

R. Dit intense verlangen zou bij de aspirant misschien een zodanige geesteshouding kunnen vormen dat als de
Meester iets zegt of doet wat onverwacht is of wat hem niet aanstaat, hij zou zeggen: “De Meester heeft zeker
gelijk, en ik ben degene die geen gelijk heeft”.

Z.H. Ja, uw observatie is juist; en hij spreekt over de discipline waarmee mensen in zijn systeem voorbereid
worden. Wanneer we merken dat iemand voldoende intens verlangen heeft, bereiden we gewoonlijk een situatie
voor waartegen hij normaal gesproken verzet zou voelen; maar we doen dit met opzet om de diepte van het
geloof en de kracht van het verlangen om te leren wordt bewezen. Met deze testen observeren we dat hij zich op
de Weg aan het verbeteren is; en als die discipelen deze testen doorstaan bereiken ze hun doel sneller. Ze
hebben opgemerkt dat als je enkel gunstige omstandigheden voor aspiranten schept ze steeds langzamer vooruit
gaan.

R. Gaat u in uw systeem zo ver zoals Marpa met Milarepa ging, toen hij hem een huis liet bouwen en toen het
klaar was, hem vertelde dat hij het moest slopen en een ander huis viakbij moest bouwen?

Z.H. (heel hard lachend): Hij zegt, Doctor, dat heeft hij op u geprobeerd. Hij zette u vorig jaar in Ram Nagar in
de derde klas bij het examen, eenvoudigweg om te zien hoeveel verlangen u had om terug te komen!

R. Het had me niet kunnen schelen al was ik in de laagste van allemaal gekomen!

En hij besefte plotseling wat er gedaan was om hem te weerhouden om te komen — plotseling ophouden van alle
materiaal en brieven sinds vorig jaar december, geruchten dat het wijs zou zijn om zijn reis uit te stellen, dat het
gevaarlijk zou zijn om te komen — dat alles opzettelijk geinspireerd was geweest!

Z.H. Hij zegt dat alle mensen die de eerste klas in Ram Nagar kregen, teruggaan naar de derde, en de
derdeklassers zitten nu in de eerste klas!

Hij gaat verder met zeggen dat de kracht van de Liefde alles wat verkeerd is tussen twee mensen vernietigd. Als
je wantrouwen koestert dan wordt kwaad geschapen. Om een relatie van Vertrouwen te scheppen moet men
getest worden. Dan kan de relatie tot liefde en eenheid tussen de twee leiden.

R. Deze relatie van liefde en vertrouwen voor u als Hoofd van de Traditie groeit bij de vele mensen in Londen
die mediteren. Vandaag hebben we een hoop nieuwe vragen die zijn opgerezen uit de antwoorden die we hen
gestuurd hebben.

Z.H. Hij zegt dat zo'n relatie natuurlijk gevestigd kan worden tussen een volledig gerealiseerd Mens en een ware
discipel. Als door toeval zo'n relatie wordt gevestigd tussen een ware discipel en een niet gerealiseerde mens dat
het dan heel goed mogelijk is dat die relatie verbroken kan worden, en hij geeft het voorbeeld van een koe en
een kalf. Hij zegt dat wanneer de koe naar de kudde gaat, als het kalf naar zijn moeder wil gaan voor wat melk
het de weg daar doorheen moet vinden. En als het door
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toeval een van de andere koeien aanklampt. krijgt het een schok en zo vindt het heel langzaam de weg terug naar
zijn echte moeder en dan is de relatie van Liefde onmiddellijk gevestigd en zowel het kalf als de koe krijgen wat
ze wensen. [volmaakte illustratie!]

R. Kan Zijne Heiligheid iets zeggen over hoeveel meer levens we te leven hebben?

Z.H. Zodra je de dageraad hebt gezien heeft het geen zin om vooruit te kijken naar de duisternis. Zodra de
relatie met een gerealiseerd iemand is gevestigd zou er geen sprake moeten zijn van wedergeboorte.

R. In Ram Nagar pakten sommige mensen hun tassen en zeiden “Vaarwel, voor altijd” maar ik zei dat ik zeker
nog een leven te leven heb vanwege alle verwarring, dingen die niet afgemaakt zijn en dingen die rechtgezet
moeten worden. Wat is juist?

Z.H. Hij vertelde een verhaal van Brahma, de Leraar van de goden.

Hij had twee discipelen Indra en Virochana. Eerst zei Brahma tegen hen dat dit lichaam Brahma is, en
Virochana dacht “Natuurlijk is dat zo” dus hij voedde het lichaam en vestigde een systeem gebaseerd op
Lichaam. Maar Indra had zijn twijfels. Hij zei: “Wel, het lichaam zal na enige tijd sterven, dus hoe zou dat
Brahma kunnen zijn?” Dus hij ging terug en stelde zijn vraag. De Leraar zei: “Best, ik kan je het antwoord
geven maar je zal hier 30 jaar moeten blijven en de discipline moeten volgen die ik je geef”. Na 30 jaar zei
hij dat ”Geest (manas) Brahma is”, maar toen Indra dat had geprobeerd, kreeg hij weer twijfels, ging terug
en zei: “ Wel, het lijkt niet zo dat Geest Brahma kan zijn, want wanneer we slapen, kennen we de Geest
niet”. “Best,” zei de Leraar, “nog 30 jaar discipline,” en aan het eind daarvan zei hij: “Het Levens Principe
(Prana) is Brahma”. Maar dit bevredigde Indra niet, dus kreeg hij weer 30 jaar. Deze keer werd hem gezegd:
“Intelligentie (buddhi) is Brahma,” maar opnieuw was hij niet tevreden. Waarna Brahma tegen hem zei: “Je
zou nog maar 11 jaar te hoeven blijven, zodat het bij elkaar 101 jaar wordt” en toen was zijn geest, zijn
Buddhi, zijn intelligentie, vanwege de discipline die hij gedurende 101 jaar had ondergaan, zeer scherp
geworden, en zijn hele lichaam was zo zuiver dat hij in staat was om volledige Realisatie te verkrijgen uit het
laatste antwoord dat door Brahma gegeven werd, die hem vertelde: “Brahma is wat iedereen kent en wat
niemand kent”. En door dit te herhalen realiseerde Indra zichzelf en Brahma ook.

De discipline zuivert de discipel; als iemand tot een overhaaste conclusie komt, als hij denkt dat hij door een
paar woorden de Realisatie heeft bereikt, is hij een dwaas en zal hij niets bereiken. Maar als een ander iemand
de dingen langzaam doet en met ijver is hij op het juiste pad. De Realisatie die de moeite waard is is een
langzame weg, maar de juiste weg.

J. Hij corrigeert me: toen hij 'langzaam’' zei bedoelde hij niet sloom, maar ‘alles met overleg verwerken zodat
wat je ook verkrijgt je het zal kunnen behouden’.

R. Het is nodig om hier over na te denken.

Z.H. Ja, je hebt het materiaal om over na te denken, en dan zullen als je vragen hebt die verder beantwoord
worden.

R. Na 101 jaar?

Vanuit het standpunt van Begrip beschrijft ons Systeem de hele mensheid als bestaand uit twee cirkels, een
buitenste en een binnenste. In de buitenste cirkel bevinden zich de gewone mensen en daar, daar kan geen
begrip zijn, dus wordt het de 'Cirkel van Misverstand' genoemd. De Binnenste Cirkel, de Cirkel van Begrip,
omvat alle mensen in verschillende stadia van Realisatie, met de volledig Gerealiseerde mensen in het midden.

Z.H. Volgens het oude Indiase Systeem werden deze twee cirkels bij elkaar gebracht door een derde — geen
cirkel maar een paar mensen die in contact komen met de Binnenste Cirkel die de Kennis krijgen, zodat door het
geven van deze Kennis aan de gewone mensen zij tevreden werden gehouden en geleid werden op de Weg. Hij
citeert Koning Dasharat en Jumma die hun kinderen altijd wegstuurden om van een Gerealiseerd persoon te
leren die lid was van de Binnenste Cirkel; teneinde de volledige Kennis te verkrijgen en die Kennis in verband
te brengen met het leven van de gewone mens. Door
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toeval is die regeling verloren is gegaan en is de relatie tussen de Binnenste en Buitenste Cirkel verbroken.
De omstandigheden in India zijn om die reden heden ten dage slecht; er is niet langer enig contact tussen
hen. Hij zegt dat hij geobserveerd heeft dat sommige van de westerse mensen die merken dat materiéle
vooruitgang niet naar Realisatie leidt aan het zoeken zijn naar de Binnenste Cirkel; en hij voorziet dat ze in
staat zijn daar om veel mee te winnen; maar in India is de situatie nog niet op zo'n punt gekomen dat de
oude relatie tussen de Binnenste en Buitenste Cirkel gemakkelijk herbevestigd kan worden.

Hier volgen verdere vragen en antwoorden over hetzelfde onderwerp uit het gesprek van de dag
erna.

Vraag. Ons is verteld dat een enkel individu niet van voldoende belang is om voor de Binnenste Cirkel
interessant te zijn. Als onze School echter groot genoeg zou worden, belangwekkend genoeg om iemand
van de Binnenste Cirkel te interesseren, dan zou een band tussen de Buitenste en Binnenste Cirkel bereikt
zijn. Is dat wat in feite gebeurd is nu vanuit het contact tussen onze School en de Gerealiseerde mens?

Z.H. Hij zegt dat dit zo kan zijn; men kan het van buiten af niet zien. Zodra de relatie tussen de Binnenste
en de Buitenste Cirkel volledig gevestigd en bereikt is, dan zal men er de volledige manifestatie van zien.

Vraag. Onze beschrijving van de Vier Wegen is hem voorgelegd. Is dat niet hetzelfde als wat hij afgelopen
zondag beschreef?

Z.H. Hij zegt ja, er is geen enkel verschil. Hij zegt dat ze in zijn Systeem alles uit de drie bronnen halen. In
het systeem of “Weg van Handeling” (die jullie de “Weg van de Fakir” noemen) zuiveren ze het hart door
de handeling uit te voeren en er toch onthecht van te blijven. De “Weg van de Monnik” is de “Weg van
Devotie en Dienstbaarheid”. Daarmee wordt een atmosfeer binnenin geschapen is om de Almachtige te
dienen en Zijn Genade te ontvangen. De derde (wat jullie de “Weg van de Yogi” noemen) is om de Rede te
laten werken en alle vragen die op de Weg tegengekomen worden te verhelderen, en als dan alles wordt
samen gebracht, hopen we op de “Weg van Begrip” te zijn.

R. We zijn net bezig met het vertalen van de toespraak over de Vier Wegen die Z.H. zondag heeft
gehouden, en dat heeft iets van de starheid van het Systeem dat we geérfd hebben los gemaakt. Zijn
Systeem lijkt net als het onze te behoren tot de Vierde Weg.

Z.H. Hij zegt dat ook hij voelt dat de oorsprong van beide systemen een en hetzelfde moet zijn. Ergens in
het Verleden zouden ze van elkaar weg gegaan kunnen zijn. Het is de ontkoppeling van de gevoelens die
de duidelijke verschillen die we heden in de wereld zien, hebben veroorzaakt. Zodra het gevoel gevestigd
is, kan eenheid bereikt worden.

Hij gaat verder met te zeggen dat door eenwording van Handeling en Gevoel en Rede, en met de hulp van
de meditatie we kunnen bereiken wat we nodig hebben. De verschillende Wegen lijken uiterlijk
verschillend te zijn, maar daaronder zijn ze allemaal een en zullen weer een worden. Hij voelt ook dat hij
wat eerdere relaties met u gehad moet hebben, misschien in vorige levens.

Bijvoorbeeld, als we een huis nemen waarin verschillende mensen wonen, hebben ze verschillende
beroepen en zaken. 's Morgens gaan ze verschillende kanten op om hun dagelijkse werk te doen, maar na
de activiteiten van de dag, keren we ze 's avonds allemaal terug naar hetzelfde huis en hebben heel wat
samen gemeen. Zo is het met de mensheid ook. Bij het begin van de Schepping zijn de mensen misschien
verschillende kanten opgegaan vanuit een huis; maar ze zijn bestemd om uiteindelijk terug te keren. Maar
Goede mensen kunnen een relatie, een Eenheid vestigen zelfs voordat ze terug naar het huis gaan. Ze
kunnen deze relatie onderhouden buiten het lichamelijke leven op een ander niveau.
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Vrijdag 19 oktober

Psychologische Tijd — Subjectieve Tijd

R. Wat is het verband tussen ons gevoel voor Tijd en onze staat van Bewustzijn? Wanneer we 's avonds gaan
slapen, verliezen we alle gevoel van tijd; in de gewone staat overdag is er geen tijd voor wat we willen doen, in
momenten van bewustzijn lijkt er heel veel tijd te zijn, in gelukzaligheid houdt de tijd op zijn beurt op.

Z.H. Hijj zegt dat er verschillende categorieén van Tijd zijn. De ene dag denken we dat we heel weinig tijd
hebben, maar feitelijk is er genoeg. De andere dag denken we dat we tijd genoeg hebben; maar in werkelijkheid
is er veel te weinig. Tijd heeft vooral met de situatie te maken. In slaap zien we heel veel, we leggen grote
gebieden in de Tijd af; maar in feite beslaan onze dromen heel weinig tijd — een droom die een groot gebied aan
tijd beslaat kost het heel weinig tijd om ons bewustzijn te passeren. Dit verschil tussen droom en wakende staat
is weer geheel verschillend van onze diepe slaap. In diepe slaap is de tijd weer verschillend; en natuurlijk heeft
tijd in “gelukzaligheid” een verschillende maat, dus tijd varieert al naar gelang de maat. Hij geeft een illustratie.

Lakshman, de broer van Rama, vertelde hem dat hij graag de grote illusie van Maya zou willen zien — de
Maya waar Rama altijd over sprak. Rama antwoordde: :”Je komt in de problemen door het te zien, dus ik
zou me er niet druk om maken.” Lakshman antwoordde: “Ik ben er vrij zeker van dat het mij niet zal
beinvloeden, en ik ben nog steeds nieuwsgierig om het te zien.” Dus Rama zei:”Prima, je zult het na een
poosje zien,” en liet de vraag open. Ze gingen naar de rivier om te baden. Toen ze klaar waren met baden en
allebei op de kant kwamen, zei Rama: “Beste broer, ik heb mijn ring verloren, denk je dat er naar kunt
duiken?” Hij dook naar de ring; op dat ogenblik verloor hij zijn bewustzijn. Toen hij uit het water kwam,
was hij in een ander land, het was een prachtig landschap. Hij ontmoette drie mooie vrouwen, en ze
vestigden zich samen in een huis en leefden als huishouders. Hij verwekte vier zonen, en toen hij een oude
man werd kreeg hij koorts van de malaria, ontwikkelde een hoest en uiteindelijk stierf hij. Toen zijn zonen
hem naar de rivier brachten zoals de gewoonte was om zijn lichaam in het water onder te dompelen, en het
lichaam wegzonk, kwam Lakshman weer uit het water, en uit Maya. Hij ging naar Rama met tranen in zijn
ogen en berouw in zijn hart, maar hij herinnerde zich nog niet wat er was gebeurd. Maar Rama zei tegen
hem: “Je wilde Maya, Illusie, ervaren. Nu heb je de ervaring”.

Alle onderscheid in tijd en plaats die we in deze wereld berekenen, zijn de illusie. In de Atman of in Brahman is
er geen tijd, er is geen ruimte, het is allemaal een. We zien een vervormd effect van dit alles in onze wereldse
bewustzijn of in slaap. Het onderscheid van tijd is een illusie, want het is (zoals ik in het begin zei) altijd
verschillend, omdat het illusie is.

R. Het verhaal van Lakshman heeft in feite mijn volgende vragen beantwoord, maar ik zou graag horen wat hij
zal zeggen. Wat is de relatie tussen Geheugen en Bewustzijn? Momenten van bewustzijn lijken een heel
levendige herinnering te brengen van een geheel andere aard van de gewone herinnering van details.

Z.H. De herinnering in een periode van Bewustzijn is volledig. Je ziet en herinnert alles als een geheel. Maar
herinneringen die athangen van een fysieke of zintuiglijke ervaring zijn nooit volledig; dus zijn ze veranderlijk,
vervormd, kortstondig en nooit werkelijk.

R. Het soort geheugen dat ik bedoel dat verbonden is met Bewustzijn, is als de herinnering die Lakshman
verloor toen hij in het water dook.

Z.H. Hijj geeft een beschrijving van drie soorten herinnering: Herinnering die met Tamas is doordrenkt gaat
onmiddellijk verloren, je verliest alles wat je hebt waargenomen; de indrukken verdwijnen uit de geest.
Herinnering met Rajas is scherp maar kortstondig en kan vervormd zijn. Het is altijd in beweging, is niet van jou
en zal weg gaan. Het derde type
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van herinnering komt voort uit Sattva. Dat is de herinnering die mensen behouden zelfs in dromen. De meeste
dromen herinneren we ons niet wanneer we wakker worden (Tamas); van andere dromen die met Rajas zijn
verbonden herinneren we ons er enkele; en ook hier zijn er zekere dromen die we nooit vergeten. Zij zijn de
dromen die vanuit Sattva komen. Dus herinnering hangt ook af van de Drie Gunas.

R. Dus de herinnering die de aspirant moet hebben aan de Gerealiseerde Mens, de belangrijkste soort van
herinnering, zou, omdat deze doordrenkt is met Sattva en komt van Sattva, kunnen blijven bestaan?

Z.H. De relatie van de aspirant met de gerealiseerde mens kan in verschillende smaken komen. Als een woord
dat door de Gerealiseerde mens wordt gesproken, wordt opgenomen met Sattva (liefde) dat zal het vast in de
herinnering blijven; als het met Rajas wordt opgenomen dan zal het vervormd of vergeten worden, maar zelfs
wat vergeten is zal diep in zijn hart gegaan zijn en zal op enig moment oprijzen. Ze zullen hun kracht of
uitwerking niet verliezen. Zelfs met Tamas kan het lijken dat sommige woorden niet opgenomen worden door
de aspirant, maar als de juiste tijd gekomen is zullen ze als zaden opgroeien en de vereiste uitwerking op hem
hebben.

R. Zelfs in gewone menselijke relaties kan herinnering belangrijk zijn. Men kan iemand heel erg kwetsen door te
vergeten. Herinnering speelt een rol, nietwaar, zowel in gewone menselijke zaken als in de grote relatie van
aspirant met de gerealiseerde Mens?

Z.H. In deze tijd is vergeetachtigheid een gewoonte geworden bij de mensen. Maar in het geval van aspiranten is
dit niet wat gewoonlijk gebeurt. Als het gebeurt, zal de gerealiseerde mens zien dat als hij dingen begint te
vergeten, hem een schok gegeven zal wordenom zijn herinnering terug te krijgen. Een leerling die in het water
gaat zwemmen wordt door de instructeur zodanig vastgehouden op het niveau dat voor hem passend is om te
leren zwemmen, maar af en toe laat de instructeur hem los zodat hij wat water inslikt. Maar de instructeur weet
er alles van en als er iets mis gaat zal hij hem er eenvoudig uittrekken. Het is allemaal om te leren zwemmen.
Net zo houdt de gerealiseerde mens altijd het evenwicht van de situatie in zijn handen en hij weet wat er aan de
hand is; als iets verkeerd begint te gaan zal hij er op toezien dat alles wordt rechtgezet.

De volgende uitspraak werd voorgelegd aan Zijne Heiligheid.:

Volgens ons systeem valt de mensheid onder vier categorieén wetten:
1. De Wet van Toeval of Kans.
2. De Wet van Oorzaak en Gevolg — Wet van oorzakelijkheid.
3. De Wet van het Lot, die alleen werkt op de volledig uitgegroeide Essentie van het individu, of op een
massa gewone mensen, zoals bijvoorbeeld in het geval van planetaire bewegingen die oorlogen veroorzaken.
4. De Wet van de Wil, die, omdat hij alleen van toepassing is op een volledig gerealiseerd Mens niet bestaat
voor gewone mensen tenzij zij onder zijn wil komen.

Hij antwoordde: Jullie systeem is goed, en hij staat er helemaal achter. Volgens zijn systeem worden al onze
handelingen gestuurd door vier principes of wetten:

1. Tijd.

2. Onze eigen natuur.

3. De natuur van de handeling.

4. De drie Guna's.
Het samenspel van dit alles bepaalt de natuur van onze activiteiten — wat we zijn en wat we zullen doen. Hij gaat
verder met een vrij lange beschrijving van Tijd volgens de traditionele astronomie van India. In het regenseizoen
vind je wormen die in een dag opkomen en sterven — in 2, 3 uren en dat is hun levenscyclus. Wij mensen hebben
30 dagen in een maand, 24 uur in een dag, 60 minuten in een uur en voor Indra is een maand een dag. En voor
de voorouderlijke mensen die voorbij de aarde in het subtiele lichaam leven zijn 15 van onze dagen voor hen
een dag. Honderd jaar van Indra — op basis van een dag van een maand — is slechts 2 ogenblikken voor Brahma.
En honderd jaar van
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van Brahma is slechts een oogwenk voor Vishnu, en honderd jaar van Vishnu zijn niets dan een
voorbijgaande wens voor de Grote Absolute Brahma.

Zo kun je de relatie tussen snelheid van tijd zien tussen de verschillende types; hij zegt dat er geen
beweging van tijd is voor Brahma het Absolute - het is stil, niet bewegend. Je kunt de relatieve snelheden
van de gewone mens en worm zien; ze gaan eenvoudigweg door met het herhalen van hun cyclus, maar
aan het eind zullen ze ergens Vishnu moeten ontmoeten wanneer de hele Schepping teruggenomen zal
gaan worden, en op die manier gaat het door.

R. Stel dat op belangrijke momenten in de hele geschiedenis van de Mensheid (want ook de Mensheid moet
steeds weer opnieuw binnen Vishnu leven) de Gerealiseerde Mens er was om te helpen, zou de Mensheid
dan misschien niet deze verkeerde afslagen nemen — bijvoorbeeld, dat het Religieuze leven apart komt te
staan van het gewone leven van de huishouder; tot misschien zelfs Adam zich genoeg zou realiseren om
niet opnieuw de appel te eten en uit het Paradijs verdreven te worden?

Z.H. Wanneer we aan de Schepping denken, en een Besluit van Schepping, zien we alleen de uiterlijke
fysieke veranderingen; de grove materie die verschillende vormen aanneemt, die in elkaar overgaan; maar
Atman en de Kennis zijn Eeuwig, zij zijn zonder dat alles en sterven nooit. Dus wat zij vasthouden blijft
daar altijd; het is altijd daar. Ze hoeven nergens heen te gaan om het op te halen. Voor hen zijn Tijd en
Ruimte onstoffelijk, dus als er een Schepping is gemaakt en opgelost is dat voor hen niets dan enkel een
spel dat steeds weer door gaat. Atman houdt de Kennis vast. In de Schepping maakten bepaalde mensen
zich klaar om deze Kennis te ontvangen, de incarnatie van Vishnu. Deze gaat over in bepaalde mensen die
voorbereid zijn om dit te ontvangen teneinde de Kennis bekend te maken aan de Mensheid. Zo wordt de
Eeuwige Kennis doorgegeven van Schepping naar Schepping.

Daarna beschrijft hij wat hij bedoelt met Onze Eigen Natuur.

Het lagere type mensen die onder toeval en kans vallen, heeft twee mogelijkheden. Dit toeval leidt iemand
soms naar goed gezelschap, soms naar slecht gezelschap. Zelfs als een jongen in een volledig vreemde
omgeving wordt geplaatst, kan zijn essentie de tijd, plaats, cultuur en de omgeving waarin hij moet leven,
veranderen. Soms kan zelfs een goed mens naar slechte wegen geleid worden vanwege de omgeving en de
omstandigheden. Dat is het niveau van de gewone mens. Als ze goed gezelschap krijgen is er kans op
verbetering; als ze slecht gezelschap krijgen is er geen kans. Het andere type zijn de mensen die in het
geheel niet door een omgeving worden geregeerd. Zij hebben een zaad dat individueel is. Ze zullen hun
eigen weg gaan. Misschien beinvloeden ze anderen niet, maar zij zelf zullen zeker niet door anderen
beinvloed worden. Dat is hun kwaliteit en zij zijn de mensen die naar het Systeem komen; zij worden de
aspiranten of de discipelen, hier, daar of waar de Ladder voor deze mensen ook is.

R. Bedoelt u dat het de innerlijke groei is van iets binnenin hen dat hen onafhankelijk maakt van openbare
trends of meningen?

Z.H. Ja. Deze mensen hebben zo'n sterke kwaliteit van hun essentie. Neem bijvoorbeeld de grote
hardloper; veel mensen lopen hard maar sommigen lopen sneller en verslaan hen allemaal. Mensen die uit
zijn op discipel zijn of de Weg opgaan hebben iets heel sterks in hun essentie wat heel verschillend is van
het gewone materiaal waar essenties van gemaakt zijn (Magnetisch Centrum) en dat zal schijnen en hen
leiden naar een of andere Weg — wat ook maar in het bereik komt.

De derde categorie — de natuur van Handeling, en de vierde — de Drie Gunas — zijn reeds beschreven.
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Inleiding tot de Lezing over Werkelijke Religie
(Sanatan Dharma)

“Iemand vroeg hem bij een gelegenheid gedurende een lezing of er iets werkelijks was wat naar enig doel
zou leiden in de leringen en riten van bestaande religies.

'Ja en nee' zei G. 'Stel je voor dat we hier zitten te praten over religies en dat ons dienstmeisje Masha ons
gesprek hoort. Zij begrijpt het natuurlijk op haar eigen manier en ze herhaalt wat ze heeft begrepen tegen
de portier Ivan. Portier Ivan begrijpt het natuurlijk op zijn eigen manier en hij herhaalt wat hij heeft
begrepen tegen koetsier Peter van hiernaast. Koetsier Peter gaat naar het platteland en vertelt in het dorp
waar de adel in de stad over spreekt. Denk je dat wat hij vertelt ook maar iets zal lijken op wat wij zeiden?
Dat is precies de relatie tussen bestaande religies en dat wat hun grondslag was. Je krijgt leringen, tradities,
gebeden en riten niet uit de vijfde maar uit de vijfentwintigste hand, en natuurlijk is bijna alles volkomen
onherkenbaar verdraaid en al het essenti€le is lang geleden vergeten.

Bijvoorbeeld, in alle gezindten van het christendom wordt een grote rol gespeeld door de traditie van het
Laatste Avondmaal van Christus en zijn apostelen. Liturgie en een hele serie dogma's, riten en sacramenten
zijn hierop gebaseerd. Dit is de reden voor scheuringen geweest, voor de scheiding van kerken, voor de
vorming van sekten; hoeveel mensen zijn niet omgekomen omdat ze deze of die interpretatie hiervan niet
wilden aannemen. Maar in feite begrijpt niemand wat dit precies was, of wat er door Christus en zijn
apostelen die avond werd gedaan. Er bestaat geen verklaring die ook maar in de buurt van de waarheid
komt, omdat wat er in de Evangeli€n geschreven staat op de eerste plaats zeer vervormd is door het
kopiéren en vertalen en ten tweede, is het geschreven voor hen die weten. Aan hen die niet weten kan het
niets uitleggen, maar hoe meer zij proberen het te begrijpen hoe dieper zij in de dwaling terecht komen.
Om te begrijpen wat er bij het Laatste Avondmaal plaats vond, is het ten eerste noodzakelijk om zekere
'wetten' te kennen die betrekking hebben op het tweede of Natuurlijke Lichaam.”

(Uit: Op zoek naar het Wonderbaarlijke blz 96-7)

Maandag 22 oktober

Sanatan

R. had aan J. gevraagd, toen hij de Tempel op het terrein van de Ashram zag en toen hij iedere dag naast
de Priester zat bij de meetings, wat de religie van Zijne Heiligheid was. J. antwoordde: ”Sanatan — de
zelfde religie waartoe mijn familie behoort”. Ik zei dat ik daar nooit van gehoord had, wat was dat? Maar
J. bleef wat vaag over het onderwerp, hij wist alleen over de buitenkant, de rituelen en zo voorts. We
kwamen overeen dat we het zouden vragen als de gelegenheid zich voordeed. Toen er vandaag niemand
anders dan de Priester aanwezig was, stelden we eerst een vraag over de Initiatie Ceremonie en
beschreven de instructies van de Maharishi, die zeiden:

“FEerst zal ik de Heilige Tradities van de Grote Meesters reciteren, de geliefde beheerders van de wijsheid
van de Veda's, van de Upanisads, van de Bhagavad Gita, en hun zegen aanroepen voor de goddelijke
openbaring: Narayanam, Shaktim, Vyasa, Govinda Yogeendra, Shri Shankaracharya en nog vele anderen

tot aan Brahmanand Sarasvati Guruvaram en Shanatananda Sarasvati van vandaag”.

Was dit zoals hij het zou willen?

67



1 962 Een verslag van Audiénties en Correspondentie met
Alle rechten voorbehouden. ZH Shantananda Saraswati 1960-1993.

Hij keek verheugd en zei dat dit precies is wat hier gedaan werd en legde uit waarom:

Als we ergens heen gaan moeten we de routes van de wereld vinden op een kaart of een richting krijgen van de
mensen die de weg leiden. Maar voor een individu gaat de richting van deze Weg nergens heen, maar gaat in
zichzelf. Het probleem is dat hoewel we in ons eigen huis wonen, we het toch niet kennen, we herinneren het
ons niet. Maar wanneer we de namen van de grote mensen die een zijn met de Atman herinneren, dan leidt hun
Kracht ons rond binnen in ons eigen huis. Ze helpen ons om op onze eigen weg te komen. Door hen te
herinneren, herinneren we onszelf. En zo is dit een hulp voor ons om naar ons eigen Zelf te gaan.

Toen werd de vraag voorgelegd: Wat is de betekenis van Sanatan?

Z.H. Het woord Sanatan is uit twee woorden samengesteld: Sada en Tan. Tan betekent het lichaam, het
innerlijke lichaam. Sada betekent Eeuwig, het 'Lichaam van Eeuwige Religie', dat is Sanatan Dharma. Sanatan
Dharma is de Religie van de Atman — de Natuurlijke Wetten van de Atman. Een voorbeeld: Voorbeeld van een
Natuurlijke Wet is dat als iemand de hele dag leugens wil vertellen, hij dat gewoon niet kan. Het is onmogelijk
omdat het niet de natuur van de Atman is om een leugen te vertellen. Maar als iemand de hele dag de Waarheid
wil vertellen, dan kan men dat doen, het is niet onmogelijk.

Dit is zo omdat het de natuur van de Atman is om waarheidsgetrouw te zijn — Atman is Waarheid. De Sanatan
Dharma is de oorspronkelijke, de wortel van alle Religies en van de religies die we tegenwoordig zien. De
verschillende religies, Hindoes, Moslims, Christenen, Jainisten en zo voorts, zijn hier op de een of andere
manier van losgekomen en hebben verschillende vormen aangenomen. Nog een voorbeeld: Met hulp van de
Grote Mens wordt doorgegaan met het wat helpen van mindere mensen ; dus met de hulp van de Atman en de
Religie van Atman kan elke andere religie er ook baat bij hebben. De oorspronkelijke, die Eeuwig is, zonder
begin en zonder einde, zal door gaan. Een ander voorbeeld is dat van een jongen die iets moet leren. De eerste
stadia van leren zijn moeilijk, hij moet hard werken. Zodra hij voorbij dat eerste stadium is, worden de dingen
gemakkelijker en hij hoeft niet zijn hele leven door te gaan met leren. Hij leert een korte tijd en dan moet hij in
praktijk brengen wat hij heeft geleerd, voor een veel langere tijd. Net zo zijn in de schepping van Sanatan, de
eerste wetten van Atman natuurlijk moeilijk, maar zodra hij al deze wetten onder de knie krijgt wordt het leven
gemakkelijker en zonder problemen.

R. Is het mogelijk om meer van de essentie van Sanatan te weten? Wij in het Westen lijken er niets over te weten.
Ik heb het woord nooit eerder gehoord tot ik hier kwam. Is het mogelijk om iets te lezen, er iets meer over te
leren?

Kan men de Religie van Sanatan binnen gaan door innerlijk begrip ervan, of moet men erin toegelaten worden
en zijn rituelen accepteren?

Z.H. Het is helemaal niet nodig om onze Sanatan Dharma te omarmen. Iedere religie bevat Sanatan Dharma. Als
iedereen zijn eigen religie waarachtig volgt zou hij Sanatan Dharma zeker volgen. Het is de basis van alle
religies en hun centrum. Het is niet nodig om iemand huidige Religie te veranderen.

Dharma is die kwaliteit die elk ding van nature in zichzelf bevat voor zijn bestaan = intrinsieke goedheid

J's vraag. Ik stelde hem de vraag over de Traditie van Sanatan Dharma, wie heeft het opgericht en hoe werd het
ondersteund?

Z.H. De Traditie werd ingesteld door al die mensen wiens namen u uitspreekt bij de Initiatie — Narayana was de eerste en al
die Gerealiseerde mannen die hem volgden hebben het ondersteund; en zij zijn de werkelijke mensen achter Sanatan
Dharma. Wanneer we hun namen gebruiken willen we hun zegeningen opdat ze ons kunnen helpen op de Weg. Wanneer we
in de wereld een lange reis gaan maken nemen we een metgezel mee, en op de reis naar de Atman zijn deze mensen onze
metgezellen.

Eens kondigde een Koning aan dat hij zijn Koninkrijk zou geven aan degene die om 4 uur bij hem zou komen. ledereen
hoorde het en vond het een goed idee om hem om 4 uur te gaan ontmoeten. Maar wat de Koning

68



Een verslag van Audiénties en Correspondentie met 1 962
ZH Shantananda Saraswati 1960-1993. Alle rechten voorbehouden.

deed was het volgende. In zijn hoofdstad liet hij prachtige winkels neerzetten die alles hadden wat er
maar te krijgen was, juwelen, goud, zijde, speelgoed, alles dat iemand zou kunnen wensen om te
hebben. En bij elke poort en in elke wijk waren er mensen om al deze dingen weg te geven zonder
betaling, helemaal voor niets! Duizenden mensen gingen op pad om het Koninkrijk te krijgen wat de
Koning had beloofd om weg te geven. Maar ze werden overreed om naar de winkels te gaan en alles
wat ze wilden voor niets mee te nemen, en zich te amuseren. Dus verloren zij zichzelf tussen de gouden
opsmuk, zijde, juwelen en prachtige kledij.

Maar een man luisterde niet naar al deze mensen; hij ging rechtdoor zonder zich er door iemand te laten
afbrengen; hij ging gewoon door en ontmoette de Koning op de afgesproken tijd en vroeg om het
Koninkrijk hetgeen de Koning hem dan ook gaf. Op het moment dat hij de Regering overnam
vaardigde hij een beschikking uit om al die mensen die dingen namen zonder ervoor te betalen te
arresteren!

Hetzelfde kan betrokken worden op ons Werk. Als iemand het Koninkrijk wil moet hij rechtdoor naar
binnen gaan om het te krijgen, maar jammer genoeg verleiden het genot en de schoonheid van de wereld
bijna iedereen er weg van. Dat is het Koninkrijk waar Sanatan Dharma over gaat.

Het lijkt op onze Leer over het Werkelijke 'Ik' en de Vele 'Ikken'. Vergelijk: “Verzamel uw schatten niet op de aarde waar motten en
roest ze aantasten en waar dieven inbreken en stelen” en zie ook Lucas (hfdst. 12 v. 16-48)

Een andere vraag van J. Ik begrijp dat rituelen een belangrijk onderdeel vormen van Sanatan Dharma.
Hoe kan men de relatie tussen de werkelijke Sanatan Dharma en de rituelen vinden — wat zouden de
mensen in het Westen moeten overnemen?

Z.H. Rituelen zijn voor gewone eenvoudige mensen, de fysicke manier om het gevoel teweeg te brengen.
Als men het juiste gevoel bezit dan heeft men geen rituelen nodig. Het is voor de westerse mens niet nodig
om zijn religie te veranderen of zijn toevlucht te nemen tot dagelijkse rituelen. We verkleden ons als we op
weg gaan om belangrijke mensen te ontmoeten; net zo doen we de rituelen om voorbereid te worden in het
voelen. Wanneer het niveau van de mensen heel laag is kunnen ze niet veel in zuiverheid bewaren in hart
en geest, en dan creéren ze fysieke manieren en middelen om dat te doen. Sanatan Dharma in zuivere vorm
heeft niets van doen met ras, religie of cultuur van mensen. De wetten van de natuur staan boven deze
begrenzingen.
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